ATATÜRK'Ü, ATEİST İDEOLOJİLERİNE ALET EDENLER! 
23 Kasım 2009 | Yazar E.Zeynep Gözübüyük-millicozum 


Kemalizm'i; Sabataistler, yani Türk ve Müslüman geçinen Yahudiler uydurmuşlardır. 
Bunlar; çok küçük bir azınlıktır, ama oldukça azgın ve etkin konumdadır. 
Bunlar; görünüşte mü'min, ama gerçekte münkir ve profesyonel münafık insanlardır. 


Bunlar; yerine göre sağcı, solcu ve İslamcı takılsalar da, gizlice Kabala öğretilerine ve Sabatay Sevi'nin sinsi ve Siyonist prensiplerine sıkıca bağlıdır. 


Bunlar; Kendilerinin asil ve büyük, başkalarının ise basit ve düşük olduğuna inandıklarından, özellikle Müslüman Türk halkına karşı her türlü haksızlık ve ahlaksızlığı mubah ve caiz saymaktadır. 


Bunların varlığını ve bir virüs gibi milli bünyemizi nasıl sardığını bilmeden, sorunlarımızdan kurtulmak imkânsızdır. 


1. Onlar kendilerine "Ma'amim" (seçkin mü'minler, inanan kimseler) der, Müslümanlara ve Türklere ise: “acı soğan” derler. 


2. Onların iki kimliği vardır. Asıl kimliklerini gizli tutarlar, dıştan Müslüman görünürler. 
3. Onların iki ismi vardır. Gerçek isimleri söylemezler. 


4. Onlar Kemalizm 'i bir din haline getirmişlerdir. Atatürk istismarıyla geçinmekte ve kendilerini gizlemektedirler. 


3. Onlar lâik değil, lâikçidir. Din, maneviyat ve ahlak tahripçisidirler. 
6. Onlar İslâm'a düşmandır, ama dost görünürler. 
7. Onlar İslâmi eğitime düşmandır, ama farklı bahaneler üretirler. 


8. İttihat Terakki zamanındaki ve Cumhuriyet sonrasındaki bütün Marksist-Komünist öncüler bu cemaattendir. 


9. Onlar, İslâm'dan ayrı, hatta İslâm'a karşı bir Türkçülük ve milliyetçilik oluşturmuş ve geliştirmişlerdir. 


10. Onlar sekülaristtir, Darwinisttir, materyalisttir. 


11. Son 130 yıl içindeki bütün ihtilâl, inkılâp, darbe, anarşi ve terör hareketlerini onlar tertiplemiştir. 


12. Büyük İsrail'i kurmak üzere engel gördükleri Sultan İkinci Abdülhamit Han'ı onlar devirmiştir. 


13. Jön Türkler ve İttihat Terakkiciler, onların aletidir... 


14. Müslümanlara ve Türklere yapılan zulümlerde perde arkası asıl rolleri bunlar üstlenmiştir. 


15. Islâm kadınlarının açılması ve ahlaki dejenerasyona uğraması onların eseridir. 


16. Milletimizi, atalarının mezar taşlarını okuyamayacak, babasının mektuplarını anlamayacak kadar kara cahil bırakanlar bu kesimdir. 


17. Milli Türk mimarisini onlar dejenere etmiştir. 

18.Türkiye'deki ailevi yozlaşma onların melanetidir. 

19. Milli eğitimi onlar bozmuş ve güdükleştirmiştir. 

20. Üniversiteleri onlar bozmuş ve diplomalı cahiller yetiştirmiştir. 
21. Ahlâka, fazilete, iffete, ismete, hayâya onlar savaş ilan etmiştir. 


22. Onlar kızlarını ve oğullarını Müslümanlarla ve Türklerle evlendirmez. Şayet evlenecek olurlarsa onlara dünyayı zindan ederler. 


23. Onlar kendilerine mahsus gizli din adamları yetiştirirler. 

24. Onlar evlenen çocuklarına gizli Kabala nikâh yaptırıverirler. 
25. Onlar ölülerini belli mezarlıklara defin ederler. 

26. Onlar büyük sermayeyi kontrol altında tutmak isterler. 

27. Onlar büyük medyayı avucuna almak peşindedirler. 

28. Onlar İslâm'da reform, yenilik, değişiklik yapılmasını destekler. 
29. Onlar Türkçe Kur'ân ve Türkçe Ezan okunmasını ister. 

30. Kirli ve Masonik Derin devlet onların kontrolündedir. 

31. Vesayet rejimi ve despotik demokrasi onların güdümündedir. 


32. Ülkedeki her kesimin içinde ajanları, casusları, provokatörleri bulunabilir. Sağcı solcu, İslamcı bütün partilere adamlarını yerleştirmişlerdir. Milli Görüş'ü yozlaştırmak ve güdük kılmak üzere Erbakan'ın yakın çevresine seçme Sabataist ve Pakradunların girdiği kesinleşmiştir. AKP ise tamamen bunların güdümündedir. 


33. Çoğunluğu "Böl, parçala, birbirine düşür ve hükmet" prensibine göre idare ederler. 


34. 1950'lerden bu yana hayli sekülerleşmiş olmakla birlikte İslâm ve Müslüman düşmanlıkları devam etmektedir. 


35. Müslümanları onlar yönlendirmektedir. 


36. Müslümanları yüzlerce fırkaya, hizbe, cemaate, gruba, kliğe ayırmışlar, aralarına düşmanlık, kin, rekabet, çekişme, hizip asabiyeti tohumları ekmişlerdir. 


37. Şeriata aykırı aşırı ve heterodoks tasavvufun içine girmişlerdir. 
38. Paraya, lükse, konfora, zenginliğe, dolar ve euro'ya tapınır ve severler. 


39. Ülkemizi babalarının malları ve mandıraları, halkımızı ise sağmal koyunları 


görmektedirler. Türkiye Ortadoğu'nun Japonya 'sı olamamışsa bunun sorumlusu ve suçlusu bu hainlerdir. 


40. Aralarından asıl kimliğini bırakıp da gerçekten Müslüman olanı veya Müslümanlara yarar sağlayanı hiç affetmezler. Başvekil olsa bile gözünün yaşına bakmaz, idam ederler. 


Yahudi Döme(z)lerinin asılları karışık, kafaları karanlık, ama adları AYDINLIK olan bazılarına göre, Atatürk; HALİS KOMÜNİST VE İTTİHATÇI SABATAİST'TİR! 


Aynı gizli Yahudilerin sağcı ve Türk ırkçısı geçinenlerine göre, Atatürk; TAM BİR FAŞİST VE KEMALİS'TİR! 


Bu Yahudi şebekesinin Dinsiz ve Devrimci ekibine göre Atatürk; DARWİNİST VE ATEİSTTİR! 


Bu mel'unların Mason ve komprodor takımına göre ise, Atatürk; AB heveslisi, Batı taklitçisi bir LİBERALİST VE KAPİTALİSTTİR!.. 


Oysa Mustafa Kemal, Müslüman Türk Milletinin asil bir ferdi; bizi millet yapan ve şanlı medeniyetler kurduran Milli ve manevi değerlerimizin inbiginden süzülen asri bir örneğidir. 
Atatürk, Darwinist ve dinsiz olmayacak kadar akıllı ve inançlı, Komünist olmayacak kadar vicdanlı ve oturaklı, kapitalist olmayacak kadar halkçı ve sosyal adalet yanlısı, Avrupa Birliğine kuyruk olmayacak kadar milli onur ve bağımsızlık sevdalısı; Aziz Milletini hurafe, yobazlık ve din istismarından kurtarıp, gerçek ve yüksek İslam şuuruna kavuşturma yolunda, Kur'an-ı Kerimi ve Buhari Hadislerini, en emin ve ehil alimlere Türkçemize çevirtecek kadar, halkının inancına ve kutsallarına bağlı ve saygılı bir şahsiyettir. 


Her türlü fırsat ve ruhsat elinde olmasına ve Türkiye'de Komünist ve Dinsiz bir rejim kurma imkânı bulunmasına rağmen, Atatürk'ün bilimsel gerçeklere ve ahlaki gereklere uygun ve asla taklitçi değil tamamen milli bir sistem oluşturma çabası da, Onu komünist veya liberalist göstermeye çalışan çapulcuların saptırma ve istismarını boşa çıkarmaktadır. 


Bu arada Atatürk'e sığınarak ve Onun Aziz hatırasına duyulan saygınlığı kullanarak, Mason ve soysuz İttihatçılar gibi komitacı yöntemlerle bu millete komünist rejimi, veya dinsiz Darwinist ideolojiyi dayatacağını sananlara... Ve yine uyduruk ve uyuz Kemalizm safsatasına, liberalizm ve AB hevesi ve küreselleşme projesi katıp bu Siyonist köle düzenini devamlı kılacaklarına inananlara bir sözümüz var: 


Bu asil milletin ve Türkiye Cumhuriyetinin, asıl ve acil meselesi: 


Bağımsızlık ve bekamızın sağlanıp korunması; Milli birlik ve dirliğimize yönelik dış provokasyonların ve terör piyonlarının etkisiz bırakılması 


Ahlaki ve ailevi yapımızın, inancımızın ve temel insan haklarımızın bu tahribattan kurtarılması 


Ekonomik ve teknolojik kalkınmamızın, refah ve huzurun yaygınlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması 


Türkiye'nin tarihi misyonuna ve Lider sorumluluğuna yeniden sahip çıkmasıdır. 


Yoksa ne sinsi ve şeytani hesaplarınıza geçirilen Kemalizm yaftası, ne bilimsellik sahtekârlığına sarılan Darwinizm ve dinsizlik safsatası, ne Müslüman Türk Milletini bir avuç Sabataist ve Pakradun (Ermeni Yahudisi)nin despotizmine sokma hazırlığı olan sosyalizm ve komünizm şarlatanlığı, hiçbirimizin; SP, MHP, CHP ve AKP gibi farklı partilere iyi niyetle ve hayırlı hizmet beklentisiyle oy veren Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Dindar-Kalender, bu milletin ezici ekseriyetinin derdi değildir; önem de vermemektedir. 
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"Kemalizm Türkün Dinidir" diyenler sapıktır ve sahtekârdır 


Ankara'daki Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü'nün eski bir baskısında “Din” maddesini açıyorsunuz ve şu satırları okuyorsunuz: 


“İnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü. Kemalizm Türkün dinidir." 
Çok itiraz ve tenkide uğradığı için sonraki baskılarda bu cümle Sözlükten çıkartılmıştır. 


Çağdaş yobazların, devrim simsarlarının, despotik ideoloji meftunlarının, İslâm karşıtlarının zihniyetini aksettiren bir cümle; "Kemalizm Türkün dinidir..." 


Mustafa Kemal Paşa'nın ölümünden sonra Sabataist Kemalistler, resmi bir ideoloji uydurmuşlar, bunu din gibi benimsemişler, Müslüman halka da zorla dayatmışlar. 


CHP'nin, halkın gözünden düşüp şüphe ile bakılmasında bu "Kemalizm Türkün dinidir" cümlesinin, zihniyetinin, takıntısının büyük rolü vardır. 


1950'li yıllarda Mehmet Kaplan (sonradan profesör olan) Komünizmle Mücadele gazetesinde "Kemalizm bir ideoloji midir?" başlıklı nefis bir yazı yazmıştı. Kaplan sonradan Masonlarla uzlaşmış, bu yazısındaki fikir ve görüşlerine karşı çıkmaya başlamıştır. 


Kemalizm bir ideoloji bile değildir. Nerede kaldı ki, din olsun... 


Türkiye halkının büyük çoğunluğunun dini İslâm'dır. Yüce İslâm'ın mecâzi de olsa, başka bir dine ihtiyaç bırakmamıştır. 


Maalesef yeteri kadar gerçek tarihçimiz olmadığından halkımıza Kurtuluş Savaşı'nın içyüzü anlatılmamıştır. 


1950'li yıllarda iktidar partisinin (Demokrat Parti) Samsun milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu Samsun'da çıkan Büyük Cihad gazetesinde (Sahibi: Merhum Mustafa Bağışlayıcı) "İstiklâl savaşını millet yapmış ve kazanmıştır, İttihatçı ve Mason bu zaferi kendilerine mal etmeye çalışmaktadır, milletimiz kimseye medyun (borçlu) değildir" mealinde bir yazı kaleme almıştı. Küçük bir gazetede yayınlanmasına rağmen bu yazı Atatürk'ten sonra azıtan Mason ve İttihatçı zihniyetin tepesinde bomba gibi patlamış ve resmi ideoloji taraftarı düzenbazlar aşırı ve dehşetli bir tepki ortaya koymuşlardı. Demokrat Parti disiplin kurulu toplanmış, Ustaoğlu'nu partiden çıkarmıştı. Adnan Menderes ise bu haksızlığa mani olmamıştı. 


Aynı Menderes Dönme Ahmet Emin Yalman hadisesinden sonra Milliyetçiler Derneği'ni kapatmıştı. İslâm'a sadık ve bağlı bütün milliyetçileri baskı altına almıştı. Yalman hadisesiyle doğrudan doğruya ilgisi olmayan Necip Fazıl Kısakürek, Cevat Rıfat Atilhan gibi İslâmi şahsiyetleri ve yazarları tutuklatmıştı. Sayısı 33 olan İslâmi ve milli gazete ve dergileri çeşitli baskılarla yasaklamıştı. (Yeşilköy havaalanında basın toplantısı tertipleyip; "Sayısı 33 olan kara basını susturacağız" mealinde konuşmalar yapmıştı) Risale-i Nur talebelerine ve tasavvuf ehline baskı uygulatmıştı. 1959'da vefat eden Silistreli Süleyman Hilmi Efendi'nin cenazesinin Eyüp Sultan kabristanında gömülmesine Menderes'in içişleri bakanı izin çıkarmamıştı. 


Milli Mücadele'de düşmana karşı ilk harekete geçen, bugün adı bazı çevrelerde hain sıfatıyla birlikte anılan İslam ulemasıdır ve Mustafa kemal'e en büyük desteği bunlar sağlamıştır. 


İstiklâl Savaşı, solcu fakat gerçek tarihçi Prof. Mete Tunçay'ın da belirttiği gibi bir İslâmi cihat hareketi olarak başlamış ve başarılmıştır. 


23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi bir Cuma günü, milletvekillerinin Hacı 
Bayram-ı Veli Camii'nde topluca kıldığı Cuma namazından sonra tekbir getirilerek, dualar edilerek, kurbanlar kesilerek açılmıştır. 


Meclis'te yetmiş kadar sarıklı hoca ve şeyh üye hazır bulunmaktadır. 


Meclis'in kürsü arkası duvarında Kur'ân-ı Kerim'deki Şüra ayeti levha halinde asılmıştır. 
Mustafa Kemal “Bu Yüce Meclis, sadece Türklerden, veya Kürtlerden, veya Çerkezlerden değil, hepsinden müteşekkil bir İslam anasırı (camiası)dır anlamında kaynaştırıcı konuşmalar yapmıştır.| 1 | 


Genelkurmay Başkanı bu milletin bir ferdi ve temsilcisi konumundadır 


Tanınmış bir köşe yazarı soruyor: "Çember sakallı, başı takkeli, eli tespihli, namazlı abdestli, her yıl hacca ve umreye giden, eşi ve kızları tesettürlü bir genelkurmay başkanı mı istiyorsunuz?" 


Bu tür şeytanlık ve şarlatanlıklar tamamen kışkırtma ve ortalığı karıştırma amaçlıdır. 
Bizim istediğimiz genelkurmay başkanı şöyle olmalıdır: 


Ordunun başı olarak din işlerine ve Müslümanlara doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kesinlikle karışmayacaktır. 


Orduyu gündelik siyasetin dışında tutacak, ama Milli birli ve dirliği koruma konusunda da sorumlu ve şuurlu davranacaktır. 


Dış güçlerin ve Masonik merkezlerin emriyle darbecilik yapmayacak, ama bağımsızlık ve bekamıza yönelik hıyanetlere de göz yummayacaktır. 


Seçimle gelmiş siyasi iktidarın ancak seçimle gideceği ilkesine bağlı kalacak, ama demokrasinin despotizme çevrilmesine ve T.C. Devletinin dejenere edilmesine sessiz kalmayacaktır. 


Müslüman halkının din ve inanç esaslarına, inandığı gibi yaşama haklarına saygı duyacaktır. 
İslâm'ı ve Müslümanları bir tehdit ve tehlike olarak görme hastalığına kapılmayacaktır. 
Herhangi bir ideolojiyi bir din gibi kabul edip dayatmaya kalkışmayacaktır. 


Masonik siyasete karıştırılan ordumuzun Balkan Harbi'nde nasıl korkunç bir hezimete uğramış olduğunu asla unutmayacaktır. 


Subay ve astsubay yetiştirilmek üzere alınacak öğrencilerin seçiminde dindarların elenmesi gibi bir ayırıma fırsat tanımayacaktır. 


İstismar ve görevlerini ihmal etmemek şatıyla inançları ve ibadetleri yüzünden ordudan subay ve astsubay atılmasına yeşil ışık yakmayacaktır. 


Yakın tarihte olduğu gibi askeri birliklerde, isteyenlerin korkusuz şekilde namaz kılabilecekleri mescitler açtıracaktır. 


Askeri hastanelere, askeri müzelere, şehitliklere, diğer askeri müesseselere sakallı Müslümanların, tesettürlü Islâm kadınlarının girmesine engel olmayacak, toleranslı olacaktır. 


Subay ve astsubayların eşlerinin veya kızlarının başörtülerine karışmayacaktır. 


Devlet ile düzeni özdeş tutmayacaktır. 


Bendeniz Müslüman bir Türkiye vatandaşı olarak bunları arzu ediyorum. Bu isteklerim: 


A. İnsan haklarına uygundur. 

B. Demokrasi kurallarına uygundur. 

C. Bilgeliğe ve milletlin özgüven anlayışına uygundur. 
Ç. Türkiye'nin milli kimliğine ve çıkarlarına uygundur. 
D. Akla, mantığa, vicdana, sağduyuya uygundur. 
Genelkurmay başkanı namaz kılamaz mı? 

Haccını yapamaz mı? 

Kıyafet tercihi olarak hanımı başını kapatamaz mı? 


Beyler, demokrasi ve insan hakları sadece dinsizler, ateistler ve gayrimüslimler için değildir. 
Müslümanların da en az onlar kadar hakkı vardır” sözleri doğruları yansıtmaktadır ve halkımızın duygularına tercümanlıktır. 


Halıkı bırakıp mahlüka tapınanlar, ahmaktır ve sürekli alçalmaktadır: Amerika'nın asla batmayacağını sananlar... 
Yahudi Siyonizmiyle ve Haçlı emperyalizmiyle başa çıkılmayacağını savunanlar... 


Bu iman ve ümit tükenmesi ve heyecan çürümesi nedeniyle Hak davadan kaytarıp ABD ve İsrail?e hizmet sunanlar ve AB'den himmet ve himaye umanlar, Mahmut Toptaş Hoca'nın güzel tespitiyle, zavallıdır. 


İran Şahı gibi: “Kodummu oturturum” diyenler yeryüzünde oturacak hatta mezar olarak yatacak yer bulamamıştır. "Büyük balık küçük balığı yutar" diyerek haksızlık edenler de kaba kuvvete boyun eğenler de bilmezler ki denizler büyük balıklarla değil küçük balıklarla dolup taşmaktadır. Dünya, günde tonlarca balık yutan balinaların neslinin tükenmemesi için milyarlar harcamaktadır. Bal arısını yiyerek geçinen zanbur'u tanıyanınız pek azdır. Ama bal arıları dağları taşları ve çiçekleri tutmuş. Milyarlarcası sizlere bal üretmek için çalışmaktadır. 


Bir kurt bin kuzuyu korkutup kaçırır, tuttuğunu parçalamaktadır. Ama her yerde koyun ve kuzu sürülerine rastlandığı halde kurtların nesli tükenip azalmaktadır. 


"Tuttuğunu koparanlar" yanlış ve haksızca kuruturlar. 
Bize “tuttuğunu yeşertenler” lazımdır. 
"Diş geçirenler" yaralarlar, mikrop saçarlar. Bize yaraları saranlar lazımdır. 


"Kolu uzun, ensesi kalın" olanlar, "Döner taşı, öter kuşu" bulunanlar her yerde "borusu ötüp davulu çalanlar", "itibarım kaybolmasın, koltuğum alınmasın, makamım ve rütbem elden kaymasın, malıma el konmasın" diye "gelene ağam, gidene paşam" diyenler, el etek öpenler" her gelip geçene kuyruk sallayıp yalakalık edenler değil, mert, net ve gerekirse sert mü'minler lazımdır. 


Mal ve servetle ayakta durulabilseydi Karun batmazdı. 


Zulümle, kaba kuvvetle başarılı olunsaydı Firavun boğulmazdı. Alavere- dalavereyle, entrikayla iktidar korunsaydı, Haman yıkılmazdı. 


Mekke'nin kodamanları hakkı hep kuvvette götürdüklerinden sevgili Peygamberimize iman eden fakir, kimsesiz, köle, çaresiz insanlara bakarak, bu davanın tutamayacağını, ayak takımıyla bir şey olmayacağını, onları yanından kovması gerektiğini savunmuşlardır. 


Bunun üzerine Rabbimiz: 


"Sabah akşam Rablerine dua ederek, onun rızasını isteyenleri (yanından ) kovma..." 
(En'am 52) buyurmuşlardır. İman edenlerin daha önce kâfir iken işledikleri kötülükleri konuşmaya ve efendimize de duyurmaya başlayınca, Rabbimiz: "Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur." (En'am 52) diye uyarmıştır. 


Kâfirken adam öldüren, zina eden, karaborsacılık yapan, hırsızlık yapan insanlar iman edince daha önce bu suçlarıyla ayıplanmayanlar ayıplanmaya başlanır. 


Peki, Mekkeli müşrikler Firavun'dan ders mi aldılar? 


Günümüz kâfirleri Mekkeli müşriklerden ders mi aldılar veya onların vasiyetnamesini mi okudular? 


"Hayır, onlar azgın bir toplumdurlar."(Zariyat 53) buyuran Rabbimiz bizleri dikkatli olmaya çağırmaktadır. 


Japonya'daki kuduz köpekle Amerika'daki kuduz köpeğin bilgi alış verişine gerek yok. 
Kuduz her yerde ve zamanda aynı etkiyi gösterdiği gibi kâfirlikte her yerde ve zamanda aynı şeyi yapacaktır. Fıtratları, fırsatları ve şeytanları aynıdır. 


Sevgili Peygamberimiz: 


"İslam garip olarak başladı, gariplerin gayretiyle ortaya çıktı. Gelecekte yine önceden ortaya çıktığı gibi, yeniden güç ve etkinlik kazanacaktır. Gariplere müjdeler olsun" İbni mace de: "Garipler kim ya Rasulallah?" diye sorulduğunda - "İmanı nedeniyle kabilesinden (yakın çevresinden, resmi görevinden, iş yerinden, partisinden, tarikatından, ülkesinden) atılan" diye yanıtlamaktadır. (Müslim, iman hadis 232, Tirmizi iman hadis 2631, İbni mace fiten hadis 3986-87-88) 


İmanı nedeniyle malından, makamından yakınlarından, okulundan uzaklaştırılanların gönül ferleri, alın terleri ve samimi gayretleriyle boy verecektir bu Islam. 


Çünkü bunların kaybetmekten korktukları yalnız imanlarıdır. 


1917-22 yılları arasında Türk münevverleri ve askerlerinin Bolşevik Rus devrimi ve komünizm konusunda neler düşünüp yazdıklarına birkaç örnek: 


Ziya Gökalp: Bu mübarek ülkeye daima yabancı milletlerden büyük zarar gelmiştir. 
İngilizlerin muzır propagandalarla alttan alta desteklediği, kara tehlike ile birincisinden hiç de aşağı olmayan kızıl tehlikedir. 


Refik Halid Karay: Lenin! Lenin! Senin bize bir zararın da bu oldu! Anadolu'yu sözde dostluğunla, İstanbul'u ise düşmanlığınla perişan ettin. Anadolu'ya "yoldaş", İstanbul'a "haraşo" kelimelerini öğrenmek pek pahalıya mal oldu. 


Celal Nuri İleri: Sosyalizme de, ehli İslam'a da düşman olan, Avrupa emperyalizmi, kolonyalizmi, kapitalizmi idi. Sosyalizm gerek âlem-i İslam'a, gerek doğrudan doğruya bize yardımcı oluyor. Bu büyük ve kutlu bir olaydır. 


Yunus Nadi: Bazı kimseler vardır ki Bolşevikliği zenginlerin malını yağma etme farz eder. 
Bolşeviklikte yağmaya katiyen yer yoktur. Emperyalist ve kapitalist âlem yıkılacak, bütün dünyada yeni bir tarih akımı başlayacaktır. 


Hakkı Behiç: Avrupa'yı bozguna uğratacak muazzam bir Asya federasyonu kurulacaktır. 


Hamdullah Suphi Tanrıöver: Bugünkü medeniyetin debdebeli, şatafatlı, altın içinde yüzen saraylarının arkasında açlık ve sefalet vardır. Rus İhtilali, Fransız İhtilali'ne göre daha samimidir. 


Cenab Şahabeddin: Bolşevik miyim? Ben öyle ise yalnızca iki şeye önem verebilirim: İçmek için bir kadeh votka ve sevmek için güzel bir kadın. 


Mehmed Akif: Müslümanlık başka, Bolşeviklik başkadır. Müslümanların Bolşevik olmasına asla lüzum ve imkân yoktur. 


Albay Bekir Sami: Karl Marx prensiplerinin uygulanması yalnız Rus sınırları içinde yapılırsa az zaman zarfında hükümet düşebilir; dünya çapında bir devrimin gerçekleştirilmesine çalışmak gerekir. 


Ali Fuad Paşa: Tüm bildiklerimiz; Sovyetlerin paralı ajanlarının, ya da bu ihtilale karşı kesinlikle önyargılı olanların anlattıklarıdır. Marx'ı okumuş pek az insanımız vardır. 


Kâzım Özalp: Şahsen Bolşevik programına ilgi duyuyorum, ama fikirleri bizim için mümkün ve münasip değildir. 


Kâzım Karabekir: Memleketimiz içinden açıktan açığa Bolşevik propagandasına henüz daha başlanmamasının ve Bolşevik kurulların ve kuralların bilinmemiş olmasının kabahati, bizden çok Moskova'nındır... 


Çerkez Ethem: Bolşevizm dünyayı zapt edecektir. Bolşeviklik, istikbalimiz için çok yararlı ve verimli olacaktır. 


Ali Kemal: Bolşeviklik, doğanın insanın başına bela ettiği bir tabii afettir. Anadolu'daki zorbalarımız o girdaba yuvarlanmış, dört elle Bolşevikliğe sarılmışlardır.|2| 


Dikkat: Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yaşamış, ama sonunda Atatürk'e cephe açmış ve bu nedenle dışlanmış, çoğu sabataist kökenli paşa ve yazarların komünizm yanlısı, diğerlerinin ise Mustafa Kemal gibi Bolşevizm karşıtı oldukları kolayca anlaşılmaktadır. 


[1] Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete 
[2] Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor. S. Yalçın. sh. 28-) 


PORNO YAYINLARI VE ŞEYTANIN ŞEHVET TUZAĞI 


23 Ağustos 2010 | Yazar Nejat Hakkul-Millicozum 


“Ey Âdemoğulları! Şeytan Anne ve babanızın (Hz. Adem'le Havva'nın) edep yerlerini kendilerine göstermek (ve şehvetlerini tahrik etmek) için; elbiselerini sıyırtıp soyarak, onları cennetten çıkardığı gibi, (dikkat edin) sizi de bir fitneye düşürmesin (ve cinsi sapıklığa sürüklemesin)” (Araf Suresi Ayet: 27) 


“Şeytan kendilerinden örtünüp gizlenmesi (gereken) çirkin-edep yerlerini açığa çıkarmak (böylece cinsi tahrikle şehvet tuzağına kaptırmak) için onlara vesvese verdi” (Araf Suresi Ayet: 20) 


gibi ayeti kerimelere göre: şeytanın en büyük tuzaklarının başında; şehveti ve cinsi münasebeti tahrik ederek insanları haram ilişkilere ve ahlaksız işlere yöneltmesi gelmektedir. 
Günümüzde şeytanların ve Siyonist Yahudi şarlatanların bu görevini PORNO SİTELERİ yürütmektedir. 


Yapılan araştırmalar ve cinsel saldırı ve suçlarla ilgili karakol ve mahkeme kayıtları göstermektedir ki; şehveti tahrik eden porno yayınları, onları seyredenleri, gayrimeşru cinsel tatmin yöntemlerine teşvik etmektedir. 


“Her kim yabancı bir kadına bakıp iştahı kabarırsa gidip helal eşiyle tatmin olsun” (İmam Ahmet, Müslim ve Tirmizi. İhyai Ulumiddin. C 3. Nikâh adabı bölümü) 


hadisi şerifi de kadınları şehvetle takibin insanları fikren tahrike ve sonunda fiilen tatbike sürükleyeceğini haber vermektedir. 


Seyrettiği porno filmler ve hikâyeleriyle şehvet sarhoşuna dönüşen erkek ve kadınlar, bu kabaran duygularını tatmin için çareler düşünmekte, her fırsatı değerlendirme yoluna gitmekte ve böylece; amir-memur, bürokrat-sekreter, patron-işçi, öğretmen-öğrenci, satıcı-müşteri, komşu-misafir gibi birlikte ve özel hizmet ilişkisi içinde bulunan kimseler arasında gizli ve kirli cinsel münasebetler yaygın hale gelmektedir. 


Bunların neticesi, çalışma düzeni ve iş yapma disiplini bozulmakta, üretim yavaşlamakta, saygı ve itaat kaybolmakta, genel toplum ahlakı yozlaşmakta ve devletin ve milletin temel çekirdeği olan aile yuvası dağılıp yıkılmaktadır. 


Hatta seyrettiği porno yayınlar nedeniyle şehvet budalasına dönüşen, akli ve ahlaki melekeleri körleşen kişiler; maalesef ensest (aile içi) sapkın ilişkilere kalkışmakta, yeğen, yenge, kuzen, kayın, enişte, baldız gibi yakın akraba olduğu kimselerle ve daha da beteri evlenmesi ebediyen haram ve yasak olan kızı, gelini, kardeşi, teyzesi gibi kişilerle cinsi münasebetler yaşanmaktadır. 


Bu hale gelmiş insanlar, ciddi şeyler düşünmeyi, Milli çıkarlarını gözetmeyi, manevi ve uhrevi sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyi, başkalarının haklarına ve namusuna riayet etmeyi bırakacaktır. 


Bunlar Siyonist Yahudi felsefesinin gönüllü takipçileri, İsrail'in dünya hâkimiyetinin hazır hizmetçileri ve emperyalizmin beyinleri şehvetle körelmiş köleleri halini alacaktır. 


Porno yayınlarının ve her türlü cinsi sapıklık ve ahlaksızlığın kaynağı, Yahudi ve Hıristiyanların KİTABI MUKADDES dediği, kendi elleriyle yazıp yozlaştırıp Allah kelamı diye insanlara yutturulan tahrif edilmiş TEVRAT ve İNCİL nüshalarıdır. 


İşte Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından bastırılıp dağıtılan (Yalçın Ofset. İST. 1993) tarihli, Tevratı Şerif (Eski Ahit Kitabından porno hikâyeler ve öğütler) 


(Haşa) Kızlarının şarap içirip sarhoş ederek Hz. Lut ile cima etme hikayeleri.. (Bak: TEKVİN, BAB 19, Ayet: 30-38 sh: 17) 


Kız kardeşleriyle sevişme ve aşk şiirleri (Bak: neşideler neşidesi BAB:8 Ayet: 1-10 sh: 672 
BAB:4 Ayet: 8-12 sh: 669) 


En büyük din adamının kendi geliniyle zina etmesi (Bak: TEKVİN BAB:38 Ayet: 13-19 sh: 39) Kethuboth Talmutu (1936 The Son-cine Pres baskısı) 

Küçük kız ve erkek çocuklarla zina yapmanın ve kendi karısına dübüründen yaklaşmanın usulleri (Bak: BAB: 11) 


Karşılıklı rıza ile yapılmak şartıyla, kız ve erkek kardeşlerin cinsi ilişkilerinin caizliği 


Dul kalan annesiyle cinsi ilişkide bulunup onu tatmin etmesinin, erkek evladına görev olarak verilmesi 


Yahudi bir dul kadının, kendini tatmin için her yola başvurabileceği ve her türlü hayvanla ilişkiye girebileceği. (Bak: Yebamoth Talmut'u 56-a ve 59-b) 
Gizli yapmak ve suç kanıtı bırakmamak şartıyla; 


a) Her türlü günahın yapılması için Yahudilere ruhsat verildiği 


b) Yahudilerin galibiyet ve hâkimiyeti uğrunda her çeşit haksızlık ve ahlaksızlığın işlenebileceği 


c) Yahudi olmayan bütün herkese karşı “onlardan görünmenin, riyakârlık etmenin, onları aldatıp yalan söylemenin, aralarında fitne fesat yürütmenin ibadet hükmüne geçeceği 


d)Sadece Yahudilerin insan görüleceği, başka din ve kavimlere hayvan muamelesi yapmak gerektiği (Bak: Talmut Hoşem Hamişpat 369 Şultan Aruh sh: 117) 


Oysa aynı Kitabı Mukaddes Levililer Bölümü BAB: 18 sh: 117 ve 118'de bu safsata ve sapıklıkların tam aksine, aile efradıyla, yakın akrabalarıyla ve nikâhsız başka kadınlarla zina yapılamayacağı öğütlenmekte, böylece kendi içinde açıkça çelişkiye düşülmektedir. Bu durum Tevrat ve İncil'de Hala aslına uygun bazı kısımlar bulunsa da, sonradan akıl ve ahlakla bağdaşmayan konuların katıldığını göstermektedir. 


Bugün pek çok Batılı bilim ve düşünce adamı: 


“En tehlikeli ve en zehirleyici porno hikâyeleri içerdiği için önce yozlaştırılmış TEVRAT ve İNCİL'in yasaklanmasını önermektedir. 


Yani bugünkü porno film ve hikâyeler zaten asırlardır Yahudiler ve onların saptırdığı bazı Hıristiyan mezhepler arasında zaten yaygın olarak yaşanan şeylerdir. 


Sözde Kutsal Kitapları bile böylesine ahlaksız ve azdırıcı porno hikâyeler ve şiirlerle dolu olan AVRUPA BİRLİĞİNE girmek için can atanların oturup bir daha düşünmeleri ve Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediklerini görmeleri gerekir. 


Ve hele Dinlerarası Diyalog safsatası ve Ilımlı İslam — Protestan Müslüman havası içindeki FETULLAHÇI’ ların; ve yine “Kültürler İttifakı” kılıfıyla ahlaksız Batıya yamanma hesabı güden AKP iktidarının, Türkiye'deki bu porno rezaletiyle niçin mücadele etmedikleri, hatta dolaylı destek verdikleri de dikkatle düşünülmelidir. 


İslam'a göre, porno haramdır, hayâsızlıktır ve fuhşa hazırlıktır. 
Cenabı Hak: 


“Sakın Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur” (İsra Suresi Ayet: 32) 
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Buyurmaktadır. Bu nedenle zinaya zemin hazırlayan ve sonunda fuhşiyata yaklaştıran sebepler de yasaklanmıştır. 


“Müminlere söyle: gözlerini (haram olan kadınları ve ahlaksız yayınları seyretmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar” (Nur Suresi Ayet: 30) 


ayeti de açıkça porno yapmayı, yaymayı ve bakmayı yasaklamaktadır. 
Buhari?'de 


geçen bir hadisinde Hz. Peygamberimiz “Göz zinasından sakındırmaktadır” Çünkü göz zinası gönlün fuhşa kaymasına ve nefsinde bu arzularını tatmin için gayrimeşru ve mel'un yollar araştırmasına sebep olmaktadır. 


Peygamber Efendimiz, Hac mevsiminde Arafat'tan inerken, devesinin terkisine aldığı amcası Hz. Abbas'ın oğlu Fazl'ın gözü sağdan soldan geçen kadınlara bakıp kalbi bozulmasın diye onun başını bir oyana bir buyana çevirip: “Bakış şeytanın zehirli oklarından bir 

oktur” buyurarak yabancı kadınlara şehvetle bakışın insanın kalbinde ve kafasında ne şaytani tasavvurlar oluşturacağına ve kötü sonuçlarına vurgu yapılmıştır. 


Şimdi, Hac gibi kutsal bir ibadet sırasında ve baştan tırnağa kapalı kadınlar arasında bile, kötü niyetli bakışlar böylesine şiddetle yasaklanırsa; peki, sınır tanımaz bir hayâsızlıkla hazırlanan porno yayınlarını hangi vicdan ve izan ehli mubah sayacaktır? 


Yine Hz. Peygamber Efendimiz, “muhannes” denen, kadınlığa özenen, kadın gibi süslenip bezenen ve erkeklere cilveleşen bazı bozuk karakterli erkekleri de —ki bugün homoseksüel denilmektedir- lanetlemiş ve böylelerine yüz verilmemesini emir buyurmuşlardır. 


“Livata” denen, erkeklerin birbirleriyle, hayvanların bile işlemediği bir edepsizlikle cinsi 

ilişkiye girmeleri de, dinimizde kesinlikle ve şiddetle yasaklanmıştır, haramdır ve lanetli bir hayâsızlıktır. Bu ahlaksızlığı işleyen Lut kavminin acı ve alçaltıcı akıbetini Kur'an-ı Kerim ibret ve tehditle anlatmaktadır. (Bak: Ankebut Suresi Ayet: 29-30, Hud Suresi Ayet: 82-83) 


Fuhşa fırsat verilmemesi için İslam'ın “Tesettür: yüz, el ve ayak hariç, kadınların kapanması, nikâhı düşen erkek ve kadınların bir yerde yalnız bulunmalarının sakıncalı sayılması, şehveti azdıran bakışların yasaklanması” gibi önleyici tedbirler alması dışında, ZİNA ve LİVATA gibi suçlara en ağır cezaları öngörmesi, 

Toplumda genel ahlakın ve sosyal huzur ortamının sağlanması, 

Aile kutsiyetinin ve nesil emniyetinin garantiye alınması 

Namus ve iffet kavramı yanında toplumun ruh ve beden sağlığının korunması 


Çok yönlü kalkınma ve huzurlu yaşama şartlarının oluşturulması amaçlıdır. 
İslam Dini tedbir olarak evlenmeyi; çabuklaştırmış, kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır. 


“İçinizden bekâr olanları, imkânsız ve kimsesiz bulunanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah kendi fazlından onları zengin kılacak (geçim ve rızık kapıları açılacaktır)”(Nur Suresi Ayet: 
32) 


ayeti, devlete, yerel yöneticilere, sivil örgütlere ve kanaat önderlerine ve aile büyüklerine evliliğin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda görevler yüklemektedir. Çünkü helal ve meşru yollarla tatmin edilmeyen cinsi ihtiyaçlar, harama ve gayri meşru kanallara yönelecektir. 
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Üstelik evlenip yuva kurmayı en önemli SÜNNETİ (hayat prensibi) sayan Peygamber Efendimiz, nikâhsız birliktelik, gayrimeşru ilişki kadar, takva perdesi altındaki bekâr yaşama girişimlerini de şiddetle kınamış ve “Benim sünnetimden uzaklaşan benden değildir” (Buhari, Müslim) demiştir. 


Çünkü “Evlenen kişi dinin yarısını koruma altına almıştır; diğer yarısı için de artık Allah'a sığınmalıdır” (İbni Cezvi) buyuran da yine Peygamberimizdir. 


Yine Allah'ın Resulü: “Sizden (maddi ve bedeni) gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü gönlü haramdan, ferci (namusu) ise zinadan korur. Maddi gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. 
Çünkü orucun “vica”sı (nefsin şehvetini burup kırması) vardır” (Müslim- 

Buhari) buyurmuşken, bunun tam aksine hem de tıka basa sürekli yemek, hem de çıplak kadınları ve porno yayınları izlemek, elbette insanı şehvet azgınına çevirecektir. Bu tipler artık çevrelerindeki kız ve erkek çocukları, bütün kadınları, hatta hayvanları sadece şehvet aracı görecek, her türlü tecavüz ve terbiyesizliğe tevessül edecektir. 


Bu nedenle ailelere düşen, eğitimini ve mesleğini tamamlayan çocukların biran evvel sade bir şekilde evlenip yuva kurmalarına öncülük etmektir. 


Porno yayınları ve çıplak kadınları seyretmek yerine, ebedi cennet nimetlerini düşünmek, HURİ ve GILMANLARI hatırlayıp hayalen saadet ülkesinde dolaşıp ferahlamak ve o sonsuz ve kusursuz lezzetlerden mahrum ve cehenneme mahküm olmamak için, burada nefsi dürtülerine gem vurmak gerektiğini bilip ona göre davranmak lazımdır. 


“Orada (aşk ve sadakat) bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, (güzellik ve tazelikleri gönül okşayan öyle) kadınlar vardır ki, daha önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuş değildir. (sürekli temiz ve bakiredir)” (Rahman Suresi Ayet: 56) 


“Gerçek şu ki, Biz onları, (mümin erkek ve kadınları ahrette) yeni bir yaratma ile (cennete layık özellik ve güzellikte) tekrar inşa edip yarattık. 


Onları sürekli bakireler (gençliği ve çekiciliği pörsümeyen kimseler) kıldık. 


Öyle ki eşlerine (muhabbet ve şehvetle) tutkun hep (aynı) yaşıt (mutlu çiftler yaptık)” (Vakıa Suresi Ayet: 35-37) gibi ayetleri inançla okuyup cennetleri arzulamak ve oraya kavuşma hazırlığı içinde teselli bulmak müminlerin şiarı olmalıdır. 


Ve özellikle, Hz. Peygamber Efendimizin: 


“Çöplükte biten yeşillik ve çiçeklerden sakınınız” (Dare kutni El-ifrad) buyurduğu, inançsız ve ahlaksız ortamlarda yetişen, her türlü fuhuş ve hayâsızlıkla iştigal eden, makyaj süsleri ve tahrik edici elbiseleriyle dikkatleri üzerine çeken kız ve oğlan fahişelerin tuzağına kapılmamak, sağlımızı ve İslami vakarımızı tehlikeye atmamak için dikkatli davranmalıdır. 


Evli karı-kocalar eşlerinin doğal ihtiyaç ve arzularına asla karşı çıkmayıp hemen tatmine çalışmalıdır. 


Resulüllahın amcası oğlu, büyük müfessir İbni Abbas (R.A.) anlatıyor: 


Haysam kabilesinden bir kadın Allah Resulüne gelip evlenmek istediğini ve kocanın kadın üzerindeki haklarını bilmediğini söyleyince, Efendimiz ona şunları öğütlemişti: 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Kocası onun nefsini istediği (yatağa girmeyi arzu ettiği) zaman, kadın devenin sırtında bile olsa (yani sağlık sorunları dışında, önemli meşguliyet ve mazeretleri de bulunsa) kocasının arzusunu yerine getirmelidir. 

Kocasının izni olmadan onun malını başkasına vermemeli (lüzumsuz yerlere sarf etmemelidir) 


Kocasının rızasını sormadan nafile oruç tutup (ev işlerinde ve kadınlık görevlerinde) gevşeklik göstermemelidir. 

Kocasının haberi ve müsaadesi dışında rastgele evini terk edip dışarılarda gezmemeli (kocasını ve yakınlarını şüpheye düşürüp bezdirmemelidir) 


Böyle yaptığı halde, evinden dönünceye ve tevbe edinceye kadar melekler ona lanet edecektir” (Beyhaki, İbni Ömer'den naklediyor) 


Sonuç olarak: 


“Her nerede( ve ne halde) iseniz O sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görendir” (Hadid Suresi Ayet: 4) 


“Allah gözlerin hainliklerini (gizlice ve çirkince seyrettiklerini) ve göğüslerin (kalplerin) sakladığı (kirli ve şehvetli düşünceleri) elbette bilir.” (Mümin Suresi Ayet: 19) 


Ayetlerinin belirttiği gibi, her yerde ve her halde Rabbimizin gözetimi altında ve Onun huzurunda imtihan veriyor olmanın şuuruyla hareket etmek müminlik göstergesi ve hidayet alametidir. Ama gaflet ve şehvet içinde nefsi ve hayvani duygularının peşinde sürüklenmek ise, edepsizlik ve erdemsizliktir. 


Ey canlar, kendisinden utanılmaya ve rızasına göre davranılmaya en layık olan Allah (c.c.) 
değil midir?!... 


“(Gerçek ve örnek Mü'minler ki) Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar... 


Sonra onların ardından, öyle nesiller türedi ki, namazı (ibadet ve istikamet duyarlılığını) kaybedip bıraktılar. Ve (hayasızca sınır tanımadan) şehvetlerine kapılıp uydular. Elbette bunlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklar.. (Meryem:58-59) 


ayetlerinin tehdidinden sakınmamız gerekir... 


AKP TÜRKİYE'Sİ; 18 ALTINDA KALAN “RIZA YAŞINDAKİ” ÇOCUKLARIN 
ÇARPIK CİNSEL İLİŞKİLERİNE İZİN VEREN ANLAŞMAYI NASIL İMZALADI? 
17 Ağustos 2020 | Yazar Osman Eraydın-Milli Çözüm Dergisi 


AKP Türkiye'sinin de imzaladığı “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” kılıflı Lanzarote Sözleşmesi”yle, aslında 12-13-14-15 ve 16 yaşlarındaki Erkek ve Kız çocuklarının kendi rızalarıyla ve güya cinsel ilişkileri öğrenme amacıyla; erkek erkekle, erkek kızla, kız kızla cinsel ilişkilerine serbestlik sağlayan ahlâksız anlaşmayı ımzaladığı ortaya çıkmıştı. Bu anlaşma, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Recep T. 
Erdoğan'ın Başbakan ve şimdi Gaziantep Belediye Başkanı olan, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından imzalanmıştı. 
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Kur'an'ın özüne aykırı olarak verilen bazı fetvaları ve uygulamaları bahane ederek, “Çocuk evliliklerine izin veriyor” diye haksız ve dayanaksız bir şekilde İslam'a sataşan; Darwinist, Feminist, Sosyalist, Komünist ve Kemalist takımı: Japonya'da 13, Belçika, Avusturya, Almanya ve İtalya'da 14, Fransa ve Yunanistan'da 15, İngiltere, İspanya ve Lüksemburg'da 16, İrlanda, Malta ve Güney Kıbrıs'ta 17 yaşında; Türkiye'de ise 15, 16 ve 17 yaşlarındaki kız ve erkek çocukların karşılıklı rıza ile her türlü cinsel ilişkiye girmelerini serbest bırakan bu rezaleti devlet politikası olarak kolaylaştıran ve hoş karşılayan LANZAROTE SÖZLEŞMESİ”ne hiç ses çıkarmamaları ise tam bir çifte standart ve sahtekârlıktır. 


Bu konuda duyarlı ve vicdanlı bazı Uzman Hukukçularımızın çok önemli tespit ve tahlilleri vardır.[1] 


İstanbul Sözleşmesi'nin ve toplumsal cinsiyet eşitliği eleştirilerinin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir zaman diliminde, 2007 yılından bu yana hiçbir şekilde ilgi çekmeyen ve gündem haline gelmeyen/getirilmeyen, ancak 7 Mayıs 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mücahit Gültekin'in şahsi YouTube kanalında yayınladığı bir video üzerine bazı çevrelerin dile getirdiği, sözde çocuklara karşı cinsel sömürü ve istismara karşı korunma yollarını, bazı tedbir ve yaptırımları öngören ama cinsel rıza yaşını belirterek, çocukları daha küçük yaşlarda her türlü istismara açık hale getirebilme potansiyeline sahip Lanzarote Sözleşmesi ile ilgili sinsi girişim ve gelişmeleri artık kamuoyuna taşımak Milli ve manevi bir mesuliyettir. Bu nedenle yerel ve ulusal bazda ülke gündemini sarsacak düzeyde haber, makale ve her türlü görsel yayının maalesef yapılmadığı bir süreçte; söz konusu uluslararası metni ve bu metin için açıklayıcı kılavuz ve terimler niteliğinde olan Lüksemburg Raporu'nu birbiriyle bağlantılı ve tamamlayıcı bir şekilde izah edebilecek bir makale yazmak, bu vesile ile sivil ve siyasi her alanda gündem oluşturmak bir zorunluluk haline gelmiştir. 


İşte bu makalede; Lanzarote Sözleşmesi hukuk tekniği bağlamında değerlendirilmiş, Milli ve Manevi değerlerimize, Anayasa'ya ve İnsan Haklarına aykırı görülen'en önemli maddeleri?” Lüksemburg Raporu'nun ilgili tespitlerine de sürekli atıfta bulunarak hukuki anlamda tahlil edilmiştir. 


Sözleşmenin Türkiye açısından neler ifade ettiği, Türkiye üzerindeki pratik yansımalarının neler olabileceği, Taraf Devletlerce (o oluşturulmuş Taraflar Oo Komitesi-Lanzarote Komitesi tarafından günümüze kadar hangi uygulamaların icra edildiği ve hangi raporların düzenlendiği konuları değerlendirilmiştir. Lanzarote Komitesinin yönlendirme ve yaptırım gücünün nasıl işletildiği, özellikle cinsel rıza yaşı kavramı ile neyin hedeflendiği, uluslararası hukukun dünya çocuklarını cinsel sömürü ve istismara daha küçük yaşlarda iken nasıl açık ve müsait hale getirdiği irdelenmiştir. 


Yine çocukların küresel moda endüstrisinin sömürü aracı olması için bazı metinlerin nasıl el birliğiyle ve şeytani bir tuzak diliyle kaleme alınabildiği gibi konular üzerinde de durularak, bu zamana kadar bu Sözleşmenin neden hiç irdelenmemesi ve gündem haline getirilmemesi ile ilgili eleştirilerimiz dile getirilmiştir. Nihayet bu makalede, neslimizi, geleceğimizi olumsuz yönde etkileyebilecek, görünüşte güya çocukların cinsel istismardan korunması amaçlı Lanzarote Sözleşmesi'nin gerçekte çocukların nasıl cinsel istismar 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edilmesine yarar bir durum arz ettiğini, yine Sözleşmenin denetim organlarının Raporu üzerinden açıklığa kavuşturmak hedeflenmiştir. Umarız bu makale, benzeri araştırmalara ve uluslararası sözleşmelerin kamuoyu ile paylaşılıp değerlendirilebilmesine bir vesile teşkil edecektir. 


Lanzarote Sözleşmesi'nin Tanımı ve Hukuki Tahlilinin Yapılması 


25 Ekim 2007 yılında İspanya'nın müstemlekesi olan ‘Lanzarote Adası'nda Avrupa Konseyi 
Üye Devletleri ile diğer bazı Devletler arasında imzalanan ve “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” başlığını taşıyan Uluslararası bir sözleşmedir.|2| 


Söz konusu sözleşmeyi imzalayan bazı Devletler şunlardır: 


-Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere - Rusya - Tunus (ilk Avrupa dışı ülke), Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Japonya, Papalık ve Avrupa Birliği üyelerinin tamamı sözleşmeyi imzalamıştır. Burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin daha o yıllarda (2007) iş bu birlikteliğe girmeyip sözleşmeyi imzalamaması dikkat çekicidir! Ayrıca AB Konseyi üyesi olmasına rağmen imzalamayan Devletler ise şunlardır: İrlanda, Ermenistan ve Azerbaycan. 


Sözleşmenin Türkiye'de kabul edilme süreci ve toplumdan saklanması. 


Türkiye'de sözleşme 13.08.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gelmiş, sözleşmenin kabul edilebilmesi için “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” oluşturulmuş; Dışişleri, Adalet, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları görev almış ve ismi anılan komisyonlar 567 sayılı Komisyon Raporu ile olumlu görüş sunmuş, işbu kanun tasarısı 6084 sayılı kanun ile onaylanmış ve 25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış vaziyettedir. 


Sözleşmenin, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanması için 18.07.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanarak karar vermiştir. Dolayısıyla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Lanzarote Sözleşmesi 10 Eylül 2011 tarihinde 28050 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Kanaatimizce bu sözleşmenin irdelenmesi, kritik ve tahlil edilmesi, Milletimizin değerleri ile uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi, Avrupa'nın insan-çocuk-aile tanımlamasını bilerek çok hassas bir şekilde masaya getirilmesi gerektiği, hukuki metnin incelenmesinde ilgili komisyonların ince eleyip sık dokuyarak asıl meselenin geleceğimiz, neslimiz ve dolayısıyla Devletimizin bekası olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerekliliği konularında aşağıda ismi zikredilen Devlet yöneticilerinin yetki ve sorumluluğu tartışılmaz derecede barizdir. 


Dönemin; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, bu anlaşmayı niçin ve nasıl imzaladıklarını topluma açıklamaları gerekir. 
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Lanzarote Sözleşmesi'nin Türkiye açısından bağlayıcı hale gelme aşamaları arz edildikten sonra sözleşmenin giriş kısmından ve nihai amaçlarından bahsetmek yerinde olacaktır. 


Lanzarote Sözleşmesi'nin "sözde" temel amaçları 


- Çocukların cinsel sömürü ve istismara uğramasını engellemek ve bu konuda Ulusal Uluslararası iş birliği gerçekleştirmek, 


- Çocuk pornografisi ve fuhşunu yasaklamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri alıvermek, 


- Çocukların psiko-sosyal gelişimi açısından yıkıcı olabilecek etkilerini gidermek, 


- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek çocuk pornografisi ile mücadele etmek, 


- Çocukların iyilik ve menfaatlerini en üstün değer olarak kabul etmek, - Önleyici-koruyucu ceza hukuku alanı geliştirmek, 


- Tüm bu yükümlülükleri bağlayıcı hale getirerek özel bir gözetim ve denetim mekanizması yerleştirmek. Yukarıda sayılan amaçları sözleşmenin giriş kısmında ve birinci maddesinde bulmanız mümkündür. Hâlbuki bu sinsi Sözleşmenin, 


* Sadece belirli bir yaş aralığında bulunan çocuklar (cinsel rıza yaşına ulaşmamış çocuklar) için bu amaçları taşıdığını, 


- Dolayısıyla “cinsel rıza yaşına ulaşmış çocukları” kapsamadığını, 


- Taraf Devletlere; çocukların her türlü cinsel sömürü, suiistimal ve istismara karşı korunmasına yönelik genel ve kapsayıcı maddeler sunması ile birlikte; istisnai tutulan ve uygulama noktasında sözleşmede vurgulanan çocuk pornografisi üretimi, her türlü pornografik performans girişimi, cinsel ilişki ve aktivite sayılabilecek fiillere serbestiyet verilmesine fırsat tanıyan, tolerans gösteren ve “açıkça haklarını saklı tutabilirler” ibaresine yer veren maddeleri de içeren bir sözleşme olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 


Hukuki anlamda sözleşme maddelerinin teknik tahliline geçmeden önce Lanzarote Sözleşmesi'nde ve günümüze kadar gelen birçok uluslararası sözleşme, rapor ve bildiri niteliğinde olan belgelerde yer alan çocukların cinsel sömürü ve istismarına ait çocuk, cinsel şiddet, cinsel rıza yaşı, çocuğun çevrimiçi cinsel istismarı, çocuk pornografisi, erken yaşta evlenme gibi kelime ve kavramları açıklayan ve evrensel anlamda kabul edilebilirliği sağlama adına kavramsallaştırma çalışması ve kavramlar kılavuzu niteliğinde olan Lüksemburg Raporu'na değinmek gereklidir, önemlidir. 


Lüksemburg Raporu — Lüksemburg Kılavuzu neyi amaçlamaktadır? 


Söz konusu rapor 28 Ocak 2016 yılında; Avrupa Konseyi Sekretaryası, BM Çocuk Hakları Komitesi, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Europol, INTERPOL, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kuruluşların da yer aldığı, toplamda 18 kuruluşun temsilcilerinden 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oluşan “Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu’ tarafından Lüksemburg'da kabul edilmiştir. 
Raporun tam adı: “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması Terimler&Kavramlar Kılavuzu” şeklindedir. Lüksemburg Raporu'nu meydana getiren ve Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu adını alan bu yapı 2014 yılında kurulmuş, başkanlığını eski BM Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Profesör Jaap Doek yürütmüşlerdir. Rapor hazırlanırken insan hakları sözleşmelerinin komitelerinin görüşlerinden, uluslararası ve bölgesel kuruluşların karar ve tavsiyelerinden derlenen bilgilerden de yararlanıldığı belirtilmiştir. 


Avrupa Birliği'nin desteği ile Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olan Raporun amacını (raporun ifade etmek istediği ve içerisinde yer alan amaç) kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: 


Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terim ve kavramları anlamaları ve kullanmalarına yardımcı olmak, 


- Raporda sunulan terimlerin ve kavramların anlamına ve olası kullanımlarına aşinalık kazandırmak, 


- Cinsel sömürü ve istismar ile ilgili bu zamana kadar ortaya çıkmış kelime ve kavramlar ile ilgili evrensel anlamda kabul görebilecek bir terimler ve kavramlar kılavuzu oluşturmak, 


- Söz konusu kavramlar neticesinde Lanzarote Sözleşmesi ve çocuk haklarına dair daha birçok sözleşme ve bildirinin Taraf Devletler ve dünya kamuoyu tarafından doğru anlaşılabilmesini ve doğru uygulanabilmesini sağlamak. 


Verdiğimiz kısa bilgilerden sonra Lüksemburg Raporu'nu müstakil bir şekilde değerlendirmekten ziyade Lanzarote Sözleşmesi için yapacağımız madde tahlilleri ile birlikte rapora da atıfta bulunarak irdelemek, kritik etmek ve incelemek hem okuyucularımız için zihin açıcı olacak, hem de sözleşme maddelerinde yer alan fiillerin raporda açıklanan kavramlar yoluyla hayatımıza nasıl pratize edildiği de anlaşılmış olacaktır. 


Lanzarote Sözleşmesi'nin “Madde Madde Tahlili”? yapıldığında şu ahlâki tahribatlar karşımıza çıkmaktadır. 


Makalemizin bu bölümünde söz konusu sözleşmenin bazı maddelerini Lüksemburg Raporu'na da atıfta bulunarak hukuk tekniği bakımından inceleyecek, irdeleyecek ve kritik edeceğiz. 


Madde 2 — Ayrım gözetmeme ilkesi: Bu Sözleşme hükümlerinin Taraflarca uygulanması, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerden faydalanmaları, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer tür görüş, milli veya sosyal köken, herhangi bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk ve arazi sahibi olma, doğumla, cinsel eğilimle, sağlık durumuyla, engelli olma veya diğer bir statüyle bağlantılı olmaksızın, ayrım gözetilmeden temin edilecektir. 
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Madde 2'ye sıkıştırılan yozlaştırmalar: Sözleşmenin ikinci maddesinde mağdur çocukların özellikleri ile ilgili ayrımcılık yapılmaması üzerinde durulmaktadır. Burada çocukların özellikleri sayılırken, erkek veya kadın (kız) cinsi haricinde LGBTİ fonksiyonlarına sahip cinsi yönelim/eğilim gerçekleştiren çocuklar da kapsam içine alınmıştır. 


Dolayısıyla kadın-erkek haricinde farklı bir şekilde cinsel eğilim hakkının çocuklar seviyesinde de gerçekleştirilebileceği uluslararası sözleşme yolu ile meşrulaştırılmakta ve hukuki dayanak oluşturulmaktadır. 


Madde 3 — Tanımlar; Bu Sözleşme maksatlarıyla: 
a. “Çocuk” 18 yaşından küçük herhangi bir birey anlamına gelecektir; 


b. “Çocukların cinsel suiistimali ve cinsel istismarı”, bu Sözleşmenin Madde 18-23'ünde atıfta bulunulan davranışları içerecektir; 


c. “Mağdur” cinsel suiistimale veya cinsel istismara maruz kalan herhangi bir çocuk anlamına gelecektir. 


Madde 3'e saklanan sapkınlıklar: 


Sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendinde açıkça çocuk kavramından 18 yaşından küçük herhangi bir bireyin anlaşılacağı belirtilmiştir. Bu noktaya temas etmemizin sebebi yapacağımız tahlil ve kritiklerde çocuk kelimesinden bahsederken açıklanan yaş aralığı bilinerek okuma yapılmasının önemi nedeniyledir. Lüksemburg Raporu'nda da çocuğun tartışmalı bir terim olmadığı, kesin, yazılı hukuki tanımı geçtiği belgeye göre küçük farklılıklar gösterse bile hukuksal kavram olarak üzerinde neredeyse evrensel bir kabulün hâkim olduğu, birden çok uluslararası ve bölgesel kuruluşlar tarafından kabul edilen belgelerde ortak yaş haddinin ‘18° olduğu belirtilmiştir. 


Madde 4 — İlkeler Tarafların her biri çocukların her türlü cinsel suiistimalini ve cinsel istismarını önleyecek ve çocukları koruyacak gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. 


Madde 4'e sokulan ahlâksızlıklar: Dördüncü madde çok anlamlı ve çok önemli bir içeriğe sahiptir. Açıkça amaç ve ilkeleri belirtmekte ve başında adeta tavizsiz bir hava estirmektedir. 
Hâlbuki ilerleyen maddelerde çocukların suiistimali ve istismarı ile ilgili hususlarda Taraf Devletlere nasıl imtiyaz/istisna tanındığını, bazı durumlarda haklarını saklı tutabileceklerini, yasal yaşa/cinsel rıza yaşına ulaşmış ÇOCUK ların kendi aralarında her türlü cinsel ilişki ve çocuk pornografisi üretme-bulundurma konularında hiçbir yaptırım önermediği, hatta serbest bıraktığı çok açık şekilde anlaşılacaktır. 


Madde 10 — Ulusal koordinasyon ve iş birliği tedbirleri kapsamı; 
2 Tarafların her biri: 


a. (Rıza yaşında kendi aralarında cinsel ilişki dahil) Çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik bağımsız yetkili ulusal veya yerel kurumların kurulması veya 


18 


belirlenmesi ve bu kurumlara spesifik kaynaklar ve sorumluluklar verilmesinin sağlanması için; 


b. Kişisel veri korumanın gereklerine gereken saygı gösterilmesi kaydıyla, çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarı olgusunun gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, sivil toplumla işbirliği içinde, ulusal veya yerel düzeylerde veri toplama mekanizmaları veya merkezleri kurulması veya belirlenmesi için; gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. 


Madde 10la dayatılan “çocuklar arası cinsel çarpıklıklar” 


Sözleşmenin onuncu maddesinin (b) bendinde sivil toplumla iş birliği içerisinde olma, yerel düzeylerde de veri toplama mekanizmaları kurma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'de 28 Kasım 2013'te ilk olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Paktı'na imza atmıştır. (Yani, sözde rıza yaşında erkek ve kız çocuklarının kendi aralarındaki cinsel ilişkiler serbest bırakılacaktır.) 


Madde 18 — Cinsel istismar tanımı: 


1. Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır: 


a. Ulusal yasanın ilgili hükümlerine göre cinsel faaliyet için yasal yaşa ulaşmamış bir çocukla cinsel faaliyetlerde bulunmak; 


b. Çocukla aşağıdaki koşullarda cinsel faaliyetlerde bulunmak: 
e Baskı, zorlama, tehdit kullanılması veya, 


e Aile içi de dâhil olmak üzere, tanınmış bir güven, otorite veya nüfuzun suiistimal edilmesi veya, 


* Çocuğun, zihinsel veya fiziksel bir engeli veya bağımlı durumda olması nedeniyle, özellikle zayıf durumunun suiistimal edilmesi. 


2. Yukarıdaki Madde 1 maksadıyla, tarafların her biri, çocukla hangi yaşın altında cinsel faaliyetlere girişilemeyeceğine karar verecektir. 


3. Madde 1.a hükümlerinin, küçük yaştaki çocuklar arasındaki, karşılıklı rızaya bağlı cinsel faaliyetleri düzenleme amacı bulunmamaktadır. (Yani, 18 yaşından küçük çocuklar arasındaki cinsel ilişkilere karışılmayacaktır. ) 


Madde 18le dayatılan ahlâksız uygulamalar: 


Sözleşmenin cinsel istismar başlıklı 18. maddesi, kasıtlı olarak gerçekleştirilen bazı fiillerin suç olarak telakki edilebilmesi için Taraf Devletlere gereken hukuki düzenleme, yaptırım ve tedbirleri almalarını istemektedir. 


1. Fıkranın (a) bendi, cinsel faaliyet için yasal yaşa ulaşmamış bir çocukla yapılan cinsel faaliyetten (o bahsetmektedir. Burada ‘yasal yaş; kavramından kasıt cinsel rıza 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yaşıdır. Yani yasal yaşa/cinsel rıza yaşına ulaşmış ama hâlâ çocuk olan o bireylerin kendi aralarında serbest cinsel ilişkide bulunabilmesine imkân tanıyan bir madde ile karşı karşıyayız. 


Hiç şüphesiz burada Lüksemburg Raporu'nda yer alan şu çarpıcı ifadeleri hatırlatmak yerinde olacaktır: 


Lanzarote sözleşmesi ve pek çok ulusal hukuk sistemi; akranlar arasındaki (18 yaşın altındaki) cinsel ilişkilerle, bir çocukla yetişkin arasındaki cinsel ilişkiler arasında ayrım gözetir. Çocuğun gelişim halindeki yeteneklerinin tanınması olgusunun ve cinsel rıza yaşına gelmiş çocukların cinsel ilişkiye hakkı olduğunun (bu ilişkilerin sömürücü ya da istismarcı nitelik taşımaması koşuluyla) kabulü açısından Lanzarote Sözleşmesi, Taraf Devletlerin belirli davranışları suç sayma yükümlülüğüne istisna getirmiştir. 


Bu amaçla “çocukla cinsel aktivitelerde yer almanın yasak olduğu yaş” ya da “cinsel aktiviteler için yasal yaş” gibi atıflarda bulunulmuştur. (Maddeler 18 (1) (a) ve 23) 


Dolayısıyla, örneğin cinsel rıza yaşının üzerindeki bir çocuğun teşvik edilmesi kendi başına mutlaka suç oluşturan bir fiil demek değildir (ancak koşullara göre böyle de olabilir). Ayrıca Devletler, cinsel rıza yaşına erişmişse çocuğun cinsel istismar ya da cinsel aktivitelere tanık olmasına yol açmayı suç saymama kararı verebilir (çocukların kötü yola sevk edilmesi Madde 
22) 


Son olarak Lanzarote Sözleşmesi Taraf Devletleri, cinsel rıza yaşına ulaşmış çocuğun rızasıyla üretilmesi koşuluyla ve yalnızca kişisel kullanımla sınırlı kalması durumunda pornografik materyalin üretilmesini ya da bulundurulmasını suç saymayabilir. (Madde 20(3)) 


Gayet açık ve anlaşılabilir olan bu ifadelerden sonra madde tahliline devam edecek olursak; 


18. maddenin 2. Fıkrası Taraf Devletlere, çocukla hangi yaşın altında cinsel faaliyetlere girişilemeyeceğine karar vermeleri gerektiğini öngörmektedir. Zaten Lüksemburg Raporu'nda da belirtildiği üzere Lanzarote Sözleşmesi cinsel rıza yaşının belirlenmesi konusunda sessiz kalıp bu konuyu Taraf Devletlerin yasal düzenlemelerine bırakmaktadır. Bu aynı zamanda çocuğun hangi yaşın üstünde herhangi bir cinsel faaliyet ve aktiviteye katılabileceğinin belirlenmesini de öngörmektedir ki zaten en tehlikeli ve en dikkat çekici nokta burasıdır. 


Hemen burada bazı Taraf Devletlerin kendi mevzuatında belirledikleri cinsel rıza yaşına bir göz atalım: 


Japonya: 13, Belçika: 14, Avusturya: 14, Almanya: 14, İtalya: 14, Fransa: 15, Yunanistan: 15, İngiltere: 16, İspanya: 16, Lüksemburg; 16, İrlanda, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 
17 


Türkiye?de cinsel rıza yaşı kaç sayılmaktadır? 
Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve “Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu” başlıklı 


104. Madde bu konuya açıklık getirecektir. Söz konusu madde aynen şu şekildedir: 
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Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: TCK Madde 104 


(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 


(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 


(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımı üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezalandırılır. 


Görüldüğü üzere, on beş yaşını doldurmuş ve on sekiz yaşından küçük olan iki çocuk arasında karşılıklı ve rızaya dayalı cinsel ilişkiyi yaptırım altına almayan bu madde, on beş yaşını doldurmuş ama on sekiz yaşından küçük bir çocuk ile karşılıklı rıza dahilinde on sekiz yaşından büyük bir yetişkin birey arasında yaşanan cinsel ilişki suçunu “şikâyet şartında da bağlayarak?” yaptırım altına almıştır. 


Bu maddeye dayanarak T.C. Devleti'nin cinsel rıza yaşı ‘15’ diyebilme imkânı doğmaktadır. 


Yine 18. Maddenin 3. Fıkrası: cinsel rıza yaşına/yasal yaşa ulaşmamış küçük çocuğa karşı büyük bireylerin cinsel faaliyette bulunma fiilinin yasaklanması gerektiğini, fakat cinsel rıza yaşına ulaşmamış “küçük çocukların? birbirleri ile rızai her türlü cinsel ilişki ve aktivitelerine yönelik yaptırım öngörülmesi hususunun bu sözleşmenin çocuklara yönelik cinsel suiistimal ve istismar fiilleriyle ilgili düzenleme ve tedbir alma amacı ‘dışında’ tutulduğundan bahsetmektedir. 


Son paragrafı şu pratik örnek ile açıklayalım: 


Cinsel rıza yaşının 15 olduğu bir ülkede 14 yaşında 2 tane çocuk (kız veya erkek fark etmez) düşünelim. Bu çocuklarla yetişkin bireylerin cinsel ilişkide bulunmasının suç olması gerektiğini öngören sözleşme, bu iki çocuğun karşılıklı ve birbirleri ile rızai her türlü cinsel ilişki ve aktivitelerinin yasal yaptırıma bağlanması konusunu düzenleme amacı dışında tutmaktadır. Mesele burayla sınırlı kalmamaktadır. İlerleyen maddelerde de göreceğiz ki yasal erginliğe ulaşmamış ama cinsel rıza yaşına ulaşmış bir çocuk ile her türlü küçük-büyük bireyin cinsel ilişkide bulunması daaynı şekilde bu sözleşmeye göre serbesttir, Taraf Devletlere bu konuda saklı tutabilecekleri bir hak tanınmaktadır. 


“Çocuk pornografisine ilişkin suçlar”daki saçmalıklar ve açık kapılar Madde 20 — Çocuk pornografisine ilişkin suçlar: 


1. Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların, haksız yere gerçekleştirilmesi halinde, suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır: 


a. çocuk pornografisi üretmek; 


b. çocuk pornografisi sunmak veya temin etmek; 
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c. çocuk pornografisini dağıtmak veya iletmek; 

d. kendisi veya başka biri için çocuk pornografisi tedarik etmek; 

e. çocuk pornografisi bulunduruvermek; 

f. bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çocuk pornografisine bilerek erişime yönelmek. 


2. Bu madde kapsamında “çocuk pornografisi”, çocuğu gerçek veya temsili açık bir cinsel davranış içinde görsel olarak gösteren herhangi bir materyal veya çocuğun cinsel organlarının esas itibariyle cinsel amaçlarla gösterilmesi anlamına gelecektir. 


3. Tarafların her biri madde 1.a ve e'yi, kısmen veya tamamen uygulamama ve: 


* Gerçekte var olmayan bir çocuğun münhasıran temsili tasvirleri veya gerçeğe yakın görüntülerini içeren ve; 


e Madde 18.2'nin uygulanması kapsamındaki yaşa ulaşmış çocuklara ait pornografik malzemeleri, söz konusu görüntüler ilgili çocukların rızasıyla elde edilmiş olmak kaydıyla ve tamamen kendi özel kullanımları amacıyla üretme veya bulundurma hakkını saklı tutabilir. 


4. Tarafların her biri madde 1.f yi kısmen veya tamamen uygulamama hakkını saklı tutabilir!? 
Madde 20'de gizlenen tehlikenin boyutları: 


Sözleşmenin 20. maddesi, yapılan genellemelerle beraber belirtmiş olduğu istisnai hükümlerle Ülkemizin, Milletimizin ve dolayısıyla insanlığın istikbaline nasıl bir zarar verebileceğini sarih bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Öncelikle 1. fikrada kasti davranışların “haksız yere” gerçekleştirilmesinden bahsetmektedir. 
Yani bazı kasti hareketlerin “haklı yere” de işlenebilme ihtimaline göz kırpmaktadır. Madde, yasal tedbirlerin hangi fiillere yönelik alınması gerektiğini önce genelleme yaparak -yukarıda da belirtildiği üzere- ifade etmiş ama daha sonra bazı fiiller açısından istisnalar ve istismarlar sağlamıştır. 


Çocuk pornografisi üretmek ve bulundurmak fiilleri açısından, yasal yaşa/cinsel rıza yaşına ulaşmış çocuklar kendileri ile ilgili her türlü pornografik malzemeleri ve görüntüleri elde edebilecek ve bu malzemelerin elde edilmesi çocukların rızası dahilinde gerçekleşebilecek olması tam bir tahribat tuzağıdır. 


Bu şartlarda Taraf Devletler çocuk pornografisi üretme ve bulundurma hususlarında haklarını saklı tutabilecektir (Yani sözleşme bir yaptırıma bağlayıcı, caydırıcı, önleyici bir tedbir öngörmemekte ve serbest bırakmaktadır.) Yine Taraf Devletler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çocuk pornografisine bilerek erişim sağlama hususunda haklarını saklı tutabilecek ve sözleşmenin bağlayıcı ve caydırıcı herhangi bir hükmü ile karşılaşmayacaklardır. 


Burada çok önemli bir detay üzerinde durmakta fayda vardır. Yine Lüksemburg Raporu'nda yer verilen şu cümlelere bir bakalım: 
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Açık herhangi bir cinsel aktivite olmaksızın çocuğu çıplak (yarı çıplak) ya da erotik pozlarla gösteren, ancak yine de çocuğu doğrudan ya da dolaylı olarak cinselleştiren çocuk erotikası ya da cinselleştirilmiş çocuk görüntüleri bu hukuk belgelerinde (Lanzarote Sözleşmesi, AB Direktifi...) çocuk pornografisi kapsamında yer almamaktadır ve pek çok devlette yasal sayılmaktadır. Çocuk erotikasının çocuk pornografisiyle ilgili mevcut hukuk tanımlarının dışında bırakılmasıyla ortaya çıkan hukuksal boşluğa 2003 yılında işaret edilmiştir. O dönemde, “çocuk erotikasının” neden dışarıda bırakıldığı konusunda akla gelen olasılık internete sansür konusundaki tartışmalarda bir yere oturmasıdır. İster bu nedenle ister başka gerekçelerle, daha yakın zamanlarda benimsenen, örneğin; Lanzarote Sözleşmesi ve 2011/93 sayılı AB Direktifi gibi uluslararası hukuk belgeleri de aynı yaklaşımı sürdürürken... şeklinde devam etmektedir. 


Bu çarpıcı cümlelerin açıklamasını, Türkiye'de Lanzarote Sözleşmesi'ni kişisel YouTube kanalında yayımladığı bir video ile açıklayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin'den dinleyelim: 


“Yani biz çocuğun bilgi teknolojileri, internet teknolojileri yoluyla istismarında bir sınırlama getirdi isek yani oralara uygulanacak cezada bir sınırlama getirdiysek internetin özgürce kullanımına bir halel getirmemek sebebiyle olabilir bu, diyor; yani burada da kesin bir şey söylemiyor ama akla ilk bu geliyor.” diye uyarmaktadır. 


Hoca burada hiç şüphesiz, çocuklara karşı cinsel sömürü ve istismara yönelik alınacak tedbirler ile bilgi ve iletişim teknikleri yoluyla internete erişim hakkı arasındaki dengeden bahsetmekte, uluslararası hukuk tarafından internetin özgürce kullanımı hakkına üstünlük tanındığı hususu üzerine bir tespit yapmaktadır ve şunları aktarmaktadır: 


“Yani cinsel rıza yaşına ulaşmış çocukların internette cinsel sömürüye, yani burada da tekrar ifade etmiş olalım, Lüksemburg raporuna göre değerli arkadaşlar, cinsel rıza yaşı pek çok ülkede 14'ten başlatılmaktadır, diyor, ama 13'ten başlatan ülkeler olduğunu da ifade ediyor. 
Yani cinsel rıza yaşı 13 yaşına kadar indirgenebiliyor. Bu da şu demek oluyor ki; 13 yaşından sonra çocukların cinsel açıdan istismar edilmesi, cinsel sömürüye alet edilmesi, bunun internet üzerinden yapılabilmesi ya da bu yaştan sonra çocukların pornografik materyal üretmesi, bulundurması ve bunları kendi sahipliklerine alabilmesi Lanzarote Sözleşmesi tarafından suç sayılmayabiliyor.!?” 


Madde 21 — Çocukların pornografik performans gösterilerinde yer almalarına ilişkin suçlar: 


1. Tarafların her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç teşkil etmesinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır: 


a. Çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmak üzere çalıştırmak veya bu tür gösterilere katılmasına neden olmak; 


b. Çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmaya zorlamak veya çocuktan bu gibi amaçlarla kâr elde etmek veya çocuğa başka türlü suiistimalde bulunmak; 


c. Çocukların katıldığı pornografik performanslara bilerek katılmak. 
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2. Tarafların her biri 1.c maddesinin uygulamasını, çocukların madde 1.a veya 1.b’`ye uygun olarak çalıştırıldıkları veya zorlandıkları durumlarla sınırlama hakkını saklı tutabilirler. 


Madde 21 Tahlili ve Tahribat Kurguları: 


Söz konusu sözleşmenin en skandal maddelerinden birini daha izah etmeye çalışalım. Bu maddede de yine bazı fiillerin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması üzerinde durulmuş, ancak çocukların da pornografik performanslarının olabileceği hususu da uluslararası bir sözleşme ile meşruiyet kazanmıştır. Çocuk olmayan yetişkin bir kişi çocukların katıldığı pornografik performanslara bilerek katılmak isterse 1. Fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılı fiiller haricinde herhangi bir cinsel tatmin, aktivite veya faaliyet amacı güderek katılım sağlayacaktır. Sözleşme bu açıkladığımız hususa bizatihi gönderme yaparak bazı fiilleri istisna tutma ve bu fiiller haricinde farklı amaçla gerçekleştirilebilecek fiillere bilerek ve isteyerek fırsat tanımaktadır. Zaten meselenin skandal oluşu da burada yatmaktadır. 


Burada şöyle bir örnek sunalım: 


Taraf Devletlerden bir tanesi “Sözleşmenin kendisine verdiği hak ve yetkiye dayanarak? 
(Madde 21/2) çocukların hazırladığı pornografik performanslara katılmak isteyen yetişkin bir kişinin; çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmak üzere hazırlama, veya bu tür gösterilere katılmasına neden olma yoluyla çocuğu pornografik performans gösterilerine katılmaya zorlama, veya çocuktan bu gibi amaçlarla kâr elde etmeye, veya çocuğu başka türlü suiistimal etmeye kalkışma, “fiilleri haricinde? herhangi bir fiil ile katılabilmesine imkân tanıyan bir hukuki düzenleme yapabileceği ve bu imkânı yetişkin bireylere tanıyabileceği kapısı açılmaktadır. 


Böyle bir ülkede yukarıda sayılan amaçları taşımayan ve sadece cinsel tatmin için rızai olarak bir araya gelmiş 14 yaşındaki iki çocuğun gösterdiği pornografik performansa (porno çekimi, üretimi, cinsel organ gösterimi ve dolayısıyla cinsel ilişki sayılabilecek her fiil) yetişkin bir birey bilerek ve isteyerek “katılabilme? (dahil olma, izleme, etki, temas, yardım etme) imkânı sunulmaktadır. 


Madde 22 — Çocukların kötü yola sevk edilmesi konuları 


Tarafların her biri, Madde 18/2'nin uygulaması kapsamında belirtilen yaşa ulaşmamış bir çocuğun, katılmaya zorlanmasa bile, cinsel maksatlarla cinsel istismara veya cinsel faaliyetlere tanık olmasına kasten neden olmanın suç teşkil etmesini sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. 


Madde 22’de gizlenen sakat ve sapık fırsatlar: 


Söz konusu madde, on sekizinci maddenin ikinci fıkrasına atıfta bulunarak belirtmiş olduğu yaptırım ve tedbirleri sadece cinsel rıza yaşına ulaşmamış çocuklar için şart koşmaktadır. Açıklamalarımız boyunca tehlike arz eden husus ile ilgili sözleşmenin bu kısmında da atıfta bulunulmaktadır. Söz konusu tehlike, cinsel rıza yaşına ulaşmış çocuklara ise, cinsel aktivite, cinsel ilişki, pornografik performans üretimi, tedariki, temini, bulundurulması, saklanması, bilgi ve iletişim teknolojileri yöntemi ile pornografik sitelere 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serbest erişim konularında hiçbir yaptırım öngörülmeyip, saklı tutulabilecek bir hak tanınmasıdır, serbestiyet sağlanmasıdır. 


Madde 23 — Çocuklara cinsel amaçlarla belirli faaliyetlere katılmalarının teklif edilmesi. 


Tarafların her biri, bir yetişkinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak Madde 18/2'nin uygulanması kapsamındaki yaşa ulaşmamış bir çocukla, bu çocuğa karşı Madde 18/1.a veya Madde 20/1.a'da belirtilen suçları işleme amacıyla kasten buluşma teklifinde bulunmasını ve bu teklifi müteakiben bu buluşmaya yönelik somut eylemlere geçmesinin suç teşkil etmesini sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. 


Madde 23’teki tuzaklar: 


Birçok maddede temas ettiğimiz gibi burada da yine henüz cinsel rıza yaşına erişmemiş bir çocuğa yönelik çocuk pornografisi hazırlama ve cinsel ilişkide bulunma fiilleri açısından yetişkin bir bireye yaptırım uygulanmasını öngören bir içerik söz konusudur. Ancak maalesef aynı şekilde burada da cinsel rıza yaşına ulaşmış bir çocuk ile maddede atıf yapılan çocuk pornografisi üretme ve cinsel ilişkide bulunma fiillerinin yetişkin bir birey tarafından gerçekleştirilmesini yaptırım altına almayan, Taraf Devletlere bu konuda bizatihi yaptırım ve tedbir şartı koşmayan, hatta serbest bırakan bir tuzak madde, zihniyet ve anlayış ile karşı karşıyayız. Bu çıkarımın yapılabilmesi bizzat maddenin kendisinin “cinsel rıza yaşına erişmemiş bir çocuğa yönelik” cümlesinden bahsetmesi ile mümkün hale sokulmaktadır. 


Madde 41 — Taraflar Komitesinin İşlevleri ve Yetki Alanları 


1. Taraflar Komitesi bu Sözleşmenin uygulanmasını izleyeceklerdir. Taraflar Komitesinin usule ilişkin kuralları, bu Sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin usulleri belirleyecektir. 


Madde 41 Tahlili ve Tahribatları: 


Taraflar Komitesi sözleşmeye Taraf Devletlerin temsilcileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu komite Taraf Devletlerin iş bu sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanabilirliğini, uygulanıp uygulanmadığını, iç hukuk yollarında ne gibi hukuki kurum ve tedbirler oluşturulduğunu, pratik anlamda her türlü çocuk suiistimali ve cinsel istismarı ile ilgili sonuçları raporlama, Avrupa Konseyi ilgili idari birimi bilgilendirme amacını taşımaktadır. 
Hiç şüphesiz bu komite Taraf Devletler açısından bir kontrol, gözetim, denetim ve takip mekanizmasını kuracak; hukuki ve kimi zaman da siyasi baskı oluşturacaktır... Lüksemburg Raporunda belirtildiğine göre Taraflar Komitesi'nin ilk uygulama raporu, “Çocukların güvenilen çevrede cinsel istismardan korunmaları?” başlığı üzerine 4 Aralık 2015 yılında hazırlanmıştır. Örneğin söz konusu raporda; “Tarafları yasal düzenlemelerini gözden geçirerek çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik ciddi her zararı ele almaya, suç oluşturan eylemleri cinsel ilişki ya da eşdeğer eylemlerle sınırlandırmamaya çağırmaktadır.” cümlesi yer almaktadır. Mesela bu rapordan çok daha eski tarihlerde “kapasite geliştirme faaliyetleri? 
adı altında pek çok uygulama yapılmıştır. 


İşte Taraflar Komitesi'nin bazı uygulamaları: 
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Taraflar Komitesi-Lanzarote Komitesi, bu uygulamalar için Taraf Devletlerden temsilcilerin katılımını ve ayrıca çocukların da katılımını zorunlu tutmaktadır. Komite, “İzleme Turları” adı altında mülteci krizinden etkilenen çocukların cinsel istismara karşı korunması, BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tarafından kolaylaştırılan cinsel istismara karşı korunması gibi konularda izleme programı ve anketler yaptırmaktadır, Ulusal makam ve kaynaklar için bu anketlere cevap verme ve katılım şartı koşmaktadır. Ayrıca Komite 20 Eylül 2011 tarihinden bu yana 25 kez toplanmış (10-12 Mart'ta Strazburg'da gerçekleştirilecek son toplantı Korona virüs sebebi ile iptal edilmiştir), yine 20 Eylül 2011 tarihinden 18 Ekim 2019 tarihine kadar belli dönemlere göre toplamda “5 farklı faaliyet raporu” hazırlamıştır. 


Avrupa Konseyi en son 4 Mayıs 2020 tarihinde www.coe.int resmi web sitesinde Komite üyelerini yayınlamıştır. İşbu komitede Türkiye temsilcisi olarak raportör Yargıç İlhan Yücel belirlenmiş durumdadır. Yine sitedeki bilgiye göre toplumsal cinsiyet eşitliği raportörü ve temsilcisi Portekiz Devleti — Ms. Maria Jose CASTELLO-BRANCO atanmıştır. 


Toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi konularında Lanzarote Sözleşmesi'nin ve Lanzarote Komitesi'nin bağlantısını sadece bu bilgi ile dahi teyit etmiş olmaktayız. Ayrıca İstanbul (o Sözleşmesi'nin giriş kısmında Lanzarote Sözleşmesine göndermede bulunulmaktadır. 


Hiç şüphesiz Komite, söz konusu izleme turlarına, uygulama programlarına, her türlü kapasite geliştirme etkinliklerine ve zorunlu tutulan anket ve konferanslara katılım gerçekleştirmeyen Taraf Devletlere ve temsilcilerine: Çeşitli yaptırımlar getirme, katılım raporu düzenleme, görevlendirmede pasifize etme, izleme turlarındaki rapora göre düşük not/puan verme ve dolayısıyla akdine sadık olmayan bir ülke profili çizerek uluslararası konumunu yıpratıcı refleksler vermeye de yetkili konumdadır. 


Sonuç: 


Lanzarote Sözleşmesi hiç şüphesiz Anayasa’nın 41 ve 58. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu Anayasa maddelerinin içeriği şu şekildedir: 


Anayasa / Madde 41: 
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. 
Anayasa / Madde 58: 


Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 


Asla unutulmasın ki: Batı'nın çocuk-kadın-erkek tanımlaması bizim medeniyet ve kültürümüzdeki aile tanımlamamız ile çok farklıdır, aykırıdır. Hukuki metin ve düzenlemelerdeki tutarsızlık ve uyuşmazlıkların mihenk taşı bu tanımlama ve algılama farklılığından kaynaklanmaktadır. Avrupa, bir çocuğun sömürü ve cinsel istismara uğramasına karşı yaptırımlar önermekle beraber ona cinsel tercih/eğilim hakkı ve her türlü LGBTİ pratiğine sahip olabilme hakkı tanıyarak, aslında kendi kendisini yalanlamaktadır. 
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Çünkü bu sözde hak, çocuğun kendisini ahlâki, kültürel, milli ve manevi değerler üzerinden tanımlamasından ziyade, her türlü LGBTİ fonksiyonları üzerinden tanımlamasına yol açacak ve dolayısıyla çocuğu her türlü cinsel sömürü odaklarına meze yapacaktır. 


Moda sektörü ve manken ajanslarının defile ve podyumlarda 13-14 yaşındaki çocukların hayatlarını nasıl kararttıklarını, cinsel rıza yaşına erişmiş çocukların pornografi sektöründe nasıl köle gibi çalıştırıldıklarını, mağdur olan çocukların travma sonrası stres bozukluğu yaşayarak hayattan nasıl koptuklarını, genel anlamda moda endüstrisinin sömürüsüne kurban edilen çocukların uluslararası hukuk tarafından nasıl yalnız ve çaresiz bırakıldıklarını ifade etmek her vicdan sahibi insanın vazifesi olmalıdır. Bu konuda yine Dr. Mücahit Gültekin'in bahsettiğimiz videosundan birkaç kesit sunalım: Çocukların, kadınların ve erkeklerin bedeninden kazanan, onların bedenini sömürgeleştirerek, onların bedenini metalaştırarak kazanan çok devasa bir sektör var, çok devasa kazanılan kârlar var, işte onların bu maddelerde elinin olduğunu görüyoruz. Yani diyor ki; kardeşim ben 13 yaşındaki çocuklarla anlaşıyorum, onları ajansımda çalıştırıyorum, onların bedenlerini sergiliyorum, onların defilelerde, podyumlarda bedenlerini kullanıyorum. Eğer sen istismar ve sömürüyü buraya kadar indirgersen benim kârımı benim çıkarlarımı engellemiş olursun. O yüzden değerli arkadaşlar şunu unutmayalım; Uluslararası hukuk, uluslararası normlar ne kadınları ne erkekleri ne de çocukları koruyor. Uluslararası hukuk küresel monarkların, küresel sermayedarların, erkeklerin, kadınların ve çocukların bedenlerini metalaştıran, onların bedenlerini sömürgeleştiren kirli endüstrinin çıkarlarını koruyor. Bu kirli hukuka boyun eğmek demek insanlığımızdan vazgeçmek demektir. O yüzden sadece Türkiye'nin değil, bu metnin altında imzası olan bütün ülkelerin insanlığın vicdanı adına bu sözleşmeden çekilmesi gerekir. 


Yine anlaşılması gereken asıl konu ile ilgili Lüksemburg Raporu'nda geçen bir başka ifade: 


“Hazırlama (yani çocuğu cinsel amaçlar için teşvik etme-grooming) konusunu ele alan hukuk belgelerinin bir başka potansiyel zaafı da Devletlerce bu tür fiilleri, yalnızca cinsel rıza yaşına ulaşmamış çocuklara yöneldiğinde suç sayma yükümlülüğü getirmesidir. Böylece, söz konusu yaşın üzerinde olup yine de sömürücü nitelikte bir duruma sürüklenebilecek ya da bu yönde manipüle edilebilecek kişilere yeterince koruma sağlanamamış olmaktadır.” 


Burada iyi niyetli yorumları bir kenara bırakacak olursak çok az bir hüsn-ü zan ile şu sonuca varmak mümkün olacaktır: Batı ikiyüzlü davranmaktadır. Bir yandan çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunmasını savunurken, bir yandan da çocukların rızai cinsel birlikteliklerini, çocuk pornografisi üretmelerini ve bulundurmalarını, bilgi ve iletişim yöntemleri ile çocuk pornografisi sitelerine ulaşım serbestiyetini, büyük bireylerin -kısaca cebri fiiller hariç- cinsel rıza yaşındaki çocuklara yönelik her türlü rızai cinsel aktivitelerini gizli perdeler arkasında savunacak kadar şaşkın ve sapkındır. 


“Haddizatında burada tartışılması gereken konu şu olmalıdır: 


25 Ekim 2007 senesinden bu zamana kadar geçen süreçte niçin bu meselenin gündeme 
alınmadığı, niçin buna ilişkin eleştirel bir literatür oluşturulmadığı, toplumun her kesimi tarafından neden sorgulanmadığı, etkili ve yetkili Devlet ricalinin müzakere ve onaylama süreçlerinde hangi amaç ve saik ile hareket ederek uluslararası bir tahribat metnine imza 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attıklarıdır. Ve dolayısıyla Devlet yetkililerinin skandal nitelik taşıyan bu uluslararası metnin her türlü olası etki ve uygulamalarının ortadan kaldırılması için gereken adımları mutlaka atmaları için duyarlı tüm vatandaşlarımızın etkin bir kamuoyu baskısı oluşturmalarıdır” diyen Av. Ebubekir Esad Baş gibi duyarlı aydınlarımızın yalnız bırakılmaması vicdani bir sorumluluk icabıdır. 


Bir takım sinsi rezaletlere ruhsat sağlıyor gibi algılamaya yatkın bu sözleşmeyi imzalayan AKP'li Yetkili sorumlular! 


Bazı mel'anetlere fırsat veriyor gibi yorumlanmaya müsait bu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayınlanması: 


10Aralık 2010 CUMA Resmi Gazete Sayı 27781 


KANUN 


AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 


Kanun No. 6084 Kabul Tarihi: 25/11/2010 


MADDE 1 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde lanzarote'de imzalanan "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi'nin onaylanması uygun bulunmuştur 


MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 


MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


9122010 


(1 https://hertaraf.com / 23.05.2020 / Av. Ebubekir Esad Baş 

2! Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” başlıklı Uluslararası Sözleşme https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4.htm Sayfa? 


ATATÜRK'ÜN KAPATTIĞI; MASON TARİKATI VE TÜRBAN KARŞITLIĞI 
02 Nisan 2008 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


Her kutsal öğeyi, sosyal ve siyasal amaçlar için istismar edenler herhalde vardır ve olacaktır. 
Ancak Türkiye'deki başörtüsü saldırılarının altında, gizli Islam düşmanlığı, din ve maneviyat karşıtlığı yatmaktadır. 


Kökü dışarıda, kirli ve tehlikeli hıyanet odakları oldukları gerekçesiyle Atatürk tarafından kapatılan, ama onun şüpheli ölümünden sonra İsmet İnönü'yü iktidara taşıyan sabataist-Yahudi Dönmezi cunta tarafından serbest bırakılan ve devlet kurumlarını içten sarmalayıp kuşatan, böylece Türkiye Cumhuriyetini ve demokrasiyi gizli mason diktatoryasına çevirip kullanmaya çalışan hainlerin, devletimizi açıkça ele geçirmeleri İttihat ve Terakki Fırkasıyla başlamıştır. Mason ve sabataist Enver, Talat ve Cemal üçlüsü, sadece maceracı kafalarıyla değil, küresel masonluğun talimatları doğrultusundaki manevralarıyla Osmanlının yıkılışını hazırlamış, bazılarınca hala "örnek vatansever" olarak gösterilen bu masonlar, güya o çok sevdikleri vatanlarını bırakıp Haçlı-siyonistlerin denizaltılarıyla Almanya ve Rusya'ya kaçmışlardır. Bunların yurtdışındaki maceraları da, sanıldığı gibi öyle milli amaçlı değil, hıyanetlerini bağışlatıp meşrulaştırma ve Türkiye'ye dönüp, kurtuluş mücadelesini ve neticelerini yozlaştırıp masonluk hesabına kullanma amaçlıdır. Ve zaten Mustafa Kemal bunların niyetini ve tiyniyetini çok iyi bildiği içindir ki asla ülkeye sokmamıştır. 
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Talat ve Cemal'in Ermeni komitacılar tarafından öldürülmesi ise; Osmanlı-Türk diyarında ve özellikle sarayda: sinsi bir etkinlik-yetkinlik çekişmesi yaşayan ve sık sık biribirine ayak takan Yahudilerle Ermenilerin bir hesaplaşması olarak okunmalıdır. 


Enver'in aslından ve ayarından, Mustafa Kemal'in bunlara karşı açık ve net tavrından ve Atatürk karşıtlarının Enver, Talat ve Cemal hayranlığından yola çıkarak: 


a) Enver'in Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladımızı bir gecede dondurmasını 


b) Bize Sevr'i dayatan güçlerin işini kolaylaştıracak şekilde, Osmanlıyı gereksiz yere savaşa sokup yenilmesini sağladıktan sonra, Rusya'ya kaçmasını; oradan Türkistan'a geçip, güya Türk milliyetçiliği damarıyla yeni askeri birlikler kurup, Rus'lara karşı oluşturulacak ciddi bir direniş cephesini erken doğuma zorlar bir tavırla, maalesef hezimete uğratıp Rusların Müslüman-Türk dünyasını işgalini kolaylaştırmasını; 


Rusya'daki Yahudi yoldaşlarıyla, Amerika'daki Yahudi soydaşlarının, komünist-kapitalist iki kutuplu, ama Siyonist güdümlü bir dünya hakimiyeti hedefine zemin hazırlama operasyonları olarak görenler, acaba haklı mıydı? Diye sormak ve kafa yormak lazımdı. 


İşte Atatürk'ten sonra, maalesef İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Recep T. 
Erdoğan döneminde, ticaretten siyasete, eğitimden kültüre, yeniden ülkeye hakim olan ve Türkiye'nin kirli ve hain derin devletini oluşturan bu masonlar, başörtüsünü kendi gizli saltanatlarına karşı bir başkaldırı olarak görmeye başlamış ve türban düşmanlığı, İslam'la savaşlarına bir bahane yapılmıştır. 


Masonluk; siyonizmin, yani İsrail'in dünya hakimiyeti gayesinin, farklı ülkelerdeki değişik din ve kökenden insanlar eliyle yürütüldüğü bir şeytan tarikatı ve hıyanet karakollarıdır. 


Lions'lar Masonluğun alt kademesi, Rotaryan'lar ise ilk mektebi gibi çalışmakta, ama kendilerini hayır ve hizmet kurumu olarak tanıtmaktadır. 


Bu gibi masonik kuruluşlara iyi niyetle veya mesleki bir beklenti ve mecburiyetle katılan pek çok insanımız vardır. Ancak bunların asıl mahiyetini ve kasıtlı hıyanetlerini ve bu yüzden Mustafa Kemal tarafından, tarihte ilk defa ve büyük bir cesaret ve ferasetle yasak edildiklerini bile bile, hala bunların peşinde ve başında bulunanların, bir de kalkıp Atatürkçü geçinmeleri, tam anlamıyla sırıtan bir sahtekârlıktır. Pek çok samimi ve seviyeli aydın ve bilim adamımızın katıldığı ve Milli bir gayret ve cesaretle çalıştığı "Talat Paşa" komitesinin Şubat-2008 Pera Müzesi salonundaki toplantısında, Prof. Kemal Alemdaroğlu Rotaryan olduğunu açıklamış, başka birisi "Masonluğun kanuni bir kuruluş" olduğu için ayıplanacak bir yanı bulunmadığını savunmuş ve Milli Çözüm ekibinin "Yahu madem öyle ise Atatürk bu hayırlı ve yararlı kurumları niye kapatılmıştır?" sorusu, maalesef başta Sn. Rauf Denktaş olmak üzere, ilgililerce yanıtsız bırakılmıştır. 


Bu arada Fransa Mason Locaları Üstadı Azamı da, Türkiye'de başörtüsünün yasak kalması gerektiğini ve bu konuda Türkiye Masonlarıyla işbirliği içinde hareket ettiklerini açıklamıştır. 


Bu baş mason, bazı konularda, halkın çoğunluğunun ve temel insan ve inanç haklarının da geçerli sayılamayacağını savunarak, ne kadar demokrat olduklarını da ortaya koymuşlardır. 
Bu çıkışlar bizim iddialarımızı da ispatlamıştır. 


İsrail'in Dünya Egemenliği Politikası 


Bugün, İsrail devletinin, iç ve dış politikasını yönlendiren ana unsur Siyonist ideolojidir. Bu ideoloji, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak uğruna, bu topraklarda yaşayan tüm Yahudi- 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olmayan insanları şiddet ve terör yoluyla yurtlarından çıkarmayı hatta gerekirse katliama uğratmayı hedeflemiş, şoven ve işgalci bir düşünce sistemidir. Dolayısıyla, üzerinde asıl durulması, çarpıklıklarının anlatılması ve kınanması gereken de bu ideolojidir. Din dışı, ırkçı ve saldırgan bir ideoloji olan Siyonizm, kimi zaman sahte bir dindarlık kisvesine de bürünerek, ortaya atıldığı günden bu yana, Yahudi ve Hıristiyan dünyasından pek çok kişiyi etkisi altına almış gibidir. Özellikle İsrail devletinin kurucu kadrosunda yer alan bazı Siyonistler, bu ideolojiyi İsrail devletinin neredeyse resmi ideolojisi haline getirmişler ve Siyonizmin etkisinin nesiller boyunca devamını temin etmişlerdir. Ancak bugün, gerek barış yanlısı İsrail vatandaşları, gerekse dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Yahudilerin önemli bir kısmı Siyonizme karşı çıkmakta, Siyonist uygulamaları şiddetle eleştirmektedir. Bunun temelinde, Siyonizmin ilk dönemlerinde öne sürülen propagandaların aksine, şiddet yanlısı olduğunun, dünyanın huzur ve güvenliği açıkça tehdit boyutunun ve yalnızca Arapların değil Yahudileri de büyük sıkıntılara soktuğunun yaşanan tecrübelerle ispat edilmiş olması vardır. 
Tarih, Siyonist ideolojiden vazgeçilmediği müddetçe, Yahudilerin -dolayısıyla da komşularının ve bölgenin- barışa kavuşamayacağını göstermektedir. 


Siyonizmin gerçek yüzünü görenler ve asıl amacını sezenler, tehlikenin boyutlarını ve acı sonuçlarını daha iyi tahmin etmektedir. Bilgi eksikliği ya da yanlış yönlendirmeler nedeniyle, Siyonizmin etkisine kapılanlar ise bilerek veya bilmeyerek çok tehlikeli bir oyunun parçası haline gelmektedir. Bu nedenle Ortadoğu'ya barış gelmesi için yapılması gereken işlerin başında, Siyonizmi tüm yönleri ile deşifre etmek, bu sapkın ideolojinin etkisi altına girenleri yanılgılarından kurtarmaya gayret göstermek ve bu yönde yoğun kültürel çalışmalar yapmak gelmektedir. Siyonist propagandaların etkisi altında kalanlara, büyük bir yanlışın içinde olduklarının gösterilmesi ve doğru yola davet edilmeleri, yeryüzünde barışın hakim olmasını isteyen herkesin sorumluluğu ve insanlık görevidir. 


İsrail'in var olup olmama korkusu, onu tüm Ortadoğu'yu etkileyecek bir strateji uygulamaya yöneltmektedir. Ortadoğu'ya egemen olmak, bu hayati coğrafyaya şekil verebilmek içinse, bir "dünya egemenliği", yani dünyaya yön veren karar mekanizmalarına hakimiyet gerekmektedir. 


Bu karar mekanizmalarının tamamına yakını ise, Atlantik'in öteki yakasında, dünyanın süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. 


İsrail, ABD üzerindeki güçlü lobisini ve masonik mahfilleri kullanarak, Amerika'nın global siyasetini kendi stratejik çıkarlarına göre yönlendirmek istemektedir. İsrail'in Ortadoğu'da ihtiyaç duyduğu düzenleme ne ise, Washington'daki İsrail lobisi, bu düzenlemeyi Amerika'ya yaptırmak peşindedir. Geçtiğimiz on yıllar içinde ABD'nin Ortadoğu politikasının hep İsrail lehine gelişmesi bu yüzdendir. Şu anda dünya gündeminin bir numaralı konusu olan ABD'nin Irak işgali projesinin ardındaki en büyük etken de, yine İsrail'in Ortadoğu stratejisinin ABD politikaları üzerindeki etkisidir. 


Masonların Dine Karşı Savaşı 


Masonluk varlığını ilk kez 1717'de İngiltere'de resmi olarak ilan etmiştir. Bu tarihten sonra, önce İngiltere'de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası'nda yayılan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri haline gelmiştir. Kendilerini "hür düşünürler" olarak ilan eden -bununla, İlahi dinleri tanımadıklarını ifade eden- pek çok Avrupalı mason localarında bir araya getirilmiştir. Mimar Sinan dergisindeki "Masonluğun İlk Devirleri" başlıklı bir makalede belirtildiği üzere: "Masonluk, dinlerin dışında hakikati arayanların bir araya geldiği, toplandığı yerdir." 
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Dahası "hakikati dinin dışında arayan" bu zümre, dine karşı da büyük bir kin beslemekte, ama bunu ustalıkla gizlemekteydi. Bu nedenle örgüt, kısa sürede Kilisenin, özellikle de Katolik Kilisesi'nin rahatsızlık duyduğu bir güç merkezi haline geldi. Bu masonluk-Kilise çatışması giderek büyüyerek 18. ve 19. yüzyıl Avrupası'nda gündemi teşkil edecekti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa dışındaki coğrafyalara da yayılmaya başlayan masonluk, gittiği her ülkede din karşıtı felsefelerin ve hareketlerin çıkış noktası haline gelecekti. 


Mimar Sinan dergisindeki "Politika ve Masonluk" başlıklı bir makalede, masonluğun bu din karşıtı savaşı şöyle dile getirilmekteydi: 


"Masonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siyasal ve sosyal olayların akımına uygun olarak, uluslararası birleşik ve sosyal bir kuruluş halinde örgütlenmesi 18. yüzyılın başlarına denk gelir. Mezheplerin özgürlük kurallarını uygulamaya çalıştığı sırada, onlara yardım için, din adamları sınıfının (ruhban heyetlerinin) nüfuz ve iktidarlarına karşı savaş açmak durumuna giren farmasonluğun yıkmak istediği şey, Kilisenin hükümetler ve halk üzerindeki tahakkümü idi. Bundan dolayı 1738 ve 1751 yıllarında Papa tarafından dinsiz olarak ilan edilmiştir... Farmasonluk, mezhepler özgürlüğü ilkelerini amaç edinen ülkelerde yalnız ismen gizli ve esrarlı toplantıları olan bir dernek halinde kalmış ve bu gibi memleketlerde hem müsamaha ve hem de teşvik görerek, vakit ve hali uygun orta sınıf halk ile yüksek memurlardan taraftarlar toplamış ve mason olan devlet erkânını kendi örgütlerinin başkanlık makamına geçirmiştir. Katolik mezhebinin herkes için mecburi olduğu güney memleketlerinde ise, gizli, yasak ve kanuni takip ve izlenmeye maruz devrimci bir dernek niteliğini muhafaza etmiştir. Bu memleketlerde orta sınıftan hür düşünceli gençler ve hükümetlerinin yönetiminden memnun olmayan subaylar mason localarına girmeye ve böylece, İspanya, Portekiz ve İtalya'da ve özellikle Vatikan Kilise Hükümetinin tahakkümü altındaki rejimler aleyhine devrimci tertipler alınmaya yönelmiştir." 


Kuşkusuz burada mason yazar kendi örgütünün lehinde bir üslup kullanmakta, masonluğun "kilise tahakkümü"ne karşı savaştığını ileri sürmektedir. Ancak konuyu yakından incelediğimizde, pek çok ülkede "tahakküm" kavramının asıl olarak masonlar tarafından kurulan veya desteklenen rejimlere uygun düştüğü görülecektir. Öte yandan, masonluğun "tahakküme karşı savaşma" iddiasının da göstermelik olduğu kesindir. Kilise, -Hıristiyanlığın çarpıtılmış olması sebebi ile- gerçekten de skolastik fikirler ve baskıcı uygulamalar sergilemesine rağmen, masonluğun kilise düşmanlığı bu sosyal meseleden değil, İlahi dinlere karşı duyduğu nefretten ileri gelmektedir. 


Masonluğun yapısına, ritüel ve ayinlerine bir göz atmak, bu konuda fikir vermek için yeterlidir. 


Bir Mason Locası Örneği: "Cehennem Ateşi Kulübü" 


Masonların 18. yüzyılda nasıl bir örgütlenme içinde olduklarını, nelerle uğraştıklarını anlamak için yapılması gerekenlerden biri, o dönemde ortaya çıkan çeşitli masonik gizli dernekleri incelemektir. Bu derneklerden birisi, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de aktif olan "Cehennem Ateşi Kulübü"dür. (Hell Fire Club) Bu kulübün masonik yapısını ve sahip olduğu din aleyhtarı, pagan kimliği, mason yazar Daniel Willens "The Heli-Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England" adlı makalesinde açıklamaktadır. Masonlar tarafından açılan "thefreemason.com" isimli internet sitesinde yayınlanan makaleden bazı ilginç pasajlar şöyledir: 


İngiltere'de Kral II. George'un hükümdarlığı döneminde, mehtaplı gecelerde, pek güçlü hükümet üyelerinin, önde gelen aydınların ve etkili sanatçıların hep birlikte Thames nehrinin 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üzerinde bir tekne içinde West Wycombe civarında bulunan bir manastır yıkıntısına doğru yol aldıkları görülebilirdi. Orada, keşiş kıyafetlerine bürünen bu saygıdeğer kişiler, kutsallığını yitirmiş bu manastırın çanlarının çalmasıyla birlikte, her türlü ahlaksızlığa kendilerini kaptırırlardı. Gece, kendini sefahate adamış sözde soylu bir kadın ile kutlanan bir Kara Ayin ile doruk noktasına ulaşır, şeytani tapınmalarını tamamlayan elebaşları Britanya İmparatorluğu'nun gidişatı ile ilgili komplolar kurmak için cümbüşe ara verirlerdi. 


Masonluk, gizemli, merak uyandırıcı, cezbedici bir örgüt olarak ortaya çıkmış, üye olan kişilerde, toplumun genel inançlarına aykırı davranmanın getirdiği bir tür psikolojik tatmin meydana getirmişti. Masonik ayinlerin temel özelliği ise, az önceki alıntıda da vurgulandığı gibi, İlahi dinlerin sembol ve kavramları yerine, pagan sembol ve kavramları yüceltmesiydi. 
Böylece, sadece sembolizm yoluyla dahi, masonluğa giren kişiler Hıristiyanlığı terk ederek dinsizleşmişlerdi. 


Ancak masonluk sadece garip ayinler düzenlemekle kalmamış, Avrupa'yı İlahi dinlerden uzaklaştırıp pagan bir kültüre sürüklemek için siyasi bir strateji de izlemiştir. Avrupa tarihinin bazı önemli kilometre taşlarına ülke ülke bakacak ve bu aşamalarda masonluğun dine karşı yürüttüğü söz konusu savaşın izlerini araştıracak olursak bu gerçek açıkça görülecektir. 


Fransa'da Din Karşıtı Mücadele 


Fransız Devrimi'nde masonların oynadığı büyük rolü herkes bilmektedir. Aydınlanma filozoflarının çok büyük bir bölümü, özellikle de din aleyhtarı görüşleri en keskin olanlar, masonlardan meydana gelmiştir. Fransız Devrimi'ni hazırlayan ve ona öncülük eden Jakobenler de yine locaların üyeleridir. 


Devrimin içinde masonların oynadığı rol, Comte Cagliostro adlı bir "ajan-provokatör" tarafından henüz o yıllarda itiraf edilmişti. Cagliostro 1789'da Engizisyon tarafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda bulunmuştu. Anlattıklarının başında, masonların tüm Avrupa'da zincirleme bir devrim yapma planları geliyordu. Masonların asıl amacının ise, Papalığı yok etmek olduğunu ya da Papalığın ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı. Cagliostro'nun itirafları arasında, uluslararası Yahudi bankerlerin tüm bu devrimci faaliyetleri finansal yönden desteklediği, Fransız Devrimi'nde de yine Yahudi kaynaklı paraların önemli rol oynadığı da yer alıyordu. 


Nitekim Fransız Devrimi, tam anlamıyla bir "din karşıtı hareket" niteliğindedir. Devrimciler aristokrasinin yanında din adamlarına karşı da büyük bir tasfiyeye girişmiştir. Çok sayıda din adamı öldürülmüş, dini kurumlar ortadan kaldırılmış, ibadethaneler tahrip edilmiştir. Hatta Jakobenler, Hıristiyanlığı tamamen ortadan kaldırmak ve yerine "akıl dini" adını verdikleri pagan bir inanç yerleştirmek için yoğun gayret içine girmişlerdir. Ancak bir zaman sonra devrim onların da kontrolünden çıkarak Fransa tam bir kaosa sürüklenmiştir. 


Masonluğun bu ülkedeki misyonu devrimle birlikte bitmemiştir. Devrimin ardından doğan karmaşa, sonunda Napolyon'un iktidarı ele geçirmesiyle sakinleşmiştir. Ancak bu dönem de uzun sürmemiş, Napolyon'un tüm Avrupa'ya hükmetme hırsı, iktidarının sonunu getirmiştir. 
Bundan sonra da Fransa'da istikrar ve monarşi yanlıları ile devrimciler arasındaki çatışma sürüp gitmiştir. 1830'da ve 1848'de ve 1871'de üç ayrı devrim daha gerçekleşmiş, 1848'de "İkinci Cumhuriyet"e, 1871'de ise "Üçüncü Cumhuriyet"e geçilmiştir. 


Bu çalkantılı dönemin içinde masonlar her zaman son derece aktif rol üstlenmiştir. En büyük hedefleri ise, kiliseyi ve dini inançları zayıflatıp, dini değer ve kuralların toplum üzerindeki etkisini yok etmek, dini eğitimi ortadan silmektir. Masonluk, "antiklerikelizm" (kilise düşmanlığı) olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargâhı gibi hareket etmiştir. 
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The Catholic Encyclopedia, "Grand Orient" olarak bilinen Fransız masonluğunun bu din karşıtı misyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir: 


Grand Orient'in resmi bülten ve el kitabında bulunan Fransız masonluğunun resmi dokümanları, Fransız Parlamentosu'nca ele geçirilmiş Kilise karşıtı tüm kanunların Mason localarınca önceden hazırlandığını ve Grand Orient'in yönetimi altında uygulandığını göstermiştir. Ki burada açıkça ifade edilen amaç, Fransa'daki her şeyi kontrol altına almak ve ülkeyi yönetmektir. 


1903 Kongresi'nde resmi konuşmacı olan vekil Masse, 1898 Kongresi'nde şunları 
anlatıyor: 


"Masonluğun en önemli görevi politik ve laik mücadelelere her gün daha fazla müdahale etmektir... Kilise karşıtı mücadeledeki başarı büyük ölçüde masonluk sayesindedir. 
Masonluğun ruhu, programları, yöntemleri galip gelmiştir. Eğer (Kilise karşıtı) blok kurulduysa, bu masonluk ve localarda öğretilen disiplinin neticesidir... Eğer işimizi bitirmek istiyorsak, ki henüz bitmemiştir, tetikte olmalıyız ve karşılıklı güvene sahip olmalıyız. Bu iş, yani kiliseye karşı mücadele, biliyorsunuz ki halen sürmektedir. Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan kurtarmalı ve bunun için onları güçlü bir darbeyle süpürmelidir. Yarım yaptırımlar her yerde tehlikelidir, karşımızdakiler tek bir darbeyle ezilmelidir. 


The Catholic Encyclopedia, Fransız masonluğunun dine karşı verdiği savaşı anlatmayı şöyle sürdürmektedir: 


Gerçekte 1877'den itibaren Fransa'da uygulamaya konan; eğitimin dinden soyutlanması, özel Hıristiyan okullarına ve hayır derneklerine karşı yaptırımlar, dini kurumların kapatılması, Kilisenin mallarına el konulması gibi "Din karşıtı" tüm Masonik reformlar, sadece Fransa'da değil, tüm dünyada insan toplumlarının anti-Hıristiyan ve din dışı bir şekilde yeniden organize edilmesi hedefine yöneliktir. Dolayısıyla Fransız masonluğu, Masonluğun tümünün öncüsü olarak, evrensel bir Masonik Cumhuriyetin kurulacağı bir çağın başlangıcını kutlamak eğilimindedir. 


Grand Orient'in Büyük Üstadı Senator Delpech, 20 Eylül 1902'deki konuşmasında şöyle demektedir: 


"Celileli'nin zaferi 20 yüzyıl sürdü, ama şimdi ölüm zamanı gelmiştir... Masonik Birliğin kurulduğu günden, Celileli efsanesinin üzerine kurulmuş olan Roma Kilisesi'nin erimesi de zaten başlamış gibidir." 


Söz konusu masonun "Celileli" derken kast ettiği kişi Hz. İsa'dır. Çünkü Hz. İsa, İncil'e göre Filistin'in Celile (Galile) kentinde doğmuştur ve yine İncil'de Hz. İsa'ya "Celileli İsa" diye seslenildiği bildirilir. Dolayısıyla masonların Kilise nefreti, Hz. İsa'ya ve onun şahsında tüm İlahi dinlere duydukları nefretin bir ifadesidir. 19. yüzyılda inşa ettikleri materyalist, Darwinist ve hümanist kültürle, kendilerince, İlahi dinleri öldürdüklerini ve Hıristiyanlık öncesinde olduğu gibi Avrupa'yı tekrar pagan yaptıklarını düşünmüşlerdir. 


Bu sözlerin söylendiği 1902 yılında, Fransa'da çıkarılan bir seri kanun, din karşıtlığını çok ileri boyutlara taşımıştır. Tam 3000 dini okul kapatılmış, okullarda herhangi bir dini eğitim verilmesi yasaklanmıştır. Pek çok din adamı hapsedilmiş, bazıları ülkeden sürgün edilmiş, dindarlar adeta ikinci sınıf insan uygulaması görmeye başlamıştır. Bu nedenle 1904 yılında Vatikan, Fransa ile olan tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, ama Fransa'nın tavrında bir değişiklik olmamıştır. Ta ki Fransa I. Dünya Savaşı'na girip, Alman orduları karşısında yüz binlerce insanını kaybedip, gururu kırılıp, "maneviyat"ın önemini anlayana kadar, bu 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tavrından ayrılmamıştır. Bütün bunları okurken, Türkiye'deki, Atatürk sonrası CHP tahribatını hatırlamamak imkansızdır.. 


Fransız Devrimi'nden başlayarak 20. yüzyıla kadar süren din karşıtı savaş, The Catholic Eneyclopedia'nın belirttiği gibi, "önceden mason localarında geçmiş olan kanunların meclise onaylatılması" ile yürümüş, yani temelde Fransız masonluğunun (Grand Orient'in) bir operasyonu olarak devam etmiştir. Bu gerçek, mason kaynaklarından açıkça anlaşılmaktadır. 
Örneğin Türk masonlarının bir yayınında "Gambetta Birader'in 8 Temmuz 1875 günü Cl&mente Amitié Locası'nda Yaptığı Konuşmadan" şu alıntı yapılmaktadır: 


"İrtica hortlağı Fransa'yı tehdit ederken, din doktrinleri ve geri fikirler, modern cemiyetin prensiplerine ve kanunlarına karşı hücuma geçerken, Fran-masonluk gibi çalışkan, ileri görüşlü, hür ve kardeşlik umdelerine bağlı bir teşkilatın sinesinde, Kilisenin hudutsuz iddiaları, gülünç nizamları ve adi inançları ile mücadele etme kuvvet ve tesellisini buluyoruz... Uyanık olmalıyız ve mücadeleye dayanmalıyız. Beşeriyetin nizam ve tekamül idealini teessüs ettirmek gayesiyle, aşılamayacak siperimizi temin edecek dayanışmayı kuralım!?" 


Dikkat edilirse masonik edebiyat sürekli olarak kendi fikirlerini "ilericilik" olarak göstermekte, dindarları ise "gericilikle" itham etmektedir. Oysa burada yapılan bir kelime oyunudur. Alıntıda "irtica hortlağı" olarak söz edilen kavram, zaten gerçek dindarların da karşı olduğu bir olgudur. Ama masonlar bu ifade ile gerçek ve hak dini hedef almakta, insanları dinden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki, asıl olarak masonluğun savunduğu materyalist-hümanist felsefe, Eski Mısır, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerden miras kalmış oldukça batıl ve "geri" bir düşüncedir. 


20. Yüzyıl Masonluğu: Sessiz ve Derinden 


İşte Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonluğun amacının bir "düzen değişikliği" olduğunu açıkça göstermektedir. Masonluk, dini kurumların, dini inançların ortadan kaldırıldığı bir "yeni düzen" kurmayı hedeflemiş, bu amaçla da bu ülkelerdeki milli yönetimleri yıkmaya yönelmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde masonluk, din karşıtlarının buluşma yeri olmuş, bu buluşma yeri çok kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararların alındığı merkezler haline gelmiştir. 1789'daki Büyük Fransız Devrimi'nden 20. 
yüzyıla kadar uzanan süreç içinde irili ufaklı pek çok devrim, darbe girişimi, ayaklanma, siyasi komplo veya din karşıtı siyasetin ardında masonluğun etkisi görülmektedir. 


İngiliz tarihçi Michael Howard'a göre, mason locaları 19. yüzyılın ikinci yarısında çabalarını Avrupa'da kalan iki önemli imparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorluklarını yıkmak ve asıl Osmanlıyı parçalamak için yoğunlaştırmışlar ve bu amaçlarına I. Dünya Savaşı ile ulaşabilmişlerdir. 


Bir diğer deyişle, masonluk "Osmanlıyı yıkarak, dünya hakimiyetini kurmak" hedefine 20. 
yüzyılın başlarında büyük ölçüde ulaşmış gibidir. 


Dolayısıyla da 20. yüzyıl, artık masonluk için bir "düzen yıkma" yüzyılı olmamıştır. Önünde engel kalmadığını düşünen masonluk, siyasi komplolarla, devrim hazırlıklarıyla, ayaklanma kışkırtmalarıyla uğraşmaktan ziyade, artık kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu seçmiştir. Masonluğun, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve her türlü popüler kültür aracıyla kitlelere yayılmış vaziyettedir. Masonluk bu propaganda sonucunda, ani bir devrimle değil, uzun vadede İlahi dinleri ortadan kaldırarak, tüm insanlığı kendi felsefesi içinde aşama aşama yozlaştırmak istemektedir. 
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Amerikalı bir mason, masonluğun bu yöntemini şöyle özetler: "Masonluk çalışmasını sessiz bir şekilde yürütür. Fakat bu çalışma, okyanusa doğru sessiz bir şekilde vuran derin bir nehrin işleyişi gibidir." 


Türk mason localarının büyük üstadlarından Halil Mülküs, yıllar önce kendisiyle yapılan bir röportajda, bu gerçeği şöyle açıklamıştır; ve masonluğun şeytani bir tarikat olduğunu vurgulamıştır: 


"Masonlar, mason sıfatıyla olarak ortaya çıkıp hiçbir şey yapmaz. Masonluk, kendi bireylerini yönlendirir, burada yetişen biraderler, zikir talimi üretimine katılan Mason kardeşler dış alemde bulundukları yerlerde, o çeşitli seviyelerdeki Oo mesleklerdendir. Bunlar üniversitelerdedirler, rektördürler, bunlar profesördürler, bunlar devlet adamıdırlar, bakandırlar, doktordurlar, hastane başhekimidirler, avukattırlar, vs. İşte bunlar, masonluğun talim ettiği fikirleri yaygın bir biçimde topluma aktarma gayreti içine girerler ve buna göre yükselirler." 


Oysa masonluğun büyük bir ısrarla "talim ettiği ve topluma aktarma gayreti içine girdiği" bu fikirler, önceki bölümlerde incelediğimiz gibi birer aldatmacadan başka bir şey değildir. 
Masonluk, Eski Mısır, Eski Yunan gibi çeşitli pagan kültürlerin hurafelerinden kaynak bulan felsefesini, "akıl ve bilim" ambalajı ile süsleyip öğrettiği ve öğütlediği sürece, hem kendisini hem de insanlığı aldatıp uçuruma sürüklemektedir. 


İşte küreselleşme çağında "Global Masonluk''un işlevi böyledir. 


Bu aldanışın sonuçları ise çok acıdır. Masonluğun 18. ve 19. yüzyıl boyunca sürdürdüğü "kitleleri dinsizleştirme" programı, ırkçılık, faşizm, komünizm gibi kan dökücü ideolojilerin doğmasına yol açmıştır. Sosyal Darwinizm'in yayılması, insanları "çatışmak için yaşayan hayvanlara" dönüştürmüş, bunun kanlı sonuçları 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşı, Darwinist telkinler sonucunda savaşı ve kan dökmeyi "biyolojik bir gereklilik" olarak gören Avrupa liderlerinin eseridir. Bu savaşta 10 milyon insan bir hiç uğruna ölüme gönderilmiştir. Ardından gelen II. Dünya Savaşı, yine masonluğun attığı dinsizlik tohumlarının ürünleri olan faşizm ve komünizm gibi totaliter ideolojilerin eseridir ve tam 55 milyon insanı yok etmiştir. 20. yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanına acı veren savaş, çatışma, zulüm, adaletsizlik, sömürü, açlık, ahlaki dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve ideolojilerin ürünüdür. 


1) Masonluğun kökeni sayılan Tapınakçı örgütü incelendiğinde görülür ki; Tapınakçılar, bir Hıristiyan tarikatı gibi kurulmuşlarsa da Kudüs'te buldukları birtakım gizemli öğretilerden etkilenmiş ve Hıristiyanlıktan tamamen çıkarak sapkın ayinler uygulayan din karşıtı bir örgüt halini almıştır. 


2) Tapınakçılar'ı etkileyen öğretinin ne olduğunu araştıranlar Siyonist Yahudilerin Kabala'sı ile karşılaşır. 


3) Kabala'yı ele aldığımızda ise, bu öğretinin her ne kadar bir Yahudi mistisizmi gibi görünse de, aslında Yahudilikten daha öncesine uzanan pagan bir öğreti olduğuna, Yahudiliğe sonradan girdiğine ve asıl köklerinin Eski Mısır'da bulunduğuna dair kanıtlara rastlanır. 


4) Firavun rejimiyle yönetilen ve tipik bir "inkârcı sistem" olan Eski Mısır'da ise, günümüz 


inkârcılığının temel felsefesi olan "kendi kendine var olan ve rastlantılarla evrimleşen evren" yanılgısı vardır. 
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Kuşkusuz tüm bunlar anlamlı bir tablo oluşturmaktadır. Eski Mısır'ın büyücülerinin felsefesinin hala canlı olması ve bu canlılığı günümüze taşınmasında etkili olmuş bir zincirin (Kabala-Tapınakçılar-Masonluk zincirinin) izlerinin bulunması, bir rastlantı sanılmamalıdır. 


5) BM yeni sekreterinin de mensup bulunduğu Moon tarikatı da, Siyonist güdümlü Masonluğun ve Dinlerarası diyalogun şeytani bir yapılanmasıdır. 


İşte Türkiye'mizdeki Başörtüsü düşmanlığını körükleyen ve toplumu karşıt kamplara ve kavgalara sürükleyen şeytani zihniyetin arkasında da, bu mel'un mason locaları bulunmaktadır. Atatürk'ün büyük bir basiret ve cesaretle kapattığı bu şeytan tarikatı, türban şeklinde simgeleşen İslami uyanışı ve Milli Şahlanışı, kendi sinsi saltanatı için en büyük tehdit ve tehlike olarak algılamakta, ama bunu "Laiklik elden gidiyor" yalanıyla açığa vurmaktadır. 


SİYON PROTOKOLLERİ TÜRK TARIM VE SANAYİ'NİN BİTİRİLMESİ 
21 Ağustos 2009 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


Siyonist Yahudi Liderlerinin hedef ülkeleri zayıflatmada kullandıkları sinsi yöntemleri içeren 
24 maddeden oluşan “Siyon Protokollerinin” Ortadoğu'da ve ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunların algılanabilmesi açısından en önemli olan dokuz maddesinin özetleri aşağıda verilmiştir: 


Protokol 1 


Bir devlet, ya ekonomik ve sosyal çöküntü sonucu kendi haliyle (gerileyiş ve zafiyetiyle), ya da iç ahenksizliğinin dış müdahaleyi getirmesiyle yıkılıverir. Biz (Yahudiler) ikisine de muktediriz. Paranın hakimiyeti devletin her dalına erişir ve ister istemez onu ele geçirecektir. 


Siyasilerin ahlak ve maneviyatla ilgisi kesilmelidir. Ahlakla ve vicdanla yöneten bir yönetici, bizim açımızdan yetenekli bir siyasi değildir ve saf dışı edilmelidir. Yönetmek isteyen kişi sahtekâr olmalıdır ve kandırma yöntemlerini bilmelidir. Dürüstlük ve samimiyet gibi mali ve insani meziyetler, bizim nazarımızda siyasiler için birer kusur kabul edilir. Çünkü bunlar bizim dünya hakimiyeti amacımıza engel olacağından böylesi idareciler tahtından diğer tüm düşmanlardan daha öncelikli ve etkili şekilde indirilmelidir. 


Goyim halkları (Siyonist Yahudiler ve İsrail dışındaki hayvan sürüsü topluluklar) alkollü içkilerle sarhoş edilmeli, onların gençliği şehvet ve eğlenceyle aptal hale getirilmelidir. 
Sonuca iyice ulaşmak için “şeytanlık” tek yöntemdir. Bu yüzden bize hizmet ettikleri sürece yalanı, rüşveti ve hainliği serbest hale getirmelidir. Zaferimizi bize hizmet edecek insanların zaaflarından, onları parasal ihtiyaçlarından faydalanarak sağlamamız gerekir. 


Protokol 2 


Devletlerin ellerinde, bugün insanların düşüncelerine yön veren en büyük güç basındır. Ancak Goyim devletler bunu nasıl kullanabileceklerinin farkına ve şuuruna varmamıştır. Bu yüzden basın artık elimizde bulunmaktadır. Kendimiz gölgedeyken nüfuz kurmamızı (ve dünyadaki gizli iktidarımızı) basına ve medyaya borçluyuz. Bu fırsatı bize sunduğu için Yahudi tanrısına şükranlar sunulmalıdır... (Metal fırtına kitabı, Kurtlar vadisi Irak filmi vb... yazılı ve görsel medyada yer alan ABD ve İsrail yanlısı yazı, kitap, film ve tartışma programları). 


Protokol 3 


Bize has tüm gizli yeraltı yöntemlerini ve araçlarını kullanarak; elimizdeki basın ve medyadan da yararlanarak Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki tüm ülkelerinde yığınla insani 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sokaklara dökecek evrensel ekonomik krizler tetiklenmelidir. Böylece kitleler çılgına dönmüş şekilde birbirlerinin kanını dökecekler ve mallarını yağma edeceklerdir. Ama bizimkilere asla zarar vermeyeceklerdir. Çünkü saldırı anı bize söylenecek ve kendimiz korumak için önlemler alabileceğiz. Öfke, kitleleri birer hayvana çevirecek (Şuursuz sağ-sol kavgaları ve kamplaşmalar körüklenecek) Bu hayvanlar yeterince kan içtikten sonra uykularına geri dönecekler ve öyle zamanlarda kolaylıkla yeniden zincire vurulabileceklerdir. 


Protokol 5 


Goyimlerin (Yahudiler dışındaki insan sanılan tüm hayvan sürülerinin) eğitimini öyle yönlendirmeliyiz ki, ne zaman milli heves ve heyecan gerektiren bir işe kalkışmak isteseler ellerini umutsuz bir acziyetle indirmek zorunda kalsınlar. Tüm bu yollarda Goyimi öylesine yıpratacağız ki kan dökmeden tüm devlet güçlerini dünyadan silebileceğimiz ve bir üst devlet kurabileceğimiz ortamı bize vermek için kendileri yalvaracaklar. Bu günkü yöneticilerin yerine “üst devlet” yetkili şeytani karar mekanizmaları oluşturulacak. (BM, NATO, AB ve Küresellik gibi) 


Protokol 7 


Emrimizdeki Goyim hükümetlerini demokrasi gereği imiş ve bir halk fikriymiş gibi takdim ve takdir etmeliyiz. Birkaç önemsiz makam dışında, tüm askeri ve sivil bürokratları; tamamen elimizde olan Mason Locaları o büyük güç (basın) ile tarafımızdan gizlice hazırlanmış planımız doğrultusuna çekmeliyiz. Avrupa'daki Goyim devletlerini kontrol altına almak için bunlardan bazılarına ibret için gücümüzü terörist saldırılarla göstereceğiz. (Örneğin: Türkiye'deki HSBC Bank, İngiliz Konsolosluğu ve sinagog eylemleri, İspanya?daki tren infilakı) 


Protokol 8 


Düşmanlarımızın bize karşı kullanması muhtemel tüm silahlara sahip olunmalıdır... İsrail, yönetimimiz; kendini tampon devletler, uluslar arası kurumlar ve özel okullarda üst düzey eğitimden geçmiş insanlarla sarmalı ve sağlama almalıdır. Goyim yöneticileri ise; kâğıtları okumadan imzalayacak; makam ve menfaat hırsıyla bize hizmet sunacaklardır. (Masonluk ve benzeri kurumlarımız eliyle) 


Protokol 13 


Günlük ekmek ihtiyacı ve zaruri harcamaları (vazgeçilmez sanılan hayat standartları) Goyimleri (İsrail dışındaki tüm milletleri) ses çıkarmamaya ve aciz hizmetkârımız olmaya zorlayacaktır. Basın dikkatleri daima başka yönlere çekmeye çalışacak, gerçek sorunları ve sorumluları unutturacaktır. Tartıştıkları konu hakkında bile en ufak bir fikri olmayan beyinsizler, kendilerini balıklama bu suni sorunların ortasına atacaktır. Suni gündemler ve TV dizileriyle toplum oyalanacaktır. 


Protokol 15 


Dünyanın her ülkesinde hür Mason localarını kurup çoğaltacağız. Tüm bu locaların Mason yönetimini perdelemek için; bunları hayır ve hizmet kurumu gibi sunacağız ve buna müsait dini ve ilmi şahsiyetler bulup kullanacağız. Bu localarda tüm devrimci ve liberal üyeleri, solcu, sağcı, din istismarcısı kişileri toplayacağız. En gizli siyasi oyunları sadece biz tespit edip günü gününe uygulayacağız. 
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İsrail kralı, kutsal kafasına; Avrupa tarafından teklif edilen tacı taktığı zaman, işte dünyanın hakimi olacağız!.. 


Protokol 23 


Halkların itaate alıştırılması, siyonizme ve güdümündeki süper güçlere teslimiyete yanaşmaları için gurur kırma alıştırmaları lazımdır. (Örnekler: Muavenet zırhlısının vurulması, Süleymaniye çuval olayı) 


Açıklama: Siyon protokolleri ile, Yahudilerin Bilderberg Grubu CFR ve Trilateral Komisyon üzerindeki etkileri açıklık kazanmakta ve Siyonistlerin gerek ABD politikalarında, gerekse dünya yönetiminde sahip oldukları büyük güç daha iyi anlaşılmaktadır. 


Düşündüren dostluk! 


Kıbrıs Rum kesimiyle kucaklaşan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Temmuz-2009 tarihindeki Ankara ziyareti, yılbaşındaki Gazze saldırısı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Davos”taki 'One minute' çıkışı yüzünden Türkiye-İsrail ilişkilerinin aldığı derin yaraların tümden kapatılmasına yaramıştı. 


Şöyle ki; o sırada AB Dış Politika Şefi Javier Solana, “İsraillilerle Filistinliler yeni müzakere sürecinde kendi aralarında anlaşma sağlayamazlarsa, BM Güvenlik Konseyi'nin tek taraflı bir karar kabul ederek Filistin devletini tanıması ve böylece çözüm için baskı oluşturması önerisi” yapmıştı. İşte Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Solana'nın bu önerisine tıpkı İsrailliler gibi karşı çıkmıştı. 


Doğrusu Solana'nın önerisi son derece 'sıra dışı' bir çıkış olarak nitelendirilmeli. Oysa Gül'ün çıkışını da tersinden 'sıra dışı' kabul etmek lazımdı. İsrail'in aşırı Siyonist Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Solana'nın önerisine derhal sert tepki göstermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Gelecekteki olası baskılara karşı tavırlarını hemen ortaya koymuşlardı. Eh, Gül'ün de öneriyi dolaylı yoldan reddetmesi, muhtemelen İsrailliler tarafından 'eski iyi dost' Türkiye'nin bölgede “dengeli politikalara!” döndüğünün işareti olarak algılanmıştı. 


Türkiye'yi basit bir insansız uçak bile yapamayacak kadar kimler aciz bırakmıştı? 


Yıllardır Türkiye'de insanlar "Neden biz uçak yapamıyoruz? Neden silah alırken ABD ve İsrail'e milyarlarca dolar ödüyoruz? Neden yerli bir markamız yok?" sorularını sorup duruyor... Zira özellikle savunma sektöründe, milyarlarca dolar paralar ödeniyor. Hem kaynaklarımız tükeniyor, hem de savunma sanayimiz tamamen dışa bağımlı hale geliyor. Bu bağımlılıktandır ki, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda olduğu gibi NATO müttefikimiz(!) Amerika, anında bize "Silahlarımı kullanamazsın!" ambargosunu koyabiliyor. 


Maalesef, Türkiye, NATO üyeliği ile Amerika'nın, üyelik başvurusu süreci dolayısıyla da Avrupa'nın yörüngesinden çıkamıyor. 72 milyonluk, dünyanın en stratejik konuma sahip Türkiye'nin, büyük devlet olmasının önüne geçmek için sanki sürekli set çekiliyor... Büyük devlet olmak bir yana, ciddi devlet olma konumumuz bile tehlikeye atılıyor. Hava savunma ve saldırı alanında tamamen dışa bağımlı bir ülke konumuna düşmemiz milli onurumuza dokunuyor. Daha 1930'larda başlayan havacılık sanayi girişimlerimiz kimler tarafından akamete uğramış? Bu sorunun yanıtı özenle gizleniyor. 


72 milyonluk Türkiye, 4 milyonluk İsrail'e muhtaç ve mahküm bırakılmıştı! 


Kendi uçaklarını üreten bir ülke yerine bugün havacılık konusunda yerlerde sürünen bir duruma düşmemiz, yüzümüzü kızartıyor. Türkiye'nin şu anda satın aldığı uçak, helikopter vb. 
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silahlara o kadar çok parası gidiyor ki, bu silahların yedek parçaları dahi, uluslararası siyasette bir pazarlık unsuru haline gelebiliyor. Bugün, dünyanın birçok ülkesinden çok önce başladığımız uçak sanayimiz, bilinmeyen "nedenlerle" köstekleniyor. Çölün ortasında işgal 
ettiği topraklardaki Filistinlilere soykırım uygulayarak dünya ile alay eden 3 milyonu Arap 7 
milyon nüfuslu İsrail bile askeri teknolojide bize birçok silah ve uçak satarak milyarlarca dolarımızı alıyor. Ve bu paralarla geliştirdiği fosfor bombalarını Filistinli kardeşlerimizin üzerine yağdırıyor. Ve şimdi daha iyi anlaşılıyor. Erbakan Hoca'nın Ağır Sanayi hamlesinden ve Adil Düzen girişimlerinden Siyonist ve emperyalist çevreler ve yerli işbirlikçi hainler, neden bu denli rahatsız oluyor? 


1926'da Türkiye uçak üretmeye başlamıştı! 


Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra, 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kurulması anlamlıydı. 1926 yılında Alman Junkers Fabrikasıyla işbirliğine gidilerek Kayseri Uçak Fabrikası kurulmuş ve aynı yıl Alman Junkers lisansıyla A-19 ve A-20 uçakları üretilmeye başlanmıştı. Fabrika, 1929 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 1935'te alınan Genel Kurul kararıyla ismi "Türk Hava Kurumu'na dönüştürülen Cemiyet, halktan topladığı bağışlarla on yılda 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. 1931 yılında da, Pilot Vecihi Hürkuş, kendi atölyesinde ürettiği uçakla ufak bir Türkiye turu gerçekleştirmeyi başardı. 1932 yılında Cemiyet'in yurt dışında eğitim gören mühendisi Selahattin Reşit Bey ve ekibi motor ve pervanesi dışında tüm parçaları Türk malı olan ilk "milli" tipteki uçağın (MMV-1) prototipini yapmıştı. 1940 yılında ise Akköprü'deki fabrikada, İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajına başlanmıştı. 1941 yılında Etimesgut Uçak 
Fabrikası açılmıştı. 1944'te bu fabrikada Magister uçaklarının yanı sıra, THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 
planörleri ile THK-2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretilmiş, hatta Polonya'ya uçak satılmıştı. Şimdi soralım: Biz uçak üretip satarken henüz kurulmamış bile olan İsrail'e, bugün bağımlı hale gelmemizin asıl sorumluları, Atatürk'ten sonra Türkiye'yi Batıya yamamaya çalışan ve maalesef başaran sağcı ve solcu taklitçilerin ve mason-hain işbirlikçilerin farkına ne zaman varılacaktı? 


“İsrail ile ortaklıklarımız!” yüz kızartıcıydı 


Türkiye ile İsrail arasında halen devam eden onlarca, savunma anlaşması, milyarlarca do larlık ihale bağlantıları, istihbarat anlaşmaları, gizli operasyon ve ortak tatbikat anlaşmaları var. İşte bunlardan bazıları: 

Ortak füze kalkanı projesi 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleştirilen füze sistemleri 

Arrov füzelerinin ortak üretimi 

"Green Pine" (Yeşil Çam) radar sistemi 

Tanksavar füzeleri 

İnsansız uçak ihtiyacının İsrail'den temini 

Türk E-16'ları için havadan karaya Popeye füzelerin istenmesi 

Türk M-60 tankları için modernizasyon paketleri 

Sınırlarda kurulan İsrail elektronik dinleme merkezleri. 


Konya Ovası'nda İsrail pilotlarının eğitimi. 


İran, radara yakalanmayan uçak yapmıştı. 
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Türkiye, İsrail'den insansız casus uçak adı verilen Heron satın alırken, 30 yıldır ambargo altında olan İran, uzaya uydu fırlattıktan sonra geçtiğimiz aylar hiçbir radara yakalanmayan casus uçak ürettiğini açıklamıştı. Nükleer enerji programı nedeniyle ABD ve İsrail tarafından sürekli vurulmakla tehdit edilen İran, uydu ve uzun menzilli füze çalışmalarının ardından düşman radarlarına yakalanmayan bir savaş uçağı üretmeyi başarmıştı. Bu yıl içinde seri üretimine başlanacağı açıklanan casus uçakların hiçbir radara yakalanmadığı ve İranlı bilim adamları tarafından üretildiği vurgulanmıştı. 


Niçin milli sanayimiz kurulamamıştı? 


"Türkiye'de niçin milli bir uçak sanayi kurulmadı?" sorusunu cevabını ta İnönü'nün Başkanlığındaki CHP iktidarından araştırmak lazımdı: Kimlerin, hangi ülkelerin hatırına uçak sanayimizi engellediği hâlâ karanlıktaydı. Kamuoyu artık dışa bağımlılıktan kurtulup kendi savunma sanayimizin kurulmasını istemekte haklıydı. TSK'nın ihtiyacı olan teçhizatı da yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz alınlarının akıyla yapabilir durumdaydı. Konunun uzmanları, TSK'nın bu işleri kendi ihale etmeyip İTÜ, TÜBİTAK, TAİ ve ASELSAN gibi kurumlar üzerinden yaptırmasının da Türkiye'nin çıkarlarına uygun olacağı görüşünü hatırlatmıştı. 


İsrailin Heron uçakları, hatalı çıkmıştı 


Türkiye'nin İsrail'den alacağı İnsansız Hava Araçları Heronlar'ın hatalı olduğu ortaya çıkmıştı. 
Aylar önce de aynı olay tekrarlanmış ve Heronların hatalı olduğu Türk basınında yazılmıştı. 
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye teslim edilen 3 Heron'un Batman'da gerçekleştirilen testlerinde 
irtifa ve görüntülemelerinin çok kötü olduğu anlaşılmış ve kırık not almıştı. İsrail'in 2008 
Mayıs ayında teslim etmesi gereken 10 adet Heron'dan sadece 3'ünü teslim ettiği, 2008 Kasım ayında Batman'da yapılan testlerde de Heronlar sakattı. 'Heron'ların üzerine Aselsan'ın ürettiği 
Aselflir termal görüntüleme sisteminin entegre edilmesi üzerine sorun çıkartmıştı. En az 30 
bin fite çıkması gereken uçakların 24 bin fitte kaldıklarının, 24 saat uçamadıkları ve alınan görüntülerin de net olmadığının farkına varılmıştı. 


ABD istemese uçaklarımız hedeflerini vuramayacaktı! 


Türkiye, ABD'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin ortaklaşa üretecekleri F-35 saldırı uçakları projesi içerisinde yer almıştı. Ancak bu uçaklar bizim istediğimiz hiçbir hedefe saldıramayacaktı. Türk pilotlarının kullanacağı ve hedefe yaklaştıracağı uçaklar, istediği hedefi vuramayacaktı. Çünkü uçağın ana beynini oluşturan yazılım buna engel çıkaracaktı. 
Uçaklar ancak ABD'nin belirlediği hedefleri vurabilecek şekilde kontrol altına alınmıştı. 


Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan: Uçak fabrikası mobilya atölyesi yapıldı! 


"Sene 1939, harp çıkmış, dışarıdan bir şey ithal etmek imkânı kalmamıştı. İşte ilk defa o zaman yeniden bizde makina imalâtı mecburen başlamıştır. Bu devrede Türkiye'de uçak bile yapılmıştır. Ankara'da bir uçak fabrikası kurulmuş ve uçak üretmeyi başarmıştı. Ve bu uçaklardan 4 tanesi Danimarka'ya bile satıldı. Fakat maalesef o harp içerisindeki zihniyet öyleydi ki, bizim kendi ordumuzun talim uçakları bile kendi fabrikamıza sipariş verilmeyip dışarıdan alındı. Birtakım komisyoncuların tesiriyle, onlar dahi dış ülkelere sipariş ısmarlandı. 
Uçak yapmış olan bu fabrika bugün maalesef mobilya fabrikası olarak çalışmaktaydı. Masa, sandalye yapılmaktaydı. Ama ne vakit ki, ikinci Cihan Harbinden sonra dış yardımlar gelmeye başladı, bizdeki imalâtçı sanayi yine durdurulup, Türkiye dışa bağımlı hale taşınmıştı." (Erbakan'ın, 1973 yılında Milli Gazete gecesinde verdiği konferanstan.) 


Mustafa Kemal Atatürk: Güçlü bir hava ordusuna ihtiyacımız vardır! 
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İslam Aleminin göbeğinde ve Filistin toprakları üzerinde, Bir Siyonist Yahudi Devleti kurulması hesap ve hazırlıklarını fark eden Mustafa Kemal, 1935 tarihli “Hakimiyeti Milliye” gazetesine verdiği demecinde: 


“Hz. Peygamberimizin Miraca çıktığı ve Dinimizce kutsal sayıldığı Kudüs ve çevresinin bir Yahudi devleti kurulmak üzere işgale kalkışılması durumunda; Türkiye'nin İslam Dünyasını da yanına alarak, gerekirse askeri müdahaleden bile sakınmayacağını” gayet net ve mert şekilde dosta düşmana ilan etmişti. Şimdi O'na, hiç utanmadan: “Deccal, Süfyan” diyenler, BOP eşbaşkanlığı yaparak, İsrail'in Siyonist hedeflerine hizmet etmekteydi. 


"Uçak filolarımızı oluşturmak için büyük ulusumuzun yüce duygularını heyecanla anmak borcumdur. Son uluslararası olaylar Türk ulusu için kuvvetli bir hava ordusunun ne denli önemli olduğu konusunda bir kanıt olmalıdır... Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya hazır kahramanlardır... Güçlü bir hava ordusu kurma yolunda iyi sonuçlara doğru güvenle yürümekte olduğumuzu belirtirken, hava saldırılarına karşı ulusun hazırlanması konusunda ayrıca ilginizi çekmek isterim.” Bu durum oldukça önemli ve lazımdır” diyen Atatürk, ta o günlerde uçak sanayinin gereğini ve değerini fark edip Milli hedefler göstermişti. 


(Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin V. Dönem, 2. Yasama yılını açış konuşmaları- 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi d. V, c. 13, sa. 4) 1 Kasım 1935 


Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin: “Teknoloji var, irade yok” İtirafı her şeyi anlatmaktaydı! 


"İnsansız uçaklar veya çeşitli silahları yapabilecek teknoloji, birkaç gömlek düşük de olsa Türkiye'de vardır. Ancak bu noktada 3 konu çok önemli sayılmaktadır. Öncelikle teknolojiye sahip olacaksınız. Sonra mali kaynak ve bu kaynağı sürdürebilir hale getirmek için pazar bulacaksınız. 60 tane İslam ülkesi bulunmaktadır. Ve hepsinin de bu silahlara ve uçaklara ihtiyaçları vardır. Türkiye'nin İslam ülkelerine açılmasıyla pazar sorunu aşılır. Ve bu konuda ileri teknolojiyi yakalayacak kaynak da sağlanır. Bir silahı üretmek için fabrika yapılabilir, ancak seri üretime geçerek maliyeti düşürmek şarttır. ABD, bizim gibi ülkelere silahı veya uçağı satıyor ama modemnizasyonunu İsrail'e yaptırın diyor. Dolayısıyla ABD ve İsrail'e bağımlılık oluşuyor. Ve bu sektörde dehşet paralar dönüyor. İslam ülkeleri ortak hareket ederek silah sanayini geliştirirse, hem bağımlılıktan kurtulacak, hem de kaynaklarını dışarı akıtmamış olacaktır. Bu gerçekleşirse, Irak, Afganistan ve Filistin gibi halkı Müslüman olan ülkelerin işgal edilmesinin önüne geçecek güçlü bir irade de ortaya çıkacaktır." 


AKP ve Tahribatı: 


- Bugün, şeker pancarından fındık üretimine, pamuktan sebze-meyve ekimine kadar ziraatımızın körletilmesi. 


- Süt ve besi hayvancılığının bitirilmesi, öyle ki, sığıra değil, domuza teşvik verilmesi - Tarım arazilerinin çoğu Yahudi ortaklı yabancı firmalara peşkeş çekilmesi 


- Cumhuriyet Türkiye'sinin birikimi ve özellikle Erbakan Hoca'nın eserleri olan tüm KİT'lerin ve stratejik müesseselerin özelleştirme kılıfıyla tasfiyesi 


- Ve çok derin ve sinsi bir ahlaki ve ailevi dejenerasyonun insafsızca sürdürülmesi 


Evet bütün bunların hepsi, Siyon protokolleri gereği, AKP eliyle ve demokratikleşme bahanesiyle yürütülmektedir. Bu binlerce hıyanetin bir tanesi bile işbirlikçilerin derbeder olmasına yeterlidir. 
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SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ 


https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/protocols-of-the-elders-of-zion(13.02.2022) 


“Eğer bir yazı parçası kitlesel nefreti üretebilseydi, bu o olurdu. Bu kitap yalanlar ve iftiralar hakkındadır”. 


Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel 


Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderlerin Protokolleri [Kısaca Protokoller olarak bilinir]), modern zamanların en kötü ününe sahip ve en çok dağıtılan Yahudi karşıtı yayınıdır. 
Yahudiler hakkında defalarca çürütülen yalanları günümüzde özellikle internette dolaşmaya devam etmektedir. Protokolleri kullanan kişi ve gruplar ortak bir amaçla bağlıdır: Yahudi nefretini yaygınlaştırmak. 


Protokoller, Yahudileri birçok değişik kötülüğün suçlusu olarak göstermek için kasten yazılan, tamamen hayal ürünü bir çalışmadır. Dağıtanların iddiası bu kitabın, dünyayı yönetmeyi amaçlayan Yahudi komplosunu belgelediğidir. Komplo ve Siyon Liderleri olarak adlandırılan sözde liderler asla var olmamıştır. 


Bir Yalanın Temeli 


Protocols of the Elders of Zion'un (Siyon Liderleri Protokolleri) bölümleri 1903'te Rusya gazetesi Znamya'da Znamya (Manşet) yazı dizisi oldu. Ancak, Protokoller'in dayanan ve onlarca dile çevrilen sürümleri ilk olarak 1905'te, Rus yazar ve gizemci Sergei Nilus'a ait The Great in the Small: The Coming of the Anti-Christ and the Rule of Satan on Earth, (Küçük İçindeki Büyük: Hıristiyan Karşıtlarının Gelişi ve Şeytanın Yeryüzünü Yönetmesi) adlı kitabın ilavesi olarak yayınlanmıştır. 


Protokoller'in kesin kökeni bilinmemekle birlikte, amacı Yahudileri devlet karşıtı komplocular olarak tanımlamaktır. 24 bölümde ya da protokollerde, sözde Yahudi liderlerinin toplantılarından anlarda, Protokoller, Yahudilerin, ekonomiyi maniple ederek, medyayı kontrol ederek ve dini çatışmaları teşvik ederek dünyayı yönetme “gizli planlarını” “tanımlamaktadır”. 


1917 yılındaki Rus İhtilali'nin ardından, Bolşevik karşıtı göçmenler Protokoller'i batıya taşıdı. 
Kısa bir süre sonra kopyalar Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Japonya'da dolaşıma çıktı. Arapça çevirisi ilk olarak 1920'lerde ortaya çıktı. 


1920'den başlayarak, otomotiv patronu Henry Ford'un gazetesi olan The Dearborn Independent,'de Protokoller'deki bölümlere dayanan makale dizileri yayınlandı. Bu dizileri kapsayan, The International Jew (Uluslararası Yahudiler) kitabı en az 16 dile çevrildi. Adolf Hitler ve sonradan Nazi Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels, Ford'u ve The International Jew (Uluslararası Yahudileri) övdüler. 


Aldatma ortaya çıktı 


1921'de London Times Protokoller'in “beceriksizce bir intihal” olduğu sonucunu ortaya çıkaran delilleri sundu. Times, Protokoller'in Yahudilerden hiç bahsetmeyen bir Fransız politik eleştirisinin, Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu ,(Machievelli ve Montesguieeu Arasındaki Cehennem Diyalogları) (1864) adlı Maurice Joy'un kitabının bölümlerini kopyaladığını kanıtladı. Yapılan diğer araştırmalar ise, Hermann Goedsche'nin yazdığı Prusya basımı roman Biarritz'in (1868) bir bölümünün de Protokoller'e “esin kaynağı oluşturduğunu” ortaya koydu. 
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Nazi Dönemi 


Nazi Parti ideologu Alfred Rosenberg, 1920'lerin başlarında, Hitler'i dünya görüşünü oluştururken Protokoller'le tanıştırdı. Hitler, ilk politik söylemlerinin 

bazılarında Protokoller'i referans olarak aldı ve kariyeri boyunca, “Yahudi Bolşeviklerin” dünyayı kontrol etmek için komplo kurduğu efsanesini kullandı. 


1920'ler ve 1930'lar süresince, The Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderleri Protokolleri), Nazi Propaganda silahları arasında önemli bir rol oynadı. Nazi Partisi, 1919 ve 
1939 yılları arasında, Protokoller'in en az 23 kopyasını yayınladı. 1933 yılında iktidara 
gelmesinden sonra bazı okullar Protokoller'i öğrencilerin beynini yıkamak için kullandı. 


Aldatma ortaya çıktı 


1935'te, İsviçre mahkemesi, Protokoller'in Almanca baskısını İsviçre Bern'de dağıttıkları için iki Nazi liderini cezalandırdı. Duruşmanın yargıcı Protokoller'i “iftira”, “açıkça sahtekârlık” ve “saçma anlamsız” olarak ilan etti. 


A.B.D senatosunun 1964 de yayınlanan raporu Protokoller'in “Uydurma” olduğunu deklare etti. Senato Protokoller'in içeriğini “anlamsız” olarak açıkladı ve Protokoller'i Hitler'le aynı propaganda tekniğini kullanmak için “dağıtanları” eleştirdi. 


1993'de Rus mahkemesi, aşırı sağcı ulusal örgüt Pamyat'ın, Protokoller'i yayınlayarak Yahudi karşıtı bir harekete kalkıştığı hükmünü verdi. 


Protokoller bir aldatma olduklarının defalarca ortaya çıkmasına karşın, geçen yüzyılın en etkili Yahudi karşıtı söylemi olarak kaldılar ve birçok Yahudi karşıtı grup ve kişiyi cezbetmeye devam ettiler. 


Günümüzde Protokoller 


ABD Devlet Bakanlığının “Küresel Yahudi Karşıtlığı Raporu”'na (2004) göre “IProtokoller'in| amacı açıkça Yahudi ve İsrail düşmanlığını kışkırtmaktır”. 


Birleşik Devletler ve Avrupa'da, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve Yahudi soykırımını reddedenler Protokoller'i desteklemekte ve dağıtmaktadır. Protokoller'i temel alan kitaplar dünya çapında, Japonya gibi Yahudilerin neredeyse hiç bulunmadığı ülkelerde dahi mevcuttur. 


Arap ve İslam dünyasında birçok okul kitabında Protokoller bir gerçek gibi öğretilir. Sayısız politik söylem, makale ve hatta çocuk çizgi filmleri Protokoller'den alınmıştır. 2002'de, Mısır hükümeti Protokoller'e dayanan kısa bir diziye sponsor oldu ve bu olay ABD Devlet Bakanlığı tarafından kınandı. Filistin örgütü Hamas, İsrailli sivillere karşı uyguladığı terör eylemlerini haklı göstermek için Protokoller'deki bölümleri kullandı. 


İnternet Protokoller'e ulaşımı büyük ölçüde artırdı. Birçok Web sitesinin Protokoller'in bir aldatma olduğunu göstermesine karşın, İnternet Yahudi düşmanlığını artırmak 

için Protokoller'in kullanılmasını kolaylaştırdı. Günümüzde, basit bir internet 

araştırması, Protokoller'i yayınlayan, satan ya da tartışan ya da bunların aldatma olduğunu gösteren yüz binlerce site getirmektedir. 


ANTİSEMİTİZM 


https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/antisemitism 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Antisemitizm terimi Yahudilere karşı önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık besleme anlamına gelir. Nazi Almanya'sı ve 1933—1945 yıllarındaki işbirlikçileri tarafından, Avrupalı Yahudilerin devlet eliyle kaynak sağlanarak zulme tabi tutulması ve katliamı yani Holokost, tarihte antisemitizme verilecek en uç örnektir. 1879'da, Alman gazeteci Wilhelm Marr Yahudilere karşı duyulan nefreti ve on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda genelde Yahudilerle ilişkilendirilen çeşitli liberal, kozmopolit ve uluslararası siyasi eğilimi işaret ederek, antisemitizm sözünü ortaya attı. Saldırıya maruz kalan eğilimler arasında eşit medeni haklar, anayasal demokrasi, serbest ticaret, sosyalizm, finans kapitalizmi ve barışçılık vardı. 


Antisemitik grafitlerle boyanmış bir Yahudi kafesi. 


Antisemitik grafitlerle boyanmış bir Yahudi kafesi. Kasım 1938, Viyana, Avusturya. 
Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes 


Ancak Yahudilere karşı duyulan belirgin nefret, modem çağdan ve antisemitizm sözcüğünün ortaya atılmasından öncelere dayanır. Pogromlar (özellikle Yahudilere karşı girişilen katliamlar), Yahudilere karşı başlatılan ve genellikle hükümet yetkilileri tarafından teşvik edilen şiddet içeren kalkışmalar, antisemitizmin tarih boyunca ortaya çıkan genel yansımaları arasındadır. Çoğunlukla katliamlar, Yahudilerin ayinler için Hıristiyan çocukların kanlarını kullandığı yolundaki asılsız iddialar yani kan iftirası ile alevlendi. 


Modern çağda ise, antisemitistler nefret etmekten oluşan ideolojilerine bir de siyasi boyut eklediler. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Almanya, Fransa ve Avustralya'da Yahudi karşıtı siyasi partiler kuruldu. Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderlerinin Protokolleri) gibi yayınların basılması uluslararası Yahudi komplosunun gerçek dışı teorilerini ortaya çıkarmasına yol açmış ya da bu teorileri desteklemiştir. Siyasi antisemitizmin bir bileşeni de milliyetçilikti. Milliyetçilik taraftarları genelde Yahudileri vatan hainleri olarak suçlandı. 


Almanlar Şansölye olarak yemin etmesinin ardından Hotel Kaiserhof'tan ayrılırken Adolf Hitler diye alkış tutuyor. 
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Almanlar Şansölye olarak yemin etmesinin ardından Hotel Kaiserhof'tan ayrılırken Adolf Hitler diye alkış tutuyor. 30 Ocak 1933, Berlin, Almanya. 


Wide World Photo 
Arşivsel detayları görüntüle 


On dokuzuncu yüzyılda, Yahudi maneviyatının Almanlığa düşman olduğu görüşünü savunan Alman düşünürleri, bilginleri ve sanatçıları tarafından ortaya atılan, yabancı düşmanı “völkisch hareketi”(halk ya da halkların hareketi) Yahudi kavramını “Alman-olmayan” şeklinde nitelemiştir. Irk antropolojisi teorisyenleri, sahte ve bilimsel olmayan kanıtlarla bu görüşü destekledi. 1919'da kurulan ve Adolf Hitler tarafından yönetilen Nazi 

partisi, ırkçı teorilere siyasi bir ifade kazandırdı. Nazi partisi kısmen Yahudi 

karşıtı propagandanın yayılmasını sağlayarak halk arasında popülerlik kazandı. Milyonlarca kişi Hitler'in Yahudilerin Almanya'dan çıkarılması çağrısında bulunan Mein 

Kampf (Kavgam) isimli kitabını aldı. 


1933'te Nazilerin iktidara gelmesiyle, parti Yahudi karşıtı ekonomik boykotlar yapılması, herkesin gözü önünde kitap yakılması emrini verdi ve ayrımcı Yahudi karşıtı yasaları kabul etti. 1935'te, Nuremberg Yasaları ırkçı bir yaklaşımla Yahudileri taşıdıkları “kana” göre tanımladı ve “Ari ırk” ve “Ari olmayan ırk” ayrımı yapılması emrini verdi. Bu vesile ile ırkçı hiyerarşi de yasallaştırılmış oldu. 9 Kasım 1938 gecesi, Almanya ve Avustralya'nın her yerinde Naziler sinagogları ve Yahudi dükkanlarının camlarını yerle bir etti (günümüzde bu olay Kristal Gece Katliamı ya da Kırık Camlar Gecesi olarak bilinir.) Söz konusu 

olay soykırımın Nazi antisemitizminin tek odak noktası hâline geleceği yıkım dönemine geçişin başlangıcı oldu. 


BU YAZIYI DİKKATLE OKU AZİZ MÜSLÜMAN 


Çeşme,05.07.2017-Av.Ünal Somuncuoğlu- http://www.unalsomuncuoglu.net/bu-yaziyi- dikkatle-oku-aziz-musluman 


Aşağıdaki satırlar ve özellikle de parantez içerisinde göreceğiniz yazılar,bana değil,SERGEİ ALEKSANDROVİÇ NILUS isimli bir araştırmacı yazarın ele geçirip,kitap haline getirdiği SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ isimli belgeselinden yapılan alıntılardır.Bu belgelerde,dünya ekonomik ve politik hayatını manipüle eden iblislerin korkunç planları ve insanlık hakkındaki gerçek düşüncelerinin yansımasını göreceksiniz.Bu belgelerin,önemli gördüğüm kısımlarını parçalar halinde aktaracağım ve SİYONİST LİDERLERİN iblisin nasıl en sadık dostu olduklarını gözler önüne sermeye çalışacağım. Bu aktardıklarımı çok dikkatle okuyun ve iblisin sadece Müslümanlara değil,tüm insanlığa karşı ne haince planlar hazırladığını ibretle izleyin.İblisi ne kadar iyi tanırsanız,ona karşı olan savaşı o nisbette başarıyla sürdürebilirsiniz. RABBİMİZİN de bizden beklediği zaten bu çabadır.İblise karşı RABBİMİN emrettiği şekilde cihad açmazsanız,RABBİMİZDEN asla bir yardım beklemeyin.O,ONUN emirlerini yerine getirmekten aciz bizler yerine,Müslüman olma şerefini çok daha fazla hak etmiş yeni nesiller yaratacaktır. 


gey Dünyayı ele geçirmek sadece Yahudiye özgü bir ihtiras olduğu için ve bu sözde fatihler tarafından diğer başka yöntemler kabul edilmediği için, Yahudi ırkı kaçınılmaz bir biçimde sorunun merkezi haline geliyor.Bu beraberinde başka bir sıkıntıyı getiriyor.Dünyanın yönetimini elinde tutan bu grubu Yahudi olarak adlandırırken,ki bunlar yahudidir,beynelmilel 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yahudinin kasdedildiğini anlatmak her zaman mümkün olmuyor.Fakat,kimi zaman incinmiş duygular içindeki yahudinin,diğer grubun değil, kendisinin itham edildiğini algılayarak acı çekmesine sebeb oluyor...... Dünyayı yöneten Yahudilerin zengin oldukları bir gerçektir.Beynelmilel Yahudi,evvelce belirtildiği gibi yönetir.Sadece zengin olduğu için değil,aynı zamanda ırkının üstün ticari ve idari dehasına sahip olduğu ve diğer insan topluluklarında bir eşi daha görülmeyen ırksal dayanışma ve sadakat duyguları kendisine çok büyük yarar sağladığı içindir.....) 


-Burada bir nebze duraklayıp,bazı hususları açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir.Siyonist liderler dışındaki Yahudiler,bulundukları ülkenin kimliğini kabullenmişler ve bu ülkenin yararına bir çok görev üstlenip,başarıyla sonuçlandırmışlardır. ŞEBEKE adlı kitabın yazarı LENNİ BRENNER bunları MİLLİ YAHUDİLER olarak 

isimlendirmektedir. ENTERNASYONAL YAHUDİLER olarak isimlendirdiği küçük grup ise,ki bunlara SİYONİST LİDERLER de diyebilirsiniz,emsalsiz düzenbazlıkları ile,tüm bu milli Yahudilerin müsbet çabalarının şiddetle karşısında yer almaktadırlar.Bu iblis dostlarının kendi menfur amaçları için,bu iyi niyetli ve yaşadıkları ülkenin menfaatleri için çaba gösteren milli Yahudileri,gözlerini kırpmadan kurban ettikleri,kesin belgelerle sabittir.(bkz.Lenni BRENNER ,Siyonistlerle nazilerin işbirliğini gösteren 51 belge) Kendi iğrenç hedefleri için,milyonlarca yahudinin,.konsantrasyon kamplarında,gaz odalarında öldürülmesini sağlayan ve bu yolda nazilerle işbirliğine girmekten zerrece utanç duymayan işte bu şerefsizlerdir.Çünkü,aşağılık gayelerinin tahakkuku için, Yahudi ırkının topyekun bir intikam duygusuna sahip olmalarını ve kendilerine sadık birer bende olmalarını hedeflemişlerdir.Böyle bir rezilliği şeytandan başka kim düşünebilir ki ? 


(....Dünyayı yöneten Yahudiler dikkat çekecek derecede dindar değildirler.... Yahudi dininin en inançlı ve itaatkar takipçileri, Yahudilerin en yoksul olanlarıdır...... Dinleri bu Yahudilere 

kesinlikle yukarıda bahsedildiği gibi bir güç ve iktidar sağlamıyor,tam tersi onlar dinlerini bu yenilikçi Siyonistlere karşı korumak için,kendi kurbanlarını veriyorlar..) 


(C...Siyonist Yahudi, Yahudi olmayan her plana karşıdır.Monarşi karşıtı olarak,cumhuriyetçinin yanındadır.Cumhuriyet karşıtı olarak sosyalistin yanındadır ve sosyalizmin karşıtı olarak Bolşeviklerin saflarındadır.Bu yıkıcı faaliyetlerin sebebleri nelerdir ?EN başta köklü demokrasi yoksunluğudur.Siyonist Yahudi doğası otokratiktir. Demokrasi tüm dünya için en uygun yöntemdir.Fakat Siyonist Yahudi olduğu her yerde şu veya bu şekilde otokrasiyi kurar.Demokrasi sadece Siyonist Yahudi tahrikçilerinin baskı altında kaldıkları zaman,eski serbestliklerine kavuşmak için kullandıkları bir sözcükten ibarettir.Bu serbestliği elde ettikten sonra da,kendine özel imtiyazlar elde etmek için çaba sarfetmeye başlar....) Yani Siyonist Yahudi,amacı için,her türlü kalıba girmekten asla çekinmez ve bunu bir görev bilir. Amaç, mevcut düzeni yıkmak ve yerine Siyonist yprensipleri ikame etmektir. 


(aieri KOL NİDRE bir Yahudi duasıdır ve açılımı TÜM YEMİNLERDİR...... Ettiğimize pişman olduğumuz ve ileride pişman olacağımız tüm yeminler,içtiğimiz tüm andlar,tüm adaklar ya da tüm mecburiyetlerimiz,tüm küfürlerimiz,her türlü ad altındaki tüm taahhütlerimiz,bugünden yarına kefaretlerimizin tamamı bağışlanmış,silinmiş,hükümsüz sayılacak ,yeminler yemin,yükümlülükler de yükümlülük sayılmayacağı gibi,küfürlerimiz de küfür addedilmeyecektir...... KOL NİDRE gibi,savunulmasına asla imkan olmayan gayri ahlaki durumlar,toplumsal güven duygusu üzerinde son derece yıkıcı etkiler yaparlar.bununla beraber birkaç gerçek Yahudi din adamının,KOL NİDRE yi dua kitaplarından çıkartmak istemeleri,bugüne kadar hep başarısızlıkla sonuiçlandı....... Kol Nidre nin kaynağı KUTSAL KİTAP değil, BABİL’dir ve Babil'in Yahudi üzerindeki etkisi KUTSAL KİTAPTAN çok 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daha fazladır.Kol Nidre Talmud kökenlidir ve ciltler dolusu yalan ve diğer karanlık şeylerin arasındaki yerinialmıştır............ Rabbisin sözlerini reddetmek, Torah'ın sözlerini reddetmekten daha büyük ihanettir.Her kim Rabbisin sözlerini değiştirirse 

ölmelidir. Talmud'un hükümleri YAŞAYAN TANRININ sözleridir. YAHOVA dahi cennette bir güçlükle karşılaştığı zaman dünyevi Rabbise danışır.(Rabbi Menachen,beşinci kitabın yorumundan) 


(...Geri kalanların hepsi aşağılık ve nefret edilirken, Yahudi ulusu Tanrı tarafından seçilmiş yegane ulustur.Öteki ulusların tüm malları Yahudi halkının olacaktır ve sonuçta hiç vicdan azabı duymaksızın el koyma yetkisi verilecektir.Bir ortodoks Yahudi hiçbir z aman diğer uluslara ya da insanlara karşı ahlaki prensipler içinde davranmak zorunda değildir.Hatta tam tersi genel olarak Yahudilere ya da kendisine menfaat sağlayacaksa daima ahlaka aykırı davranmalıdır.Bir Yahudi bir GOY'u(Yahudi dışında kalan murdar,ahlaksız,günahkar kişi demektir) soymalıdır,hesap yaparken kandırmalıdır,ki o bunu anlamayacaktır,aksi takdirde Tanrıyı utandırmış olur.(Schulchan Aruch,chozsen Hamiszpat.348)....... Yahudinin borçlu olduğu bir GOY ölürse ve varisleri bu borçtan haberdar değillerse, Yahudi borcu ödemek zorunda değildir.(aynı kaynak,283,1)........ Bir Goyun,bir yahudiden para çalması,onu soyması ya da Yahudi kadını köle yapması yasaktır.Fakat bunların hiç birini,bir yahudinin,bir goya yapması yasak değildir.(Tosefta,aboda zara, VIII,5).Eğer bir goy,bir başka goyu ya da bir yahudiyi öldürürse sorumludur.Fakat bir Yahudi bir goyu öldürürse sorumluluğu yoktur.(Ibid,VI1,5)............... Bir goya din ilişkilerimizi anlatmak,tüm Yahudileri öldürmekle eşdeğerdir. Çünkü onlara öğreteceğimiz şeyleri bilirlerse bizi orta yernde öldürürler.(Book of Libbre David,37) 


Yahudi ulusunu diğerlerinden ayırmak,böylece onlarla kaynaşmasını ve ulusal özelliklerini yitirmesini önlemek için,günlük hayatın kurallarına ve ritüellerine ait birçok talimat,ön yargı,batıl inanç,barbarlık ve karanlık,Talmud'da bir araya getirilerek KUTSAL KİTAP gibi takdis edilmiştir.Talimatlara birkaç örnek; 


Eğer bir yahudiden KUTSAL KİTABIN herhangibir bölümünü açıklaması istenirse,yanlış izahat verilmelidir. Eğer bunu yapmazsa,bu bilgilere ihanet edenlerin suç ortakları olacaklardır.Kim bu emre uymazsa,ölümle cezalandırılacaktır.(Libre David,37).Kutsal Kitabın sırlarını açıklamak yasaktır.Eğer Goylar kitabımızın onlar aleyhinde bir şey içerdiğini soracak olurlarsa,sordukları kişi gerekirse yalan yere yemin etmelidir ve buna zorunludur.(Szaalot-Utszabot,The book of Jore d'a,17).Talmud'u okuyan her goy ve ona bunun için yardım eden her goy ölmelidir.(Sanhedryn 59 a.Aboda Zora 8-6,Szagiga 13) 


-Görüldüğü gibi,korkunç planın kaynağı,KUTSAL KİTAP TEVRATI tamamen yok eden bir safsatalar manzumesi olan Talmud ve Siyonistler bu safsataları,siyonizmin ana prensipleri olarak kabul ediyor ve tüm diğer Yahudilere de kabul ettirmek istiyorlar.Bu safsataları reddeden gerçek din adamlarını da hemen tasfiye ediyorlar. Yani YÜCE RABBİMİZİN,HAZRETİ MUSAYA tabletler üzerinde yazılı olarak gönderdiği ON 

EMİR tümüyle yok farzediliyor ve Siyonistler ALLAHA ,ALLAHIN VAHYETTİĞİ ON EMİRE,ve PEYGAMBER HAZRETİ MUSA” ya bir kere daha ihanet ediyorlar.Bu ihanet vaktiyle olduğu gibi, YÜCE RABBİMİZ tarafından bir kere daha cezalandırılacaktır.Lakin bizlerin de,Müslümanlar olarak bu ihanete karşı durmamız ve asıl hedef olan akılsız Hristiyan alemini de,uyarmamız gerekmektedir.Ne var ki,o avanaklar,asıl tehlikenin nereden geldiğinden habersiz,daha hala budalaca bir İSLAMOFOBİ pençesinde kıvranmakta devam ediyorlar.İşte bizler için en zor görev,bu ikaz görevi ve aynı zamanda kurban durumunda olan 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gerçek dindar Yahudileri de elimizden geldiğince korumak görevidir. Yeter ki,bu ihanete,onlar da bulaşmış olmasın. 


Judaizmin Sembolik Yılanı 


(...I.protokol Judaizmin sembolik yılanı sözüyle açılıyor.Nilus prokokollerinin 1905 yılı baskısının son sözünde,bu sembolle ilgili şu ilginç açıklama yapılıyor: 


Gizli Yahudi siyon kaynaklarına göre,Süleyman ve diğer Yahudi bilgeler İ.Ö.929 yılında tüm dünyanın SİYON tarafından barışçıl yollarla istila edilmesi hakkında teorik bir plan yaptılar.Zaman geçtikçe bu plan,plana sonradan dahil olan bilgeler tarafından detaylandırılarak son haline geldi.Bu bilgeler,bütün dünyayı,başının bu plana sonradan dahil olan Yahudi yöneticileri temsil ettiği sembolik yılanın kurnazlığıyla barışç 1 yollarla ele geçirmeye karar verdiler.Tabii yılanın vüacudu da tüm Yahudileri temsil ediyor. Yöneticilerle ilgili herşey Yahudi ulusundan bile daima gizlendi.Bu yılan karşılaştığı Yahudi olmayan her ülkenin altını oydu,gücünü büyük bir hırsla yedi ve kalbinin derinliklerine nüfuz etti. Kehanete göre,yılanın başı çemberi tamamlayıp sıyon'a dönünceye kadar.belirlenmiş olan plana kesinlikle bağlı kalarak hareketini sürdürmelidir.Çember tamamyanınca Avrupa zincirlenmiş olacak ve bu güçle tüm dünya yılan tarafından sarmalanmış olacak.Yılanın başının siyon'a dönüşü,ancak avrupanın tüm hükümdarlarının güçleri yok edildikten sonra mümkündür.Yani,her tarafta ekonomik krizler ve toptan yıkımlar her yanı etki altına aldığı zaman,manevi çöküntü ve Fransız,İtalyan ve benzeri maskeler altındaki Yahudi kadınların yardımıyla ahlaki bozulma başgösterecek.Bunlar,ulusların başlarındaki adamların yaşamlarında ahlaksızlığı kesin olarak yayacaktır.Sembolik yılanın rotası aşağıda 

çizilmiştir. Yılanın ilk durağı,İ. Ö.429 yılında Avrupada Perikles idaresindeki Yunanistandı. Yılan ilk olarak bu ulusun gücünü yiyerek işe başladı.İkinci durak Augustus döneminde yaklaşık İ.Ö.69 yılında Romaydı. Üçüncü İ.S. 1552 de V.Şarl döneminde Madrid.Dördüncü sırada,1790 da XVI.Louis döneminde Paris vardı.Beşinci sırada,1814 yılında Napoleonun çöküşü sırasında Londra.Altıncı olarak 1871 yılında Fransa-Prusya savaşı sonrasında Berlin vardı. Yedinci sırada ise 1881 yılında St.Petersburg vardı. Yılanın bundan sonhraki durağı bu haritada gösterilmiyor.Fakat oklar bir sonraki hareketin Moskova,Kiev ve Odessa'ya yöneleceğine işaret ediyor.Saldırgan siyon teşkilatının bir önceki şehri merkez olarak kullandığını biliyoruz.İSTANBUL,yılanın KUDÜS”e dönmeden önce uğrayacağı en son durak olarak gösteriliyor.Bu harita Türkiye'deki JÖNTÜRK devriminden yıllarca önce çizildi.) 


-Bu korkunç planın boyutlarını gördüğünüz zaman dehşete düşmemek mümkün değil.Bu planı gördüğünüz zaman, ABDÜLHAMİT HAN dönemindeki entrikaları,Jöntürk hareketini,bir takım yöneticilerin ihanetini,mason teşkilatının nasıl maşa olarak kullanıldığını ve Osmanlı tarihinin kanımca en dirayetli padişahlarından biri olan ABDÜLHAMİT HANIN,nasıl KIZIL SULTAN olarak isimlindirilip,bir hürriyet yok edicisi olarak lanse edildiğini çok iyi kavrayabiliyoruz ve bu CENNETMEKAN TÜRK'ün bu yılanla nasıl dişe,diş mücadele ettiğini de büyük bir hayranlıkla görebiliyoruz.Ne acıdır ki,herbiri mason olan hainlerin,yanlarında Siyonist EMANÜEL KARASU ile birlikte,bu büyük TÜRK HAKANINI nasıl tahttan indirdiklerini de büyük bir ibret ve üzüntü ile izliyoruz.Yine ne acıdır ki,cumhuriyet Türkiye'sinin okul kitaplarında da,bu büyük HAKANIN KIZIL SULTAN olarak teşhir edildiğini ve genç beyinlere bu vatanperver PADİŞAHIN bir hain olarak kazınmak istendiğine de şahidiz.Bir başka deyişle,SİYON PLANININ,yerel şerefsizlerin de yardımıyla,adım,adım hedefine doğru ilerlediğine şahid oluyoruz. 
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Çene Siyasi özgürlük bir fikirdir,fakat bir gerçek değildir.Siyasal iktidarı elinde bulunduran bir partiye baskı yapmak amacıyla,halk kitlelerini bir diğer partiye yöneltmek gerektiği zaman,bu fikrin bir yem olarak kullanılacağı bilinmelidir.Eğer karşı taraf ta,liberalizm olarak da adlandırılan bu fikrin etkisi altına girmiş ve bu uğurda iktidar gücünün bir kısmından feragat etmeye gönüllü ise,görev çokdahakolaylaşır................. ,Halkı düzensiz bir kalabalık haline getirmek için,belirli bir süre özerklik tanımak yeterlidir.Bunu yaptığınız andan itibaren,aralarında çok kısa sürede sınıf çatışmalarına dönüşecek olan yıkıcı bir mücadele başlar.Devlet yanıp.yıkılır ve itibarı bir yığın külden ibaret kalır.Eğer bir devlet kendini,kendi içindeki krizlerle tüketirse,ya da kendi içindeki ihtilaflar onu dış düşmanlar karşısında zayıflatırsa,telafi edilemeyecek kayıplara uğramış ve bizim hakimiyetimiz altına girmiş demektir.Tamamiyle bizim elimizde bulunan SERMAYE DESPOTLUĞU ona bir saman çöpü uzatır.İster,istemez bu çöpe sarılacaktır,aksi takdirde tamamen dibe vurur...) 


-İşte İMF denen sermaye despotluğunun bugünkü versiyonu.Siyon,ülkemiz yöneticilerinin bu despotluğa rest çekmesini bir türlü hazmedememiş ve bunu başaran iktidar,hain planlarını aksattığı için,iktidar partisi ve özellikle de liderini,tüm budala Avrupa ülkeleri ile,dahildeki satılmışları da kullanarak ,yıpratma savaşı başlatmıştır.İşta TÜRK MİLLETİNİN en ziyade dikkatli olması gereken bir döneme girmiş bulunuyoruz. İktidar partisinin nasıl bir yalan kampanyası ile yıpratılmaya çalışıldığını görmekteyiz.Budala Avrupa ülkeleri ve dahildeki satılmışların da iştirakiyle,elbirliğiyle iktidarı ve özellikle de ,karşılarında zorlu bir engel olarak gördükleri ülkemiz liderini nasıl yalan ve dolana dayalı çeşitli kampanyalarla yok etmeye çalıştıklarına da şahidiz.İşte bizim TÜRK MİLLETİ olarak,en ziyade dikkatli olmamız gereken dönem bu dönemdir.SİYON YILANI,ABDÜLHAMİT HANI nasıl bin türlü entrika ile devirdiyse,ülkemizin bugünkü başarılı iktidarını da aynı ve daha da gelişmiş yöntemlerle devirmeye çalışmaktadır.Bizim,Evvela RABBİMİZ ve MUHTEŞEM KİTABIMIZA sarılmamız ve ülkemize ve ülkemizin başarılı yöneticilerine sahip çıkmamız gerekir.Unutmayın,benim bizzat yaşadığım 1960 döneminde,Siyon uşağı bir takım kalkışmacıların gerçekleştirdiği darbede,halk kitleleri, GENÇLERİN,ET BALIK KURUMUNDAKİ KIYMA MAKİNELERİNDE KIYMA HALİNE GETİRİLDİKLERİ 
ŞEREFSİZCE YALANLA TAHRİK EDİLMİŞTİ.Bugün ise,çok daha çeşitli yöntemler kullanılarak YILAN KUDÜSE SAHİP OLMUŞTUR. Lakin,yıkamadığı bir Müslüman ülkesi arkasında durmakta ve onun için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.Bu tehdidi yok etmek için yılan,tüm imkanlarını seferber etmiştir.Bu gerçeği bilelim ve tehlikeyi bertaraf edebilmek için, TEK YUMRUK HALİNE GELELİM. Yoksa encamımız hiç te hayırlı olmayacaktır. 


el HÜRRİYET,EŞİTLİK,KARDEŞLİK sözcüklerini çok eski zamanlarda,halk kitleleri arasında bağıranlar bizlerdik.Bu sözcükler,o günlerden bu yana,dünyanın her tarafında,bu yeme takılan budala papağanlar tarafından tekrar edildi ve bunlar sayesinde,önceki zamanlarda,halkın baskısına karşın çok iyi muhafaza edilmiş olan DÜNYA REFAHI ve GERÇEK BİREYSEL ÖZGÜRLÜK fikirleri her tarafa taşındı. Yahudi olmayanların,sözüm ona zeki bireyleri ve bilginleri bu sözlerin içindeki gerçek anlamları 

çıkaramadılar. Birbirleriyle olan ilişkilerindeki ve manaları arasındaki çelişkilere dikkat etmediler.Doğada hiçbir şekilde eşitlik olmadığını,hiçbir şekilde özgürlük olmayacağını,doğanın bizzat kendisinin zekayı,karakteri ve yeteneği farklı yarattığını görmediler.Halk kitlelerinin kör olduğunu görmediler.Bunların arasından,yönetmek için seçilenler de aynı halktan çıktıkları için,siyaset konusunda aynı derecede 

kördürlers um. ÖZGÜRLÜK.EŞİTLİK,KARDEŞLİK sözcükleri,saflarımıza dünyanın her köşesinden bir çok katılım sağladı. Bayrağımızı büyük bir şevkle taşıyan tüm ordumuza(!) ve BİLİNÇSİZ AJANLARIMIZA teşekkür ederiz.Bu kelimeler her 

zaman, Yahudi olmayanların refahını kemiren,her yerde barışa,huzura,dayanışmaya son veren 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ve Yahudi olmayan devletlerin tüm kurumlarını harap eden musibetler 

oldular............. Özgürlük kavramının soyutluğu,bütün ülkelerde halkı,hükümetlerin,ülkenin sahipleri olan insanların kahyası olmaktan öte bir şey olmadığına ve kahyaların eski bir eldiven gibi yenisiyle değiştirilebileceğine inandırmamızı sağladı.Hükümetlerin değiştirilebilir olması,bize ,onları atama yetkisi verdiği için,hükümetleri bize tabi hale getirdi.) 


-Bu I.protokolde de gördüğünüz üzere,bu hain plan her devirde bir saat gibi işledi ve işlemeye devam ediyor. ABDÜLHAMİT HAN''ın neden ve nasıl tahttan indirildiğini demokrat partinin iktidardan nasıl düşürüldüğünü,bugün ise,her devrin en parlak dönemine imza atan bir iktidarın iktidardan neden ve nasıl düşürülebileceğini çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.İşte gerek bizim ve gerekse tüm dünya Müslümanlarının bu parlak dönemin devam etmesini sağlamak görevi vazgeçilmez bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.Alçakça plan belli.Bu alçakça plana ,içeride ve dışarıda kimlerin destek verdiği 

belli. Alçakça planın yöntemleri de büyük ölçüde belli. Artık bize düşen (yani tüm Müslümanlar demek istiyorum)bu alçakça planı engellemek için varımızı,yoğumuzu ortaya koymaktan ibarettir.Bu oyunda ileri süreceğimiz pey,canımız da olsa,asla kaçınmamalı,çekinmemeliyiz.Bu yolda canımızı verirsek, RABBİMİZİN BİR KULUNA LUTFETTİĞİ EN BÜYÜK RÜTBEYİ KAZANACAĞIMIZI UNUTMAYIN Sevgili PEYGAMBERİMİZE YOLDAŞ OLACAĞIMIZI ASLA AKLINIZDAN 
ÇIKARMAYIN.Bundan büyük mutluluk olabilir mi ? 


TI.Protokol 


(.... Halkın içinden kölece itaat etme kapasitelerini çok sıkı bir şekilde inceleyerek seçeceğimiz yöneticiler,yönetim sanatında eğitilmemiş kişilerden oluşacaktır ve bu yüzden kendilerine danışmanlık yapacak olan,bütün dünya işlerini yönetmek amacıyla çocukluğundan beri özel olarak yetiştirilmiş zeki ve bilgili kişilerin elinde,oyunumuzun piyonları haline geleceklerdir............... Bir an bile söylenenleri boş şeyler olarak değerlendirmeyin.Planladığımız DARVİNİZM,MARKSİZM,.NİTZSCHEİZMİN başarılarını dikkatle düşünün.Her sınıftan biz Yahudilerin,bu direktiflerin, Yahudi olmayanların üzerinde yaptığı bölücü etkiyi açıkça görmesizorzolmasagerektir................ Günümüzde devletler,halkın düşüncelerini harekete geçiren çok büyük bir güce sahipler. BU GÜCÜN İSMİ BASIN.Basının rolü,ihtiyaçları zorunluymuş gibi göstermek, halkın şikayetlerini dile getirmek ve hoşnutsuzluk yaratmaktır.İfade hürriyeti basın sayesinde vücut bulur.Fakat YAHUDİ OLMAYAN DEVLETLER BU BÜYÜK GÜCÜ NASIL KULLANACAKLARINI BİLEMEDİLER VE BU MUAZZAM GÜÇ BİZİM ELİMİZE GEÇTİ.Basın sayesinde kendimizi perde arkasına gizleyerek,halkları etkileme gücüne kavuştuk.Her ne kadar okyanuslar gibi kan ve gözyaşı döktüysek ve birçok insanımızı kurban verdiysek te,basın sayesinde altını elde ettik...... ) 


-Bu protokolda da görüldüğü üzere,korkunç planın en etkili silahlarından biri de 

BASIN. Ülkemizde bunun somut örneklerini çok açık olarak görüyoruz.DOĞAN MEDYASI,SÖZCÜ gibi yazılı ve onların görsel medyası olan televizyonlar,Siyonist planına ,azat kabul etmez köle sadakati ile hizmet ediyorlar.İktidarı yıpratmak için,ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar.Bizim,bunların iğrenç iftiralarına kapılmamamız ve bu kölelerin hedefindeki iktidarı,gözümüz gibi korumamız gerekmektedir. Bunu sadece ülkemiz için değil,tüm Müslümanlık için bir görev addetmeliyiz. Ülkemiz,henüz yılanın bütünüyle ele geçiremediği bir ülke.Bu ülke,SEYFÜL İSLAM görevini büyük bir başarıyla yürütüyor ve ezilen Müslüman ülkelerin tek umut kapısı olan bir ülke. YÜCE RABBİMİZ bu görevi bize 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tevdi etti. Bunun bilincine varalım ve RABBİMİZİN e EMİRLERİNİ kulak ardı etmeyelim. Yoksa,yılanın son ısırışı çok acıtıcı olacaktır. 


TII.Protokol 


rs Bugün size,hedefimizin sadece birkaç adım uzakta olduğunu söyleyebiliriz.Çıktığımız bu uzun yolda,halkımızı sembolize eden yılanın çizdiği dairenin tamamlanması için gitmemiz gereken çok az bir mesafe kaldı.Daire tamamlandığı zaman,tüm Avrupa devletleri yılanın büklümleri arasında,güçlü bir mengene tarafından eziliyormuşçasına sikıştırılacak İadesi sadi mezskkanli ik 


like Tahtlarındaki krallar,sahip oldukları kontrolsüz ve sorumsuz güçle aklı başından gitmiş,ahmakça davranan temsilcileri tarafından çembere alınmışlardır. Tahtlarındaki krallar,halklarıyla ilişkilerini kestikleri anda,artık iktidara göz dikenlere karşı halklarıyla birlik olup,halklarının desteğini arkalarına alarak güçlerini yeniden kazanma şanslarını yitirirler.Biz,ileriyi gören hükümdarla halkın kör kuvveti arasında derin bir uçurum yarattık ki,her ikisi de anlamlarını kaybetsin.Kör ile değneğinin farklı yerlerde olduğu zaman,ikisinin de iş göremeyeceği BİDE, ee resi a ya Bis Parlamento oturumlarında ve yönetim kurullarında bitmek bilmeyen gevezelikler,hitabet yarışı halini aldı.Küstah gazeteciler ve vicdansız yazarlar hergün yöneticilere saldırıyorlar..................... Biz anayasaya,halk kitlelerinin yararınaymış gibi görünen,fakat gerçekte var olmayan bir takım uydurma haklar ilave Gti selime Sasi seni Halk kitlelerini,açlığı yaratan yokluk,fesat ve kinle harekete geçirip,yolumuzun üstündeki tüm engelleri,yine kalabalığın kendi elleriyle yok 

GOOGLE e el Kel ie Krallığımız kurulunca yapacağımız ilk iş,insan hayatının yapısı ve onun sosyal varlığının iş bölümü yapmayı gerektirdiğini ve bu nedenle insanların farklı sosyal sınıflar ve farklı sosyal şartlara ayrılmaları gerektiğini okullarda öğretmek olacaktır.Şunu herkesin bilmesi gerekir ki,insanların faaliyetlerinin farklı amaçlara dayanması yüzünden,insanlararasında herhangibir eşitlik olamaz...................................... 


Ticari faaliyetleri durduracak ve sanayii felce uğratacak olan ekonomik krizler,bu nefreti daha da körükleyecektir.Bildiğimiz tüm gizli ve yasa dışı yöntemler ve tamamın elimizde olan altının yardımıyla,tüm dünyara yaratacağımız ekonomik krizler sayesinde, Avrupa'daki tüm ülkelerde, işçi sınıfını aynı anda sokaklara dökeceğiz.Bunlar,cehaletlerinin budalalığıyla memnuniyetle,kan dökmek için her yere akacaklar ve doğdukları günden bu yana kıskançlıkla baktıkları herşeyi yağmalama şansı bulacaklardır.Bizim olanlara ise dokunamayacaklar.Çünkü biz saldırı zamanını biliyor olacağız ve bize ait olanları korumak içingereklitedbirlerialmışolacağız................................ 


Halk,kendisine özgürlük adıyla tanınan hoşgörü ve ayrıcalıkları görünce,kendini hükümdar sanarak iktidara saldırdı. Fakat doğal olarak bütün körler gibi bir çok engele takılarak,bir kılavuz bulma telaşına kapıldı.Önceki konumuna dönme akıllığını gösteremedi ve bütün iktidarını ayaklarımızın altına serdi. BÜYÜK sıfatını verdiğimiz FRANSIZ İHTİLALİNİ hatırlayın.Onun hazırlanışındaki sırları gayet iyi biliyoruz.Zira o,tamamen bizim 

esef İMZEİ İL ndeki daniel gl 


-Bu bölümde yer alan protokol hükümlerinin örneklerini sadece Fransız ihtilalinde değil,bizim tarihimizde de görüyoruz.KANUN-U ESASİ palavrasıyla kitlelerin nasıl ayağa kaldırıldığı,jöntürk denen budala takımı,masonlar ve bunların uydusu basın yoluyla ne krizler yaratıldığını ve sonuçta türk ve Yahudi masonlarla,yine mason yemini etmiş cahil subaylar vasıtasıyla ,KOCA KAHRAMAN ABDÜLHAMİT HANIN nasıl tahttan indirildiğini 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biliyoruz. Çünkü ABDÜLHAMİT HAN bütün parlak tekliflere karşı koymuş ve Siyonistlerin Filistin de toprak sahibi olmalarına engel olmuştur.Siyonist için bundan daha büyük suç olabilir mi ?Keza,daha yakın tarihte,milli bir iktidar olan demokrat partinin basın yoluyla nasıl yıpratıldığını,yine satılmış basın yoluyla ne gibi asılsız krizler yaratıldığınına da yakinen şahidiz.Sözüm ona, Mustafa Kemal paşanın Selanikteki evine bomba atılmış palavrasıyla,İstanbul”da büyük bir halk ayaklanması başlatıldı ve meşhur 6-7 eylül olayları için düğmeye basıldı.Beyoğlundaki tüm dükkanlar serseri güruhu tarafından yağma edildi ve çok ciddi bir kriz doğdu.Keza, Kıbrıslı ve herbiri ileri derecede mason olan Simavi ailesinin Hürriyet paçavrası kanalı ile,yapay bir Kıbrıs krizi oluşturuldu ve bu ateş daha hala kontrol altına alınamadı.Siyonizm,budala Yunanlı? ya öyle bir gaz verdi ve vermeye devam ediyor 

ki, Yunanlı”da kendisini Zeusun torunu gibi görmeye başladı ve haddini fersah,fersah aşan bir davranış biçimine girdi. Bunun yüzlerce örneği var ve bütün bunlar,siyonistin durmaksızın yazıp,tekrarladığı senaryolar. 


IV.Protokol 


er eee Görünmeyen bir gücü kim ya da ne gibi bir durum yıkabilir ?Bizim gücümüz tam anlamıyla böyle gizli bir güçtür. YAHUDİ OLMAYAN MASONLUK, BİZE VE AMAÇLARIMIZA KÖRÜ KÖRÜNE BİR PARAVAN GİBİ HİZMET EDER .Bu sayede gücümüzün hareket planı hatta asıl hedefi,tüm halk için bilinmeyen bir sır olarak kalır.Hürriyet, TANRIYA iman ve insanlığın kardeşliği temeline dayansa,yaratılışın insanları derece,derece ayıran tüm kanunlarına ters düşen eşitlik kavramına bağlanmasa,zararsız olabilir ve ülke ekonomisindeki yerini alabilirdi.Böyle bir inançla halk topluluğu,cemaatin vesayeti altında yönetilebilir ve Tanrının yeryüzünde kurduğu düzene itaat ederek,ruhani liderin rehberlik eden eli altında,hoşnut ve hürmetkar bir şekilde ilerlerdi. Bu yüzden, TÜM İNANÇLARIN ALTINI OYMAK,YAHUDİ OLMAYANLARIN ZİHİNLERİNDEN TANRI 
VE MANEVİYAT DÜŞÜNCELERİNİ TAMAMEN ÇIKARMAK VE ONLARIN YERİNE MATEMATİKSEL HESAPLAR VE MADDİ İHTİYAÇLARI YERLEŞTİRMEK BİZİM 
İÇİN ZORUNLUDUR.Yahudi olmayanlara düşünme ve anlama fırsatı vermemek için,ilgilerini tamamen ticaret ve sanayie çevirmeliyiz.Böylece bütün milletler,kazanç peşinde birbirleriyle yarışırken,müşterek düşmanlarının farkına varamayacaklar ve tamamen yutulmuş olacaklardır....... 


-Yukarıda bir bölümünü aktardığımız 4.protokol,dehşetengiz bir planı gözler önüne sermektedir.Bu vahşi plana göre,birinci hareket tarzı,siyonizmin perde arkasına saklanması ve bu suretle hedef haline gelmekten kaçınması ve iğrenç amaçlarının tahakkuku için, YAHUDİ OLMAYAN KÖLE MASONLARDAN YARARLANILMASI İkinci hareket ise,toplumdaki dini inanışları çökertip,bunun yerine materyalist bir düşünce tarzinin yerleştirilmesi ve toplumu.ticari ve sınai kazançtan başka gözü hiçbir şey görmeyen robotlar haline 

getirilmesi. Yukarıdaki protokoldan hatırlayacağınız üzere,anayasalara,halkın hoşuna gidebilecek ve fakat hiçbir anlam ve faydası olmayan kavramlar sokuşturmak,Siyonist yöntemlerden biriydi.İşte,bir çok ülkenin anayasasına sokuşturulan LAİKLİK kavramı da böyle bir tuzaktır.Bazı okuyucularım,ola ki,laiklik kavramına dokunduğum için beni gericilikle itham edebilecektir. Oysa,İslamiyet sürekli araştırma ve sürekli bilgi geliştirmeyi teşvik eden bir dindir. İLMİ NEREDE BULURSAN ORAYA GİT VE ÖĞREN diyen bir dini öğretinin mensuplarıyız ELHAMDÜLİLLAH.Bizim gerici olmamız mümkün değildir.Gerici olanlar,cumhuriyetin neredeyse yüzüncü yılına yaklaşırken,daha hala 10.yıl marşı söyleyip göz yaşı döken budalalardır. LAİKLİK TUZAĞININ ne olduğunu,RABBİM İZİN verirse,ileride bir tarihte,geniş bir araştırma sonucu olarak,değerli okuyucularımın bilgisine sunacağım. 
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V.Protokol 


eme e Analiz ve gözlem yapma yeteneğimiz ile ince hesaplar üzerinde hassasiyetle durmak gibi özelliklerimizle rakipsisiz.Keza,dayanışma ve politik harekat planları hazırlama konusunda da.Bu konuda yalnız CİZVİTLER bizimle kıyaslanabilir.Fakat biz,gizli örgütlerimizi daima gölgede gizlediğimizden ve Cizvitlerin de apaçık ortada olmalarından faydalanarak,onları dtüşüncesiz halkın göz ünden tdüşürmenin yollarını bulduk.Bununla beraber,dünya için hükümdarın kim olduğunun çok fazla önemki olmasa gerektir. Katolikliğin başı veya Siyon kanından bir despot olsa ne farkeder.Fakat seçkin kavmimiz için buna kayıtsız kalymak mümkün değildir...................... Bize karşı harekete geçen hiçbir devlet,hiçbir yerden destek görmeyecektir.Her biri,bize karşı kurulan bir ittifakın onlara bir yarar sağlamayacağını her zaman hatırlamalıdır.Biz çok güçlüyüz ve gücümüzden kaçmanın yolu yoktur.Milletler,bizim gizli elimizin olmadığı önemsiz özel bir anlaşma dahi 

Yapa ZİR ei ded di Toplumun dimağını eleştirilerle zayıflatmak,direnç yaratan planlı ciddi düşüncelerden uzaklaştırmak,boş nutuklarla,sahte çatışmalarla düşüncelerini başkataraflarayönlendirmek........................ Kamuoyunu avucumuzun içine almak içine almak için,her görüşten fikirleri,diğer görüşleri yalanlayacak şekilde karşı,karşıya getirmeli ve Yahudi olmayanların kafalarını karıştırarak siyasi konularda hiçbir şekilde fikir sahibi olmamalarının en iyi şey olduğu sonucuna varmaları için bunu uzun müddet 

SÜER MALZE ea e elle lela E a O la en le öm 


Tüm partilerin arasına anlaşmazlık tohumları ekerek,hala bize boyun eğmekte direnen ortak güçleri dağıtıp,işimize herhangibir noktada engel olabilecek bireysel güçlerin gözünü korkutmalıyız.................. Yahudi olmayan toplumları öyle eğitmeliyiz ki,bireysel girişim gerektiren bir durum karşısında ümitsiz bir acz içinde,elleri böğürlerinde kalsınlar.Özgürlük hareketleri sonucu ortaya çıkan aşırı gerilim,özgürlük bir diğer özgürlükle 

çarpıştığında, iktidarların gücünü tüketir.Bu çarpışma sonucu ağır ahlaki çöküntüler,hayal kırıklıkları ve başarısızlık duyguları ortaya çıkar.Bütün bu araçlarla Yahudi olmayanların gücünü azar,azar tüketeceğiz ve sonunda uluslararası iktidarı bize sunmaya mecbur olacaklar.Bu durum,herhangibir şiddet hareketine başvurmaksızın tüm dünya devletlerinin gücünü yavaş,yavaş emerek,üstün bir yönetim kurmamıza olanak sağlayacak................ ) 


-1920 yıllarında kaleme alınan bu protokolların her bir cümlesi,bugün bir çok ülkede uygulamasını bulmaktadır. Ülkemizde meydana getirilmek istenen kaos teşebbüslerine bir bakın.Gezi hareketi, 15 temmuz kalkışması,bir geri zekalının komik yürüyüş hareketi ve daha niceleri,bu planın bir parçası olarak ülkemizde sahnelenmektedir.Bunların arkasında büyük patron SİYONİST liderlar var. Ancak uygulamayı destekleyen ikinci sınıf aktörler bu ülkenin ekmeğini yiyen,bu ülkenin imkanları ile milyarder olan yerel ajanlar.Gezi hareketini kimler destekliyor ve yaralananları otelinde kimler tedavi ediyordu ?KOÇ GRUBU maşa olarak kullanılan budalaların iaşesini kimler temin ediyordu ?Bir zamanlar siyasete girmeyi düşünüp te bu halkı hiç tanımadığı için elleri büğründe kalan BOYNER GRUBU Bu olaylarda,sözüm ona asayişi temin etmek görüntüsü ile,hareketi kim tırmandırıyordu ? Şerefsiz satılmışların en önünde yer alan FETÖCÜLER.Bütünr bsunlar büyük SİYONİST planın araçları olan aşağılık ajanlardır.RABBİMİZİ şükrolsun ki,bu millet bu oyunlara büyük bir cesaretle karşı çıkıyor ve Hükümet büyük bir kararlılıkla bu pis ajanları etkisiz hale getiriyor.Lakin bu başarılarımız bizi rehavete sevketmesin. İblisin oyunu hiç bitmez ve biri bitmedin diğerini başlatır.Onun için,her an hazır ve her an tüm varlığımızı ALLAH YOLUNDA CİHADA AMADE TUTMALIYIZ. 


VI.Protokol 
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Çeek, Aynı zamanda ticaret ve sanayi,fakat en başta denge kuvveti rolünü oynayacak SPEKÜLASYONU yoğun bir biçimde desteklemeliyiz.Spekülatif sanayiin yokluğu,özel ellerdeki sermayeyi çoğaltır ve TOPRAĞL,üzerindeki banka borçlarından kurtararak,TARIMSAL faaliyetlerin yeniden yapılanmasını sağlar.Biz SANAYİNİN,HEM EMEĞİ HEM DE SERMAYEYİ TOPRAKTAN UZAKLAŞTIRMASINI VE 
SPEKÜLASYON SAYESİNDE DÜNYANIN TÜM SERVETİNİN ELİMİZE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ.BU SAYEDE YAHUDİ OLMAYANLARIN TÜMÜNÜ UİŞÇİ SINIFINA 
AİN NEZ a aa İşçi ücretlerini arttıracağız ancak bu işçilere hiçbir yarar sağlamayacak.Çünkü aynı zamanda temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da arttıracağız ve bunun sebebinin TARIM VE HAYVANCILIKTAKİ GERİLEME OLDUĞUNU İDDİA EDECEĞİZ ........... ) 


-İşte bugün ülkemizde cereyan eden olayın ta kendisi. Yüz yıl evvel yapılan plan,bugün ülkemizde dikkatle uygulanmaya çalışılmaktadır.Lakin eminim,gerçekten büyük vizyon sahibi olan iktidar,Bu olayın da üzerine gitmeye başlamış ve sanırım kısa sürede başarılı sonuçlara ulaşacaktır. Mesele, iblisin oyununu iyi teşhis etmek ve bir sonraki hamlesinin ne olabileceğini kestirmektir.Bunu başarabilirsek,RABBİMİZİN İZİN VE 

YARDIMIYLA, İBLİSİ ALTETMEMİZ MÜMKÜN OLACAKTIR. 


VII.Protokol 


Griais Silahlanmanın hızlandırılması ve polis gücünün arttırılması,yukarıda sözünü ettiğimiz planların uygulanması açısından son derece elzemdir.Bizim istediğimiz şey,bütün dünya devletlerinde sadece işçi sınıfı sürüleri,bizim çıkarlarımız doğrultusunda davranan birkaç milyoner ve polislerle askerlerin kalmasıdır.Bir uçtan bir uca,tüm Avrupa kıtasında ve Avrupa ile ilişkisi olan diğer kıtalarda,anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar yaratkalıyız.Bundan iki türlü çıkarımız vardır.Birincisi,bütün ülkeler istediğimiz yerde,istediğimiz anda anarşi yaratıp,sonra da huzuru sağlayabileceğimizi çok iyi bilecekleri için,tüm bu ülkeleri kontrol altında tutabiliriz.İkinci olarak,hükümetlerin kabinelerinde gördüğümüz her iplik ucunu,entrikalarımız,ekonomik anlaşmalar veya borç yükümlülükleri vasıtasıyla çekiştirip,karmakarışık hale getireceğiz.................. Bu sayede ,dikkatlerini çektiğimiz şeyin sadece dışına bakmaya alıştırdığımız Yahudi olmayanlar ve hükümetleri,bizi daha hala insanlığın hamisi ve kurtarıcısı sanmaya devam edecekler.Tüm muhalif hareketlere,buna yeltenen ülkelerin komşularının savaş ilan etmesini sağlayarak cevap verecek pozisyonda olmalıyız.Fakat,eğer bu komşularda birlik olup bize karşı çıkmaya cüret ederlerse,bu defa bir dünya savaşı ile mukavemet göstermeliyiz................... ) 


-Aziz Müslümanlar,bugün gerek ülkemizde ve gerekse tüm dünyada cereyan eden olaylara şöyle bir göz attığımız zaman,bu planın nasıl amansızca işletildiğini ibretle 

görüyoruz. Yılan,büklümlerini giderek sıkıştırıyor. Lakin kurbanlar henüz bunun farkında değil ve daha hala içte ve dışta kısır çatışmalarla güçler tükeniyor.İşte bizde de BİRKAÇ MİLYONER,BU HAİN PLANA KÖLE HİZMETİ VERİYOR İşte bizde de,partiler arası çekişmeler,tehlikeli boyutlara tırmandırılmak isteniyor.İşte ülkemizi de,komşuları tahrik etmek suretiyle tehdit altında tutmak istiyorlar.İşte bizi de,en ileri derecede silahlanmak mecburiyetinde bırakıyor ve tarım ve hayvancılığı geriletmek için her çareye başvuruyorlar.Bütün bu hainlikleri görelim ve bilelim ki,sonunda yılanın büklümleri arasında boğulmayı önleyecek tedbirleri alabilelim. 


VIII. Protokol 
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E Yöneticimiz etrafını,aralarında faaliyet göstermek zorunda kalacağı tüm medeniyet güçleri ile çevirmelidir.O,etrafını siyaset yazarları,hukuk uygulayıcıları,idareciler,diplomatlar ve nihayet özel okullarımızda süper eğitim sistemimiz çerçevesinde eğitilmiş kişilerle kuşatacaktır.Bu kişiler sosyal yapının tüm sırlarına sahip olacaklar,siyasi alfabeler ve siyasi kelimelerle meydana getirilmiş tüm dilleri,insan doğasının altında yatan her türlü şeyi,oradaki hassas noktaları ahenkli bir şekilde çalmayı bilecekler.Bu notalar, Yahudi olmayanların düşünce şekilleri,eğilimleri,kusurları,kötü huyları,meziyetleri ve bulundukları sınıfların vedurumlarınözellikleridir............................. Ülkemizde sorumlu mevkilere Yahudi kardeşlerimizi getirmemizde herhangibir sakınca kalmadığı zamana kadar,bu mevkileri bir süre için,geçmişi ve şöhreti halk ile arasında uçurumlar oluşturan kişilere teslim edeceğiz.Bunlar,emirlerimize karşı gelmeye yeltenirlerse cezai yaptırımlar ve ORTADAN KAYBOLMALARLA .karşı,karşıya kalacaklardır. Tüm bu önlemler,bu kişileri son nefeslerine kadar çıkarlarımızı korumalarını sağlamak içindir.) 


-8.protokol planları da her ülkede neredeyse aynen uygulanmakta ve fakat bizim ülkemizde,bu plan,SİYONİSTLERİN istediği gibi yürümemektedir.Türk milletinin sağ duyusu,gerçekten çok üst düzeydedir. Türk milleti,kendisinden olmayan,kendisine yabancı unsurlara pek iltifat etmemektedir.O nedenledir ki,Siyonistler kendi adamlarını iktidara getirememekte ve fakat HALKIN SEÇTİĞİNİ YIPRATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAKTADIR. Piyonları zaten çeşitli kisveler altında bu şerefsiz iblise hizmetini eksiksiz yerine getirmektedir.Bilmem hatırlar mısınız ?Bir tarihte,bir televizyon programında(tabii ki satılmış bir kanalda) bir manken eskisi aynen şu utanmazca lafları etmişti.(BENİM OYUMLA,DAĞDAKİ ÇOBANIN OYU BİR OLABİLİR Mİ ?/)O oturumda bulunan hiçbir avanak ta bu haddini bilmez aşifteye müstahak olduğu cevabı veremedi.Hatta,herşeyi bilen (!) 
ve köşesinde laylaylomla vakit geçiren bilen şoför bir köşe yazarı da,bu avanak kadına alkış tutmuştu.Şayet o açık oturumda ben olsa idim.Bu serseme şu cevabı verirdim.( TABİİ Kİ İKİNİZİN OYU AYNI OLMAZ,AYNI DEĞERİ TAŞIMAZ.ÇÜNKÜ SENİN SERSEM BEYNİN,DAĞDAKİ ÇOBANIN SAĞDUYUSUNA SAHİP DEĞİL.) Ülkemizde sorumlu mevkilere getirilen kimselerin ortadan kaybolması veya yok edilmesi ile ilgili çok ilginç örnekler de vardır.Bir tarihte,ASELSAN adlı kuruluşta ülkeyi kanatlandıracak çok önemli buluş ve projelere imza atan bazı mühendisler planlı bir biçimde katledildiler.Bu katliamın arkasında,kimlerin olduğunu tahmin etmek hiç te zor değil. Türkiye'nin özellikle silah sanayiinde kendi,kendine yeterli hale gelmesini önlemek ve pazarını kaptırmamak amacını güden SİYONİST İSRAİL HÜKÜMETİNDEN ve onların ajanlarından başka kim olabilirdi ki? 


IX.Protokol 


ei ik ,Aslında MASONİK parolamız olan ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK,KARDEŞLİK gibi liberal kelimeler,krallığımızı kurduğumuz zaman bizim tarafımızdan,ÖZGÜRLÜK HAKKI,GÖREV EŞİTLİĞİ,KARDEŞLİK İDEALLERİ olarak,sadece idealizmi ifade eden ve artık bir parola olmayan sözcükler haline getirilecektir.Bu sayede boğayı boynuzlarından yakalamışolacağız.............................. Herşeyi yutan bütün terör hareketleri bizimle başgöstermiştir. Monarşiyi geri getirmek isteyenden tutun da,demagoglara,sosyalistlere,komünistlere ve her türlü ütopyacılara kadar,her fikirden insan hizmetimizdedir.Bunların hepsine bir görev verdik.Her biri kendi adına,yönetimlerin son kalıntılarını yok ediyor,düzenintümkurumlarınıyıkıyorlar........................ Tahtlarında oturan Yahudi olmayan kralların ileriyi görme yeteneği ile halk kitlelerinin kör gücünün birleşmesi,bizim için tehlikeli olabilirdi. Fakat böyle bir ihtimale karşı gerekli olabilecekher türlü tedbiri aldık. BU İKİ KUVVETİN ARASINA TERÖR DEDİĞİMİZ BİR DUVAR İNŞA 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ETEK ek es asl Yanlış oldukları bizce bilinen,bununla beraber bizim tarafımızdan aşılanan teori ve prensiplerle yetiştirmek suretiyle, YAHUDİ OLMAYAN GENÇLERİ ALDATTIK,ŞAŞIRTTIK VE ÇÜRÜTTÜK. Yahudi olmayanların,neler döndüğünü vaktinden önce anlamaları halinde,ellerinde silahlarıyla bize savaş açacaklarını söyleyebilirsiniz.Fakat buna karşı bir önlemimiz var.Öyle dehşet verici bir önlem ki,en cesur yüreklerin bile göğüs kafesinin içinde küçük bir kuş gibi çırpınmasına sebeb olur.Bütün başkentlerde dehşet verici bir terör dalgası ortaya çıkarılacak ve bu başkentler söz konusu terör hareketleri dahilinde bütün kurumları ve arşivleriyle havaya uçuracaklar..) 


-Bu protokolda dile getirilen planlar da,bir çok ülkede olduğu gibi,bizim ülkemizde de,ABDÜLHAMİT HAN zamanından beri uygulanagelmiştir.Gençler,gerçekten parlak yaldızlarla süslenen boş laflar ve sloganlarla aldatılmış ve özellikle yabancı okullarda verilen eğitimle,ülkeye ve bu ülke halkına yabancılaştırılmış ve gençlik kendi harikulade adet ve inanışlarından tecrit edilerek,birer Siyonist ajan haline getirilmiştir. Beyinsiz jöntürkler,birer hürriyet kahramanı olarak topluma yutturulmuş,masonluk,aydınlanmanın ve elit bir kişiliğe sahip olmanın anahtarı olarak lanse edilmiştir.Bu fesat kurumuna ise,diledikleri gibi manipüle edebilecekleri zayıf karakterli ve kibirli kimseler özenle seçilmiştir. Bugün bu komplo yine tüm hızıyla devam ettirilmekte ve ülke insanını parçalara,fırkalara ayırmak için,hertürlü alçakça yönteme başvurulmaktadır. Aleviler bir taraftan, Kemalistler diğer taraftan,Siyonist sermaye uşakları bir başka tarafından bu ülkeyi yangın yerinei çevirmek için,var güçleriyle çabalamaktadırlar. Ancak burada bir açıklama yapmak isterim. Aleviler,benim şahsen çok sevdiğim bir vatandaş bölümüdür.Ne var ki,bu temiz insanlar maalesef tam bir STOKHOLM SENDROMU ile maluldurlar.Özellikle Cumhureyit sonrasında, Alevilere her türlü mezalimi yapan Kemalist düşünce sahipleri,bugün maalesef, Alevi kardeşlerimizin sevgilisi haline gelmiş ve onların oy kaynağı olmuşlardır. Bugün Hükümetin Alevi kardeşlerimizi bu yanlıştan döndürmek için gerekli her çabayı göstermesi gerekmektedir.Terörün kaynağını kurutmak için ise,SPOR ALANINDA ÇOK BÜYÜK REFORMLAR YAPILMASI ŞARTTIR .Miyadını doldurmuş yabancı sporculara,spor klüplerinin milyonlarca dolar veya Euro ödeyerek, lumpen sınıfların afyonlanmasına ve sporun (S) sinden habersiz spor klüpleri yöneticilerine artık dur demek ve en radikal tedbirlerle bu yağmanın önüne geçmek şarttır.Özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde açılacak ve ilk okuldan itibaren ağırlıklı olarak sportif eğitim verilecek özel spor okullarında,gençler çok özel bir eğitimden geçilip, TERÖRÜN KAYNAĞI KAESİLECEKTİR.Bu konuda,bu sitemde yer alan, TÜRK SPORUNDA PLAN VE PROGRAM NASIL OLMALIDIR başlıklı yazımı okumanızı öneririm.Eski bir şampiyon sporcu olarak,bu konuda oldukça bilgi sahibi olduğumu ve gerçek uzmanları harekete geçirme imkanına sahip bulunduğumu söyleyebilirim. 


X.Protokol 


eskil Hükümet darbelerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman tüm halklara şunu söyleyeceğiz: Herşey korkunç bir şekilde kötü gidiyordu. Herkes çektiği acılar yüzünden tükenmişti.Biz,milliyetler,sınırlar,para birimlerinin farklılığı gibi size ıstırap veren herşeyi ortadan kaldırıyoruz.Şüphesiz bize tabi olup,olmamakta özgürsünüz.Fakat size önerdiklerimizi hiç denemeden haklarında herhangibir yargıda bulunmanız mümkün olabilir TEMİZ sc ali ia Herkese ne kadar önemli olduklarını telkin ederek, Yahudi olmayanlar arasında,AİLENİN,TAHSİL VE TERBİYE İLE İLGİLİ DEĞERLERİN ÖNEMİNİ AZALTARAK HATTA ARALARINDA BİREYSEL FİKİR AYRILIKLARI ÇIKMA 
İHTİMALİNİ DE ORTADAN KALDIRARAK,HALK KİTLESİNİN BİZİM ÖNÜMÜZE 
GEÇMESİNİ ENGELLEYECEĞİZ........................ 
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Tüm ülkelerde çeşitli isimler altında var olan kurumlar hemen,hemen aynı şeylerdir. Temsil etme,edilme,bakanlık,senato,devlet şurası,yasama ve yürütme organları,yargı organları............... bu kurumlar kendi aralarında tüm idari,yasama,yürütme,kazai görevleri paylaşmışlardır.Bu yüzden tıpkı bir insan vücudundaki organlar gibi çalışırlar.Eğer devlet mekanizmasındaki bir parçaya zarar verirsek,devlet tıpkı bir insan vücudu gibi hastalanır ve ÖLÜR.Liberalizmin zehrini devletlerin organizmasına soktuğumuz zaman,devletlerin bütün siyasi görüntüleri değişime uğradı.Hepsi ölümcül bir hastalığa yakalandı. Yapılması gereken tek şey,can çekişerek ölmelerini beklemektir.Ne zaman ki halk,BİZİM HAZIRLAYIP,UYGULADIĞIMIZ DÜZENSİZLİKLERDEN VE 
BECERİKSİZLİKLERDEN TAMAMEN BIKMIŞ BIKMIŞ BİR HALDE BAĞIRMAYA BAŞLAYACAKLAR VE İŞTE O ZAMAN BİZİM DESPOTLUĞUMUZ KABUL EDİLMİŞ OLACAKTIR emar es 


Fakat hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki,tüm ulusların bu tür arzuları dile getirmesini sağlamak için,bütün ülkelerde,insanlığı tamamen tüketecek derecede kavgalar,kin,mücadele,fesatlık hatta işkence,açlık,hastalıklar aşılamak ve yokluk gibi yöntemler kullanarak, HALKLARIN HÜKÜMETLERLE OLAN İLİŞKİLERİNİ BOZMAMIZ GEREKİR Kİ,YAHUDİ OLMAYANLAR,TAMAMİYLE HAKİMİYETİMİZ ALTINDA OLAN PARASAL VE 
DİĞER HER TÜRLÜ KONUDA,BİZDEN BAŞKA SIĞINACAKLARI BİR YER 
OLMADIĞINI ANLASINLAR. Ancak,biz dünya uluslarına nefeslenecek bir an bile tanırsak,özlemle beklediğimiz an belki de hiç gelmeyecektir.) 


-Bu protokolün tüm detayları,avrupa?'da uygulanmaya başladı. Avrdupa ve amerika'da aile kavramını yok ettiler. Oralarda,birey ve birey özgürlüğü adı altında yutturulan tuzağa bu salaklar düşüverdiler. Avrupa'da para birimi ,İngiltere hariç teke indirildi. Tüm dünyada,terör hareketleri tırmandırıldı. Açlık Afrika'da korkunç bir düzeyde ve daha önce yeryüzünde mevcut olmayan hastalıklar tehlikeli boyutlarda. Yani SİON YILANI büklümlerini sıkıştırdıkça,sıkıştırıyor.Bizim ülkemizde,bu oyunları ,terör hariç uygulayamıyorlar.Çünkü bizim en önemle iki silahımız, AİLE ve İMAN.Lakin,satılmış veya budala politikacılar vasıtasıyla,partiler arası çatışmalar önemli ölçüde yürürlüğe sokulmuş durumda.Bazı salaklar,politik mücadeleyi,devlete ihanet boyutlarına taşımış durumdalar.Bir zeka özürlü,bir vatan haininin yanında yer almak için yürüyüşler tertipliyor ve bu yürüyüşte,ülkenin tüm bölücüleri ile kol,kola boy gösteriyor.Kökü dışarıda ve Siyonist destekli medya,bu karmaşayı tırmandırmak için var gücüyle tepiniyor.İşte bizim bu hainler en kısa zamanda etkisiz hale getirmemiz şarttır.Bu bizim dahildeki cihadımız olacaktır. 


XI.Protokol 


Lamel ai Biz bu yöntemleri hangi amaçla yarattık ve bunların anlamının ne olduğunu araştırmaları için en küçük bir fırsat dahi tanımadan Yahudi olmayanların kafalarına yerleştirdik ? Dağılmış kabilemizin normal yollarla elde edemeyeceği şeyleri dolambaçlı yollarla elde etmesi için değilse niçin ?İşte bu,gizli mason teşkilatımızın-mason localarına göstermelik olarak,arkadaşlarının gözlerine bir avuç toprak serpmek için aldığımız, Yahudi olmayan SIĞIRLARIN ASLA BİLMEDİĞİ VE ŞÜPHE DAHİ ETMEDİKLERİ- 
BİLİNMEYEN TEMELİ VE AMAÇLARI OLARAK HİZMET GÖRMÜŞTÜR.Tanrı bize,biz seçilmiş ırka,bizim zayıflığımızmış gibi görünen DAĞILMAYI ihsan etti ve bununla,bizi şimdi bütün dünyanın hükümdarı olmaya çok yaklaştıran gücümüzün ortaya çıkmasını sağladı.Atmış olduğumuz temel üzerine kuracağımız bina için çok fazla yolumuz kalmadı.) 
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-Bu protokol da gerçekten çok ibret vericidir. Mason localarına bakarsanız,hep ülkenin entellektütel kesiminin bu dolaba girdiğini görürsünüz.Bunlara Siyonist SIĞIRLAR diyor.Lakin,bu entelektüel kesim,ne kadar aşağılandığının hiç farkında olmaksızın,çok önemli bir paye elde ettiğini sanıyor ve bu zavallılınyla da hayli övünüp,kibirleniyor.Bu ülkede,bir ceza hukuku profesörü,en ilkel dolandırıcılar tarafından,en komik bir biçimde dolandırılabiliyorsa,bu kesime ülkenin ne kadar güvenebileceği açıkça ortadadır.Oysa,budala manken eskisinin horladığı dağdaki çoban,böyle bir tuzağa düşmediği gibi,dini inancı,aile bağı ülke sevgisi ve eşsiz sağ duyusu ile,SİON YILANININ ASLA ELE GEÇİREMEYECEĞİ BİR GÜÇ OLARAK ÜLKEMİZİN EN GÜVENİLİR SİGORTASINI 
TEŞKİL EDİYOR. 


XII.Protokol 


an Çeşitli anlamlar yüklenebilen ÖZGÜRLÜK kelimesi tarafımızdan şöyle tarif edilmektedir:Özgürlük,kanunun yapma hakkı verdiği şeyleri yapma hakkıdır. Kelimeye bu şekilde bir anlam yüklememiz,uygun zaman geldiğinde bize fayda sağlayacaktır.Çünkü kanunlar,tamamen bizim isteklerimiz doğrultusunda kaldırılıp,yine bizim isteklerimiz doğrultusunda yapılacağından,özgürlük tamamen bizim elimizde olacaktır.Basının hakkından gelmek için şu yöntemleri kullanacağız: Bugünkü basının rolü nedir ?Amacımız için ihtiyaç duyduğumuz hisleri kamçılar ve alevlendirir,ya da partilerin bencilce amaçlarına hizmet eder.Halkın büyük bir kısmı basının gerçekte hangi amaçlara hizmet ettiğine dair en ufak bir fikre sahip değildir.Biz basına eğer vuracağız ve sıkı bir dizginle frenleyeceğiz. Aynı şeyi matbaalarda basılan herşey için yapacağız.Deilse,broşürlerin ve kitapların hedefi olarak 


-Bugün dünya basını bir çok ülkede ya SİYON YILANININ elinde veya onufn azat kabul etmez kölelerinin yönetiminde.Bu gün amaçlarına ulaşabilmek için,BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ sloganıyla amaçlarını gerçekleştirme yolunda,basını kullanarak dev adımlar atan yılan,yarın dünyayı ele geçirirse,BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ PALAVRASININ ne olduğunu tüm gafillere nasıl göstereceğini çok iyi açıklıyor.Bugün yılan henüz hedefe varmadığı için,ülkeyi satmak ta,suçluları korumak ta,ülkenin seçilmiş yöneticilerine en ahlaksız yöntemlerle saldırmak ta,BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Kavramı içinde tutulmak isteniyor.Lakin,yılan hedefine varırsa,bugünün basın özgürlüğü savunucusu budalaların,ne hale düşeceklerini tahmin etmek güç olmasa gerektir. 


XIII. Protokol 


Çiş Bu sebeble biz,halk kitleleri ne durumda olduklarını anlamasınlar diye,oyunlar,zevkler,eğlenceler,tutkular ve halta açık eğlence yerleri vasıtasıyla akıllarını çeleceğiz.Çok yakında her çeşit spor ve sanat yarışmalarının düzenlenmesini basın aracılığıyla gündeme getireceğiz.Bu çeşit ilgi alanları yaratarak onların zihinlerini,bizim onlarla mücadele etmemizi gerektirecek konulardan başka taraflara yönelteceğiz.Halk,kendi başına düşünceler geliştirip,bunları etrafına yansıtma alışkanlığından vazgeçtikçe,,bizimle işbirliği içinde olduğundan şüphe etmediğimiz kişiler vasıtasıyla,onları bizim doğrultumuzda düşünmeye yönlendireceğimiz için,,bir zaman sonra bizim ağzımızdan konuşmaya başlayacaklardır.......... ) 


-İşte bu protokolün gerekleri en yoğun bir biçimde uygulanmaya başlamıştır. Futbol,ülkenin 


ve özellikle de lumpen sınıfın gözdesi haline gelmiş ve insanlar bununla yatar,kalkar olmuşlardır. Yurt dışından ithal edilen bir sürü geri zekalı,havaalanlarında karşılanır olmuş ve 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hatta ülkesinde sıradan bir futbolcu olan birinin,bir semtimizde heykeli bile 

dikilmiştir. Televizyonlar,halkı uyutmakta başı çekmeye başlamış ve bir sürü budalaca yarışma programları insanların en önemli meşgaleleri haline gelmiştir.(Survivor,şarkı yarışmaları,evlilik programları v.s.)Bu kanalların sahipleri ya bilerek,ya da aptallıklarından bu ahlaksızca planın en önemli hizmetkarları olmuştur.Bir sürü yaşını,başını almış adam,sanki her biri EİNSTEİN''ın izafiyet teorisini tartışırmışçasına bir ciddiyet(!) içinde,22 kişinin top tekmelediği bir oyunu,dünyanın en önemli sorunu imiş gibi halk kitlelerine anlatmakta ve bu saçma,sapan tartışmalarını dünyanın en önemli bir sorununa çözüm getirmiş insanlar gibi bir havaya girmektedirler.Bunların belki de tümü, yaptıkları işin zavallılığının ve nasıl korkunç planın cahil piyonları olduklarının farkında çdeğildirler.Lakin onlara bu işlevi yükleyenlerin,aynı saflık ve samimiyet içerisinde olduklarını hiç sanmıyorum İşte İblisin asıl uşakları onlardır. Gördüğünüz gibi,yılan büklümlerini daha da sıkılaştırmakta ve insanlar,ülke yararına bir düşünce üretmek imkanından planlı bir biçimde alıkonmaktadır. Kanımca bu kanalların ya kapatılması,ya da,yılana bilinçli bir hizmet vermiyorlarsa,topluma yararlı programlar yapmaya sevkedilmelidir.Siyon yılanının toplumlarda,milli duygu,aile sevgisi,vatan sevgisi,dine bağlılık gibi kavramları yok etme çabasına karşın,bu kavramları pekiştirecek programlar gündeme getirilmelidir. 


XIV .Protokol 


Çeke Krallığımızı kurduğumuz zaman,seçilmiş kavim olmamız nedeniyle kaderimizin bağlı olduğu ve bizim kaderimizi dünyanın kaderi ile birleştiren,tek olan Tanrı'ya ait DİNİMİZDEN BAŞKA DİNLERİN MEVCUT OLMASI BİZİM İÇİN İSTENMEYECEK BİRŞEYDİR.BU YÜZDEN DİĞER BÜTÜN İNANÇ SİSTEMLERİNİ YER YÜZÜNDEN KALDIRMALIYIZ.Eğer bu durum Tanrıya inanmayan insanların ortaya çıkmasına sebeb olursa,ki onlara bugün bile rastlıyoruz,bu sadece bizim,görüşlerimizle araya girdiğimiz bir geçiş süreci olarak kalmayacak,aynı zamanda o nesillere,bizim Musa dinimize kulak vermeleri için bir uyarı olacak ve dinimizin tamamen sağlam temeller üzerinde ve ayrıntılı şekilde tasarlanmış sistemi,bütün insanlığı bizim tebaamız haline getirecektir.......... ) 


-Bütün diğer dinleri yok etme planının YÜCE RABBİMİZİN her peygambere vahyettiği bilgilerle,zerre kadar bağdaşmadığı son derece açıktır BAKARA SURESİNİN 285.AYET-İ KERİMESİNDE,YÜCE RABBİMİZ.islam olma şartı olarak, BÜTÜN 

PEYGAMBERLERE, KİTAPLARA,MELEKLERE inanma şartı getirmektedir.Bu alçaklar ise HAZRETİ MUSA’ya inen vahiylere değil,kendi uydurdukları TALMUD diye bir fesat kaynağını kendilerine din olarak kabul etmişlerdir. Yani YÜCE RABBİMİZE ve HAZRETİ MUSA 'ya defalarca ve defalarca ihanet etmişler ve bu ihaneti,din diye yutturmaya çalışmaktadırlar.Lakin kullandıkları metodlar,avrupa'da etkisini göstermeye 

başlamıştır. Ülkemizde de de,adetleri az olmasına rağmen,din kavramından habersiz bir kesimin türediğini dikkatle izlememiz ve tedbirini almamız gerekmektedir. 


XV.Protokol 


ebelik Bize karşı olan herşeyi ortadan kaldırmayı kendimize görev edineceğiz.Bu amaçla krallığımızı kurmamıza çeşitli silahlarla karşı koyan herkesi merhametsizce katledeceğiz.Gizli cemiyet gibi hertürlü oluşumu da ölümle cezalandıracağız.Bunların hali hazırda mevcut olanlarını,ki bizim tarafımızdan bilinmektedirler,bize hala hizmet etmekte ve daha önce de hizmette bulunmuş olanları dağıtacağız ve üyelerini uzaktaki kıtalara sürgüne gördereceğiz. ÇOK FAZLA ŞEY BİLEN YAHUDİ OLMAYAN MASONLAR İÇİN DE 
AYNI YÖNTEMİ UYGULAYACAĞIZ Bazı nedenlerden dolayı sürgüne 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göndermediklerimizi de,sürekli olarak sürgün korkusuyla yaşatacağız...................... Bu arada,biz krallığımızı kuruncaya kadar geçecek süre içinde şöyle bir yöntem 

izleyeceğiz. DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM ÜLKELERDE HÜR MASON LOCALARI 
KURACAĞIZ VE ÇOĞALTACAĞIZ.BU LOCALARA SOSYAL VE KAMUSAL 
ALANLARDA ŞÖHRET YAPMIŞ VEYA ŞÖHRET KAZANACAK HERKESİ 
ÇEKECEĞİZ.ÇÜNKÜ BU LOCALAR BİZİM BAŞLICA HABER ALMA 
KAYNAKLARIMIZ VE ETKİLEME ARAÇLARIMIZ OLACAKTIR.BÜTÜN BU 
LOCALARI BİZDEN BAŞKA KİMSENİN BİLMEYECEĞİ SİYON 
BÜYÜKLERİMİZDEN OLUŞAN BİR MERKEZİ İDARE HEYETİ ÇATISI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ.BU LOCALARDAN HERBİRİNİN KENDİ TEMSİLCİSİ OLACAK VE 
BU TEMSİLCİLER YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ MERKEZİ İDARE HEYETİNİN GİZLİ KALMASINI SAĞLAYACAKTIR.BU LOCALARDA TÜM DEVRİMCİ VE LİBERAL 
UNSURLARI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ.BUNLAR TOPLUMUN HER 
KESİMİNDEN BİR ARAYA GETİRİLMİŞ KİŞİLER OLACAKTIR.EN GİZLİ SİYASİ PLANLAR TARAFIMIZDAN HABER ALINACAK VE BU PLANLAR DAHA 
PLANLAYICILARININ DÜŞÜNDÜKLERİ GÜN BİZİM ELLERİMİZE DÜŞECEKLERDİR.ULUSLARARASI POLİS TEŞKİLATLARININ HEMEN,HEMEN 
TÜM AJANLARI BU LOCALARIN ÜYELERİ ARASINDA 

OAK Rİ niL ani 


GİZLİ CEMİYETLERE,MASONİK KURULUŞLARA GİRMEYE EN İSTEKLİ OLAN SINIF,GEÇİMLERİNİ DALAVERELERLE SAĞLAYAN VE MESLEKİ AÇIDAN 
İLERLEMEYE MERAKLI DÖNEKLERDİR. Kurduğumuz sistemin mekanizmasını oluşturmak için onları kullanmak ve onlarla çalışmak bizim için hiç zor değildir. Yahudi olmayanlar bu localara,ya sadece merak ettikleri için ya da bunlar sayesinde toplum pastasından bir parça nasiplenmek umuduyla girerler.Bazılarının amacı da temelsiz ve asla uygulanmayacak hayallerini topluma sergilemektir.Onlar başarı ve takdir duygularına susamışlardır ve biz bu konuda onlara oldukça cömert davranacağız.Bunu yapmamızın amacı,onları insafsızca kandırarak güvenlerini tam olarak kazanmak ve fikirlerimizi onlara karşı savunmakr zorunda kalmadan kabullenmelerini sağlamak için KİBİRLERİNİ OKŞAYARAK ONLARI KULLANMAKTIR. Yahudi olmayanların en akıllılarının dahi biraz pohpohlanınca ne kadar şuursuz budalalar haline geldiğini,aynı zamanda küçücük bir başarısızlığın bile-aldıkları alkışların kesilmesi kadar değilse de-onları ne kadar kötü etkilediğini ve tekrar başarılı olmak uğruna boyun eğmiş köleler gibi nasıl küçüldüklerini tahmin bile edemezsiniz.Bu maddiyatçı psikolojileri,onları istediğimiz yönde etkilememizi kolaylaştırıyor.Onlar aslan gövdelerinin içinde koyun ruhu taşırlar ve kafalarını karıştırmak çokkolaydır....................... Büyük bilgelerimiz ne kadar ileri görüşlüymüşler ki,daha eski çağlarda,gerçek amaca giden yolda hiçbir nedenle durulmaması ve bu amaç uğruna verilecek kurbanların önemsenmemesi gerektiğini söylemişler. Yahudi olmayan koyun sürüsünden kurban edilenleri zhiç önemsemiyoruz.Herne kadar kendi ırkımızdan da bir çok kurban verdiysek te,ırkımızı, Yahudi olmayanlarınhayal bile edemeyecekleri bir konuma 

getirdik. Yahudi olmayanlara oranla çok daha az sayıda olan bizim kurbanlarımız,ırkımızı yok olmaktan kurtarmak için kendilerini feda ettiler.Ölüm herkes için kaçınılmaz bir sondur.Gerektiğinde MASONLAR’: dahi,kardeşliğin korunmadığı gibi gerekçelerle idam zederiz.Sadece ölümle cezalandırdıklarımız değil,gerekirse HEPSİ NORMAL BİR HASTALIKTAN ÖLMÜŞ GİBİ ÖLÜRLER Bunu bildikleri sürece,kardeşlik dahi itiraz etme cüretini gösteremez.BU YÖNTEMLERLE,MASONLAR ARASINDA DÜZENİMİZE 
KARŞI ÇIKABİLECEK OLANLARI KÖKLERİNDEN SÖKÜP ATARIZ Böylece bir yandan Yahudi olmayanlara liberalizmi telkin ederken,diğer yandan kendi insanlarımızın ve ajanlarımızınsorgusuz,sualsizitaatinisağlarız................................... 


Şüphesiz bu telkinlerimizi,aramızda hiçbir bağ yokmuş gibi görünen,fakat ELİMİZDE OYUNCAK OLAN KİŞİLER,BASIN VE DİĞER MALZEMELER,HATTA AKIL 
VERDİĞİMİZ SENATÖRLER VE DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ARACILIĞIYLA İLETİYORUZ.YAHUDİ OLMAYANLARIN TAMAMEN HAYVANCA BİR 
MANTIKSIZLIK İÇİNDEKİ ZEKALARI,ARAŞTIRMA VE GÖZLEM YAPMA 
YÖNTEMLERİNİ KULLANACAK KAPASİTEDE DEĞİLDİR........ ) 


-Siyon yılanının,dünyada sadece üçyüz kişiden ibaret olduğu ve dünya servetinin yarısından fazlasının bu üçyüz kişinin elinde olduğu biliniyor.Bu gücü sonsuza kadar korumak ve arttırmak için,yılanın,iblisçe planlar yaptığı ve bu planlarını uygulamaya soktuğu da bir gerçektir.Bu yılanın amacı, Yahudi ırkının en üst düzeyde yaşaması olmadığı gibi, HAZRETİ MUSA'ya RABBİMİZİN VAHYETTİĞİ KURALLAR DA UMURLARINDA 

DEĞİLDİR. Yahudi kurbanlara ağıt yakmaları,bu ırkı kendi amaçları için öldüresiye kullanmak ve bir takım yaldızlı lafların altında,bu ırkın da kendileri için kurban olmalarını sağlamaktır. Yılanın başında yer alanlardan,ROTSCHİLD lere ROCKEFELLER lere bir bakın,ikinci dünya savaşında beş milyon civarında Yahudi katledilirken,bunlardan bir tanesinin kılına en ufak bir zarar gelmiş midir ?O iblisler, YAHUDİ İRKININ SELAMETİ VE KRALLIĞININ KURULMASINDAN SÖZ EDERKEN,ASLINDA KASDETTİKLERİ,ÜÇ 
YÜZ KİŞİNİN KRALLIĞI VE SELAMETİDİR.Bunun için verilecek kurbanların Yahudi veya başka bir ırktan olması onların umurlarında bile değildir. Lakin kabul etmek gerekir ki,planları ,iblisi bile düşündürecek derecede alçakça ve zekicedir. Masonluk yemi ile,bir takım enayileri nasıl tuzağa düşürdükleri ve kendilerine köle ettikleri,bizzat bu protokol metinlerinden anlaşılmaktadır.Bu arada aklıma gelen bir hususu açıklmamayı da görev bilirim.Bilindiği gibi, Mustafa Kemal paşa,Cumhurbaşkanlığı sırasında,MASON TEŞKİLATLARININ FAALİYETİNE SON VERMİŞTİ. Lakin bakıyorum,hastalığı sırasında etrafında toplanan,yurt içi ve yurt dışından olan hekimlerin tamamı İLERİ DÜZEYLERDE MASONDU Mustafa kemal paşa son derece genç ve ülkeye en ziyade hizmet edebileceği bir çağda,hayata gözlerini kapadı.Bu genç yaşta ölüm ve hekimlerin tamamının mason olması arasındaki irtibat beni yıllardır düşündürmektedir.Bir çok okuyucum,bunun bir komplo teorisi olduğunu ileri sürebilecektir.Lakin,bir çok komplo teorisinin,aslında ileride gerçeğin ta kendisi olarak ortaya çıktığını da unutmamak gerekir.Bu mesele,ömrüm oldukça zihnimi meşgul etmekten geri kalmayacaktır. 


XVI.Protokol 


re Kendi kuvvetlerimizden başka,diğer tüm kollektif güçlerin yıkılmasını saüğlamak için,kolektivizmin ilk adımı olan üniversiteleri yeni bir doğrultuda,yeniden eğiterek zayıflatacağız. Üniversitelerdeki görevliler ve profesörler,kendi iradeleri ile asla yolundan sapamayacakları hareket planları vasıtasıyla,yapacakları işler için eğitilecekler.Hepsi önceden alınmış öz el önlemler ışığında görevlerine getirilecek ve hepsi de tamamın bize bağlı olacak İareli e sid not Bir çok insanın devlevt meseleleri hakkında yanlış bilgiler verilerek eğitilmesi, Yahudi olmayanların bu şekilde uyguladıkları evrensel eğitim örneğinden,sizin de göreceğiniz gibi,ütopik hayaller kuran kötü bir toplum yaratır. Yahudi olmayanların düzenini bozmak için,eğitim sistemlerine bu prensipleri yerleştirmemiz gerekiyordu.Fakat biz iktidarımızda,tüm bu bozguncu prensipleri eğitim sistemimizden atarak,gençlikten yönetime itaat eden,yöneticiyi kendisine bir destek olarak görüp seven,sükunet ve barış umuduyla dolu insanlar meydana 

DEME aş e sia pi Dani b öl bra ADİ 
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Uzun zamandan beri konulara ve fikirlere kendi çıkarlarımız doğrultusunda yön vermek için kullandığımız FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN son kırıntılarını da,kendi menfaatlerimiz için kullanmak üzere yutarak zaptedeceğiz.Düşünceleri dizginleme sistemi şimdiden GÖREREK ÖĞRENME yöntemi adı altında uygulanmaya başlandı.Bu sistemin amacı, Yahudi olmayanları,kafalarında bir fikir oluşması için kendilerine bir şey gösterilmesini bekleyen,düşünce yeteneğinden yoksun,itaatkar hayvanlar haline getirmektir.Fransa'da en iyi ajanlarımızdan biri olan burjuvazi şimdiden GÖREREK ÖĞRENİM programını uygulamaya başlamıştır. ) 


-Sion yılanı,eğitim kurumlarına nasıl sızacağını ve o kurumları nasıl uydusu haline getireceğini de inceden,inceye planlamış bulunmaktadır.Bugün en aşağılık Siyonist ajanı olan terörist FETÖ nün,üst akıl olan Siyonizm tarafından nasıl eğitilip,ülkemize bela edildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. 


XVIIL.Protokol 


Kİ Avukatlık mesleğinin uygulaması,her konuyu insani değil,yasal bakış açısıyla değerlendiren,soğuk,zalım,inatçı ve karaktersiz insanlar üretir. Yaptıkları işin kamu yararına olup,olmadığına aldırmadan,işin maddi boyutlarıyla ilgilenmek,avukatlarda köklü bir alışkanlıktır.Avukatlar genellikle herhangibir şeyin savunmasını üzerlerine almayı reddetmezler.Hukuken en çapraşık durumlarda bile,yerle, yersiz itiraz ve çıkışlarla,ne pahasına olursa,olsun bir beraet kararı almak için çaba gösterirler ve bu yüzden YARGININ AHLAKİ ÇÖKÜNTÜYE UĞRAMASINA SEBEB OLURLAR .Bu yüzden biz,avukatlık mesleğini dar bir çerçeve içine yerleştirerek,onları kamu yönetimi hizmetleri alanında 

kullanacağız. Avukatlar da aynı hakimler gibi,davanın tarafları ile görüşme hakkından yoksun bırakılacaklardır.Savunma görevini sadece mahkemeden alacaklar ve dava üzerinde sadece raporlar,belgeler ve notlar yardımıyla çalışarak,müvekkilleri mahkeme tarafından sorgulandıktan sonra savunmalarını yapacaklardır. Savunmanın nitelğine bakılmaksızın, belirli bir ücret alacaklardır. Bu durum onları,kamu yararına görev yapan raportörler haline 

BE Kİ m ed ls ll öde eke le ran eğ kl le e kele 


Uzunca bir süredir,bugünlerde bizim için hala önemkli bir engel olabilecek, Yahudi olmayan din adamlarını zedelemek ve bu yolla dünya üzerindeki görevlerini çöküntüye uğratmaya uğraşıyoruz.Dünya halkları üzerindeki etkileri günden güne azalıyor. Vicdan özgürlüğü heryerde kabul edildi.Bu yüzden Hristiyan dininin tamamen yıkılacağı ana,sade e birkaç yıl ile ifade edilecek bir süre kaldı. Bu diğer dinler için de 

BEÇET li osun prorat En TEA EE 


Nihayet papalık sarayının yıkılması zamanı geldiğinde, görünmeyen bir elin parmağı,uluslara bu sarayı işaret edecektir.Bununla birlikte,uluslar bu sarayın üzerine çullandığı zaman da,SANKİ DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİNE ENGEL OLMAK İSTİYORMUŞUZ 
GİBİ, SARAYIN KORUYUCUSU KİSVESİ İLE ÖNE ÇIKACAĞIZ.Bu kandırmaca sayesinde onun bütün iç organlarına kadar yayılacağız ve emin olunuz ki,onun bütün gücünü kemirinceye kadar asla çıkmayacağız. Yahudilerin kralı kainatın gerçek papası ve enternasyonal kilisenin ilk kurucusu olacaktır.FAKAT AYNI ZAMANDA GENÇLİĞİ YENİ MODA DİNLER VE SONRA DA KENDİ DİNİMİZİN KURALLARI İLE YENİDEN EĞİTİRKEN,MEVCUT KİLİSELERE AÇIKTAN,AÇIĞA DOKUNMAYACAĞIZ.ONLARLA,HİZİPLER YARATMAK AMACIYLA 
TASARLANMIŞ ELEŞTİRİLER VASITASIYLA MÜCADELE 
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Ajanlarımız,yüksek tabakalardan olduğu kadar,daha alt tabakalardan,zamanlarını sefahat içinde geçiren yönetici sınıflar,yazarlar,matbaacı ve yayıncılar,kitabevi sahipleri,katıpler,satıcılar,hademeler v.s.arasından seçilecektir.Bu topluluk hiçbir yetkiye sahip olmayacak ve kendi adına hiçbir faaliyette bulunmasına izin verilmeyecektir.Sonuç olarak,hiçbir gücü olmayan bir polis teşkilatı olarak sadece tanık olacak ve ihbar GİRİ en e ln ei e elin e ll döşe geleni ) 


-Bu protokolün ilk bölümünde, YILAN avukatlarla ilgili görüş ve planlarını açıklamaktadır.Özellikle masın teşkilatına bağlı meslekdaşlarımızın bu bölüm daha bir dikkatle okumalarını tavsiye ederim. Yargı erki tüm müesseseleri ile,siyon yılanı için son derece önemlidir.Fetö iblisinin ülkemizde bu güç üzerinde nasıl çöreklendiğini gördüğümüzde,üst akılları olan siyon yılanının ne derece tehlikeli bir güç olduğu açıkça görülmektedir.Bu iblisin nelere muktedir olduğunu,ben şahsen görerek yaşadım.Şu anda hapiste olan bir vali eskisinin, 15.temmuzdan önce hem FETÖNÜN KASASI vöe hem de Yarfı üzerinde etkili olan bir sözde imam olduğunu öğrendik.Bu şerefsizin ,müvekkilimle benim arama nasıl girmek ve benim itibarımı düşürmek istediğini bizzat gördüm.Bunu başaramadı.Çünkü müvekkillerim benim bilgi ve dürüstlüğümden hiçbir vakit şüphe duymadılar ELHAMDÜLİLLAH. Lakin.bidayet mahkemesinde kazandığım davaları,sonradan anlaşıldığına göre,bu iblis YARGITAY da bozdurmuş ve benim müvekkillerim nezdinde güvenilirliğimi yok etmek istemiş.Bozma kararları öylesine alçakça ve hukuk dışı idi ki,karar düzeltmesi dilekçelerinde en ağır biçimde bu satılmış yargıçlara saldırdığımda,beni ağır ceza mahkemelerinde,hakaret suçundan sürekli yargılattılar. RABBİME ŞÜKÜRLER 

OLSUN hepsinin üstesinden geldim.Lakin,müvekkillerimin hakları maalesef utanmazcasına yendi. 


Vatikan meselesine gelince,Hristiyan aleminin ne kadar ahmak ve tehlikenin nereden geldiğini görekeyecek kadar budala olduğu çok açık olarak görülüyor. Vatikan,siyon yılanının,elindeki basın gücü ile ve özellikle de,papazların küçük çocuklar üzerindeki cinsel istismarlarını tüm dünyaya yaymaktadır.Böylece yılan,bir taraftan vatikanın olayları ört bas etmek için önemli miktarlarda parasını sızdırmakta,diğer taraftan vatikanı itibarsızlaştırmak için basın gücünü alabildiğine kullanmaktadır.Buna karşılık Hristiyan aleminin 

eblehleri, YILANLA uğraşacaklarına,İSLAMOFOBİ diye uydurdukları bir kavrama dayanarak,kendilerine tabi olan devletler vasıtasıyla,islam ülkelerini baskı altına almaya çalışmaktadırlar.Yani,yılan onlara öyle bir hedef şaşırtırmıştır ki,bu zibidiler, Müslümanlarla el,ele savaş vermek varken, YILANIN İĞRENÇ EMELLERİNE VAR GÜÇLERİYLE ZHİZMET ETMEKTE ve bu suretle KENDİ YIKIMLARINI DA ÇABUKLAŞTIRMAKTADIRLAR. 


Bugün,özelliklede ABD de,bir takım uydurma dinler türemiştir.(SCİENTOLOGY 

v.s.gibi) Yılan orada da amaçlarına hizmet eden kurumlar ihdas etmiştir. Ülkemizde 

ise, FETÖ, ADNAN HOCA,AHMET HULUSİ gibi ne idüğü belirsiz sahtekarlar,aynı amacın şerefsiz piyonlarıdır ve amaçları,islam dininde onarılması güç rahneler açmaktır. 


X VIII.Protokol 


e Me Yönetimin itibarı için en öldürücü zehir olan gizli savunma önlemlerini arttırmamız gerektiğinde,bir takım sahte karışıklıklar düzenleyeceğiz ya da hitabet gücü 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yüksek insanların yardımıyla bazı memnuniyetsizlikleri dile getireceğiz.Bu insanlar,anlattıkları şeylere sempati duyan insanları etraflarında toplayarak faaliyetlerini 

e Kg Çe 1 NN ANL EE BA Şu iyice bilinmelidir ki,otoriteye karşı sık sık komplolar düzenlenirse,o otoritenin itibarı giderek azalır.Bu durum,otoritenin zayıf olduğu hatta daha da kötüsü, ADALETSİZ OLDUĞU KANISINI DOĞURUR.Malumunuzdur 

ki, Yahudi olmayanların krallarına karşı,koyun sürümüzün kör koyunları olan ajanlarımız vasıtasıyla düzenlediğimiz komplolarla,sık sık hayatlarına kasdederek,onların itibarını en alt düzeye indirdik.Bu ajanlarımızı suç işlemeye teşvik etmek için,BİRKAÇ LİBERAL SÖZCÜK YETERİ LİR kk el m a ela ) 


-Siyon yılanı bu protokolda sözü edilen yöntemleri bir çok ülkede başarıyla uyguladığı gibi,maalesef bizim ülkemizde de zaman,zaman aynı başarıyı sağlamıştır.Birinci dünya savaşının başlamasına kıvılcım çakan arşidük rudolf'un öldürülmesi böyle bir 

olaydır. Ülkemizde,ABDÜLAZİZ HAN’ın tahtan indirilmesi ve katledilmesi ve keza,tüm zamanların en değerli padişahlarından biri olan ABDÜLHAMİT HAN”ın,KIZIL SULTAN olarak isimlendirilip,tahttan indirilmesi siyon yılanının ülkemizdeki mason ajanlarının marifeti (!) olan bir alçaklıktır. 


XX.Protokol 


(rami Yahudi olmayanların,isyanlarla mücadelede bu tür yöntemleri ele geçirerek kullanmalarını engellemek için elimizden gelinin en iyisini yaptık ve umuyoruz ki bunda başarılı da olduk.BASIN YOLUYLA,NUTUKLARLA VE DOLAYLI OLARAK DA 
ZEKİCE DERLENMİŞ TARİH DERSİ KİTAPLARINDA,İSYANKARLARI TOPLUM 
YARARI İÇİN SAVAŞAN KİŞİLER OLARAK GÖSTERMEMİZİN SEBEBİ BUYDU.BU 
SAYEDE LİBERAL GRUPLARIN ÇOĞALMASINI SAĞLAYARAK BİNLERCE 
YAHUDİ OLMAYANSIĞIRIÖNÜMÜZEKATTIK............................ ) 


-Evet şerefsizler bütün bunları yaptınız ve çüoğu zaman da muvaffak oldunuz.Basın denen güç,şerefsizlerin elinde olduğu zaman,bir ülke için ne kadar tehlikeli olduğu her zaman net bir biçimde ortaya çıkmıştır.Her biri mason olan SİMAVİ ailesinin şerefsiz üyeleri,ellerindeki HÜRRİYET paçavrasını kullanarak,bu ülkenin büyük bir ümidi olan DEMOKRAT PARTİYİ devirmeyi ve ülkenin en az elli yıllık bir kayba uğramasını sağlamışlardır.Bu gün aynı paçavra ve kendi bünyelerindeki diğer paçavralarla,aynı alçakça gayeye durmaksızın hizmet etmektedirler.Ne var ki,bugün millet,eski günlerdeki gibi bilinçsiz değildir, En büyük gücümüz olan İMAN,bugün,o günlerden çok daha güçlü ve yılana karşı koyabilecek kapasitededir.İktidar,tarih bilgi ve bilincinin farkında ve düşmanın nerelerde ve hangi kisveler altında olduğunu çok iyi bilmektedir.Lakin,yılanın silahları da çok çeşitlenmiş ve karşgı konulması kolay olmayan boyutlara ulaşmıştır.Ne var ki,BİZ İMANIMIZI YİTİRMEZ VE RABBİMİZİN EMRETTİĞİ YOLDA CİHADA HAZIR OLURSAK.İBLİSİN BİZİ ELE GEÇİRMESİ MÜMKÜN OLMKAYACAKTIR.Lakin en ufak bir tereddüt ve zaaf,yok olmamızı geciktirmeyecektir. Yılan ne kadar kurnas ise,bizim de o kara kurnaz,yılan ne kadar acımasız ise,bizim de o kadar acımasız olmamız ve hainleri onların yöntemleri ile ezmemiz şarttır. 


XX.Protokol e a yoksullar üzerindeki vergi yükü,toplum içindeki ihtilal tohumlarının 


flizlenmesi demektir ve küçük şeylerin peşinde koşarken,daha büyüklerinin kaybına neden olarak devletin zarara uğramasına yol açar.Bunun tam aksi ise,yani sermayedarın sırtına 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yüklenecek vergi yükü,servetin belirli ellerde toplanmasını ve buralarda çoğalmasını engelleyecektir.Bu günlerde, Yahudi olmayan hükümetlerin finansal güçlerine karşı,böyle bir yöntemüzerindeyoğunbirşekildeçalışıyoruz............................. 


Yahudi olmayanlar için yarattığımız ekonomik krizlerin nedeni,tedavüldeki parayı çekmemizden başka bir şey değildir. Devletlerdeki parayı çekerek,devletlerin sürekli borç almak için müracaat ettikleri muazzam büyüklükteki sermayeyi hareketsiz bıraktık.Bu borçlar faiz ödemeleri ile birleşerek devlet bütçelerinin üzerine çullandı ve onları bu sermayelere muhtaç hale getirdi. SANAYİNİN KÜÇÜK PATRONLARIN ELİNDEN ÇIKARAK 
BÜYÜK PATRONLARIN ELİNE GEÇMESİ,HALKLARIN VE ONLARLA BİRLİKTE DEVLETLERİN TÜM ENERJİSİNİ 

TURE e e a e 


Biliyorsunuz ki,altının ölçü birimi olması para ihtiyacına cevap vermediği için,onu ölçü birimi olarak kabul eden devletlerin çöküşüne neden olmuştur. Tabii biz de altını,bu ihtiyacı karşılayamaması için,mümkün olduğu kadar tedavülden 

kaldíimaktayiZ- ieoi Keserek a a ma Dale ama ali rim di Ga 


Dış borçlar sülükler gibidir.Kendi kendilerine düşmedikçe,ya da devlet onları koparıp atmadıkça,devletin kanını emmeye devam ederler. Fakat Yahudi olmayan devletler,onları kopartıp atmak bir yana,kanlarını emdirip kaçınılmaz bir biçimde yok olmak için gönüllü olarak vücutlarına daha fazlasını yapıştırmakta ısrar 

a e b re el e ek ei 


Borçlanlanmalar,iç borçlanmalar olarak kaldığı sürece, Yahudi olmayanlar yalnızca fakirlerin ceplerindeki paraları zenginlerin ceplerine aktardılar.Fakat biz,borçlanmaları dış borçlanmalar haline getirmek için ihtiyacımız olan kişileri satın aldığımız zaman,devletlerin tüm servetleri bizim kasalarımıza aktı ve Yahudi olmayan herkes bize uyruk vergisi ödemeye 

aha re Va PİR e SE MAMA LAZ 


Yahudi olmayanların katıksız hayvan beyinlerindeki düşünme gücünün ne kadar az gelişmiş olduğu.bizden faizle borç almaları ve bu borçların tamamının ve üstelik faiz eklenerek kendi ceplerinden çıkacağını düşünememelerinden açıkça bellidir. Kendilerine gereken parayı,bizzat kendi vatandaşlarından almalarından daha basit bir yol olabilir miydi ?Fakat bizim onlara,borçlanmayı kendileri için bir avantaj olarak görmelerini sağladığımız yöntemleri bulmuş olmamız,bizim seçilmiş beyinlerimizin ne kadar üst düzeyde olduğunun 

ez va KE KM ) 


-Bu protokolda da görüldüğü üzere,devletleri ekonomik açıdan tam bir esarete sokmak için Siyon yılanının ne gibi yöntemler kullandığı kısaca açıklanmıştır.Bu protokoldan sonra daha dört protokol vardır.Lakin yılanın ipliğini pazara çıkarmak için,şimdilik bu kadarının yeterli olduğunu ve daha fazlasının beyinleri karıştıracağını düşündüğümden protokollerin aktarılması ve açıklanmasını bu noktada kesiyorum. 


SİYON YILANI ÜLKELERİ YIKMAK VE YILANIN UŞAKLARI HALİNE GETİRMEK İÇİN,FİNANS GÜCÜNÜ NASIL MANİPÜLE ETTİĞİ ŞU KISA AÇIKLAMALARLA DA 
NET OLARAK ANLAŞILMAKTADIR.YILAN,ÜLKELERİN BOYNUNA TAKILAN EN 
TEHLİKELİ TASMALARDAN BİRİ OLAN DIŞ BORÇLANMAYI,AJANLARI 
VASITASIYLA ÜLKELERE EMPOZE ETMEKTEDİR. YİRMİ BİRİNCİ YÜZ YILIN 
HEMEN BAŞINDA HOKKABAZIN ŞAPKASINDAN BİR ADAM ÇIKARDILAR VE BU 
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ADAM ECEVİT TARAFINDAN TÜRKİYE'ye DAVET EDİLDİ VE KISA SÜRE SONRA 
DA EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI YAPILDI.DÜNYA BANKASI 
BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ YAPAN BU ŞAHSIN,TÜRKİYE'ye GETİRİLMESİ 
VE EKONOMİNİN BAŞINA OTURTULMASI,IMF'nin ONAYLASLINDA IMF'NİN 
EMPOZE ETMESİYLE GERÇEKLEŞTİ.Amaç,SİYON YILANININ en önemli tuzaklarından biri olan İMF'nin,ülkemizi büklümleri arasında boğmak için gerekn tüm imkanları sağlamaktı.Bunda da az kaldı başarıya ulaşıyorlardı.Ne var ki, YÜCE RABBİMİN lütfu ile,ülkeye yeni bir iktidar geldi ve İMF denilen SİYONİST SOYGUNCUYU kısa sürede ülkemizden kovdu.İşte bu başarı,Siyonist yılanın asla affedemeyeceği bir suçtu.O tarihten itibaren de,ülkemizdeki terör hareketleri tırmandırıldı. FETÖ denen alçak satılmış ülkemizin başına bela edildi ve o aşamadan sonra cereyan eden olaylar zaten,otuz yaş ve daha yukarısına ulaşmış her TÜRKÜN bizzat yaşadığı olaylar olduğu için,bunlardan daha fazla söz etmeye gerek görmüyorum.SİYON YILANI,bugün daha hala çeşitli yöntemlerle iktidarı ve ülkemizi yıpratmaya çalışıyor.Etrafımızı yangın yerine çeviriyorlar. Vatan hainleri ve dışa bağımlı satılmışlar bir yandan,ülke dışındaki alçaklar diğer yandan inanılmaz başarılara ulaşan ülkemizi yok etmek için,her yola başvuruyorlar.İktidar özürlü bir muhalefet partisi lideri,provokatörlere çanak açıyor ve bu ülkeyi sattığı için hüküm giymiş bir vatan haininin yanında yer almak için,gülünç yürüyüşler tertipliyor.Ben bu budalanın ne yaptığının farkında olduğuna asla inanmıyorum.Lakin zekasının sınırları sadece bu kadar ve ne gibi tertiplere ait olduğunu olduğunu kesinlikle bilmiyor.Öylesine bilmiyor ki,bu aptalca yürüyüş sırasında,FETÖ ve PKK gibi terör örgütü mensupları ile kucaklaştığının bile belki farkında değil.Beni üzen bu budalanın yaptıkları değil. Asıl üzülünmesi gereken husus,bu ülke vatandaşlarının yüzde yirmisinden fazlasının oylarını alan bir siyasi partinin,bir eblehten başka başkan bulamaması.Gerçekten o partinin içinde daha az ebleh biri çıkıp ta,bu zavallıyı siyasi tarihin derinliklerine gömemiyor.Yine ne yazıktır ki,ülkenin yüzde yirmisinin üzerinde bir seçmen kesiminin,ortada dönen rezilliklerden haberdar olamaması ve ülkemizi yutmak isteyen bir yılana,maalesef bilinçsiz de olsa,kucak açması.Ben onlara,iktidar partisini ve bu partinin başı ve ileri gelenlerini ille de sevin demiyorum.Lakin hiç değilse,bu ülkenin ayakta kalabilmesi için,içte ve dışta nasıl bir bitmez,tükenmez enerji ile savaştıklarını görün.Bu savaşı sadece yüzde yetmiş için değil,sizin için de,üstelik te kelle koltukta ve kefenleri üzerlerinde olarak sürdürüyorlar.Biraz anlayış,biraz insaf be arkadaşlar ! 


KAİNATIN YAŞI 


Dr. Gerald Schroederhttp://Wwww.sevivon.com/index.php ?option—com content&view—article&id—608:kainatinyasi&catid—87 &Itemid—131 


Tora ile bilim arasındaki en belirgin tartışma konusu kainatın yaşı olmuştur bugüne kadar. 
Kainatın yaşı bilimin öngördüğü gibi milyarlarla mı, yoksa dini dökümlerin dediği gibi binlerle mi ölçülüyor? 


Tora'daki nesillerini birbirine eklersek, aşağı yukarı 5700 yıl sonucuyla karşılaşırız. Oysa gerek Hubbell teleskopu dökümleri, gerek Hawaii'deki teleskoplar bize 15 milyar yılı göstermektedir. 


Bu tartışmayı çözüme ulaştırmak için bilimin tarihteki gelişmesine bakmak ilginç olacaktır; 


zira kesin kanıtlar yoktur elimizde. Fakat Tora'nın dünya görüşünü değiştirmemesine karşılık bilimin değiştirmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü Tora'nın değişebilme şansı 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yoktur. (Ben modern Tora yorumlarını kullanmaya karşıyım, çünkü modern yorum zaten modem bilimi de bilmektedir, bu yüzden bilimden etkilenmemiş olması mümkün değildir.) 


Sonuç olarak ben sadece Tora'nın eski yorumlarını kullanmaktayım. Yani kutsal kitabın kendisi, Talmud, ve üç önemli Tora yorumcusu. Tarihte bir sürü Tora yorumcuları yaşamıştır, ama herkes tarafından kabul edilen üç büyük yorumcu vardır: Tora'yı doğrudan doğruya anlamayı savunan Rashi (11. yy. Fransa), felsefi konuları da ele alan Maimonides (12. yı. 
Mısır) ve Kabala'yla ilk uğraşmaya başlayan Nachmanides (13. yı. İspanya). 


Eski yorumlar, daha Hubbell ortaya çıkmadan, binlerce yıl önce sonuca ulaştırılmıştır. Yani Hubbell gibi modern bilimin eserlerinden etkilenmeden ortaya çıkmıştır. Tartışmamın daha nesnel olabilmesi için bu yorumcuları kullanmam anahtar etmen olacaktır. 


Kainatın başlangıcı 


1959 yılında Amerikalı bilim adamları arasında bir anket yapılmıştı. Soruların arasında 
"Kainatın yaşı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu da vardı. 1959'da astronomi oldukça yaygın ve popülerdi, ama kozmoloji -kainatı anlamaya yarayan derin fizik anlayışı- daha yeni gelişmekteydi. Bu anketin sonuçları dünyanın en yaygın bilim dergisi olan Scientific American'da geçenlerde yeniden yayınlandı. Bilim adamlarının üçte ikisinin verdiği yanıt şu olmuştur: "Başlangıç mı? Başlangıç diye bir şey söz konusu değildir. Aristo ve Plato 2400 yıl önce bize kainatın ezeli ve ebedi olduğunu öğretmişlerdi. Biliyoruz, Tora 'Başlangıçta...' diye başlar hikayesine. Güzel bir hikaye, geceleri çocukların uyumasına yardımcı oluyor. Ama sofistike insanlar biliyoruz ki başlangıç yoktu." 


0 1959 yılıydı. 1965 yılında Penzias ve Wilson Big Bang (Büyük Çarpışma) kuramını 
geliştirdiler ve dünya paradigmasını tamamıyla değiştirmiş oldular. Bilim oldukça büyük bir paradigma değişikliği yaşadı. Bilim kainatın bir başlangıcı olduğunu söylüyordu, yani Tora'nın ilk kelimesi doğruydu. Bu keşfin önemini küçümseyemeyiz. Evrim, mağara adamları, bunlar kainatın başlangıcı olduğu keşfiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalıyor. 


Tabii ki bir başlangıcın varlığı başlatanın da olduğunu kanıtlamıyor. Bereşit'in ikinci yarısının doğru olup olmadığını laik bir açıdan bilemeyiz. İlk yarı "Başlangıçta..." iken ikinci yarı "Tanrı cenneti ve yerıüzünü yarattı"dır. Günümüzde fizik kuralları, başlatan olmadan da başlangıcın mümkün olduğunu doğrular. Bugün onu incelemeyeceğim ama kitabım "Tanrı Bilimi" bu konuyu ayrıntılarla incelemekte. 


Her şey Roş Aşana'da başladı 


Elimizde kalan soru, bu başlangıç ne zaman idi? Dini dökümlerin dediği gibi 5700 küsür yıl önce mi, bilimsel çevrelerin kabul ettiği gibi 15 milyar yıl önce mi? 


Burada ilk anlamamız gereken şey dini takvimin başlangıcıdır. Yahudi yılı Adam'dan sonra gelen nesillerin birbirine eklenmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Adam'ın yaratılışına kadar Altı Gün geçmiştir. Bu Altı Gün de oldukça önemlidir. 


Tabi önemli olan sıfır noktasının nerede olduğudur. Roş- Aşana gününde üç kez şofar çalarız. 


Şofar çalınır çalınmaz ise şu cümleyi söyleriz: "Hayot Harat Olam - bugün dünyanın doğduğu gündür." 
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Bu cümle Roş-Aşana'da kainatın yaratılışının hatırasının kutlandığı anlamına gelebilir ama aslında bu doğru değildir. Roş-Aşana'da bir yaratılışın anısı kutlanır, ama kainatın yaratılışı değildir bu. Şofar'ı üç kez, Altı Günün son üç gününde yaratılanların anısına çalarız. Önce, bütün bir kainat ve doğa kanunları yaratılmıştır. Sonra beşinci günde, hayvan hayatı oluşmuştur. En sonunda, altıncı günde, insan hayatı meydana gelmiştir. İşte Roş-Aşana bu sonuncu yaratılışı kutlar. Kısaca, biz takvimimizi Adam'ın yaratılışından başlatırız. 


Adam'la başlayan bir saatimiz var. Altı Gün bu saate girmez. Tora'nın iki ayrı saati vardır. 


1500 yıl önceki Talmud yorumları da bunu doğrulamasaydı, az önce yaptığım size modem bir 
uydurma gibi gelebilirdi. 'Vayikra Rabba 29:1' de, Roş-Aşana'nın Adam'ın yaratılışını kutladığını ve Altı Günün ayrı tutulması gerektiğini belirtir. 1500 yıl önce bu yorumlar Hillel'in oğlunun "Baba, buna inanmamalısın. Bugün müzeye gittik ve kainatın milyarlarca yıl önce oluştuğunu öğrendik." demesi, Hillel'in de, "O zaman Tora'yı değiştirmeliyim. Hadi Altı Günü ayrı tutalım." şeklinde yanıt vermesiyle yapılmamıştır tabii ki. 


Kendinizi 1500 yıl öncesine, insanların eşeklerle yolculuk ettiği, elektriğe, hatta fermuarlara bile sahip olmadığı zamanlara götürmeye çalışın. Neden Altı Gün takvimden ayrı tutulmuştur? O zamanlar böyle bir ayırmaya gerek duyulmuyordu. 


Ayrı tutulmasının nedeni, Altı Günde anlatılan zamanın farklı olmasıydı. "Akşam ve sabah vardı." egzotik, garip, alışılagelmedik bir zaman anlatım şeklidir. 


Adam'a gelindikten sonra zaman tamamıyla insan devreleriyle verilmiştir. Adam ile Havva çocuk sahibi olmadan önce 130 yıl yaşamıştır! Set çocuk sahibi olmadan evvel 105 yıl yaşamıştır vb. Adam'dan sonra zaman kavramı, insanın zaman anlayışıyla verilmiştir. Ama o zamandan önce soyut bir kavram olarak anlatılmıştır: "Akşam ve sabah." Dışarıdan bakan bir insanın bakış açısıyla verilmiştir olaylar. 


Metini daha derinden incelemek 


Buradaki zaman kavramını anlamaya çalışırken, atlamamız gereken şey Altı Günün sadece 31 
cümlede anlatılmasıdır. İnsanlarda anlamaya çalışırken baş ağrısına neden olan 31 cümle! 
MIT'de Hayden Kütüphanesi'nde kainatın gelişimiyle ilgili tam 50.000 kozmoloji, kimya, termodinamik, paleontoloji, arkeoloji, fizik kitabı vardır. Harvard'da Weiger Kütüphanesi'nde aynı konularla ilgilenen belki 200.000'e yakın kitap vardır. Ama Tora bize 31 cümle veriyor. 
Bu yüzden düz okumayla bilinmesi gereken her ayrıntının anlaşılabileceğini beklemeyin. 
Bilgiyi ortaya çıkarmak için metnin ayrıntılarına girmek gerekir. 


Metnin içine girmek bir akla uydurma değildir. Talmud bize Tora'nın ilk cümlesinden ikinci bölümün başına kadar bütün metnin kinaye formunda -metin ve altmetinden oluşan şiir şeklinde- verildiğini söylüyor. Şimdi tekrar kendinizi 1500 yıl önceye, Talmud zamanına götürün. Talmud neden kinayeli bir şeklinde yazıldığını düşünsün? 1500 yıl evvel Tanrı'nın kainatı altı günde yaratamayacağını mı düşünüyorlardı? Onlar için bir sorun muydu bu? 
Bizim bugün Altı Günle ilgili bir sorunumuz var, çünkü biz kozmoloji biliyoruz. Ama 1500 
yıl evvel böyle bir bilgileri var mıydı? Hayır. 


Bu yüzden Altı Gün dini takvimden çıkarıldığında ve Tora'nın kinayelerden oluştuğunu söylediklerinde, müzede gördüklerine bahane bulmaya çalışmıyorlardı. O zamanlar müze 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denen bir şey yoktu çünkü. Kimse fosil aramıyordu. Sadece metni derinden incelediklerinde, metnin ardına saklanmış başka anlamların da çıkarılabileceğini anlamışlardı. 


Tora'nın derinliklerinde başla anlamlar aramak, bilimin derinliklerinde başka anlamlar aramaktan farklı değildir. Eğer her sabah erken kalkar ve Güneş'in doğudan doğduğunu görür, birkaç saat sonra da batıdan battığını görürseniz, bunu "Güneş Dünya'nın çevresinde dönüyor" şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ama bu böyle değildir. Dünya'nın bir eksen etrafında döndüğünü yok sayamazsınız örneğin. Ya da, her ne kadar insanlık öyle sansa da, bir Güneş sistemi yokmuş gibi davranamazsınız. 


Güneş sisteminde sabit duran Güneş, eksen çevresinde hareket eden de Dünya'dır. Biz burada hareketsiz otururken aslında saatte 800 millik bir hızla hareket etmekteyiz. Bulutları ele alalım. Onların hareketini izleyin. Ama doğru olan onların hareket etmeleri değil, bizim hep beraber hareket ettiğimizdir. İvme olmadığından biz bunu hissedemeyiz, hareketsiz, sabit durduğumuzu sanırız. Ama aslında binlerce 24 saat boyunca saatte 800 millik bir hızla hareket ediyoruzdur. 


Dünyamız Güneş çevresinde saniyede 20 millik bir hızla dönüyor. Ve tüm Güneş Sistemi galaksi merkezi çevresinde saniyede 250 mille dönmekte. Saniyede. Peki bunu hissediyor muyuz? Hayır. İşte bu yüzden Galileo Dünya'nın sabit olmadığını söylediğinde tutuklanmıştı. 


Tıpkı bilimin derinliklerinde farklı anlamlar keşfettiğimiz ve aramaya devam ettiğimiz gibi, metinlerin ardında da farklı anlamlar aramalıyız. Binlerce yıl önce metinlerde yatan kurnazlıklar olduğunu öğrendik. İşte ben o kurnazlıkları görmek istiyorum. 


Doğal tarih ve insanlık tarihi 


Eski Yahudi kaynakları bize dini takvimin iki bölümden oluştuğunu söyler. (1500 yıl önce yaşamış Leviticus Rabba bize açıkça bunu söylemekte.) Moşe, insanlara yaptığı son konuşmasında "Eğer kainatta Tanrı'nın parmak izini görmek istiyorsanız, eski günleri, eski nesilleri düşünün" demiştir. Nachmanides, Kabala için "Moşe neden takvimi -'eski günler ve eski nesiller'- diye ikiye böler? Çünkü eski günler, Altı Gündür, eski nesillerse Adam sonrası insanlık tarihidir." 


Moşe, Tanrı'nın kainattaki parmak izini iki şekilde görebileceğimizi söylemiştir. Altı Gün mucizesine, dünyanın akıl almaz gelişimine bir bakın. Eğer bu sizi etki altında bırakmıyorsa, Adam sonrası topluma, insanlık tarihi mucizesine bakın. Her iki şekilde de Tanrı'nın izini göreceksiniz. 


Yakın bir tarihte, Yeruşalayim'de, Nobel Ödülü kazanmış fizikçi Prof. Leon Lederman'la görüştüm. Doğal olarak bilimden konuşuyorduk. Konuşma ilerlerken, "Maneviyat hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordum ona. Cevap verdi, "Schroeder, ben seninle bilim konuşurum, maneviyatla ilgili konuşmak istiyorsan, yolun karşı tarafına, dinbilimcilere git." Ama sonra devam etti, "Ama bence de İsrailoğullarının yıllar sonra İsrael topraklarına dönüşünde esrarengiz bir şeyler var." 


İlginç. Moşe'nın cümlesinin ilk bölümü, Altı Günü anlatan, "eski günleri düşünün", Prof. 
Lederman'ı etkilemedi. Ama "eski nesiller", insanlık tarihi, onu etkilemişti. Prof. Lederman, Eskimoların kutup dairesinde balık yemelerinde esrarengiz bir şey bulmuyordu. Yunanlıların Atina'da muska böreği yemesi esrarengiz değildi. Ama Yahudilerin Yafo'da falafel yemesi 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onun için çok esrarengizdi. Çünkü olmaması gerekiyordu. Yahudilerin Israel topraklarına geri dönmüş olması tarihi açıdan oldukça mantıksızdı. Ama olmuştu işte. 


Bu da Yahudilerin dünya üzerindeki vazifelerinden biri. Tatbikat oluşturmak. Biz herkesin Yahudi olmasını istemiyoruz, sadece her şeyin rasgele yaşanmadığını insanlığın görmesini, tarihe yön veren bir akışın olduğunu anlamasını istiyoruz. Dünya bunu bizim sayemizde gördü. Israel'in sürekli New York Times'ın kapağında olması şans işi değil. 


"Gün" nedir? 


Altı Güne geri dönelim. Öncelikle, dini takvimin başına fazladan bir altı gün daha eklememiz gerektiğini artık biliyoruz. 


Birkaç yıl önce 150 milyon yıllık bir dinozor fosili ele geçirdim. (Eğer beni ziyarete gelirseniz size seve seve bu fosili gösteririm.) Yedi yaşındaki kızım dedi ki, "Aba, dinozorlar mı? Tora hocam dünyanın 6000 yaşında bile olmadığını söylerken nasıl 150 milyon yıl önceki dinozordan bahsedebiliriz ki?" Ben de ona Kral David'in, "Tanrı'nın gözündeki bin yıl, geçen bir gün, biten bir gece gibidir" sözünü gösterdim. Demek ki Kral David'in zaman anlayışıyla Yaratıcı'nın zaman anlayışı birbirinden farklıdır. Belki zamanın kendisi de farklıdır. 


Tora'nın inceliklerini araştırırken, Talmud "şoseh" sözünü de incelemiştir. Talmud bu sözcüğü, kara ateş, kara enerji, görülemeyecek kadar güçlü bir enerji olarak tanımlamıştır. İki cümle sonraki "şoseh" ise karanlık, ışığın olmayışı şeklinde tanımlanır. 


Diğer sözcükler de, tıpkı bunun gibi, bilinen tanımlarıyla anlaşılamayabilir. Örneğin "mayim" su anlamına gelir. Oysa Maimonides'e göre "mayim" kainatın yapı taşları anlamına da gelebilmektedir. 


Bir başka örnekte de, "Akşam ve sabah var, gün bir" denir. Bu bir günün ilk kez bölümlere ayrılışıdır: akşam ve sabah. Nachmanides bu sözcükleri gündoğumu ve günbatımı olarak da yorumlamıştır. Bana da bu yorum daha doğru gelmektedir. 


Ama Nachmanides bunun bir sorun teşkil ettiğini söylemiştir. Metin, "birinci gün akşam ve sabah vardı... İkinci gün akşam ve sabah vardı... Üçüncü gün akşam ve sabah vardı..." der. 
Dördüncü günde ise güneşten bahsedilir. Nachmanides'e göre bu, her zeki okurun da görebileceği gibi, bir sorun yaratmaktadır. Nasıl olur da ilk üç gün akşam ve sabah kavramları varken ancak dördüncü günde güneşten bahsedilebilir? Tora'nın yazarı hakkında -her ne kadar onu bir kamp ateşi çevresinde oturan Bedeviler topluluğu da sansanız- bildiğimiz bir şey var: oldukça akıllıydı. Bir best-seller yarattı. Bu yüzden güneşin dördüncü gün ortaya çıkmasını şaşkınlık olarak değerlendiremeyiz. Dördüncü günün bir sebebi olmalı. Bu sebepse, zaman geçtikçe, insanlar kainatı daha fazla anladıkça, metnin içine daha fazla bakacak olmalarıdır. 


Nachmanides der ki metin "Vayehi Erev" sözcüklerini kullanır, ama bu "akşam vardı" anlamına gelmez. İbrani harfleri Ayin, Reş, Bet -"erev"in kökleri- bir kaos yaratır. Karmaşa, düzensizlik. Bu yüzden "erev" sözcüğü kullanılmıştır, çünkü güneş battığında görüş de flulaşır. Gerçek anlam, "karmaşa vardı"dır. Tora'nın "sabah" karşılığı olan "boker" sözcüğü ise tam tersidir. Güneş doğduğunda dünya "bikoret" olur, yani, düzenli, uyumlu. Bu yüzden dördüncü güne kadar güneşe gerek duyulmamıştır. Çünkü "erev"den "boker"e kadar düzensizlikten düzene, kaostan kozmosa bir geçiş vardır. Tüm bilim adamlarına göre bu 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kuralsız bir sistem değildir. Düzen asla kaostan birden bire meydana gelmez. Bu sistemin bir rehberi vardır. Bu cümle çokanlamlı değildir. 


Düzen asla kaostan rasgele bir şekilde ortaya çıkmaz. (Saf olasılıklarda belki, ama sayılar sonsuza o kadar yakın ki fizik bu sayıları sıfır olarak ele alır.) Ama şimdi Ölü Deniz'e gidip "Düzenli tuz kristalleri görüyorum. Bana Tanrı'nın hepsini teker teker yarattığını mı söylüyorsun?" diye sorarsanız cevabım hayır olur. Demek istediğim bu değil. Ama tuz kristalleri rasgele bir şekilde oluşmaz. Oluşma nedeni, doğa kanunlarıdır. Dünyanın gelişimine rehberlik eden, doğa kanunlarıdır. Ve Altı Günün içinde kodlanmış bir yığın mucizevi gelişme vardır. Ama direkt olarak metinde bu şekilde yazmaz. Yoksa her cümlede ayrı bir yaratılış olurdu! 


Tora sizin, kaotik plazmadan hayat senfonisine kadar bu düzen akışına hayran kalmanızı istemiştir. Gün geçtikçe dünya daha ileriye, daha üst kademelere ilerlemekte. Kaos yerine düzen. Bu saf termodinamik örneğidir. Ve 3000 yıl öncenin terminolojisinde yer almaktadır. 


Zamanın yaratılışı 


Yaratılışın her günü numaralanmıştır. Yine de bu numaralama düzeninde bir devamsızlık göze çarpar. "Akşam ve sabah var, gün bir." Ama ikinci gün, "Akşam ve sabah var, gün iki" şeklinde ilerlemez. Bunun yerine "Akşam ve sabah var, ikinci gün." Ve Tora bu düzende ilerler: "Akşam ve sabah, üçüncü gün... dördüncü gün... beşinci gün... altıncı gün." Sadece ilk günde metin değişik bir form kullanır: "birinci gün" değil, "gün bir" ("Yom Ehad"). Birçok tercüme "birinci gün" yazma hatasında bulunurlar. Çünkü editörler her şeyin güzel ve tutarlı gözükmesini isterler. Ama bu şekilde metnin verdiği kozmik mesajı bir kenara atmış oluyorlar! Çünkü "bir" ve "birinci" arasında Nachmanides'in de dediği gibi anlam farkı vardır. Bir mutlaktır, birinci kıyaslıdır. 


Nachmanides'e göre Gün Bir'de, zaman yaratılmıştır. Bu doğaüstü bir saptamadır. Zaman yaratılmıştır. Maddenin yaratılışını anlayabilirim, hatta uzayın bile. Ama zamanın? Zaman nasıl yaratılır? Zamanı tutamazsınız. Zamanı göremezsiniz. Uzayı görebilirsiniz, maddeyi görebilirsiniz, enerjiyi hissedebilirsiniz, ışık enerjisini görebilirsiniz. Burada yaratılışı anlayabiliyorum. Ama zamanın yaratılışı? 800 yıl önce Nachmanides Tora'nın ilk cümlesinden böyle bir saptamaya ulaşabilmiş. Bu Einstein'ın bize İzafiyet Kanunlarında öğrettiğine benzer: Yaratılış sürecinde, sadece uzayın ve maddenin değil, zamanın kendisi de yaratılmıştır. 


Einstein'ın İzafiyet Kanunları 


Kainata şöyle bir bakıp, "Kainat kaç yaşında? Geriye bakarsak 15 milyar yaşında olmalı." 
diyoruz. Bu bizim zaman görüşümüz. Peki Tora'nın zaman görüşü nedir? O zamanı nasıl görüyor? Belki de bizden daha farklı görüyordur. Bu çok fark eder. Albert Einstein bize Big Bang (Büyük Çarpışma) kozmolojisinin sadece uzayın değil, aynı zamanda zamanın da oluşumuna neden olduğunu, ama zamanın oluşumunun her şeyin temeli olduğunu öğretmiştir. 
Zaman bir ölçüdür. Zaman sizin zaman anlayışınızdan etkilenir. Zamanı nasıl gördüğünüz, zamanı nerede yaşadığınızla ilgilidir. Ay'daki bir dakika, Dünya'daki bir dakikadan daha hızlı geçer. Güneş'te bir dakika daha uzundur. Güneş'teki zaman daha uzatılmıştır, yani güneşe bir saat koyduğunuzda daha ağır ilerler. Küçük bir farktır ama ölçülebilir ve ölçülmüştür. Eğer Güneş'te portakal yetiştirseydiniz, olgunlaşması daha uzun zaman alacaktır. Neden? Çünkü zaman daha ağır ilerler. Daha yavaş ilerlediğini hisseder miydiniz? Hayır, çünkü sizin 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biyolojik yapınız da sistemin bir parçası olurdu. Eğer Güneş'te yaşasaydınız kalbiniz daha yavaş çarpardı. Nerede olursanız olun, biyolojik yapınız yaşadığınız yerin zaman düzeniyle uyumludur. 


Eğer bir sistemden başka bir sisteme bakabilseydiniz, zamanı daha farklı görürdünüz. 
Yerçekimi ve hız gibi faktörler nedeniyle zamanı başka bir şekilde algılardınız. 


Bir örnek verelim: Bir akşam yemek masasının etrafında oturuyorduk ve 11 yaşındaki kızım bana sordu, "Dinozorlar nasıl olur? Nasıl olurda bilimsel olarak milyarlarca yıldan söz ederken dini olarak binlerce yıldan bahsediyoruz?". Ona bir gezegen hayal etmesini ve bizim iki yılımızın onların üç dakikasına eşit olduğunu düşünmesini söyledim. Öyle bir ortamda, o şartlarda yaşamak zordur ve deneysel olarak belki mümkün değildir ama zihinsel deneyler yapabileceğini söyledim ona. Dünyada iki yıl geçiyor, orada ise sadece üç dakika. Ve kızım cevap verdi, "Yaşasın! Beni oraya gönder. Orada üç dakika geçireyim. Bana iki yıl yetecek kadar ödev yaparım. Sonra eve geldiğimde iki yıl boyunca hiç ev ödevim olmaz." 


İyi deneme. Kızımın gittiğinde 11 yaşında olduğunu ve arkadaşlarının da onunla yaşıt olduğunu düşünelim. Orada üç dakika geçirip geri dönecek. (Yolculuk zaman almıyor.) 
Döndüğünde kaç yaşında olacak? 11 yaş artı üç dakika. Arkadaşları ise 13. Çünkü o üç dakika yaşarken arkadaşları iki yıl yaşamış olacak. 


Eğer o gezegenden dünyaya baksaydı, Dünya'yı algılama şekli çok daha farklı olacak, herkesin çok hızlı hareket ettiğini düşünecekti. Eğer biz ona baksaydık çok ağır hareket ettiğini düşünecektik. 


Hangisi doğru? İki yıl mı? Üç dakika mı? İkisi de. İkisi de aynı anda yaşanıyor. Bu Albert Einstein'ın görüşü. Kainatta milyarlarca mekan var ve herhangi birine bir saat koyarsak, o kadar ağır ilerleyebilir ki, bize göre 15 milyar yıl geçer... ama o mekanda sadece altı gün geçmiştir. Kimse buna karşı çıkamaz. 


Zaman yolculuğu ve Big Bang (Büyük Çarpışma) 


Bu Tora'yı açıklamamıza nasıl yardımcı olacak? Çünkü her şekilde Talmud ve yorumcuları Altı Günün 24 saatlik periyotlar olduğunu söyler gibiler. 


Şimdi biraz daha derine inelim. Klasik Yahudi kaynakları, başlangıçtan önce ne olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Kainattan önce ne olduğunu söyleyemeyiz. Midraş şu soruyu sorar: Tora neden Bet harfiyle başlar? Çünkü Bet (ters C gibi yazılır) her yöne kapalı ve sadece ileriyle doğru açıktır. Yani öncesini bilemeyiz, ancak sonrayı bilebiliriz. İlk harf Bet'tir - her yöne kapalı ve sadece ileriye doğru açık. 


Nachmanides bu fikri daha da genişletir. Ona göre her ne kadar günler 24 saat de olsa, hepsi "kol yemot ha-olam"a sahiptir, dünyanın bütün nesilleri, bütün gizlerine... 


Nachmanides der ki, kainattan önce hiçbir şey yoktu... ama bir anda bütün yaratılış bir toz tanesi misali oluşuverdi. O bu toz tanesine bir de ölçü veriyor: bir hardal zerresi kadar. Ve bu sadece fiziki eser. Başka hiçbir fiziki yaratılış yoktu, diğer hepsi ruhaniydi. Nefeş (hayvanlar ruhu) ve Neşama (insan ruhu) bu ruhani karakterlerdi. Sadece bir fiziki yaratılış vardı, o da bir toz tanesi kadar küçüktü. Geri kalan her şey Tanrı'ydı. O toz tanesinde, geri kalan her şeyi yaratmak için gereken tüm hammadde vardı. Nachmanides bu özü "dak me'od, en bo mamaş" 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- çok ince, hacimsiz olarak tanımlar. Bu toz tanesi genişledikçe, bu öz bizim bildiğimiz maddeye dönüştü. 


Nachmanides "Mişeyeş, yiftos bo zman" da der, - bu hacimsiz özden madde oluşur oluşmaz, zaman seyrini ele geçirir -. "Başlar" değil. Zaman en başta yaratılmıştı. Madde koyulaştıkça, katılaştıkça, kaynaştıkça, dini saat ilerlemeye başlar. 


Bilim bize göstermiştir ki, sadece tek bir hacimsiz tek bir öz vardır maddeye dönüşebilen. 
Enerji. Einstein'ın ünlü denklemi E=mc2 bize enerjinin maddeye dönüşebileceğini söyler. Ve maddeye dönüştüğünde, zaman seyrini ele geçirir. 


Nachmanides insanüstü bir fikir ortaya koymuştur. O zamanlar İzafiyet Kanunlarını bilip bilmediğini bilemeyiz. Ama biz bugün bu kanunları bilmekteyiz. Enerjinin -ışık demetleri, radyo dalgaları, gamma ışınları, x ışınları- ışık hızında, saniyede 300 milyon metre hızında hareket ettiğini biliyoruz. Işık hızında zaman geçmez. Kainat yaşlanıyordu ama ancak madde oluştuğunda zaman seyrini ele geçirdi. Tora saatinin başlamasından hemen önce geçen zaman saniyenin 1/100.000i kadardı. Ama bu süreç içerisinde kainat bir toz tanesinden Güneş Sistemi'ne dönüştü. O andan itibaren madde var ve zaman akmakta. İşte saat de burada başlıyor. 


Tora'nın bize "akşam ve sabah, gün bir" demesinin sebebi, bize dini zaman kavramını öğretmek isteyişidir. Einstein zamanın kainattaki bir yerden diğerine göre farklılık gösterdiğini kanıtlamıştı; zaman bir bakış açısından diğerine de değişir. Tora, "akşam ve sabah, gün bir" demiştir. 


Eğer Tora zamanı Moşe ve Sina Dağı günlerinden görseydi, metinde "Gün Bir" yazmazdı. 
Çünkü Moşe zamanında milyonlarca gün geçmişti zaten. Ve "Gün Bir"i karşılaştıracak çok zaman geçtiği için de "birinci gün" derdi o ilk güne. Ama yaratılışın ikinci gününde Tora "ikinci gün" derken, o günü karşılaştırabileceği bir gün yaşanmıştı. İkinci günde, "birinci gün şunlar oldu" diyebilirsiniz, ama birinci gün aynı şeyi söyleyemezsiniz, çünkü "birinci" kıyaslı bir sözcüktür. Ama kıyaslayabilecek bir şey yoktu. Elde olan sadece "Gün Bir"di. 


Tora zamanı Adam döneminden görüyor olsaydı bile metinde "birinci gün" yazardı, çünkü altı gün o zaman zaten vardı. Tora'da "Gün Bir" yazmakta, çünkü Tora her şeye en başından bakmakta. Kainat kaç yaşında diye sorduğundaysa, cevap Altı Gün, demek ki zaman Adam'dan başlamalı. Altı Gün. Geriye dönüp baktığımızda kainat 15 milyar yaşında diyoruz. 
Ama tüm bilim adamlarının da bildiği gibi, 15 milyar yıl derken, cümlenin atladığımız ikinci bir yarısı var. Cümlenin diğer yarısı şöyle: Kainat günümüzün zaman-uzay ölçüleriyle bakıldığında 15 milyar yaşında. Bu aynı zamanda Einstein'ın izafiyet görüşüdür. 


Anahtar olgu şudur ki, Tora zamana çok başka, kainatın henüz çok küçük olduğu günlerdeki ölçülerle bakmakta. Ama o zamandan bugüne kainat genişlemiş ve büyümüştür. Uzay esner ve bu esneme de zaman kavramını tamamıyla değiştirir. 


Milyarlarca yıl öncesine, zamanın başlangıcına gittiğiniz hayal edin. Şimdi zamanın başlangıcında, zeki bir halkın yaşadığını düşleyin. (Bu tamamıyla kurgusaldır.) Düşünün ki, bu halk bir lazere sahip ve bir ışık yığını fırlatmaya hazırlanıyor gökyüzüne. Ve biz milyarlarca yıl sonra, zaman çizelgesinin sonlarında, Dünya'da büyük bir uydu cihazı sayesinde o ışık yığınını alıyoruz. Bu ışık üzerinde şu yazı kazınmış (ışıkla bilgi göndermeye 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fiber optik deniyor): "Size her saniye bir ışık nabzı gönderiyorum." Ve bir saniye sonra başka bir ışık nabzı alınıyor. 


Işık saniyede 300 milyon metre hız yıla yol alıyor. Yani her iki ışık nabzı arasında 300 milyon metre var. Milyarlarca yıl uzayda ilerledikten sonra Dünya'ya da milyarlarca yıl sonra varacaklar. Ama durun bir dakika. Kainat durağan mı? Hayır. Kainat genişliyor. İşte bu kainatın kozmolojisi. Yani kainatın dışındaki bir boşluğa doğru genişliyor. Ama var olan şey sadece kainat. Kainat dışında herhangi bir boşluk yok. Yani kainat uzayın esnemesi yoluyla genişliyor. Peki, kainat genişledikçe, uzay esnedikçe nabızlara ne oluyor? Onların arasındaki boşluk da esniyor. Böylece bu nabızların arası gittikçe açılıyor. Milyarlarca yıl sonra, bu nabızları aldığımızda şaşırıp etkileniyoruz. Ama sonra "Size her saniye bir ışık nabzı gönderiyorum." yazısını okuduğumuzda oturup diğer nabzın gelmesini bekliyoruz. Bir saniye sonra mı geliyor? Hayır. Bir yıl? Muhtemelen yine hayır. Belki de milyarlarca yıl sonra. 
Çünkü ışığın uzayda ne kadar süreyle yol almış olması onun ne kadar esneyeceğini belirler. 
Biz buna standart kozmoloji diyoruz. 


15 milyar mı, altı gün mü? 


Bugün zamanda geriye baktığımızda 15 milyar yıl görüyoruz. Kainatın çok küçük olduğu zamanlarda ise Tora bize altı gün diyor. İkisi de doğru olabilir. 


Kozmolojide geldiğimiz noktada bizi heyecanlandıran, başlangıçtaki zaman kavramıyla bugünkü zaman kavramı arasındaki farkı biliyor olmamız. Bu artık bilim-kurgu değil. Her türlü fizik kitabı bize aynı sayıyı veriyor. Başlangıçtaki zaman ile günümüzdeki zaman arasındaki ilişki milyon milyon, yani 12 sıfırlı bir rakam. Buna göre başlangıçtaki birileri bize her saniye bir ışık demeti gönderse biz onları birer saniye arayla mı alırız? Hayır, her milyon milyon saniyede alırız. İşte bu kainatın genişlerken yarattığı esnemenin sonucudur. 


Tora her saniye demiyor, Altı Gün diyor. Biz bu altı günü nasıl görürüz? Tora bize bilgiyi altın gün için gönderse o bilgiyi altı gün olarak mı alırız? Hayır altı milyon milyon gün olarak alırız. 


Altı milyon milyon sayısı çok ilginç bir sayı. 365'e böldüğümüzde 16 milyar yıl sonucu elde ediliyor. Yani kainatın yaşı kadar. 3000 yıl için hiç de fena bir tahmin değil. 


Bu iki şeklin birbirine bu kadar uyuyor olması doğaüstü bir durumdur. Bir din bilimci olarak konuşmuyorum, bilimsel bir saptamada bulunuyorum. Bu sayıları şapkadan çekmedim. Bu yüzden anlatımım oldukça yavaş, adım adımdı. 


Şimdi bir adım daha ilerleyebiliriz. Zamanın günden güne, esneme etkeni doğrultusundaki gelişmesine bir göz atalım. Kainatın her ikiye katlanışında, zaman algılanışı da ikiye bölünüyor. Kainat küçükken katlanışı da oldukça hızlıydı. Ama kainat büyüdükçe, ikiye katlanma süresi de oldukça uzuyor. Bu büyüme hızı "The Principles of Phısical Cosmology" (Fiziki Kozmoloji İlkeleri) adlı ders kitabında ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 


(Eğer bilmek istiyorsanız, üstel büyüme hızı 10. ve 12. üs ortalamasıdır. Bu aynı zamanda guark hapsinin de derecesidir. Kainatın boyutu değiştikçe bu oran da üstel olarak değişmektedir.) 


Hesaplarımızın sonuçları şunlardır: 
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Tora'nın ilk günü, başlangıçtaki zaman kavramına göre 24 saat sürmüştür. Bu sürenin bugünkü algılanışı 8 milyar yıldır. -İkinci gün Tora algılanışıyla 24 saat sürmüştür. Bize göre, katlanış sebebiyle ikiye bölündüğünden 4 milyar yıldır. Üçüncü gün de bir öncekinin yarısı olduğundan 2 milyar yıldır. Dördüncü gün - bir milyar yıl. Beşinci gün - yarım milyar yıl. 
Altıncı gün - çeyrek milyar yıl. 


Bu altı günü birbirine eklerseniz sonuç 15.75 milyar yıl çıkar. Modern kozmolojinin bulduğu sayıyla aynı. Bu bir tesadüf mü? 


Daha fazlası da var. Tora aynı zamanda bu günlerde neler olduğunu da söylemektedir. 
Kozmoloji, paleontoloji ve arkeolojiyle beraber çalışıp dünya tarihini ortaya çıkardığınızda, Tora'yla birebir uyduğunu göreceksiniz. Size bir ipucu da vereyim. O kadar uyuyor ki, ürperdiğinizi hissedeceksiniz. 

EVRİM 


Rabbi Shraga Simmons- http://Wwww.sevivon.com/ 


Yahudilik ve evrim birbirlerine karşı olan iki olgu mudur? Hayır. Bilime olan inançla Yaratan'a olan inanç birbirleriyle oldukça tutarlıdır. 


Albert Einstein'ın da bir zamanlar söylediği gibi, "Bilime eğildikçe, Tanrı'ya daha çok inanıyorum." 


Tora'da, basit organizmalardan karmaşık organizmaların oluşumuna kadar ilerleyen süreç tanımlanır: önce gazlar, sonra su, sonra kuru toprağın oluşumu, onu izleyen bitkiler, balıklar, kuşlar, hayvanlar ve son olarak da insanlar. Bu, hepimizin de bildiği gibi bilimsel evrim sürecinin de aynısıdır. 


Peki evrim süreci altı günden daha fazla sürmemiş midir? 


Hikayeyi okurken, Tora'nın "günü, güneş ve ayın oluşumundan ve 24 saatlik düzenden daha önce tanımladığını fark edersiniz. Peki bu nasıl bir "gün"dür? 


Rabbi Shimshon Rafael Hirsh dini "gün"ün, ham materyalden (erev), ve onu izleyen dramatik yeni gelişmelerden (boker) oluştuğunu söylemiştir. 


Altı gün aslında altı devir, altı adımdır. Bu yüzıllardan beridir genel Yahudi görüşü olmuştur. 
Ne Tora'nın konumu, ne de bilimsel gerçekler birbirine uymaları için değiştirilmiştir. Big Bang (Büyük Çarpışma) keşfiyle Nobel ödülüne layık görülen Arnold Penzias bir keresinde dediği gibi: 


"Bizim bugün teleskoplarla görebildiğimiz galaksi değişimlerini, Maimonides metafizik görüşünde bulmuştur." 


Tesadüfi İhtimaller 


Tora'nın ve evrimcilerin ayrıldığı tek bir anahtar nokta var: "tesadüf mü dizayn mı" meselesi. 
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Evrimcilere göre yaşam bir tesadüf sonucu ortaya çıkmıştır, Tora'ya göreyse yaşamı Tanrı yaratmıştır. 


Bütün yaşamın ve doğa harikalarının tesadüf sonucu oluşmaları olasılığı nedir? 

Yale Fizikçisi Harold Morowiiz'e göre, yaşamın tesadüfi oluşumu, her adımda kesin biomoleküler aktiviteye gerek duyar. Organik maddeler çalışmalı, biyolojik polimerler oluşmalı, proto-hücreler doğmalı, ve protein sentez sistemi gelişmelidir. 


Kimıa dalında iki Nobel ödülü sahibi, Dr. I. Prigogine anafikri bulmuştur: 


Organik yapının ve canlı organizmaların tesadüf sonucu ortaya çıkmış olmalarının istatistik olasılığı sıfırdır. 


Astronom Sir Fred Hoyle'a göre: 

Buradaki sorun 2000 enzimin bulunmasıdır, ve bu enzimlerin rasgele oluşmuş olmaları 10'un 40.000'inci kuvvetinde 1 kadardır. Bütün bir kainat organik bir çorba halinde bulunuyor olsaydı bile böyle bir olasılık meydana gelmezdi. 

Hoyle devam ediyor: 

Çevre ne kadar büyük olursa olsun, yaşam rasgele bir başlangıçla oluşmuş olamaz. Maymun sürülerinin rasgele bir biçimde daktilolar üzerinde zıplamaları,Shakespeare eserleri meydana getiremeyeceği gibi (kainat yeterince maymunu, daktiloyu, ve kağıt çöplerini sığdıracak kadar büyük değildir), canlı materyal de gelişigüzel bir biçimde oluşamaz. 


Karmaşık Organizmalar 


Evrim teorisine inananlar, doğadaki binlerce örnek içinde, iki birbirinden bağımsız mutasyon sırasının, gelişimin 500 adımı gibi rasgele oluştuğunu da kabul etmek zorundadır. 


Her adımdaki bir milion seçenekle (ve 500 seçeneğin sadece 100ünün aynı olması gerekse bile), başarı ihtimali ancak 10'un 600üncü kuvvetinde 1 kadardır. 


Ve bu sadece basit bir bağlantı için! 
Böbrek, kanat, göz gibi karmaşık bir organ içinse tesadüf olasılığı milıarlarca kat fazladır. 


Darwin'in kendisi "The Origin Of Species" (Türlerin Başlangıcı) adlı kitabında şöyle yazmıştır: 


..Eğer biri, herhangi bir karmaşık organın sıralı ve küçük değişmelerle oluşamamış olduğunu ortaya kayarsa benim teorim çökmüş demektir... 


Bombardıman Böcek'i düşünün - bir odacığı hidrojinin ve bir odacığı hidrojen peroksitten oluşan bir böcek. 
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Karıştıkları zaman bu iki kimıasal patlayıcı özelliği gösterirler - ama böceğin içindeki bir mekanizma bu ikisini ayrı tutmakta. Ama düşmanla karşılaştığında, böcek bu kimıasalları kaynama noktasına kadar ısıtır ve içindeki reaksiyon odacığına ateşlenmesi için gönderir. 


Bu aşamadan sonra patlayıcı madde böcekten saniyede 1000 nabız hızyıla fışkırır. (Devamlı bir akış yerine, böceğin kendini soğutabilmesi için nabızlar halindedir.) Bu zehirli sıvı, böceğin arka ayakları altındaki, bir tank başlığı gibi her yöne dönebilen bir noktadan fışkırır. 
Düşman zehirlenir, böcek kurtulur! 


Böylece hemen bu sorular akla gelir: 

Hidrojinin mi hidrojen peroksit mi önce gelmiştir? Biri olmadan diğeri işe yaramaz. 
Kimıasallar mı, yoksa bağımsız odacıklar mı önce gelmiştir? Biri olmadan diğeri işe yaramaz. 
Kimıasallar mı ateşleme sistemi mi önce gelmiştir? Biri olmadan diğeri işe yaramaz. 
İnsan gözü de koordine evrimin bir başka örneğidir. 

Eğer kornea bulanıksa, ya da gözbebeği büyüyemezse, veya lens opaklaşırsa, ya da odaklanma yanlış olursa - görüntü oluşamaz. Göz ya bütün olarak işlevini sürdürür, ya da çalışmaz. 

Bütün bunlar yavaş, durağan, küçük Darwin mutasyonları sonucu mu oluşmuştur? 
Darwin, özel bir mektubunda, "aşırı kusursuz organlar" konusundaki endişesini dile getirmiştir: "Göz, hala beni ürpertir." ("Charles Darwin'in Hayatı Ve Mektupları", Londra, 
1888) 

Manevi Şuur 


Her şeyin nasıl oluştuğunun ne önemi var peki? 


Fark basit ama derindir: Eğer dünya bir tesadüfse, o zaman ben de bir tesadüfüm. Ve eğer ben bir tesadüfsem, benim oluşumum anlamsızdır. Hayat yüzeyseldir, anlamlı değil. 


Eğer ben gelişigüzel bir molekül koleksiyonuysam, insan olarak bir köpekten daha saygın mıyımdır? Boğulan yabancıyı mı, boğulan köpeğimi mi kurtarmam gerekir? O halde bir ırkı köleleştirmek ya da yok etmek kabul edilebilir mi? 


Tora, Tanrı'nın Adam'ın içine bir ruh üflediğini söyler. İnsan akıllı maymun değildir. İnsan farklı bir eserdir. Bu "manevi şuur" insanı diğer canlılardan ayırır, hayatı değerli kılmayı sağlar, bizi Tanrı'ya yakınlaştırır. 

Maimonides'e göre: 

"Matematiksel bilim ve mantık teknikleriyle uğraştığın sürece, sarayın içinde kapıyı arayanlardansındır.Doğa bilimlerini bitirip, metafiziği anlamaya başladığında,iç bahçeye 


girip Tanrı'yla aynı evi paylaşırsın. 


Yahudiliğe göre evrim anlayışıyla ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bu kitapları okuyabilirsiniz. 


77 


Tanrı Bilimi (The Science Of God) - Dr. Gerald Schroeder 
İnanmaya İzin (Permission to Believe) - Lawrence Keleman 
TANRP'NIN SEVGİSİ İLE GELEN YAĞ MUCİZESİ: HANUKA 
21 Aralık 2016-Nazlı Doenyas-www.salom.com.tr/ 


Yahudi takvimine göre Kislev ayının 25'inde başlayan Işıklar Bayramı Hanuka'da, Işığın karanlığa, saflığın yozlaşmaya, spiritüelliğin maddiyata karşı zaferi kutlanır. Bu yıl Hanuka'nın birinci mumu 24 Aralık Cumartesi akşamı yakılıyor. 


R.Benjamin Blech'in de ifade ettiği gibi, Makabilerin Selevkoslara (Helenistik Suriyeliler) karşı zaferini kutlarken, bu savaşta aslında neyin tehlikede olduğunu net olarak hatırlamak, hatta sürekli akılda tutmak gerekir. 


Bu savaşta mücadele, daha fazla toprak veya daha fazla ganimet için değildi. Hanuka'nın asıl özü, kültürel bir çatışmaya dayanıyordu. Selevkoslar Yahudileri öldürmek istemiyorlardı. 
Onların savaşı; hayatın fiziksel haz almak üzerine kurulu olduğunu savunan hedonizme, insan vücudunu ve aklını tanrılaştırmak, simetriye, dünyada sadece fiziksel güzelliğe tutkun olmak gibi, onlar için hayatın anlamı demek olan şeylere tehdit oluşturanlara karşıydı. 


Yahudiler ve Selevkoslar arasındaki çatışmanın nedeni 


R. David Aaron, Yahudiler ve Selevkosların çatışmasını şöyle özetler: chen-içsel zerafet, Tanrı'nın bir parçası olarak ruhun güzelliği ile yofi-salt fiziksel, dışsal güzellik arasındaki gerginlik. Yahudilikte fiziksel dünyanın güzelliği, sanat, bilim takdir edilir, ancak bunların hepsi spiritüelliğe hizmet eder. İbranice sanat-omanut kelimesinin sayısal değeri 497, bilimmada kelimesinin sayısal değeri 1 14”tür. İkisini topladığımızda çıkan 611- Tora'nın sayısal değeridir. 


Chen olmadan yofi, derinliği olmayan bir güzellik, ruhsuz bir vücuda benzer. Ölüdür ve çürümeye mahkümdur. Sanat ve bilimin dışsal güzelliği-yofi, Tora'dan ve bu yolla oluşan chen'den bağımsız olarak yürütülürse yaşaması mümkün değildir. 


Makabi savaşının temelini de birbiriyle tamamen çatışan bu iki fikir oluşturuyordu. 
Antiyohus'un yönetimindeki Selevkos askerleri, Yahudilere Tora'yı unutturmak ve farklı konumlarını ortadan kaldırmak, diğerleri gibi, onlar gibi olmalarını sağlamak için modern yaşama ayak uydurma kılıfı altında; Brit-Mila (sünnet), Şabat'ın korunması, Roş Hodeş (Yeni Ay'ın ilanı) ve özellikle de Tora öğrenimini yasaklar. Maalesef bir kısım Yahudi — Mityavnim- Yunanlı olmayı modern, yeni ve bilimsel bir yaşam tarzı olarak görüp yavaş yavaş yeni Yunanlı kimliklerini benimsemeye başlar. Bunlar, Yunan tanrılarını kabul edip, Yunan festivallerine ve sportif etkinliklerine katılmaya başlar. Çıplak olarak gerçekleşen bu etkinliklerde yarışan birçok Yahudi erkek, sünnetsiz görünmek için ameliyat olmayı bile göze alır. Bunun neticesinde güzelliğin kutsallığına tapınan Selevkoslar ve kimlikleri Yunan felsefesi içinde eriyen Mitvaynim ile kutsallığın güzelliğini dünyaya öğretmek isteyen Yahudiler arasında savaş çıkar. 


Savaşın sonundaki mucizeler 
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Köklerine, miraslarına ve inançlarına bağlı kalmayı seçen küçük bir grup Yahudi, mucizevi şekilde dünyanın en güçlü ordularından biri olan Selevkos ordusunu bozguna uğratır, onları Kutsal Toprakların dışına püskürtür. Yeruşalayim”deki Kutsal Tapınağı geri alır, temizler, tekrar Tanrı hizmetine adamaya uygun hale getirir. Yahudiler, Tapınak'taki Menora'yı yakmak istediklerinde, sadece bir kap, bir gün yetecek kadar kutsiyeti bozulmamış yağ bulabilirler. O tek küçük kap yağ, bir mucize eseri tam sekiz gün boyunca yanmaya devam eder, Koen'ler bu şekilde, ritüel temizlik şartlarına uygun olarak yeni kutsal yağı hazırlayabilirler. 


Savaşın kazanılması mucizesinden sonra, elzem olmadığı halde bunun üstüne gelen yağ mucizesi, Tanrı'nın Yahudilere olan sevgisini ve her an onların yanında olduğunu gösterir. 


Hanuka'nın bayram olarak kutlanması 


Hanuka Bayramı, Rabi'ler tarafından bu mucizelerin anısına uygulamaya konulur. Bayramın temelinde Bet Amikdaş'taki Menora'yı simgeleyen Hanuka mumları /kandilleri yer 

alır. Dualara, Tanrı'ya şükranlarımızı ve övgülerimizi dile getirdiğimiz Allel ve Al 

Anisim duaları eklenir. 


Hanuka'da geleneksel olarak, Tapınak'ta gerçekleşen yağ mucizesinin anısına yağda kızarmış patates gözlemeleri latke, bir çeşit ponçik olan sufganiya, peynir ve şarap yedikten sonra sızan Yunanlı kumandanın kafasını keserek zaferi mümkün kılan Yeudit'in anısına peynirli yiyecekler yenilir, çocuklara başkalarını da düşünmeye, tsedaka vermeye teşvik edecek Hanuka parası gelt, verilir ve o günlerin zor şartlarında Tora öğrenimine devam eden kahraman çocukların anısına topaç çevrilir. 


Bu yıl Hanuka”'nın birinci mumu 24 Aralık Cumartesi akşamı yakılıyor. 
Hanuka Mumlarını Yakarken 


Yahudi hayatında, bir mitsva yerine getirilmeden hemen önce, yerine getirilecek mitsva ile ilgili bir beraha/dua okunur. Bu duanın amacı, kişinin aklının, düşüncelerinin, az sonra yerine getireceği mitsvaya odaklanmasıdır. Mitsva kelimesi çoğunlukla emir olarak çevrilse 

de, bağlamak, birleştirmek anlamına da gelir. Mitsvalar hem Tanrı hem de Yahudi halkı ile aramızda var olan ve insan aklını aşan spiritüel bağlılığı derinleştiren araçlardır. Mitsva yapmadan önce söylenen beraha, az sonra parçası olacağımız bu özel bağlanma fırsatına odaklanmamıza, o anı içselleştirmemize, kalben de orada olmamıza yardımcı olur. 


Baruh Ata- Mübareksin Sen: Berahalar her zaman Tanrı'ya direkt olarak hitap etmemizle başlar. Bir mitsva yerine getirmeden orada var olan yoğun spiritüelliğin farkında olmamız gerekir. O anda dünyada var olan her şeyin Kaynağının Huzuru'nda olduğumuzu, o huşuyu hissetmemiz gerekir. Berahalar, her mitsvanın içinde var olan huşu duygularına odaklanmamızı sağlar 


Bayamim Aem Bazeman Aze- O günlerde, yılın bu vaktinde: Yahudi inancına göre zaman, lineer değil, spiral gibidir. Bir olayın ilk olarak meydana gelmesini sağlayan güç, olayın her yıl dönümünde tamamen aynı şekilde açığa çıkar. Tarihte aynı günler, olayların meydana geldiği zamanla aynı özellikleri taşır. O yüzden misal Hanuka dönemi mucizeler zamanı, Pesah dönemi kurtuluş zamanı, Sukot dönemi mutluluk zamanı olarak anılır. 
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Zaman, sadece gelip geçen bir şey değildir. Yahudilik, zamanı bir bakıma yaşayan bir kavram olarak kabul eder. Olaylar sadece gerçekleştikleri o belirli zamanda kalmaz, zamanın özüne, 

yapısına işler. Hanuka zamanındaki mucizeler o günlerde yaşanmış olabilir ama aynı önemde şu an içinde olduğumuz, yılın bu vaktinde gerçekleşmeye, ışığını yaymaya devam etmektedir. 


Kendini mitsvaları yerine getirmenin özünü anlamaya, bu konuda ustalaşmaya adayan bir kişi, Yahudi takvimindeki farklı zamanlarda var olan spiritüel gücü nasıl kullanabileceğinin bilincine sahiptir. Bu zamanlar, aynı mevsimler gibidir: sürekli orada olmayabilirler, ama her zaman geri gelirler. Hanukiya'yı yakma mitsvası, sadece geçmişte kalan bir zamanı hatırlama yolu değil, bu zamanın içinde gizli bekleyen spiritüel güçten faydalanabilmemizi kolaylaştıran ince bir tekniktir. 


Hanuka Töreni 


Hanuka Bayramı'nın temel uygulaması olan Hanuka mumlarının yakılma töreni, her gün yıldızlar çıktıktan sonra (sadece cuma, gün batmadan),bütün ev halkının, dokuz kollu Hanukiya'nın etrafına toplanması ile neşe içinde gerçekleşir. 


Her gece, önce yakana göre en soldaki mum yakılır. Bu, yeni günün mumudur. Bet Amikdaş kurtarılıp temizlendikten sonra bulunan yağ, sadece bir gün yetecek miktardaydı. Yağın yanmaya devam ettiği her yeni gün, yeni bir mucize idi. Mumlar yakılırken de, her gece; önce o gün olan yeni mucize kutlanılır, bu yüzden “önce? o geceye ait olan mum yakılır. Daha sonra, o mumun sağına doğru ilerleyerek önceki gecelerin mumları yakılır. 


Şabat - cuma akşamüstü, önce Hanukiya yakılır. Bu yıl 30 Aralık Cuma günü Hanuka mumları en son 17.10”da ve Şabat mumları da en son saat 17.30*da yakılır. Hanukiya mumlarının veya yağının, akşam olduktan sonra yarım saat daha yanacak şekilde ayarlanması gerekir. 


Hanuka Mumlarının Yakılışı - Gerekli bilgiler: http://Wwww.sevivon.com/index.php?optionxcom content&task—view &id—2669&Itemid—204 #Content 


HANUKA DUALARI 
Her gece mumları yakmadan: 


1.Vii Noam: “Vii Noam Ad. Elo-Enu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Koneneu- Tanrı'mızın lütfu, iyiliği üzerimizde olsun. Ve Tanrı'mız, yaptığımız işleri, yükseklerdeki uygun mekânlara yerleştirsin. Ve bu şekilde, yaptıklarımız bizim için sağlam olsun ve ayakta kalsınlar.” 


2.Leadlik Ner Hanuka: “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik Ner Hanuka- Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bizlere Hanuka mumlarını yakma mitsvasını veren Evrenin Efendisi Tanrımız, Sen Mübareksin.” 


3.Şeasa Nisim Laavotenu: “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Şeasa Nisim Laavotenu 


Bayamim Aem Bazeman Aze- Atalarımıza o günlerde yılın bu vaktinde mucizeler yapan, Evrenin Efendisi Tanrı'mız, Sen Mübareksin.” 
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4. Şeeheyanu: (sadece mumların yakıldığı ilk gece söylenir) “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Şeeheyanu Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze- 


Bizi yaşatan, ayakta tutan ve yılın bu vaktine eriştiren Evren'in Efendisi, Tanrı'mız, Sen mübareksin.” 


Not: İlk gece Hanukiya'yı yakmayı unutan bir kişi, mumları bu sene ilk olarak ne zaman yakarsa, Şeeheyanu berahasını da o gün söyler. 


Birinci mum yakıldıktan sonra; aşağıdaki pizmonlar (nakaratlı dinsel şiir) söylenerek, o geceye ait mumlar yakılmaya devam edilir. 


Anerot Alalu: 


“Anerot Alalu Anu Madlikin Al Anisim, Veal Apurkan, Veal Agevurot, Veal Ateşuot, Veal Aniflaot, Veal Anehamot, Şeasita Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze Al Yede Koaneha Akedoşim Vehol Şemonat Yeme Hanuka, Anerot Alelu Kodeş En, Veen Lanu Reşut Leiştameş Baen, Ella Lirotan Bilvad, Kede Leodot Lişmeha Al Niseha Veal Yeşuoteha Veal Nifleoteha.” 


“Bizler bu mumları, eski günlerde bu dönemde atalarımızın hatırına kutsal Koenlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğin yaptığın mucizeler için, kurtuluşu sağladığın için, kahramanlıkların için, (onları) kurtardığın için, gerçekleştirdiğin harikalar için, (onları) teselli ettiğin için yakıyoruz. 


Bu mumlar, Hanuka'nın sekiz günü boyunca kutsaldır. Onları kullanmaya hakkımız yok, onlara sadece bakabiliriz. 


Gerçekleştirdiğin mucizeler, olağanüstü olaylar ve (halkını) kurtardığın için Ad'ına teşekkürlerimizi sunmak üzere.” 


Mizmor Şir Hanukat Abayit (30. Mezmur): 


“Mizmor Şir Hanukat Abayit Ledavid. Aromimha Ad. Ki Dilitani, Velo Simahta Oyevay Li Ad. Eloay, Şivati Eleha Vatirpaeni: Ad. Eelita Min Şeol Nafşi, Hiyitani Miyaredi Vor: Zameru L’Ad. Hasidav, Veodu Lezeher Kodşo: Ki Rega Beapo Hayim Birtsono, Baerev Yalin Behi, Velaboker Rina: Vaani Amarti Beşalvi, Bal Emot Leolam: Ad. Birtsoneha Eemadta Leareri Oz, İstarta Paneha Ayiti Nival: Eleha Ad. Ekra, Veel Ad. Ethanan: Ma Betsa Bedami, Beridti El Şahat Ayodeha Afar Ayagid Amiteha: Şema Ad. Vehoneni, Ad. Eye Ozer Li: Afahta Mispedi Lemahol Li, Pitahta Saki Vateazereni Simha: Lemaan Yezamerha Havod Velo Yidom, Ad. Eloay Leolam Odeka.” 


“Kutsal Tapınak Bet-Amikdaş”'ın hizmete açılışı için David'in kompoze ettiği şarkılı bir mezmur: 


Seni yücelteceğim, Tanrım çünkü Sen beni diplerden çekip kurtardın ve düşmanlarımın sevinmesine izin vermedin. 


Tanrı'm Sana seslendim ve bana şifa verdin. 
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Tanrım, Sen ruhumu ölüler diyarından çıkardın ve uçuruma düşmeme izin vermedin. 


Tanrı'ya şarkılar söyleyin (siz) O'na bağlı olanlar ve O'nun kutsal İsmi'ne şükredin, çünkü öfkesi yalnızca bir an sürer, ama iyiliği tüm bir yaşam boyunca devam eder. 


Akşam ağlayarak uyuyakalsam (bile) sabah sevinçle kalkarım. 


Sakinken demiştim ki, “Asla sarsılmayacağım?. Ancak Tanrı'm (yalnızca) Senin iyi niyetindi benim büyüklüğümü kuvvetle tutan. 


Yüzünü benden gizlersen dehşete düşerim. 

Seni çağırırım Tanrım ve Efendimedir yakarışlarım. 
Ölümüm Sana ne kazandırır mezara indiğimde? 

Toz, Seni tanır mı, Senin gerçeğini ilan eder mi? 

Tanrım dinle (beni) ve bana lütfet. Tanrı'm bana yardım et. 


Yasımı bir sevinç dansına dönüştürdün, çulumu çıkarttın ve beni neşeyle sardın. Böylece ruhum Sana şarkı söylesin ve asla susmasın diye. 


Tanrım Sana sonsuza dek teşekkür edeceğim.” 


Hanuka mumlarının sıralı, açıklamalı yakılış ve duaların okunuş videosuhttp://Wwww.sevivon.com/index.php?YT—tEs9FIbOnbg &width—560&height—424 &titlexHanu ka620BayramoFD,4620Hanukiya620nas0FD14420yak6FDIGOFFD?&lItemid—191 


Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilmiş olan bilgiler, okuyucuya konu hakkında fikir vermek amacıyla; Chanukah: 8 Nights of Light, 8 Gifts for the Soul, Inside Time, The Book of Our Heritage; GÖZLEM’ den — El Gid Para El Pratikante, Yahudilik Ansiklopedisi, Sidur kol Yaakov, Teilim/Zebur kitaplarından; “Haftanın Peraşası grubunun 5768/2007 Hanuka Özel kitapçığından , www.aish.com; www.morashasyllabus.com; sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için özel günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi rabilerine başvurması gerekir. 


*Katkıları için Rav İzak Peres”e teşekkür ederiz. 

ERKEK KUSURLARINA BİLİMSEL KILIFLAR 

4 Ekim 2003-Ayşe Özek Karasu-hurriyet 

Yaklaşık bir ay önce erkekler ufak çaplı bir şok geçirdi. Erkeği erkek yapan Y kromozomu mutasyona uğruyor, bozuluyordu. Cinsleri tükenecek, dünya biyolojik üstünlüğe sahip kadına 


kalacak, onlar da yapay döllenmeyle türü devam ettirecekti. 


Erkekler gereksiz mi tartışmasını da başlatan bu iddiayı ortaya atanlar hatırı sayılır genetikçilerdi. Erkek gerekli midir tartışmasının bir de sosyal davranış boyutu var. 
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Konuşmayan, sadece uzaktan kumanda cihazı kullanmayı beceren, çocuk bakmayan, ev işi yapmayan bir insan cinsi sosyal açıdan yararlı bir varlık mıdır? Bilimadamlarının yanıtı şöyle: Evet yararlıdır. Bir işe yaramaması tembellikten değil, beyninin kadınınkinden farklı çalışmasından kaynaklanmaktadır. 


Feministler yıllardır söylüyor, kimse kulak asmıyordu. Sonunda dünyanın önde gelen genetikçilerinden biri sayılan Oxford Üniversitesi'nden Bryan Sykes mevzuya el koydu. 
Sykes “Adem'in Laneti”? adlı kitabında, Y kromozomunda yüzyıllar boyunca meydana gelen aşınma yüzünden erkek neslinin yok olmaya mahküm olduğunu ilan etti. 


Aynı feministlerin iddia ettiği gibi erkek, kadına göre daha zayıf cinsiyeti oluşturuyordu. 
Kadınların çift X kromozomuna sahip olmasına karşın, “erkeklik hammaddesi”? Y kromozomu tek olduğu ve giderek zayıfladığı için, bir süre sonra üremede hiçbir işlev üstlenemeyecekti. 


İnsanın gelişimi ve üreme yeteneği üzerine yıllardır araştırmalar yapan Sykes erkekleri “genetik değişime uğramış kadınlar?” olarak tanımlıyor. Y kromozomu erkekleri fizyolojik olarak daha güçlü, daha saldırgan ve daha yarışçı yapıyor. Bu açıdan bakıldığında bütün savaşların, dikta rejimlerinin ve tabii ekstrem sporların müsebbibi de erkekler oluyor. 


Ancak şimdi o dehşet verici Y kromozomunun bozulup çürüdüğü ortaya çıkıyor. Kadınlarda ise böyle bir durum söz konusu değil. Kadın DNA'sında çift X kromozomu bulunduğu için, nesiller boyu meydana gelen mutasyonların olumsuz etkisi, iki kromozom arasındaki gen alışverişi sayesinde en aza indirgeniyor. 


Beyin Farkıymış 


Erkek neslinin tükeneceği, kadınların yapay döllenmeyle üreyeceği konusunu fazla abartmayalım. Çünkü dünya, yakın gelecekte değil, 125 bin yıl sonra erkeksiz kalacak. Ayrıca Sykes'e göre erkek neslinden sonra kadınların tükenmesi de kaçınılmaz. 


Yani erkeklerden şikayet etmek için 125 bin yılımız daha var. Neticede Y kromozomundan şikayetçi kadın duyulmuş şey değil ama, erkeğin sosyal varlık olarak işlevsizliğinden, tembelliğinden yakınan kadın çok ve bilim dünyasının bu konuda da bazı teorileri mevcut. 


Amerikalı sosyal bilimci ve yazar Michael Gurian'a göre erkeğin gündelik yaşamıyla ilgili konuşmaları sevmemesi, ev işi yapmaması kesinlikle tembellikten kaynaklanmıyor. Cins ayrımcılığı ya da keçi gibi inatçı olmasıyla da ilgisi yok. Erkekle kadının beyni farklı çalışıyor, hepsi bu. Kadın uzun bir günün sonunda duygusal konuşmalar yaparak rahatlamaya çalışırken, erkek yorgun beynini dinlendirmek için bütün çetrefilli konulardan uzaklaşmak istiyor. Bu nedenle de uzaktan kumandayı alıp saçma sapan aksiyon filmleriyle spor görüntüleri arasında zaplamalarla gevşiyor. Kadınlar gibi duyusal ayrıntılara takılmıyor. 
Dağınıklığı, yapılacak işleri farketmiyor bile. 


Yarışma Halindeler 
“Acaba ne düşünüyor? Erkeğin beyni aslında nasıl çalışır”? diye bir kitap yazan Gurian, son 
40 yıl içinde feministlerin, erkekler işe yaramaz yaratıklardır şeklinde son derece zararlı 


fikirler yaydığını, kendisinin ise iki cinsi birbirine yaklaştırmaya çalıştığını iddia ediyor. Aile terapistliği yaptığı için kadın ve erkek davranışları konusunda hayli deneyimli olan Gurian 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“Erkeklerin lüzumsuz olduğunu ileri sürmek çok büyük bir kültürel yanlışlıktır?? diyor. 


Kadın ve erkek beyni arasındaki farkı PET ve MRI (radyoaktif ve manyetik görüntüleme) çekimleriyle destekliyor Gurian. Kadınlara göre daha az miktarda oksitosin ve serotonin kimyasalları bulunan erkek beyni bu yüzden kimliğinin esas damgasını eviden çok iş yerine vuruyor. Testosteron hormonu ise erkeği daha yarışçı ve hiyerarşik gruplaşmalara daha eğilimli yapıyor. Erkek kendi değerini ve kimliğini kabul ettirmek için sürekli bir yarışma içinde bulunuyor. Karısı doğum yaptıktan sonra daha bir işkolik olan erkeklerin bu hal ve gidişi de testosterondan kaynaklanıyor. 


Gurian erkek çocukları için beyin farkından ötürü farklı eğitim ve öğretimi savunuyor. Hatta savunmakla kalmıyor, Missouri-Kansas Universitesi bünyesinde kurduğu Gurian Enstitüsü'nde öğretmenlere, cinsiyete göre öğretim dersleri veriyor. 


Sonuç olarak; erkeklere eğitim yoluyla farklı beceriler kazandırmanın mümkün olduğunu, ancak kadınların bütün beklentilerini karşılamanın imkan dahilinde bulunmadığını söylüyor. 


YAHUDİLİK: DİN Mİ, ULUS MU? 
Hamza Türkmen -Kudüs Dergisi Sayı: 5 - haziran 2004- haksozhaber 


Müslümanlar, İslam tarihinde 20. yüzyıla gelinceye kadar Medine Dönemi dışında Yahudilikle fiili bir mücadele içinde bulunmadılar. 


İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren, Yahudilikten Müslümanlığa geçen ve İslam kültür yapısına önemli katkılarda bulunan insanlar oldu. Kur'an'ın icazeti gereği bazı Müslümanlar, kendilerine önceden Kitap verilen ümmetlerin hür kadınları olarak bazı Yahudi kadınlarla evlenebildi. Arapça ve İbrani unsurlar ihtiva eden ve Arap harfleriyle yazılan Aljami İspanyol lehçesi ile konuşan Yahudilerle, İberya Yarımadası'nda ve daha sonra Osmanlı topraklarında paylaşımda bulunuldu. İbn Batuta'nın zikrettiğine göre Anadolu beyliklerinde bazı yetenekli Yahudiler, Abbasiler Dönemi'nde olduğu gibi doktor, danışman ve çevirmen olarak çalıştılar. 
Hz. Ömer'e Kudüs teslim edildiğinde veya Selahattin Eyyübi Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığında, İslam amme hukukunun düzenlemelerine uymaları koşuluyla Yahudiler, Filistin toprakları üzerinde özgürce yaşayabildiler ve mabedlerini dilediklerince kullanabildiler. 
Müslümanlar vahyi uyarı gereğince Yahudilerin yemeklerini helal gördüler; her iki kesim de İbrahimi bir örf olarak erkek çocuklarını sünnet ettirdiler. 


20. yüzyıla gelinceye kadar Müslümanların Yahudilerle ilişkileri Ehl-i Kitab hukuku çerçevesinde devam etti. Yahudilikle Müslümanlık arasındaki tartışma, dini anlama biçimi üzerindeydi. İlahi vahye muhatap olmak konusunda Arap kavminden olmak ile İsrailoğullarından olmak arasında fitri bir farklılık veya üstünlük söz konusu değildi. İki dini gurup arasındaki tartışmanın ana ekseni vahiyle irtibat konusundaydı; bu tartışma hiçbir zaman ırk farklılığı ve sonraları da sanayi toplumunun bir ürünü olan ulus olma farklılığı üzerine bina edilmedi. 


Dünya Müslümanlarının Yahudilik hakkındaki kanaatleri, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren farklılaşmaya ve karmaşıklaşmaya başladı. Çünkü o tarihlerden bu yana ufak bir modernist azınlık, Yahudiliği uluslaştırmaya çalıştı ve sonuçta da karşımıza Yahudilikle doğrudan irtibatlandırılan İsrail adlı ırkçı ve yayılmacı bir ulus devlet çıktı. İsrail Devleti öncesinde özellikle Avrupa'da belirginleşen anti-semitizm, Rus İmparatorluğunun pogromları/Yahudi katliamları, Nazi holokostu/soykırımı gibi Yahudilik karşıtı gelişmeler, Yahudiler için dil ve vatan birliğini savunan ırkçı Siyonizmi, sanal Yahudi ulusçuluğu projesinde başarıya ulaştırdı. İsrail Devleti'nin kuruluşuyla en önemli ürününü gerçekleştiren 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Yahudi ulusçuluğu, Müslümanları büyük ölçüde Yahudilik hakkında algılama ve kavram kargaşasına düşürdü. 


1987 İntifadası'ndaki öncü tutumuyla temayüz eden İslami Cihad Hareketi'nin lideri şehid 
Fethi Şikaki'nin Said Havva'nın "Cundullah" adlı kitabındaki ve Abdülhamid Kişk'in "Ezher Dergisi"ndeki yazısındaki bazı yorumlarını da kullanarak, İsra Süresi'nde İsrailoğullarının iki kez fesad çıkartması ve helaka uğraması ile belirtilen ayetleri değerlendirmesi ilginçtir. 
Şikaki, İsrailoğullarının iki defa fesad çıkartmaları ve peşinden de azaba uğramalarının ikinci halini, günümüz ve geleceğe uzanan bir vaad olarak yorumlamaktadır. Bu yoruma göre Allah, Yahudileri toplayıp Filistin'e geri getirmekte ve cezalandırmaları için büyük bir kabirde toplamaktadır.! Efsanevi kabuller dışında İsrailoğullarının biyolojik varlığının devam ettiği iddiası oldukça tartışmalıdır. Yakub (a)'ın oniki oğlundan türediği iddia edilen aşiretlerin tarih içindeki kaybı, bir kavmin biyolojik varlığının kaybı anlamına geldiğinde, söz konusu ayet kümesi, İsrailoğullarıyla ilgili iki tarihi olguyu aktarmak durumundadır. Ayrıca Şikaki'nin yorumuna bir soruyla daha yaklaşmamız gerekmektedir: Filistin'de toplanan ve "Yahudi" nitelemesiyle bilinen topluluk, dini bir cemaat veya ümmet midir; yoksa çok ufak ve istisna tutumlar dışında yeni bir olgu olarak modem bir ulus mudur? 


Modem bir olgu olan "Yahudi ulusçuluğu" ile tarihi bir kategori olan "Yahudi dini"ni değerlendirme konusunda, Osmanlı bakiyesi Türkiye Müslümanları arasında da hala bir algılama ve kavram kargaşası yaşanmaktadır. Cevat Rifat Atilhan'ın 1950'li 60'lı yıllarda yayınlanan kitaplarında ulusçuluk ile kavmi ve dini olanı birbirine karıştırarak Yahudilik düşmanlığını dindar-muhafazakar kesime aşılaması; I. Dünya Siyonist Kongresi'nin ardından İmparatorluk dönemi Rus gizli polis servisi tarafından yazdırılan "Siyon Önderlerinin Protokolü"nün? Türkçeye aktarılması; YMM hareketinin "Amerika Rusya Yahudiye Kukla" sloganını kitleleştirmesi ve dünya siyasi olaylarının analizinde her taşın altında bir Yahudi parmağının aranması kolaycılığı, insanlarımızı Yahudilikle ilgili Kur'ani değerlendirme perspektifinden oldukça uzaklaştırdı. 


İsrailoğullarının Çözülmesi ve Süregelen Yahudi Toplumu 


Yahudilerin ilk dönemlerden itibaren Filistin toprakları/Ken'an ülkesi dışındaki yaşantıları, yani "diaspora"daki yaşantıları, bir sürgün halini mi yoksa ticari bir açılımı mı ifade ettiği tartışılan bir konudur. 


İsrailoğulları, Ken'an topraklarına yerleşmeden önce göçebe idiler. Göçebelerin ise şehirlerarası ticaretin ilk temsilcileri olduğu biliniyor. Yerleştikleri Filistin topraklarının diğer adı olan "Ken'an" kavramı ise tüccar kavramıyla eş anlamlı idi. Hz. Süleyman'ın yönetsel iktidarının M.Ö. 928'de İsrail ve Yahud devletleri şeklinde ikiye bölünmesine neden olan on iki İsrail aşiretinin on tanesi, İsrail devletinin tabileriydi. M.Ö. 722'de Asurlular tarafından yıkılan İsrail devletinin bağlıları Mezopotamya'ya; M.Ö. 586'da işgalle beraber Süleyman Mabed'ini yıkan ve Yahud devletine son veren Babilliler, İsrailoğullarının geri kalanının önemli bir kısmını da Babil'e sürgün ettiler. 


Özellikle Asurlular, İsrailoğullarının yoksullarını değil, mülk sahibi soyluları, rahip aristokratları ve varlıklıları sürgüne yollamışlardı. Yeni ticaret yolları ve merkezleriyle tanışan İsrailoğullarının bu varlıklı, elit ve tüccar kesimi için bu süreç iyi değerlendirildi. Nil ve Dicle-Fırat nehirleri arasındaki ticaret yolları kullanılmaya başlandı. Zaten Finikeliler kanalından Akdeniz-Karadeniz limanları arasında nüfus kurmuş İbraniler/İsrailoğulları mensupları mevcuttu. Bu bağlamda bakıldığında diaspora, Kudüs'ün M.S. 70'de Romalılar tarafından ikinci ve son imhasıyla bağlantılandırılan Yahudilerin dağıtılışından çok önce, Yahudiler için dünya ticaretinin alanını kapsıyordu. Roma, Yunan ve diğer kaynaklara bakıldığında Yahudilerin M.Ö. I. yüzyıldaki diasporasının açık tablosu ortaya çıkar. 
Yahudiler Mısır, Libya, İspanya, Sicilya, Küçük Asya, İran sınırları, Suriye, Mekodonya, 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Yunanistan ve İtalya'nın bir çok şehrinde tüccar olarak büyük sayılar halinde vardılar. 
Yahudilerin diaspora/dağılma halinin Roma sürgününden önce ticari amaçlı olduğuna dair Yahudi kaynaklarında vurgular da vardır. Örneğin Sibyllin Kitapları'nda (3, 271) "her ülke ve deniz Yahudilerle dolup taşar" denmektedir.” 


İsrailoğullarının, Sami kavimlerinin dil gruplarından olan İbranice ile konuştuklarını biliyoruz. İsrailoğulları peygamberleri de onlara vahyi, İbrani dili ile tebliğ etmişlerdir. Ama ister ticari amaçlı ister sürgün şeklinde olsun, diaspora ile yaşanan dağınıklıkla beraber, Yahudiler olarak anılmaya başlanan İsrailoğulları, din adamları/hahamları dışında ibraniceyi büyük ölçüde unutmuşlardı. Diaspora ile birlikte İsrailoğulları, Yahudiler olarak anılmaya ve farklı veya Aljami, Yidiş (Yahudi Almancası) gibi sentez dillerle konuşmaya başlamışlardı. 
Filistin'den itibaren öteki kavim insanlarıyla yapılan evlilikler, baskın yabancı kültür öğelerinin etkisi ve zor karşısında Yahudilerin, İsrailoğulları kökenine dayansalar bile çok ırklı bir dini cemaate-ümmete dönüştükleri hakkında önemli değerlendirmeler ve karineler mevcuttur. 


Asurluların Mezopotamya'ya sürdüğü on İsrail kabilesi için "kaybolan kavim" ibaresi kullanılmaktadır. Çağdaş İsrail devleti kurulduktan sonra Filistin'e göç ettirilen bölgedeki Yahudi Kürtler, bugün İsrail'de resmi dil dışında Kürtçe ve o dönemlerden miras aldıkları, İbranice ile birlikte ibadet dili olarak da kullanılan Aramice konuşmaktadırlar.* Septuaint (Eski Ahit'in ilk beş kitabı ve kanunlar) Mısırlı Yahudi cemaat tarafından Yunanca konuşan Yahudiler için Yunancaya çevrilmişti. İsrail'in M.Ö. 722'de Asurluların eline geçmesiyle sürgünden arta kalan İsrailoğulları, bölgeye göç ettirilen yabancı kavimlerle (Samiriler) kaynaştırılmış ve "Samiri Tevratı", Samirilerce İbrani yazısı ile kayda geçirilmişti. Rülolar halinde yazılan ve Filistin'in güneyindeki Ölüdeniz Mağaraları'nda ele geçirilen en eski Tevrat nüshalarının Samirilere ait olduğu anlaşılmıştı. Babil'de yazılan ve daha makbul karşılanan "Yahudi Tevrat"ı ise Asuri yazı karekteriyle kaleme alınmıştı. 


"Mişna", Filistin topraklarında (Eretz Yisrail) siyasi ve dini lider (Nasi) olarak görev yapan Yuda Anasi (M.S. 185-220) tarafından toparlanmış ve yazıya geçirilmiştir. Mişna'nın Tevrat'taki dinsel yasanın kodeksi mi, yoksa Yuda Anasi'nin öğretisi mi olduğu tartışılsa da, sonradan yazılan Babil Talmudu ve Filistin/Yeruşalayim Talmudu için eksen oluşturmuştur.“ 


"Talmud", Yazılı Tevrat'tan sonra Yahudilerin ikinci önemli dini kaynağıdır. Yahudiler Talmud'u genellikle Tevrat'ı anlamak konusunda öncelerler. Talmud, Mişna (altı bölümlük İbranice hukuki metin) ile "Gemara" (Mişna tefsiri ve tartışmaları)'nın birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Yuda Anasi tarafından yazılan/yazdırılan Mişna'dan sonra yazıya geçirilmiştir. "Babil Talmudu" ve "Filistin Talmudu" olarak iki farklı yazım ve rivayet kanalıyla sonraki dönemlere aktarılmıştır. Babil Talmudu Yahudilerin büyük bir kesimi tarafından otorite kabul edilir. İbranice ve Aramice karışımı bir dili vardır; ama hakim unsur Aramice'dir.” 

"Yahudi" kelimesinin anlamının İbranice'de ve diğer dillerde çok açık olmadığı belirtilir. Bu kelimenin ne ifade ettiği için tabii ki yapılan tanımlanmalarına bakılmalıdır. Talmud'da "Yahudi kimdir" diye sorulur. Bu sorunun muhatabı, Yahudi dinine inanan bir anneye sahip olmalı ya da Talmud ve Talmud sonrası haham yasalarına, yetkin hahamların kontrolünde uymayı kabul etmelidir. Yahudiliğin ırk ve ulus olduğunu iddia eden bugünkü Siyonist İsrail devleti de Yahudilik tanımını bu çerçeveye dayandırır.* 


Tevrat/Tora, Yahudiliğin Tanah denilen yazılı din edebiyatı içinde temel din kitabıdır. 
İsrailoğullarına elçiler vasıtasıyla doğrudan yaratıcı tarafından verildiği kabul edilen Tevrat'a, Yazılı Tora; Tevrat'ın açıklamalarına ve Yahudi yasalarına ise Sözlü Tora denmektedir.” 
Yahudiler açısından Sözlü Tora'nın, dini yorumlamalardaki değeri daha önceliklidir. 
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Yahudiler için bu boyutuyla Tevrat, peygamberlerin getirdiği mesajla, ruhbanların mesajlarının bir karışımı gibidir. 


Mezopotamya'ya ve Babil'e sürülen İsrailoğulları zaten iç ihtilaflar ve sapmalar nedeniyle zayıflayan dini kültürleri yanında, aşiret özelliklerini de kaybetmişlerdi. Ancak özellikle Babil sürgününde tek ilah anlayışından yana olan ve peygamberler geleneğine bağlı bir avuç din adamı, dini kaynaklara bağlanma ve dini olanı önceleme konusunda gösterdikleri çabalarla Yahudilik anlayışını bir kimlik ve yaşam tarzı olarak canlandırdılar. Tevrat kökenli inanç birlikteliğinin Yahudilik olarak yeniden canlandırılması diasporada dini veya kavmi veyahut ticari nedenlerle bulunan İbrani kökenliler arasında ciddi bir koloni dayanışması yarattı. Zaten diaspora döneminde İsrailoğullarının kültürü, dil saflığı, ırk saflığı ve din saflığı konularında oldukça bulanmış ve bozulmuştu. Özellikle M.S. ilk yüzyıllarda Yahudi din telakkisi bir ırk olarak değil, bir inanç olarak farklı kavimlerin içinde de yaygınlaşmıştı. Yunan, Arap, Falaşa, Hazer, Kürt Yahudileri vb. bu Yahudileşme akımının yeni temsilcileri oldular. Diaspora dönemi Yahudilerini bir arada tutan ortak ırkları değil, dini bağlılıklarıydı. Ve bu bağlılığı Yahudiliği seçen farklı kavimlerle birlikte yaşadılar. 


Kur'an'da Yahudilikle ilgili ayetler, genellikle Tevrat bağlılarının zaafları, yanlışlıkları ve şirkleri üzerinde durur. Tevrat'la gereğince amel etmeyenlerle ilgili "kitap yüklü eşekler" (Cum'a 52/5) benzetmesi yapılır ve onun ayetlerini yalan sayan kavmin de ne kadar kötü durumda olduğu belirtilir. Rabbaniyyun ve Ahbar Tevrat'ı korumakla görevlendirilmişlerdi; ama münafıklar ve Yahudiler Kitab'ın kelimelerini yerlerine konulduktan sonra saptırmışlardı (Maide 5/44-44). Bir çok ayette gerek bilginleri gerek kitleleri itibariyle Yahudiler sapkın zihniyetleri ve tavırları dolayısıyla eleştirilmekle beraber, gene de Bakara Suresi'nde Allah'a, Ahiret Günü'ne iman ettikleri ve Salih amel işledikleri takdirde kurtulanlardan olacakları ifade edilmektedir (Bakara 2/62). 


Bakara 62. ayette bizzat Yahudi, Hıristiyan ve Sabii olmanın olumluluk veya olumsuzluk olmadığı gerçeği açığa çıkmakta; ancak bunlardan olup da kurtuluşa erme şartlarının neler olduğu hatırlatılmaktadır. "Yahudileşme"yi olumsuz anlamda ele aldığımızda bu durum, şirk içinde olup da Müslüman olduğunu iddia edenlerin sapkınlığını hatırlatmaktadır. Bu örnekten kalkarak tek ilah anlayışından ve ahiret inancından sapmış, salih amellerden uzaklaşmış bir Yahudilik eleştirisinin, kavim ve ırk temelli bir eleştiri değil, din/tevhid eksenli bir eleştiri olduğu açıktır. Hıristiyanlık ile Yahudilik arasındaki tartışmada ırk temelli değil din eksenlidir.!9 


Yahudilik ve Irk 


M.S. 429'a kadar Yahudilere, şer'i ceza tatbiki ve vergilerini toplama konusunda Roma İmparatorluğu'ndan icazetli bir Patrik vaziyet ediyordu. Ayrıca hem Roma İmparatorluğu'nda hem Irak'ta Yahudilerin dini yargı organında başkanlık yapmak, Filistin'deki mahkeme üyelerini seçmek ve din görevlilerini atamak için diasporada bir Başkan/Nassi mevcuttu. 
Diaspora Yahudiliğinin başı olma makamı olan Nassi'lik M.S. 1100 yılına kadar yaşadı. 
Nassi'ler Hz. Davud soyundan geldiklerini iddia ediyorlardı.'! Diaspora Yahudiliğinin Hz. 
Davut'un hüküm sürdüğü topraklara, Kudüs'teki Hz. Süleyman Mabedi'ne ve sunak taşına ilgi duymaları tabii idi. Ama bu ilgi, kendilerini, bir ırkın sürekliliği anlayışı içinde Hz. Davut'un soyuna bağlamak ihtiyacını duyan Yahudi din adamlarının abartarak "dünyanın bütün ırkları terk bir ırka bağlanacak" (Tekvin XII,3) mealindeki cümleyi Tevrat'a ekleyip eklemedikleri sorusunu da gündeme getirmektedir. 


Talmut'u önceleyen din adamları, Tevrat'ın diğer dillere çevrilmesine karşıydılar. Garaudy'nin tesbitiyle hahamlar, Din'in Talmutçu yorumlarını tekellerinde bulundurarak halkın Tevrat'ı doğrudan anlamasını istemiyorlardı ve sonuçta Tevrat çevirilerinin okumalarını da yasaklamaya çalıştılar.'? Şekilci bir yorumlamayla Tevrat'ın inisiyatifini bu denli ele alan ve 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Hz. Davut soyundan geldiklerini iddia eden ruhanilerin, Tevrat ve Talmud yazımını Milattan Sonra kendi hafızaları ve birikimlerine dayanarak yazmaları/yazdırmaları esnasında bu iddialarını da dini kaynaklarına metinleştirerek geçirip geçirmediklerine dair elimizde niyetlerini ölçebileceğimiz bir alet bulunmamaktadır. Ama bu tarz hususlarda Kur'an'daki uyarılar çok dikkat çekicidir. 


İsrailoğullarının, az bir kısmı dışında tevhidi inanış ve uygulama konusunda İbrahimi çizgiden yüz çevirdiklerini, Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ettiklerini, kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir paha için bunların Allah katından olduğunu söylediklerini (Bakara 2/83; 85; 79); kendilerine kitap verilenlerin, az bir paha karşılığında onu arkalarına attıklarını, dillerini Kitab'a doğru eğip bükerek dediklerinin kitaptan olduğunun sanılmasını istediklerini (Al-i İmran 3/187) vd. hatırlayabiliriz. Zira "onlar azı dışında, iman etmezler"di (Nisa 4/155). 


Kendilerini Davut soyuna dayandırmaya çalışan din adamları, erken dönem ırkçı çabalara da zemin hazırladı. M.Ö. 539'da Yahudilerin diasporadan Filistin'e geri dönmelerine izin verildiğinde İran sarayında mevki kazanmış bazı üst Yahudi rahipler, "karışık kan taşıyan bütün insanlar"ı İsrailden ayrılmaya çağırıyorlardı!?. Talmud'da "kardeşler" ve "gentile" ayrımı, gentileyi/ötekini kurtarmaya değil bizzat lanetlemeye ve kurtarmamaya yönelikti! 


Yahudilerin ırk olarak Hz. İbrahim çizgisini devam ettirme iddialarına Kur'an vahyi ile önemli eleştiri ve uyarılar gelmiş idi. Hz. İbrahim de Yakub da Allah'ın bildirdiği dini, oğullarına vasiyet etmişti (Bakara 2/132). Esbat'a (Yakub'un torunlarına), Musa'ya, İsa'ya ve tüm rasullere indirilenlere iman edenler, rasullerden birini diğerinden ayırt etmemeliydiler (Bakara 2/136). Yahudilerin, rasul olan İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve oğullarının Yahudi olduklarıyla ilgili iddialarını biliyoruz (Bakara 2/140). Rabbimiz İbrahim'e "ben seni insanlara imam yapacağım" dediğinde, o, "zürriyetimden de" demişti. Rabbimizin cevabı ise açık ve öğretici idi: "Ahdim zalimlere erişmez" (Bakara 2/124). 


ya me 


Rabbimiz, İsrailoğullarına "nimet ve hikmet verildi"ğini ve "alemlere üstün kılındıkları"nı belirtmektedir (Bakara 2/47; Araf 7/140; Casiye 45/16). Yahudilerden çoğu bu hali yapısal bir üstünlük olarak algıladılar. Oysa bu nimetler "kavm'"ın o zaman ki konumu dolayısıyla bağışlanmışlardı. Kavm, gidişatını değiştirince Yüce Allah'da vermiş olduğu nimetleri geri aldı (Enfal 8/53). Ki bu gerçek, Yahudilerin pek gündemlerine gelmese de Tevrat'ta da vurgulanmaktadır ”."Onlar bir ümmetti, gelip geçti" hitabını da gözettiğimizde, övülmüş olan İsrailoğullarının, tevhidi çizgiyi devam ettirenler olduğunu, vahyi olanı bulandıran veya ayetlerin üzerini örtenlerin ise zalim olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 


İsrailoğullarından övülenlerin hayırlı işleriyle ilgili övüldüklerini, bu övgünün tüm kavmi kapsamadığını ve kavimle ilgili sürekliliği olan bir garanti olmadığını, Kur'an'da övülen Muhacir ve Ensar örneklerinden kalkarak söyleyebiliriz. Kur'an'da övülen sahabeler, övgüye layık işleri dolayısı ile övülmüşlerdi. Yoksa bu övgünün sür-git bir hayat ve akibet garantisi olmadığının, vahiyle övülen Muhacirlerden vahiy katibi Abdullah bin Sa'd'ın, imanından vazgeçip mürdet olması olayıyla ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Kaldı ki, Kur'an'da ki bildirimler ve Tevrat'taki aktarımlar sayesinde İsrailoğulları çoğunluğunun, sürekli olarak rasullerine itaat etmediklerini ve bazılarını da öldürdüklerini biliyoruz. 


Bu bağlamda İsrailoğullarından olmak, her kavim gibi ilahi imtihan öznesi olmaktan öte bir değere sahip değildir. Yahudilik ise İsrailoğulları kavmi ile bir irtibatı ifade etse bile, misyon olarak İbrani vahyi geleneğe bağlılığı ifade etmektedir. Ama bir inanç beraberliğini ifade eden Yahudiliğin, İbrahimi/Tevhidi geleneği mi muharref geleneği mi temsil ettiği tartışma konusudur. Yahudilik vahyi ilkelerden ziyade, tarih içinde üretilmiş dini değerleri ifade eder hale gelmiştir. Özde, Yahudiliğe bağlılıkla içeriğinden kopuk bir "Müslümanlık" telakkisi arasında fazla bir fark yoktur. Önemli olan vahye yakini bir iman beslemek ve salih ameller sergilemektir. Yahudilerin vahyi öncelemeleri haline işaret eden "siz bugün halk oldunuz" 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tümcesi asırlarca önce Tevrat'ta yer almıştı. Ama vahiy temelli bir inanç birliğini ifade eden bu gibi tümceleri fıkhedemeyen ve çoğu da sapkınlık içinde bulunan Yahudiler, bu tümceleri sanki o haldeymişler gibi kendileri ve tüm gelecek kuşakları için kullandılar!6. 


Tevrat'taki tümcede geçen "halk" kavramı çoğu Ortadoks Yahudi için dini topluluğu, M.S. 12. 
yüzyıldan sonra güç kazanan Yahudi mistikleri (Hassidistler ve Kabbalacılar) için dinsel soyu ve 19. yüzyıldan itibaren Siyonistler için de "ulus"u ifade ediyordu. Ancak en yetkili bazı hahamlar, İbrani dilinde "halk" kavramını ifade eden "am" sözcüğünün yalnızca teolojik anlamda İsrail'e atıfta bulunduğunu ve dolayısıyla İsrailliler (Yahudiler) için kullanıldığında bunun ancak dinsel bir anlam ifade ettiğini açıklamışlardı". 


Tevrat'ta Yahudiliğin anaerkil bir din olduğu ve Yahudi bir anneden doğulduğunda Yahudi olunacağı belirtilse de, yine aynı belirtiler farklı durumları da ortaya koyuyordu. Örneğin Hz. 
Musa, Midyalı bir kadınla evliydi. Yahudi dualarında kutsanan Sarah, Rebeka, Raşel ve Leah adlı bayanların hiçbiri Yahudi olarak doğmamıştı'8, Hz. Süleyman'ın annesi Hititliydi ve kendi hanımları da İsrailoğullarından değildi. 


Batı Avrupa'da 19. yüzyıldan itibaren aydınlanma akımı ve kapitalist toplumsal dönüşüm süreciyle birlikte uzun dönem getto/kast yaşantısı içinde olan Yahudilere eşit hukuki haklar verilmişti. Yahudiler arası dini bağlılık, sınıfsal farklılıklar içinde de olsa ekonomik dayanışmayı getiriyordu. Yahudi ulusçuluğunu savunan Siyonizm ise, gittikçe genişleyen bir inisiyatifle yıkılan kast sisteminin yerini aldı. Bu çerçeveden bakıldığında anti-semitizm, Rus pogromları ve Nazi holokostu Siyonizmin nedeni değil, olsa olsa bahanelerinden birisiydi. 
Yahudi ulusalcılığının diğer biçimleri gibi Siyonizm de, Yahudi orta ve küçük-burjuvazisinin, Yahudi kastının çözülmesiyle yitirilen rolünün ve yerinin tekrar doldurulması için gündeme geliyordu!?. 


"Am" olan, dini Yahudi halkını, ulusalcılar ve Siyonistler, 19. yüzyıldan itibaren bir ulus toplum haline getirmeye çalıştılar. Moderniteye göre bir kavme ve bir toprağa dayanmayan bir ulus üretmek mümkün değildi”. Bunun için Arjantin'de, Uganda'da ve son olarak da Filistin'de toprak arandı. Ve karar kılınan Filistin toprağı hakkında Nuh Tufanı öncesine kadar uzanan tarih üretimine geçildi. Ama bu üretimin tarih tahminleri gerçek değil, şematik idi”. 
Daha önemlisi diasporada yayılmış, Hz. Musa ve Süleyman soyunda olduğu gibi farklı kavimlerle evlenmiş, İbrani dilini yitirmiş ve din telakkisi bozulmuş ya da bitmiş; ama ortak tarihi kültür ve medeniyet bağı ile getto kümeleri oluşturmuş ve bazı kavimleri de Yahudileştirmiş olan bu tarihi sosyal olguyu ırk temelinde de tanımlamak isteyen Yahudi ulusalcıları, saçma sapan bir çok aracı kullandılar. Bunlardan bir tanesi da kafa tası ölçümcülüğüdür. 

1904'te Hint-Avrupa araştırmalarında uzmanlaşmış olan Siyonist araştırmacı Jacobsohn, "Yahudi ırkı tipi"nin varlığını kanıtlamak için, kafatası ölçüleri, saç ve göz rengi vb. 
konularda bazı bilgiler ortaya koymaya başlamıştı”; ama ünlü antropolog Comas da, bir antrapolojik gerçek olarak, Yahudilerin ırk açısından heterojen olduklarını ve bir Yahudi ırkından söz etmeğe neden olmadığını ortaya koyuyordu. Örneğin 1921-25 yılları arasında Almanya'da Yahudilerin yüzde 58'i bir Yahudi ile yüzde 52'si ise Yahudi olmayan biriyle evlenmişti”. Antrapolog Luschan'ın tespitlerine göre de Yahudilerde uzun ve kısa bütün kafatası biçimleri mevcuttu. Yahudilerde Ön Asya ırkı, Dinar ırkının kardeş ırkı, Akdenizlilere çok yakın olan oryantal ırk ve nihayet Kuzey ırkı karışıklığı vardı”, 


"Kutsal kavim" söylemi, muharref Yahudi dini geleneğinde de, Siyonistlerin kurgusal ulusçuluk edebiyatında da kullanılmıştır. Yahudiliğin "kutsal kavim" mantığı karşısında, bazı Müslümanlar da, "sözlerini bozdukları için onları lanetledik" (Maide 5/13) ayetinden kalkarak "lanetli kavim" ifadesini ürettiler. Bu ifade, Yahudilerin ırkçılık anlayışını tersinden kurmaktı. 
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Ve İslam'da ne lanetli kavim vardı ne de kutsal kavim. Oysa ayet, "lanetli kavim" olarak değil "lanetli mantık" olarak algılanmalıydı”. 


Siyonist Ulusçuluk Kurgusu ve Yahudi Dindarların Tepkisi 


Yahudiler arasında kurtarıcı Mesih fikri diaspora döneminde güçlendi. Mesih inancı güçlenen Yahudilerde, Roma despotizmine karşı isyan eğilimi görülmemişti. Eretz Yisrael/Filistin'in konumu diasporaya göre öncelikliydi ama kurtuluşu Mesih'in gelişiyle irtibatlıydı. Talmud'a göre Mesih gelmeden önce Filistin'e toplu halde göç edilmemeliydi ve Yahudiler, Yahudi olmayan kişilere karşı isyan etmemeliydi. Ama Mesih'e, gereğinden önce gelmemesi konusunda da fazla dua edilmemeliydi”©. 


Özellikle Avrupa'da feodal yapıların yıpranması ve kapitalist bölüşüm süreçlerinin güçlenmesiyle yaşanan Yahudi katliamları sırasında Mesih beklentisi doruğa çıkmıştı. 
Diasporada yaşanan uzun asırlara rağmen beklenen Mesih'in gelmemesi, Yahudi kutsallarına ve hahamlarına karşı tereddütler uyandırmaya başlamıştı. Böyle bir süreçte Aydınlanma hareketiyle verilen hukuki haklar ve eşit vatandaşlık statüsü Yahudi getto yaşantısının zedelenmesine, dinin rolünün zayıflamasına, ortak kültürün büyük ölçüde kaybolmasına yol açmıştı. 


Aydınlanma Çağı ya da Sanayi Devrimi denilen ve ulusçu yapılanmaların tarih sahnesine çıktığı bu dönemi, dini değerlerinden uzaklaşan Yahudiler, modernitenin hakim kültürü içinde değerlendirdiler. Bu süreçte Yahudiler arasında üç eğilim belirginleşmişti: 


Bir kısım laik Yahudi, dini kimliklerini bir alt kimlik halinde sürdürüp, içinde yaşadıkları toplumun ulusal kimliği ile bütünleşerek liberalizmin gelişiminde öncü rolü paylaşmaya yöneldi. 


Bir kısım laik Yahudi, Yahudiliği yeni bir ulus olarak örgütlemeyi idealleştirdi. Yahudiliği bir ırka ve tarihi vatana dayandırmaya çalışan ve ulusal bir Yahudi/Siyonist devlet kurmayı amaçlayan bu akım, tarih kayıtlarına Siyonizm olarak yazıldı. 


Bir kısım dindar Yahudi ise, modem kimlik arayışlarını reddetti. Mesih gelmeden Filistin'e dönme projesini, hele hele Filistin'de bir siyon devleti kurma idealini sapkınlık olarak değerlendirerek Yahudiliğin Ortadoks yorumunu yeniden canlandırmaya çalıştı. 


Yahudilerin diğer kesimleri ise, bu üç eğilimden ve tarzdan farklı biçimlerde etkilendiler. Bu üç eğilimden de izler taşıyan bir dördüncü Yahudi öbeğinden bahsedilebilirdi. Bu eğilimlerden etkilenmelere en açık bir örnek, Rusya Devrimi'nin öncü örgütü olan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi içinde Yahudi işçiler kümesini ifade eden BUND'tur. Antisemitizm eleştirisini ısrarla gündemleştirmesi ve giderek "Yahudi ulus" iddiasını savunması ile Siyonizmin etkisi altında kalan BUND'u V.I. Lenin, yazdığı makalelerle keskin bir şekilde uyarmıştır”. 


1948'e gelindiğinde Yahudi ulus devleti idealinde başarıya ulaşan Siyonistler, diğer iki eğilimden bir çok unsuru yanlarına çekmeyi veya bu unsurlarla hedefleri doğrultusunda bazı uzlaşmalar sağlamayı başarabildiler. 


İlk Dünya Siyonist Kongresi'nin 1897'de İsviçre Basel'de toplanmasına öncülük eden Theodor Herzl'in fikir babalarından Moses Hess (1812-75) "Roma ve Kudüs" adlı kitabında müşterek ırk söylemini reddeden Alman Yahudilerini eleştirmiş ve "Yahudi ırkı insanlığın ilk ırklarından biridir ve iklimle ilgili koşulların etkisine karşın, bütünlüğünü korumuştur" iddiasında bulunmuştur. Herzl ise "Yahudi Devleti" kitabında Yahudi sorununun, bir ulusal sorun olduğunu belirtmiş ve uygar ulusların bir araya gelerek konuyu bir sonuca varmak üzere tartışmalarını istemiştir. Başka bir Siyonist teoriysen olan Max Nordau ise, Yahudilerin ulus olmadığına inanan birisinin gerçekten Siyonist olamayacağını ve Yahudileri de yalnızca 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ülkelerine dönüşün kurtarabileceğini belirtmiştir. Bir Rus Siyonisti olan Jacop Latzkin yaklaşımları ise çok sekülerdir. Ona göre Bir Yahudi, Yahudiliğin ruhani öğretilerini dışladığı için Yahudilik dışına çıkmaz ve Yahudi ulusunun bir parçası olabilmesi için de Yahudi dinine ve Yahudi ruhani görüşüne inanması gerekmez.” 


Durumont'un (1886) antisemitizmin Yahudi ırk aleyhtarlığı olduğunu işlediği ve satış rekorları kıran kitabına cevap olarak yayınlanan Bernard Lazare'ın (1894) kitabında ise, IV. 
yüzyıl başından XIX. yüzyıl ortalarına kadar süren ve genellikle Hıristiyan kökene bağlı olan Yahudi aleyhtarlığı ile "Yahudi ırk aleyhtarlığı" birbirinden ayırılmıştır. 


Birçok Ortodoks Yahudi, bazı Hassidik (mistik olmayan) mezhepler, ABD'deki ve İngiltere'deki Reformist Yahudiler, Siyonist hareketin laik ulusçuluğuna ve siyasi hedeflerine karşı çıktılar. 1885'da yapılan Amerikan Hahamları Merkezi Konferansı'nda Yahudilerin dinsel bir toplum oluşturdukları ve artık bir ulus olmadıkları ilkesi kabul edildi. 1897'de yapılan Birinci Siyonist Kongre'den sonra da toplanan Merkezi Konferans'ta Siyonist tasarı "hasta zihinlerin geçici bir sarhoşluğu" olarak değerlendirildi. Yahudiliğin, tanrısının bir kabile tanrısı olmadığı gibi, ulusal bir din de olmadığı, gerçeklerin ve ahlakın evrensel bir sistemi olduğu vurgulandı”. 


Birinci Siyonist Kongre yapılırken Yahudiler tarafından Siyonist söyleme tepki büyüktü. Bu tepkiden çekinildiği için Basel Kongresi Sonuç Bildirgesi'nde hedeflenen Yahudi Devleti ifadesi yerine "Heimstate" (Malikane) yazılmış; ve kongrenin Münih şehrinde yapılması planlanırken Alman Hahamlar Yürütme Kurulu ve yerel Yahudi toplumu görevlilerinin örgütleyeceği anti-Siyonist tepkilerinden çekinildiği için kongre İsviçre'nin Basel şehrine kaydırılmıştı”!. 


1897'de ilki yapılan Siyonist Kongre'nin kararları doğrultusunda ilan edilen "Yahudi Ulusu" ve "Yahudi Devleti" tasarımına dünya Yahudilerinin büyük bir çoğunluğu olumlu yaklaşmamıştı. Yahudi ruhani liderler, Siyonizm'in etnik, ulusçu ve toprak öncelikli isteklerinin seküler olduğunu, Yahudi dininin ahlaksal kural ve inançlarıyla uyuşmadığını güçlü bir şekilde vurgulamışlardı. Kudüs/Yeruşalayim'den ve Filistin/Eretz İsrail'den önce, Siyon/Kudüs'teki Mabed Tepesi'ne ulaşmak idealinin özü dini idi. Ruhani liderler, bunun gerçekleştirilmesinin toprağa dayalı bir etnik temelde ve normalleştirmeyi amaçlayan bir ulusçulukla değil, Tanrı'nın buyruklarına uymakla mümkün olacağına işaret etmişlerdi. 
1912'de Almanya-Polonya sınırında Siyonizmle savaşmak amacıyla sadık Yahudi kitlesinin ve hahamların büyük bir kısmının katıldığı Agudath İsrail/İsrail Birliği adlı bir örgüt kuruldu. 
Bir dünya Yahudi örgütü haline gelen Agudath İsrail, Viyana ve Marienbad'da Siyonizm karşıtı kongreler düzenledi. Nazi döneminden sonra ve İsrail Devleti'nin kuruluşu ile güç kaybına uğrayan örgüt, Siyonizm eleştirisini yaşatsa bile İsrail statüsünü kabul etti. Siyonizme karşı savaşı uzlaşmasız olarak sürdürmek isteyen Yahudiler, Agudath İsrail'i terk ederek Kudüslü Haham Arman Blau liderliğinde Neturei Karta/Kentin Koruyucuları örgütünü kurdular. Filistin'de Yahudilerle Arapların uyum içinde yaşamalarını isteyen örgüt, bazı yerlerde "Kudüs'ün Dostları" diye bilinen dünya çapında bir akım oluşturmaya çalıştı. İsrail'de bulunan ve Siyonist devletin yasallığını kabul etmeyen Neturi Karta'nı lideri Blau, Siyonist rejim tarafından hapse atıldı. Haham Blau, Mesih'in gelişinden önce bir Yahudi devleti kurulmasını rezalet ve ahlaksızlık olarak niteledi”. 


İsrail projesi öncelikle İngiliz ve Amerikan emperyalizmi tarafından koloni yerleşim tasarısı olarak ele alınmıştır. Bu tasarımın taşıyıcıları 19. yüzyılda Avrupa'da yıkılmaya başlayan Yahudi kast sistemi yerine Siyonizm projesini ikame etmeye çalışan laik Yahudilerin bir kısmı olmuştur. Kilisenin Yahudi nefreti, Rus pogromları ve Nazi holokostu ile yaşanan Yahudi katliamları da Siyonist projenin potansiyel imkanlarını çoğaltmıştır. Bazı pragmatik ve agnostik hahamlar ise Siyonist projenin oluşumunda inisiyatifleri olmasa bile, Yahudi 


91 


ulusal kişiliğinin, etnik nitelikten değil, dinden doğduğu inancını yaygınlaştırarak kurulma sürecindeki İsrail iktidarında köşe tutmaya çalışmışlardır. 


İsrail'in ilk devlet başkanı, Theodor Herzl'in yakın arkadaşı, ateist ve Yahudi dininin emirlerine burun kıvıran Ben Gurion idi. Ben Gurion 1956 Süveyş Savaşı için Meclis/Knesset'te yaptığı konuşmada, savaşa Kutsal Kitab'ın çizdiği sınırlar içinde "Davud ve Süleyman'ın krallıklarını yeniden kurmak" amacıyla girdiklerini ilan edince, Knesset üyelerinin hemen hemen tamamı ayağa kalkarak İsrail ulusal marşını okumaya başlamışlardı”. 


Siyonizmin ilk kurucuları genellikle laik ve ateisttiler. Ama Yahudi kitleler henüz dini cemaat/ümmet olmaktan kopup, ulus kurgusunu bir üst kimlik olarak kabul etme durumuna gelmemişlerdi. Ancak Siyonizm kendini Yahudi ulusalcılığı olarak örgütlerken, Yahudiliğin çoğunluğunu oluşturan dindar kitlelere de ihtiyacı vardı. Ayrıca ateistte olunsa, ulus olmanın modem şartı olarak dil ve vatan ortak paydası gerekliydi. Siyonistlerin yeniden ürettikleri İbranicenin oluşturulmasında başvurdukları en temel kaynak, ölü bir dil haline gelmiş olmakla birlikte Ahdi Atik'in M.Ö.'ki ilk yazılı nüshalarında kullanılan İbraniceydi?*. Filistin/Eretz Yisrael'in, Yahudilerin tarihi vatanı olarak sunulma çabası da bir çok ırksal efsanevi aktarım yanında Yahudi dini edebiyatıyla irtibatlanmak zorundaydı. 


Siyonizm, Yahudiliği bir din olarak değil bir ulus, bazı kere de ırk olarak algılamaya çalışsa da, pragmatik ve zorunlu nedenlerle Yahudi diniyle ve dindar Yahudi kitleleriyle uzlaşmak zorundaydı. İkinci Dünya Savaşı ve öncesi konjonktürel şartların da yardımıyla bir çok dini cemaat, İsrail projesi içine çekilebildi. Böylece birbirinden nefret eden "Siyonizm" ile "Yahudi Ortadoksluğu", Antik Yahudiliğin iki varisi olarak İsrail'de buluşabildi. 


İsrail diğer bir diasporadır bahanesiyle Filistin'e göç eden, İsrail ulusal marşına ve bayrağına yabancılığını ihsas ettiren; ama yüzde 12-13'lük bir oy oranıyla da Knesset'te temsil edilen Haradim Yahudileri, 1850'lilerin Avrupa'sından kalma siyah elbise, şapka ve örgüsüz takkeleriyle İsrail'deki en Ortadoks dindarlığı temsil etmektedirler. Yahudi Ortadoksluğunu en üst düzeyde temsil eden ve 1904 yılında Filistin'e Hayfa Baş-hahamı olarak gelen Abraham Isaac Kook, "Yahudi ulusçuluğunun ne denli laik olursa olsun, dinden soyutlanamayacağının kesin" olduğunu belirterek”, İsrail'de "halk" ile "ulus"un din yoluyla kenetlenebileceğini vurgulamaktaydı. Bu tarz yaklaşımlara bakıldığında diyebiliriz ki, Samiri gibi Siyonizmin de "kutsal buzak" konumuna getirdiği yeni ulus devlet, "saray ulemaları"'nı üretmeye başlamıştı. 


Karşı Olduğumuz Öncelik 


Müslümanların, Siyonizme karşı çıkışlarıyla Yahudilik eleştirileri aynı düzeyde olmamalıdır. 
Siyonizme karşı çıkarken ırkçılığa ve emperyalist bir projeye karşı çıktığımızın; Yahudiliği eleştirirken ise bozulmuş bir dini geleneği ıslah etmeye çalıştığımızın bilincinde olunmalıdır. 


Kur'an'daki tüm eleştirilere rağmen Yahudilik, Kur'an'da Ehl-i Kitap bağlamında ele alınmaktadır. Mümtehine Süresi'ndeki uyarı gereği (Mümtehine 60/8) Müslümanlarla din konusunda savaşmayan ve onları yurtlarından çıkartmayanlara karşı iyi ve adaletle davranmamız gerektiği mükellefiyeti unutulmamalıdır. Bu açıdan Yahudilere yardımımız, onları Siyonizmin tasallutundan kurtarmaya çalışmamız ve ayrıca ortak olan kelimeye davet etmemizle mümkün olabilir. 


Yahudilik düşmanlığı Siyonizmin yararlandığı bir tuzaktır. Bizim karşı çıktığımız öncelik, dini ifade eden Yahudilik değil; ırkçı Siyonizm ve ulus anlamında kurgulanmış Yahudilik olmalıdır. Nasıl ki İslam dinini, "Türk İslamı", "Arap İslamı", "Fars İslamı" gibi etnik temele göre belirlemeye çalışan ulusalcı ve tarihselci hezeyanlar, İslam'ı kendi orijinal özelliğinden uzaklaştıramazlarsa; türedi Siyonist ulusalcılar da Yahudiliği ırk/ulus olarak yeniden tanımlamaya çalışarak, onu din olduğu gerçeğinden uzaklaştıramazlar. 
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Yahudilikle ilgili Siyonist ulusalcıların ve emperyalizmin oluşturduğu kavram ve anlam kargaşasına düşmemeli, Kur'ani değerlendirme perspektifine ve birikimine uzak kalmamalıyız. Filistin'i işgal eden ve kolonileştiren irade, siyonizmin arkasındaki küresel kapitalizmin çıkarlarıdır. Lanetlediğimiz Yahudi dini değil, Yahudilik dinini de istismar eden ırkçı-ulusçu Siyonist politikalardır. 
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SATANİZM SATANİZME KARŞI 
Murat Ural-Haksöz Dergisi Sayı: 103/104 - Ekim/Kasım 1999 


Geçtiğimiz ay yeni bir 'izm' ülke gündeminin başlıca konusu oldu. Bir genç kızı şeytana kurban ettikleri ve boş vakitlerinde bir araya gelip kedi kanı içtikleri ortaya çıkan üç genç, şeytana tapanlar gurubu anlamına gelen Satanizmi ülkenin gündemine oturtuverdi. Satanistler toplumun yüzleşmek zorunda kaldığı istenmeyen çocuklar olarak bir hayli rahatsızlık uyandırdı. Bir kesim, anne babaların ilgisizliklerini suçlarken bir kesim durumu manevi boşluğun doğurduğu bir sonuç olarak bir diğer kesim ise batı ülkelerine git gide artış gösteren mistik tarikatlara yönelişin tezahürü olarak değerlendirdi. 


Kanaatimizce bu sebeblerin hiçbirisinin tam olarak açıklayamayacağı Satanizm hadisesi, modern dünyadaki egemen seküler-laik sistemin gerçek yönelimini deşifre eden ve belki de bu sistemi en iyi şekilde yorumlayan bir niteliğe sahip bulunmakta. İlahi olanın, dolayısıyla varoluşa dair anlamın hayatın içinden vakumlanarak yok edilmesi, Satanizm'i ya da benzeri akımları üreterek onları bu sistem içinde varılabilecek nihai noktaya yani kötülüğün zirvesine sürüklemekte. İnsana en büyük acıyı veren yani o anlamsız bir dünyada anlamsız bir hayatı yaşamak zorunda bırakan egemen sistemden intikamlarını onun ürettiği sahte iyilere ve güzelliklere karşı başkaldırarak alan Satanizm ve benzeri akımlar özellikle iğrenç ve kötü olarak değerlendirilen eylemlerde bulunmaktalar. Yaptıkları eylemler ne kadar iğrenç ve kötü olursa onların anlamsızlıktan aldıkları intikam duygusu da o kadar pekişmekte. Biraz farklı konumda olan Satanizm'i bir kenara bırakırsak konserlerinde sahnede civciv ezen heavy metal müzik guruplarını, batı ülkelerinde çok yaygın hale gelmiş olan porno endüstrisini çarpıcı örnekler olarak gösterebiliriz. 


Yerli Satanistleri ve benzeri akımları da bu çerçevede değerlendirmek mümkün. Seküler-laik sistemin etkileri arttıkça bu coğrafyada da benzeri tepkilerin artacağını beklemek anlamsız olmasa gerek. Asıl kendisi şeytani vasfa sahip olan egemen dünya sisteminin sahte iyiliklerinin ve güzelliklerinin ülkemizdeki destekçisi olan kesimlerin sözcüsü konumundaki medya, bundan dolayı olsa gerek Satanist'lere ve onların iğrençliklerine karşı kendisinden beklenmeyecek bir tepki gösterdi. Özellikle ruhunu şeytana satmış Faustvari kadrolarca yönetilen holding medyasının şeytana tapanlara karşı gösterdiği reaksiyon oldukça ilgi çekici mahiyette idi. Şeytana uymakta üstlerine olmayan medya organlarının şeytana tapanlara karşı başlattığı kurtarma operasyonu traji komik bir durum arzediyordu. Öte yandan satanistlere karşı harekete geçen sadece medya değildi, Allah'a ve peygamberine savaş açan, insanları Allah yolundan alı koymaya çalışan her türlü ahlaksızlığın yaygınlaşmasını sağlayan yani şeytana uyan insanlara, şeytanın hizbine karşı sessiz kalan Diyanet teşkilatı şeytana taptıkları ortaya çıkan üç genç için hemen harekete geçip camilerde hutbe okuttu. Polis teşkilatı da anti-Satanist operasyon içinde yer alarak bar ve diskolardaki normal!) gençler arasından şeytana tapanları saptama gayreti içine girdi. 


Bütün bu girişimler sahte iyilik ve güzellik bekçilerinin modern şeytan kovuculuğuna soyunduğunu çağrıştırmakta. Orta Çağ Hristiyan dünyasındaki şeytan kovucularına öykünen modem şeytan kovucuları Satanistlere karşı açtıkları savaşla sanki şeytanlardan ve kötülükten arınmış bir toplumun bayraktarlığını yapmaktalar. Ancak bu 'sahte iyilik ve güzellik savunucularının dayandığı egemen seküler-laik sistemin ürettiği şeytani oluşumlar etkilerini arttırarak varlıklarını devam ettirmekteler. Şeytana uyanlar şeytana tapanlara karşı açtıkları 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savaşla kedi kanı içilmesi gibi 'iğrenç' eylemin yaygınlaşmasını önlemeye çalışmakla birlikte içki, kumar gibi 'şeytan işi' faaliyetlerin artarak devamına destek olmakta. En az kedi kanı içmek kadar iğrenç olan birçok gayri ahlaki davranış Televole benzeri programlarda sahte iyilikler ve güzellikler hanesine eklenmekte. Gaspedilen haklarını arayan başörtülü öğrencilere ancak şeytanın aklına gelebilecek ithamlarda ve hakaretlerde bulunulmakta. Hatta İslami değerleri onurla savunan bu öğrenciler şeytanın dostları olmakla itham edilebilmekte. 


Şeytani bir işleyişe sahip olan egemen sistemin savunucularının tüm bu kirli eylemlerini devam ettirmektelerken şeytana tapanlara karşı bu kadar tepki göstermelerini Satanizm'in onların gerçek yüzlerinin somut ve deşifre edilmiş biçimi olmasının payı nedir, sorusu akla gelmekte. Seküler-laik sistemin savunucularının Satanistlere karşı açtığı savaşın sebebi asıl satanistlerin kimler olduğunun gizlenmeye çalışılmasından başka bir şey olmasa gerek. 


KÜFÜRBAZ MEDYA HESAP VERECEK 
Özgür-Der -Haksöz Dergisi Sayı: 103/104 - Ekim/Kasım 1999 


İslami kimliklerini, özgürlüklerini koruyarak okumak isteyen ve kazanılmış haklarını alınmadıkları üniversite kapılarının önünde direnerek geri almaya çalışan başörtülü öğrencilere dayatılan MGK ve YÖK kararlarından sonra; tekelci ve ahlaksız medya iğrenç bir savaş açmış durumdadır. 


4 Ekim 1999 Pazartesi günü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu önünde başlatılan 
başörtüsü yasağına karşı oturma eyleminde, başörtülü öğrenciler sürekli olarak polis tarafından psikolojik yıldırma ve korkutmaya maruz bırakılmıştır. Öğrenciler tek tek işaret edilerek "siz müslüman değilsiniz, siz teröristsiniz", "siz müslüman olamazsınız, siz bölücüsünüz, örgütsünüz" gibi sözlerle itham edilmeye çalışılmış, eyleme destek veren avukatlar tartaklanmış ve dövülmüş, bazı öğrenciler keyfi olarak gözaltına alınarak ağır 


hakaret ve tehditlere maruz bırakılmıştır. 


Tehditler karşısında yılmayan öğrenciler 7 Ekim Perşembe günü kararlılık ve taleplerini dövizlere dökmüşlerdir. Kendilerine karşı yapılan psikolojik baskılara karşı yükselttikleri dövizlerden birisi de "7.4 Yetmedi mi!" yazısıydı. Bu döviz deprem bölgelerinde halkla bütünleşen ve cansiperane çalışan başörtülü öğrencileri üniversitelerde yok sayarak ısrarlı bir bölücülük tavrı sergileyen yöneticilere bir uyarıdır. Bu dövizi bahane eden İslam ve halk düşmanı medya ve fosilleşmiş yazarları, iğrenç bir saldırı başlatmışlardır. Saptırılmış bir şekilde bu dövizi ön plana çıkartan malum medya, "Öğrenim Hakkımız Engelleniyor", "Bu Okulda Zulüm Var", "Direniş, Adalet, Özgürlük", "Başörtüsü Onurumuz Koruyacağız" ve benzeri dövizleri ise hiç gündeme getirmemiştir. 


Fransız işgal kuvvetlerinin ahlak ve insanlık dışı tavırlarını bile geride bırakan bu kişiliksiz ve küfürbaz medya ve mensupları, müslümanların gururu, şerefi ve iffetini temsil eden başörtüsü direnişçisi kardeşlerimize çok ağır hakaret ve sövgülerle saldırmaya başlamışlardır. Bu onursuz ve müfteri tipler "müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz" ifadesinin ne anlama geldiğini çok yakında bileceklerdir. 


ÖZGÜR-DER olarak "7.4 Yetmedi mi!" dövizini takdirle karşılıyor, bu dövizi bahane ederek iffetli kızlarımıza ve İslami değerlere saldıran ahlak yoksunu medyayı ve onursuz kalemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu ahlaksızlar hakkında, her onurlu ve iffetli kişiyi suç duyurusunda bulunmaya ve meşru talepleriyle protestolarını şekillendirip yükseltmeye davet ediyoruz. 
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YAHUDİ ULUSÇULUĞUNUN DİN İSTİSMARI VE KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜK 
SORUNU 


Hamza Türkmen -Haksöz Dergisi Sayı: 320 - Kasım 2017 


2000-2500 yıllık sürgün/diaspora hayatına mecbur bırakılan Yahudilerin, Avrupa'nın kapitalist yapılanma süreci içinde uluslaşmaya maruz kalmaları ile birlikte Yahudilik dini ve kültür algısı oldukça zedelenmiştir. Ayrıca Yahudi ulusalcıları için Filistin toprakları üzerinde kurulan devletin adı İsrail olmuştur. Bu isimlendirme, Yahudilerin de kabul ettiği ve öncü olarak gördüğü Allah'ın Elçisi Yakup/İsrail (Âl-i İmran, 3/93) Aleyhisselam'ın da istismarıdır. Yahudi ulusçuluğu modernitenin bir ürünüdür; icat edilmesi sürecinde dini olanı da dönüştürmeye çalışmıştır. 


Modem bir olgu olan "Yahudi ulusçuluğu" ile tarihi bir kategori olan "Yahudi dini” ve “cemaat değerleri” arasında paradigmal farklar vardır. Siyonizm ya da Yahudi ulusçuluğu, “yerlilik ve kültür” söylemi çerçevesinde dini olanı yeniden tanımlayıp kullanmaya çalışmıştır. Uluslaşma süreçlerinde üretilen veya üreyen diğer “milli dindarlık”lar konusunun Siyonizm ile üretilen “milli dindarlık” olgusuna mütekabiliyet dereceleri, özellikle Müslümanların tevhidi arınma süreçleri açısından üzerinde önemle durulması gereken bir mevzuudur. 


Diaspora hayatında ana gövdesi tüccar olan Dini Yahudi Topluluğunun/Ümmetinin, son bir, bir-buçuk asır içinde nasıl seküler ve ırkçı bir ulus yapısına dönüştüğünü ele aldığımızda önemli bir isim öne çıkmaktadır. Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal nasıl ki Oğuzların ve Osmanlı Müslümanlarının Türkleştirilmesindeki sembol isimler olarak öne çıktı iseler Theodor Herzl de Yahudi Cemaatinin/Ümmetinin uluslaştırılmasında öne çıkan en önemli sembol isim olmuştur. 


Theodor Herzl öncülüğünde Münih'te gerçekleştirilecek olan ilk Siyonist Kongre girişimi Alman Hahamlar Yürütme Kurulu ve Yahudi cemaati tarafından engellenmişti.! Daha sonra İsviçre'nin Basel şehrinde 1897'de I. Siyonist Kongresi gerçekleştirildi. Bu kongrede Yahudilik, dini olandan veya dini cemaat/ümmet bağlılığından uzaklaştırılıp yeni icat edilen seküler bir ulusal aidiyete, ırk tasarımlı bir halka ya da ulusa (nation) dönüştürülmek istendi. 


Tevrat metinleriyle, büyük hacimli Talmut rivayetleriyle ve üstat olan hahamların/ruhbanların sözleri ile muharref biçimde şekillenen Yahudilik dini, Yahudiliğin uluslaştırılması dizaynı içinde yeni bir yabancılaşmayı yaşadı. Ulusal Yahudilik, modemite-kapitalizm bağlamına ayak uyduracak bir kopuşu/emansipasyonu ifade ediyordu. II. Dünya Savaşı'na zorunlu kılan siyasi şartların ve Batı sermayesinin teşviki ile de güç kazandı. 


I. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 9 Kasım 1917'de Filistin ve Kudüs, daha önce İngilizler tarafından buralara yerleştirilen işbirlikçi Yahudilerin de yardımıyla işgal edilmişti. Sonraki muharebelerde de Osmanlı paşaları ve Mustafa Kemal komutasındaki birlikler İngiliz birliklerinin komutanı Genaral Allanby karşısında mağlup olmuşlardı. Allanby'nin yanında Louis Massingnon isimli meşhur İslamolog bilgin ve meşhur istihbaratçı Thomas Lawrence bulunuyordu. 


1916 Sykes-Picot gizli anlaşması sonrası İngiliz Dışişleri Bakanı'nın tasarladığı 1917 Balfour 
Deklarasyonu'na bağlı olarak Siyonist Yahudiler ve mağduriyet yaşayan Yahudiler peyderpey Filistin topraklarına yerleştirildi. Ve Haziran 1922 yılında Cemiyet-i Akvam kararıyla Filistin toprakları fiilen İngiltere'ye bırakıldı. 
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Siyonist lider Herzl, yeni Yahudi ulusu için uygun vatan toprağını Afrika'nın veya Güney Amerika'nın bir bölgesinde hayal ederken? Filistin, eski Yahudi tarihi ve mitolojisiyle birlikte tasarlanarak Siyonistlerin önüne altın tepsi üzerinde sunuldu. Filistin'de işgalci İsrail devlet tasarımı 1948 tarihinde hayata geçirildi. İsrail aynı zamanda Ortadoğu'da Müslümanların fiili ve fikri vesayetten kopma mücadelesine karşı bir karakol devlet olarak emperyal güçlerden onay almıştı ve silahlandırılıp çeteleştirilen Siyonist hareketin önü açılmıştı. BM'de İsrail'in onayı konusunda yapılan oylamada halkı Müslüman olan devletlerden onay veren ilk devlet de maalesef ki Türkiye olmuştu. 


O tarihten bu yana Siyonizm'in yani ulusalcı Yahudiliğin işgal sürecini ve Kudüs'ün seküler temelde Yahudileştirilmesi ifsadını hep takip edegeldik. Bugün seküler Siyonistler ve Siyonistleşen dindar Yahudiler, “yerleşimcilik” adına sürekli Filistin topraklarını mülkleştiriyorlar ve Süleyman Mabedine ve Allah'ın Elçisi Musa'ya verilen levhaları barındıran “Ahid Sandığı”na ulaşmak bahanesiyle içinde Kubbetu's-Sahra ve Kıble Camii'nin de bulunduğu 144 dönümlük alanı kapsadığı kabul edilen Mescid-i Aksa'nın? altını çökme tehlikesi oluşturacak şekilde kazıp delik deşik ediyorlar. 


Siyonist İsrail Devleti'nin bölgenin tarihi ve toplumsal dokusuna yaptığı tahribat ve yayılmacı tutumu dünya gündeminin önemli konularından birisi olarak tazeliğini halen korumaktadır. 
Ama Filistin topraklarında hakları gasp edilen Filistin Müslümanlarının direnişi de devam etmektedir. İsrail'in bu zulümleri BM Genel Kurulu'nda da müteaddit defalar eleştirilmiştir. 
Mesela 1975 yılında BM Genel Kurulu'nda dünya nüfusunun yüzde 93'ünü temsil eden delege çoğunluğu ile alınan 3379 sayılı yasası ile İsrail devletinin zulümleri ve ırkçılığı kınanmış; Siyonizm'in “ırkçılık ve ırk ayrımının bir çeşidi” olduğu ezici bir çoğunlukla kabul edilmiştir.* Ancak İsrail, BM'de kendi hakkında alınan 70'e yakın kararın hiçbirine uymamıştır.> Ve üstelik küresel istikbarın gücü ve baskısı sonucunda 3379 sayılı karar yine BM'de 1991 tarihinde iptal edilmiştir. 


Bizim için Filistin ve özellikle Kudüs, İbrahim Aleyhisselam'ın hanif yolunu takip eden vahiy temelli üç dinin müminlere bıraktığı mübarek mirasıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa dün de bugün de işgaller ve tahripler gördü. Kudüs, adalet, esenlik ve özgürlük yurdu olabilmek için Calutlara karşı yeniden tarih içindeki Talutlarını, Ömerlerini, Selahaddin Eyyubilerini beklemektedir. Yani İslam ümmetinin uyanışını, bilinçlenmesini ve dirilişini beklemektedir. 


Kudüs üç büyük vahiy dininin yaşayıp serpildiği tebliğ ve mücadele alanı, Müslimler için tarihi ve siyasi bir mekândır. Resulullah (s)'ın İsra mucizesindeki etrafı mübarek kılınmış son durağıdır. (İsra, 17/1) Mehmet Görmez'in Artuklu Üniversitesi'nin düzenlediği “Kudüs Sempozyumu”nun açış konuşmasında dediği gibi, miracı yani yeniden yükselişi gerçekleştirmek için, hikmetli yürüyüşümüzü Mescid-i Aksa'ya ulaştırmalı ve onu özgürleştirmeliyiz.9 Zaten Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın Kudüs'teki mirasını mamur/imar edecek olanlar da müminlerdir.(Tevbe, 9/17) 


4-5 bin yıl öncesinden bu yana sürekli Sami kavimlerin göçlerine zemin olan söz konusu topraklara tüccar kavramıyla eş anlamlı olan Kenanlılardan sonra M.Ö. XII. yüzyılda eski deniz kavmi olan Filistinliler yerleşmişlerdi.” Kudüs/Beytu1-Makdis veya diğer bir isimlendirmeyle İlya şehrinin M.Ö. 2000 yıllarında Kenanlıların bir kolu olan Yabusiler tarafından kurulduğu eski metinlerde zikredilmektedir.* Midyalı bir kadınla evli olan ve M.Ö. 
1200'lü yıllarda 40 yıl Tih Çölü'nde yaşayan Musa (a)'ın? kavminin devamı olan Musevilerin lideri Davud(a)'ın ise M.Ö. 900'lü yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Musa kavminin yanında Filistin ve Girit askerlerinin başına geçen ve kavmi ayrımcılık yapmayan Davud 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Aleyhisselam döneminde müşrik güçler yenilmiş ve Davud'un iktidarı kurulmuştur. 
Davud'un Hititli eşinden doğan!’ Süleyman (a), Süleyman adıyla maruf mescidi tamamlamıştır. Süleyman'dan sonra hâkimiyet Kuzey İsrail ve Güney Juda diye bölünmüştür. 
M.Ö. 720'de Asurlular İsrail'i işgal etmiştir. M.Ö. 587'de ise Juda, Babillilerin eline geçmiş, Süleyman Mescidi yıkılmış ve Yahudiler Babil?e sürülmüştür. 


Kudüs, M.Ö. 538'de de Perslerin eline geçti ve Yahudilerin geri dönüşüne izin verildi. Şehir ve bölge M.Ö. 332'de Büyük İskender tarafından işgal edildi ve daha sonra da Roma İmparatorluğunun hâkimiyeti başladı; Yahudiler bu dönemde eski mabetlerini ve şehir surlarını tamir ve inşa ettiler. Yahudiler M.Ö. 138'de Romalılara isyan edince, kanlı bir bastırma oldu, Mescid yıkılıp üzerine Jüpiter adına bir tapınak yapıldı. M.Ö. 66'daki ikinci ayaklanma bu sefer Bizans Kralı Titus tarafından bastırıldı ve Yahudiler ikinci kez uzak diyarlara sürgüne yollandı. M.Ö. 66 yılında başlayan ikinci diaspora dönemi Yahudileri dünya ticaretinin aktörü haline getirdi. 


Yahudiler, deniz ticaretinde uzman olan Filistinliler gibi Akdeniz'de, Asya, Afrika ve Avrupa arasında büyük bir ticaret ağı kurdular. Ve Yahudiler, bir ümmet/cemaat olarak antik çağdan beri varlıklarını sürdürebilen en önemli sosyal bir birlikteliği ifade ettiler. Aynı işi yapan Fenikeliler, Cenevizler ve Kartacalılar onlar kadar uzun ömürlü olamadılar.!? Çünkü Yahudiler M.Ö. II. yüzyıl ile M.S. I. yüzyıl arasında yazılan Tevrat tomarlarını, M.S. X. 
yüzyılda Aaran ben Aşer tarafından İbranice yazılan Tevrat”ı!? ve din adamlarını önemsemeleri nedeniyle varlıklarını ve irtibatlarını sürdürebilmişlerdir. Ayrıca tüm erkek çocukları için Allah'ın Elçisi İbrahim uygulaması olan sünnet/hitam geleneğini devam 
ettirmişlerdir. 14 


Ancak M.Ö. XIII. yüzyıla doğru Kenan ilinde yerleşikliklere dair İsrailoğulları veya İsrail halkından söz açmak imkânsızdır.'5 Lakin Yahudiler dağıldıkları coğrafi bölgelerde İbranice bilen din adamlarının dışında ortak dillerini kaybetmişlerse de dini Yahudi aidiyetlerini sürdürmüşlerdir. Daha çok ticaret ve finans alanında tekellerden oluşan kastlar oluştursalar da özellikle 1300-1650 yılları arasında Avrupa iç savaşları ve Otuz Yıl Savaşları sırasında çok acılar çekmişler, Avrupa içinde sürgünlere uğramışlar ve anti-semitist ambargolar yaşamışlardır. 


Materyalist felsefeci Engels?'e göre anti-semitizm, modern ulusal toplumlar karşısında, çökmekte olan Ortaçağ toplum tabakalarının tepkisi olarak okunmalıdır. !6 


Bu arada Yahudi mistisizmi (Kabbala), Yahudiliği kitabi bir din olmaktan uzaklaştırıp, ezoterik tanrı anlayışı ile tek tanrı anlayışını zedelemiş,'7 Yahudiliğin vahyi değerlerini iyice çürütmeye başlamıştır. 


XII. yüzyıldan itibaren Kuzey Fransa, Almanya ve Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudilerin bir kısmı gelişmekte olan modemiteye, laikliğe yönelen yeniliklere açık hale geldiler. Siyonizm'e kapı açtılar. Ki bunlara “Aşkenazi Yahudileri” dendi. Kullandıkları karma dilin adı “Yidiş” idi. Aşkenazilerin dindar kesimine ise “Heradim Yahudileri” dendi. 


Endülüs, İtalya ve Hollanda'da yaşayan ve oraların yerel kültürüyle bütünleşen ve dindarlıkta 


daha selefi/ortodoks olan Yahudilere ise “Safarad Yahudileri” dendi. Kullandıkları İbranice, Arapça, Latince kırması ortak dilin adı da “Ladino” olmuştu. '* 
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1881'de Rus Çarı Aleksandr'ın öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle Rus ve Ukrayna Yahudilerine karşı katliamlar (pogrom) başladığında, Ortodoks Yahudilerin kendilerine “maksilim” (aydın) adını veren modern Yahudilere karşı yürüttükleri bazı dini ve gizli infaz yöntemleri durakladı. Yahudileri birleşme ve dayanışmaya iten pogrom uygulamalarına karşı Yahudiler ya bölgeden göç etmeye ya da tamamen içe kapanmaya başladılar. !? Göç büyük ölçüde ABD'ye ve Batı Avrupa'ya yapıldı. Ancak üç bin kişi de Filistin'e geldi. Bunlar “Siyon Sevgisi” adlı bir irtibat örgütü kurdular. Bu camianın liderliğini ele geçiren Leon Pinsker, ilk olarak Yahudiler için “bir vatan” fikrini ortaya attı.” Nasıl ki Nazi katliamlarını ifade eden Nazi holokostu/soykırımı, Dini Yahudi Cemaati içinde azınlık olan Siyonistleri güçlendirdiyse, Rus Çarlığının pogromları/Yahudi katliamları da Yahudiler arasında ön Siyonist okumaların tahrik edicisi oldu. 


1897'de Basel'de toplanan Dünya Siyonist Kongresinden hemen sonra da pogromu haklı göstermek Siyonist eğilimi kriminalize etmek abartısıyla Rus gizli polisi tarafından sahte vesikalar ve saptırılmış bilgilerle üstün ırk teorisine dayanan “Siyonist Önderlerin Protokolü” ortaya çıkarıldı.?! Böylece dindar Yahudiler de “protokoller” kurgusuyla, ilgileri olmadıkları halde sınırlı sayıdaki Siyonist'in inşa etmeye çalıştığı gündeme iteklenmeye başlandı. 


Occident, Siyonizm ve Ümmetin Hali 


Aydınlanma felsefesi, sanayi devrimi ve uluslaşma süreci vahyi dışarıda bırakarak yeni oluşan Batı paradigmasını (Occident) yani seküler temelli, pozitivist, benmerkezci, ulusalcı modemiteyi ifade ediyordu. Bu anlamıyla Batı/Occident artık bir coğrafyanın adı değil, sanayi devrimiyle birlikte oluşan sömürgeci-emperyal bir statünün, dünya görüşünün/paradigmanın adıydı. 


Batılı paradigmanın ürettiği ulusal yapı ve devletlerin rekabetiyle ateşlenen I. ve II. Dünya (Paylaşım) Savaşları nedeniyle 70 milyondan fazla insan öldürüldü. Ama Tahran - Postdam - Yalta görüşmelerinden sonra dünya iki nüfus bölgesine ayrıldı. İki nüfus bölgesi kapitalizmin demokratik ve sosyalist yorumlarına dayanıyordu. 


Özellikle II. Dünya (Paylaşım) Savaşı ile birlikte iki kapitalist blok da Siyonist hareketin Filistin'de konuşlanmasının teşvikçisi oldular. Bu emperyal yapılar kendilerine iltisaklı Siyonistlerin, Müslüman coğrafyayı kontrol etmesi ve Batılı çıkarlar için bölgede jandarma üssü olması için Filistin”de karakol devlet olarak İsrail'in kurulmasına destek verdiler. 


Dünya Siyonist hareketi kapitalist dünyanın sağladığı devlet kurma fırsatını emperyal, ırkçı ve yayılmacı amaçları doğrultusunda değerlendirdi. Ve 1948”den buyana da Filistin halkına ağır bedeller ödetmekte, bölgenin İslami hareketlerini ve İslami bilinçlenme sürecini engellemek için her türlü psikolojik harp taktiklerini uygulamaktadır. Siyonist İsrail devleti, ABD Başkanı John Kennedy'nin öldürülmesinden sonra kendisine emanet edilen 400 ya da 500 nükleer başlıklı füze” ile de ümmet bütünlüğüne karşı bölgenin en önemli tehdit unsurunu oluşturuyor. 1982 Lübnan İç Savaşında “Beyrut Kasab?’ olarak bilinen ve 2001-2006 arasında Siyonist devletin başbakanlığını yürüten Ariel Şaron'un sözü ürkütücüdür: “Arapların petrolü varsa, bizim de kibritimiz var.” 


Bugün her Müslümanın kanayan yaralarından birisi de Selahaddin Eyyubi tarafından 


özgürleştirildikten sonra Kudüs ve Beytu'l Makdis'in yeniden işgal edilmesidir. Kurtarıcı liderliğe zemin oluşturan Nureddin Zengi perspektifine, azmine ve disiplinine bugün de 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ihtiyacımız bulunmaktadır. Ayrıca vahyi uyarılar ve akıl da kurtarıcı yeni bir zemin için durum değerlendirmesi yapmayı gerekli kılmaktadır. 


Öncelikle vahyi ölçülerden veya yakin ve kesin olan tevhidi ölçülerden, şura nimetinden uzaklaşmamız neticesinde düştüğümüz acziyeti kavramamız gerekiyor. Bağdat, Sicilya, Endülüs'te yükselen medeniyet hamlemizi ve temel ilkelerimizi yitirdiğimizden buyana ve 
1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra düşkünlüğümüz hep devam etti. Şu anda dağılmış ve 
1921 Kahire Toplantısında bizler için tasarlanmış seküler ulus devletlere bölünmüş bir 
ümmetin çocukları olarak yaşıyoruz. 


Vahyi bildirim, bu düşkünlüğümüz içinde ümmetimiz için, belki Resul öncesi Yahudiler için de düşünülecek şekilde üç kategoriyi ifade ediyor: 


“Kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir (zalimun), onlardan bir kısmı orta gidendir (muktesidun), onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır (sabikun).” (Fatır, 35/32) 


Kelimeleri yerlerinden değiştiren (Nisa, 4/46) Yahudilerin geleneği, X-XII. yüzyıllarda mistik Kabbalacılar ile devam etti. Tabii ki Ehli-i Kitab'ın hepsi bir değildi. Gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanan ve Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk (Âl-i İmran, 3/113), kendilerine yüklerce emanet bırakıldığında onları eksiksiz sahibine verenler de vardı. (Âl-i İmran, 3/75) 


Siyonizm'in/Yahudi Ulusçuluğunun Doğuşu 


Büyük bir bölümünü zalimun kapsamında değerlendireceğimiz diasporadaki Yahudi cemaati, XII. yüzyıldan sonra mistik Kabbalacı çözülmeyle beraber ambargo ve sürgünlere maruz kalmıştı. Avrupa içi sürgün ve ambargolar döneminde kent ve kır arasında imalat ve ticaret alanında rol bulup burjuvazinin öncüleri arasında yer edinebilen Yahudilerden pozitivistilerlemeci Aydınlanma felsefesiyle bütünleşen laik Yahudiler, kapitalist düzenin de öncülerinden oldular. 


Ancak reformist Yahudiler Herzl'den çok önce modemiteyle mekânsal olarak da bütünleşmek derdindeydiler. Örneğin Charlestonlu Yahudiler 1841 Bildirisi “Bu ülke (ABD) Filistin'imiz, bu kent (Charleston) Kudüs'ümüz, bu Tanrı evi tapınağımız.” diyordu. Amerika'daki reformist Yahudilerin çoğu böyle düşünüyordu. 


İlk Siyonist düşünür Marx ve Engels'in arkadaşları Moses Hess (1812-75)'dir. Hess, Marx gibi çağdaş hayatın eleştirisini yapar ama “Roma ve Kudüs” adlı kitabında Yahudiliği bir din olmaktan ziyade ırk olarak gösterir. Yahudiliğin ilk ırklardan olduğunu, iklimle ilgili koşulların etkisine karşın, bütünlüğünü koruduğunu işleyen Hess, hatta Indo-Alman ırkının Yahudi ırkı ile karıştıktan sonra niteliğini düzelttiğini iddia eder.” 


İlk Siyonist yazarlar Yahudi ulusçuluğu ile ilgili duygunun, Yahudiliğin yaşayan öz cevheri olduğunu, dağılan Yahudiliğin Yahudi ulusçuluğu ile yeniden doğacağını ifade eder ve bunun 


içinde dini birikimin ulusallaşmasından, yani “ulusal din”den bahsederler. 


Kilise ilahilerinde Tanrı Krallığı anlamına gelen “Siyon” kelimesi, Normanlar tarafından Hıristiyan ideali için “Siyon'a yürüyoruz” diye başlayan ilahide kullanılıyordu. Ayıca “daha 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iyi bir dünya düzenine ait umutlar”ı ifade ediyordu. İşte Herzl de bu ifadeyi Yahudi ulus kurgusu için aldı ve kullandı.” 


Yahudilik bir dindi. Lâkin Kur'an-ı Kerim'de de “İsrailoğulları âlemlere üstün kılındı.” 
ifadesiyle gelen ayet?9* Museviliğin/Yahudiliğin üstünlüğü bağlamında dönemsel değil de ontolojik çerçevede sür-git bir anlayışla okundu. Siyonistlerin ırk tezi de sonradan bu yoruma bağlandı. 


Ama tüm sapmalara ve ilavelere rağmen Yahudilik bir dindi; bu dinin bağlıları dünyanın birçok coğrafyasında farklı etnik unsurlarla karışmış hatta İbranice olan dillerini de yitirmişlerdi. Avrupa'daki Yahudilerin bir kısmı Aşkenazi, Afrika'da yaşayanlarıyla birlikte bir kısmı da Ladino dilini konuşuyorlardı. Habeşistan'da yaşayan Eski Ahit'in diaspora öncesi bir versiyonunu kullanan siyah derili “Falaşa” Yahudilerinin dili ise Etiyopya'nın klasik dili olan “Ge'ez” dilidir. (Falaşalar, siyah derili oldukları için Aşkenazi hahamları, onların Yahudiliklerine ısrarla karşı çıkarken, Safarad hahamları ise onları cemaatten saymaktadırlar.)?” Ayrıca tarihi süreç içinde Arapça, Türkçe, Kürtçe vd. dilleri konuşan farklı kavimlerden de Yahudi dinini seçenler olmuştur. 


Aydınlanma sürecinden itibaren Yahudi dini içinde dini aidiyetlerini yitiren-bizim Jön Türkler, Jön Kürtler gibi- kimliğini Batılı paradigma ile bütünleştiren reformistler, Yahudiliğin dini birikimini hem saptırıp hem istismar ederek, Yahudiliği yeni seküler bir ulus tanımına yönelttiler. Reformistler, dini kültürleri ile icat edilen ulusu iç içe geçirip kullanılabilir bir Ulusal Yahudilik modeli örmeye çalıştılar. 


Ve 1897 Basel Siyonist Deklarasyonu'na dünya Yahudiliğinin ve hahamların büyük çoğunluğu “Hayır, Yahudilik bir ulus değil, bir dindir ve bizde dini bir topluluğuz.” diye karşı çıkmasına rağmen tarihi şartlar, İsrail'de toplanan çoğu dindar ve Nazi katliamından/Holokost'tan sonra da buraya sürülen Yahudilerin Siyonistleştirilmesine imkân sağladı. Bugün İsrail'de Aşkenazi ve Sefarad Yahudilerinden Haradimler/Ortodoks olanlar seçimlerde aldıkları oy oranı yüzde 10-13 arasında olsa da ulusal marş ve ritüellere karşı çıkmakta, Siyonizm'in bazı vurgularıyla çatışmakta; hatta bazıları da zorunlu olarak geldikleri veya getirildikleri İsrail'in diasporaları olduğunu çünkü henüz Mesih/Mehdi'nin gelmediğini söylemektedirler.? 


Birçok Ortodoks Yahudi, bazı Hassidik (mistik olmayan) mezhepler, hatta ABD'deki ve İngiltere'deki Reformist Yahudiler, Siyonist hareketin siyasi hedeflerine karşı çıktılar. 1885'te yapılan Amerikan Hahamları Merkezi Konferansında Yahudilerin dinsel bir toplum oluşturdukları ve artık bir ulus olmadıkları ilkesi kabul edildi. 1897'de yapılan Birinci Siyonist Kongre'den sonra da toplanan Merkezi Konferansta Siyonist tasarı "hasta zihinlerin geçici bir sarhoşluğu" olarak değerlendirildi. Yahudiliğin, tanrısının bir kabile tanrısı olmadığı gibi, ulusal bir din de olmadığı, gerçeklerin ve ahlakın evrensel bir sistemi olduğu vurgulandı.” 


1897'de ilki yapılan Siyonist Kongre'nin kararları doğrultusunda ilan edilen "Yahudi Ulusu" ve "Yahudi Devleti" tasarımına dünya Yahudilerinin büyük bir çoğunluğu olumlu yaklaşmamıştı. Yahudi ruhani liderler, Siyonizm'in etnik, ulusçu ve toprak öncelikli isteklerinin seküler olduğunu, Yahudi dininin ahlaksal kural ve inançlarıyla uyuşmadığını güçlü bir şekilde vurgulamışlardı. Kudüs/Yeruşalayim'den ve Filistin/Eretz İsrail'den önce, Siyon'a (Kudüs'teki Mabed Tepesi'ne)ulaşmak idealinin özü dini idi. Ruhani liderler, bunun gerçekleştirilmesinin toprağa dayalı bir etnik temelde ve normalleştirmeyi amaçlayan bir 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ulusçulukla değil, Tanrı'nın buyruklarına uymakla mümkün olacağına işaret etmişlerdi. 
1912'de Almanya-Polonya sınırında Siyonizm'le savaşmak amacıyla sadık Yahudi kitlesinin ve hahamların büyük bir kısmının katıldığı Agudath İsrail (İsrail Birliği) adlı bir örgüt kuruldu. Bir dünya Yahudi örgütü haline gelen Agudath İsrail, Viyana ve Marienbad'da Siyonizm karşıtı kongreler düzenledi. Nazi döneminden sonra ve İsrail Devleti'nin kuruluşu ile güç kaybına uğrayan örgüt, Siyonizm eleştirisini yaşatsa bile İsrail statüsünü kabul etti. 
Siyonizm'e karşı savaşı uzlaşmasız olarak sürdürmek isteyen Yahudiler, Agudath İsrail'i terk ederek Kudüslü Haham Arman Blau liderliğinde Neturei Karta (Kentin Koruyucuları) örgütünü kurdular. Filistin'de Yahudilerle Arapların uyum içinde yaşamalarını isteyen örgüt, bazı yerlerde "Kudüs'ün Dostları" diye bilinen dünya çapında bir akım oluşturmaya çalıştı. 
İsrail'de bulunan ve Siyonist devletin yasallığını kabul etmeyen Neturei Karta'nın lideri Blau, Siyonist rejim tarafından hapse atıldı. Haham Blau, Mesih'in gelişinden önce bir Yahudi devleti kurulmasını rezalet ve ahlaksızlık olarak niteledi.” 


İlk Siyonistler laik ve sosyalistti, Yahudi kitlenin dindarlığını kıramasalar da zamanla ve büyük ölçüde saptırdılar. Bugün için Siyonist söylemin inisiyatifi oldukça muhafazakâr sağ çizgiye kaymıştır. İsrail'in 2017 nüfusu 8 milyon 740 bin civarındadır. Ancak bu nüfusun 
yüzde 74.8'i Yahudi'dir ki bu, 6 milyon 600 bin kişilik bir sayıyı ifade eder; 1 milyon 400 
bini ise işgal altındaki Araplardır ve bunların büyük çoğunluğu da Müslümandır. Bir istatistiğe göre İsrail Yahudilerinin yüzde 19'u sinagoga hiç gitmemekte, yüzde 19'u ise günlük ibadetlerini yapmaktadır: Yahudilerin yüzde 30'u seküler, yüzde 50'si geleneksel, yüzde 20'si dindardır. Sekülerler bazen sinagoga gitmekte ama haham ve dini kurumlara saygı beslememektedirler. Dindarlar ise genellikle inançtan ziyade gelenek vurgusu yapmaktadırlar. Gelenekseller ise çok önemli dini emirleri yerine getirmekte ama diğerlerini çiğnemektedirler.”! 


19. yüzyıldan itibaren Yahudi dini cemaati içinde Avrupa'da belirginleşen ulusalcılık ve emansipasyon eğilimlerinin doğurduğu Yahudi Aydınlanması (Haskala), zaten Alaha'dan (dini kurallardan/Rabinik'ten) uzaklaşarak daha liberal ve seküler bakış açısının ve davranışların Yahudiler arasında yayılmasına kapı açmıştı. ”? 


Yahudilerin nüfus sayısı itibariyle ikinci büyük dilimi ABD'dedir. ABD'de yaşayan 6 milyon Yahudi yüzde 2.2'lik nüfus oranına nispetle ABD'nin ekonomisi, eğitimi ve basını üzerinde yüzde 25 oranında hâkimiyet kurmuştur. ABD'nin en yetkili 50 neo-con'undan 29'u Yahudi'dir.* Ahmet Davutoğlu'nun verdiği bilgilere göre ise ABD'deki bu nüfus oranına karşılık siyasette ve ticarette yüzde 11 oranında temsil edilmektedirler. Üniversitelerde ise her 
5 akademisyenden biri Yahudi’ dir.” 


Ama istatistiki verilere göre ABD Yahudileri daha az çocuk yapmakta, gençleri ise gittikçe dindarlıktan uzaklaşmaktadır. Yahudiler, Amerikan toplumu ve kültürü içinde hızla erimektedirler. ABD'de Yahudi nüfusunun artışı sıfırdır. Genç ve dindar olmayan Yahudiler, İsrail konusunda daha az duyarlıdırlar. Aşırı dini tezahürlere sahip olan Yahudiler küçük bir azınlıktır.* 


ABD Yahudilerinin yarısı İsrail'in Filistinlilere yönelttiği tüm baskı, yasak, yayılmacı eylem ve politikaları için destek vermekte; yarısı ise destek vermekle birlikte insan hakları konusunda eleştiri sunmaktadır. Her 3 Amerikalıdan 1’inin İsrail'i desteklemesi de kapitalist çıkarlar için yapılan algı yönlendirmesinin başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak bu aktif veya şerhli destek konusuyla ilgili iki soru mevcut: 
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Birincisi: ABD'de İsrail'e verilen destek Siyonizm’in çıkarları doğrultusunda mıdır? İkincisi: ABD'de İsrail'e verilen destek küresel kapitalizmin ve dünya görüşünün çıkarları doğrultusunda mıdır? Cevap için bazen ikinci soru ön plana çıkmaktadır, bazen de iki sorunun cevabı iç içe girmektedir. 


Bu sorulara verilen cevaplar, bize Kudüs'ün ve Filistin'in işgal altında tutulması ve işgalin genişletilmesi hadsizliğinin; ayrıca Anti-Siyonist hareketlerin ve İslami sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik açılımların İsrail istihbaratı ve operasyon hamleleriyle engellenmeye çalışılmasının sadece Siyonist İsrail'in işi olmadığını da göstermektedir. Siyonist İsrail bölgede emperyalizmin ekonomik ve askeri bir tehdit aracı; ayrıca jandarma üssüdür. 
Dolayısıyla da Müslüman halkların ve ümmetin uyanması, bilinçlenmesi, vesayetten kurtulma mücadelesi, dayanışma ve vahdet bilincine doğru yürümesi karşısında ilk önleyici hamleler, bölgeyi en yakından takip eden Siyonist İsrail ajanlarından ve politikalarından gelmektedir. 


İsrail için bölgedeki her İslami uyanış hareketi “siyasal İslam” ve “terörizm”dir. Aslında bu dil coğrafyamızı daha da bölmek, kanton veya karakol devletlere ayırarak daha kontrol edilebilir hale getirmek isteyen küresel kapitalizmin dilidir. 


Kudüs'ün Özgürlüğü Yolu 


Ümmet yapımıza yabancı ve yabancılaştırıcı ulus yapılar ve ideolojiler ümmet bağımızla ilgili önemli bıçak yaralarıdır. Ama Filistin ve Kudüs ise doğrudan bıçaklı işgal altındadır. 


Kudüs hakkında Müslümanların kuracağı yürek yakan birçok cümle vardır. 


Ama önemli olan dövünüp karalar bağlamak yerine, kalbimizin bu yarasını nasıl gidereceğimiz meselesidir. Bunun için, yani Kudüs'ün özgürlüğü için tabii ki ideallerimiz, tasarımlarımız ve sıcak edebi söylemlerimiz var ve var olacaktır. Ama ağır ağır kaybetmekte olduğumuz sadece Kudüs'ümüz ve Filistin topraklarımız değildir. Dert edineceğimiz dağılmış olan ümmet yapımızdır ve rüzgârımızı kesen iç çekişmelerimizdir. (Enfal, 8/46) 


Bu süreçte tabii ki işgale veya katliamlara uğradığımız her bölgede zaruret-i hamse (can, akıl, din, mal, ırz) bağlamında İslami direnişimizin amacı, İslami duyarlılığı yaşatarak var kalmamızın yolunu açık tutmaktır. Çünkü bilince ve vahdete dönüşecek hamlemizin ilk adım taşları İslami duyarlılıktan başlar. Bu konuda düşmanın aramızda yaygınlaştırmak istediği “sömürüye müsait olma hali” ile ilgili psikolojiyi aşma yollarını üretmeliyiz. Ve Müslim kardeşlerimiz bir zulüm ve saldırıya uğradıklarında yardım ve dayanışma sergilemenin (Şüra, 42/39) ibadi sorumluluklarımızdan olduğunu unutmamalıyız. 


Birlikteliğimizin şeârinden yani İslami simge, sembol ve işaretlerinden olan İslam ümmetinin kıblegâhı Kâbe yönetimi, bugün manevi işgal altındadır. Ümmetin kalbi olan Kudüs ise fiili işgal altındadır. O zaman ilk defa yüreğimize batan dikeni çıkartmamız gerekmektedir. Farklı söylem ve sorunlarla birbirinden kopuk olarak yaşayan İslami oluşumları, ekolleri, cemaat ve hareketleri vahdet için diyalog ve dayanışmaya sevk edecek olan Kudüs'ün özgürlüğü yolunda siyasi birlik tezi önemlidir. Siyasi birlik veya dayanışma tezi Hasan el Benna'dan Malik bin Nebi'ye, Seyyid Kutub'dan Raşid Ganuşi'ye, Muhammed Fadlallah'a kadar uzanan geniş bir söylem çerçevesidir. Bu söylemi Şikaki'nin ifadelerinden şöyle özetleyebiliriz: “Filistin etrafında birliktelik sağlamak, tarihin Kur'an'la buluşması ve Mescid-i Aksa'ya doğru siyasi bir coğrafyanın yeniden oluşturulmasıdır. İşte bu, oraya doğru ilerleyen milyonların ve girişilen tüm uyanış projelerinin birliğidir.”?* 
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Bu yakınlaşmaya kapı açan ve Mahmud Şeltut öncülüğünde gerçekleştirilen 1944 Daru”t Takrib çalışmalarında yakalanmaya çalışılan diyalog ve dayanışma ruhu, ” reel politikanın ve ulus devletlerin ihtiyarına bırakılan konjonktürel bir bahis değil, resmi siyaset ve ideolojilerden bağımsız orta ve uzun erimli İslami ve sivil bir kaygı ve sorumluluk olmalıdır. 
Kudüs'ün özgürlüğü sorununun da öncelikle fikri diyalog, ümmet maslahatını gözeten dayanışma ve temel konularda aynılıkları öne çıkartacak bir yürüyüşün kapısını siyasi vahdet anlayışı ile açabileceğimizi ortaya koymalıyız. Bu kapının açılmasına ihanet eden aykırı/heterodoks dini yorumlar ise ifşa edilip diyalog dışına itilmelidir. 


6-8 Ekim 2017'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nin düzenlediği “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu”nun açılış konuşmasında Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Kudüs hakkındaki şu veciz vurgusu da tüm Müslümanların sorumluluğunu hatırlatıcı ve Şikaki'nin mesajını pekiştirici mahiyetteydi: “Mirac, yükselmekse eğer, miracı, yani yeniden yükselişi gerçekleştirmek için, hikmetli gece yürüyüşümüzü Mescid-i Aksa'ya ulaştırmalı ve onu özgürleştirmeliyiz.” 


Ama Kudüs'e, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize uzattığımız elimizi keskin sınırlarla engelleyen, bizi bölen ve ümmet coğrafyasını parçalayan ve o ulusal sınırlar içinde vesayet sistemleri kuran ulusal-ulusçu yapılar hikmetli bu gece yürüyüşümüz için en ciddi engellerdir. 
Sykes-Picot ve Kahire Toplantısından beri bölgemizdeki tüm ulusal sınırlar içinde değerlerimize yabancı yerli ve küresel vesayet sistemleri hükümfermadır. 


Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğü için ulusal sınırlardaki dikenli telleri aşarak veya bu sınırları silikleştirerek birliktelik sağlamak tarihin Kur'an'la buluşması ve Mescid-i Aksa'ya doğru siyasi coğrafyamızın yeniden akması demektir. Ama dağılmış ümmetin çocukları hâlâ birlikte iş yapma becerisini yeterince yakalayamadılar. Özlem ve beklentimiz yeterince cisimleşmiyor. 


Kudüs'ün Yolundaki İç Engeller 


Kudüs için “Siyasi Vahdet Projesi” taraftarlarına öncelikle emperyal güçler doğrudan saldırabilir, İslami uyanış sürecimizi daha fazla kana bulayabilirlerdi. 


Ama böyle muhtemel bir halden, içe dönük olarak pratikte çok daha vahim ve kanlı bir süreci yaşadık ve yaşıyoruz. En göze batanları da şunlar: 


l- Filistin'e en yakın hareket olan İhvan-ı Müslimin'in Mısır'daki seçimle elde ettiği iktidarını önce Siyonist İsrail “radikal-siyasal İslam” tanımlamasıyla karaladı. Sonra ABD ve AB el altından körükledikleri ve Suudi Arabistan ile BAE’nin ise fiili olarak destekledikleri General Sisi ye münafık yöntemlerle bir darbe yaptırdılar. 


2- Halkın en çok İsrail'e ve yerli diktatörlere karşı sıkışmış olan öfkesini ifade eden “Arap Baharı”nın istikameti, küresel kapitalist baronların beklentilerini açığa çıkardı. Çünkü Batıcı liberal ve sol kadrolara verilmesi tasarlanan bu kitlesel tepkinin dümenini, İslami oluşum ve hareketler ilk anda ele geçirmişlerdi. Küresel istikbar ve yerli işbirlikçileri “Arap Baharı” sürecinde İslami oluşum ve hareketlerin haklı ve demokratik üstünlüklerini kırabilmek için Libya, Yemen, Tunus, Suriye gibi ülkelerde benzer planları yürürlüğe koydular. 
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3- Coğrafyalarımızdaki Müslüman halkların özgürlük iradelerine kurulan komploların en acısı ise Müslim görünümlü yerli diktatörlerin bu yürüyüşleri kan ve katliamlarla bastırma planlarıdır. 


Yemen'de İhvan kökenli Islah Hareketi”nin diktatörlük rejimine karşı özgürlük yürüyüşünün önü önce Suudi - Amerika tarafından, sonra da Husileri eğiten ve finanse eden İran tarafından kesilmeye çalışıldı. El-Kaide'nin diktatörlük karşıtı ama anarşist tutumu ise özgürlük yürüyüşünün yolunu daha da çatallaştırdı. 


Suriye'de ise Özgür Suriye ayaklanmasını ABD, AB ve İsrail komplo ve girişimlerinden daha çok İslami şiarları istismar eden güçler bastırmaya çalıştı. Güya İsrail'e karşı Lübnan'da beslediği “Hizbullah” kuvvetleriyle, onun da gücü yetmeyince bizzat Kasım Süleymani liderliğindeki Kudüs Ordusu'nu Suriye'ye taşıyarak, gene gücü yetmeyince bir Acem oyunu ile Rusya'yı Bilad-ı Şam'a yerleştirerek katliamlar yapan İran, Suriye halkının özgürlük arayışını bastırmaya çalıştı. İran Devrimi'nin İslami olarak bildiğimiz üst değerlerinden uzaklaşan, mezhepçi ve ulusalcı cahiliyeye sapmış olan bugünkü İran'ın katilleşen ve Lawrenceleşen bu asabiyesi Filistin için birlik projemize ve Kudüs'e, Filistinlilere vurulan en büyük iç darbeydi. Irak-Suriye hattında ek ifsad ve katliam hamleleri ise heterodoks bir yorumla ciddi bir sapma içinde olan Sünni IŞİD/DAEŞ ile aynı aşırılıktaki Şii Haşdi Şabi çeteleri tarafından gerçekleştirildi. 


4- Türkiye'ye gelince AK Parti Hareketi ve Recep Tayyip Erdoğan ile yükseltilen iç ve dış vesayetten kopma ve ümmet coğrafyasıyla buluşma hamlesi, 28 Mayıs 2013'te Gezi olayları ile başlayan yıkıcı muhalefetle ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine varan kanlı operasyonlarla durdurulmak istendi. İşbirlikçi ve batini Fethullah Gülen Hizmet Hareketinin resmi-sivil Amerikancı Kemalist güçlerle, Türkçü veya Kürtçü sol ulusalcılarla birlikte oluşturdukları barikatlar, Türkiye'deki normalleşme sürecini de zedelemektedir. 


Ama dış düşmanın tüm gücü ve komplolarına rağmen, İslam dairesi içinde kaldığını söyleyen müfsid güçlerin Müslüman kanı döken zulmü ve ifsadı karşısında tabii ki özgürlük yürüyüşümüzden vazgeçilmemeli ve vazgeçmemeliyiz. 


İç müfsitlere, iç bozgunculara, iç cahiliyeye ve işbirlikçilere rağmen Kudüs'ün fethi yolunu, zeminini ve Selahaddin Eyyubi'yi hazırlayan Nureddin Zengi'nin tarihi misyonu inşallah bugün de kavranmalı ve canlandırılmalıdır. 


Özgürlüğün Yol Haritası Hangisi? 


Tabii ki ümmetin varlığı ve İslami şeâirimiz için elde tuttuklarımızı korumak önemli. İslami duyarlılık önemli ama yetmez. 


Bize ümmetin ve değerlerimizin özgürlüğü ve dahi Kudüs'ün özgürlüğü için orta ve uzun vadeli bir perspektif ve strateji gereklidir. 


Canını feda ederek ulaşılan şehitlik bir ölümsüzlük bilincidir. Bu bilinç, bu bilinci oluşturan ilke ve değerleri yaşayan mümin ve müminelerle taşınabilir. Ama ümmeti yeniden diriltecek, eceli vakii olan eski medeniyetimizin yerine medeniyetimizi Müslümanca yeniden kuracak ve hakka şehitliği yaşanır hale getirecek bir hamleye ihtiyacımız bulunmaktadır. 
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Öncelikle oluşturdukları asabiyeleri ile ellerimizi birbirinden ayıran ve coğrafyamızı küresel kapitalizmin kontrol aracı kılan ulusal sistemlerin cenderesini aşmamız; ulustan ümmete yürüyecek istikameti doğru tanımlamamız gerekmektedir. 


Kudüs'ün özgürlüğü biz Müslimler için siyasal planda en belirleyici konularımızın başında gelmektedir. Çünkü bizi Kur'an'la, tarihimizle buluşturacak olan Kudüs'e yönelen yürüyüşümüzdür. Bunun için Nureddin Zengi örneğinde olduğu gibi ön hazırlığa ihtiyacımız kaçınılmazdır. 


En azından Kudüs için de ümmet için de orta erimli bir özgürlük hedefi için bizce şu beş konuya dikkat etmeliyiz: 


l- Öncelikle İslam'ın asıllarını; yani tüm müminleri bağlayan Kitab-ı Kerim'i, tek anlama gelen muhkem nassları, aslı Kur'an'da olan Mütevatir Sünnet'i ve maslahatımızın dayanışması için İslami şeâirimizi belirleyici kılmalıyız. İslam adına konuşur ve eylerken neyin asıl-sabite, neyin yorum-değişken olduğunun ölçüsünü öne çıkarmalıyız. 


2- Durum değerlendirmesi için vahiy temelli tutarlı bir tarih ve toplum değerlendirmesi konusunda ortak vurgularımızı çoğaltmalıyız. 


3- Yerel ve küresel cahili sistemlerin analizinde vakii ve istişari bir tutarlılığı yakalamalıyız. 


4- Sünnetullah'a uymayan hayali, romantik, ezoterik/gizemli veya gabya taş atan gelecek algılarını müfredatımızdan ayıklamalıyız. 


5- Bugünkü şahitlik sorumluluğumuzu laftan öte uygulamaya geçirmeli; merhaleci bir ıslah/diriliş projesinin orta ve uzun erimli hedeflerine göre bugünümüzü temellendirmeliyiz. 


Son yüzyıllarda Muhammed ümmeti ciddi bir dağılma yaşadı ve çaresiz yetimler pozisyonuna düştü. 


Kudüs'ü ve kendi geleceğimizi kurtarma hedefimizi reel bir çizgiye oturtmanın ilk adımı, Batılı yaşam tarzından uzaklaşmaktır. 


Teorik zeminimiz hâlâ pratikten uzaktır. Asırların değişmesine rağmen genelde Müslümanların teorik zemini nass temelli içtihatlarını yenileyememiştir ve kör taklitçiliği körükleyen bir haldedir. 


Dirilişimizin en önemli başlığını canı pahasına Seyyid Kutup belirginleştirmiştir: “Yeniden Kur'an neslini inşa etmek” ve merhaleci bir mücadelenin her aşamada adanmışlığını, devrimciliğini yaşamak. Sünnetullah telakkisiyle bütünleşen bu başlık, Müslümanlar için deKudüs için de insanlık âlemi içinde yeni bir hayat soluğu imkânıdır. 


Rabbimiz kurtuluşumuzu bizim irademize ve ellerimize bırakmıştır. “Nasılsanız öyle idare edilirsiniz.” hükmü de bu hali pekiştirmektedir. Dolayısıyla şu anki halimiz için de orta vadeli 


hedeflerimiz için de ortaya koyacağımız gayretler Rabbimizin gaybi yardımına muhtaçtır. 


Kudüs için de mücadele ve dayanışmamız fiili dualara muhtaçtır. 
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Bu konuda son sözü Rabbimize bırakmamız gerekir: “Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.” (Muhammed, 47/1) 
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“YAHUDİLERLE MÜCADELE...” 
Beşir Eryarsoy Kudüs Dergisi Sayı: 4 - ocak 2004 


Kavmiyet taassuplarını dinleriyle özdeşleştirerek kavimlerine bağlılıklarını kavmiyetçilik haline getirip bundan bir ideoloji, bir hayat görüşü, bir felsefe, bir dünya ve kainat bakışı ve yaklaşımı, bir ahlak oluşturabilmiştir Yahudiler. Bunun çok kısa bir sürede gerçekleşmediği, asırlar süren bir süreci kapsadığı, bünyesinde pek çok kişi ve grupların katkılarını barındırdığı bir gerçektir. 


Bunların tarihi sürecini izlemek, bu ideoloji ve ahlakı daha yakından anlamak, dolayısıyla Yahudi'nin tutum ve davranışlarını anlayıp yorumlayabilmek, hangi hallerde ne tür yaklaşım ve refleksler göstereceğini ana hatlarıyla tespit edebilmek için de gereklidir. Bu böyle olmakla birlikte biz Müslümanların elinde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'de bu alanda bizleri büyük bir çaba harcamaya muhtaç bırakmayacak kadar çok miktarda malzeme bulunmaktadır. Hala elimizde bu hususta bulunan bu yanılmaz, şaşmaz ve dosdoğru ve adaletli malzemeyi gereği gibi doğru bir şekilde değerlendirmek imkanını bulduğumuz taktirde, daha başka bilgi ve malzemeye muhtaç olmayacağımızı da rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Esasen, Müslüman olarak anlamak, yorumlamak ve buna göre kanaat ve tavır geliştirip belirlemek durumunda olduğumuz her bir mesele ve hususu, öncelikle temel kaynaklarımız olan Kur'an ve Sünnetten araştırıp ve buradaki verileri iyice okuyup tasnif ve tahlil etmek, bizim temel hareket tarzımız olmak zorundadır. 


İşte elimizin altında bulunan bu usul ve ilkeler ışığında telif edildiğini ve bu alanda belli bir başarıyı gerçekleştirdiğini gördüğümüz böyle bir eserin ana hatlarıyla tanıtımını yaparak bu 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doğrultuda yapılmak istenecek çeşitli çalışmalara bir dereceye kadar ışık tutmaya gayret edeceğiz. 


Müellif, "Önsöz"de, Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerden oldukça yoğun bir şekilde söz ettiğini belirterek, bunun nedenlerinin neler olabileceğini soruşturuyor. Bunun, vahyin indiği topraklara yakın olmaları, İslam'ın risaletini yüklenenlere bazılarının komşu olmaları, İsrailoğullarının temsil ettikleri insan örneğinin yakından tanınmasının gerektiği, onlara verilen Kitabın, bir ümmet oluşturacak özellikte itikadi ve şer'i hükümler taşıması ve böylelikle bir toplum ve bir devlet inşa edebilecek bir kimlikte bulunması gibi bariz bir takım sebeplere bağlı olabileceğini tespit ettikten sonra, en önemli sebebin bunların dışında olduğunu belirtmektedir. Bu sebep de: "Müslümanlarla Yahudiler arasındaki mücadelenin Kıyamet gününe kadar devam edeceği hakikati"dir. (s. 4 vd.) 


Müellif, kitabındaki çalışma yöntemini; "genel problemler üzerinde odaklaşmak, Yahudi kaynaklardan alıntılar yapmak, hareket noktasının Kur'ani olması" başlıkları altında açıkladıktan (s.10-14) sonra, Yahudilerin kutsal kitaplarına, bunların vahiy olarak sıhhat derecelerine ve bazı özel terimlere (Tevrat, Talmud, Diyaspora, Getto, Goyim, Eşkinazim gibi) dair açıklamalarda bulunmakta (s.15-17),Yahudi ve Hıristiyanların Ahd-i Kadim metinleri çerçevesindeki görüş ayrılıklarına kısaca değinmektedir. 


Musa (a.s)'a indirildiği kabul edilen eldeki Tevrat, -ihtiva ettiği bölümleriyle- bu alanda yapılan çalışmaların gösterdiği gibi, Musa'dan azımsanmayacak kadar bir süre sonra telif edilmiştir. "Musa, tercih edilen görüşe göre milattan on dört yada on üç asır önce yaşamıştır. 
Buna karşılık Tekvin ile Çıkış bölümlerinin büyük bir kısmı milattan önce dokuzuncu asır dolaylarında, Tesniye milattan önce yedinci asır sonlarında, Sayılar ve Levililer milattan önce beş ve dördüncü asırlarda ve hepsi de Yahudi müelliflerce yazılmıştır." (s. 19-21) 


Bu uzun süre boyunca Yahudilerin yerleşik ve istikrarlı bir hayat sürmedikleri, sürekli kovalanıp sürgünlere götürüldükleri, esir alınıp katledildikleri gibi gerçekler göz önünde bulundurulacak olursa; Yahudi dini kaynakların kaybolmaya, tahrife, eksilip azalmaya ya da ilaveler yapılmaya karşı korunmalarının nasıl mümkün olabileceği sorusunu da ortaya atmaktadır. (s. 22) 


22-23. sahifelerde Yahudi Protokolleri'nin hikayesine kısaca değindikten sonra, konunun Kur'ani bir eksende ele alınması dolayısıyla "İslam Ümmetinin Rabbani bir usulle terbiye edildiğini"ortaya koyan ve asıl konuya giriş mahiyetinde olan kısa bir bahis yer almaktadır. 
(s.25-29) 


Bundan sonra kitabın "İsrailoğulları ile ilgili meseleleri Kur'an-ı Kerim'in ele alış yöntemi"ni konu edinen ana bölümlerinin ilki yer almaktadır. Eserin 30-157. sahifelerini kapsayan bu bölümde, önce Mekke döneminde inen Kur'an-ı Kerim'in ilgili buyrukları belli bir sınıflandırmaya tabi tutularak ele alınmakta ve bu dönemin çeşitli karakteristik özellikli dilimleri (İslami davetin dikkat çekmediği dönem, teşvik ve korkutma dönemi, tartışma ve diyalog dönemi, eziyet ve işkence dönemi) ışığında bu buyruklar üzerinde durulmaktadır. 
Genel olarak bütün peygamberlerin ve kavimlerinin, özel olarak da Musa (a.s) ile İsrailoğullarının kıssalarının ele alındığı Mekke'de inmiş olan bir takım buyruklar üzerinde durulmakta ve bu buyruklar gerekli tahlillere tabi tutulmaktadır. 


Bu bölümün ikinci ana başlığında Medine dönemi ekseninde konu ele alınmakta, Medine döneminde İslam toplumunda Yahudiler, Yahudilerle antlaşma ve barış dönemleri, Yahudilerin hak davete imanı kabul etmeyişlerinin sebepleri, Yahudilerin son peygambere dair ümitleri ve hakikat, cephe açıp karşı durma aşaması (ki bu aşama çeşitli başlıklar altında tahlil edilmektedir) gibi başlıklar altında gerekli açıklamalar yapılmaktadır. 


109 


Kitabın bizce daha ilgi çekici ve orijinal bölümü ikinci bölümüdür. Bu sebeple bu bölümü biraz daha yakından tanıtmaya gayret edeceğiz . Bölüm (158-262. sahifeler arasını kapsamakta ve) "Yüce Allah'ın Yahudiler Hakkındaki Kaderi Sünnetleri" adını taşımaktadır. 


Bu sünnetleri on bir olarak tespit eden müellif, bunları teker teker ele alıp açıklamakta, bu sünnetleri çıkardığı ilahi buyrukları yerine göre tefsiri açıklamalarla ve yerine göre konu ile ilgili tarihi bilgilerle ya da çeşitli araştırma ve inceleme sonuçlarıyla, kimi zaman da metin ya da dipnotlarda söz sahibi çeşitli kimselerin eser ya da konuşmalarından alıntılar yaparak zenginleştirmektedir. 


Bu "Kaderi Sünnetleri" böyle bir tanıtım çerçevesinde daha yakından tanımak isteyenler için şunları söyleyebiliriz: 


Bu "sünnetler"i tanımanın gereği ve faydaları vardır: 
Her şeyden önce bu ilahi sünnetler dinimizin muhtevası içerisindedir. 
Bu sünnetler bu kavmin gerçek yüzünü ve kişiliğini oluşturan unsurlarını ortaya koymaktadır. 


Bunları tanıyıp bilmekle mümin kültürel bir zenginlik elde eder, uyanık siyasal bir anlayışa sahip olur, iktisadi bir beceri elde eder ve bunlarla mümin kişi ayırt edici kimliğini, İslam devleti de gerçek anlamda bağımsızlığını, şan, şeref ve heybetini elde eder. 


Müellif bu kaderi sünnetleri şöylece sıralamaktadır. 


1. Allah'ın indirmiş olduğu Kitabı kasten tahrif etmek ve dinin hakikatlerini değiştirmek: (s. 163-164) 


Bu sünneti "Tahrif ettikleri kitabı elleriyle yazarak onu az bir bedel karşılığında satabilmek için: Bu, Allah'tandır diyenlerin vay haline!” (el-Bakara 2/79) ayetini eksen alarak açıklamalarda bulunan müellif, aralarında oldukça derin ayrılıklar ve aykırılıklar bulunmakla birlikte, Yahudilerin şu noktada ittifak halinde olduklarına dikkatlerimizi çekmektedir: 


"Allah'ın seçtiği kavmin şanını yüceltip dururlar, ümmilerin (Yahudi olmayan diğer ümmetlerin) onların hizmetini verilmiş olduklarını vurgular, seçkin kavmin mallarını tekrar ellerine geçirebilmek için ümmilerin mallarını her ne yolla olursa olsun yemeyi tavsiye ederler." 


Müellif düştüğü dipnotta Haham Ebarbanil'den şu sözleri aktarmaktadır: "Yahudi olmayan kadın hayvanat cümlesindendir... Yahudi birisinin erkek ya da kadın hizmetçisi ölürse, ona bir insan kaybetmiş sıfatıyla taziyette bulunulmaz. Emrine verilmiş bir hayvanı yitirmiş birisi sıfatıyla ona taziyetlerde bulunulur." 


2. Helake sürükleyen günahlar ile ahlaki sapıklık, onlara göre Allah'a yakınlaştırıcı işlerdendir: (s.165-176) 


Bu sünneti de söyledikleri söz olarak nakledilen şu anlamdaki ayeti eksen alarak açıklamaktadır: "Onlar: Ümmiler hakkında aleyhimize bir yol yoktur, derler" (Ali İmran 3/75) 


Bu sünneti de, l. Haram mal yemeleri ve bu işte hızlı davranmaları, 2. Yahudilerin peygamberlere dair itikatları alt başlıkları altında ele alırken, gerekli ayet-i kerimeleri ve Yahudi din adamlarının söylediklerine -metin ya da dipnotlarda- atıflarda bulunmaktadır. 


Birinci hususla ilgili olarak —mesela-, Rabbi (din adamı ve alimi) Albo'nun şu sözlerini kaydetmektedir: "Allah, Yahudileri diğer milletlerin mallarına ve canlarına musallat etmiştir." 


Hırsızlıklar yapmalarının, faiz almalarının ve benzeri suiistimallerin caizliğine ve teşvikine dair daha başka birçok alıntı da yer almaktadır. 


Peygamberlerle ilgili iğrenç iddia ve iftiralarına örnek olmak üzere de 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a.) Lut (a.s) ın kızlarıyla yattığını (haşa) anlatan Tekvin, 19:30-38 deki bölümleri, 


b.) Davud (a.s) ın Oriya'nın karısına göz koymasını ve Oriya'yı ölüme göndertmesini anlatan Samuel II, 11:2-27 deki bölümleri alıntılamaktadır. 


c.) Muharref Tevrat'ta yer aldığına göre, İsrailoğullarına tapınsınlar diye buzağı heykelini yapan Samiri değil, Harun (a.s) imiş. Bu husus da Çıkış 32:1-6 da böylece anlatılmaktadır. 


3. Antlaşmaları ve sözlerini bozmaları, gereklerini yerine getirmemeleri: (s.177-180) 


El-Enfal 8/56. ayet ile "Onlar ne zaman bir ahid ile bağlandılarsa içlerinden bir güruh o ahdi bozup atıvermedi mi?" ayetlerini eksen alarak bu sünneti açıklamaktadır. Konu ile ilgili bir takım ayetleri yeri geldikçe tanık olarak göstermekle birlikte, onların bu hususta ayetlerin dile getirdiği muhtevaya uygun davranışlarına da atıfta bulunmakta, Peygamber Efendimizin hayatında bu türden davranışlarını ve özellikle de Ahzab Gününde (Hendek Gazvesi) yaptıklarını hatırlatmaktadır. 


Günümüzde İsrail devletinin antlaşmalarını sık bozan hallerine kısaca değindikten sonra şunları söylemektedir: "Kesinlikle şuna inanıyoruz ki, bu durum (Arapların Yahudi devletine haklarından feragat ederek imkan tanımalarını kast ediyor) böylece gitmeyecektir. Çünkü nihai hedefleri (olan Büyük İsrail Krallığı) henüz gerçekleşmemiş ve Yahudilerin bütün dünyaya egemen olmaları açık bir şekilde tamamlanmamış, bütün dünya egemen taçlı krallıkları henüz kurulmamıştır." 


4. Kendilerini korkutan bir güç ile karşılaşacak olurlarsa şer'i hükümlere de antlaşmalarına da -kerhen- bağlı kalırlar: (s.181-184) 


"Hani sizden söz almış, Tur'u tepenizin üstüne kaldırıp: Size verdiğimizi kuvvetle alın, demiştik..." (el-Bakara 2/93) ayeti ile daha başka ayetler ekseninde bu sünneti açıklamakta olan müellif, İsrailoğullarının şer'i hükümlere bağlılıktan sıyrılmak için başvurdukları yollara, bu husustaki bir takım uygulamalarına, işi ağırdan alıp savsaklamalarına dikkat çekerek bu sünnete açıklık getirmeye çalışmaktadır. 


5. Hayata tutkunluk ve düşmanla karşılaşmak halinde gevşeklik: (s.185-201) 


"Andolsun ki sen onları insanlar arasında hayata müşriklerden bile daha tutkun görürsün" (el-Bakara,2/96) ayeti ile ”...Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar..." (Ali İmran,3/111) buyrukları ekseninde bu ilahi ve kaderi sünnete dair oldukça etraflı açıklamalarda bulunmaktadır. Buna dair gerek Kur'an'dan gerekse Tevrat'tan ve Yahudi tarihinden örneklerle bu açıklamalarını güçlendirmektedir. Mesela Kitab-ı Mukaddes'ten İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarını anlatan bölümleri (Çıkış, 14:10-14) aktarmaktadır. Bu bölümde onların Musa'ya söyledikleri iddia edilen şu sözleri gerçekten dikkat çekicidir: "Bizi Mısır'dan çıkarmakla bize ettiğin bu nedir? Mısır'da sana : Bırak bizi, Mısırlılara kulluk edelim, diye söylediğimiz söz bu değil midir? Çünkü çölde ölmektense, Mısırlılara kulluk etmek bizim için daha iyi olurdu." (Çıkış, 14:11-12) 


Burada kimse kalkıp, 'Efendim! onlar daha ileride uygun şartlarda kulluktan kurtulmayı ümid ediyorlardı ve bunu çölde gelecekleriyle birlikte yok olmaya tercih ettiklerinden bu sözleri söylemişlerdi! diyemez. Çünkü baştan beri Musa (a.s) onlara aynı zamanda onları gerçekten özgürlüğe kavuşturacağını vaadetmiş, bunun için onları alıp Mısır'dan çıkmıştı. Musa (a.s) gibi bir şahsiyetin önderliğine bir hususta güvenemeyen bir toplumun özgürlüğü hak ettiği zor söylenir. Onları bu şekilde feryat ettirip Musa (a.s)'a kafa tutmak noktasına getiren hayata karşı besledikleri ölçüsüz tutkudan başkası değildi. 


Örnekler böylece çoğalıp gidiyor, çağımızda bile onların hayata aşırı tutku ve bağlılıklarının da korkaklıklarının da değişmediğine vurgu yapılıyor. 1948'de İsrail'in kuruluşundan itibaren 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aslında kavmiyetçi kimlikleri ve İslam'ın dışında, sosyalizm, laiklik, krallık adına... savaşan Arap devletleriyle savaştıklarından, Yahudilerin bu karakteristik özelliklerinin günümüzde de aynen devam ettiğini savunmaktadır. Gerek bu devletin kuruluşu için ve gerekse yapılan bu savaşların İsrail lehine sonuç vermesi için uluslararası güçlerin hile ve desiselerini, Arap ülkelerindeki yönetimlerin ihanetlerini de dile getirmektedir. Bazı hallerde oldukça dar alanlarda İsrail askeri güçleri ile İslam adına savaşa katılmış bir takım güçlerle karşılaşmalarında, Yahudilerin korkakça hareketleri de bu açıklamalardan sonra hatırlatılmakta ve böylelikle bu ilahi sünnetin diğer sünnetler gibi, sürekli bir geçerliliğinin olduğunu vurgulamaktadır. 


6. Yahudilerde özgüvenin yokluğu: (s.202-207) 


"Nerede bulunurlarsa bulunsunlar üzerlerine zillet vurulmuştur. Meğer ki Allah'ın ahdine ve insanların emanına sığınmış (desteklerini kazanmış) olsunlar." (Ali İmran 3/112) buyruklarını eksen alarak bu sünneti açıklayan müellif, bu husustaki sözlerine şu tespitle başmaktadır: "Yahudiler uzun tarihleri boyunca -aralarında peygamberlerin bulunduğu için devletlerinin olduğu dönemler dışında- kendi imkanlarıyla gölgesinde yaşadıkları bir devlete sahip olamamışlardır." 


Daha sonra ilgili ayette sözü edilen "Allah'ın ahdi"nin ne olduğunu ve "insanların eman ve desteklerinin" ne anlama geldiğini (ki ayette her iki anlam da "halat"demek olan "habl" kelimesi ile karşılanmaktadır) gerekli kaynakların da yardımıyla açıklamaktadır. Ayrıca bu hususta örnek olabilecek türden yakın tarihten bir takım olaylara örnek olarak dikkat çekmektedir. 


Müellifin dipnotta kaydettiği Benjamin Franklin'in 1779'da ABD'nin ilk kurucu meclisinde yaptığı konuşmadan Yahudilerin yakın gelecekte ABD'de oynayacakları ve Birleşik Devletler'in menfaatleriyle asla bağdaşmayacak rollerine dikkat çeken uzunca bir bölümü nakletmektedir. Biz de bu konuşmadan sadece şu sözleri kaydetmekle yetinelim: "... Yoksa sizler sadece bir asır sonra onların düşünebildiğinizden bile daha tehlikeli olduklarını, ülkeye ve topluma tümüyle egemen olduklarını kanlarımızla kurduğumuz yapıyı tahrip ettiklerini göreceksiniz. Ve emin olunuz ki o zaman torunlarımıza asla acımayacaklardır..." Müellifin, (Henry Ford'un) Beynelmilel Yahudi adlı eserine istinaden belirttiğine göre, bu sözlerin en ufak bir etkisi olmamıştır. Çünkü Yahudiler, yapılan teklifin aleyhinde oy kullanmak üzere delegeleri satın aldıkları gibi, ertesi günü bu konuşmayı yayınlayan gazetenin nüshalarını da satın alıp yaktılar. Benzer türden çeşitli sorumluların açıklamalarına da aynı dipnotta yer verilmekte ve bununla Yahudilerin hangi şartlarda ve kimlerin yardım ve destekleriyle dünyada etkin olduklarına ışık tutmaya çalışmaktadır. 


7. Yahudiler genel olarak bütün insanlığa ve özel olarak müminlere düşmandır: (s.208- 
214) 


El-Maide 5/82. ayeti ekseninde bu kaderi sünneti açıklayan müellif, İslam tarihinden buna örnek teşkil edebilecek çeşitli olay ve vakıaya dikkatlerimizi çekmekte, ayrıca buna çeşitli Yahudi liderlerin söz ve uygulamalarını delil göstermektedir. Huyey b. Ahtab'ın Peygamber Efendimiz'in, bildikleri niteliklere uygun hak peygamber olduğunu bile bile, hayatta kaldıkça ona iman etmeyip düşmanlık edeceğine yemin etmesini, yakın geçmişte Ben Goryon'un bölgedeki sosyalist, devrimci ya da demokratik sistemlerin hiçbirisinden korkmadıklarını, sadece yavaş yavaş canlanıp kıpırdama emareleri göstermeye başlamış bulunan İslam'dan çekindiklerini söylediğini, bu doğrultuda Şamir'in de Begin ve benzerlerinin de bir takım açıklamalarının bulunduğunu okuyucuya hatırlatmaktadır. 


8. Yeryüzünde bozgunculukları şiddetlendikçe başkalarının onlara musallat kılınması: (s.215-225) 
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ELA'raf 7/167. ayet ile el-İsra 17/8. ayetlerini eksen alarak bu sünneti açıklayan müellif, önce Yahudilerin kutsal metinlerinden Allah'ın seçkin kavmi olduklarını ifade eden bölümleri iktibas etmekte, ancak bunun başka inanç müntesipleri tarafından kabul edilemeyeceği gerçeğine de dikkat çekmektedir. Yahudilerin gelecek nesillerini bu şekilde eğitebilmek için gettolarda yaşamayı seçtiklerine dikkat çekmekte ve bunun diğer önemli sebeplenini de açıklamaktadır. 


Daha sonra Yahudi tarihinden çeşitli örneklendirmelerle, bozgunculuklarının başkalarının onlara musallat kılınmasıyla cezalandırılmalarına dair misaller vermektedir. 


9. Yeryüzünde fesat çıkarmaları: (s.226-239) 


Bu ilahi-kaderi sünneti müellif; a- Fitneler, karışıklıklar çıkarma ve savaş alevini kızıştırma, b- Ahlakı tahrib etme alt başlıkları altında açıklamaktadır. 


Birinci şıkkı el-Maide 5/64'ü eksen alarak açıklamakta, bunu iki önemli sebep dolayısıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çekmektedir. Bu iki sebep; 


l Seçkin Kavime hizmet etmek üzere yaratılmış olan ve Goyim diye adlandırdıkları diğer toplumlara derinden derine besledikleri kin. 


2. Silah ticareti, savaşan taraflara faizli krediler vermek suretiyle çıkan karışıklık ve savaşlardan tek karlı taraf kalmaya dikkat etmeleri ve hesaplarını buna göre yapmaları. 


Bu tespitlerden sonra tarihten buna açıklık getiren örnekler verilerek konu aydınlatılmaktadır. 


İkinci şıkkı da ahlakı bozmak için hangi yollara başvurduklarını belirterek açıklamakta Talmud'dan esinlenerek hazırlanmış bulunan Siyon Protokollerine atıfta bulunmaktadır. 


10. Her şeye rağmen aralarında tefrika ve ayrılıkların sürüp gittiği: (s.240-248) 


EL-A'raf 7/168, el-Maide 5/64. ayetler ile "Sen onları bir arada sanırsın, ama kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır" (el-Haşr 59/14) ayetlerini eksen alarak bu sünneti açıklayan müellif, aralarındaki ihtilafın yalnızca farklı esbat (kabileler) den oluşlarıyla sınırlı kalmadığını, fikri, askeri ve siyasi önderleri arasında bile bu ihtilafın söz konusu olduğunu belirtmektedir. Daha sonra buna dair tarihten ve günümüzden pek çok tanık ve delil göstererek konuya açıklık getirmektedir. 


11. Yeryüzünde iki defa üstünlük sağlamak ve büyüklendikçe büyüklenmeleri (uluvv ve istikbar) ve ikincisinde imha edilmeleri için Allah'ın (iyi ) kullarının onlara musallat kılınması: (s.249-262) 


ELİsra 17/4-7 ile aynı surenin 104-109. ayetlerini bu husustaki açıklamalarına esas alan müellifimiz, bu ayetlerden sonunda Yahudilerle Müslümanlar arasında nihai bir savaşın olacağını, bu savaşın bir takım emarelerinin her iki kesimde de yavaş yavaş görünmekte ve ortaya çıkmakta olduğunu cereyan eden olaylardan hareketle belirtmekte, nihayetinde de zaferin İslam ümmetine nasip olacağını da naslardan hareketle ortaya koymaktadır. 


Kitabın 'Sonuç' bölümünde (5.263 vd.) bu ilahi sünnetlerin Yahudiler tarafından da idrak edilmiş olduğunun görülebildiğine dikkat çekildikten sonra, İslam'ı alanın dışına itmek için bir takım çalışmalar yürüttüklerini belirtmektedir. Bu amaçla yaptıkları icraatların önemlilerini kısaca şöyle sıralamaktadır: 


l. İslam ve İslam'ın Hıristiyanlar için ne denli tehlike olduğunu ortaya koyan türlü çalışmalar yaptırmak, aynı zamanda İslam ülkelerindeki yöneticileri Islam'a tekrar dönüşe karşı uyarmak ve bunun tehlikelerini dile getirerek korkutmak. 
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2. İslami ilmi kurumlara karşı türlü komplolar düzenlemek ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunarak, bu tür kurumların ve çalışmalarının önemsenecek çapta olmadıkları kanaatini yaygınlaştırmak, 


3. İslam dünyasında inkarcılığı, ateizmi teşvik etmek dine bağlılığı azaltmaya yönelik kiralık kalemler bulmak, çeşitli söylem ve sloganlarla İsrail ile uyum ve barış içinde yaşamaya teşvik etmek, 


Dinler arası diyalogu güçlendirmek için uluslararası konferans vb. toplantılar düzenlemek, böylelikle Yahudilerle birlikte yaşamanın gerekli ve doğal olduğuna inandırmak. 


Uluslararası Yahudiliğin ve İsrail'in üç büyük hülyası olan Büyük İsrail'in kurulması, Süleyman Heykeli'nin yeniden dikilmesi, dünyaya hükmedecek krallarının taç giymesine dair açıklamalardan sonra müellif bazı önemli teklif ve tavsiyelerde bulunarak çalışmasını bitirmektedir. 


Eser, ilmi açıdan, konunun ele alınış tarzı ve bazı hallerde gerekli malzemeleri ilk elden olmayan kaynaklardan aktarması gibi bakımlardan kısmen eleştirilebilecek düzeyde olmakla birlikte, bizce konuyu Kur'ani bir bakış açısıyla el almak ve bu hususta sağlıklı bir İslami bakış açısını oluşturmakta katkıda bulunmak endişesi ile kaleme alınışı bakımından önem arz etmektedir. Konu ile ilgilenenlerin ve benzer alanda çalışacakların bu tür eserlerden birçok bakımdan yararlanacakları ümit edilebilir. 


"METAVERSE, BATILA KARŞI İSLAM İÇİN FIRSATTIR" 
08 Şubat 2022-www.islamvemedya.com/ 


Müslümanların Metaverse yaklaşımı nasıl olmalı? Prof. Dr. Halis Aydemir cevapladı. 


Metaverse hakkındaki tartışmalar güncelliğini sürdürüyor. Uluslararası şirketler tarafından yeni evrene özgü projeler üretilip yatırımlar yapılırken, diğer taraftan da İslam ve Müslümanlar açısından Metaverse'ün nasıl değerlendirilmesi gerektiği farklı platformlarda ele alınıyor. 


Genel yaklaşım, tıpkı diğer iletişim teknolojilerinde olduğu gibi Metaverse'ün de İslam'ın yayılmasında işlevsel bir platform olabileceği yönünde. Bununla birlikte detaylı açıklamalara ihtiyaç duyuluyor. 


Söz gelimi, "Batının kapitalist mantığına göre dizayn edilen, Batılı değerleri yansıtan Metaverse'ten neden faydalanılmalı?" sorusuna İslami kaynaklara dayanarak cevap verilmediği görülüyor. 


Prof. Dr. Halis Aydemir ise ayet-i kerimeler ışığında, Metaverse'e ve iletişim teknolojilerine nasıl yaklaşılması gerektiğine dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. 


Prof. Dr. Halis Aydemir'in temelde iki yaklaşımı var: Birincisi, açık iletişimin Müslümanların lehine olmasına; ikincisiyse "iradenin mahremiyeti" olgusuna dayanıyor. O değerlendirmeye yer veriyoruz*. 

"Metaverse, Batıla Karşı İslam İçin Fırsattır" 
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“Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmeler artık aramızdaki iletişimi ve etkileşimi artırdı. 
Batılılar ilk interneti çıkardıklarında muhtemelen şöyle düşünüyorlardı: “Biz internet üzerinden fıskı, fücuru öyle bir yayacağız ki, Müslümanlar çocuklarını tanıyamayacak hale gelecekler. Onları öyle bir başkalaştıracağız ki, oturmuş hiçbir ahlaki erdemin onların toplumlarında karşılığı kalmayacak. Çünkü köydeki hanenin bile yaşamını, kendi ahlaki değerleri üzere sürdürme imkanını bırakmayacak, oralara nüfuz edebileceğiz”. Peki ne oldu? 
Her zaman olan şey oldu. Cenab-ı Hak'kın “Onlar bir plan kurdular, Allah da bir plan kurdu. Allah plan kuranların en hayırlısıdır” (Al-i İmran 3/54). “,.. Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır... ” (Fâtır 35/43) âyetlerini hatırlayalım. Kötü planların sahiplerinin hepsini kendi kötü planlarını başlarına geçirecek bir üst plan kuruyor Cenab-ı Hak. Bir defa bu bizim, ister metaverse olsun ister gelecekte başka türden teknolojiler olsun, asla unutmayacağımız bir şey ki, Allah azze ve celle, nurunu tamamlamayı murat ediyor: “... Allah, nurunu tamamlayacaktır” (Saff 61/8), başka bir ayette “Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.” (Tevbe 9/32) Yani Allah nurunu tamamlamaktan gayrısını kabul etmiyor. Cenab-ı Hak, nurunu, ism-i fail üzerinden (Saff/618), söylüyor. Manası “başka yolu yok”. Allah nurunu tamamlayacak. O zaman bu süreç, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bu şekilde ilerlemeye devam edecektir.” 

Müslümanlar Metaverse Karşısında Ne Yapmalı? 

“Dünya, şu anda Hak ile Batıl arasındaki mücadelenin en yüksek tonda veya tansiyonda seyrettiği bir dönemini yaşıyor. O bakımdan “terör” aracı, Batının bugünkü global dünyada İslam aleyhinde oluşturmak istediği bir bariyer adeta. Yani “gençler İslam'ı öyle kötü görsünler ki, Kur'an'ı alıp ellerine okumasınlar, İslam hakkında bilgilere ellerini bile sürmesinler” istiyorlar. Çünkü elini sürerse, okursa “Hak'tan öte dalaletten başka ne var?”. 
Hangi dalalet çeşidinde olursa olsun, Hak'ka ulaşan, hidayete adım atıyor. O zaman Metaverse karşısında ne yapılmalı? Buna iki şekilde cevap verelim. 


Birincisi, teknolojinin hangi tipi, türü olursa olsun eğer iletişimi artıran bir gelişmeyse bizim lehimizedir. Allah azze ve celle onların planlarını, tersine çevirir. Sebep nedir? Niçin, daha fazla şuyuat yapan galip gelmez? “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. ” (Fussilet 41/26) Yani dediler ki dinlemeyin şu Kur'an'ı. Gürültü oluşturun. Boş sözlerle bastırın, yaygara koparın. Kimse duymasın, dinlemesin. Belki böyle galip gelirsiniz. Demek ki onun sedasının önü kesildiği takdirde, ancak galip geleceklerini düşünüyorlar. Kur'an'ın duyulmasına fırsat verildiği durumlarda, uzun süreyle güçlü araçlar kullansalar da, yani mikrofonlarının sesini yüksek tutsalar da, çare olmuyor. Takdir edersiniz ki internet teknolojisini en yüksek oranda Batılılar kontrol ediyor. 
En yüksek oranda onlar serve ediyorlar. Ama, mecazi olarak söylüyorum, cılız çıksa bile Hakk'ın sesi, batılı bastırıyor. Bizim üstünlüğümüz “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur” (İsrâ 17/ 81), ayetinde. Hak gelince aynı aydınlık gibi, batılın karanlığını ortadan kaldırıyor. Minicik bir mum, koca salondaki karanlığı yeniyor. 


“İletişimin açık olması her zaman bizim lehimizedir” 
Dolayısıyla biz mademki iletişim çağında daha fazla kimseye ulaşmak için fırsat bulabileceğiz, o zaman batıl düşünsün. Hangi teknolojiyi üretiyorsa üretsin, bununla İslam'ın 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önünü kesemez. Hudeybiye Antlaşmasını hatırlayınız. Hudeybiye sulhu, aslında çok ağır, aleyhte anlaşmalar barındırıyor. Resülullah niçin kabul etti? Çünkü, iletişimin açık olması her zaman bizim lehimizedir. Sulh ortamı, iletişim için iyi bir fırsattır. Daha hemen Hudeybiye sonrası, Resülullah'ın mektup yazmaya başladığını görüyoruz. Sahabiler etrafta, kabilelerde, çeşitli yerlerde İslam'ı anlatmaya başladılar. Sulh, yani barış ortamı iletişimi sağladığı için bizim lehimize büyük bir avantaj oluşturdu. Sulh üzere olan bir dünya, bizim açımızdan kâfidir. Yeter ki iletişim açısından önümüzü açsın. “Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik” (Fetih 48/1). Cenab-ı Hak bunu apaçık, belirgin bir fetih olarak tarif etti. 


Biz internet teknolojisi ortaya çıktığında çok tedirgin olduk. “Düne kadar muzır fikirleri men ettiğimiz, muhafaza ettiğimiz gençliğimiz, çocuklarımız, şimdi bu internet üzerinden en aykırı fikirlere bile çabucak ulaşacaklar; dejenere olacağız, efkârımızı, inancımızı, ahlakımızı bozacaklar” diye düşündük. Umdukları gibi oldu mu? Olmadı. Bir miktar dejenerasyon oluştursa bile, inanç ve akide anlamında İslam o kadar sağlam bir zemine oturuyor ki, bunun karşılığında insanı ne caydıracak? Batının yetiştirdiği insanlar, İslam ile tanıştıktan sonra teker teker Müslüman olmaya başladılar. Demek ki iletişim bizim lehimizedir ve Allah azze ve celle vaadini, illa ki tamamlıyor (Saff 61/8; Tevbe 9/32) 

O zaman Metaverse'ü nasıl algılamalı, bu yeni evrene nasıl karşılık vermeliyiz? 

“Metaverse uluslararası İslami bir okumaya imkan verecekse neden sorun olsun” Metaverse, “arka evren” veya “sonraki evren” anlamında internet sonrası aşamayı ifade eden, duyularla daha fazla iletişimin gerçekleştiği bir ortam. Biz düne kadar mevcut internetle de belli bir duyu iletişimi sağlıyoruz. Göz ve ses itibariyle bağlanıyoruz. Metaverse'ün farkı nedir, ne sağlıyor? Gözün ve kulağın etrafını kapatarak, insanı bulunduğu ortamdan yalıtıyor, gördüğü ortamın içine girmiş hisse veriyor. 


Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi cihazlarla; temas etmeye ve kokuyu hissetmeye dönük cihazlarla, bir kişinin gördüğü/duyduğu o âlemdeki insanların üç boyutlu halleriyle doğrudan konuşuyormuş gibi hissettiriyor. Yani Zoom'da ekranda görsel olarak gördüklerimizi, yanımızdaymış, karşımızdaymış gibi görme imkânı sağlıyor. Ne güzel. Bizce bir mahsuru yok. Bize bir arızası yok. Yani salonlarda karşılıklı sohbet ettiğimiz çok sayıda arkadaşla, fiziksel olarak aynı mekanda bulunduğumuz gibi, Metaverse'te de buluşacaksak, üç boyutlu bir biçimde konuşacaksak, bu gayet güzel olur. Bir İslami okumayı, Hz. 
Peygamber'in sünnetiyle ilgili konuşmayı, Cenab-ı Allah'ın kitabını konuşmayı, benzer bir ortamda uluslararası olarak da tertip edebiliriz. Dolayısıyla temelde, bizim arızalı bir ön yargımız söz konusu değil. Her araçta olduğu gibi, aracın doğru kullanımıyla ilişkili düşünüyoruz. Bir araca karşı, bir tazyikte bulunup korkunç, kötü tesir oluşturmasına imkan vermektense o araçla ilgili hazırlık yapıp intibak sağlama, o mecrada hızlı yer edinme, mecrayı iyi yönde işlevsel kullanmak amacıyla ön hazırlık yapma konusundaki tedbirlere hak vermek gerekiyor. 

“Metaverse'te de aynı hatayı yapmayalım” 

İnternette epey bir zaman, gafil avlandık. İnterneti kötü bir mecra saydık ve bir dönem Batılılara bıraktık. Halbuki, internetin iyi yönde kullanılabileceğini, faz farkıyla da olsa geç idrak ettik. Aynı şeyi Metaverse'te yapmayalım. Bu platformun tekil mi kalacağı yoksa alternatifleriyle çoğalıp çoğalmayacağını henüz bilmiyoruz. Ama erken başlayan, erken yol 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hazırlayalım, biz üretelim. Neden başkasının ürettiği teknolojiye mahküm kalalım? 

Seküler bilim anlayışının çıkmazı 

Seküler bilim, İlahı, Allah azze ve celleyi, hak olanın ve batıl olanın referanslarını reddedince, ortada her şey boşlukta uçuşuyor. Her şey değiştirilebilir, ters yüz edilebilir: “Bu hak ise yarın değiştiririz, batıla çevirebiliriz”. O zaman insanı böyle görmeye başlayan bir seküler bilim, onu istediği gibi şekillendirebileceği bir heyecana kapılıyor. Biz insana böyle bakmıyoruz. 
Bizim insanı, kendimizi, kendi öz varlığımızı reddedecek bir varlık anlayışımız yok. 


Daha açık ifade etmek gerekirse, bilim bu açıdan baktığında, neticeleri üzerinden bir kimsenin varlığını kabul etmeye yanaşmadığı için, bunu bir yöntem olarak kabul etmek istemiyor. 
Çünkü bu sefer, ayetleri üzerinden Allah’ı tanımaya zorlanacak. İlmi ve iradesinin sonuçları üzerinden Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeye zorlanacak. Cenab-ı Hakk'ı reddettiği gibi insanın öz varlığını da reddediyor. “İnsanın bir ruhsal varlığı yok. İradesi yok. Herhangi bir seçim falan yapmıyoruz. Sadece seçim yaptığımızı zannediyoruz” diyor. Adam, düpedüz yüzümüze karşı “sizler yoksunuz” diyor. İnsanları böyle gördüğü için “O halde ben, artırılmış/sanal gerçeklik gözlükleriyle insanları sıkı bir şekilde gözlerinden kulaklarından bağlayayım, sadece benim istediğim şeyleri görsünler. Metaverse'te filtreler kullanayım. Bu filtrelerle istediğim şeyleri insanlara göstereceğim. İstediğim şeylerden de onları men edeceğim.” diye düşünüyor. 
Aslında bu düşüncelere sahip olanların gözlerimizi kapatmasına da gerek yok. Artık insanların büyük çoğunluğu telefona kilitlenmiş durumda. Görmüyoruz zaten etrafımızda olup biteni. Hakikaten o koşut evrenin içerisine girmişiz. Heyecanımız, her şeyimiz orada. 
Batının, insanı kontrol altına alma hedefi 

Biliyorsunuz 5 duyumuz var. Duyu organlarıyla aldığımız her şeyi, Allah azze ve celle insan vücudundaki sinirsel sistemle, elektriksel bir dalgaya çeviriyor. Ve bunlar vücudun içerisinde işliyor. Batı şöyle düşünüyor: “Biz Metaverse'te bütün duyuları sağlayabilirsek, insanların yeni evrende, koşut evrende konuşmasını, dolaşmasını, sosyalleşmesini sağlayabiliriz, böylelikle de reel dünyayla irtibatını keseriz. İnsanları kendi kontrolümüz altına almış oluruz. 
Ama biz kendi kontrolümüz altına almış oluruz. İstediğimiz şeyleri düşünmesini, beğenmesini, onlardan hoşlanmasını sağlarız. İnsanı kontrol etmenin verdiği bir heyecan bu. 
Ancak unutulmaması gereken bir şey var: 

Metaverse ve “şeytani heves” 

Şeytan insan aleyhindeki en büyük yeminini etti; “... Çoğunu şükreder 

bulamayacaksın ” (A'raf 7/17) dedi. Bir başka ayette geçen ifadeye, fiile dikkat edelim: “Leehtenikenne zürriyyetehü” (İsrâ 17/62). Buradaki “leehtenikenne” kelimesi, fiili Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçiyor. Ne demek “leehtenikenne?? Yani ağzından bir gemle veya 


« 


damağından bir bağlantıyla bağlamak. Ayette “Bunun zürriyetini ben bağlayacağım” ifadesi bulunuyor. Yani bu heyecan, heves, şeytani bir heves. Allah ne dedi? “Allah şöyle dedi: Çekil, git. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.” (İsrâ 17/62); “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin/egemenliğin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter!” (İsrâ 17/65). 

Duyu organları aşılıp sinir sistemine bağlanıldığında... 

Şimdi, esasında kurulan yeni koşut evrenle, yeni platformla bizim duyu organlarımız üzerinden “seri bağlamayı” düşünüyorlar. Nedir seri bağlama? Seri bağlama, görüntü akışının 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göz üzerinden yapılmasıdır. Şu anda gözün arka planına geçip, daha açık ifadeyle gözü iptal edip doğrudan sinirsel sisteme bağlanacak imkanları yok. Göz üzerinden, seri bağlanınca ne oluyor? Mesela Metaverse'tesiniz. O esnada gözünüze bir şey batsa, göz fonksiyonları henüz devrede olduğu için, gözlüğü çıkarmak ve gözünüzle uğraşmak zorundasınız. Gözlük dışında teninizi örten bir kıyafetle Metaverse'e bağlansanız, yine irtibattasınız ama teniniz üzerinden. 
Teniniz ıslansa, terlese, kaşınsa kıyafeti veya eldiveni çıkarıp orayı kaşımak zorundasınız. 
Dolayısıyla henüz bu iletişim, göz ve ten algısından devam ediyor. Ama gün gelse ki, göz ve deriyi aradan kaldırıp direkt sinirsel sistemin ilgini noktalarına bağlanabilseler, teorik olarak mümkün mü? Kalp pili takılma ameliyatlarına bakılırsa, evet mümkün. Eğer bir gün iç sinirsel donanım üzerinden bağlantı gerçekleşir, gözler, eller, burun seri devreden çıkarılırsa bu, tıpkı insanın Matrix'teki gibi yaşamasına dönüşür. Artık buradaki varlık, varlık olarak bulunsa da, asıl heyecanını, her şeyini, o diğer evrende yaşıyor. 

“İradenin mahremiyeti, kıyamete kadar korunacak” 

Tüm bu gelişmeler nereye varacak olursa olsun, bizim dünya hayatında Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluk üzere yaşadığımız gerçeğini değiştirmeyecek. İrademizi Allah azze ve celle hiçbir zaman, hangi aracı kullanırsa kullansın, şeytanların hiçbir türüne, çeşidine, kimlerle, hangi insanlarla dostluk yapıp arada insanlarla ilişki kursalar da, bizim aleyhimizde onlara bir yetki bırakmamıştır. “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır” (İsrâ 17/65). Dolayısıyla iradenin mahremiyeti, kıyamete kadar korunacak. 


Tıpkı Truman Show'daki gibi, insan eğer hayrı, hakkı isterse, bunu Cenab-ı Hak garantisi altına almıştır. “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz” (Ankebüt, 29/69) Cenab-ı Allah dedi ki, “Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi” (Enfâl, 8/23). Onlar da Allah hayır bildi mi, Japonya'nın derinliklerinde, bilinmeyen diyarların uzaklarında onlara kesinlikle işittirir. 
Velev ki sen 30'una kadar onu şartlandırmış ol. Yetiştirmiş ol. “İslam kötüdür, İslam terördür, Kur'an'ı eline almasın, bakmasın, okumasın” diye. Her türlü telkinle araya bir dünya bariyerler, tampon bölgeler kur. Bir bakmışsın kendi çocuğu, kalkmış hidayete adım atıyor. 
Sonra bakıyor ki bizim internet diye, Müslüman çocuklarını avlamayı düşündüğümüz süreç üzerinden kendi çocuklarımızı İslam'a teslim etmeye başlamışız. 

“Metaverse, iletişimi artıracağı için İslam'ın nurunun yayılmasına ivme kazandıracaktır” 

Dolayısıyla bunun yeni versiyonu da, yani metaverse de değil mi ki iletişimi artıracak; sadece İslam'ın nurunun yayılımına ivme kazandıracaktır. Dolayısıyla biz bu coğrafyada İstanbul gibi âlemin merkezi, İslam'ın inkişafının odağında bulunan böyle bir coğrafyadan, Batı'nın bizi beklediği, ecdadın kaldığı noktadan devamla, ama bu kez kılıçlarla değil, İslam'ın hak nurunu insanlara anlatarak, insanlarla paylaşarak Metaverse'ü ancak bir fırsat olarak görebiliriz. Bu yeni ortam da, Allah azze ve cellenin nurunu yaymaya devam edecektir. 
Örneğin internetten bir yayın yapılıyor. Bu yayın kilometrelerini hiç düşünemeyeceğimiz kadar uzak yerlerde, herhangi bir kimse tarafından tıkladığında, bunu dinlemeye, ulaşmaya, paylaşmaya imkan buluyor. Bu bizim ancak niyet aralığımızı, imkan aralığımızı genişletir. 
Ama dediğim gibi sadece Batılının yaptığı bir imkanı kullanmaya gebe değiliz. Bir süre sonra onu içselleştiren, kendi yerlisini üreten, tıpkı silah teknolojisinde yaptığımız gibi, bu teknolojiyi de artık kendisi imal etmeye başlayan ve kendi kurduğu imkanlar üzerinden yeni 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bir dünya inşa etmeye yönelmiş olmak gerekir. O bakımdan bazılarının bunları mutlak zannedip bir dünya para yatırması bana çok komik geliyor. Yani vaktiyle ilk ICQ çıktığında, oradan bir iletişim başlamıştı. Ama sonra Messenger çıktı. Bakın onların hiçbiri şu anda hatırlanmıyor. Dolayısıyla bu teknolojiler, birilerinin elinde sanıldığı gibi böyle bir tekel, her şey oraya mahkum olacak, tek versiyon olacak sanmak, ancak bir yanılgıdan ibarettir. Bunun envai çeşit türleri çıkabilir. Yenisi, daha iyi çıkabilir. Nitekim, diğer teknolojiler gördük ki, yeni platformlar, sosyal medyada gördük bunları, yeni yeni imkanlar sağlar. O bakımdan mevcudu en iyi şekilde değerlendiren, daha iyisini de yapmaya namzet olacak kimselerdir. 
Uzakta durarak bunu başaramayız. Ama içine girer, açıklarını görür, avantajlarını görür ve daha iyisini yapmaya doğru yön ve adım atabiliriz. 

* Bu metin, Prof. Dr. Halis Aydemir'in “Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği”nde yaptığı konuşmanın düzenlenmiş ve yeniden gözden geçirilmiş halidir. Hocamızın bilgisi ve izni doğrultusunda yayınlanmıştır. 


CEM YILMAZ FİLMLERİNDE DİN VE DEĞERLER 
Haber: Miraç Yinanç-Editör: İshak Özen -01 Aralık 2020-www.islamvemedya.com/ Cem Yılmaz filmleri “Din ve Değerler” açısından incelendi. 


Ortaya çıktığı 1890'lı yıllardan itibaren önemli bir kitle iletişim aracı olan sinema, oluşturduğu çok boyutlu dil ve özgün anlatı biçimi ile insanları ve toplumu derinden etkiliyor. 
Sinemanın etkileri, farklı yönleriyle akademik araştırmalara da konu oluyor. Sinema ve din ilişkisini ele alan son çalışmalardan biri de Bilal Yorulmaz ve Tuğba Sarımsakçı Akar imzasını taşıyor. 


Sinemada önemli bir seyirci kitlesine ulaşan Cem Yılmaz filmlerini din ve değerler açısından inceleyen Yorulmaz ve Akar, önemli tespitlerde bulundu. 


“Cem Yılmaz Filmlerinin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” başlıklı makalede senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı 10 film arasından en çok izlenen G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 filmleri ele alındı. 


Sinema salonlarında gösterime giren filmlere yönelik ilginin azalmasına karşılık yeni mecralar sebebiyle filmlerin eskisinden daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekilen makalede, sinemada kullanılan dil ve davranışların olumlu/olumsuz önemli etkiler bırakabildiği, özellikle komedi filmlerinin, mesajlarını didaktik bir dil kullanmadan eğlenceli bir üslupla verdiği için insanlar üzerinde daha etkili olabileceği ifade ediliyor. 

Komedi Filmleri ve İletiler 

Araştırma kapsamında üç filmde yer alan inanç, ibadet, din, değerler, şiddet ve kötü alışkanlıklar ile ilgili iletileri inceleyen Yorulmaz ve Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: 


“Araştırma sonucunda, dinle ilgili iletilere filmlerde çok az yer verildiği, din ile ilgili sözel iletilerin günlük konuşma dilinin bir parçası olarak kullanıldığı ve bu kullanımların genel 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olarak dindar kişilik temsiline ilişkin olmadığı; toplum değerlerine aykırı olabilecek cinsellik imalarına sıklıkla yer verildiği ve eşcinselliğin sıradanlaştırıldığı; şiddetin, küfrün ve hakaretin meşrulaştırıldığı görülmüş, dolayısı ile insanları güldürmek amacıyla çekilen söz konusu filmlerin toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği öngörülmüştür. Ancak bununla birlikte, dini değerlerin komedi unsuru olarak kullanılmaması, eski yerli komedi filmlerinden aşina olduğumuz olumsuz dindar tipolojisine yer verilmemesi, yardımlaşma, kardeşlik ve dostluk gibi değerlerin yüceltilmesi bu filmlerin öne çıkan olumlu yönlerindendir.” 

“İnsanlar stresten kaçmak için komedi filmlerine yöneliyor” 

Yerli filmlerin gişede yeterli bir ilgiyle karşılaşmaması sonucunda yapımcıların komedi filmlerine yöneldiğini söyleyen Yorulmaz ve Akar, son yirmi yılda en fazla izlenen 15 filmin 10'unun komedi filmi olduğunu ifade ederek, “Komedi türündeki filmler, sinemanın icadı ile birlikte ortaya çıkmış ve sessiz sinema döneminden itibaren seyirciler tarafından büyük rağbet görmüşlerdir. İnsanlar genellikle, günün stresli koşullarından uzaklaşmak ve kendilerini daha iyi hissedebilmek adına komedi türündeki filmleri tercih etmişlerdir” değerlendirmesinde bulundu. 

Makalenin sonuç kısmında da şu değerlendirmelere yer verildi: 

“İncelenen filmlerde inançla ilgili iletilere nadiren yer verildiği görülmektedir. Allah inancı, G.O.R.A..'da samimi bir şekilde besmele çekilmesi ve dua edilmesi şeklinde yer almaktadır. 
A.R.O.G. filminde evrim teorisi Arif'in ağzından sorgulanmış ve filmin sonunda Arif, evrim teorisini reddeden bir noktaya gelmiştir. Peygamber, melek ve kader inançlarına ilişkin iletiler ima ile birkaç sahnede bulunmaktadır. Ancak fal bakma, nazar boncuğu, kâhinlik ve büyü gibi batıl inançlar daha çok yer bulmuştur. Ayrıca, söz konusu filmlerde ibadet ile ilgili iletilere ima ile dahi olsa yer verilmemiştir.” 

“Yalan, filmlerde normalleştirilmektedir” 

“Arif filmlerde, üçkâğıtçı bir karakter olsa da, arkadaşlarına karşı yardımsever, kardeşlik ve dostluk hasletleri olan bir kişidir. Filmlerde, yardımlaşma, sevgi ve kardeşlik gibi değerler ile ilgili olumlu iletiler birkaç istisnai söylem dışında yüceltilmekte, komedi malzemesi olarak kullanılmak adına yerilmemektedir. Ancak Arif V 216 filmindeki dikkat çekici bir husus da, Arif'in “kardeşim” olarak nitelendirdiği 216”ya karşı sürekli küçümseyici bir tavır takınması ve sevgiyi aramak için Dünya'ya gelen 216'nın zamanla -filmin bir kısmında- kötü bir 
karaktere dönüşmesidir. Diğer yandan A.R.O.G. filminin kötü karakteri Karga ile Arif V 216 
filminin kötü karakteri Besim, kendilerine karşı gösterilen sevgi ve şefkat neticesinde filmlerin sonunda yaptıklarından pişman olmaktadırlar. Bu bağlamda, filmlerde iyi karakterler kötüye, kötü karakterler de iyi bir karaktere dönüşebilmekte, izleyiciye mutlak iyi veya mutlak kötü olmadığı mesajı verilmektedir. 


Yalan, filmlerde çok basit bir şekilde kullanılmakta ve normalleştirilmekte; iyi veya kötü karakter olmasına bakılmaksızın bütün karakterler yalan söyleyebilmektedir. Her üç filmde de baş karakter olan Arif, yalancı ve sahtekâr kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Arif aynı zamanda filmin iyi karakteridir. Bu bağlamda, Arif'in yalancı ve sahtekâr kişiliği seyirciye hoş gösterilmekte, Arif olumsuz ahlaki özellikleriyle seyirciye model olmaktadır.” 

“Genç seyirciler karakterlerin davranışlarını model alıyor” 

“Filmlerde karşımıza çıkan en problemli konuların başında cinsellik ile ilgili iletiler 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gelmektedir. Cinsel ilişki açıkça gösterilmese de sözel ve görsel olarak cinsellik imaları yer almaktadır. Her üç filmde de kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedirler. Cinsel içerikli sözler, günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaktadır. 
Eşcinsel davranışlar ise genelde kötü karakterler tarafından sergilenmekte ve komedi malzemesi yapılmaktadır. Buna rağmen yine de filmlerin eşcinselliğin normalleştirilmesi bağlamında bir rol üstlendikleri de iddia edilebilir. Maymunla cinsel ilişkiye girilmesi eylemine ima yoluyla yer verilmesi ise, cinsellik iletilerinde karşımıza çıkan en problemli durumdur. Benzer şekilde filmlerde psikolojik ve fiziksel şiddet unsurlarına da yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Özelikle psikolojik şiddet unsurları sık bir şekilde karşımıza çıkmakta ve bunlar genellikle filmin kahramanı Arif karakteri tarafından sergilenmektedir. 


Şiddetin yanı sıra alkol, sigara ve bahis gibi kötü alışkanlıklar da genellikle Arif karakteri tarafından modellenmekte ve teşvik edilmektedir. Seyircinin en çok özdeşim kurduğu karakterin filmin kahramanı olduğu düşünüldüğünde Arif karakterinin şiddete sık sık başvurması, kötü alışkanlıklar sergilemesi ve olumsuz davranışlarda bulunması önemli bir problemdir. Özellikle genç seyirciler özdeşim kurdukları karakterlerin davranışlarını model almaktadırlar.” 

Makalenin tamamının kaynağından okumak için lütfen tıklayınız. 


(https: /www.mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/723ee2db-1fa1-45cd-9528- 66532e830970.pdf) 


SARAYIN SOLCULARI VEYA “CIA”NIN YOLCULARI 
24 Şubat 2020 | Yazar Osman Eraydın- millicozum 


Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek İttifakı, Görünüşte “Aykırı”lıkların, Ama Gerçekte “Aynı Odakların” Buluşmasıydı! 


Daha düne kadar Perinçek, Ergenekon sürecinde Recep T. Erdoğan'ı “Amerikan Gladyosunun 2 Numaralı Adamı” olarak suçladığı halde, şimdi ne değişmişti de Erdoğan; “Amerikan emperyalizmine karşı koyan kahraman!” olup çıkmıştı? Ve yine geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu savunan ve Sn. 
Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Doğu Perinçek, şimdi neden Kemal Bey'i emperyalizmin safında olmakla suçlamaktaydı? 


Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le eski MİT'çi Mehmet Eymür, Habertürk'teki canlı yayında tartışmışlardı. Eymür'le Perinçek arasındaki husumetin 40 yıllık geçmişi vardı. 
Perinçek'in, Eymür'ü “CIA ajanlığıyla, Amerikan gladyosu hesabına çalışmakla ve 


ce 


işkencecilik yapmakla” suçlaması... Eymür'ün ise, Perinçek'e “asıl Amerikan casusu sensin, tarihte iki Amerikan ajanı yakaladık, biri Savaşman diğeri Çağlar, ikisiyle de senin ilişkin vardı, efsane MİT'çi Hiram Abas'ı hedef göstererek öldürten de sendin” demesi bile bazı 


gafillerin hâlâ gözlerini açmamıştı. 


Doğu Perinçek'le ilgili “Fabrikatör”, Amerikan istihbarat servisi tarafından kullanılan bir terim olup siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten şahıs veya grup anlamındaydı. “Paper mill” (kâğıt 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fabrikası) tabiri de aynı maksatla kullanılmaktaydı. “Covert Action Operations” (Örtülü Faaliyet Operasyonları) ise hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkânı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardı. “Deception” (Yanıltma), bir millet, grup veya şahsı yanlış yola sevk etmek amacıyla düzenlenmiş faaliyetler olmaktaydı...” 


“Madem geçmişin üzerindeki esrar perdesini aralamak lazımdı... Başlamışken şu meşhur “İki Mehmet'in kavgası'na da el atsak, Mehmet Eymür'le Mehmet Ağar'ı yayına alarak onların şahsında 80'li, 90'lı yılların fırtınalı MİT-Polis çekişmelerini gözümüzde canlandırsak... 
Yeraltı dünyasına yönelik meşhur Babalar Operasyonlarını ve MİT raporu skandallarını gündeme taşısak iyi olmaz mıydı?” diyenler haklıydı! 


Ergün Diler ve Bekir Hazar'ın moderatörlüğünde Yaz Boz programında üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan Perinçek, hükümeti neden desteklediğini açıklamıştı: 


Perinçek, "Türkiye'nin teröre karşı bu başarılarından sonra gündemi, artık üretim devrimi olacaktır” palavralarını sıkmıştı. Bir üniversite öğrencisinin, "Cezaevinden çıktığınızdan beri, yaptığınız açıklamalarınızda 'Erdoğan bizim istediğimiz noktaya gelmiştir' gibi, sanki iktidarı yönlendirdiğinizi açıklıyordunuz. Yakın bir zamanda ise, Erdoğan'ın size, Rusya ile barışmak için danıştığını ve heyet gönderdiğinizi iddia etmiştiniz. Gerçekten de iktidar size danışıyor mu, kapalı kapılar ardında iktidarı yönlendiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise, Perinçek, “tüm güçlerin nerede buluştuğunun önemli olduğunu” söyleyerek, güce tapındıklarını söylemiş olmaktaydı. Doğu Perinçek, Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan'ın yeni parti kurmalarını "AKP içerisindeki Amerika'nın, yine Amerika tarafından AKP'den kopartılması operasyonu" olarak yorumlamıştı. 


İzmir'de düzenlediği basın toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirirken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan'ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, şunları aktarmıştı: 


“AKP ve MHP, Amerika'ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika'nın denetiminden çıkmış, FETÖ ve PKK'nın üzerine gitmeye başlamıştır. Amerika'nın buna yanıtlarından biri de AKP'den, AKP içerisindeki Amerika'yı koparma çabasıdır. Davutoğlu ve Babacan olayı, AKP içerisindeki Amerika'nın, yine Amerika tarafından AKP'den kopartılması operasyonu olmaktadır. Zaten Davutoğlu Başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, ABD'nin yarı resmi basın organı, “Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti? diye yazmıştır.” 


Yahu iyi de, düne kadar BOP eşbaşkanı ve Amerika'nın maşası dedikleri Erdoğan ne zaman yıkanıp arınmıştı? 


Sabahattin Önkibar'a göre, Saray'ın solcuları; Metin Feyzioğlu, Doğu Perinçek ve Öztürk Yılmaz tarafından temsil ediliyor ve Perinçek'in eski yol arkadaşı Ethem Sancak tarafından finanse ediliyordu. Önkibar Odatv sitesinde yayınlanan konuyla ilgili yazısında bunları açıklamıştı. 
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Yetmez, muhalif çizgisi ile bilinen Soner Yalçın da yazdıkları ve yalakalıklarıyla herkesi şaşırtmış ve Erdoğan'a sahip çıkmaya başlamıştı. Sözcü yazarı Soner Yalçın'a; Kara Kutu-Yüzleşme Oo Vakti (o kitabının imza gününde "Siz oErdoğancı (o mısınız?" sorusu yöneltildiğinde; “Muhalifim diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır. Doğru'ya doğru, Yanlış'a yanlış demek lazımdır!" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesine destek verdiğini hatırlatmıştı. 


İktidar-Muhalefet hepsi Chatham House konuklarıydı! 


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere ziyareti kapsamında Siyonist düşünce kuruluşu Chatham House'un konuğu olmasını, yandaş yazar ve yorumcular topa tutmuşlardı. 


Oysa Ekrem İmamoğlu'nun Chatham House'u ziyareti, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verilen ödülü hatırlatmıştı. Chatham House, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e “kristal cam” ödülünü, “Türkiye, Gül'ün liderliği altında sivil demokrasiyi yerleştirmiş, siyasi ve hukuk reformlarını gerçekleştirmiştir” gerekçesi ile sunmuşlardı. Keza, İmamoğlu'nun Chatham House'da verdiği görüntünün arkasında, Abdullah Gül'ün fotoğrafı da yer almaktaydı. Öyle ki, Aydınlık gazeteside İmamoğlu'nun Chatham House ziyaretini manşetten sadece Abdullah Gül fotoğrafı üzerinden aktarmıştı. AKP'ye verdiği destekle bilinen Aydınlık gazetesinin, 2018 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti yetkililerinin Chatham House'daki ziyaretlerini hatırlatmamaları ve bunu saklamaya çalışmaları ayarlarını ve amaçlarını ortaya koymaktaydı. 


Hükümete yakın isimler, AKP içinde henüz kavga başlamamışken Abdullah Gül'ün Chatham House'dan ödül almasına ses çıkarmamışlar, hatta bir sürü keramet uydurmuşlardı. Fakat aynı isimler, 2017 yılının Aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Chatham House'da konuşma yapmasına karşı çıkmışlardı. Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinden 5 ay sonra bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı Chatham House'da konuşma yapmıştı. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 2018 yılındaki Chatham House programında şu isimler yer almıştı: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın. Yani devlet kademesinin üst düzey isimlerinin hemen hepsi Chatham House'daki programa katılmıştı. Fakat AKP'yi destekleyen Aydınlık gazetesi ilgili manşetinde bu isimlerden hiçbirini yazmamıştı. 


Chatham House İngiltere?'nin CFR'si sayılmaktaydı! 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devletin üst kademesinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret edip konuşma yaptığı, Abdullah Gül'ün “Kristal Cam” ödülü aldığı Siyonist güdümlü Chatham House İngiltere'nin CFR'si sayılmaktaydı. Resmen 1920'de kurulsa da kökleri 1900'lere dayanmaktaydı. O zamanki adı “Yuvarlak Masacılar”dı. İsrail devletinin kuruluşuna öncülük eden, Osmanlı'yla, Orta 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Doğu'yu ilk parçalayan Sykes—Picot haritalarını çizen ve Sevr'i yapan bu masaydı. Sonradan resmi bir kuruma dönüştürülüp, “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü” adını almıştı. O günden beri de dünyanın sorunları ve doğabilecek krizlerin tartışılıp, yönlendirildiği ilk adres konumundaydı. Yani Sağcı-Solcu, İktidar-Muhalefet aynı Siyonist odakların güdümünde bulunmaktaydı. 


Sabahattin Önkibar: “Kontrgerilla, oAydınlıkçıları kullandı mı?” sorusuyla Erdoğan'cı Aydınlıkçıları kızdırmıştı! 


Bir başka konu, Perinçek'in 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ülkücü kesimin baş belası olmasıydı. Öyle ki “Aydınlık gazetesinin hedef gösterdiği ülkücülerin ertesi gün öldürüldüğü” hâlâ bazı ülkücülerin iddiasıydı. Bu iddia sadece ülkücü cenah için geçerli sanılmasındı. MİT ve sol cenahtan pek çok isimin yine Aydınlık gazetesinde hedef gösterildikten sonra öldürüldüğü konuşulmaktaydı. Doğu Perinçek'in 1980 öncesinde Özel Harp Dairesi (Gladyo'nun) elemanı olduğu da bir diğer iddiaydı. Bazı kaynaklar; bir CIA enstrümanı olan Özel Harp ile Kontrgerillanın Perinçek'i kullanarak operasyonlar yaptığını ifade ediyorlardı. 


Perinçek ile Tercüman gazetesi arasındaki esrarengiz ilişkinin perde arkası 


Aydınlık gazetesi tarafından hedef gösterilen ülkücüler bir bir öldürülünce, ülkücü-milliyetçi camianın önderleri bu gazetenin perde arkasını araştırmaya başlamıştı. Bir de anlıyorlar ki gazeteyi hiç umulmadık bir kurum basmaktaydı. Aydınlık”ı basan o kurum Tercüman gazetesi çıkmıştı. Gazetenin sahibi de Kemal Ilıcak'tı. Oysa Tercüman gazetesi o dönem ülkücümilliyetçilerin sancağı sayılmaktaydı. Bizzat tanıklığım vardı; Karaköy-Kadıköy vapurunda Tercüman okuyor diye bir arkadaşımızı solcular denize atmıştı. İlaveten Kemal Ilıcak milliyetçiliği ile tanınmaktaydı. Tercüman'dan Ahmet Kabaklı ve Ergün Göze gibi isimler ülkücülerin o dönem en çok okuduğu yazarlardı. 


İşte böyle bir gazete ve patronu ülkücüleri hedef gösteren Aydınlık?ı basmaktaydı! 


Bilgi kesinleşince konu Alpaslan Türkeş'e aktarılmıştı. Rahmetli Türkeş Kemal Ilıcak'ı telefonla arayarak: “Kemal Bey, size bir heyet gönderiyorum. Randevu verir misiniz?” ricasını aktarmış ve “Ne zaman isterlerse gelebilirler Sayın Başbuğum.” yanıtını almıştı. Türkeş'in gönderdiği heyet Ilıcak'a şunu sormuşlardı: “Söyleyin Kemal Bey, siz nasıl bu ihanetin içinde olursunuz?” 


“Ne ihaneti beyler, hayırdır?” 

“Ülkücüleri hedef gösteren komünist Aydınlık gazetesini basma ihanetiniz...” 
“Demek öğrendiniz. Ama ne olur inanın bana mecbur kaldım. Çünkü tehdit edildim!” 
“Kim?.. Aydınlıkçılar mı tehdit etti?” 


“Onları kim takar... Tehdit büyük yerden, Amerikalılardan... ABD Büyükelçisi beni yemeğe davet etti. Ve benden Aydınlık'ı basmamı ve kâğıt ile baskı paralarını almamamı istedi. 
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Üstelik Devletimizin içinden de benzer mesaj geldi, yani Askeriyeden... Aynı şeyi söylediler... İstediklerini yapmazsam başım derde girer diye korktum...” 


Genelkurmay'a göre Perinçek olayı! 


Doğu Perinçek ile ilgili bir başka hadise de, özellikle Ergenekon kumpası sonrasında pek çok subay ve generalin Vatan Partisi'ne katılmasıydı. Bir gün Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Pekin'e sordum: “Sayın Pekin, Doğu Bey ile Bahçeli'nin devletle bir şekilde irtibatı var deniliyor. Olabilir mi? Doğru mudur?” 


İsmail Hakkı Paşa bir saniye bile düşünmeden şu karşılığı verdi: “Olabilir!..”[1] Mehmet Eymür”e göre Hiram Abas cinayetinde de Aydınlıkçıların parmağı vardı!? 


Hiram Bey, 1971 yılına kadar kaldığı Beyrut'ta başarılı faaliyetlere katıldı. Hiram Abas Bey, 1971-1976 arasında MİT bünyesinde İstanbul'da, 1976-1980 arası Ankara'da görev yaptı. 
1980'de 12 Eylül darbesinden önce daire başkanıyken istifa edip ayrıldı. İstifa sebebi, teşkilatın teröre karşı daha aktif bir şekilde görev almasına engel olunmasıydı. Bir müddet özel sektörde çalıştı. Bu devrede Cumhurbaşkanlığı tarafından özel olarak görevlendirilerek Lübnan'daki ASALA ve diğer Ermeni terör örgütlerine karşı faaliyetleri ayarladı. Zamanında kurmuş olduğu ajan şebekesi çok iyi ve hâlen etkin olduğundan operasyonel çalışmaları bir hayli verimli sonuçlanmıştı. 1986'da MİT Müsteşarı Yardımcılığına atanan Hiram Abas, MİT Raporu olayından sonra zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatı ile başka bir göreve atanmasının istenmesi üzerine kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Hiram Bey, genç denecek bir yaşta, 58 yaşında suikasta uğramıştı. 


Mehmet Eymür”e göre; Aydınlık hedef gösterip, DHKP-C vurmaktaydı! 


Savaşman'ın davası daha devam ederken Doğu Perinçek'in başında olduğu Aydınlık yayını Savaşman'ın yakalanmasında yer alanlara karşı “İşkenceciler-Kontrgerilla” başlıklı yayına başladı. Türkiye'de (vatan hainliği yürüten) “solun yok edilmesinde önemli bir görev yapan bu çakma örgüt (Doğu Perinçek ekibi) tarafından Hiram Bey, ben ve Süleyman Yenilmez Albay, resimlerimiz ve adreslerimiz ile teşhir edilip hedef yapıldık. ABD gibi bir ülkede bir gizli servis mensubu bu şekilde teşhir edilse ağır suç işlemiş sayılır ve yıllarca cezaevinde tutulurdu ama CIA yönetimindeki Perinçek ve grubu bunu Türkiye'de fütursuzca yapıyorlar ve hiçbir işleme de tâbi tutulmuyorlardı. Hiram Abas Bey, 26 Eylül 1990 tarihinde taşeron DHKP-C örgütü teröristleri tarafından suikasta uğradı. Bugüne kadar öldürülme olayı ciddi olarak soruşturulmadı. Ben, Perinçek ve Aydınlıkçıların azmettirici olduğunu açıkça ilan etmeme rağmen Ergenekon Davası'na bakan mahkeme hariç, hiçbir savcı olayın üzerine gitmeye yanaşmadı. Daha sonra Savaşman gibi ABD ve İngiliz gizli servislerine çalışırken suçüstü yakalanan Em. Alb. Turan Çağlar'ın da Perinçek ve Aydınlık grubu ile ilişkileri açığa çıktı. Bütün bunlara rağmen, “Sözde Ulusalcı” takınan ama aslında “Anglo-Amerikan yapısı olan Doğu Perinçek ve Aydınlık örgütü”, Türkiye'yi karıştırmaya, sokak hareketlerini kışkırtmaya ve provokatif yayınları ile kişileri hedef göstermeye devam ediyorlardı. 


İçimizdeki Paralel Yapı ve Perinçek Kumpası! 
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Yıllarca Aydınlıkçıların saldırısına, itiraflarına muhatap oldum ve hâlâ da oluyorum. Ben de bu hainlerin gerçek yüzlerini belgelerle ortaya koydum. Hiram Abas'ı bunlar öldürttü. 
Suikasttan sonra “2000'e Doğru” dergisinin kapağına utanmadan “Abas Yolcu Demiştik!..” diye yazmaktan bile sakınılmıyordu... Perinçek ve Aydınlıkçılara yönelik “Şafak Operasyonu” görevlisi, Aydınlıkçıları, Robert Kolej'de İngiliz İstihbaratçı hocanın lojmanında yakalayan MİT'çi Avukat Necdet Küçüktaşkıner, 2006'da Antalya'da geçirdiği bir trafik kazasından sonra hayatını kaybediyordu. Bu olayları en iyi bilen biri olarak ben kaldım... “Paralel Yapı” deyimi, yeni bir olguymuş gibi yakın tarihimizde üretiliyordu. 
Esasında Paralel Yapı 70 yılı aşkın içimizde bulunuyordu. Perinçek'i, Aydınlık?ı, Savaşman'ı, Turan Çağları, bürokratı, politikacısı, gazetecisi, askeri, polisi, MİT'çisi ile yıllardır aramızda, içimizde, bütün damarlarımızda dolaşıyordu. 


İsmet İnönü bile, bu “Paralel Yapı”dan ve bunların yabancılarla içli dışlı olmasından yakınıyordu. 1963 yılında Bakanlar Kurulunda “Bir görev veriyorum, neticesi bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurumdan önce sefirimden öğreniyorum. Böyle mi teslim ettik biz bu devleti?” diye dert yanıyordu. Ama elinden bir şey gelmiyordu, ABD korkusundan bunların üzerine gidemiyordu.|2| 


“Uzun uğraşlar sonucu solcu bir hıyanet şebekesi tespit ettik. Bu karargâh, Hilary Summer Boyd adında Robert Kolej'de profesör olan İngiliz uyruklu şahsa ait (lojman) çıktı. Bu operasyon sonucunda İstanbul bölgesinde ve bütün Türkiye şamil olmak üzere 266 eleman yakaladık. Bu arada İngiliz'i de yakaladık. İngiliz'i aldık, emniyete getirdik, gazeteler de yazdı... Ama bu İngiliz'i bize sorgulatmadılar. Yukarıdan kesin MİT'ten gelen emir dediler, Ankara'dan kimin verdiğini bilemem. 20 tane konsolosluk arabası geldi. İngiliz'i biz sorgulamayınca o tarihte bu örgütün yabancı iltisaklarını tam tespit edemedik. Bize sol örgütü yakala dediler. Biz sol illegal örgütü deşifre etme çalışmalarına giderken altından İngiliz çıktı. 


TİİKP Şafak Operasyonu ve Ferit İlsever İrtibatı! 


Bu arada, Ferit İlsever'in defterini ele geçirdik. Bu şifreli defterde, bugün hâlen medyada yer alan elliye yakın insanın ismi vardı. Ankara 3 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi Şafak Davası dosyasında bu şifreli defter delil olarak mevcuttur... Ondan sonra aradan seneler geçti, 
1973 senesinde MİT'ten ayrıldım, avukatlık yapıyorum. 1978 senesi 15 Temmuz'unda benim 
yazıhanem basıldı, başlarında bu Aydınlıkçı Ferit İlsever vardı... 1978'de Aydınlık “Kontrgerilla” yayınını başlattı. Bu ilk sayısının çıkmasından önce silahlı bir şekilde, resmen yazıhanemi basmışlardı. Aslında, bu Aydınlıkçılar silahlı bir örgüt değildir, onu hemen arz edeyim. Bunlar daha ziyade yayın yoluyla yıpratma, provokasyonlar, hükümet ve devlet devirme amaçlı propagandalarla uğraşır.J3) 


AKP'nin Erken Seçim Telaşı! 


Siyaset dünyası HDP'den gelen son dakika açıklamalarla sarsılmıştı. “HDP'nin Meclis'ten çekileceği ve sine-i millete döneceği” haberleri ortalığı karıştırmıştı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli partilerinin “kayyum atamalarına” ilişkin 


tutumunu açıklamış, Meclis'ten çekilip “sine-i millete” dönecekleri söylenen HDP'liler, 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“erken seçim” istediklerini duyurmuşlardı.HDP eş başkanlarının yaptıkları açıklamalarda şu ifadeler yer almıştı: 


“Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için erken seçim istiyoruz. Bu bir erken seçim çağrısıdır, bu bir meydan okumadır. Hodri meydan diyoruz. Bütün muhalefeti erken seçim talebi etrafında toplanmaya davet ediyoruz.” Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” diye çıkışmıştı. 


“Dünyaya posta koyarken, HDP'ye acizliğimiz kanımıza dokunuyor!” diyen yandaş yazarlar, Erdoğan iktidarının acizlik ve beceriksizliğine mazeret arıyorlardı. 


“2020 bütçesinde, partilere ne kadar hazine yardımı yapılacağı açıklanmış. Bugünlerde ülkeye yaptığı ihanetle sıkça ismini andığımız HDP'ye de, 50 milyon 99 bin TL yardım yapılacakmış... Aynı partiye, bu yıl yapılan ödeme ise, HDP'ye 92.2 milyon TL olacakmış. 
İşe bakınız, hâlâ; “Siyasi partiler teröre destek verse bile, kapatılmasın” diyorlar... “Nasıl olsa, kapatılsalar bile, yeniden kuruluyor, kaldıkları yerden yola devam ediyorlar, kapatmanın ne yararı oluyor ki?” diyorlar... Görülmüş bir şey mi, adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun ordusu TSK'ya küfrediyorlar... Sonra aynı devletten, para yardımı alıyorlar... Yani devlet bunlara, küfretmeleri için para veriyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor...” [4] 


Erdoğan'ı seçim korkusu sarmıştı! 


Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'lilere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirildiğini yazmıştı. Bu arada Habertürk ekranlarına çıkan Ali Babacan'ın açıklamaları tartışılmaktaydı. “Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük" diyen Babacan, AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri, siyaseti okızıştırmıştı. Abdulkadir Selvi, iktidar partisinde konuşulan Babacan'ın değerlendirmelerini, köşe yazısında şöyle aktarmıştı: 


“Babacan'ın AKP'lilerin gönlünde bir yeri var. O nedenle “Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı? diye hakkını teslim ediyorlar. Ancak Babacan'ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar. AKP kulislerinde Babacan'dan ziyade Abdullah Gül'e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül'ün tek hedefinin yeniden Cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, 'Gül'ün tek hedefi Erdoğan'a kaybettirmek? diyen de... Ha, bir nokta daha: AKP'lilere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş.” diyorlardı. 


“Sanırım AKP yönetiminde yer alanların şu sıralarda en istemeyecekleri şey, kendileriyle saf tutmakta olan insanların düşünmeye başlamalarıdır. Düşünen insanlar kısa süreliğine şaşkınlık geçirdikten sonra yapılanın ve durdukları safin yanlışlığını fark etmeye başlayacaklardır.” 
tespitleri haklıydı. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir Üniversitesi'yle ilgili gündemi sallayacak açıklamalar yapmıştı. Erdoğan; Ahmet Davutoğlu, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın Halkbank'ı dolandırmaya çalıştığını vurgulamıştı. 
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Erdoğan, üniversiteye arazinin tahsisinin kendi Başbakanlığı döneminde yapıldığını belirtip, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde ise “tahsisi (o mülkiyete dönüştürdüğünü” açıklamıştı. Arazi tahsisi belgesinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'in imzasının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabi ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar." şeklindeki ithamlarla kendisinin Başbakan ve Bakan yaptığı insanların “devleti dolandırdıklarını!?” söylemesi yüz kızartıcı bir itiraftı ve Sn. Erdoğan’ın ruh röntgenini yansıtmaktaydı! 


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, yakın zamana kadar yol arkadaşlığı yaptığı isimler hakkında çok kötü ifadeler kullanmıştı. Başdanışman yaptığı, partinin başına geçirdiği, Dışişleri Bakanı ve Başbakan atadığı isimden “malum zat” diye söz etmesi bile başlı başına bir skandaldı. Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak yapılan açıklamadan yol arkadaşlarından hepsi payıma düşeni almıştı. Pay sahipleri arasında Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi uzun yıllar Erdoğan ile beraber siyaset yapmış isimler de vardı. İsimler sayıldıktan sonra, “Hani bunlar dürüsttü?” denilerek bu isimlerin dürüstlüklerini tartışmaya açmıştı. Sonra da Halk Bankası'nın “dolandırılmaya çalışıldığını” vurgulamıştı. Çevrilen alavereler dalavereler anlatılmış ve bütün bunların, “Kimin ne olduğu öğrenilsin” diye yapıldığı açıklanmıştı. Yahu bunlar sizin yol arkadaşlarınızdı, demek ki ayarınız aynıydı! 


Babacan Habertürk'te Fatih Altaylı”ya şunları açıklamıştı: 


“Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük...”, “Türkiye'nin dış politikada güvenilirliği ve itibarı kalmadı...”, “Siyaset; gelecek vaat edemeyince desteğin yolu korkuda, karşı düşmanı üretmekte arıyor...”, “Yerlilik ve millilik kılıfı altında Türkiye'yi içe kapatma, içe kapanmış ülkeyi daha kolay yönetme ise biz bu anlayışta olmayız.” 


Ve tabi Babacan'dan, PKK ve FETÖ'ye destek veren, bu örgütleri kullanan ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, İsrail'e hiç itiraz çıkmamıştı... Çünkü aynı odakların figüranıydı. 


AKP'li eski Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Bakanın Erdoğan aleyhine mal varlığı iddiaları Yüce Divan'a mı taşınırdı? 


Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan ve yakınları ile alâkalı "mal varlıkları açıklansın" şeklindeki çağrısına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan nedense şimdilik sessiz kalmışlardı. Yoksa “yakıcı ve yıkıcı bir koz” olarak mı saklanmaktaydı? Çünkü AKP'li eski Cumhurbaşkanı A. Gül'ün, eski Başbakan A. Davutoğlu'nun ve eski Bakan A. Babacan'ın Erdoğan aleyhine “Haksız mal varlığı edinme” iddiaları Yüce Divan yolunu açardı!.. 
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan'a sahip çıkması ise enteresandı. Çünkü Bahçeli daha önce AKP Genel Başkanı Recep T. Erdoğan ve ailesinin mal varlıkları konusunda şu ithamlarda bulunmuşlardı: 


"17-25 Aralık'ın çıkmayacak lekesi duran, kalbinde kin ve nefret bulunan Erdoğan'la ilgili Milleti 36 etnik parçaya ayıran birinden Cumhurbaşkanı olmaz dedik. Teröriste kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz dedik. Rüşvetçilere göz kulak olanlardan Cumhurbaşkanı olmaz dedik. TSK'ya kumpas kurandan komutan olmaz diye seslendik. Bir inkârcıdan Cumhurbaşkanı olmaz dedik, olmaz dedik ve sarsılmaz duruşumuzu sergiledik. Herkes Cumhurbaşkanı olabilir, ne var ki Recep T. Erdoğan olmaz dedik. 17-25 kiri ile pasıyla yeterince aşınmış, yeterince küçülmüş, yeterince incinmiştir. 


Erdoğan'ın mal beyanıyla ilgili ise Sn. Bahçeli şunları aktarmıştı: 


YSK'ya verdiği mal beyanı her şeyi ayan beyan ortaya çıkarmıştır. Buna göre serveti üç yıl içinde 1 milyon lira, eski parayla bir trilyon lira artış göstermiştir. Üç yıl içinde hangi yatırımı yapmış, hangi kârlı işe girmiştir de serveti 1 trilyon lira artış göstermiştir? Vatandaşımıza vurmayan talih; Bilal oğlanı, yandaş ve haramzâde işadamlarını nasıl bulmuştur? 
Demokrasiyle yönetilen hangi medeni ve gelişmiş ülkede bu kadar zengin, bu kadar mal mülk sahibi bir Başbakan vardır? Yıllar içinde hiç azalma göstermeyen 500 bin liralık alacağını, hangi borçlu ya da borçlular geciktirmektedir? Aklımıza takılan bir başka konu ise Başbakan'ın, hiç mi evi olmadığıdır? Manşetleri süsleyen saray gibi villalar kimin üzerinedir, araziler, arsalar kimlerin geçici tapusunda gizlenmektedir? Aklı bilezikte kalan Başbakan'ın, milletin cebini, devletin hazinesini boşaltması şüphesiz ki yanına kalmayacaktır. Başbakan'ın altın kaçakçısı şarlatanları, hayırsever diyerek taltif etmesinin sebepsiz olmadığı şimdi daha iyi netleşmiştir. Milyar dolarlık vurgun parasıyla kuyumcu zinciri açacak seviyeye sıçrayan bu Başbakan'dan millete ve devlete Cumhurbaşkanı olamayacak, olmayacaktır."(5| 


Erdoğan eğer kral, emir, şah, tiran, diktatör olacağım hevesinde ise buna Türk milleti müsaade etmeyecek, onay vermeyecektir. 1 katrilyon 370 trilyona mal olan kaçak ve karanlık sarayda oturan Erdoğan'dır. Çalan, soyan, yürüten 17 ve 25 Aralıkçılarıdır. Dolar milyarderi olan, villaları, gemileri, kupon arazileri sıra sıra düzen yine Erdoğan'dır. Ey Millet! Çalışan sizsiniz, çalan onlardır. Vergi ödeyen sizsiniz, aşıran onlardır. Ayakkabı kutularına milyon dolarları koyan, yatak odalarına servet saklayanlar, rüşveti bağış gören, yolsuzluğu kapatmak için fetvalar düzen, sahte âlimler onlardandır. Din diyen, diyanet sömürüsü yapan, ne var ki Allah'tan da korkmayan müsrifler, münafıklar saraylarda lüks ve şatafat içinde yüzmektedir. 
Tüm sorunların çözümünü Başkanlık Sistemi'ne bağladı. Bu zulüm düzenine, bu karanlık düzenine nereye kadar destek vereceksiniz? Yetmedi mi hırsızlıklar? Yetmedi mi yolsuzluklar? Haram sultası sürsün isteniyorsa AKP doğru adrestir. Şerefini gömlek gibi giyip çıkaran, tarafsızlık yeminini ampul gibi yakıp söndüren bir şahsiyet Türkiye'ye istikamet çizemez, milletimizin aklını artık çelemez. Erdoğan baştan aşağı yalan olup çıkmıştır.”(6) 


Şimdi artık sormak lazımdı: 


129 


Sn. Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek ittifakının asıl dayanağı; gerçekten ülkenin BEKA kaygısı ve ABD'ye-Emperyalizme karşı milli çıkarlarımızı koruma amacı mıydı... Yoksa, birtakım ortak siyasi rant hesapları ve karanlık dosyalarının saklanması maksatlı mıydı? 


Yolsuzluk Lağımları Deşilmeye Başlamıştı! 


1994: İ. Melih Gökçek Ankara BBB seçiliyordu. Çok geçmeden kendi kadrosunu oluşturuyor ve rantiye şebekesiyle irtibata geçiliyordu. RP Genel Merkezi'nden bazı duyumlar üzerine yapılan uyarıları dikkate alır gibi davranıyor, ama Milli Görüş teşkilatını ve tabanını avutup oyalıyordu. 


1996: Sinan Aygün Ankara Çayyolu Hekimköy bölgesinde 2 kat imarlı parselleri toplamaya başlıyor ve M. Gökçek'in desteği ile tevhit (arsa birleştirme) işlemleri yapılıyordu. Emsal 3 ve hmax serbest imar tadilatı Büyükşehir Belediyesince onaylanıyordu. 


1997: Ankara Ticaret Odası Başkanı yenileniyordu. 1998: Ankara Rüzgârlı sokakta bir inşaat malzemesi mağazası olan ESKİ-HİSAR A.Ş. Rifat Hisarcıklıoğlu bir anda kentte öne çıkmaya başlıyordu. (Kendisi aynı zamanda NUH HOLDİNG ailesinden oluyordu.) 


1999: Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkan Yardımcılığına, Zafer Çağlayan ise ASO (Ankara Sanayi Odası) Başkanlığına seçiliyordu. 


2000: Ankara'da ÇAYYOLU YAŞAMKENT adıyla yeni bir bölge imara açılıyordu. En küçük emsal 2,5 hmax serbest imar tadilatı olarak ilan ediliyordu. Bölgenin en büyük gayrimenkul sahibi SALİH BEZCİ adında ağırlıklı olarak tefecilik yapan bir adam çıkıyordu. 


2000: Ankara Söğütözü'nde ARMADA adıyla 200 bin m”'lik bir AVM inşaatı başlıyordu. 
Ortakları ise bu meşhur Oda Başkanları oluyordu. 


2001: EXİMBANK'ın TOBB vasıtasıyla kullandıracağı 200 milyon dolarlık kredi yüzünden TOBB Yönetim Kurulunda tartışma çıkıyordu. FUAT MİRAS zorla istifa ettiriliyor ve RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı yapılıyordu. Ardından 2002: ARMADA AVM açılıyordu. 


2003: ATO Başkanı Sinan Aygün dev kongre merkezi inşaatına başlıyor ve inanılmaz paralar dönüyordu. Yediği önünde yemediği herkese yetiyordu. 


2004: İ. MELİH GÖKÇEK yeniden AKP'den Belediye Başkanı seçiliyordu. 


2005: NATO Yolu-MAMAK çöplüğü arasında DOĞUKENT adıyla yeni bir bölge imara açılıyor ve binlerce konut ve 3 adet AVM NATA-VEGA ortaklığıyla yükseliyordu. Ortaklar hep hısım, akraba, eş-dost oluyordu. 


2006: Oran şehri TBMM lojmanları yıkılıyor, arazisi TOKİ'ye devrediliyordu. İ. MELİH araziyi almak için çok asılıyor, basın yoluyla hükümeti baskı altına alıyor, ama RTE vermiyordu. Erdoğan MESA şirketi ile kat karşılığı anlaşıyor ve 3000 konut inşaatı başlıyordu. Ama İ. MELİH yine de boş durmuyor, bu araziden 60 dönümlük bir parçayı 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koparıyordu. Bu arsa 2 milyon dolara, yanlış okumadınız 20 veya 200 değil sadece 2 milyon dolara bu Oda Başkanları ve ilaveten BESA A.Ş. SALİH BEZCİ” ye satılıyordu. 


2007 yılında:2 milyon dolara peşkeş çekilen bu arsa üzerinde Halkbank'tan alınan 200 
milyon dolarla 150 bin m”lik PANORA AVM yapılıyor. Tahmin edileceği gibi ortaklar hep aynı kişiler ve kesimler oluyordu. Bülent Arınç'ın; “M. Gökçek Ankara'yı FETÖ şebekesine parsel parsel dağıttı!” dediği süreç yaşanıyordu. 


2007: Seçimleri öncesi Atatürk Bulvarı üzerindeki ASO binası yıkılıyor, yeni bina inşaatı adrese teslim şartname ile hükümet yanlısı ENDER inşaata veriliyor ve ZAFER ÇAĞLAYAN hem Milletvekili hem de Bakan oluyor, sonrasını ise herkes biliyordu. 


2008: Eryaman SUSUZ projeleri devreye giriyordu. 2009: Eryaman ekibi ile bu meşhur ekip ÇAYYOLU girişindeki belediyeye ait arazi üzerinde GORDİON AVM'yi yapıyordu. 2009: TOBB, Söğütözü'ndeki arsası üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanı ZAFER ÇAĞLAY AN’ın kullanımı için bir çalışma ofisi ve maiyet binası ihalesi yapıyordu. İş yine ENDER inşaata peşkeş çekilecekken, İşgüzar bir MİMAR ihaleye girip işi bozuyor; mevzu büyüyor, bu işgüzar ve asabi mimara çekilmesi için baskı yapılıyor ama yemiyor ve mecburen iş iptal ediliyordu. Böylece 2007'de ASO BİNASI ihalesinde yediği kazığın karşılığını veriyordu. 


2010: YAŞAMKENT altyapısı ve yolları belediyece tamamlanıyor, konutlar ve ticaret merkezleri yükseliyordu. Ama artık FETÖ baskısı canlarını yakmaya başlıyordu. 


2011: İNCEK-AHLATLIBEL-ÇAYYOLU arasındaki araziler aynı ortaklar tarafından bedava sayılacak fiyatlara alınıyordu. İmarlar hmax. çıkarılıyor, bir kısmı SİNPAŞ gibi İSTANBULLU küresel firmalara çakılıyor, bir kısmı da elde tutuluyordu. Yeni açılan İNCEK Bulvarı üzerindeki iş merkezi ve konut projeleri de süratle tamamlanıyordu. 


2012: RTE bu ekibe artık “Yeter, az geri durun bakiim!” diyor, ardından Ankara'nın rantını paylaşan yeni oyuncuları ortaya çıkıyordu: YDA A.Ş, KUZU A.Ş, RÖNESANS A.Ş. 


Bu tarihten sonra ÇUKURAMBAR-SÖĞÜTÖZÜ bölgesi YDA'ya; ORAN ŞEHRİ bölgesi KUZU 'ya peşkeş çekiliyordu. Bildiğiniz üzere hızla dev binalar yükseliyordu. 


KÜLLİYE VE DEV MİT binaları da RÖNESANS'a kalıyordu. Toplam ihale bedeli 10 milyar TL'yi geçiyordu. Müteahhit her hakedişinde komisyon ödemekten bıkıyor, en sonunda “paramı verin arkadaş!” diye Ankara sokaklarında avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Bu iki işin de tek bir sorumlusu biliniyordu: Yetki onda, para onda bulunuyordu!.. Hesap soran ise çıkmıyordu. Bol keseden harcama gırla gidiyordu. Gerçek adıyla Milletvekili seçiliyor ama yakın çevresi ona MÜCAHİT diyordu. 


2013: ARMADA AVM'nin yanına önceki büyüklükte YENİ ARMADA ekleniyordu. 


2014:İ. MELİH GÖKÇEK FETÖ'nün desteğiyle MANSUR YAVAŞ”ın ayağına takoz koymaya uğraşıyor ve işte zurnanın zırt dediği nokta bundan sonra başlıyordu. Ve zaten onun da Beypazarı Belediye Başkanlığında çok ciddi kanunsuzluklar ve yolsuzluklarla ilgili iddialardan dolayı mahkemelik oldukları biliniyordu. 
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Erdoğan iktidarları İ. Melih Gökçek'ten hesap soramıyor, yolsuzlukların üzerine gidemiyordu. Çünkü her iki taraf da birbirinin foyasını biliyordu. Anlaşılan ellerindeki bilgi ve belgelerin deşifre edilmesinden korkuluyordu... Ama her şeye rağmen CHP'li Sinan Aygün ile yeni Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kapışmaları üzerine yolsuzluk lağımları deşilmeye başlıyordu! 


Evet bütün bunlar birer iddia oluyordu. İşin gerçeğini araştırıp ortaya koymak ve sorumluları adalet önüne çıkarmak ise iktidara ve yargıya düşüyordu. 


Dipnotlar: 


Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi olarak itiraflarım / sh.99-102 

Mehmet Eymür, DEŞİFRE, sh:179-183 

Age. Sh:187-188 www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/dunyaya-posta-koyarken Devlet Bahçeli'nin 5 Temmuz 2014 tarihli açıklaması. 

Devlet Bahçeli'nin 8 Şubat 2015 tarihli açıklaması. 


au Ev» 


'AYDINLIK'ÇILARIN DİN GICIKLIĞI 
29 Aralık 2008 | Yazar Bayram Yönem- millicozum 


"Laiklik" adına "Yaşamın İslam'dan arındırılması"!? (lazımmış..) 


"Devletin tam anlamıyla laikleşmesinin ancak yaşamın dinsellikten arındırılması ile gerçekleşebileceğini, bunun da önce toplumun tarihinin ve dilinin dinsellikten arındırılmasını gerektirdiğini iyi bilen Mustafa Kemal de "Türkiye devletinin dini İslam'dır" maddesini Anayasa'dan çıkartıp, "laiklik" ilkesini CHP Kurultayı'nda partinin ana ilkelerinden biri haline getirir getirmez Tarihi Kongresi'ni toplatıp, hemen ardından da uzmanlara yeni tarih ders kitapları yazdırmış ve 1932 yılından itibaren liselerde bu kitapları okutmuştur. 


Ama ne acıdır ki, Şemsettin Günaltay'ın ilk işi Atatürk'ün yazdırdığı bu Tarih kitaplarının başındaki "Beşer (insan) Tarihine Giriş" adlı bölüm ile evrim teorisi hakkındaki bilgileri çıkarıp, tarihi yeniden dinselleştirmek olmuştur. 


"1949 yılından bu yana pıtrak gibi çoğalan İmam Hatip medreselerinin yetiştirdiği genç mollalar, Almanya'daki işçilerimizi din adına dolandırıp Yimpaş akçesi, Kombasan akçesi, Jet Fadıl akçesi, Deniz Feneri akçesi adı altında ülkeye öyle çok Cinci akçesi getirdiler ki... 


Bakalım, geçmişimizi 1939'dan beri her gün biraz daha dinselleştirerek aktarma yarışı içindeki gizli ulema tarihçilerimiz bu cinci akçelerini nasıl anlatacaklar genç kuşaklara? 


Şeriatçılarımız niçin illa da "türban okullara girmelidir" diyor, bundan daha güzel anlatılabilsin sanmam...(1| 


- Bu görüşler Aydınlıkçı ulusalcıların ortak kanaatiydi. Amaçları açıktı: "Yaşamın dinsellikten tamamen arındırılması!" 


Doğu Perinçek'in "İslam, sadece devlet sahasında değil; kamuda, cemiyet hayatında; hatta fert planın da bile yaşanamaz" anlamındaki yaklaşımları; İslam'ı toplum hayatının her safhasından dışlamanın ve gizlenemeyen bir din düşmanlığının kanıtıydı. "İmam Hatip, Türban, Kur'an Kursu" karşıtlığıyla aslında İslam'a saldırıldığını anlamak için, dahi olmak gerekmiyordu, sade bir Müslüman Türk vatandaşı bile bunu sezmekte zorlanmayacaktı. 
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Bunlara sormak lazımdı: "Atatürk dış odakların ve sabataist-mason cuntanın dayatmasına rağmen, ta 1932'ye kadar "laiklik" ilkesini niye resmileştirmemiş ve de sonunda "bela savmak" cinsinden CHP tüzüğüne yazdırıp, ama Anayasaya yine sokmamıştı?... 


Çünkü gizli dinsizlerin ve "beyaz-Efendi Türklerin" laikliği, İslam'ı dışlamak ve devre dışı bırakmak şeklinde yozlaştıracaklarının farkındaydı... 


Acaba, İşçi Partisi kurmayları ve beyin takımı neyin peşinde koşmaktaydı? 


Bunlar görünüşte siyasi bir parti olarak kurulmuşlardı. Siyasi partiler ise, halkla bütünleşip, kendi fikir ve projelerini onlara benimsetip, demokratik oy desteği ile iktidara talip kurumlardı. Bu nedenle, asla istismar ve suistimal niyetiyle değil, gerçekten ve samimiyetle, halkın Dinine ve manevi değerlerine sahip çıkmaları, en azından saygılı olmaları kaçınılmazdı. Oysa İP bunun tam tersi bir tavır takınıp, her firsatta halkın inanç esaslarına ve İslami yaşam tarzına saldırmaktaydı.. Demek ki bunların demokratik bir planları ve halkın inancıyla barışma ve oy desteği kazanma gibi bir ihtiyaçları bulunmamaktaydı. Ve zaten yıllardır her seçimde aldıkları gülünç oy oranı da ortadaydı. 


Öyle ise mutlaka, başka bir hesap ve dayanakları bulunmaktaydı... 
Çünkü: 


Hem İslam'ı toplum hayatının her alanından dışlamak (yani yasaklamak) şeklindeki laiklik anlayış ve amaçları 


Hem de "Başörtüsü, Kur'an Kursu, İmam Hatip Okulu" karşıtlıklarının, sadece bunların istismarına değil, bizzat örtünmeyi ve dini eğitimi emreden İslam'a yönelik saldırgan tavırları: Türkiye'nin emperyalizmin kuşatma ve kıskacından kurtulması 

AB ve BOP tuzaklarıyla bağımsızlığını yitirip parçalanmaması 


Barbar Batıya karşı, Asya coğrafyası ve mazlumlar dünyasıyla yeni ve adil bir güç merkezi oluşturması 


Milli birlik ve dirliğimizin sigortası olan ordumuzun daha güçlü ve güvenilir kılınması Her türlü dini istismar ve suistimalin son bulması 
Dinci, milliyetçi ve sosyalistleri bünyesine katıp kullanan NATO-GLADYO çetesinin saf dışı 


bırakılması 


Gibi, öteden beri savunula gelen ve sorumluluk ehlinin sahiplenmesi gereken bazı gerçeklerin de "değerini ve geçerliliğini" yitirmesine yol açmaktadır. 


Biz bu yazımızda Doğu Perinçek'le ilgili bazı "tespit"lerde bulunacağız. Doğru bir "teşhis" yapılmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Kimseyi suçlayıp yargılamayacağız, sadece sorular soracağız ve endişelerimizi ortaya koyacağız. Bunu da samimiyetimizin ve vatanseverliğin bir gereği saymaktayız. 


Sn. Doğu Perinçek'in ve İşçi Partisinin: 


Ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması 
AB hayaliyle Avrupa'ya eyalet ve BOP tuzağıyla İsrail'e vilayet yapılmaması 


Türkiye'nin yerli Genel Valiler eliyle ABD'nin sömürgesi olmaktan çıkarılması 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Ilımlı İslam safsatası ve istismarcılık vasıtasıyla, Dinimizin emperyalizmin hizmetine sokulmaması 


Türkiye'nin milli ve yerli imkânlarla ve adil paylaşımla kalkınması gibi konulardaki gayret ve hassasiyetlerini değerli buluyor ve destekliyoruz. 


Ancak; İslamiyet ve Hz. Muhammed'le ve Müslüman halkımızın din özgürlükleriyle ilgili olarak: 


Saygı gösteriyor ve sahip çıkıyor kılıflı saptırma ve saldırganlıklarıyla, 


Dini inancı sadece vicdanlara hapsedip, hayatın her safhasında (kamudan, toplumsal yaşamdan ve hatta kişisel davranışlardan) sökülüp atılması gerektiğini (ki bu İslam Dininin resmen yasaklanmasının kılıfıdır ve herhalde bu yüzden ne parti programlarında ve ne de milli hükümet programlarında "Din eğitimi ve din özgürlüğüyle" ilgili tek bir satır bulunmamaktadır) savunacak kadar gizli bir kin taşımalarıyla ilgili olarak, artık net ve mert bir tavır ortaya koymalarını, taklit ve takiyyeyi bırakıp samimi olmalarını bekliyoruz. 


Bu yöndeki tenkit ve tavsiyelerimizi, çeşitli vesilelerle yüzlerine karşı ve dergimizde de defalarca münasip şekilde aktarmıştık. 


Sn. Doğu Perinçek "Hz. Muhammed'in Mekke'de kaç oyu vardı?" yazısında: 


"Dinleri, o dinlerin içinden "anlama" çabaları pek başarılı olmuyor. Dinleri, dünyevi gözle, dinlerin dışından araştıranlar daha doğru anlamışlardır. 


Evrensel bilim adamları Hz. Muhammed'in dünya tarihindeki yerini ve rolünü İslam ulemalarından daha iyi açıklamışlardır. Onların içinde kuşkusuz Müslüman dünyasından çıkmış olanları da var. Ama onlar, öncelikle bilim adamıdır. Bilimsel bakış açısı, Hz. 
Muhammed'e İslam aleminin sınırlarını aşan bir değer kazandırıyor" diyor ve yanılıyor. Evet bu iddiası az da olsa doğruluk payı taşıyor. Çünkü, birçok İslam aliminin fark etmediği veya dile getirmekten çekindiği bazı hadiselerin asıl hikmetini sezen ve bunun hedef ve stratejisini çözen Batılı şarkiyatçılara (Doğu Medeniyeti ve İslam araştırmacısı bilim adamlarına) ve Hz. 
Peygamberimizle ilgili övgü ve takdir dolu yorumlarına rastlanıyor. 


Ama bunun genel ve geçerli bir hüküm olarak sunulması temelsiz bulunuyor. Çünkü bir bilim adamının aklen ve vicdanen yüceliğine ve önemine inandığı bir dine girmesi gerekiyor. Oysa istisnai örnekler dışında bunun yapıldığı pek görülmüyor. Veya araştırarak, Hz. 
Muhammed'in haklı ve hayırlı olduğunu anladığı halde iman etmiyorsa, o zaman da demek ki işine gelmiyor ve nefsini aşamıyor... Böylelerine ise gerçek ve örnek bilim adamı demek ne derece doğru oluyor?. Ayrıca Perinçek, Hz. Peygamberimizi çok iyi anlayan milyonlarca Müslüman ilim adamını küçümsemek ve gözden düşürmek gibi büyük bir haksızlığa kayıyor. 


Doğu Perinçek, eğer Hz. Muhammed'i Ahir zaman Peygamberi ve Dini kıyamete kadar geçerli kabul etmiyorsa, Onu dolaylı biçimde "yalancı"lıkla suçlamış oluyor. 


Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca kendi şahsına değer kazandırmaya değil, tek olan Allah'a inanmaya, ahiret hayatına hazırlamaya ve Kur'an'ın hükümlerini geçerli kılmaya çağırıyor ve bu uğurda çabalıyor... Yani Allah'ın Peygamberi olduğunu haykırıyor.. 


Sn. Perinçek: 
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"Bu devrim, kervanların basıldığı bir bedevi toplumdan, ticaret güvenliğinin sağlandığı bir devlet düzenine geçişti. Kan bağının esas olduğu kabile ilişkilerinin yerini, tüm kabileleri hatta kavimleri kucaklayan ümmet aldı" diyor ve doğru söylüyor. 


Şimdi soruyoruz: 


Bu evrensel ve ilahi devrimin değerleri ve tüm inananları ve insanlığı kucaklayan ümmet bilinci, sizce bu gün de hala geçerli midir, yoksa artık gereksiz midir? 


Yani Hz. Muhammed (A.S.), sadece kendi bellek ve yetenekleriyle, yüz yıllar süren ama artık dönemini kapatıp sona eren tarihi ve felsefi değişim önderi "devrimci" midir? 


Yoksa Dini (ilahi yaşam projesi ve sorunlara çözüm prensipleri) hala geçerli ve gerekli olan son Peygamber midir? 


Eğer siz O'nun Peygamberliğini ve Kur'an'ın geçerliliğini kabul etmiyorsanız, o takdirde Hz Muhammed'i (A.S.), on binlerce masumun kanı üzerine zorbalıkla kurdukları ve zalim komünist düzenlerini yarım asır bile ayakta tutamadıkları Mao ve Lenin gibi bir devrimci konumuna indirmek istiyorsunuz demektir ki, bu; saygı duyuyor görüntülü bir saldırıdır! 


Hz. Peygamberimize ve mü'minlere yapılacak en büyük hakaret: Kur'an'ın kendi sözleri olduğunu, yani Cenabı Hak'tan vahiy olarak almadığını ve büyük başarılarını kendi dehasıyla kazandığını, ama asırlar önceki bu değer ve düşüncelere artık ihtiyaç kalmadığını savunmaktır. Bu tavır, Batılı İslam düşmanlarının ve bazı yerli Yahudi ve Ermeni asıllıların, çok sinsi bir tahribat tuzağıdır. 


Tekrar hatırlatıyoruz: Hz. Muhammed'in en büyük davası ve en önemli iddiası: Kendisini Yüce Yaratıcının Peygamber olarak seçip yolladığı, Kur'an ayetlerinin kendi sözü değil, Allah'ın kelamı olarak tebliğe memur kılındığı ve kıyamete kadar bunların geçerli sayılacağıdır. 


Yani Hz. Muhammed'in Peygamberliğine inanmayan, O'nu haşa, yalancılıkla ve sahtekârlıkla suçlamış olacaktır. Böyle kimselerin ise halkına ve insanlığa hayırda öncülük yapması imkânsızdır. Daha önce bu konuyla ilgili, dergimizde defalarca yaptığımız hatırlatmalar maalesef bir yarar sağlamamıştır. 


"İnkârcılar diyorlar ki: "Bu (Kur'an), olsa olsa, O'nun (Hz.Muhammedin kendisinin) yazıp uyarladığı düzmecelerdir. Ve (herhalde) başka bir ekip te, kendisine yardım etmiştir." 


Onlar böyle (demekle), kesinlikle yalan söylemekte; (Alemlerin rabbini ve Onun vahyini inkar ederek) zulmede gelmektedir"(2) ayeti böyle düşünenleri anlatmakta ve müminleri uyarmaktadır. 


Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün de Hz. Muhammed'i Allah'ın Peygamberi olarak kabullendiği ve İslamiyet'e son ve mükemmel din olarak iman ettiği asla unutulmamalı ve çarpıtılmamalıdır. Atatürk'ün Allah'ın Resulünü, "önemli ama dönemi bitmiş bir tarihi kişilik" olarak algıladığını iddia etmek açık bir iftiradır ve hem Hz. Muhammed'i hem de Mustafa Kemal'i istismarcılıktır. 


Ilımlı İslamcıların ve AKP iktidarının din anlayışının ve istismarcı-münafık yaklaşımın, gerçek İslamiyet'le ve Hz. Muhammed'le ilgisi bulunmadığı ise, elbette bir hakikattir. Ama bu Islam'a ve Müslümanlara sataşmaya bir bahane yapılmamalıdır. 
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Bu konuda Aydınlık yazarlarından Sn. Süha Baykal'ın şu uyarılarına kulak kabartılmalıdır: 


Mal biriktirenlerin, parasıyla para kazanan tefeci zenginlerin, fakir Arap halkını sömürdüğü o yıllarda... Putlara kesilen keçilerin, develerin, Mekke'nin zenginlerinin cebine gittiği o dönemde... Hz. Peygamber Kuran-ı Kerimle, halkı İslam'a davet etmiştir. 


O gün için nüfusu 10 bin olan Mekke'nin tüm geliri, 10 aileye gidiyordu. İslam, Kur'an diliyle bu dengesizliğe karşı çıkmıştır. Maun suresi, bu nedenle vardır. Bakara, Nisa sureleri ondan vardır. 


Kur'an insanlara, önce insan olmayı öğrenin, hak yemeyin, aldatmayın! Mal biriktirerek varlığınızı üretimden kaçırmayın! insanlar iş, aş ararken rant sağlayıp, saltanat yaşamayın demiştir. 


Allah adına, muhtaçlara yardım adına toplanan paraları iç ederek, insanları kandırın dememiştir. Ama görün ki, bugün, elin Alman polisi, savcısı bile; bundan rahatsız olmuş, Allah rızası için hesap sormaktadırlar. 


Bu nedenle; Deniz Feneri'ne toplanan paraların, putlara kesilen kurbanlardan farkı yoktur. Bu paraların kaç ailenin cebine gittiğinin akıbeti, Mekke'deki zenginlerin akıbetinden farklı olmayacaktır. Aksine inanmak, Kur'an'ı inkâr etmektir. 


Recep Bey ve arkadaşları için; "Bunlar namaz kılıyor, başları secdeye değiyor, çalmazlar, çaldırmazlar" diye oy veren müminler, AKP'yi; iki kere iktidara taşımıştır. 


Kur'an nasıl karanlıkları aydınlığa çıkartmışsa, iktidarıyla, muhalefetiyle, çoluğuyla çocuğuyla herkesin görünmeyen yüzleri, aydınlığa çıkartılmalıdır. 


İslam'ı öğrenin ve Müslümanlara saygı gösterin! 


Namazı, cenazeden cenazeye, musalla taşının arkasında, gökyüzüne bakarak eda edenler; Şehidinin, vatandaşının tabutuna omuz vermeyenler! Sözüm size: 


Sizlere camiden çıkmayın, alnınızı secdeden kaldırmayın demiyorum. Ancak; siz namaz kılmasanız bile, kılan halkı kucaklamayı, sevmeyi yüreğinizde hissedin. 


Almaktan, daha değerli olanın, vermek olduğunu, önce kendinizde deneyin. Bunun için önce siz İslam'ı öğrenin ki; başkaları Allah adına ulusu kandıramasın. 


Aksi takdirde vatandaş, AKP'nin arkasında saf bağlar... Recep Bey de, önüne gelene, kafa tutar. 


Son söz: Bir hakikatin üstüne dünya çökse, o yine ortaya çıkar."/3)| Evet: 


İslami hayatı ve mümin toplumları içten çürüten, çağın ve medeniyet yarışının dışına iten en büyük talihsizlik ve tehlikelerin başında ise; 


Kur'an'ı Kerim'le alakayı koparıp onu araştırmayı ve hayatın temel kaynağı yapmayı bırakıp, yani "mutlak delil ve dayanak"ları askıya alıp; bu ilahi kitaptan, asırlar önceki şartların ve ihtiyaçların gereği olarak çıkarılan içtihatları (karar ve yorumları), dinin temel esasları ve hayatın vazgeçilmez hususları saymak şeklindeki şuursuz taklitçilik ve ruhsuz şekilcilik gelmektedir. 
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Çünkü: Kur'an-ı Kerim, temel ve genel kurallar kaynağıdır 


Kur'an-ı Kerimin muhkem ayetleri: "Mutlak Delil"; sahih hadisi şerifler: "Delil"; Bu iki delile uygun yapılan akli ve ilmi içtihatlar: "Hüküm"; üzerinde ulemanın icma ve ittifak ettiği içtihatlar ise "Mutlak Hüküm" sayılır. 


Yani Kur'an-ı Kerim, hazır bir fetva kitabı veya ansiklopedik bir başvuru kaynağı değil; sürekli değişen ve gelişen bütün şartların ve zamanların ortaya çıkaracağı, içtimai, idari, hukuki, ahlaki ve ekonomik her türlü sorunların çözümüne esas olacak genel kaideler ve temel prensipler içeren Allah'ın kelamıdır. Ancak Kur'an'daki hüküm ayetleri oldukça azdır, hatta bazı alimlere göre sadece 200 kadardır. Bunlar genel ve temel kurallardır. 


Delil ve dayanaklar, sabit ve süreklidir. Hüküm ve içtihatlar ise, şartlara, ihtiyaçlara ve gelişen hayat standartlarına göre değişmeye ve yenilenmeye müsaittir. 


"Delil"ler ilahi ve naklidir. Hüküm ve içtihatlar ise "akli ve beşeridir". Ancak, bu içtihatlar, vahye istinat ettiğinden özel bir öneme haizdir. Sadece insan aklının ve nefsani arzu ve kurguların eseri değildir. Muhkem ayetler ve sağlam hadislerden çıkan "deliller, mutlak ve değişmez doğrular olan HAK'tır. Ama içtihatlar ise, hem sevap, hem hata ihtimalini barındıran "yorum"lardır. Şartlara ve ortamlara göre uygun olan; ama değişme özelliği de bulunan "doğru"lardır. Böylece İslam hukukunun iki temel "delil"i ortaya çıkmaktadır: 


l- Nakli deliller (Ayet ve hadisler) 
2- Akli delillerdir. (İçtihat, icma ve bilimsel gerçekler) 
Milli Çözüm, Ulusalcı toplantılarda ne arıyordu? 


Türkiye'yi haksız ve dayanaksız biçimde karalamak ve bazı tavizler koparmak niyetiyle ortaya atılan sözde "Ermeni Soykırım İddialarına" karşı, sesimizi dünya kamuoyuna duyurmak... Ve yine Akdeniz'deki son ve tek kalemiz KKTC'nin Rumlara ve Yunan'a devredilme hıyanet ve hazırlıklarını açığa vurmak ve Kıbrıs'a sahip çıkmak adına, Talat Paşa Komitesince organize edilen birçok toplantıya bizler de katıldık. Milli bir dava olduğu için, sağdan soldan çok farklı, hatta aykırı parti ve derneklerden katılımların gerçekleştiği bu toplantılarda, İşçi Partisini ve Doğu Perinçek'i daha yakından tanıma imkânı da yakaladık. O ekip içinde gerçekten samimi, seviyeli, bilinçli, birikimli ve Türkiye dertlisi seçkin insanlar vardı. Bunlarla tanışmak, endişelerimizi ve ümitlerimizi paylaşmak bizim için şanslı bir fırsattı. Böylece, yıllarca birbirimizden uzak kaçtığımız insanlarımızla, özümüzün de, özlemlerimizin de aynı olduğu ortaya çıkmıştı. 


Ama Doğu Perinçek bir muammaydı. Önceleri "geçmişteki saplantı ve zikzaklarından ders alıp, artık milletin değerlerine ve ülke gerçeklerine sahip çıkma şuuru ve sorumluluğu ile hareket ediyor" zannı ağır basmaktaydı.. Bu iyi niyetimizden dolayı da, hemen bütün toplantılarda ve herkesin huzurunda: "Din düşmanlığı gibi algılanacak söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiği, aksi halde toplumun AKP'nin tuzağına itileceği ve toplumla - İslam'la barışmadan hiçbir başarıya erişilemeyeceği" konusu sıkça ve defalarca vurgulanmıştı. Bu yöndeki öneri ve özeleştirilerimiz katılımcıların çoğunluğunca kabul görüyor ve hatta takdir 


ediliyordu. Bunlar içinde İP'nin üst düzey bazı yöneticileri de vardı. 


Maalesef bazıları da "din ve maneviyat" kelimelerinden bile gıcık almakta, halkımızın inancı hiçe sayılmakta, İslam'a karşı gizlenemeyen bir kin taşımaktaydı. Bu kesimin Masonluğa olan yakınlık ve yatkınlığı ise gözlerden kaçmamaktaydı. Tabi doğrudan İslam hedef alınmayıp: "Başörtüsü, İmam Hatip, Kuran Kursu, Ezan Hoparlörü"ne saldırılmaktaydı. 
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Acaba bunun altında ne vardı? 


Bir dönem TSK'yı Kıbrıs'ta işgalci sayan, ardından koyu bir ordu taraftarlığına soyunan.. 
Aynı Darwinist, Marksist, Komünist düşünceyi paylaştıkları Abdullah Öcalan'la bazen kucaklaşıp bazen kapışan... Bir bakıyorsunuz sözde Radikal şeriatçı Abdurrahman Dilipak'la ve Murat Belge ile "darbeci askerlere karşı diyalog platformu" oluşturan, zaman geliyor darbe çığırtkanlığı için en önde koşuşturan.. Bazen Dev-Geç'in başında, Bazen Ülkü Ocakları eski başkanı Levent Temiz'le kol kola dolaşan... Bazen İslamiyet'e ve Hz. Muhammet'e sahip çıkan, bazen "İslamiyet'i sadece devlet ve hükümet ve siyaset sahasında değil, laiklik gereği fert ve cemiyet hayatının bile tamamından sökülüp atılması, yalnız vicdanlara hapsolunması gereğini" savunan... 


Sn. Doğu Perinçek'in bu tezatları ve çelişkili tavırları, acaba henüz olgunlaşmamış kişiliklerde ve oturmamış karakterlerde sıkça görünen sıradan bir tutarsızlık ve istikrarsızlık alametimiydi? Yoksa gen yapısında yerleşmiş ve mayasına işlemiş daha derin bir İslam nefreti miydi? 


Doğu Perinçek'in babası olan; 


Sağlam ve samimi bir Kemalist, sosyal adaletçi bir laikçi Sadık Perinçek te yine; CHP'ye karşı önce Menderes'i, sonra Morrison Süleyman'ın Adalet Partisini niye tercih etmişti. Hatta bir dönem Süleyman Demirel'in Genel Başkan Yardımcılığını üstlenmişti. Hatta Yavuz Donat'ın yazdığına göre, Süleyman Demirel, Doğu Perinçek için: "Ben Onun amcasıyım!" 
demişti. Ve Doğu Beyin babası bu Sadık Perinçek, Yüce Dinimize ve Hz. Peygamber Efendimize olmaz iftira ve hakaretler içeren bir İtalyan tarihçinin kitabını Türkçede yayınlayan kişiydi!? 


Demek ki Adalet Partisi ona göre İsmet İnönü CHP'sinden daha çok devrim yanlısı, daha fazla Amerikan karşıtı ve daha ciddi Türkiye dertlisiydi?. Peki, o zaman Sn. Doğu Perinçek'in; 


Mason ve Morrison Süleyman hazretlerine ve Adalet Partisine "gerici, yobaz, düzenbaz, ABD uşağı" diye saldırması neyin nesiydi?. 


Doğu Perinçek: Laiklik düşmanlarının "yaşam biçimi" yazısında: 

Anayasa Mahkemesi'nin türban kararı, gerçekten karardı ve çözümdü! 

Bu kez aynı Mahkeme, "Ben bu yükü kaldıramam" diyor. 

Tarih, Anayasa Mahkemesi 30 Temmuz 2008 günü bir karar veremedi diye yazacaktır. 
AKP kapatma davası, aslında bir "yaşam biçimi" davasıdır. 

Türkiye halkı nasıl yaşayacak, soru budur? 

Laikliğin dar ve geniş olmak üzere iki tanımı yapılmaktadır. 


Birincisi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Başka bir deyişle devlet işleri, din kurallarına göre yürütülmeyecektir. 


İkinci tanım, din işleri ile devlet ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Başka deyişle devlet ve dünya işleri, din esaslarına göre düzenlenemeyecektir; yürütülemeyecektir. 


Devlet kurulduğundan beri toplum yaşamına biçim vermek içindir. 
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Muazzez İlmiye Çığ'ın kitaplarına yazdığı Sümer Kanunları, Hamurabi Kanunları, Atina site devletinin düzenlemeleri, Roma Hukuku, Çin imparatorluğunun ve Hun Kağanı Maotun'un (Mete) yasaları, Hazreti Muhammed'in kurduğu devletin şeriat hükümleri, Cengiz Yasaları, İngiliz Kralının Manga Carta'sı, Fatih'in Kanunları ve ismini yasa koyuculuktan alan Kanuni Sultan Süleyman'ın Kanunnameleri, hepsi ama hepsi toplum yaşamına biçim veriyorlardı. 


Bireyin özgürlük alanı, toplumun yaşam biçimi çerçevesi içindeki özgürlüktür. 
"Toplum isterse şeriatı yaşar" diyenler halkı aldatıyor 


Hazreti Muhammet de büyük bir devrimci, bir devlet kurucusu ve yöneticisi olarak toplumun yaşamına biçim veren şeriat hükümleri getirdi; ticaret hukuku, aile hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku vb. kuralları koydu ve uyguladı. O zaman mesele nereden çıkmaktadır? 


Önce şu gerçeği bütün açıklığı ve kesinliğiyle saptayalım: 


Mesele, toplum yaşamını Orta Çağ'ın Şeriat hükümlerine göre mi düzenleyeceğiz, yoksa çağdaş hukuka göre mi meselesi değildir. 


Öyleyse toplumun yaşamı, devenin yün çıkrığının, dokuma tezgâhının, su değirmeninin ve sabanın bulunduğu çağa göre değil, elektrik motorunun, nükleer enerjinin, nano teknolojinin, sigortanın, poliçenin, bononun, çekin, kredi kartının, bankanın vb. çağına göre düzenlenecektir. Bugün, bir başka "yaşam biçimi" geçerlidir. 


Dincilik, işte emperyalizm ile birlikte bu milleti kendi kulları haline getirmek için kullandıkları bir sömürü aracıdır onlar için. Türban dedikleri ise, Haçlı irticanın siyasal köleleştirme, cariyeleştirme aracıdır."(4) 


Sözleriyle mücadelesinin AKP ile değil İslamiyet'le olduğunu açığa vurmaktadır. Ve tabi böylece AKP'ye de mazeret ve meşruiyet kazandırmaktadır. 


Üstelik, bu sözleriyle, Hz. Muhammed'i birtakım krallar ve kağanlar gibi, kendi kafası ve kapasitesiyle kanun ve kurallar koyan birisi; İslamiyet'i ise, ilahi vahyin değil, beşeri düşüncenin eseri olarak gördüklerini, yani inkârcı kimliklerini de açığa vurmaktadır. Ve laiklik diye asıl hedeflerinin, İslam'ı sadece devlet işlerinden değil, toplum hayatının her kademesinden dışlamak olduğu açıklanmaktadır. Tabi bütün bunlar; hem sapıklıktır, hem de Müslüman Türk halkımızın asla itibar etmeyeceği ve fırsat vermeyeceği safsatalardır. 


Fikret Otyam'ın "Türban ve Erbakan" takıntısı 


Aydınlık'ın karanlık yüzlerinden Fikret Otyam, haddini aşarak ve hakarete kalkışarak Erbakan Hoca'ya sataştığı için Türk yargısınca mahküm edilmiş, mahkumiyeti paraya çevrilmiş ama Hoca bu paranın faizini kabul etmemişti. Daha sonra Racep T. Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle 5 milyar TL. cezaya çarptırılan Fikret Otyam, o sözde sürekli karşı çıktığı AİHM'ye gitmişti. 

İşte mertçe açıklayamadığı gizli İslam düşmanlığını "Erbakan ve türban gıcıklığı" şeklinde ortaya koyan bu iflah olmaz kişi; AKP bahanesiyle, hıncını ve hırsını şöyle dile getirmişti: 


"Erbakan dava açmış ve dahi 6 ay hapse mahküm olma şerefine mazhar olmuş idim! Yüce yargı 6 ay hapsi 365 Milyon Türk Lirasına çevirmiş idi, ne önemi mi var, olmaz olur mu? 
Faizin dinimizde resmen/alenen/şer'an haram sınıfına girdiğinden naşi para için faiz talep etmemişti! Laf aramızda kendi kendime çok kızdığım anlar olduğunu Tanrının bildiği olarak 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siz sayın kullarından neden saklayayım ki? Yine kendi kendime "lan, hoca haklıymış bunlar tam düdüklü tencerelik" tümcesini çok kullandım!. 


Evet, Erbakan hoca kötü, kötüden de kötü olduğundan naşi; yetiştirdiği talebelerine diyelim Recep Tayyip Erdoğan'a faiz'in "resmen, alenen ve dahi şer'an haram" olduğunu öğretememiş!. Günahını almayayım, belki talebesinin öğrenmemesi ağır basmış olabilir. Bay Tayyip için bir yazı yazdım, onuruyla oynamışım öyle dedi savunmanı 20 Milyar Türk Lirası "talep etti"![5] 


"Kaybedecek zaman yokmuş! 


AKP'nin ve Din istismarcısı kesimlerin hıyanetleri bahane edilerek İslami olan her şeye savaş açılmaktadır: 


"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın "Hocaların Hocası" dedikleri hocalarının tarihi ikrarları, İslam Şeriatı hükümlerine göre çalışan İslam Kalkınma Bankası, buna bağlı İslami Araştırma ve Eğitim Merkezi ile İslam Konferansı Örgütü yönetiminde yer alan kadroların laik, demokratik, hukuk Cumhuriyeti'nin yönetimini ele geçirdiklerini belgelemektedir. Bu bağlamda İslam Kalkınma Bankası Genel Kurulu üyesi Kemal Unakıtan'ın Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı Başbakan tarafından niçin Maliye Bakanlığı'na getirildiği açıklığa kavuşmaktadır. 


Bu kuşatmayı yarmak için Ulusalcı Güçlerin kaybedecek zamanları yoktur"(6| diyen Erol Bilbilik'te Islam'la alakalı her şeye düşmanlıklarını ortaya koymaktadır. 


"294 general var ama, Atatürk devrimi bir tane" sözleriyle, kendilerine uymayan TSK'ya sataşılmaktadır. 


TSK'nin komuta kademesini oluşturan generallerimiz aynı birikimi temsil etmektedirler. 
Ordunun esas kumanda yeteneği ve savaş gücü, karargâhlarının birikim ve sağlamlığındadır. 
O nedenle Türk Ordusu'nun sağlamlığı, terfi kararlarında değil en başta kumanda yeteneğinde, geleneklerinde, eğitiminde ve insan kaynaklarındadır. 


Ordumuz, 294 değerli generale sahiptir; ancak Atatürk Devrimi tektir. Her komutanımızın yerine aynı sağlamlıkta yeni bir komutan bulabilirsiniz. Komutan ocağı olan ordumuzda ikinci, üçüncü, dördüncü ve doksanıncı generali bulmak mümkündür ama ikinci bir Cumhuriyet Devrimi bulmak mümkün değildir. O nedenle Türkiye Atatürk Devrimi için her olanağını feda edebilir. 


14 Mart- 30 Temmuz ABD ile Türkiye arasındaki yargı savaşlarından çıkarılacak en önemli 
ders budur!"(7J diyen Doğu Perinçek Müslüman halkımızın inanç ve iradesine saygı gösteren ordumuza saldırmakta ve kışkırtmaktadır. 


PKK'nın da, her türlü mafyanın da, Ergenekonun da, marazlı medyanın da arkasında; Mason Locaları, sabataist hıyanet cuntası, Siyonist Yahudi odakları, Amerika ve İsrail olduğu gerçeğini saklamak ve toplumu patronlarla değil paravan oluşumlarla oyalamak üzere: 


"Terörün teşkilatı PKK'dır. Onun arkasında Ergenekon vardır. Doğu Perinçek ise Ergenekoncularla PKK'yla irtibatlıdır" diyenlerin bu itham ve iddialarını yanıtlamak, doğru ve doyurucu bir tavırla hayatındaki çelişkileri açıklamak konusunda, hem şahsına hem de topluma karşı bir sorumluluk taşımaktadır. 


Oysa Perinçek, bir zamanlar Özel Harp'i savunup, NATO karşıtlarını hain sayıyordu! 
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28 Şubattan sonra koyu Amerikan karşıtı ve ulusalcı takınan, rakip olduğu hemen herkesi 
'Süper NATO örgütü mensubu' olmakla suçlayan İşçi Partisi (İP) lideri Doğu Perinçek, bir dönem NATO'nun en ateşli savunucuları arasında yer almıştı. 


NATO karşıtlarını adeta vatana ihanetle eşdeğer tutmaktaydı. 12 Eylül öncesinde Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Başkanlık Kurulu da bir destek bildirisi yayınlamıştı. Bildiride, "Türkiye'nin NATO'dan ayrılması için kampanya yürütenler, ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmiyorlar" diye yazmışlardı. Aslında komünist idelolojiyi benimseyen Perinçek, o yıllarda Sovyetler'e karşı daima ABD ve Batı tarafında yer almıştı. Aynı dönemde Özel Harp Dairesi (ÖHD)'ni sahiplenen açıklamaları da vardı. ÖHD, 1952'de NATO'nun yönlendirmesiyle kurulmuş, ilk talimnameleri de Amerika'dan çevrilerek alınmıştı. Daire'nin komünizm tehdidine karşı Avrupa ülkelerinde kurulan 'gladyo' teşkilatının Türkiye uzantısıydı ve bugünkü Ergenekon'un da 'babası' sayılırdı. 


TİKP'nin 25 Haziran 1980 tarihli bildirisi, yoruma yer bırakmayacak kadar açıktı. "NATO değişen dünya durumu nedeniyle bugün Sovyet tehdidine karşı bir savunma örgütü niteliği kazanmıştır. TİKP, NATO'dan Sovyetler Birliği'ne teslimiyet yönünde bir ayrılışa karşıdır." 
Doğu Perinçek, 1981 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'na TİKP davası nedeniyle verdiği ifadede benzer görüşleri savunmaktaydı. NATO'nun Moskova tehdidi karşısındaki önemini fark ettiklerini ve Sovyetler Birliği'nin yayılmasını gemleyen her güce önem verdiklerini vurgulamıştı. Sorgusunda bir adım daha ileri giderek, yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Moskova'ya karşı Batı Avrupa ordusunun da güçlenmesinden yana olduklarını açıklamıştı. Perinçek'in 1979 yılında Fransa'nın L'Express dergisine verdiği bir röportaj, Batı Avrupa ordusunu neden TSK kadar desteklediklerinin ipuçlarını yansıtmaktaydı. 16 Mart 1979 tarihli Aydınlık gazetesinde de yayınlanan röportajında, "Sovyetler Birliği, Avrupa'ya gözünü dikmiştir. Avrupa ve Türkiye, Sovyetler Birliği'nin baskı ve tehdidi altındadır. Yani ortak bir kadere sahipler. Bu nedenle Avrupa'nın birleşerek Sovyetler Birliği'ne karşı çıkmasını destekliyoruz" diyordu. 


ÖHD ile ilgili olumlu düşünceler partinin de görüşüymüş. Yine askeri savcılıkta verdiği ifadede, "Partimiz, 'Özel Harbi' dış tehdide karşı son derece gerekli gördüğünü defalarca belirtiyordu. Biz bunun önemini çok derinden kavramış bir partiyiz" diyordu. ÖHD'yi savunan Perinçek'in onun çatısı altında faaliyet gösteren Özel Kuvvetler Komutanlığı ile neden yıllarca yıldızının barışmadığı ise merak konusuydu. Birçok açıklamasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ve burada görev yapan askerleri eleştirdiği biliniyordu. 


Ve acaba Doğu Perinçek'in bu çelişkili ve tutarsız tavırlarının Osmanlı dönemi resmi mahkeme kayıtları olan "Şer'iyye sicilleri"ne göre: 


Büyük dedesi Mehmet Sadık Efendi'nin "Mühtedi-Ermeni dönmesi" olduğu 


O zamanlar Mamuratül Aziz (Elazığ)a, şimdi Erzincan'a bağlı Kemaliye (Eğin) ilçesi Ermenice "Abuçeh", Türkçeleşmiş şekli "Abçağa" köyünden ve tamamı Ermeni (Kafkas kökenli Yahudi-Pakraduni M.Ç) Perinçoğlu sülalesine mensup bulunduğu iddialarıyla (Bak: Haber: Arkın Tepeli / Chornicle Dergisi) bir alakası var mıydı? Bu sorunun yanıtı, pek çok "sırrı" da "Aydınlık"'a kavuşturacaktı... 


Rusya resmi televizyonu : "Lenin, kendi halkından nefret eden bir ruh hastasıydı!" 


Rusya resmi televizyonu “Rossiya' kanalında Rusya Bolşevik devrim önderi Vladimir Lenin'i tartıştı. Devlet televizyonunun düzenlediği "Rusya'nın İsmi" adlı yarışmada 12 Rus önder arasında yer alan Lenin'in çok zeki olduğu, ancak zalim ve kendi halkından da nefret ettiği 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ortaya atıldı. Lenin'i savunan Rusya Komünist Partisi Başkanı Gennadi Zyuganov, Lenin'le ilgili ünlü isimlerin sözlerini hatırlattı. 


Mironov:Lenin zalim bir insandı 


Oturuma katılan Rusya Parlamentosu üst kanadı Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov, Lenin'in acımasız bir lider olduğunu vurguladı. Mironov, "Lenin tüm diktatör özelliklerini taşırdı. Halka karşı da acımasızdı. Evet, Lenin dahi sayılırdı, ama zalim bir insandı." dedi. Rus şair Yuri Kublanovski ise Lenin'in acımasız bir katil olduğunu savunarak kendisinin Lenin'i asla affetmeyeceğini anlattı. Rus şairin, "Lenin Rusya tarihinde acımasız bir katil olarak anılacaktır. Kendisi acılar içerisinde kıvranarak öldü." şeklindeki sözleri hayret uyandırdı. 


Kapitsa: Rus Lenin bilim adamlarını sürgüne yolladı 


Rus bilim adamı Sergey Kapitsa "Evet, Lenin devrimden sonra 200 Rus bilim adamını yurtdışına gemiyle gönderdi. Ama bunu yapmasaydı, daha sonra hepsi devrimin kurbanı olacaktı. Yani" Lenin bir şekilde onların hayatını kurtardı" şeklinde çarpık bir mantığa sığındı. 


Rogozin:Halkından nefret duyardı 


Rusya'nın NATO temsilcisi Dmitri Rogozin ise Lenin'in kendi halkına nefret ettiğini anlattı. 
Rogozin, "Benim Lenin'e bakışımı merak ediyorsunuz. Ben size kendi hikâyemi anlatıyım: Benim dedem Çarlık döneminde Moskova polis idaresinde general görevinde bulunuyordu. 
Devrim sırasında Lenin'e karşı savaştı ve Rusya'nın güneyinde çatışmalarda hayatını kaybetti. 
Lenin kendi fikir hocaları Marx ve Engels'ten örnek alıyordu. Onu dış güçler ve Yahudi sermaye çevreleri destekleyip kullanıyordu, Rus halkını hiç sevmiyordu. Lenin kendi halkından nefret ederdi." iddiaları çarpıcıydı 


Bazı Ulusalcı sosyalistlerin ve Masonik Kemalistlerin, Atatürk'ü benzettikleri hatta özendirdikleri Boşevik diktatör Vlademir Lenin'i, artık bugün Rus bilim ve devlet adamları bile: "Halk düşmanı zalim bir cani" olarak tanıtırken bizdeki Komünist komitecilerin Lenin ve Maso aşkı, aslında; dışa vurmaya cesaret edemedikleri gizli bir İslam-Türk düşmanlığının bir yansımasıydı. 


Dipnotlar: 


[1] demirtasceyhun ©ulusalkanal.com.tr 
[2] Furkan:4 

[3] 14 Eylül 2008 Aydınlık 

[4] 3 Ağustos 2008 Aydınlık 

[5] 2 Kasım 2008 / Aydınlık 

[6] 20 Temmuz 2008 / Aydınlık 

[7] 10 Ağustos 2008 / Aydınlık 


BİG BANG (BÜYÜK PATLAMA) İLE ORTAYA ÇIKAN: MUHTEŞEM KÂİNAT 
SARAYI VE İNSANIN SORUMLULUKLARI 
04 Mayıs 2021 | Yazar Nail Kızılkan- millicozum 


İnkârcıların tarihi yanılgısı olan; "Sonsuzdan beri var olan evren" fikri, Batı düşüncesine materyalist felsefe ile birlikte girmiş oluyordu. Eski Yunan'da gelişen bu felsefe, maddeden 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başka bir varlık olmadığını savunuyor ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini öne sürüyordu. Aslında materyalizm, Kilise'nin hâkim olduğu dönemde rafa kaldırılıyordu. Ama Rönesans'tan sonra Batılı bilim ve fikir adamlarının yeniden Eski Yunan kaynaklarına merak sarmaları ile birlikte, materyalizm de yeniden kabul görmeye başlıyordu. Materyalist evren anlayışını Yeni Çağ'da ilk kez savunan kişi ise, ünlü Alman düşünür Immanuel Kant olmuştu. 
Kant, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ve bu sonsuzluk içinde her olasılığın mümkün sayılması gerektiğini öne sürüyordu. Kant'ın yolunu izleyenler, sonsuz evren fikrini materyalizmle birlikte savunmaya devam ediyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde ise, evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olmadığı şeklindeki yanılgı, geniş bir kabul görür hale geliyordu. 
Karl Marx, Friedrich Engels gibi diyalektik materyalistlerin şiddetle sahiplendikleri bu iddia, 
20. yüzyıla da taşınıyordu. 


Söz konusu "sonsuz evren" fikri, her zaman için ateizmle içiçe olmuştu. Çünkü evrenin bir 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başlangıcı olması, “Allah tarafından yaratıldığı” anlamına geliyordu ve buna karşı çıkmanın tek yolu da, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde, "evren sonsuzdan beri vardır" safsatasına sarılmaktan geçiyordu. Bu iddiayı ısrarla sahiplenenlerden biri de, 20. 
yüzyılın ilk yarısında yazdığı kitaplarla materyalizmin ve Marksizm'in ünlü bir savunucusu 


haline gelen Georges Politzer oluyordu ve tabi yanılıyordu. 
Evrenin Genişlemesi ve Big Bang'in Doğuşu 


1920'li yıllar, modern astronominin gelişimi açısından çok önemli yıllar oluyordu. 1922'de Rus fizikçi Alexandre Friedmann, Einstein'in genel görecelik kuramına göre evrenin durağan bir yapıya sahip olmadığını ve en ufak bir etkileşimin evrenin genişlemesine veya büzüşmesine yol açacağını hesaplıyordu. Friedmann'ın çözümünün önemini ilk fark eden kişi ise Belçikalı astronom Georges Lemaitre oldu. Lemaitre, bu çözümlere dayanarak “evrenin bir başlangıcı olduğunu ve bu başlangıçtan itibaren sürekli genişleyip durduğunu” söylüyordu. 
Ayrıca, bu başlangıç anından arta kalan radyasyonun da saptanabileceğini belirtiyordu. Ancak 
1929 yılında gelen gözlemsel bir delil, bilim dünyasına bomba gibi düşüyordu. O yıl 
California Mount Wilson gözlemevinde, Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yapıyordu. Hubble, kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru kayan bir ışık yaydıklarını saptıyordu. Bu buluş, o zamana kadar kabul gören evren anlayışını temelden sarsıyordu. 


Çünkü bilinen fizik kurallarına göre, gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı da kızıl yöne doğru kayması gerekiyordu. (Gözlemciden uzaklaşmakta olan bir trenin düdük sesinin gittikçe incelmesi gibi.) Hubble'ın gözlemi ise, bu kanuna göre, gök cisimlerinin bizden uzaklaşmakta olduklarını gösteriyordu. Hubble, çok geçmeden çok önemli bir şeyi daha buldu; yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuç ise, evrenin "genişlemekte" olduğuydu. 
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Kısa bir zaman önce Georges Lemaitre tarafından öngörülen bu gerçek, aslında yüzyılın en önemli bilim adamı sayılan Albert Einstein tarafından da daha önceden dile getiriliyordu. 
Einstein 1915 yılında ortaya koyduğu genel görecelik kuramıyla yaptığı hesaplarda evrenin durağan olamayacağı sonucuna varıyordu. Ancak bu buluş karşısında son derece şaşıran Einstein bu sözde "uygunsuz" sonucu ortadan kaldırmak için denklemlerine "kozmolojik sabit" adını verdiği bir faktör ilave ediyordu. Çünkü o sıralar, astronomlar ona evrenin statik olduğunu söylüyorlardı, o da kuramının bu modele uymasını istiyordu. Ancak sonradan bu kozmolojik sabiti "kariyerinin en büyük hatası" olarak tanımlamak zorunda kalıyordu. 


Hubble'ın ortaya koyduğu evrenin genişlediği gerçeği, kısa bir süre sonra yeni bir evren modelini doğurdu. Evren genişlediğine göre, zamanda geriye doğru gidildiğinde çok daha küçük bir evren, daha da geriye gittiğimizde "tek bir nokta" ortaya çıkıyordu. 


Yapılan hesaplamalar, evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu "tek nokta"nın, olağanüstü büyük çekim gücü nedeniyle "sıfır hacme" sahip olacağını gösteriyordu. İşte evren, sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkıyordu. Bu patlamaya "Big Bang" (Büyük Patlama) deniyor ve bu teori de aynı isimle biliniyordu. 


Big Bang'in gösterdiği çok önemli bir gerçek vardı: Sıfır hacim "yokluk" anlamına geldiğine 


göre, evren "yok" iken "var" hale gelmiş oluyordu. Bu ise, evrenin bir başlangıcı olduğu anlamına geliyor ve böylece materyalizmin "evren sonsuzdan beri vardır" varsayımını y y y: 


geçersiz kılıyordu. 
Big Bang'in Zaferi Geliyordu! 


1948 yılında George Gamov, Georges Lemaitre'in hesaplamalarını geliştiriyor ve Big Bang'e 
bağlı olarak yeni bir tez ortaya sürüyordu. Buna göre evrenin büyük patlama ile oluşması durumunda, evrende bu patlamadan arta kalan belirli oranda bir radyasyonun olması gerekiyordu. Üstelik bu radyasyon evrenin her yanında eşit olmalıydı. "Olması gereken" bu kanıt çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları keşfettiler. "Kozmik Fon Radyasyonu" adı verilen bu radyasyon uzayın belli bir tarafından gelen radyasyondan farklıydı. Olağanüstü bir eşyönlülük sergiliyordu. Başka bir ifade ile yerel kökenli değildi, yani belirli bir kaynağı yoktu, evrenin tümüne dağılmış bir radyasyondu. Böylece uzun süredir evrenin her yerinden eşit ölçüde alınan ısı dalgasının, Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıkıyordu. Üstelik bu rakam bilim adamlarının önceden öngördükleri rakama çok yakındı. Penzias ve Wilson, Big Bang'in bu ispatını deneysel olarak ilk gösteren kişiler oldukları için Nobel Ödülü kazanıyordu. 


Big Bang'in bir diğer önemli delili ise, uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. 
Günümüzde yapılan ölçümlerde anlaşıldı ki, evrendeki hidrojen-helyum gazlarının oranı, Big Bang'den arta kalan hidrojen-helyum oranının teorik hesaplanmasıyla uyuşuyordu. Eğer evren, bir başlangıcı olmadan, sonsuzdan geliyor olsaydı, evrendeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu. Tüm bunlarla birlikte Big Bang bilim dünyasında kesin bir kabul görmeye başlıyordu. Scientific American dergisinin Ekim 1994 sayısındaki bir 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makaleye göre, evren sürekli, düzenli olarak genişliyordu ve Big Bang modeli yüzyılımızın kabul görmüş tek modeli sayılıyordu. 


Peki, Evreni Yoktan Kim Var Ediyordu? 


Big Bang'in bu zaferi ile birlikte, materyalist dogmanın temeli olan "sonsuz evren" kavramı da tarihe karışıyordu. Peki o zaman Big Bang'den önce ne vardı ve "yok" olan evreni büyük bir patlama ile "var" hale getiren güç ne oluyordu? Elbette ki bu soru, Arthur Eddington gibi diğer materyalistlerin de hoşuna gitmeyen gerçeği, yani Yaratıcı'nın varlığını gösteriyordu. 


Kur'an'ın İşaretleri Big Bang’ı Doğruluyordu! 


Big Bang modeli, insanlığın evreni tanımasına yardımcı olurken, çok önemli bir işlev daha gerçekleştiriyordu. Ateist felsefeci Anthony Flew'un itirafıyla, Big Bang ile birlikte "bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiş oluyordu!" Dini kaynaklar tarafından savunulan bu gerçek, evrenin yoktan yaratıldığını söylüyordu. Bu, bilimin keşfinden binlerce yıl önce, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği mukaddes kitaplarda da bildiriliyordu. Tevrat, İncil ve Kur'an gibi İlahi kitapların her birinde, evrenin ve tüm maddenin Allah tarafından yoktan yaratıldığı haber veriliyordu. 


Bu İlahi kaynakların içinde tahrifata uğramamış yegâne kitap olan Kur'an'da ise, hem evrenin yoktan yaratılışı, hem de bu yaratılışın biçimi konusunda bilgiler aktarılıyordu. 14 asır önce vahyedilmiş olan bu bilgiler, 20. yüzyıl biliminin bulgularıyla tamamen uyuşuyordu. 


Öncelikle evrenin "yok" iken "var" hale geldiği, Kur'an'da şöyle haber veriliyordu: 


“(Allah CC) Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin (hiç yoktan) yaratandır. ...” (En'am Suresi: 101) 


Zamanımızdan tam 14 asır önce, insanların evrenle ilgili bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu zamanlarda yine Kur'an'da bildirilen bir başka gerçek de, aynı Big Bang teorisinin ortaya koyduğu gibi, tüm evrenin, çok küçük bir hacimde bir arada iken ayrılıp genişlemesiyle ortaya çıkmış olduğuydu: 


“O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişik iken, Biz onları (sonradan) ayırdık ve (Dünya'yı yaşama müsait kılıp)her canlı şeyi sudan yarattık. (Bilimin en son verileri de bu doğrultudadır.) Yine de onlar hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiya Suresi: 30) 


Üstteki ayetin Arapça orijinalinde çok önemli bir kelime seçimi vardır. Ayetin "birbiriyle bitişik" olarak tercüme edilen kelimesi ratk, Arapça sözlüklerde "birbiriyle içiçe, ayrılmaz durumda, kaynaşmış" anlamlarına geliyordu. Yani tam bir bütün oluşturan iki madde için kullanılıyordu. Ayetteki "ayırdık" ifadesi ise Arapça fatk fiilidir ki, bu fiil ratk halindeki bir nesnenin yarıp, parçalayıp dışarı çıkması anlamını taşıyordu. Örneğin; tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması bu fiille ifade ediliyordu. 


Bu bilgiyle ayete tekrar bakalım. Ayette göklerle yerin “ratk” halinde olduğu bir durumdan bahsedilmektedir. Ardından bu ikisi fatk fiili ile ayrılmışlardır. Yani biri diğerini yararak 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dışarı çıkmıştır. Gerçekten de Big Bang'in ilk anını hatırladığımızda, kozmik yumurta denilen noktanın evrenin tüm maddesini içerdiğini görürüz. Yani her şey, bir başka deyişle tüm "gökler ve yer" bu noktanın içinde, “ratk” halindedirler. Ardından bu kozmik yumurta şiddetle patlamış, bu yolla maddeler “fatk” olmuş, yani dışarı çıkarak tüm evreni oluşturmuşlardır. 


Kur'an'da bildirilen bir başka gerçek ise, bilim tarafından ancak 1920'lerin sonunda fark edilen evrenin genişlemesi gerçeğidir. Hubble'ın, yıldızların ışık tayflarının kızıla kaymasını fark etmesiyle ilk kez ortaya çıkan bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir: 


“(Dikkatle ve ibretle bakın ki;) Biz göğü ‘büyük bir kudretle? bina ettik ve şüphesiz Biz (onu sürekli) genişleticiyiz. (Yeni ve görkemli yıldız kümeleri ve gök cisimleri yaratıp üretmekteyiz.)” (Zariyat Suresi: 47) 


Kısacası modern bilimin bulguları bir yandan materyalist dogmayı geçersiz kılarken, öte yandan da Kur'an ayetleri ile haber verilen gerçekleri bir kez daha ortaya koymaktadır. Çünkü evren materyalistlerin sandığının aksine, maddenin içindeki birtakım tesadüfler ile değil, Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur ve Allah'tan gelen bilgi, kuşkusuz evrenin kökeni hakkındaki bilgilerin en doğrusudur. 


Bütün Âlemler Mükemmel Bir Hesapla Yaratılıyordu! 


Big Bang ile, yani dev bir patlama ile yoktan var edilen evrenin içinde yaklaşık 300 milyar galaksi vardır. Bu galaksilerin belirli şekilleri vardır, spiral galaksiler, eliptik galaksiler gibi. 
Bu galaksilerin her birinde bir o kadar da yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızlardan biri olan Güneş'in ise etrafında büyük bir uyum içinde dönmekte olan 9 gezegen yer almaktadır. İşte biz bunlardan üçüncüsünün yani yeryüzünün üzerinde şu anda birlikte yaşamaktayız. 


Bu muhteşem evren öyle bir patlama sonucunda etrafa rastgele saçılmış bir madde yığını sanılmamalıdır. Rastgele saçılan madde nasıl düzenli galaksiler oluşturacaktı? Neden madde belirli noktalarda sıkışıp toplanarak yıldızları meydana çıkarmışlardı? Sadece Güneş Sistemi'nin hassas dengesi bile, korkunç bir patlama ile ortaya çıkmış olamazdı! Çünkü Big Bang bir patlama olduğuna göre, beklenmesi gereken, bu patlamanın ardından maddenin uzay boşluğunda "rastgele" dağılmasıydı. Bu rastgele dağılan maddenin evrenin belirli noktalarında birikip galaksiler, yıldızlar ve yıldız sistemleri oluşturması ise imkânsızdı. Oysa Big Bang ile oluşan madde "olağanüstü" bir biçimde muhteşem şekil ve düzen almıştır. Böyle bir düzenin oluşabilmesi ise bizi tek bir gerçeğe götürmektedir. Bu ise: Evrenin üstün kudret sahibi Allah tarafından kusursuzca yaratıldığıdır... 


Normalde, böylesine büyük patlamalarda kaos ve karışıklık, başıboşluk ve istikrarsızlık yaşanır. Ancak İlahi kader kontrolündeki Big Bang patlaması sonucu oluşan milyarlarca galaksiler ve milyarlarca yıldız sistemleri aralarındaki milyonlarca kilometrelik uzaklığa rağmen o denli mükemmel ve dengeli bir şekilde konumlarına yerleşmişlerdir ki; örneğin, bizim de bağlı olduğumuz Güneş sistemindeki gezegenler, bulundukları mesafeden biraz daha uzak veya yakın bir yerde ve yörüngede olsalardı ve dönüş hızları biraz daha artsa veya 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azalsaydı karşılıklı etkileşim (çekme ve itme) dengesi bozulacak dünya dumura uğrayacak, tabiat ve hayat olmayacaktı. 


Patlama Hızı Akıllara Durgunluk Veriyordu. 


Normalde "patlama" kavramı, adı üstünde, insana düzen, hesap, plan gibi kavramları çağrıştırmazdı. Oysa Big Bang'de akıllara durgunluk verecek kadar hassas bir düzenleme vardır. Bu düzenlemenin bir boyutu, patlamanın hızıdır. Big Bane'le birlikte var olan madde, elbette etrafa korkunç bir hızla yayılmaya başlamıştır. Ama burada bir noktaya dikkat etmek lazımdır. Patlamanın bu ilk anında, bir de şiddetli bir çekim gücü vardır. Evrenin tümünü bir noktada toplayabilecek kadar büyük bir çekim kuvveti bulunmaktadır. 


Dolayısıyla Big Bang'in ilk anında birbirine zıt olan iki güçten söz etmek yerinde olacaktır: 1- Patlamanın gücü, 2- Bu patlamaya direnen, maddeyi yeniden bir araya toplamaya çalışan çekim gücü. İşte bu iki güç arasında bir denge oluştuğu için evren ortaya çıkmıştır. 
Eğer ilk anda çekim gücü patlama gücüne baskın çıksa, o zaman evren genişleyemeden tekrar içine çökmüş olacaktı. Eğer bunun tersi gerçekleşse ve patlama gücü çok fazla olsaydı, bu kez de madde birbiriyle bir daha asla birleşmeyecek şekilde savrulacaktı. 


Peki bu denge ne kadar hassastı? İki güç arasında ne kadarlık bir oranda farklılığa fırsat tanınırdı? 


Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden ünlü matematiksel fizik profesörü Paul Davies, bu soruyu cevaplamak için uzun hesaplar yaptı ve şaşırtıcı bir sonuca ulaştı: Davies'e göre, Big Bang'in ardından gerçekleşen genişleme hızı eğer milyar kere milyarda bir oranda (10-3) bile farklı olsaydı, evren ortaya çıkamazdı. 


Peki bu denli olağanüstü bir denge neyi göstermiş olmaktaydı? Elbette böylesine hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamazdı ve bilinçli bir tasarımın kanıtıydı. 


Dört Kuvvet ve Yüce Allah'ın Sonsuz Kudret ve Sanatı İnsanı Hayran Bırakıyordu! 


Aslında Big Bang'deki patlama hızı, evrenin ilk anında oluşan sayısal dengelerden yalnızca bir tanesi olmaktadır. Big Bang'in ardından, şu an içinde yaşadığımız evrenin yapısını belirleyen "çok hassas ölçüler" ortaya çıkmıştır ve bunlar tam olmaları gerektiği değerde belirlenmiş durumdadır. Bu ölçüler, bugün modern fiziğin kabul ettiği "dört temel kuvvet"ten oluşmaktadır. Evrendeki tüm fiziksel hareketler ve yapılar, bu dört kuvvetin birbiri ile iletişimi ve dengesi sayesinde vardır. Bunlar; 1- Yerçekimi kuvveti, 2- Elektromanyetik kuvvet, 3- Güçlü nükleer kuvvet ve 4- Zayıf nükleer kuvvettir. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler sadece atomun yapısını belirlerler. Diğer iki kuvvet, yani yerçekimi ve elektromanyetizma ise, atomların arasındaki ilişkiyi ve dolayısıyla tüm maddesel objeler arasındaki dengeyi belirlerler. Bu dört temel kuvvet Big Bang'in sonrasında ortaya çıkmışlar ve evrene dağılan madde, bu dört temel kuvvete göre belirlenip Allah'ın dilediği şekli almıştır. 


Ancak ilginç olan, bu kuvvetlerin birbirleri ile karşılaştırıldıklarında ortaya çıkan tablodur. 
Çünkü bu kuvvetler, birbirlerinden olağanüstü derecede farklı değerlere sahip bulunmaktadır. 
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Eğer tüm bu kuvvetlerin birbirlerine olan oranlarını ortak bir birim kullanarak ifade etmek istersek şöyle yazmamız lazımdır: 


Güçlü nükleer kuvvet :15 
Zayıf nükleer kuvvet : 7.03 x 10° 
Yerçekimi kuvveti : 5.90 x 10 


Elektromanyetik kuvvet : 3.05 x 10! 


Dikkat edilirse, üstteki sayılar arasında çok büyük uçurumlar vardır. Örneğin güçlü nükleer kuvvetin değeri, yerçekimi kuvvetinin değerinden yaklaşık "milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyar" kadar daha büyüktür. Peki acaba bu kadar farklı bir güç dağılımının amacı nedir? 


Ünlü moleküler biyolog Michael Denton, bu soruyu şöyle cevaplamıştır: 


Eğer yerçekimi kuvveti bir trilyon kat daha güçlü olsaydı, o zaman evren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sürerdi. Ortalama bir yıldızın kütlesi, şu anki Güneşimizden bir trilyon kat daha küçük olurdu ve yaşama süresi de bir yıl kadar olabilirdi. 
Öte yandan, eğer yerçekimi kuvveti birazcık bile daha güçsüz olsaydı, hiçbir yıldız ya da galaksi asla oluşamazdı. Diğer kuvvetler arasındaki dengeler de son derece hassastır. Eğer güçlü nükleer kuvvet birazcık bile daha zayıf olsaydı, o zaman evrendeki tek kararlı element hidrojen olurdu. Başka hiçbir atom olamazdı. Eğer güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvete göre birazcık bile daha güçlü olsaydı, o zaman da evrendeki tek kararlı element, çekirdeğinde iki proton bulunduran bir atom olurdu. Bu durumda evrende hiç hidrojen olmayacak ve yıldızlar ve galaksiler, eğer oluşsalar bile, şu anki yapılarından çok farklı olacaklardı. Açıkçası, eğer bu temel güçler ve değişkenler şu anda sahip oldukları değerlere tam tamına sahip olmasalar, hiçbir yıldız, süpernova, gezegen ve atom olmayacaktı. Hayat da olmayacaktı. 


Pek çok büyük bilim adamları önemli bir gerçeğin farkına varmışlardır. Evrendeki hayret verici dengeleri ve düzeni inceleyen her insanın karşısına çıkan bu gerçek son derece açıktır: Tüm evrende üstün bir Yaratılış, kusursuz bir düzen sergilenmektedir. Bu düzenin sahibi elbette her şeyi kusursuzca var eden Allah'tır. Allah evrenin yaratılışındaki düzene, "belli bir ölçüyle" hesaplanmış dengelere bir ayetinde şöyle dikkat buyurmaktadır: 


“(O Allah ki) Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı ve tasarruf hakkı) O'nundur; (Allah asla) çocuk edinmemiştir. (Allah'a evlat isnadı küfürdür.) O'na mülkünde (başka bir) ortak da yoktur, her şeyi bizzat O yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle (en ince ayrıntılarıyla birlikte) takdir etmiştir.” (Furkan Suresi: 2) 


Olasılık Hesapları "Tesadüf"ü Yalanlayıp Boşa Çıkarıyordu! 


Bu noktada materyalizmin "tesadüf" iddiasını ele alalım. Tesadüf matematiksel bir terimdir ve bir şeyin tesadüfen gerçekleşip gerçekleşemeyeceği olasılık hesapları ile anlaşılır. Biz de olasılık hesaplarına bakalım. Bu sayıyı ünlü İngiliz matematikçi -ve Hawking'in yakın çalışma 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arkadaşı- Roger Penrose hesaplamıştır. Tüm fiziksel değişkenleri hesaba katmış, bunların kaç farklı biçimde dizilebileceğini dikkate almış ve içinde canlıların yaşayabileceği bir ortamın oluşmasının, Big Bang'in diğer muhtemel sonuçları içinde kaçta kaç ihtimale sahip olduğunu tespit etmiştir. 


Penrose'un bulduğu ihtimal şudur: 101923 de bir ihtimal! 


Bu sayının ne anlama geldiğini düşünmek bile zordur. Matematikte 10!” şeklinde yazılan bir rakam, 1 sayısının yanına 123 tane sıfır gelmesiyle oluşur. (Bu evrendeki tüm atomların sayısının toplamından, yani 10'den bile büyük, astronomik bir sayıdır.) Ama Penrose'un bulduğu sayı, bunun çok çok daha üstündedir. Çünkü Penrose'un bulduğu sayı, 10!” tane sıfırın 1 rakamının yanına gelmesiyle oluşmaktadır. Matematikte 109'de 1'den daha küçük olasılıklar, "sıfır ihtimal" sayılır. Ama sözünü ettiğimiz sayı, 109'de 1'in trilyar kere trilyar kere trilyar katından bile çok daha büyüktür. Kısacası bu sayı bizlere, evrenin tesadüfle açıklanmasının kesinlikle imkânsız olduğunu kanıtlamaktadır. 


Elbette evrenin "tasarlanmış" olması, Allah tarafından yaratılıp düzenlenmiş olması demektir. 
Evrendeki hassas dengeler, canlı cansız tüm varlıklar Allah'ın üstün yaratma sanatının apaçık delillerindendir. Günümüzde bilimin ulaştığı bu sonuç ise, Kur'an'da bundan 14 yüzyıl önce haber verilmiş olan bir gerçeğin teyidinden başka bir şey değildir. O gerçek, Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir: 


“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günlerde (altı devrede) gökleri ve yeri yaratan, sonra Arş'a istiva eden (kudret ve rahmetiyle kuşatıveren) Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten; Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. 
Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (bütün işleri evirip çevirmek de yalnızca) O'na aittir. 
Âlemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir. (Sonsuz kerem ve bereket kaynağıdır.)” (A'raf Suresi: 54) 


Atomlar Nasıl Oluşuyordu? 


Big Bang, bilim adamlarının hesaplamalarına göre günümüzden yaklaşık 17 milyar yıl önce gerçekleşti. Şu an evreni oluşturan maddenin tümü, önceki bölümlerde incelediğimiz gibi, "yoktan var" edildi ve olağanüstü bir denge içinde şekillendi. Ancak Big Bang'den sonra ortaya çıkan evren, şu an içinde yaşadığımız evrenden çok daha farklı bir yer olabilirdi. Bu dört temel kuvvetin değerleri ve dengeleri biraz farklı olsalar, evren sadece radyasyondan oluşacaktı. Bir ışık karmaşasından ibaret olacak olan bu evrenin içinde de elbette galaksiler, yıldızlar, gezegenler, dünya ve biz insanlar var olamayacaktık. Ama dört temel kuvvetin olağanüstü derecede kusursuz bir biçimde yaratılması sayesinde, Big Bang'den sonra bugün "madde" dediğimiz şeyin temel yapıtaşı olan atomlar oluşmuşlardı. 


Bilim adamlarının ortak kabulüne göre, Big Bang'den sonraki ilk 14 saniye içinde, evrenin en basit iki atomu oluşmaya başladı: Bunlar Hidrojen ve Helyum atomlarıydı. Big Bang'in ardından evrenin ısısı hızla düşüp, madde büyük bir hızla etrafa dağılırken, hidrojen ve helyum atomları ortaya çıktı. Bir başka deyişle, Big Bang'in ardından ortaya çıkan "ilk evren", sadece hidrojenden ve helyumdan oluşan bir "gaz yığını"ydı. Eğer evren hep böyle kalsaydı, 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içinde hayat olamazdı. İçinde hiçbir yıldız, gezegen, taş, toprak, ağaç ve insan da bulunmazdı. 
Sadece boşluk içinde yüzen iki tür gazdan ibaret bir evren, yani ölü bir evren olacaktı. 


Peki nasıl oldu da sadece gazlardan oluşan bu evrenin içinde daha ağır elementler, örneğin tüm canlı yaşamın en temel yapıtaşı olan karbon ortaya çıktı? 


Bu soruyu araştıran bilim adamları, 20. yüzyılın en şaşırtıcı bilimsel bulgularından biriyle karşılaşmıştı. 


Elementlerin Yapısı İnsanı Şaşırtıyordu! 


Kimya, maddenin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Kimyanın temeli ise periyodik tablodur. 
İlk kez Rus kimyager Dmitry Ivanovich Mendeleyev tarafından oluşturulan periyodik tablo, Dünya'da bulunan elementlerin atom yapısına göre şekillenmiştir. Periyodik tablonun en başında hidrojen yer alır. Çünkü hidrojen, tüm elementlerin en basitidir. Çekirdeğinde tek bir proton vardır. Bu protonun etrafında ise tek bir elektron döner. Protonlar, atomların çekirdeklerinde yer alan ve artı (1) elektrik yükü taşıyan parçacıklardır. Hidrojende tek bir proton varken, periyodik tablonun ikinci sırasında yer alan helyumda iki proton vardır. 
Karbonun altı, oksijenin sekiz protonu bulunmaktadır. Çekirdeklerindeki proton sayısına göre elementler birbirlerinden ayrılırlar. 


Atom çekirdeğinde protonun yanı sıra yer alan bir başka parçacık ise nötrondur. Nötronlar elektrik yükü taşımazlar; zaten "nötron" kelimesi de "yüksüz" anlamını taşır. Atomu oluşturan üçüncü temel parçacık ise eksi (-) elektrik yüküne sahip olan elektronlardır. Elektronlar diğer iki parçacığın aksine çekirdekte değil, çekirdeğin dışında yer alırlar. Her atomda, çekirdekteki proton sayısı kadar elektron yer alır. Zıt elektrik yükleri birbirlerini çektikleri için, elektronlar merkezdeki protonlar tarafından çekilir, ama hızları sayesinde de bu çekimden korunurlar. Elementler, atomlarının yapısıyla birbirinden ayrılırlar. Bir hidrojen atomunu demirden ayıran fark, hidrojenin proton ve elektron sayısının 1, demirinkinin ise 26 olmasıdır. 


İşin önemli olan yönü, elementleri birbirine dönüştürmenin doğal Dünya koşullarında imkânsız olmasıdır. Çünkü bir elementin bir başka elemente dönüşmesi için, çekirdeğindeki proton sayısının değişmesi lazımdır. Oysa protonlar, evrendeki en büyük fiziksel güç olan güçlü nükleer kuvvet tarafından birbirlerine bağlıdırlar ve ancak "nükleer" reaksiyonlarla yerlerinden oynatılırlar. Fakat doğal dünya şartlarında gerçekleşen reaksiyonların hepsi, elektron alışverişlerine dayanan ve çekirdeği etkilemeyen kimyasal reaksiyonlardır. 


Simya, Orta Çağ'da çok popüler olmuş bir uğraşıdır. Simyacılar, üstte belirttiğimiz gerçeği bilmedikleri için, hep elementleri birbirine dönüştürme hayalleri kurmuşlar, demir gibi metalleri altına çevirmek için uğraşmışlardır. Oysa simya dünya koşullarında imkansızdır. 
Çünkü elementlerin birbirine dönüşümü, ancak çok yüksek ısılarda gerçekleşir. İşte gereken bu ısı o kadar yüksektir ki, sadece yıldızlarda bulunur. 


Simya Merkezleri: “Kırmızı Devler” de Neler Yaşanıyordu? 


Elementleri birbirine dönüştürmek için gereken ısı, yaklaşık 10 milyon derecedir. Bu yüzden gerçek anlamda bir "simya", sadece yıldızlarda gerçekleşir. Bizim Güneşimiz gibi orta 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büyüklükte yıldızlarda ise sürekli olarak hidrojen helyuma çevrilmekte ve böylece yüksek enerji açığa çıkmaktadır. Şimdi belirttiğimiz bu temel kimya bilgilerini düşünerek Big Bang sonrasını hatırlayalım. Big Bang'den sonra evrende sadece hidrojen ve helyum atomlarının ortaya çıktığını biliyoruz. Astronomlar, bu atomlardan oluşan dev bulutların, özel olarak ayarlanmış koşulların etkisiyle sıkışarak Güneş tipi yıldızları oluşturduklarını düşünmektedir. 
Ama bu durumda bile evren yine iki tür elementten oluşan ölü bir gaz yığını olmaya devam edecektir. Bir başka işlemin, bu iki gazı daha ağır elementlere çevirmesi gerekmektedir. 


İşte bu ağır elementlerin üretim merkezleri, bu kırmızı devlerdir, yani Güneş'ten ortalama 50 
kat daha büyük olan devasa yıldızlardır. 


Kırmızı devler, Güneş tipi normal yıldızlardan çok daha sıcaktırlar ve bu nedenle de normal yıldızların yapamadığı bir şey yaparlar: Helyum atomlarını karbon atomlarına dönüştürürler. 
Ama bu dönüşüm pek öyle basit bir şekilde gerçekleşmez. Amerikalı astronom Greenstein'in ifadesiyle "bu yıldızların derinliklerinde çok olağanüstü bir işlem gerçekleşmektedir." Helyumun atom ağırlığı 2'dir; yani çekirdeğinde 2 proton yer alır. 
Karbonun atom ağırlığı ise 6'dır; yani 6 protonu vardır. Kırmızı devlerin olağanüstü sıcaklıkları içinde, üç helyum atomu bir araya gelir ve bir karbon atomu oluşturur. Bu, Big Bang'den sonra evrenin ağır elementlere kavuşmasını sağlayan en temel "simya" sürecidir. 


Ancak bir noktayı hemen belirtmek gerekir. Helyum atomları, yan yana geldiklerinde birbirleriyle mıknatıs gibi birleşen maddeler değildirler. Hele üç tanesinin yan yana gelip bir anda tek bir karbon atomu oluşturmaları imkânsız gibidir. Peki o zaman karbon nasıl üretilir? 
Bu iki aşamalı bir işlemle gerçekleşir. Önce iki helyum atomu birbiriyle birleşir ve böylece ortaya dört protona ve dört nötrona sahip bir "ara formül" çıkar. Üçüncü bir helyum da bu ara formüle eklendiğinde, ortaya altı protonlu ve altı nötronlu karbon atomu çıkmış olur. 


İşte bu ara formüle "berilyum" denir. Kızıl devlerde ortaya çıkan berilyum, dört protondan ve dört nötrondan oluşmaktadır. Ancak bu berilyum, berilyumun Dünya'da bulunan normal yapısından farklıdır. Periyodik tabloda yer alan normal berilyum, fazladan bir nötrona sahiptir. Kırmızı devlerin içinde oluşan berilyum ise farklı bir versiyondur. Buna kimya dilinde "izotop" denir. Konuyu inceleyen fizikçileri uzun yıllar boyunca şaşkınlığa düşüren nokta ise, kırmızı devlerin içinde oluşan bu berilyum izotopunun anormal derecede kararsız olmasıdır. O kadar kararsızdır ki, oluştuktan tam 0.000000000000001 saniye sonra parçalanmaktadır! 


Peki ama nasıl olmaktadır da, oluştuğu anda yok olan bu berilyum izotopu, yanına bir tane helyumun tesadüfen gelip kendisiyle birleşmesiyle karbona dönüşmüş olmaktadır? İşte bu sonsuz kudret ve hikmet sahibi Allah'ın bir mucizesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuya ilk kez ışık tutan kişi ise, Amerikalı astrofizikçi Edwin Salpeter bu sorunu "rezonans" kavramıyla açıklamıştır. 


Küçük Simya Merkezi: Güneş (Isı, Işık ve Enerji Kaynağı Oluyordu!) 


Üstte anlattığımız helyum-karbon dönüşümü, kırmızı devlerin simyasıdır. Bizim Güneşimiz gibi daha küçük yıldızlarda ise, daha mütevazi bir simya işlemi gerçekleşir. Başta da 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belirttiğimiz gibi, Güneş, hidrojen atomlarını helyuma dönüştürmektedir ve sahip olduğu enerjiyi de bu nükleer reaksiyondan elde etmektedir. Güneş'teki bu nükleer reaksiyon da, bizim yaşamımız için en az kırmızı devlerdeki reaksiyon kadar zorunludur. Dahası, Güneş'teki nükleer reaksiyon da, kırmızı devlerdeki kadar "ayarlanmış bir iş"tir. Güneş'teki nükleer reaksiyonun ilk elementi olan hidrojen, evrendeki en basit elementtir. Çekirdeğinde sadece tek bir proton yer alır. Helyumun çekirdeğinde ise iki proton ve iki nötron bulunur. 
Güneş'te gerçekleşen işlem ise, dört hidrojenin birleşip bir helyum yapmasıdır. Bu işlem sırasında çok büyük bir enerji açığa çıkar. Dünya'ya gelen ısı ve ışık enerjisinin neredeyse tamamı, Güneş'in içindeki bu nükleer reaksiyonla oluşmaktadır. 


Eğer güçlü nükleer kuvvet birazcık daha güçlü olsa idi, Güneş'teki reaksiyon tamamen değişecektir. Çünkü bu durumda, zayıf nükleer kuvvet tamamen devre dışı kalacaktır. Güçlü nükleer kuvvet, bir protonun 10 dakika içinde nötrona değişmesini beklemeden, anında iki protonu birbirine yapıştıracaktır. Bunun sonucunda da dötron yerine iki protonlu tek bir atom çekirdeği oluşacaktır. Ortaya çıkacak olan bu yapıya bilim adamları "di-proton" adını verirler. 
Gerçekte böyle bir şey yoktur, bu hayali bir elementtir. Ama eğer güçlü nükleer kuvvet biraz daha güçlü olsa, o zaman Güneş'in içinde di-proton ortaya çıkacaktır. Bu ise "yavaş yavaş" yanmakta olan Güneş'in yapısını tamamen bozacak ve Güneş patlayacaktı. Güneş'in havaya uçması ise, birkaç dakika sonra tüm Dünya'yı ve üzerindeki tüm canlıları alevlere boğacak, mavi gezegen birkaç saniye içinde kömür halini alacaktı. Ama güçlü nükleer kuvvetin gücü, tam olması gerektiği düzeyde olduğu için, Güneş'te dengeli bir nükleer reaksiyon yaşanmakta ve "yavaş yavaş" yanmaktadır. 


Tüm bunlar, güçlü nükleer kuvvetin gücünün, tam insan yaşamına imkân verecek biçimde ayarlanmış olduğunu göstermektedir. Eğer bu ayarlamada bir hata olsaydı, Güneş gibi yıldızlar ya hiç var olmazlar, ya da oluştukları andan çok kısa bir süre sonra korkunç birer patlamayla yok olurlardı. Yani, Güneş'in yapısı da rastlantısal, amaçsız bir yapı asla değildir. 
Aksine, Allah, “(Yörüngelerindeki hareketleri Allah tarafından belirlenmiş olan) Güneş ve Ay, çok ince bir hesaba göre (hareket etmektedirler).” (Rahman Suresi: 5) ayetiyle Kur'an'da bizlere bildirmiş olduğu gibi, bu yıldızı insanın yaşamı için özel bir şekilde yaratmıştır. 


Protonlar ve Elektronlar, “Allah, göklerin ve yerin Nurudur” (Nur Suresi: 35) Ayetini Hatırlatıyordu! 


Buraya kadar incelediklerimiz, atom çekirdeğini etkileyen kuvvetlerin dengesiyle alâkalıdır. 
Ancak atomun içinde, hala değinmediğimiz çok önemli bir denge daha vardır. Bu ise, atom çekirdeği ile dışındaki elektronlar arasındaki denge olmaktadır. Elektronların, çekirdeğin etrafında sürekli olarak döndüklerini biliyoruz. Bunun nedeni, elektrik yüküdür. Bütün elektronlar eksi (-) elektrik yükü ile, bütün protonlar ise artı (+) yüküyle yüklüdürler. Ve fiziksel olarak zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Dolayısıyla atomun çekirdeğindeki artı yükü, elektronları kendine doğru çeker. Bu nedenle elektronlar, hızlarının kendilerine verdiği merkez-kaç gücüne rağmen, çekirdeğin çevresinden ayrılmazlar. 
Atomların bu elektriksel yükle ilgili olarak çok önemli bir de dengeleri vardır. Merkezde ne kadar proton varsa, atomun dışında da o kadar elektron olur. Örneğin; oksijen atomunun 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merkezinde 8 protonu vardır ve dolayısıyla 8 tane de elektronu bulunur. Bu sayede atomların elektriksel yükü dengelenmiş olur. 


Peki atomların içindeki bu denge bozulsa neler yaşanırdı? Öncelikle sizin bedeninizde yaşanacak olan değişikliklerle başlayalım. Atomlardaki bu değişiklik oluştuğu anda, şu anda bu kitabı tutan elleriniz ve kollarınız bir anda paramparça olacaktı. Sadece elleriniz ve kollarınız değil, gövdeniz, bacaklarınız, başınız, gözleriniz, dişleriniz, kısaca vücudunuzun her parçası bir anda havaya uçacaktı. İçinde oturduğunuz oda, pencereden gözüken dış dünya da bir anda patlayacaktı. Yeryüzündeki tüm denizler, dağlar, Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler ve evrendeki bütün gök cisimleri aynı anda sonsuz parçaya ayrılıp dağılacaktı. Ve bir daha da evrende hiçbir gözle görülür cisim kalmayacaktı. Evren dediğimiz şey, sürekli olarak birbirlerini iten atomların karmaşasından ibaret olacaktı. 


Acaba bu mutlak felaketin yaşanması için, elektron ve protonun elektrik yüklerinde ne kadarlık bir dengesizlik oluşması lazımdı? Yüzde bir farklılık olsa yine de bu felaket yaşanır mıydı? Yoksa kritik sınır binde bir kadar mıydı? George Greenstein, The Symbiotic Universe (Simbiyotik Evren) adlı kitabında bu konuda şunları aktarmıştır: 


“Eğer iki elektrik yükü 100 milyarda bir oranında bile farklılaşsaydı, bu, insanlar, taşlar gibi küçük cisimlerin parçalanmasına yetecekti. Dünya ve Güneş gibi daha büyük cisimler içinse, bu denge daha hassastır. Gök cisimlerinin ihtiyaç duyacakları denge, milyar kere milyarda birlik bir dengedir.” 


Bu denge de bize bir kez daha ispatlamaktadır ki, evren, rastgele ortaya çıkmamış, belirli bir amaca yönelik olarak yaratılmıştır. Ve elbette her tasarım, bilinçli bir “tasarlayıcı”nın varlığının ispatıdır. Tüm evreni yoktan var edip, sonra da onu dilediği biçimde tasarlayıp düzenleyen yegâne kudret ise elbette ki Kur'an'daki ifadesiyle “tüm alemlerin Rabbi” olan Allah'tır. 


Evrendeki cisimlerin üstte incelediğimiz olağanüstü dengeler sayesinde kararlı bir şekilde durmaları ise, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren bir kanıtıdır. Kur'an'da bildirilmiş olduğu gibi, “(Ve yine) O'nun emriyle göğün ve yerin (muhteşem bir düzen içinde dönüp) durması da, O'nun ayetlerindendir. ...” (Rum Suresi: 25) 


Ey bizi ve bütün evreni... Canlı cansız her şeyi... Bütün güzellikleri ve sayısız nimetleri hiç yoktan varlığa çıkaran ve varlığından bizleri haberdar kılan Allah'ım!.. Kendi Nurundan ve “KÜN-OL!” buyruğuyla Big Bang patlamasıyla enerji dalgalarını, onlardan atomları, onlardan molekül ve hücre temelli tüm varlıkların yapı taşlarını yaratan... Her an patlayıp dağılmaya müsait enerji ve atom parçacıklarından yaptığı sanat harikalarını... Uzayları, dünyayı, tabiatı ve eşrefi mahlükat olarak biz insanları her an varlıkta tutan Yüce Sultanım! 
Yeryüzüne halifelik makamı ve sorumluluğuyla yolladığın biz kullarına, Senin Hak ve Adalet nizamını kurma, tüm insanlığa barış ve bereket huzurunu sağlama görevimizi; ibadet şuuru ve minnet duygusuyla yerine getirebilme inanç, amaç ve çabasını lütfeyle Hannan’ım.[1] 


Kâinatın sırlarını, yaratılışın amacını, insanın sorumluluklarını ve imtihan programımızı öğretmek için gönderdiğin Kur'an'ı, mana-meal ve mesajıyla okuyup anlamaya... Ve 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Kur'an'ın tebliğcisi ve tercümanı olarak görevlendirdiğin Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Sünnetine ve hayat sistemine uymaya bizleri muvaffak ve muzaffer eyle Allah'ım!.. 


Her türlü inkâr ve isyandan, haksızlık ve ahlâksızlıktan... Seni unutmaktan, gaflete dalmaktan, Bâtıla kaymaktan, şerre ve şeytaniyete çalışmaktan ve ölüme hazırlıksız yakalanmaktan sana sığınıyoruz, bizi sahipsiz ve himayesiz bırakma; zalim güçlerin, Siyonist ve emperyalist merkezlerin ve hain işbirlikçi yönetimlerin kölesi ve destekçisi kılma 


Mennan'ım!|2) Amin... Amin... Amin... 
Dipnotlar: 


(1 Hannan: Çok acıyan ve kuluna sahip çıkan Allah (CC) 
2! Mennan: İhsan ve ikramı çok bol olan Allah (CC) 


BATININ DİNİ: PRAGMATİZM 
01 Kasım 2004 | Yazar Ahmet Akgül- millicozum 


Pragmatizm: Bir düşünce ve davranışın, bireylere veya birimlere yarar ve çıkar sağladığı... 
Dünyevi heves ve hedeflere ulaştırdığı ölçüde "doğru ve değerli" sayıldığı; bencil ve beleşçi bir felsefedir. 


Her türlü girişim ve gelişmenin peşin ve pratik getirisini, hayatın ve hakikatin ölçüsü kabul eden... Manevi ve ahlaki değerleri ve ahiret düşüncesini "ahmakların avuntusu" gören bir öğretidir. 


Pragmatistlere göre: Her şey, dünyalık amaçlarımıza araç olduğu kadar gerekli ve değerlidir. 
Kendilerine yarar sağlayan ve keyiflerine yardımcı olan doğru kabul edilir. "Akla ve vicdana göre doğru olan, faydalıdır" yaklaşımı reddedilir. 


Bu maddeci ve materyalist düşüncenin sistemleşmesi, Batıda ve özellikle Amerika'da, "fert ahlakı ve devlet politikası" haline getirilmesi Charles S. Pierce, William James ve John Dewey gibi Siyonistlerin sayesindedir. 


John Dewey Türk eğitim sisteminin Milli ve Manevi temellerden koparılıp, materyalist bir çizgiye taşınmasında da önemli etkisi olan birisidir ve bu amaçla Türkiye'ye de gelmiştir. 


Pragmatizm: Kendilerini üstün ve seçkin ırk, başka insanları ise, köle ve hizmetçi olarak gören Siyonist Yahudi inancının yeni bir ifadesidir. Bu şeytani inanç ve idealleri için her şey mübah görülmektedir. 


Ülkeleri işgal etmek, isyan ve ihtilalleri körüklemek, anarşi ve terörü desteklemek, savaş ve saldırılar düzenlemek, faiz ve borç kıskacında ezip sömürmek, fuhşu ve uyuşturucuyu yaygın hale getirmek, dostlarına ihanet etmek ve anlaşmaları çiğnemek, pragmatizmin kutsal prensipleridir ve Amerika'nın egemenlik felsefesidir. 


Ele geçirdikleri eğitim sistemleri ve medya tekelleriyle, bütün insanları manevi ve ahlaki doğrulardan, Milli ve insani duyarlılıklardan koparıp, egoist ve pragmatist hale getiren küresel çete (Siyonist çevreler) böylece; yüksek bürokratlardan ülke yöneticilerine... Siyasi liderlerden din rehberlerine... Sivil toplum önderlerinden, profesörlere, herkesi ve her kesimi kendi şeytani amaçları doğrultusunda kiralayıp kullanma imkanını elde etmiştir. 
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Makam ve menfaat için... Şöhret ve etiket için... Servet ve Şehvet için; Ülkesini ve Milletini satan insanlar türetilmiştir. 


Ülkenin bütün gelirini ve Milletin alın terini IMF hortumuyla Amerika'daki Siyonist merkezlere aktaran... Ve AB talimatlarıyla geleceğimizi ve güvenliğimizi karartan Başbakanları... Meclisin açılış konuşmasında: Amerikanın Irak'ı işgal vahşetini ve işlediği cinayet ve rezaletleri "Yönetimin diktatörden alınıp, doğrudan halka devreden demokratik bir gelişme" olarak anlatan cumhurbaşkanlarını kolaylıkla bulabilmektedir. 


Amerikan halkının geçmişi ve kişilik özellikleri de, pragmatist felsefeye oldukça uygun düşmektedir. Çünkü zaten Amerikalılar; yerli halkını katledip kıtanın zenginlik kaynaklarını yağmalamak üzere oraya koşuşan Avrupalı çapulcuların neslidir... Tarihsiz ve töresiz kalabalık bir eşkıya çetesidir. Evet, Amerikan kimliği: Bir soyguna karışan kişilerin ortak dayanışması ve vurgundan pay alması kültürünün genişletilmiş şeklidir. 


Bugün Amerika'nın devlet çarkından, polislerin halka ve özellikle zencilere ve Asya kökenlilere davranışlarına... Fiili sokak yaşamlarından film konularına kadar, her yerde bu pragmatist şiddet yöntemi ve kovboyluk zihniyeti kendisini göstermektedir. Siyonist güdümlü ABD dış politikası ve Bush'un "Dünya ülkeleri ya uşağımızdır, ya düşmanımızdır" parolası da bu pragmatist düşüncenin bir gereği ve neticesidir. 


Bu yüzden: Karısını satmak, kızına sarkıntılıkta bulunmak... Komşusuna kazık 

atmak... Çocuklara ve tutuklulara işkence yapmak... Kiralık gangsterlik, paralı askerlik yapmak bunların yaygın özellikleridir. Bunların kilise papazından mahalle pazarlamacısına, ordu subaylarından pavyon karılarına hepsi bu pragmatist düşüncenin esiridir. İşte Filistin, Irak, Afganistan, Sudan... Bunların eseridir. Medenilik, münevverlik sadece birer maskedir ve göstermeliktir. Ve tabi Yahudi lobileri, böyle bir toplumu daha rahat yönetmekte ve yönlendirmektedir. Ebu Garip işkenceleri, Guentemala hapishaneleri Amerika'nın ruh röntgenidir. İşte bu yüzden Amerika fırsatlar ülkesi, firsatçılar cennetidir... Bu düzende büyük balığın küçük balığı yutması, gözü açıkların alıkları aldatması, güçlü olanın garibanın malına, canına ve namusuna sataşması gayet normaldir. "Gücü yeten yetene!" pragmatizmin prensibidir. Bunun gereği: Güçlü olana tapınma, zayıf olanı tepelemedir. 


Siyonizmin sersemleştirdiği Amerikan halkı nazarında; katiller, gangsterler, işkenceciler "ulusal kahramanlar" yerindedir... 


Pragmatizm; kapitalist ve emperyalist sistemin dinidir. Ekonomik, politik, psikolojik ve ideolojik yönden insanları sömüren Siyonist sermaye tekelinin temelidir. Kendi güdümlerindeki "devlet otoritesi ve kanun hakimiyeti" dirlik ve düzenin vazgeçilmezidir. Bu otoritenin sağlanması için şiddet kullanmak yararlı ve kaçınılmaz görülmektedir. 
Emperyalizme karşıt fikirleri ve bağımsız faaliyetleri susturmak ve sindirmek için, savaş ve saldırı caizdir... Ve barışın gereğidir!... 


İşte bu nedenle, Amerika, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarını "barış süreci" olarak değerlendirmektedir. 


Türkiye'de; AB direktifleriyle ve AKP hükümeti eliyle hala yürütülen "Başörtülülere ve İmam-Hatiplilere zulüm ve hakaret uygulamaları... Ama Alevilere ve Kürtlere azınlık statüsü, özerklik ve daha geniş hürriyet dayatmaları da pragmatist batının çifte standart örnekleridir. 


ABD'nin sömürü sistemine ve siyonizmin dünya hâkimiyetine boyun eğen kimselerin "artık neye inandıkları ve nasıl yaşadıkları" önemli değildir. Çünkü bunlar "ehlileştirilmiş" kabul edilir. Hazır dünya düzeninin bir parçası olduktan sonra, zahirde hangi dine veya mezhebe 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bağlı bulunduğu, solcu mu, sağcı mı olduğu, artık aksesuar cinsindendir. Aslolan ABD'nin üstünlüğüne ve Batı medeniyetine ve siyonizmin hakimiyetine iman etmektir. 


Pragmatizm ve kapitalizm; bir avuç güçlü canavarla, onların artığıyla geçinen bir sürü tilkiçakal sistemidir. 


AKP'yi kurma aşamasında Yahudi lobilerinden icazet almak üzere Amerika'ya giden Abdullah Gül: "Sen eski Milli Görüşçü değilmisin... Ne oldu da böyle değiştin?" diye soranlara şu fıkrayı nakletmişti: 


Bir aslan, bir kurt ve bir tilki arkadaş olup ormana çıkmışlar... Bir geyik, bir dağ keçisi ve bir keklik avlamışlar. Aslan kurda "Haydi bunları bölüştür de yiyelim" demiş Kurt ise: "Sultanım, zaten Allah bölecek şekilde adaletli yaratmış... Geyik senin, keçi benim, keklik tilkinin..." 
cevabını vermiş... Buna sinirlenen ve avların hepsine göz diken aslan bir pençe darbesiyle kurdu yere sermiş... Bu sefer "sen bunları böl bakalım" diye tilkiye seslenmiş. Tilki: "Efendimiz, geyik sabah kahvaltınız, keçi öğlen sofranız keklik ise akşam tadımlığınızdır" deyince bundan çok hoşlanan aslan: "aferin, sen bu dersi kimden öğrendin" diye sorunca tilki: "şu yerde kıvranıp yatan kurttan" demiş... Ve tabi aslanın artıklarından da nasiplenmiş... 


Evet, pragmatist bir yaklaşımla, Abdullah Gül, ABD'yi ve Yahudi lobilerini aslan, Refah-yolu kurt, AKP'yi ise tilki yerine koyuvermiş ve ABD'nin artığına ve hükümranlığına razı oldukları için iktidara taşınacaklarını itiraf etmişti... 


Bediüzzamanın tespitiyle " Başkaları çalışıp kazansın, ben rahatlık içinde yiyip keyif süreyim. 
Başkaları ezilsin ben yükseleyim" gibi bayağı ve barbar bir zihniyete sahip bulunan ve pragmatizm'in prensleri sayılan Siyonist Yahudilerin güdümündeki çok uluslu şirketler, kendi aralarında birleşerek dev karteller oluşturmuş ve dünya ekonomisine ve ticaretine de hâkim hale gelmiştir. 1997 yılında 24 bin şirket birleşmiş ve 1,5 trilyon dolarlık sermaye hacmine erişilmiştir. 1998 de, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Mobil ve Exxon, İngiltere'nin savunma sanayi şirketlerinden British Aerospace ile Marconi, dünyanın otomotiv devlerinden Fort ile Volvo ve yine Renault ile Nisan birleşmiştir. Bugün hemen hemen her temel malın üretim ve pazarlamasında 10 büyük firmanın payı %90 a erişmektedir.| 1) 


General motors, shell, pfizer, Exxon, Philip Morris, IBM gibi uluslar arası Siyonist sermaye tekelleri, artık neleri giyeceklerinden neleri yiyip içeceklerine... Televizyonda hangi diziyi izleyeceklerinden tatillerini nerede geçireceklerine... Hangi arabaya bineceklerinden hangi partiyi destekleyeceklerine kadar, bütün insanların hayatlarını kontrol etmekte ve yönlendirmektedir. 


Ülkelerin bütün hammaddeleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve tüm ürettikleri ve emekleri yok pahasına sömürülerek, küreselleşme perdesi altında korkunç bir köleleştirme politikası acımasızca sürdürülmektedir. 


Bütün dünya bir avuç Yahudi patronun eline ve emrine verilmektedir. Bakınız otomotiv sanayinde Chrysler, Mitsubishi Motorsun %24 üne sahiptir. Mitsubishi ise Güney Koreli Hyundai şirketinin ortaklarından birisidir. Fort Mazda'nın 9025 ine hakimdir. Ve her ikisi Kore'nin Kia Motorsuna müşterektir. Genaral Motors Isuzu'nun %41 ini ele geçirmiştir. 
Subaru'nun sahiplerinden biride Nissan şirketidir. [2] 


Dünyayı böylesine sömüren ve kültür emperyalizmi ve medya hipnotizma ile insanlığı sersemleştiren bu kapitalist sistemin... Bu pragmatist zihniyetin ve bu Siyonist hakimiyetin, Türkiye merkezli yeni bir devrim ve değişim dalgasıyla çözülüp çökmesi artık yakın görülmektedir. Yoksa Türkiye parçalanmak üzeredir. 
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Evet; AB'nin Türkiye ile müzakereye başlama karşılığı dayattığı şartlar niyetlerin göstergesidir: 


l- Kürtlere özerklik tanıyın 

2- Alevileri dini azınlık sayın 

3- Ermeni katliamını kabullenin ve tazminat ödemeye hazırlanın 

4- Dicle ve Fırat sularını uluslar arası bir yönetime bırakın 

5- Ege ve Kıbrıs sorunlarını çözüp, askerinizi çekip Yunanistan'ı rahatlatın. 
6- Silahlı Kuvvetleri her yönden zayıflatın! 


7- Barbar batının pragmatist AKP'ye dayattığı gizli şartlardan biriside "ezan sesini kısın" 


Çünkü ezan; bir dinin reklamı ve dolaylı yönden başkalarını etkileme aracı imiş!... Çan ise sadece duyuru içinmiş... 


AKP'nin Diyanet Reisleri şimdi ezanı kısmak, hatta Kur'anda Batılıları rahatsız eden ayetleri yeniden yorumlamak ve "eskimiş manaları!" ayıklamak için bahaneler üretiyor... 


İşte menfaati için maneviyatını dünyası için davasını satan pragmatistlerin psikolojisi böyledir. 


Bunların akıl hocası olan Amerika'nın, kendi halkını ve bütün insanlığı tehdit eden nükleer denemeleri... Irak ve Filistin'de seyreltilmiş uranyum taşıyan füzeleri ateşlemeleri de bu pragmatizmin en çarpıcı örneğidir. 


ABD, dünyaya nükleer savaş uyguluyor! 


American Free Press (AFP)'nin 24 Ağustos'taki haberine göre, ABD, uzun süreden beri dünyanın birçok yerinde “Nükleer Savaş' uyguluyor. Uranyum'un, “Atom Bombası' olarak bilinen etkileri yanında, onun “Biyolojik Savaş Elemanı etkisi de yaptığı, havadan ve topraktan bulaşıp, tüm koruyucu malzemeleri de aşarak deriden veya soluma yoluyla vücuda sızdığı ve bu suretle canlıların DNA'larını bozarak çok karmaşık ve tedavisi olanaksız hastalıklara sebep olduğu, 1960'lardan beri biliniyordu. 


Buna karşın, aynı tarihlerde, silah sanayiinde, özellikle zırha ve betona karşı daha etkili mermi ve roketler oluşturma çalışmalarında, “Seyreltilmiş Uranyum (DU)'un mermi başlıklarında kullanılmasının çok iyi sonuçlar verdiği saptandı. Bu tarzda güçlendirilmiş mermiler ilk defa 1967'de Yom Kippur Savaşı'nda, Amerikalıların gözetiminde, İsraillilerce Araplara karşı kullanıldı ve çok etkili sonuçlar alındı. Bunun üzerine, bu uygulama, geniş şekilde yaygınlaştırıldı ve 1991'deki 1'nci ve 2003'teki Tl'nci Irak Savaşları'nda bu tip başlık taşıyan mermi ve roketlerden milyonlarcası kullanıldı. Bugün, dünyada 42 ülkenin, seyreltilmiş uranyumlu mermi başlıklarının, üretimi, depolanması, denenmesi ve kullanılması yüzünden ciddi radyoaktif kirlenmeye maruz bulundukları tespit edilmiş durumda. 


T'inci Irak Harbi'nden hemen sonra, harekâta katılan ABD askerlerinin yarısından fazlasında 
(580 bin askerden 325 bininde), sebebi anlaşılamayan ve tedavi yolları da bulunamayan kalıcı hastalıklar görüldü ve bunların topuna birden, “Körfez Sendromu' adı verildi. Oysa bu askerler, savaşa gönderilirken, bilinen tüm hastalıklara karşı itinayla aşılanmışlardı. 
Hastalıkların, askerlerin DNA'larını etkilediği tespit edilince, hastalık kaynağının, savaşta ABD tarafından yoğun şekilde kullanılmış olan, seyreltilmiş uranyum başlıklı mermilerden yayılan radyoaktif maddeler olduğu anlaşıldı. Ayrıca, bu hastalıkların sadece askerlerin bedenlerinde kalmayıp, eşlerini ve çocuklarını da etkilediği görüldü. Askerlerin spermlerinden 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eşlerine geçen DNA bozuklukları, onlarda da çok ciddi sağlık sorunları yaratırken, doğan çocuklarının % 67'sinde doğuştan sakatlıklara sebep olduğu tespit edildi. Bağımsız ve tarafsız tıp ve ilim kuruluşlarınca oluşturulan gerçeklere karşın, ABD hükümetleri, bu durumla ilgili sorumluluklarını ısrarla reddettiler. Şimdi ise, 2003'te uygulanan Il'nci Irak Savaşı'na katılan ABD askerlerinin % 40'ında, aynı hastalıkların oluştuğu ve her 20 askerden 8'inde habis urlar teşhis edildiği görüldü. Bu durum, yukarıdaki gerçekleri, artık ABD hükümetlerince reddedilemeyecek bir noktaya taşımış oluyor. 


Bu, olayın, silahları kullanan ABD cephesi. Ya silahların üzerlerine yöneltilip, kullanıldığı insanlar ne durumda? Bu, bilinmiyor. Ama yine de bilinen bir gerçek var: Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in başını çektiği bir grup siyasetçi ve bürokrat, ABD'nin, kritik coğrafyalara egemen olabilmek için, Ortadoğu ve Orta Asya'daki Müslüman Arap ve Türklerin genetik yapılarını bozarak, geleceklerini tahrip etmeyi, bir proje olarak oluşturmuş ve savunmuş oldukları. Bu projenin, gerçekleştirilmesinin hangi boyutlara vardığı ise henüz bilinmiyor. 


Bu mermi başlıklarında, bugüne kadar 800 ton seyreltilmiş uranyum kullanıldığının hesaplandığı açıklanıyor. Bu miktar uranyum, ABD'nin 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atarak savaşı sonlandırdığı atom bombasında kullanılan uranyumdan tam 83 bin kat fazla. Bu rakam, tüm dünyanın (Tabii, özelikle geri kalmış ve kalkınmaya çalışan ülkelerin) ve hem bugünün ve hem de geleceğin (Zira, uranyumun topraktaki etkisi çok uzun yıllar kaybolmuyor ve gelecek nesilleri de etkiliyor) insanların nasıl bir tehlikeye maruz bırakıldığının en açık göstergesi.|3| 

Dipnotlar: 


[1] Geleceği yakalamak Onur Öymen Remzi Kitabevi İST.2000 Sh.43-44 
[2] Ulusal Egemenliğin sonu Çev. Mehmet Harmancı Sh.74 İST. 1994 
[3] AKŞAM /13.10.2004 / Kemal Yavuz 


“SU”DAKİ TASARIM MUCİZESİ VE YARATILIŞ HİKMETLERİ 
27 Haziran 2021 | Yazar Akın Cengiz- millicozum 


“O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişik iken, Biz onları (sonradan) ayırdık ve (Dünya'yı yaşama müsait kılıp)her canlı şeyi sudan yarattık. (Bilimin en son verileri de bu doğrultudadır.) Yine de onlar hâlâ inanmayacaklar mı? 
INOT: Şu anda bile insan bedeninin *670'i, yani 80 kg'lık bir kimsenin 56 kg'ı sudan ibarettir. Kanımız da sudan müteşekkildir. Tüm hayvan çeşitlerinin, bitkilerin, sebze ve meyvelerin de önemli kısmı sudan meydana gelir. Yani hayat suyun sayesinde devam etmektedir. |? (Enbiyâ Suresi, 30) 


“Suların ve okyanusların, hem harika yapılarının hem de yeryüzündeki oranlarının, öyle tesadüfen ve kendiliğinden-rastgele oluştuğu iddiaları, ateistlerin diğer safsataları gibi, Doğa Felsefesi hakkındaki derin bir cehaletten kaynaklanır. Eğer Dünya üzerinde şimdi olduğunun yarısı kadar deniz olsaydı, o zaman su buharı miktarı da şimdikinin yarısı kadar olacaktı, dolayısıyla biz de kuru toprakları beslemek için şu an sahip olduğumuz nehirlerimizin ancak yarısına sahip olacaktık, çünkü su buharının miktarı, üzerinden yükseldiği yüzeyin genişliğiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Akıl Sahibi Yaratıcı, bunu öyle bir şekilde düzenlemiştir ki, denizler, karalar için gereken su buharını temin etmeye yetecek bir genişliğe sahip durumdadır.”|1) 
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Bilindiği gibi; yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır. Okyanuslar ve denizler Dünya yüzeyinin toplam dörtte üçünü meydana getirirler. Öte yandan karalarda da sayısız göl ve nehir vardır. Yüksek dağların zirvelerini kaplayan kar ise suyun donmuş halidir. Dünya'daki suyun önemli bir bölümü de gökyüzündedir; çünkü bulutların her birinde binlerce, bazen milyonlarca ton su bulunmaktadır. Bu suların bir kısmı da zaman zaman damlalar halinde yere inerek yağmur olmaktadır. Şu an solumakta olduğunuz havanın içinde bile, mutlaka belirli miktarda su buharı vardır. 


Kısacası; "Yeryüzünün neresine bakarsak orada su görürüz" diyebiliriz. Ancak bundan daha da ileri gidebilir ve "Şu anda içinde oturduğunuz odanın bile içinde, yaklaşık 40-50 litrelik bir su kütlesi vardır" da diyebiliriz. Acaba bu su kütlesini görebiliyor musunuz? Biraz dikkat edin, göreceksiniz. Gözünüzü bu satırlardan ayırıp, ellerinize, kollarınıza, bacaklarınıza, gövdenize bakmanız yeterli olacaktır. Çünkü bu 40-50 litrelik su kütlesi sizsiniz! Evet bu su kütlesi sizsiniz, çünkü insan bedeninin yaklaşık %70'i sudan oluşuverir. Hücrelerinizin içinde başka her şeyden daha çok su vardır. Bedeninizin her tarafında dolaşan kanın yine çok büyük bölümü sudur. Sırf siz ve diğer insanlar değil, tüm canlıların bedenlerinin büyük bölümü sudan meydana gelmiştir. Susuz bir hayatın var olabilmesi mümkün gözükmemektedir. 


Su, hayatın temeli olması için özel olarak tasarlanmış vaziyettedir ve yukarıdaki ayette belirtildiği gibi; her türlü fiziksel ve kimyasal bileşimi ile özellikle hayat için yaratılmış bir maddedir. 


Suyun En Uygun Bileşik ve Ölçülerle Yaratılışı 


Ünlü biyokimyacı A. E. Needham, The Unigueness of Biological Materials (Biyolojik Materyallerin Özgünlüğü) adlı kitabında, yaşamın oluşması için mutlaka sıvı maddelerin varlığının zorunlu olduğunu anlatır. Eğer evrenin kanunları sadece maddenin katı ve gaz haline izin vermiş olsa, hayat hiçbir zaman var olamayacaktır. Çünkü katı maddelerde atomlar birbirleri ile çok iç içe ve durgundurlar ve canlı organizmaların gerçekleştirmek zorunda oldukları dinamik moleküler işlemlere kesinlikle izin vermezler. Gazlarda ise atomlar hiçbir istikrar göstermeden serbestçe uçuşurlar ve böyle bir yapı içinde canlı organizmaların karmaşık mekanizmalarının işlemesi mümkün değildir. Kısacası, hayat için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için, sıvı bir ortamın varlığı zorunludur. Sıvıların en ideali -daha doğrusu tek ideal olanı- ise “su”yun kendisidir. 


Suyun hayat için olağanüstü derecede uygun özelliklere sahip olması, eskiden beridir bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Bu konudaki ilk detaylı çalışma ise, İngiliz doğa bilimci William Whevwell'in 1832 yılında yayınlanan Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology (Doğal Teoloji Işığında Astronomi ve Genel Fizik) adlı kitabı gösterilir. Whewell suyun özellikle termal (ısıyla ilgili) özelliklerini incelemiştir ve suyun genel doğa kanunlarına aykırı gibi duran bazı termal özelliklerinin, bu maddenin yaşam için özel yaratıldığına delil sayılması gerektiğini belirtmiştir. 


Suyun yaşam için uygunluğu hakkındaki en kapsamlı yorumlar ise, Whevwell'in kitabından yaklaşık bir asır sonra, Harvard Üniversitesi biyolojik kimya bölümü profesörü Lawrence Henderson'dan geldi. Henderson, sonradan bazılarınca "20. yüzyılın ilk çeyreğinin en önemli 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bilimsel eseri" sayılacak olan The Fitness of the Environment (Çevrenin Uygunluğu) adlı kitabında suya çok büyük yer ayırmıştır. Henderson, kitabında Dünya'nın doğal çevresi hakkında şu sonuca vardığını söylemiştir: 


“Çevre, temel özellikleriyle (yani canlıları oluşturan çeşitli kimyasallar ve fiziko-kimyasal işlemler ile hidrosferin fiziksel ve kimyasal özellikleri yönünden) yaşam için olabilecek en uygun çevredir.” 


Suyun Olağanüstü Termal Özellikleri Aklı Hayran Bırakır! 


Henderson'ın kitabında üzerinde durulan konulardan biri, suyun termal (ısıyla ilgili) özellikleridir. Henderson, suyun termal özelliklerinin beş ayrı yönden çok ilginç olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar sırasıyla şöyledir: 


l- Bilinen tüm maddeler ısıları düştükçe büzüşürler. Bilinen tüm sıvılar da yine ısıları düştükçe büzüşür, hacim kaybederler. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuk olan kısımlar daha ağır hale gelir. Bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. Ama su, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir ısıya (449C'ye) düşene kadar büzüşür, ama sonra birdenbire genleşmeye başlar. Donduğunda ise daha da genleşir. Bu nedenle suyun katı hali, sıvı halinden daha hafiftir. Yani buz, aslında "normal" fizik kurallarına göre suyun dibine batması gerekirken, su üstünde yüzer. 


2- Buz eridiğinde ya da su buharlaştığında, etraftan ısı çekilir. Bunun tersi gerçekleştiğinde ise, dışarıya ısı verilir. Bu "gizli ısı" olarak bilinen kavramdır. Tüm sıvıların gizli ısıları vardır. Ancak suyun gizli ısısı, bilinen tüm sıvıların en yükseği sayılabilir. Normal ısılarda, sadece amonyak sudan daha yüksek bir donma gizli ısısına sahiptir. Buharlaşma gizli ısısında ise hiçbir sıvı, su ile boy ölçüşemez. 


3- Suyun "termal kapasitesi", yani suyun ısısını bir derece artırmak için gereken ısı miktarı, bilinen diğer sıvıların çok büyük bölümünden daha yüksektir. 


4- Suyun termal iletkenliği, yani ısıyı iletebilme yeteneği, bilinen diğer herhangi bir sıvıdan en az dört kat daha yüksektir. 


5- Buzun ve karın termal iletkenlikleri ise düşüktür. 


Teknik birer fiziksel özellik gibi duran yukarıdaki beş maddenin ne gibi bir öneme sahip olduğunu merak edebilirsiniz. Bunlar çok büyük birer öneme sahiptir, çünkü dünya üzerindeki yaşam ve bizim hayatımız, bu üstteki özelliklerin tam tamına bu şekilde olması sayesinde mümkündür. Şimdi sırasıyla bu özelliklerin etkilerini inceleyelim. 


Üstten Donmanın Etkisi ve Hayati Sonuçları: 


Suyun yukarıdaki birinci maddede anlatılan özelliği, Dünya üzerindeki denizler açısından çok önemlidir. Eğer bu özellik olmasa, yani buz suyun üzerinde yüzmese, Dünya üzerindeki suyun çok büyük bir bölümü tamamen donacak, göllerde ve denizlerde hiçbir yaşam kalmayacaktı. Bu gerçeği biraz detaylı olarak inceleyelim. Dünya'nın pek çok yerinde soğuk kış günlerinde 1sı 09C'nin altına düşer. Bu soğuk elbette denizleri ve gölleri de etkiler. Bu su 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kütleleri giderek soğurlar. Soğuyan tabakalar dibe doğru çöker, daha sıcak kısımlar yüzeye çıkar, ama bunlar da havanın etkisiyle soğur ve yine dibe doğru çöker. Ancak bu denge sıcaklık 49C'ye gelince birden değişir, bu kez ısının her düşüşünde, su genleşmeye ve hafiflemeye başlar. Böylece 49C'lik su en altta kalır. Daha yukarıda 3°C, onun üstünde 2°C, böylece devam eder. Suyun yüzeyi ise 09C'ye vararak donar. Ama sadece yüzey donmuştur. 
Yüzeyin altında kalan 49C'lik bir su tabakası, balıkların ve diğer su canlılarının yaşamlarını sürdürmeleri için yeterlidir. (Bu arada suyun yukarıdaki beşinci maddede değindiğimiz özelliği de çok büyük bir işlev görmektedir. Bu özellik, buzun ve karın termal iletkenliklerinin düşük olmasıdır. Yani buz, havadaki soğuğu, altındaki su tabakasına çok az iletir. Böylece dışarıdaki hava —-509C'yi bulsa bile, denizin üstündeki buz tabakası bir-iki metreyi geçmez. Foklar, penguenler ve diğer kutup hayvanları, bu sayede denizin üstündeki buzu delip alttaki suya ulaşabilirler.) 


Eğer böyle olmasa ne olurdu? Su "normal" davransaydı, tüm diğer sıvılar gibi onun da ısı kaybına paralel olarak yoğunluğu artsaydı, yani buz suyun dibine batsaydı ne olurdu? 


Bu durumda okyanuslar, denizler ve göllerde, donma alttan başlayacaktı. Alttan başlayan donma, yüzeyde soğuğu kesecek bir buz tabakası olmadığı için, yukarı doğru devam edecekti. 
Böylece Dünya'daki göllerin, denizlerin ve okyanusların çok büyük bölümü dev birer buz kütlesi haline gelecekti. Denizlerin yüzeyinde sadece birkaç metrelik bir su tabakası kalacak ve hava sıcaklığı artsa bile, dipteki buz asla çözülmeyecekti. Böyle bir Dünya'nın denizlerinde hiçbir canlı yaşayamazdı. Denizlerin ölü olduğu bir ekolojik sistemde kara canlılarının varlığı da mümkün olamazdı. Kısacası Dünya, eğer su "normal" davransaydı, ölü bir gezegen olacaktı. Suyun neden "normal" davranmadığı, yani 4°C'ye kadar büzüştükten sonra neden birdenbire genleşmeye başladığı ise, hiç kimsenin hâlâ cevaplayamadığı bir soru ve sır olarak durmaktadır. Yani bu Yüce Yaratıcının özel tasarımıdır. 


Terleyerek Soğumak Harika Bir Tasarımdır 


Yukarıda suyun termal özelliklerinden söz ederken sıraladığımız ikinci ve üçüncü maddeler, yani suyun gizli ısısının ve termal kapasitesinin tüm diğer sıvılardan yüksek olması da, bizim için çok önemlidir. Bu özellik, çoğu insanın neye yaradığını bilmediği çok önemli bir vücut işlevimizin temel anahtarıdır. Bu işlev, terlemedir. 


Peki, öyle ise bu terleme neye yarardı? 


Bunu incelemek için konuyu biraz daha baştan almak gerekir. Bütün memeli canlılar, aşağı yukarı aynı vücut sıcaklığına sahiptirler. 35-409C arasında değişen bu sıcaklık, insanlarda da normal şartlarda 37°C civarındadır. Bu çok hassas bir ısıdır ve mutlaka sabit tutulması gerekir. Vücut sıcaklığı birkaç derece düştüğünde donma tehlikesi ile karşı karşıya geliriz. 
Birkaç derece yükseldiğinde ise ciddi biçimde güçten düşeriz. Vücut ısısının 409C'nin üzerine çıkması ise, ölüm tehlikesi anlamına gelir. Kısacası vücudumuzun ısısı ancak birkaç derece oynayabilecek kadar hassas bir dengeye sahiptir. 


Ama vücudumuzun bu noktada önemli bir sorunu vardır: Sürekli olarak hareket etmektedir. 
Bütün fiziksel hareketler, makinaların çalışmaları da dâhil, enerji üretimi gerektirirler. Enerji 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üretimi de her zaman için ısı açığa çıkarır. Bu ısıyı kolaylıkla hissedebilirsiniz de. Bu yazıyı okumayı bırakıp, kızgın Güneş'in altında 10 kilometre koşup geri gelirseniz, vücudunuzun ısındığını çok açık olarak hissedersiniz. Ama aslında yine de fazla ısınmazsınız. 


Isının birimi kaloridir. Normal bir insan 10 kilometrelik yolu bir saat içinde koştuğu zaman, yaklaşık 1000 kalorilik bir ısı açığa çıkarır. Eğer koşu sırasında bu ısı vücuttan atılmasa, koşan kişinin vücut ısısı o kadar artacaktır ki, koşucu daha birinci kilometrenin içinde komaya girecektir. İşte bu büyük tehlike, suyun sahip olduğu iki özellik sayesinde engellenir. 


Bu özelliklerin birincisi, suyun yüksek termal kapasitesidir. Yani suyun ısısını artırmak için çok yüksek kalori gerekir. Bu sayede, 9070'i sudan oluşan vücudumuz çok hızlı bir şekilde ısınmaz. Örneğin bizim vücut ısımızı 109C artıracak olan bir hareket, eğer vücudumuz temel olarak alkolden oluşsa, ısımızı 20°C artıracaktır. Diğer maddeler daha da vahimdir: Tuz 50°C, demir 1009C, kurşun ise 3009C'lik artışlar yaşatacaktır. Ama suyun yüksek termal kapasitesi, bizi bu gibi korkunç ısı değişimlerinden korur. 


Ancak başta da belirttiğimiz gibi 109C'lik bir artış bile bizim için ölümcüldür. Bunu gidermek içinse, suyun diğer bir özelliği, yani gizli ısısının yüksekliği devreye girer. Vücut, açığa çıkan ısı karşısında kendisini serinletmek için terleme mekanizmasını kullanır. Terleme sırasında deriye yayılan su, hızla buharlaşır. Bu buharlaşma sırasında ise, gizli ısısı çok yüksek olduğu için, yüksek ısıya ihtiyaç duyar. Bu, ısıyı vücudumuzdan çekip alır ve böylece bizi soğutmuş olur. Bu soğutma o kadar etkilidir ki, bazen üşütmeye bile neden olabilir. Bu sayede, üstte ele aldığımız 10 kilometre koşucusu, sadece bir litre terinin buharlaşması sayesinde, vücut ısısını 6°C düşürür. Ne kadar fazla enerji harcarsa vücut ısısı o kadar artacak, buna karşılık o kadar fazla terleyip-soğuyacaktır. Vücudun bu mükemmel termostat sistemini mümkün kılan etkenlerin başında ise, suyun termal özellikleri gelmektedir. Başka hiçbir sıvı su gibi iyi terletemez. Eğer su yerine başka bir sıvı, örneğin alkol kullanılsa, sıcaklık 6°C değil, sadece 2.29C düşecektir. Amonyak ise 3.69C'lik bir düşüş sağlayabilir. 


Olayın çok önemli bir başka yönü daha vardır. Eğer vücudun içinde oluşan ısı, yüzeye, yani deriye aktarılamazsa, suyun sözünü ettiğimiz bu iki özelliği ve buna dayalı terleme sistemi yine de bir işe yaramayacaktır. Bu nedenle, vücudun yapısının, ısıyı çok hızlı iletebilir olması gerekir. İşte bu noktada suyun bir diğer özelliği devreye girer: Su, diğer bilinen tüm sıvıların aksine, çok yüksek bir termal iletkenliğe, yani ısıyı iletebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede vücut, içinde oluşan yüksek ısıyı hızla deriye taşır. (Hatta bunun için deriye yakın olan kan damarları genişler ve biz de bu yüzden ısındığımız zaman kızarırız.) Eğer suyun termal iletkenliği birkaç kat kadar daha az olsa, vücutta oluşan ısının yüzeye taşınması çok yavaşlayacak, bu da yine memeliler gibi kompleks canlıların yaşamını imkânsız hale getirecektir. Tüm bunlar, suyun birbirinden farklı üç termal özelliğinin ortak bir amaca, yani insan gibi kompleks canlıların serinletilmesine hizmet ettiğini göstermektedir. Su, bu iş için seçilmiş ve halkedilmiş özel bir sıvıdır. 


Ilık Bir Dünya Bir Yaratılış Harikasıdır! 


Suyun, Henderson'ın The Fitness of the Environment (Çevrenin Uygunluğu) adlı kitabında dikkat çekilen beş farklı termal özelliği, aynı zamanda Dünya'nın ılık ve dengeli bir iklime 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sahip olmasında da büyük rol oynar. Suyun gizli ısısının ve termal kapasitesinin diğer sıvılara göre çok yüksek olması, denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumalarını sağlar. Bu nedenle Dünya'da kara üzerindeki ısı farklılıkları en sıcak yer ile en soğuk yer arasında 1409C'ye kadar çıkarken, denizlerin ısı farklılığı en fazla 15-209C arasında değişir. 
Aynı durum gece-gündüz arasındaki ısı farkında da yaşanır. Karada gece ile gündüz arasındaki fark kurak ortamlarda 20-309C'ye kadar çıkarken, denizlerde en fazla birkaç derecelik bir ısı farkı olur. Sırf denizler değil, atmosferdeki su buharı da çok büyük bir denge sağlamaktadır. Gece-gündüz arasındaki ısı farkının, su buharının çok az bulunduğu çöllerde çok fazla, deniz iklimi yaşayan yerlerde ise çok daha az olması, bunun bir sonucudur. 


Suyun bu kendine özgü termal özellikleri sayesinde, kış ile yaz ya da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daima insanların ve diğer canlıların dayanabileceği bir sınırda kalmaktadır. Dünya üzerindeki su miktarı karalara oranla daha az olmuş olsaydı, gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok artacak, karaların büyük kısmı çöle dönecek ve yaşam ımkânsızlaşacak ya da en azından çok zorlaşacaktı. Ya da suyun termal özellikleri farklı olsaydı, yine yaşama son derece elverişsiz bir gezegen ortaya çıkacaktı. Dünyaca ünlü bilim adamı Henderson, suyun tüm bu termal özelliklerini inceledikten sonra şu yorumu yapar: 


“Özetlemek gerekirse, suyun bu özelliği üç yönden büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, Dünya'nın ısısını düzenlemeye ve dengelemeye yarar. İkincisi, canlıların bedenlerinin ısı dengesinin mükemmel bir biçimde korunmasını sağlar. Üçüncüsü, meteorolojik çevirimleri destekler. Tüm bu etkiler, olabilecek en yüksek uygunlukta gerçekleşmektedir ve başka hiçbir madde bu yönden su ile karşılaştırılamaz.” 


Yüksek Yüzey Gerilimi Tasarımı! 


Suyun şimdiye dek ele aldığımız tüm özellikleri, termal, yani ısıyla ilgili özelliklerdir. Ancak suyun diğer bazı önemli fiziksel özellikleri de vardır ve bunlar da yaşam için yine olağanüstü derecede uygun var edilmiştir. Bu özelliklerin biri, suyun son derece yüksek olan yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi, ansiklopedik kaynaklarda "Sıvıların yüzeyinin gerilmiş bir zar gibi davranması özelliği" diye tarif edilir. Bunun nedeni, sıvıyı oluşturan moleküllerin birbirlerini çekmeleridir. 


Yüzey geriliminin örnekleri en çok suda görülmektedir. Suyun yüzey gerilimi çok yüksek olduğu için, birtakım ilginç fiziksel olaylar yaşanır. Örneğin bir su kabı, kabın yüksekliğinden biraz daha yüksek bir su kütlesini taşırmadan taşıyabilir. Ya da metal bir iğne suyun üzerine dikkatli bir biçimde yatay olarak konduğunda, batmadan yüzebilir. Suyun yüzey gerilimi, bilinen diğer sıvıların hemen hepsinden daha yüksektir ve bunun çok önemli bazı biyolojik etkileri belirlenmiştir. Bitkilerdeki etki, bunların başında gelir. 


Bitkilerin, hiçbir pompaları, kas sistemleri vs. olmadan, toprağın derinliklerindeki suyu nasıl metrelerce yukarı taşıdıklarını düşündünüz mü? Bu sorunun cevabı, yüzey gerilimidir. 
Bitkilerin köklerindeki ve damarlarındaki kanallar, suyun yüzey geriliminden yararlanacak şekilde tasarlanmışlardır. Yukarı doğru gidildikçe daralan bu kanallar, suyun yukarı doğru "tırmanmasına" neden olurlar. Bu üstün tasarımı mümkün kılan şey, biraz önce belirttiğimiz gibi suyun yüksek yüzey gerilimidir. Eğer suyun yüzey gerilimi diğer sıvıların çoğu gibi 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düşük düzeyde olsa, geniş karasal bitkilerin yaşaması fizyolojik olarak imkânsız hale gelecektir. Yüksek yüzey geriliminin bir başka önemli etkisi ise, kayaların parçalanmasıdır. 
Su, yüksek yüzey gerilimi nedeniyle, kayaların içinde bulunan küçük çatlakların en derinliklerine kadar sızar. Daha sonra havalar soğur ve sular donar. Donup buza dönüşen su, olağanüstü bir etki gösterip genleştiği için, kayaları zorlar ve zamanla parçalar. Bu, kayaların içindeki minerallerin doğaya kazandırılması ve aynı zamanda toprak oluşumu açısından hayati bir öneme sahiptir. 


Suyun Kimyasal Özellikleri Tesadüfle Oluşamazdı! 


Suyun tüm bu fiziksel özelliklerinin yanı sıra, kimyasal özellikleri de yaşam için olağanüstü derecede idealdir. Bu özelliklerin başında, suyun çok iyi bir çözücü olması gelir. Neredeyse tüm kimyasal maddeler, suyun içinde uygun bir biçimde çözünürler. 


Bunun yaşam için çok önemli bir etkisi, suda çözünen sayısız yararlı mineral ve benzeri 
kimyasalların, nehirler aracılığıyla denizlere aktarılmasıdır. Bu şekilde denizlere, yılda 5 
milyar ton kimyasal madde taşındığı hesaplanmaktadır. Bu maddeler, sudaki yaşam için zorunludurlar. Su, neredeyse bilinen tüm kimyasal reaksiyonları hızlandırır (katalize eder). 
Suyun bir başka kimyasal özelliği ise, kimyasal reaktifliğinin ideal düzeyde olmasıdır. Su ne sülfürik asit gibi aşırı derecede reaktif ve dolayısıyla parçalayıcı bir bileşim, ne de argon gibi hiçbir reaksiyona girmeyen durgun bir maddedir. Michael Denton'ın belirttiği gibi, "Suyun reaksiyona girme düzeyi, onun hem biyolojik hem de jeolojik görevleri açısından olabilecek en uygun değerdedir." 


Suyun kimyasal özelliklerinin yaşam için uygunluğu, su hakkında yapılan her yeni araştırma ile biraz daha detaylı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Yale Üniversitesi'nden ünlü biyofizik profesörü Harold Morowitz, bu konuda şu yorumu yapmaktadır: “Son yıllarda, suyun daha önceden bilinmeyen bir özelliğinin anlaşılmasına yarayan gelişmeler olmuştur. Bu özellik (proton iletkenliği), sadece suya has bir özellik olarak gözükmektedir ve biyolojik-enerji transferi ile hayatın kökeni açısından çok büyük öneme sahiptir. Bilgilerimiz de arttıkça, doğanın (yaşam için) kusursuz uygunluğuna olan hayranlığımız da artmaktadır.” 


Suyun İdeal Akışkanlık Değeri Bir Mucize Olmaktadır! 


Sıvı dendiğinde hepimizin gözünün önünde son derece akışkan bir madde canlanır. Oysa gerçekte sıvıların akışkanlıkları birbirinden çok farklıdır. Örneğin katran, gliserol, zeytinyağı ve sülfürik asit arasındaki akışkanlık farklılıkları çok ayrıdır. Bu sıvılar su ile karşılaştırıldıklarında ise, ortaya çok daha büyük farklar çıkar. Çünkü su, katrandan 10 milyar kat, gliserolden bin kat, zeytinyağından yüz kat ve sülfürik asitten de 25 kat daha akışkandır. 
Su, üstteki karşılaştırmadan da anlaşıldığı gibi, çok yüksek bir akışkanlığa sahip bulunmaktadır. Hatta, eter ve sıvı hidrojen gibi normal formu gaz olan maddeler bir kenara bırakılırsa, suyun tüm sıvılar içinde akışkanlık değeri en yüksek madde olduğu anlaşılacaktır. 


Peki, acaba suyun bu akışkanlık değerinin bizim için bir önemi var mıdır? Bu hayati sıvı, biraz daha az ya da fazla akışkan olsa, bizim için fark eder miydi? Michael Denton bu sorulara şöyle cevap verir: “Eğer akışkanlığı daha yüksek olsaydı, su, hayat için uygun bir 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temel olma özelliğini kesinlikle yitirirdi. Örneğin akışkanlığı sıvı hidrojen kadar yüksek olsaydı, canlıların yapıları, tahrip edici etkiler karşısında çok daha şiddetli hareketlere maruz kalacaktı... Hassas moleküler yapıların su tarafından desteklenmesi mümkün olmayacak, canlı hücresinin son derece hassas olan yapısı yaşamını sürdüremeyecekti... 


Öte yandan, suyun akışkanlığı biraz daha az olsaydı, (proteinler, enzimler gibi) makromoleküllerin ve özellikle mitokondri gibi özelleşmiş yapılar ile küçük organellerin kontrollü hareketleri imkânsız hale gelecekti. Aynı şekilde hücre bölünmesi de imkânsızlaşacaktı. Hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri fiili olarak donacak ve bizim bildiğimize benzer bir hücre yaşamı mümkün olmayacaktı. Hücrelerin embriyogenez (anne rahmindeki gelişim) sırasındaki hareket etme ve sürünme yeteneklerine bağlı olan daha yüksek organizmaların gelişimi ise, suyun akışkanlığının çok az bile daha düşük olması durumunda, kesinlikle gerçekleşemeyecekti.” 


Suyun akışkanlık değeri, sadece hücre içindeki hareketler bakımından değil, aynı zamanda dolaşım sistemi açısından da çok önemlidir. 


Bir milimetrenin çeyrekte birinden daha büyük bir vücuda sahip olan tüm canlılar, merkezi bir dolaşım sistemine sahiptirler. Çünkü bu büyüklükten sonra, besinlerin ve oksijenin "difüzyon" yoluyla, yani doğrudan hücre içindeki sıvıya bırakılıp alınarak taşınması mümkün değildir. 
Vücudun içinde çok sayıda hücre vardır ve dışarıdan alınan havanın ve enerjinin, hücrelere birtakım "kanallar" yoluyla pompalanması, artıkların da başka birtakım "kanallar" tarafından toplanması gereklidir. Bu kanallar, damarlardır. Kalp ise bu damarlardaki akışı sağlayan pompadır. Damarların içinde akan şey ise, "kan" olarak bildiğimiz sıvıdır ki, aslında temel olarak sudan oluşur. (Kanın içindeki hücre, protein ve hormonlar çıkarıldığında geriye kalan ve "plazma" adı verilen sıvının %95'i sudur.) 


İşte bu nedenle, suyun akışkanlığı, dolaşım sisteminin verimli çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Örneğin eğer suyun akışkanlığı katranınkine benzer bir değerde olsa, elbette hiçbir kalp bunu pompalayamayacaktır. Katranınkinden 100 milyon kat yüksek bir akışkanlık değerine sahip olan zeytinyağına benzer bir su bile, kalp tarafından pompalansa dahi, vücudun her tarafını kaplayan milyarlarca kılcal damarın içine giremeyecek ya da çok büyük bir akış zorluğu ile karşılaşacaktır. 


Bu kılcal damarlar konusunu biraz daha yakından ele alalım. Kılcal damarların amacı, vücudun dört bir yanındaki hücrelerin her birine gerekli oksijen, enerji, besin, hormon gibi maddeleri taşıyabilmektir. Bir hücrenin bir kılcal damardan yararlanabilmesi için de, ondan en fazla 50 mikronluk bir mesafe kadar uzak olması gerekir. (Bir mikron, milimetrenin binde biridir.) Daha uzakta kalan hücreler, beslenemeyerek öleceklerdir. İşte bu nedenle insan vücudu öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, kılcal damarlar vücudun her bir parçasını ağ gibi sarar. Vücudumuzdaki ortalama 5 milyar kılcal damarın toplam uzunluğu 950 km'yi bulur. 
Bazı memelilerde, tek bir santimetrekarelik bir kas alanı içinde, 3000 tane açık kılcal damar yer alır. Eğer insan vücudunun en küçük kılcal damarlarının 10 bin tanesini yan yana getirirsek, toplam kalınlıkları ancak bir kurşun kalemin kurşun kısmı kadar olur. Bu kılcal damarların çapı, 3-5 mikron arasında değişir. Bu, milimetrenin binde üçü ya da beşi demektir. 
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Ancak elbette kanın bu kadar daracık damarlar arasında tıkanmadan ve ağırlaşmadan hareket edebilmesi, suyun yüksek akışkanlığı sayesinde mümkün olmaktadır. Michael Denton, bu akışkanlığın birazcık bile daha düşük olması durumunda hiçbir kan dolaşımı sisteminin işe yaramayacağını şöyle anlatır: “Bir kılcal damar sistemi, ancak kanalların içine pompalanan sıvının yüksek bir akışkanlığa sahip olması durumunda çalışır. Yüksek akışkanlık çok önemlidir, çünkü sıvının damar içindeki hareketi, sıvının akışkanlığına doğru orantı ile bağlıdır... Buradan açıklıkla görmek mümkündür ki, eğer suyun akışkanlığı sadece birkaç kat daha az olsa, kılcal damarlardaki kan akışı için çok büyük bir pompalama basıncı gerekecek ve herhangi bir kılcal damar sistemi işlemez hale gelecektir. Eğer suyun akışkanlık değeri biraz az olmuş olsa ve en küçük kılcal damarın çapı 3 mikron yerine 10 mikron olmak zorunda kalsa, bu kılcal damarlar, yeterli oksijen ve glikoz oranını ulaştırabilmek için (beslemeleri gereken) kas dokusunun neredeyse tamamını kaplayacaklardır. Açıktır ki, (bu durumda) geniş yaşam formlarının dizaynı imkânsız hale gelecek ya da olağanüstü derecede sınırlanacaktır. Dolayısıyla, suyun hayata uygun bir temel olabilmesi için, akışkanlığının şu anda sahip olduğu değere çok çok yakın olması, zorunludur.” 


Bir başka deyişle, suyun tüm diğer özellikleri gibi akışkanlığı da, yaşam için olabilecek en ideal değerdedir. Sıvıların akışkanlıkları arasında milyarlarca kat farklılıklar vardır. Ama su, bu milyarlarca farklı akışkanlık değeri içinde tam olması gereken değerle yaratılmıştır. 


Sonuç Olarak: 


Yazının başından bu yana incelediğimiz tüm bilgiler, suyun; termal özelliklerinin, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin, akışkanlık değerinin yaşam için tam olması gereken şekilde olduğunu göstermektedir. Su yaşam için o kadar uygundur ki, bazen bu uygunluğu korumak adına doğa kanunlarına istisna oluşturmaktadır. Örneğin, bilinen tüm sıvıların aksine, +4°C soğukluktan sonra beklenmedik bir biçimde genleşmeye başlamakta ve böylece buzun yüzmesini sağlamaktadır. 


Su, başka hiçbir sıvıyla kıyaslanamayacak kadar yaşama uygundur. Dahası, Dünya gibi tüm diğer şartları (ısısı, ışığı, elektromanyetik alanı, atmosferi, yüzeyi vs. ile) yaşama uygun olan bir gezegenin büyük bölümü, yaşam için tam gerekli miktarda su ile doldurulmuştur. Tüm bunların bir rastlantı olamayacağı ve ortada harika bir tasarım bulunduğu apaçıktır. Bir başka deyişle, suyun tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, bu sıvının insan yaşamı için özel olarak yaratıldığını göstermektedir. İnsan yaşamı için özel olarak yaratılmış olan Dünya, yine insan yaşamına temel oluşturması için özel olarak yaratılan bu suyla canlandırılmıştır. Allah, suyla bize hayat sağlamış, yediğimiz her türlü besini suyla topraktan bitirip yaratmıştır. 


İşin en önemli yanı ise, günümüzde bilimin ortaya çıkardığı bu gerçeğin, yine, 14 asır önce insanlara yol gösterici olarak vahyedilen Kur'an'da verilen bilgiler oluşudur. Allah, Kur'an'da insanlara su hakkında şöyle buyurmuştur: 


“Sizin için gökten (yağmur ve kar şeklinde) su indiren O'dur; içecek(leriniz) ondan (çıkmakta), o ağaç(lar) ondan (sulanmakta)dır (ki) hayvanlarınızı da onda(0 suyla yeşeren meralarda) otlatmaktasınız.(Bunların hepsi Allah'ın nimetleridir.) Onunla (indirdiğimiz yağmur ve kar suyuyla) sizin için ekin, zeytin hurmalıklar, 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üzümler ve meyvelerin her türlüsünden (Allah) bitirir.Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. (Artık gafletten uyanmanız ve ibret almanız gerekir.)” (Nahl Suresi, 10-11) 


Her biri yaratılış harikası ve çok üstün bir akıl tasarımı olan olayları ve oluşumları; kör tesadüflerle açıklamaya ve Darwinist yalanlarla toplumu aldatmaya çalışan... Hatta iman ve İslam esaslarını horlayıp hakaret etmeye kalkışan sözde bilim adamlarını Habertürk'teki Teke Tek programına çıkarıp konuşturan Fatih Altaylı gibileri bu bilimsel gerçeklere beyinlerini ve kalplerini kapatsalar da işte hakikatler gün gibi ortadadır. 


W John Ray, 18. yüzyıl İngiliz doğa bilimcisi 


“DEİZM” SAPKINLIĞI VE DİNSİZLİK SAFSATALARI 
01 Mart 2019 | Yazar Ahmet Akgül- millicozum 


Deizm; “Her şeyi ve bütün âlemleri yaratan bir Allah vardır, ancak bir peygambere ve kutsal metinlere ihtiyaç bulunmamaktadır.” şeklindeki sapkın ve bâtıl bir düşünce akımıdır. Aslında bu akılsız ve dayanaksız yaklaşım, inkârcılığa ve başıboş — kuralsız ve yasaksız yaşamaya geçirilen sahte bir inanç kılıfıdır. Bazı Müslüman gruplar ve maalesef İmam Hatip okullarında da rastlanan: “Allah vardır ve birdir, Kur'an da Hak'tır ve yeterlidir. Bu nedenle peygamber ve sünnet gereksizdir.” safsataları da DEİZM'in yerli versiyonlarıdır. Daha da açıkçası DEİZM; her insanın kendi kendisinin Tanrısı olması ve aklın putlaştırılmasıdır. Bu şaşkın ve sapkın kimselere göre, “Allah kâinatı ve insanı yaratmış ve onları kendi haline bırakmıştır, artık herkes yolunu akılla bulmalıdır. Ayrıca peygamber gibi bir aracıya ve İlahi buyrukları barındıran kitaplara ihtiyaç kalmamıştır!” Oysa tarih boyunca insanlara Allah'ı tanıtan ve O'nun marziyatını-razı olduğu buyruklarını aktaran hep peygamberler olmuşlardır. 
Peygambersiz ve vahiysiz, sadece kendi akılları ve araştırmalarıyla Yüce Yaratıcıyı—Allah?ı bulan, ahlaki ve kurallı bir hayat yaşayan bir topluma hiç rastlanmamıştır. 
İslam'ın “Amentü”sündeki iman esaslarından: 


“Allah'a inanmak; O'nun Meleklerine, O'nun Kitaplarına, O'nun Resullerine, Ahiret ve Hesap gününe, Kadere-Hayır ve Şerrin Allah'tan geldiğine ve öldükten sonra dirilip hesap şartlarının 


Lİ 


vermeye, sonra layık olduğu Cennet veya Cehenneme girmeye inanmak... 
hepsi “Allah'a iman”ın vazgeçilmez gerekleri ve şubeleri konumundadır. Bu esaslardan birinin inkârı Allah'ı inkârdır. Oysa bu dünya bir imtihan meydanıdır, bu imtihanın programı Kur'an'dır, rehber hocası Hz. Peygamber Aleyhisselamdır. 


Bakınız: (http://www.deism.com/deismturkish.htm) sitesinde, bizzat kendileri şu çağrıyı yapmaktadır. 


“Deizm'in sana ve topluma sunacağı pek çok şey vardır. Deizm doğadaki tasarımlar-kanunlar ışığında akla ve mantığa dayalı bir Tanrı inancıdır. Her tasarımın bir tasarımcısı vardır. Bu sebeple Deizm doğal bir inançtır, sözde gökten inen inançlardan uzaktır. Deizm'in doğasında ve felsefesinde, sözde gökten indiğine inanılan İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinlerin temsil ettiği korkutma ve hurafeler bulunmamaktadır. (Bu dinlere “sözde gökten inme” dinler deniliyor, çünkü onlar Tanrıdan bir vahiy alındığını iddia ediyor ve bu dinler çeşitli ve karışık 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kutsal kitaplara dayandırılıyor). Yeterli sayıda insan Deist olduğu zaman akıl ve mantık, korkuyu ve hurafeleri ortadan kaldıracak ve onun olumlu etkisi tamamıyla toplumların bir parçası olacaktır. İşte o zaman, sözde gökten inen dinlerin saçma sapan şiddet yanlısı olan hurafelerine inanan milyarlarca insan; sahip oldukları akılla, sonsuz kişisel ve toplumsal gelişme sağlayacak, Tanrı vergisi akıllarının etrafında birleşip huzura kavuşacaklardır.” İşte bu safsatalar DEİZM’in inkârcılığının ve özellikle İslam düşmanlığının açık bir itirafıdır. 
Bunlar Siyonizm'in bir tahribat programıdır. 


“Deizm” tartışmaları ülkemizde güncelliğini koruyadursun, dünyada çok daha eskilere giden sapık bir inanç biçimi olmaktaydı. Türkiye'de deizmi gündeme taşıyan ve sinsice aşılamaya çalışan din adamlarının başında Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk vardı. Öztürk, 2015 yılında yayımlanan, 'Tanrı, Akıl ve Ahlaktan Başka Kutsal Tanımayan İnanç DEİZM' isimli kitabında deizme ilişkin akıldaki sorulara yanıt veriyor görüntüsüyle, bu safsataları bilimsel bir gerçek gibi sunmaya uğraşmıştı. Öztürk, aynı dönemde Aydınlık'ta yayımlanan yazılarıyla da deizmi savunmaktaydı. Deizmin Kur'an'da geçtiğini savunan Öztürk, "Deizm, ateizme ve en tehlikeli dinsizlik türü olan dinci dinsizliğe karşı çıkanların yoludur" demekten sakınmayan bir sahtekârdı. 


İşte Yaşar Nuri Öztürk'ün 13 Nisan 2016'da Aydınlık'ta yayımlanan "Deizm niçin ve nasıl doğdu?" başlıklı yazısı: 


“Kilisenin egemen olduğu Batı'da, Allah'a imanını korumak ama dinciliğin insan haysiyetiyle bağdaşmayan dayatmalarını yaşamak istemeyen insanlar, Yaratıcı'ya imanlarını tehlikeye atmamak için bir çıkış yolu aramışlar ve deizmi bulmuşlardır. Daha doğrusu, 313/925'te ölen Müslüman düşünür Ebu Bekr er-Râzi'nin keşfettiği bu yolu, öncüsünün adını vermeden yeniden sahneye koymuşlardır. Deizm, Allah'a imanda samimi olan, bu samimiyetin bir icabı olarak engizisyon zihniyetine savaş açan insanların yolu olmaktadır. Deizm, dinci riyakârlığa karşı bir sığınak gibi ortaya çıkmıştır. Eğer Allah'a imanda samimiyete bir anlam veriyorsak, gelecek zamanların başvurulan çıkış yolunun da deizm olacağı açıktır... Kilise ve papaz dayatmalarından bunalanlar tarafından ilk olarak 16. yüzyılda İngiltere'de kullanılan deizm tabir ve kavramı, meşhur olan tanımıyla, “Allah'a iman eden ama dinlere inanmayan? bir felsefi mezhep konumundadır. “Cenab-ı Hak'kın vücut ve vahdaniyetine iman itikadı? olarak da tanımlanır. Deist felsefenin temsilcileri içinde, Allah ile birlikte peygamberlere inananlar da vardır. Ve bu ikinciler deizm tarihinin en büyük ve anıt isimleri sayılmaktadır. Felsefe tarihinin dev ismi Immanuel Kant bunlardandır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunlardandır.”Oysa bu iddialar tamamen yanlıştır, safsatadır. Ve Atatürk'ü bile Deist gösterme sahtekârlığıdır. 


“Belki de en zalim ve en eski Deist, Ebucehil ve onun yandaşlarıdır. En eski deist derneği veya partisinin toplantı yeri, Mekke müşriklerinin kurduğu Daru'n-Nedve denilen mekândır. 
Evet, Mekke müşrikleri; Yahudiliğe, Hristiyanlığa, peygambere, kitaba, inanmayan insanlardı. Ama Allah'a inanırlardı, yani, DEİST'lerin atası sayılırlardı... 


“En eski deist” derken yazılı metin olarak söylüyorum, yoksa Mekke deistlerinden önce de mutlaka deist vardır. Evet, sevgili Peygamberimizin on üç yıllık Mekke döneminde ona karşı 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direnen Mekke müşriklerinin de bir Allah inancı vardı. Onlar da “Allah vardır, evreni yaratmıştır, işi bitmiştir, geri kalanı bize bırakmıştır” iddiasındalardı. Mekke müşriklerinin Allah inancına sahip birer DEİST olduklarını anlatan ayetleri istediğiniz mealde bulacaksınız: 


“Andolsun onlara (müşrik takımına): “Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş'i ve Ay'ı kim musahhar (emre amade ve hizmetkâr) kıldı?” diye soracak olursan kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. O halde ne diye (Hakk'tan) çevrilip yan çiziyorlardı?” (Ankebut: 61) 


“Gerçekten eğer onlara; “Gökyüzünden yağmuru indirip onunla öldükten sonra yeryüzünü dirilten kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Elhamdülillah!” Doğrusu onların çoğu aklını kullanmamaktadır.” (Ankebut: 63) 


“Onlara, “Gökleri ve yeri kimin yarattığını” sorsan, şüphesiz; “Allah” derler. Sen de; “Elhamdülillâh (Hamd, elbette Allah'a mahsustur)” de. (Ama) Onların çoğu (gerçeği) bilmez (cahillerdir).” (Lokman: 25) 


“Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, elbette "Allah" diyecekler. De ki: "Gördünüz mü -haber verin; Allah'tan başka taptıklarınız (O'nu bırakıp da yalvardıklarınız); eğer Allah Bana bir zarar dileyecek olsa, O'nun zararını kaldırabilirler mi? 
Ya da (Rabbim) Bana bir rahmet vermeyi istese, O'nun rahmetini tutup- önleyebilecekler mi?" 
De ki: "Allah Bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsinler." (Zümer: 38) 


“Yemin olsun ki, onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, kesinlikle: “Onları Aziz ve Âlim olan (Allah) yarattı” diyeceklerdir. (Yani; her asırdaki müşrikler, Allah'ın varlığını ve yaratıcılığını kabul etmekte, ama O'nun hükümlerini gereksiz ve geçersiz görerek inkâra düşmektedir.) (Zuhruf: 9) 


“Batı'da tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'in akıl almaz hurafelerine isyan eden insanların geliştirdiği inkâr mikrobunu Müslümanlara aşılamak isteyenler başarısız kalacaktır. Bizim insanımızın en serserisi, en fazla suç işleyeni, en fazla batılı heveslisi, bir zamanlar en fazla komünist geçineni, en fazla batı değerlerini içselleştirmiş gibi görüneni bile, Kur'an'a ve Resulüllah'a dil uzatanların karşısına dikilip İslam'ı savunmuşlardır ve asla DEİST'liğe ve dinsizliğe razı olmamışlardır.” diyen değerli Mahmut Topbaş Hocamız, gerçeklere tercümanlık yapmıştır. 


Yüce Allah'ın, âlemi yarattıktan sonra ayrıldığını ve insanı başıboş bıraktığını savunan ve Yaratıcıya sınır koyan Deizm, yaratılmış olan insana ve insan aklına sınırsızlık sıfatı yakıştırmaktadır. (Oysa insanın başıboş bırakılmadığı Kuran-ı Kerim'de şöyle anlatılır: “Elbette, insan asla başıboş ve gayesiz bırakılmamıştır. (Öyle 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanmaktadır?)” (Kıyamet: 36) Yaratıcının âlemi yarattıktan sonra istirahate çekildiğini iddia eden “Deistler”, aynen Yahudiler gibi Allah'ın dünyayı yarattıktan sonra istirahat ettiğini ortaya atmışlardır. Kur'an-ı Kerim, bu gibi kâfirleri kastederek: “Onlar görmüyorlar (ve akletmiyorlar) mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları (her an yeniden) yaratmaktan yorulmayan (Allah'ın elbette), ölüleri de diriltmeye güç yetireceğini (düşünüp anlasınlar). Oysa gerçekten O, her şeye Kadir olandır.” (Ahkaf: 33) buyurmaktadır. 
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Deizm; Tanrı'nın varlığını ve âlemin ilk kaynağı olduğunu kabul etmekle birlikte, akla dayalı felsefi bir din safsatası çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim'i, Hz. Peygamberi ve öğretilerini gereksiz gören veya inkâr eden şeytani bir düşünce akımıdır. 


Deizm Latince'de “Tanrı” anlamına gelen “deus” kelimesinden türetilmiş olup, Grekçe'de yine “Tanrı” anlamındaki theos'tan gelen teizm terimiyle aynı sözlük anlamını taşımaktadır. 
Ancak XVI. yüzyıldan itibaren Hristiyan dünyasında başlayan felsefi ve teolojik tartışmalarla birlikte “teizm” terimi; Ortodoks inançlarını savunan kesim için, “deizm” ise; geleneksel inançlardan sapan düşünürler için kullanılmaya başlanmıştır. Deizm kelimesinin ilk kullanılışlarından birine, Calvinci bir ilâhiyatçı olan Pierre Viret'nin Instruction chrestienne (Cenova 1564) adlı eserinde rastlanmaktadır. Viret bu eserinde, kendilerini ateistlerden ayırmak için deist ismini alan bir grup filozof ve edebiyatçıyı gündeme taşımıştır. Bu kişileri, Allah'a ve O'nun âlemi yarattığına inanmakla birlikte, İsa Mesih'i ve Hristiyanlık doktrinlerini inkâr eden ateistler olarak suçlamıştır. Pierre Bayle tarafından hazırlanan Dictionnaire historique et critique (1697; İng. trc. 1710) adlı eserin “Viret” maddesinde, onun deizmi yorumu vurgulanmış ve terim bu şekilde yaygınlaşma imkânı kazanmıştır. 


Öfkeli reddiyelerle önceleri ateizm ile özdeşleştirilen deizmin, günümüzde kazandığı anlamı ile ilk tanımına; Dryden'in 1682 tarihli Religio Laici adlı şiirine yazdığı sunuş ile, Yahudi Siyonist Samuel Johnson'un 1755'te neşrettiği Dictionary'de rastlanır. Bu metinlerde deizmin, herhangi bir vahyedilmiş dine bağlı olmaksızın Tanrı'nın varlığını kabul etmek, ancak O'nun ilim ve irade gibi sıfatlarını reddetmek, böyle bir varlığın âlemde tesirleri gözlenen veya tezahür eden hikmet ve inayetinin bulunmadığını söyleyip, ahireti inkâr etmek sapkınlığıdır. Tamamen densizlik ve dinsizlik düşünceli Deizmin Avrupa'da en çok yaygın olduğu İngiliz deizminin babası sayılan Cherbury'li Lord Herbert (6. 1648), Tanrı'ya ve ahiret hayatına inanmakla birlikte kutsal metinlere karşı çıkmış, evrensel gerçekleri kavramaya aklın yeteceğini savunmuştur. Onun takipçisi Charles Blount (6. 1693), bir deist olduğunu açıkça beyan eden ilk düşünürdür ve intihar ettikten sonra yayımlanan Summary Account of the Deist's Religion (1693) adlı eseri, deist fikirlerin yayılmasında hayli etkili olmuştur. Akla ve ahlaka aykırı ve sapkın Hristiyanlığı tabii din anlayışına yaklaştırmak, din adamlarının ruhani otoritesini ve istismar düzenini yıkmak, aklın sayesinde Tanrı fikrine ulaşabileceğini savunmak üzere yola çıkan Deizmin, bâtıl Hristiyanlık için uygun sayılsa da, bunu İslam'a uygulamak tam bir şaşkınlık ve şeytanlıktır. Bu yönüyle deist akımı, Hristiyanlığın akla aykırı ve hurafi olduğu düşünülen unsurlardan arındırılması istikametindeki bir dini eleştiri hareketi olarak tanımlanması doğru, ama tutup bu yaklaşımın İslam'a uygulanması yanlıştır ve yıkıcılıktır. 


Fransız deistleri içindeki en aşırı ve tanınmış sima olan Voltaire, Newton fiziği ve tabiat kanunu fikrini esas alan bir tabii din anlayışını ortaya atmıştır. Voltaire, Tanrı'nın sürekli yaratıcılığı inancı ile âlemdeki tabii süreklilik fikri çeliştiğini sanarak deizme ulaşmıştır. Jean Jacgues Rousseau ise Voltaire'in akılcı deizmini romantik bir anlayışla sürdüren insandır. 
Filozofa göre insanda doğuştan mevcut olan iyilik ve adalet duygusu, sonradan kötülüğe ve eşitsizliğe kaysa da ancak insanın tabiatında var olan ışık ona yeniden yol göstermeye yeterli olacaktır. Bu görüşler Hristiyanlığın doğuştan günahkâr insan anlayışına ve dolayısıyla Hz. 
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İsa'nın kurtarıcılığı inancına karşı çıkıştır, ayrıca kilisenin yol gösterici rolünün ve ruhani otoritesinin yerine akli aydınlanmayı koymaktadır. Fransa'daki bu felsefi cüretkârlığın temelinde, eski rejimin bütün değerlerine kökten saldırı psikolojisi yatmaktadır. 


Newton fiziğinin Almanya'da oluşturduğu deist etkisine, Kant'ın felsefesinde de rastlanmaktadır. David Hume'un şüpheci görüşlerinden hayli etkilenen Kant, Tanrı'nın varlığının teorik akılla ispatlanamayacağını savunurken, aslında deizmin temellerini Hume'dan sonra bir defa daha sarsmıştır. Onu hem bir Hristiyan hem de bir deist kılan şey, bir yandan dini inançların teorik akılla temellendirilemeyeceğini iddia ederek akıl ve inancın sahalarını ayırması, öte yandan yer yer özgür irade ve vicdan kavramıyla özdeşleşen pratik aklı, dini ve ahlâki tecrübeye temel yapmış olmasıdır. 


Ortaçağ Avrupa'sının kısır ve kısıtlı fikir ve inanç ikliminden Yeniçağ'a girerken, yozlaştırılmış ve şirke bulaştırılmış Hristiyanlığın yaşadığı teolojik buhranın ve Batı medeniyetine has tarihi şartların bir ürünü olan deizmin, bir ekol ve akım olarak İslam Ortaçağı'ndaki bir benzeri bulunmamaktadır. Tanrı'ya, O'nun âlemi yarattığına (aslında yaptığına) inanan, ancak eldeki tarihi verilere göre peygamberliği gereksiz görüp, aklı esas alan felsefi bir anlayışa kaydığı sanılan Ebü Bekir er-Râzi'nin bir deist olduğunu söyleyenler varsa da, bunlar temelsiz iddialardır ve kesinlikle felsefi bir ekol haline gelmediği de açıktır. 


İslam düşüncesinin temelini; Allah, âlem ve insan münasebetlerini asla koparmamak veya zayıflatmamak yaklaşımı oluşturmaktadır. Esasen İslam inanç ilkelerine göre Cenab-ı Hak; faaliyeti, ilmi, hikmeti ve lütfuyla âleme her an müdahale eden Yüce bir varlıktır. Bu Yüce varlık gerektiğinde âlemdeki gidişatı mucizeler yaratmak suretiyle yeniden yapılandırır. Allah belli zamanlarda seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlar yollamıştır. İnsan da bunun karşısında takındığı tavra göre değer kazanır. Yine insanlar bu yüce varlığa dua ile isteklerini arz edip lütuf ve yardımını ummaktadır ve Allah'a iletmek istedikleri her mesaj mutlaka yerini bulmaktadır. Allah ve insan arasında nübüvvet ve ibadet yollarıyla belirli bir iletişimin olduğunu kabul etmek İslam'ın temel inancıdır. Ayrıca İslam dininin kutsal metni olan Kur'an'ın lafız ve mana bakımından mücize olduğu, İlâhi koruma altında bulunduğu ve tarihen de bilindiği gibi asla tahrif edilmemiş ve edilemeyecek olduğu hususu, Müslümanların ortak kanaatidir. Her ne kadar İbn Teymiyye, Fârâbi, İbn Sinâ ve İbn Rüşd gibi İslam âlimlerinin bazı yorumları, kasıtlı insanlarca Deizme yaklaştırılmaya çalışılmışsa da, Batı'daki deist filozofların Yahudi-Hristiyan kutsal metinleri karşısındaki kuşkuları, İslam düşünürlerinin Kur'an'a bakış açılarında kesinlikle vârit olmamıştır. Vahyin sıhhati konusunda Batı'da beslenen bu kuşku ve inkâr tavrıakla mutlak güven psikolojisini doğururken, İslam düşünürleri ya İlâhi vahiyle sağlıklı aklın tam anlamıyla uyuştuğunu yahut daha fazla olarak vahyin akıl ötesi boyutlara da sahip olduğunu vurgulamışlardır. Yine İslam'a göre âlemdeki kanunilik (SünnetullahA detullah—Tabiat kuralları) Allah'ın isterse değiştirebileceği “meşiet”inden ibaret olduğu için gerek mikro gerekse makro planda mutlak olarak Allah'ın yaratıcı gücüne bağımlıdır. Dolayısıyla Allah ile âlem arasındaki yaratanyaratılan ilişkisi, deistlerin sapkın iddiaları gibi; bir defa olup bitmiş ve artık söz konusu edilmemesi gereken bir yaratan yaratılan ilişkisi değildir. Allah'ı âlemden ve insandan 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uzaklaştıran yanlış bir aşkınlık anlayışına sahip deist iddianın aksine, Allah “yerin ve göklerin nurudur” (Nur: 24/35) ve insana “şah damarından daha yakındır” (Kaf: 50/16). 


Amerikan Deistleri ve Siyonist bağlantıları: 


18. yüzyıl sonuna değin deizm, İngiliz, Fransız ve Alman aydınları arasında egemen dinsel görüş durumuna gelmiş, sonraları Amerikalıların da dinsel görüşlerinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır. Amerika'daki deist düşünürlerin arasında en önemlisi, Yahudi asıllı bir Siyonist Thomas Paine olmaktadır. Paine, Akıl Çağı adlı eserinin ilk bölümünde açık bir şekilde Hristiyanlığı, özellikle de kurtuluş akidesi ve vahiy anlayışını eleştiriyor. Kitab-ı Mukaddes'teki vahiy, mucize, ahlak, enkarnasyon ve evren hakkındaki bilgileri açıkça eleştirerek reddediyor ve özellikle astronomi ilminin ortaya koyduğu evren telakkisiyle uyuşmazlığını göstererek, diğer deistler gibi bilime verdiği önemi gösteriyordu. İkinci bölümde ise, doğal din anlayışını ortaya koyuyordu. Böylece Paine, birinci bölümde yıkmaya çalıştığı vahye dayalı Hristiyanlık yerine, ikinci bölümde aklı esas alan doğal din sistemini anlatmaya çalışıyordu. Kısaca Paine, Paul Blanshard'a göre Amerika tarihinde en ünlü özgür düşünür olup dinleri eleştirmiş, ama güya hem Tanrı'ya hem de ölümsüzlüğe inanmıştır. 


Dünya Deistler Birliği (World Union of Deists)'nin web sitesinde, bu birliğe üye olmak isteyenlerden önce Paine'in bu eserindeki öğretileri kabul etmeleri şart koşulmaktadır. 


Deistlerin Tanrı'nın varlığına dair argümanları şunlardır: 


Deist yazarlara bakıldığında genellikle benzer sebeplerden dolayı yüce bir varlık sonucuna ulaştıkları ama peygamberlere, vahiyle gelen kutsal metinlere ve İlahi Din prensiplerine ve gerekliliğine karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. 


Kozmolojik Argüman: Bu argüman, ilk neden ve nedensellik kanıtıdır. Hiçbir şey, nedensiz olarak meydana çıkmayacaktır, her şeyin bir nedeni vardır; her bir neden, başka bir nedenin sonucu olmaktadır. Yani var olan her şeye, kendisinden önce gelen bir şey neden olmaktadır. 
Bu nedenlere bakarak, ilk nedene kadar inilecek olursa, Tanrı bulunacaktır. Tanrı, var olma nedeni bulunmayan temel tek varlıktır. Evet var olmaya başlayan her şeyin bir sebebi vardır, evren var olmaya başlamıştır, demek ki evrenin bir sebebi vardır. 


Doğa Yasası Argümanı: Bu argüman teleolojik argümanın farklı bir yaklaşımıdır. Doğa yasası argümanına göre, doğada tutarlı ve tahmin edilebilir doğa yasaları olduğu için, bu yasaları yürürlüğe koyan bir de yasa koyucu olması lazımdır. Bu yasa koyucu da yüce bir varlıktır. Özetle: Doğayı yöneten doğa yasaları vardır, bütün yasaların bir de yasa koyucusu vardır, o da Allah'tır. 


Teleolojik Argüman: Buna ayrıca dizayn ya da tasarım argümanı da diyenler vardır. Bu argüman doğal dünyaya baktığımızda her şeyin kendi işlevini yerine getirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve ayarlanmış olduğunu göreceğimizi hatırlatılır. Bu da düzenleyen üstün bir varlığın kanıtıdır. 


Deizmin iki ana formu vardır: 


172 


Bunlar; 
1- Eski deizm ve 
2- Modem deizm olmaktadır. 


Modern deistler; eski deizm inanışını, modern felsefe ile birleştirerek günümüz bilimiyle kullanmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda da birçok yeni inanışın çıkmasına yol açmışlardır. 
Eski deizm inanışında; Tanrı ile kişisel bir diyalog yahut karşılaşma mümkün gösterilirken, günümüzde Tanrı'nın insanüstü olduğu ve Tanrı'yı anlamanın insan mantığı sınırları içinde olmadığına inanılmıştır. Başka bir şekilde ifade edilirse, bu anlayışa göre Tanrı Mutlak'tır; yaratılanlar ise görece ve görelidir. Dolayısıyla, görece ve göreli hiçbir varlık Mutlak'la kıyaslanamaz, oranlanamaz. Dolayısıyla, Mutlak, hiçbir şeyle, hiçbir tarzda, hiçbir yolda ilinti ve kıyas kabul etmez. O'na hiçbir değer takdir edilemez. O Mutlak olduğundan, görece ve göreli olan varlıkların sıfatlarıyla belirtilemez. Dolayısıyla, kıyasa ve oranlamaya dayalı anlayış ve kabullerine göre, O'na yakıştırılacak bir sıfat ne kadar yüksek düzeyli kabul edilirse edilsin ve ne kadar ideal olursa olsun, O'nu ifade edemez. Deizmde; evreni bir ilk nedenin sonucu olarak evrensel kanunlar çerçevesinde yaratan Tanrı'nın, sonrasında deterministik olarak gelişen olaylara müdahalede bulunmadığına inanılmaktadır ki, bu her türlü küfrün ve kötülüğün kaynağıdır. 


Deizm; her ne kadar çeşitlilik içeren, geniş bir inanç sapkınlığı olsa da bazı değişmez temel kabulleri ve ilkeleri vardır. Temel felsefeleri ve ilkeleri şunlardır; 


1-Yaratıcı bir güç inancı, 2-Mantığın bize doğruları öğretebileceği inancı, 3-Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı İlahi ilan edilen dinlerin inkârı. 


Günümüzde standart Deizm konsepti dışında etkili alt dalları da vardır: 


Pandeizm: Pandeizm evrenin bütününü Tanrı saymaktadır. Pandeizmde, her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Pandeizme göre Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı bulunmamaktadır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı'dır. 


Panendeizm: Panendeizm, pandeizmde olduğu gibi evrenin kendisinin Tanrı olduğunu, pandeizmden farklı olarak ilk devindirici olan Tanrı'nın evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak evrene egemen olduğu inancıdır. Panendeizme göre her şey Tanrı'dan çıkmıştır. Ruhun tek amacı, oluştuğu Tanrı'ya ulaşmaktır. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan evrim kurallarıdır. Somut anlamda Tanrı'nın bütünleştiği evrenin ve varlıkların, evrim ile diyalektik olarak değişime uğradığı, gelişimini tamamladıktan sonra dönüşün yine ezeli ve ebedi olan Tanrıya olacağı, bu geri dönüşte tekâmülünü tamamlayan ruhların da Tanrıya kavuşacağına inanılır. Panendeizme göre Tanrı, hem değişmeyen (mutlak), hem de değişen (göreli) bir varlıktır. Hem zamanın içinde, hem dışında; hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel; hem neden, hem sonuçtur. 
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Spritüel deizm: Spritüel deizm kendi içerisinde; içinde meditasyon, tefekkür, doğa ile birleşme, sezgi gibi durumları barındırır. Onlar da diğer deistler gibi; Tanrı'nın evrene müdahale ettiği inancını, dinsel dogmaları ve doğaüstü varlıkları ve dünyaları asla doğru bulmamaktadır. Spritüel deizm, genel ve manevi varlığı doğada hissedilebilen tarifsiz bir Tanrı inancı taşır. Spritüel deistler sonsuz ödül, reenkarnasyon, karma gibi inançlara karşıdır. 
Bu tür deistler; literatürde "spiritüal, fakat dinsel değil" ya da "spritüel, fakat dini yok" ifadesiyle tanımlanır. 


İşte görülüyor ki, deizmin her türlüsü sapkınlıktır ve safsatadır, DEİZM, haksızlık ve ahlaksızlığın kılıfı ve kaynağıdır. 


Dünya Deistler Birliği tarafından derlenmiş olan bazı deistik kavramlar da bunun ispatıdır. 


Deizmde Mezhep; bir grup insan tarafından mantıksız inanışlara kayılmasıdır. Tanım gereği Musevilik, Hristiyanlık ve İslam birer mezhep sayılır. Çünkü bu dinlerin müritleri inanmak için Tanrı vergisi akıllarını kullanmamaktadır. Başka bir deyişle, mantıksız dogmatik öğretilere ve hurafelere saplanmışlardır. Mesela; Tanrının Yahudilere hediye olarak mal ve mülk vermesi, İsa'nın tekrar dirilmesi ve miraca yükselmesi, okuyup üfleyerek şifa verme (okuyup üfleyerek şifa bulunsaydı, hiç kimse akciğer kanserinden acı çekmezdi, ayrıca her vaka başına özel sağlık kuruluşlarına milyonlarca dolar ödenmek zorunda kalınmazdı) ve Muhammed'in Cennete uçması gibi. Tüm bunlar son derece yanlış ve mantıksız iddialardır. 
Çünkü Deizm daima serbestliği, bağımsız düşünmeyi ve aklı esas alır, Deizm için bir mezhebe bağlı olmak imkânsızdır. Zaten Deizmin amacı, insanları Hak dinden koparıp başıboş bırakmaktır. 


Deizm: Durağan ve içinde değişim bulundurmayan öğretilerin, inanışların aksine, tüm insanların yapabildiklerinden daha yüce evrensel bir yaratıcı gücün varlığına yönelik sonsuz inanç ile insanın doğuştan sahip olduğu aklıyla doğanın ve evrendeki kanun ve tasarımın kişisel gözlemlerle onaylanmasıdır. Yani kişinin, kendi kendisinin Tanrısı yapılmasıdır. 


Deizme göre Tanrı: Doğadaki tasarım ve kanunların kaynağı olan evrensel yaratma gücünün tamamıdır. Ama artık ne kâinata ne de insanlara asla karışmamakta ve başıboş bırakmaktadır. 
Bu sapık düşünce tuzağı ile insanlar küfre ve kötülüğe kaydırılmaktadır. 


Deizmde Vahiy inkârı: Deizmde vahiy bulunmamakla birlikte, vahiy kavramına farklı anlamlar yüklendiğine rastlanır. Örneğin Thomas Paine vahyi şöyle anlatır: Bazıları, "Tanrı kelamı yok mudur, vahiy yok mudur?" diye soracaklar belki. Ben buna evet derim, Tanrı kelamı ve vahiy vardır; ama Tanrı kelamı gözlemlediğimiz evrenin doğal yasalarıdır. Bu anlamıyla tabiat; hiçbir insanın ne karşı çıkabileceği, ne de değiştirebileceği bir İlahi kelâmdır ve Tanrı insana evrensel bir dille mesajını sunmaktadır. 


Deizmde Akıllı Tasarım: Akıllı tasarımdan kasıt doğadaki yapılardır, mesela gözlemlenebilir olan ve akıllı bir tasarımcı gerektiren DNA'nın karmaşıklığı. Bu başlık altında “YAPI”dan kastettiğimiz, bir şeylerin sonsuz bir iş birliği motifi ile planlanmasıdır. 
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Deizmdeki Doğal İnanç ya da Doğal Din anlayışı: Doğanın tasarımlarına, kanunlarının ve aklın uygulanmasına dayalı Tanrı inancıdır. 


Felsefe tanımları: Varoluş ilkelerinin ve gerçeklerinin öğretisi, bilgi veya inanıştır. 


Mantık/Akıl o yaklaşımları: Gerçeklere dayalı mantıksal çıkarımları veya sonuçları şekillendirmede kullanılan ruhani güç kaynağıdır. 


Doğal İnanç safsataları: Peygamberlere ve getirdikleri Vahiylere dayalı olan gökten inme dinlerin aksine, doğanın tasarımlarının/kanunlarının aklın uygulanmasına dayalı Tanrı inancıdır. 


“Gökten inme din uydurmadır” sapkınlığı: Bu organize hale getirilmiş bir Tanrıya tapınma ve inanma anlayışıdır. Belli bir dinin (vahiyle gelen) belli üyeleri/kurucuları ile Tanrının iletişim kurduğu bir sistem olmaktadır. Yukarıda da söylenildiği gibi, herhangi bir sözde gökten inmiş bir dine inanan bir mürit Tanrıya değil, aracı olarak çalışan kişinin iddialarına inanmış olmaktadır. 


Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, DEİZM, baştan sona şeytanlık ve şarlatanlıktır. Akla, mantığa, bilimsel olgulara ve vicdani duygulara aykırıdır. Açık inkârcılıktan çok daha sinsi ve tehlikeli bir Şeytan tuzağıdır! 


Deizm ve Ateizm farklı gösterilse de aslında aynı kapıya çıkmaktadır? 


Ateizm, Deizm ile birebir aynı şey olmasa da sonuçları itibarıyla aynı yola çıkmaktadır. 
Ateizm, yaratıcıyı tümden reddederken, Deizm ise bir yaratıcı olduğunu kabul ediyor görünerek insanları küfür tuzağına çekmeye çalışmaktadır. Deizm bilim ve akla dayandığı iddiasıyla, diğer tüm dinleri, kutsal kitapları, vahiyleri ve iman esaslarını inkâr yoluna sapmıştır. Deizme göre mutlak bilgiye ulaşmak için peygambere, papaza ya da imama gerek kalmamıştır. Deizmde önemli olan sadece insanın kendi sağduyusu ve aklını kullanmasıdır. 
Ateizm ile Deizm arasındaki fark, Ateizmde; Tanrının var olmadığı görüşü, Deizmde ise; Tanrının var olduğu düşüncesi olmaktadır. Ancak geri kalan tüm yönleri neredeyse aynıdır. 
Genel kabul gören, toplumda Deizm ve Ateizmin aynı olmasıdır. Deist ve ateistlerin sosyal anlamda aynı safta yer almalarının sebebi, Deizmin de Seküler olmasıdır. Oysa aslında Deizm, Ateizme giden yolda sadece bir duraktır. 


Deizm ve Evrim Teorisi irtibatı. 


Evrim teorisi, Charles Darwin'in ortaya sürdüğü, tüm canlıların kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıktıklarından itibaren değişime uğrayarak, bugünkü formlarına ulaştığı iddiasıdır. 
Temelinde canlıların güçsüz oldukları yanlarını bir sonraki nesle aktaramayıp, sürekli güçlü parçalarının gelecek nesillere geçmesi sonucu, canlıların geçirdiği değişime dayanmaktadır. 
Evrim teorisi ile özdeşleşen en popüler konu ise insanın maymundan evrimleştiği safsatasıdır. 
Popüler olarak insan maymundan geldiği şeklinde bir teori, dünya çapında evrim teorisi ile özleşse de evrim teorisinin asıl düşünce ögesi, güçlü ırkın ya da güçlü özelliğin süreklilik kazanmasıdır. Bu da özellikle Kelt Avrupa'sının sömürgecilik döneminde sürekli kullandığı (bir nevi ideolojisi) ve Afrika üzerinde acımasızlıkla gösterdiği bir sömürge aracıdır. Evrim 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teorisi sayesinde Afrika'daki halklar sömürgeleştirilmiş, (o dönemde insan ve maymun arasındaki gördükleri siyahi Afrikalılara medeniyet getirdiklerini öne sürmüşlerdir) güçsüz ve aşağılık görülmüş, beyaz ırkın kendini üstün görerek, bugün bile devam eden bir sistemin kurucusu olmuşlardır. Beyaz ırk; Afrikalıları öyle aşağı bir insan ırkı saymışlar ki, Avrupa'da adına insan hayvanat bahçeleri denen iğrenç yerlerde, canlı hayvanlar gibi sergilemekten utanmamışlardır. 


Semavi dinlerden Hristiyanlık ve Museviliğin bozulmamış kısımlarında ve İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da, insanın hiçbir şekilde değişmeden yaratıldığına inanılır. Bu sebepten semavi dinler, evrim teorisini kökten bâtıl saymaktadır. Ancak Deizm ise evrim teorisini savunmaktadır. Çünkü aynı Siyonist kafaların uydurmalarıdır. Deizm akla ve vicdana aykırı olduğu için, aslında kolayca çürütülebilen bir inanç ya da felsefi akımdır. Yukarıda değindiğimiz gibi; katı Orta Çağ Katolik Avrupa'sının baskıları sonucunda, Protestanlık mezhebi gibi benzer bir akımdan ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada ne yazık ki giderek artmakta olan Deizm, ateistlerin aksine Tanrının ya da bir yaratıcının varlığını kabul etmiş görünüp, mü'minlere tuzak kurmaktadır. Ancak Deizm bu yaratıcının neye dayandığını, yaratıcı fikrine ve ismine nereden ulaştığını tam manasıyla açıklayamamaktadır. Çünkü bâtıldır ve safsatadır. 


Deizmin temel amacı: Teşkilatlanmış, kurumlaşmış, kitabı, peygamberi, ahireti, kaderi, ibadeti, haramı, helali olan yani ilkeleri ve kuralları olan dine karşı olmaktır. Bu anlayışa göre Tanrı bir kere en başta dünyayı yaratmış, sonra elini eteğini çekip kendi haline bırakmıştır. 
Dünyanın ve hayatın işleyişine bir daha karışmamıştır. Tanrıya sadece en başta bir kerelik yaratıcılık özelliği (Hayy ismi) takmış, bunun da geçmişte kalan bir eylem olduğuna inanmışlardır. Onlara göre Tanrı dünyanın gidişatından, yani tabiatta halen cereyan eden olaylardan alâkasızdır. Bu nedenle Tanrının vahiy gönderdiğine inanmamakta, yani peygamberleri ve kitapları gereksiz saymaktadırlar. İnsanların bireysel ve toplumsal hayatlarını, ticari, siyasi işlerini düzenleyen, ahlaki kural koyan bir dine inanmak nefislerini zorlamaktadır. Açıkça inkârcılık, akılsızlık ve ahlaksızlıklarını ortaya koyacağından, böyle bir sahtekârlığa başvurmuşlardır. 


Deizm, önceleri muharref (bozuk) Hristiyanlığa tepki olarak doğsa da, şimdi özellikle İslam'a saldırmakta ve Müslümanları saptırmaya çalışmaktadır. 


Elbette Müslümanlar arasında tam dindar, az dindar insanlar vardır. Ancak bütün Müslümanlar Allah'a, peygamberlere, kitaplara, ahirete, kadere, harama helâle, ibadetlere inanırlar, bunların Hak, doğru ve gerekli olduğundan şüphe duymazlar, ama bazıları nefisleri tembellik ettiği için ibadetler konusunda gevşek davranırlar. "Ben Müslümanım ama ahirete inanmıyorum" diyen bir Müslümana hiç rastlanmamıştır. Ahirete inanmıyorsa o kişi zaten Müslüman olmaktan çıkmıştır. Biz gâvurların ürettiği kavram ve terimlerle değil, kendi terimlerimizle konuşmalıyız. Bizde Mü'min, Müslüman, Kâfir, Münafık, Günahkâr gibi terimler vardır. Tanzimat'tan bu yana özellikle Müslüman Türk dünyası üzerinde Haçlı Siyonist odaklar; bizi Müslümanlığımızdan ve milli duygu ve duyarlılıklarımızdan uzaklaştırmak için akla hayale gelmedik çalışmalar, projeler içinde olmuşlardır. 
Beynelminelcilik, Enternasyonalizm, Pozitivizm, Hümanizm, Rasyonalizm, Materyalizm, 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Komünizm, Kapitalizm, Globalizm, Liberalizm, Ateizm, Deizm gibi bir sürü izmler üretip, Müslüman Türkler arasına harici ve dâhili bedhahlar kanallarıyla yayılmaya çalışılmaktadır. 


Deizmin Yayılma Şartları: 


1. Emperyalist Projeler: Amerika, İsrail ve Avrupa merkezli Siyonist odaklar, Yahudi olmayanları yani Hristiyan, Müslüman gibi başka dinden olanları dinlerinden uzaklaştırmak için pek çok şeytani tezgâhlar kurmuşlardır. Masonluk bunlardan birisi konumundadır. Son dönemlerde yaygınlaştırılmaya çalışılan Deizm de onların bir tezgâhıdır. Nitekim son günlerde Türkiye'de süren Deizm tartışmalarıyla ilgili olarak New York merkezli Uluslararası Ateist İttifakı adlı bir dernek şu açıklamayı yapmıştır: "Türkiye'de gençlerin dinden uzaklaştığı konusu sıcaklığını koruyor. Bu dogmacı şahsiyetlerin kalbinde Deizm sayesinde bir ürperti uyanabilir ancak biz bu durumu hoşnutlukla karşılıyoruz." 


2. Sahte İslam Üretme Girişimleri: Haçlı-Siyonist odaklar İslam dünyasını dejenere etmek, köleleştirmek, çökertmek ve perişan etmek için büyük projelerle, büyük paralarla sahte cemaatler, tarikatlar, İslamcı görünümlü siyasi oluşumlar üretmişlerdir. Fetullah cemaatinden, IŞİD/DAEŞ”'e, Adnan Oktar'ın kedicikler dininden, cübbeli cübbesiz pek çok tarikata kadar bir sürü küflü paslı, irinli mağaralar bunlara örnektir. Bunlara özel görevler verdiler. Buna göre İslam”ı temsil etmek üzere özel olarak üretilmiş bu kişi ve gruplar, bilerek İslam'ı yanlış ve çarpık tanıtacaklar, Müslümanlara saçma sapan, İslam'la alâkası olmayan uydurmaları belletecekler, akla mantığa uymayan ilkel gerici bir din öğretecekler, gençler de "İslam buysa, biz buna inanmıyoruz" diyeceklerdi ve Deizme yöneleceklerdi. 


3. Dünyacılık ve Nefsin İstekleri: Sekülerizm de denilen bir eğilim olup bu zihniyette olanlar, dünyayı ve dünya hayatını tek gerçeklik olarak kabul etmektedir. Sadece bu dünya hayatı için yaşama, bu dünya hayatında maddi anlamda lüks yaşama arzuları egemendir. Bu aslında Modernizmin yaydığı dünyacı bir hayat felsefesidir. Buna göre bilim ve teknoloji ilerledi. İnsan hayatını kolaylaştıran aletler, eşyalar, yollar ve yöntemler icat edildi. Dünya hayatı çekici kılındı, günah mubah sayıldı. Eğlence, tüketim, salt dünya merkezli maddeci bir yaşama düzeni reklam edildi, insanlar salt bedeni lüks, konfor, eğlence içinde tutucu bir hayata özendirildi. Dolayısıyla bu dünyanın dışında ahiretin varlığı reddedildi. Böylece Deizme yönelindi. 


4. Hümanizm Felsefesi: Hümanizm, Tanrıya karşı insanı Tanrılaştırma felsefesidir. Bu, aslından saptırılmış bozuk Hristiyanlığın Tanrı adına insanı ezmesine, silmesine bir tepki olarak insanı Tanrılaştırma eğilimidir. İncil ve tefsirleri yerine insanın yaptığı bilimi, kilise sanatı yerine insanın yaptığı sanatı, dinin önerdiği ahiret ve cennet yerine, insanın bu dünyada yaptığı konfor cennetini önemsemişlerdi. Dolayısıyla Hümanizm, Tanrının hak, yetki ve görevlerini insana vermektir. Bunun neticesinde Tanrıyı gökyüzünde bir yerlere hapsettiler, "sen dünyaya, hayata ve bize karışma, hayatımızı biz insanlar kendi nefsimizin arzularına göre düzenleriz" dediler. Yani Tanrıyı nesneleştirip, onun yerine Tanrılaştırılmış insanı özne haline getirdiler. "İnsanlar cennet istiyorsa; biz cenneti bu dünyada lüks, konfor, eğlence, israf ve tüketimle yaparız" dediler. Böylece insanların sonsuz cennet talebini ve 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özlemini bu dünyanın kısacık hayatıyla sınırlandırmaya giriştiler. Böylece Deizmin zemini de hazır hale getirildi. 


5. Yaratıcıya Hesap Vermeyi Reddetme ve Vicdani Endişeleri Hafifletme Düşüncesi: Kişi işlediği bütün haramları, yaptığı günahları, çirkinlikleri, haksızlıkları, kötülükleri vicdanında aklayabilmek ya da bunların doğuracağı azapları, sıkıntı ve rahatsızlıkları bastırabilmek için ahireti, büyük mahkemeyi, hesap verme gününü inkâr etmeye yönelir. Bu, bir tür kişinin kendisini aldatarak gerçeklerden ve başına geleceklerden kaçma girişimidir. İşte bunlar, Deizm denilen densiz ve dinsiz eğilimin sebepleridir. 


Peki, Çare ve Yöntem ne olmalıdır? 


Din adına, insanları bıktırmaktan vazgeçilmeli ve mü?minlerin İslam'dan yaka silkmesine izin vermemelidir. Sinir uçlarıyla oynamanın kefareti, genellikle sinirlerin zıplayıp isyana dönüşmesidir. Sadece ve taklidi bir zihniyetle, şekle şemaile, kılık kıyafete önem vermekle ortak payda yakalanması mümkün değildir. İnsanlık birçok deneyimden, sıkıntıdan, kavgadan, savaştan geçmiştir. Batı dünyası, Rönesans'a omuz veren reformlara girişmiştir. Müslümanlar ise dini anlayışı yenileme ve onarma hareketlerinden uzak anlayışla yaşamı dondurmuş vaziyettedir. Adına ister “Tecdid (Yenilenme/ Yenileme)” denilsin, ister medeniyet devrimi denilsin, fark etmez. Bir an önce Kur'an'ın ilkeleri ve insanlık değerleriyle barışık, tüm insanlara huzur ve onur sağlamayı amaçlayıcı bir İslam anlayışının tesisi gerekmektedir. 
Olmadığı takdirde İslam mirası, nüfuzu yoğun ama ruhu olmayan bir din olarak inanç müzesinde mumya gibi sergilenecek, şuursuz ve sorumsuz, taklitçi mü'minlerle meyyit-i müteharrike (yürüyen cenazeler) konumuna düşeceklerdir. “Türk İslam sentezi” senaryolarıyla; milli birlik, kardeşlik ve manevi dirlik bağlarımızı çözmüşlerdir. İslam dinine gerçekten sadık olanların İslam'dan başka hiçbir bâtıl sisteme ve otoriteye sadık olmamaları gerekirken, din istismarcılığı ve siyasal dindarlık insanlara; köleliği ve körü körüne teslimiyeti emretmektedir. Ahlakta üretimi olmayan ve sırf simge ve sembollerle yol tutan İslamcılığın, fikir ve erdemin kıymet verildiği insanlık medeniyetindeki karşılığı, çıbanbaşı olmaktan öteye geçememektedir. İslamcılık kılıfıyla istismarcı siyasetin yalan, hile ve düzenbazlık manevralarıyla diplomasi kültürü oluşturabileceği yanılgısı, hür düşünceyi temsil eden onurlu mahfillerde eksi karakter notuyla değerlendirilmektedir. 


Maddiyatçılık ve faydacılığın prim yaptığı çağımızda, bütün avantajlara ve onurlu bir yaşama sahip olmaları gerekirken, ne oldu da İslam, uzak durulan bir din haline geliverdi? Hakikat kaynağı, huzur ve ahlak limanı olan İslam, ne değişti de Libya'dan İtalya'ya kaçan sığınmacılar gibi, kendinden kaçanlara çaresizce bakan bir acizliğe dönüşüverdi? Çünkü sözde İslamcı düşüncenin önderlerinden, dinci iktidarların ahlaki yozlaşmalarını eleştirmeleri beklenirken tam aksine, pişkince onların pisliklerine fetva üretmişlerdir. Ve böylece “Bizim din anlayışımız böyledir. İbadetleri yapar gibi göründüğün takdirde, her türlü şirretlik bizim İslamcılığımızda caizdir!” demişlerdir. Lakin böyle bir din anlayışının varlığını devam ettirme ve yeni medeniyet devrimini gerçekleştirme ihtimali sona ermiştir. Kaldı ki, güvenirliliği kalmamış geleneksel din taklitçiliğinin bittiğini iddia etmek büyük bir tespit değil, sadece vak'ayı isimlendirmedir. İslamcılık kılıflı din istismarcılığı, bugünkü tanım ve yorumuyla tedavülden kalkmış vaziyettedir. Ama ilginçtir, taklitçi dinciliğin can çekişmesi uzadıkça, 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dindar sayısında bir düşme görülmemektedir. Ruhsuz ve şuursuz dindarlar çoğaldıkça vicdanlar ölmekte, istismar vesilesi sahte dinler genişledikçe insanlar dinden ürkmektedir. 


“Bundan sonraki süreçte, sahte dinlerin ve riyakâr-istismarcı dindar kesimlerin; yok oluşunun büyük nova patlaması gibi bir anda, enerjisi yüksek tansiyonla ve sonucu tam bir keskinlikle olacağı öngörülmektedir. Devrimci özelliğe sahip tüm peygamberler insanlığın hafızasında asalet ve onurlarıyla yaşayıverecek, ama onların değerini değersizliğe satanlar tarihin çöplüğüne atılıp çürüyeceklerdir” tespitleri yerindedir ve Adil Düzen devrimi mutlaka gerçekleşecektir 


GÖRÜNMEYENİ GÖSTEREN TELESKOPLAR 
Muaz Erdem-04.08.2021-179.sayı-gencdergisi 


Teleskop dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Mercekleri veya aynaları olan, silindirik şekilde bir tüpe sahip ayaklıklı bir gözlem aleti geliyor değil mi? Aslında teleskobun tanımı daha geniş. Çünkü aklımıza ilk gelen bu teleskop yapısı optik teleskoplardır ve bizlere sadece görünür ışığı gösterir. Peki, nedir bu görünür ışık? Elektromanyetik tayf içinde insan gözü tarafından algılanabilen dalga boyu aralığına biz görünür ışık diyoruz. Bu da yaklaşık 400-700 nanometre dalga boyu aralığına denk geliyor. Oysa gök cisimleri gama ışınları, X-ışınları, morötesi ışınlar, kızılötesi ışınlar ve radyo dalgaları da yayar. Yani daha basit bir ifadeyle biz gözümüzle kâinatın çok dar bir kısmını görebiliyoruz. Oysa gözle görünmeyen ancak gerçekte var olan gök cisimleri mevcut. Örneğin en baştaki görsel uzayda aynı yere ait iki farklı görüntü. İlk görüntü görünür ışıkla çekilmiş, ikincisinde ise bu görüntü radyo dalga boyunda alınan görüntüyle birleştirilmiş ve bu şekilde ortaya gizemli bir bulutsu çıkıvermiş. 


Atmosferimiz, görünür ışık ve radyo dalgaları hariç tüm ışınımları engeller ve bu yüzden sadece görünür ışık ve radyo dalgaları yeryüzüne ulaşabilir. Radyo dalgalarının dalga boyu kabaca 1-10 cm aralığında. Bu yüzden radyo dalgalarına uzun dalga boyu da deniyor. 


Astronomi alanında radyo astronominin önemi büyüktür. Çünkü bugün kâinat hakkında birçok bilgiyi dev çanak anten şeklindeki radyo teleskoplarla yapılan gözlemlerle elde ettiğimiz yadsınamaz bir gerçektir. Çok sayıda karadelik, kuasar ve atarca radyo teleskoplarla yapılan gözlemlerle keşfedilmiştir. Radyo astronomi bambaşka gözlerle kâinata bakmamızı sağladığı için görünür dalga boyunda göremediğimiz birçok gök cismiyle tanışmamızı sağlamıştır. Kâinattaki elektromanyetik tayfın büyük bir bölümü radyo dalga boylarında yer almaktadır. Bugün kâinat hakkında bildiklerimizin yüzde 65'i ancak radyo astronomi çalışılarak öğrenilebilmektedir. Hepsini bir kenara koyarsak; radyo astronomi olmasaydı, kozmik mikrodalga arka plan ışınımından haberimiz olmayacağı için kâinatın kökeni hakkında çok daha az bilgiye sahip olacaktık. 


Radyo gözlemlerinin optik gözlemlere göre pek çok avantajı da mevcut. Mesela radyo astronomide gözlem yapmak için optik teleskoplarda olduğu gibi gecenin beklenmesine gerek yoktur. Çünkü radyo dalgaları her an yeryüzüne ulaştığı için gün ışığında bile gözlem yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra radyo astronomide havanın bulutlu olması gözlem için herhangi bir engel teşkil etmemesi optik teleskoplar karşısında büyük bir avantaj sağlamaktadır. 


Radyo teknolojisi günlük hayatımızda tarımdan tıbba kadar en yaygın kullandığımız 


teknolojilerin başında gelir. Mesela cep telefonları, uydu haberleşme ağları, roket takip sistemleri gibi birçok cihaz radyo teknolojisiyle çalışır. Dolayısıyla radyo astronomi için 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yapılan tüm çalışmalar aynı zamanda günlük hayatımızı da kolaylaştıran birçok yeniliğe ön ayak olmaktadır. 


Tüm bu durumlar göz önüne alındığında radyo astronominin ve teleskopların, optik teleskoplar kadar önemli olduğu bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla radyo astronomi alanına yapılacak her yatırım ve bu alanda yapılacak her çalışma uzayı keşfetmemizi hızlandıracak bir katalizör görevi görecektir. Nitekim Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık hedefleri arasında ülkemize büyük bir radyo teleskop kurma projesi de yer almaktadır. 


YERYÜZÜNDE HAYAT NASIL BAŞLADI 
22 Şub 2007-milligazete 


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı uluslararası bir konferansa imzasını atıyor. Dünyaca ünlü felsefeciler ve bilim adamları "Yeryüzünde hayatın kökeni nedir?" sorusuna cevap arıyor. 


Bilimi dinin karşısına bir alternatif inanç olarak koyan "pozivitist" düşünce Türkiye'de hâlâ etkili olmasına rağmen, çağımızın bilim dünyası bu anlayışı çoktan marjinalleştirmiş durumda. Dahası, bilim ve dinin uyumuna dair çok önemli yeni anlayışlar geliştiriliyor. 
Bilimsel düşünmeyi "ateist olmak"la özdeş gibi gösteren 19. yüzyıl yaklaşımının tam aksine, bilimsel verilerin Allah ın varlığına dair işaretler sunduğunu düşünen bilim adamlarının sayısı günümüzde giderek artıyor. 20. yüzyılın en önemli bir kaç ateist düşünüründen biri sayılan ünlü İngiliz felsefeci Prof. Anthony Flew'un 2004 yılında "yeni bilimsel veriler ışığında ateizmden vazgeçtiğini, evrenin hassas dengesi ve canlılığın temelindeki bilgi nedeniyle bir Yaratıcı'nın varlığını kabul etmeyi seçtiğini" açıklaması, bilimin yeni yönüne işaret eden çok sayıdaki örnekten biri. 


Peki nedir bilimin yönünü değiştiren ve Flew gibi düşünürleri farklı bir felsefi noktaya getiren gelişmeler? Bu soruya cevap aramak için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, "21. Yüzyılda Bilim, Din ve Felsefe Konferansları" başlıklı yeni bir etkinlik hazırladı. Bu seri konferansların ilk ayağı, "Yeryüzünde Yaşamın Kökeni" sorusunu ele alıyor. 100 yılı aşkın bir süredir Darwinizm paradigması altında açıklanmaya çalışılan bu soruya farklı bir cevap getiren bilim adamlarının görüşlerini yansıtacak olan konferans, bilim alanındaki bazı önyargı ve ezberleri sorgulamayı hedefliyor. 24 Şubat 2007, Cumartesi, 14.00-17.00 arası Cemal Reşit Rey Konser Salonu nda gerçekleştirilecek konferansta İngilizce veya Türkçe yapılacak olan konuşmalar, simultane olarak her iki tercüme edilecek. 
Mustafa Akyol, "Türkiye deki Din-Bilim İkilemini Yeniden Düşünmek" David Berlinski, "Darwin Nerede Yanıldı?" | Paul Nelson "Tasarım mı Tesadüf mü?" John Lennox "Bilimde ve Ahlakta Materyalist İndirgemecilik" ve Alpaslan Açıkgenç "İslam a Göre Bilim, Doğa ve Yaşam" hakkında konuşacak. 


Alpaslan Açıkgenç: Ankara Üniversitesi Felsefe Tarihi bölümünde lisansını tamamladıktan sonra Wisconsin ve Chicago üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yaptı. Halen Fatih Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi. Din, bilim ve felsefe konularında pek çok uluslararası makale yayınladı ve konferans verdi. 


David Berlinski: ABD deki Princeton Üniversitesi nde felsefe doktorası yapan David Berlinski, daha sonra Columbia Üniversitesi nde matematik ve moleküler biyoloji alanlarında 


post-doktora çalışmaları yürüttü. Sistem analizi, differasiyel topoloji, teorik biyoloji, analitik 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felsefe, ve matematik felsefesi konularında pek çok bilimsel araştırma ve makale yayınladı. 
Stanford, Rutgers, City University of New York ve Universite de Paris gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde felsefe ve matematik dersleri verdi. Paris te yaşayan Dr. Berlinski halen genetik algoritmalar üzerine bir kitap hazırlıyor. Darwinizm e özellikle moleküler biyoloji alanında yönelttiği eleştiriler bilim dünyasında geniş yankı buldu. 


John Lennox: Oxford Üniversitesi bünyesindeki Green College da matematik ve bilim felsefesi dersleri veren Dr. John Lennox, yine Oxford Üniversitesi bünyesindeki Matematik Enstitüsü nde de ders vermekte. 2002 yılında yayınlanan "Bilim Tanrı yı Reddetti mi?" adlı kitabı Almanca ya da çevrilip yayınlandı. Bilim ve din ilişkisi konusunda pek çok makale yayınlamış ve konferansta söz aldı. 


Mustafa Akyol: Gazeteci-yazar Mustafa Akyol Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitede tarih yüksek lisansı yaptı. Bir dönem ABD'de "Akıllı Tasarım" (Intelligent Design) hareketinin öncülüğünü yürüten Discovery Institute bünyesinde çalışmalarını yürüttü. Din, bilim ve materyalizm gibi konularda ABD ve İngiltere'deki çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi. 2005 mayısında ABD'nin Kansas Eyaleti Eğitim Bakanlığı'nda eğitim müfredatı değişikliği tasarısı konusunda "bilirkişi" olarak dinlendi. Akyol un din, bilim ve felsefe konularındaki makaleleri Türkiye ve yurtdışında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanıyor. 


Paul Nelson: Doktorasını Chicago Üniversitesi nde felsefe bölümünde yapan Paul Nelson, daha sonra "evrimsel gelişme" ve "gelişimsel biyoloji" alanlarında doktora sonrası çalışmalar yürüttü. Biology & Philosophy gibi bilimsel dergilerde pek çok makale ve Akıllı Tasarım teorisi ile ilgili çeşitli bilimsel kitaplara bölümler yazdı. Halen Biola Universitesi nde "Bilim Ve Din Çalışmaları" kürsüsünde yardımcı profesör olarak görev yapıyor ve Uluslararası Kompleksite, Bilgi ve Tasarım Derneği adlı kuruluşta araştırma yürütüyor. 


RUSYA VE ÇİN'İN ORTA ASYA'DAKİ ORTAK ÇIKARLARI VE İŞBİRLİĞİ 
İLKELER 


Doç.Dr.KanatYDYRYS-28/01/2017-https://Www.ankasam.org/rusya-ve-cinin-orta-asyadaki- ortak-cikarlari-ve-isbirligi-ilkeleri/ 


Wladimir Putin, Hindistan Benaulim’de 2016 BRICS Zirvesi esnasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Xi Jinping’ le görüşme yapmıştır. Devlet Başkanları Suriye’deki duruma ilişkin fikirlerini paylaşmışlardır. Buna ilave olarak her iki ülkenin liderleri Kore Yarımadası’ndaki durumu ele almış ve nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini dile getirmişlerdir. Genel olarak Çin’in ve Rusya’nın uluslararası meselelerdeki konumları arasındaki benzerlik vurgulanmıştır. 

Görüşme esnasında, taraflar özellikle terörizmle mücadelenin gerekliliği konusundaki tutumlarındaki benzerliklere dikkat çekmiş ve Orta Asya’yla ilgili meselelerde dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca uluslararası terörün Orta 


181 


Asya'ya girmesinin ve buradan dünyanın geri kalanına yayılmasının önlenmesinde işbirliğinin arttırılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. 


Çin uzmanı Carnegie Foundation araştırmacısı Aleksandr Gabuev, Rusya'nın Çin'le ilişkisinin son birkaç yıl içerisinde güçlendiğini söylemekte, fakat bağların gittikçe asimetrikleştiği uyarısında bulunmaktadır. Gabuyev'e göre “Moskova'nın Pekin'e olan ihtiyacı, Pekin'in Moskova'ya ihtiyacından daha büyüktür.” Ayrıca, Gabuev Taşkent'teki ŞİÖ zirvesi ve Rus Devlet Başkanı'nın Çin ziyaretinin çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenliğin güvence altına alınması ihtiyaçlarının ele alınması açısından iyi fırsatlar olduğunu da söylemiştir. Bu, özellikle bölgenin iki süper gücü, Çin ve Rusya arasındaki etkileşimleri ilgilendirmektedir. Orta Asya'daki muhtemel bir istikrarsızlık, iki ülkenin olumlu neticesi olacak rasyonel bir oyuna girişmeleri açısından bir tür “mükemmel meydan okuma” sunmaktadır. Birkaç nesnel etken, böylesi bir işbirliğini çok olası hale getirmektedir. 


Rusya'nın ve Çin'in Bölgedeki Çıkarları 


Orta Asya, birbirleriyle iç içe geçmiş sosyoekonomik sorunları ve güvenlik meseleleri olan oldukça karmaşık bir bölgedir. Bunların çoğu doğaları itibarıyla sınırları aşmaktadır ki her iki ülkenin de Orta Asya'ya sınırı olmasından ötürü bu durum Rusya'nın ve Çin'in bakış açısından çok önemlidir. Orta Asya, son derece yüksek güvenlik riskleri taşıyan bölgelerle ve çeşitli ülkelerle tarihsel ve kültürel bağları ve sınırları bulunmaktadır. 


Orta Asya'nın Avrasya'nın merkezindeki stratejik konumu ve fosil yakıtlar da dâhil zengin doğal kaynakları, pek çok bölgesel gücün ve dünya gücünün bölgede etkin olmasına yol açmıştır. Orta Asya ülkeleri üzerinde nüfuz kazanmaya yönelik rekabet bölgenin kalkınması üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve sosyal güvenlik riskleri de dâhil olmak üzere mevcut sorunları derinleştirebilir. Her iki ülkenin de büyük oranda benzer ve son derece uyumlu stratejik ve jeopolitik çıkarlarının olması Rusya'nın ve Çin'in işbirliği açısından çok önemlidir. 


Her Şeyden Önce, Her İki Ülke De Geleneksel Olmayan Güvenlik Tehditleriyle Mücadele Konusuyla İlgilenmektedirler. Bu Tehditlerin Doğaları İtibariyle Sınır Aşan Nitelikte Olmaları Ve Rusya'nın Kuzey Kafkaslar Bölgesindeki Durumu Olumsuz Etkilemeleri, Ayrıca Göçmen Akışının Kontrolünü Zorlaştırmaları İtibariyle Bu Rusya Açısından Özellikle Önemlidir. Çin Açısından, Komşu Orta Asya Ülkelerindeki Sorunlar Özellikle Sincan Bölgesinde Terörizm, Dinsel Aşırıcılık Ve Ayrılıkçılık Sorunları Doğurabilir. Dolayısıyla Rusya Ve Çin, Bahse Konu İstikrarı Güvence Altına Alabilmek Adına Orta Asya Ülkelerinin Sosyoekonomik Kalkınması Ve Siyasal İstikrarlarıyla Eşit Derecede İlgilidir. 


İkinci olarak, Rusya ve Çin bölgedeki etkisini arttıran muhasım bir üçüncü tarafın ortaya çıkmasını istememektedir. Stratejik açıdan Pekin, Orta Asya'yı ve Sovyetlerden kalan bütün bölgeyi Asya Pasifik politikalarını uygulaması açısından güvenilir bir destek olarak görmektedir. Moskova, bölge ülkelerini KGAÖ müttefikleri ya da Avrupa sahasındaki NATO'yla güçler dengesindeki tarafsız devletler olarak görmektedir. 


Rusya'nın ve Çin'in Orta Asya'yla ekonomik ilişkileri, geleneksel olarak siyasi ve stratejik ilişkilerine oranla daha rekabetçidir. Rusya, Sovyetlerden ayrılan ülkeleri yeni bir ekonomik temele yeniden entegre etmeye çalışmaktadır. Rusya aynı zamanda mevcut ulaşım rotaları ve 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boru hatları vasıtasıyla bu ülkeler üzerindeki rolünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu saha içerisinde, Rusya geleneksel olarak önemli bir yere sahiptir, bu da Rus şirketlerine bir rekabet avantajı sağlamaktadır. SSCB'nin yıkılmasından bu yana, Çin Orta Asya'daki kaynaklara erişimde, Orta Asya ülkeleriyle etkili ticaret ve yatırım ilişkileri kurmakla ve transit rotası görevi görecek ve bölgeyi Çin'le bağlayacak güçlü bir ulaşım ve boru hattı altyapısı kurmakla ilgilendiğini göstermiştir. İlk başlarda Pekin çıkarlarını Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ-SCO) ve bu örgütün üstlendiği “serbest ticaret bölgeleri” yaratma projeleri vasıtasıyla hayata geçirmeye çalışmıştır. Sonrasında ise Pekin bu çıkarlarını geniş kapsamlı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (SREB) projesi içerisinde birleştirmiştir. 


Orta Asya'da Rusya ve Çin Arasındaki İlişkilerde Rekabet Unsurlarının Üstesinden Gelmek 


etkili bir şekilde uyumlandıracak ve aktif bir siyasal diyalog sürdürecek yollar bulmaya yöneltmektedir. Rusya'nın bölgede kayda değer askeri bir varlığı ve bunun yanı sıra Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Tacikistan'da askeri üs ve tesisler ağı bulunmaktadır. 
Dolayısıyla da Rusya bölgede istikrarın korunmasında geleneksel olarak önemli bir rol oynamaktadır. Rusya bu ağı KGAÖ içerisinde kurumsallaştırmıştır. Rusya, Özbekistan da dâhil olmak üzere diğer Orta Asya devletleriyle ikili askeri ilişkiler tesis etmiştir. Rus dili, kültürü ve eğitim sistemi geleneksel olarak Orta Asya'nın modemnleştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve her ne kadar günümüzde zayıflasa da bu rol günümüze kadar önemli bir yumuşak güç sağlamıştır. Buna karşılık Çin'in, ekonomik ve “yumuşak” güçleri hızla büyümektedir. Bu bağlamda hem Rusya'nın hem de Çin'in çıkarlarıyla uyumlu olmaları, hem de Orta Asya devletlerinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olabilmeleri için yaklaşımların ve araçların sürekli olarak koordine edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 


7 Eylül 2013'de, Kazakistan ziyareti esnasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı (SREB) projesini ortaya atmıştır. Bu girişim açıkça Çin'in Orta Asya da dâhil olmak üzere Avrasya alanındaki etkisini arttırmayı hedefleyen uzun vadeli planlarını göstermektedir. Buna rağmen Pekin, Rusya ve bölge ülkelerinin çıkarlarını da hesaba katacağını belirtmiş ve Çin'in bu girişiminin Rusya'nın önemli projelerinin temelini 
boşaltmayı hedeflemediğini vurgulamıştır. Bu önemli projeler arasında da 1 Ocak 2015 
tarihinde yaratılan Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) da bulunmaktadır. Çin “in ve Rusya'nın temel oyuncuları olduğu ŞİÖ ya da KGAÖ, içerisindeki kolektif güvenlik sistemini de hedeflememektedir. 


Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 8 
Mayıs 2015 tarihli “Avrasya Ekonomik Birliğinin ve İpek Yolu Ekonomik Kuşağının İnşasına Yönelik İşbirliği” konulu müşterek bildirileri, üç proje (EEU, SCO ve SREB) arasında etkili etkileşimler tesis etmenin yollarını aramaktan bahsetmektedir. Orta Asya söz konusu olduğunda sadece Rusya'nın ve Çin'in çıkarlarını hesaba katmanın yeterli olmayacağı, her şeyden önce Orta Asya ülkelerinin ekonomik kalkınmasının ve siyasi istikrarının da güvence altına alınması gerektiği açıktır. Gerekli olan Orta Asya dışındaki oyuncularla işbirliği de dâhil olmak üzere daha etkili çok taraflı ve ikili işbirliği biçimlerinin bulunmasıdır. 
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Rusya'nın ve Çin'in Orta Asya?daki Ortaklık İlkeleri 


Rusya'nın ve Çin'in Orta Asya politikalarındaki ortaklık ilkeleri ne olabilir? Bunların bazıları 
28 Mart 2015'de Çin liderleri tarafından yayınlanan “İpek Yolu Ekonomik Kuşağının 
Müştereken İnşası ve 21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu üzerine Vizyon ve Eylemler” dokümanında belirlenmiştir. Burada projenin “uyumlu ve kapsayıcı” olduğu, “medeniyetler arası hoşgörüyü savunduğu” söylenmektedir. “Vizyon” her ülkenin kendi kalkınma modeli ve yolunu seçmesine saygı duyulmasını, medeniyetler arasında diyalogun desteklenmesini, mevcut farkları rafa kaldırırken ortak bir zemin aranmasını, barışçıl müşterek bir varlığın sağlanmasını ve ortak yaratımı ve zenginleşmeyi içermektedir. 


Bir yanda güvenlik başlıkları ile siyasi istikrar arasındaki karşılıklı bağımlılığın öte yanda ise sosyo-politik ve kültürel gelişmeye yönelik kapsamlı bir anlayış, işbirliğinin önemli ilkelerinden biridir. “Batık” ya da “kırılgan” devletlerin en büyük sınır ötesi tehdit kaynakları oldukları açıktır ve bunlar özellikle Rusya ve Çin için çok önemlidir. Son kertede Orta Asya'da Moskova ile Pekin arasındaki verimli işbirliği açısından temel kriter, Orta Asya ülkelerinin ekonomik kalkınmalarına ve sosyo-politik istikrarlarına destek olunmasıdır. 


Orta Asya süreçlerine bölgesel olmayan oyuncuların müdahalesi ve Orta Asya devletlerinin yürüttükleri siyasetlerin çok yönlü doğası, Rus-Çin ortaklılığının başka bir ilkesini göstermektedir. Bu ilke Orta Asya'nın istikrarlı bir şekilde gelişiminde çıkarı bulunan tüm güçlerin katılımıyla geniş ve verimli bir işbirliğinin sağlanmasıdır. Bu, Şanghay süreci ve ŞİÖ ilkeleriyle de tamamıyla uyumludur. 


MURDOCH'DAN ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD İLE TÜRKİYE'Yİ DE 
İÇEREN DÜNYA GERÇEKLERİ... ÇARPICI BİR RÖPORTAJ 


Ünal Gürkan -12 years ago-in the GENEL BİLGİ PLATFORMU forum-www.xing.com/ 


Zamanın Ruhu, sizlere Zeitgeist teması ile para-ekonomisi düzenini sürdüren Şirketokrasi'nin imparatorları hakkında iki belgesel film sunmuştu... İzleyenler futurist, bilim adamı ve toplum mühendisi Fresco'nun görüşlerini hatırlayacaklar... 


Aşağıda okuyacağınız röportaj, bu filmlere paralel bir temayı işliyor... Kişiler ise Murdoch, Rockefeller, Rothschild aileleri ki, 100 yılı aşkın bir süredir dünyaya yön veren şirketlerin ve örgütlerin başındaki gerçek kişiler ve niyetlerini düne kadar başarıyla saklayabiliyorlardı... 


Fakat "güneş balçıkla sıvanmaz" misali, farklı ülkerdeki bir avuç gazeteci, araştırmacı ve yazar ile bürokrat, bilim adamı ve politikacı, yaptıklarından, alet olduğundan utanç duyarak insafa gelen itirafçıların şahit olduğu entrikalar, olaylar, artık medyaya haber ve cilt cilt kitaplara konu oldu... En önemlisi de İnternet'e aktarılarak hızla yayılmaya başladı... 


Bu kez, gazeteci/yazar/araştırmacı ve belgeselci Banu Avar'dan Murdoch'un tanık olduğu son derece çarpıcı, dünya gerçekleri ile birebir örtüşen, kimileri için fantastik, kimileri içinse 


gerçek ötesi denilebilecek bir röportajı sunuyorum. 


YCY 
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Illuminati'nin çekirdek üyesi ve Amerikan Medya imparatoru Rupert Murdoch şöyle anlatıyor: 


Trokya Toplantısı, Illuminati’ nin yemek buluşmasıydı. David Rockefeller, Baron de Guy Rothschild ve Yale, Harvard, Princeton ve MIT üniversitelerinin yöneticileri ile buluşmuştuk. 


Yemekten sonra Rockefeller ve Rothschild dışındaki konuklar okullarına dönmüş, üçümüz özel bir odada baş başa kalmıştık. Onlarla geçtiğimiz sohbetlerimizin hepsini vermiyorum ama sizin merak ettiğiniz ve bilmeniz isteyeceğimiz şeyleri de söyleyebilirim. 


Kraliçe Ve Kiliseyi Gözden Düşürdük 


Rockefeller: Fransız İhtilali öncesinde Kraliyet ve Kilise mensuplarını halkın gözünden düşürmek için şöyle bir oyun oynandı. Kraliçe Marie Antoniette adına devrin ünlü bir kuyumcusuna iri elmaslardan oluşan bir gerdanlık siparişi verildi. Kuyumcu bu siparişi hazırlayıp Kraliçe'ye götürdü; ama Kraliçe doğal olarak gerdanlığı kabul etmedi ve para ödemedi. Fakat bu olay kraliçenin parayı çarçur ettiği şeklinde bütün basında yer aldı. Devrin kardinaline, durumu izah etmek isteyen Kraliçe adına; adamlarımız tarafından genelev olarak işletilen şehrin bir otelinde randevu verildi. Otele gelen Kardinale bir fahişe Kraliçe olarak tanıtıldı ve fahişe ile Kardinal bütün basında yer aldı. Böylece hem Kraliyet Ailesi, hem de en yüksek kilise makamı yıpratılmış oluyordu. Eski başkanlardan Nixon bizim yolumuzdan çıkınca, Watergate Skandalı ile bir anda gözden düşürülüp istifa etmek zorunda bırakılmıştır.” 


Kennedy Ve Marıly Monroe Neden Öldüler 


“John F. Kennedy suikastı bir diğer güzel örnektir. Aslında yaramaz çocuk Kennedy tam bizim isteklerimiz doğrultusunda hareket ediyordu; fakat vücudunu bitkin düşüren rahatsızlıkları vardı. Devlet başkanlığı yapmak çok yorucu bir iş olduğu için uyarıcı ilaçlar kullanıyordu. Fakat son zamanlarda özellikle seks yaşamını sürdürebilmesi için bu ilaçların dozunu arttırmaya başlamıştı ve ilaçlar içkiyle karışınca ağzından çıkanların farkına varmıyordu. Marily Monroe ile yakın ilişkisi vardı ve biz bir gün yatak odasını dinlemeye aldırdık ve bize karşı çıkararak o sıralarda sürmekte olan Vietnam Savaşı'nı sona erdirmeyi planladığını öğrendik. Bizler ise bu savaşın çıkması için çok büyük paralar harcamış; ama henüz hedeflediğimiz cirolara ulaşamamıştık. Sonucu biliyorsunuz, her ikisi de dünyaya erken veda etmek zorunda kaldılar. 


Amaç, Dünyada Tek Devlet, Tek Din 


Bizim amacımız yeryüzündeki bütün devletleri birleştirip, tek bir dini olan tek bir dünya devleti kurmaktır. Bütün dünya tek bir merkezden yönetilecek, ve başkenti de Kudüs olacak. 
Böylece savaşlar, acılar, açlık gibi kavramları ortadan kaldıracağız.” 


Ben de burada konuşmaya girmek isteyip “Peki bu dünya devletinin yönetim biçimi ne olacak, Hegel Diyalektiği konusunda neler söyleyeceksiniz, merak ediyorum. Yoksa komünizm geri mi geliyor?” diye sordum. 


Vatandaş Devleti Tanrı Gibi Görmeli Ve Kendini Feda Edebilmeli 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Rockefeller cevap veriyor; “Komünizmin kurucuları Marx ve Engel, Haham, Moritz Moses Hess'in öğrencileriydiler ve Hegel'e fikir babalığı yapmışlardır. Hegel diyalektiği kısaca tez ile anti-tezden bir sentez oluşacağını söyler. Bu sentez daha sonra yine tez olur ve karşısına yine bir anti-tez çıkarak yeni bir sentez oluştururlar. Bu böylece devam eder. Hegel'in diyalektiğine göre iki zıt gücü kontrol eden, yeni dünyanın da efendisi olur. Hegel'in politik sisteminde devlet aynı zamanda Tanrı'dır; köle olarak görülen vatandaşın tek görevi bu devlete hizmet etmesidir ve bu hizmeti Tanrı'ya tapmak olarak algılamasıdır. Vatandaş kendini ülkesi için feda etmeye her an hazır olmalıdır. İkiz Kuleler saldırısında ölen onbinlerce Amerikalı buna güzel bir örnektir. 


Seçimler, Tamamen Bir Aldatmaca... Amaç; Yeni Dünya Düzeni 


Seçimler tamamen bir aldatmaca olup, vatandaşın düşüncesine bir değer veriliyormuş gibi gösterilmektedir. Seçimlerde aday bol bol vaatlerde bulunarak seçmenin gururunu okşar ve seçmene sorunlarının farkında olduğu izlenimi verir. Seçmen için ise birisinin sorunlarını bilmesi yeterlidir, vaatlerin yerine getirilmesi onun için ikinci planda kalır. Hiçbir zaman da seçim öncesinde verilen sözler tutulmaz ve bir süre sonra da tamamen unutulur, gelecek seçimlere kadar. Seçimden sonra devlet yine Tanrı rolünü oynamaya devam edecektir. 
Zamanımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalizmi tez, Rusya'nın komünizmi anti-tez olmuştur ve sentezi dünya “Küreselleşme” olarak sunduğumuz “Yeni Dünya Düzeni” olacaktır. Bu yeni rejime faşizm diyebiliriz; çünkü otoriter bir devlet yönetimi, bizim anlayışımıza göre, dünyayı yönetebilmek için en ideal rejimdir. Böylece kişilerin yaşamı polis denetimiyle mutlak kontrol altına alınacak, varlıklarına devlet her an el koyabilecek, toplumlar bizim istediğimiz şekilde yönlendirilecek. Bu yeni düzende fakir yaşlı ve hastalara yer yoktur ve onların hemen yok edilmeleri gerekmektedir. 


Kapitalizm-Komünizm-Sosyalizm... Fark Etmez, Hepsi Bizim Eserimiz 


İkinci sorunuza gelirsek, yukarıda bahsettiğim gibi bir ülkenin Komünizm, Kapitalizm veya Sosyalizm'i benimsemesi hiç fark etmez. Hepsi sonuçta bizim eserimiz olan aynı şeyler. 
Başta akıllı ve zengin, yönetici bir avuç insan, geride hiçbir değeri olmayan ve istenildiği gibi yönlendirilen bir köle sürüsü. Fransız İhtilali neden yapıldı sanıyorsunuz, Fransız halkı çok fakirdi de açlıktan mı ölüyordu, ya da burjuvazi gerçekten çok mu zengindi? Hayır, hayır, sınıf farkı tarih boyunca hep olmuştur, bugün de böyledir. Asıl sebep Masonluğun en büyük kahramanlarından Jacques De Molay ve diğer Tapınak Şövalyeleri'nin, 1314 yılında o devrin Fransa kralı IV. Philip tarafından Tapınakçıların hazinesini kendisine vermediği için yakılarak öldürülmeleridir. Bu ihtilalin Masonlar tarafından kışkırtıldığını biliyorsunuz. Devrim sonunda XVI. Louis giyotinle idam edildiği zaman, bir devrimcinin; “Molay, intikamın alındı.” Diye haykırdığı bilinen bir gerçektir. 


Rus Devrimi başta bir sebepten dolayı yapılmıştır. O zaman ki Illuminati yöneticileri, Hegel Diyalektiği gereği Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan kapitalist sisteme bir karşı sistem oluşturarak dünya yönetimini ellerine geçirmenin planlarını yapıyorlardı. Çünkü istediğiniz gibi yönlendirebilmek için bir şekilde insanları avuçlarınızın içinde devamlı baskı altında tutmanız ve korkutmanız gerekir. Rotschild ailesinin özel desteğiyle Rusya'da devrim gerçekleştirildi ve Komünizm ilan edildi. Amerikan Kapitalist sistemine karşı, Rusların Komünizm sistemi. Burada Hegel Diyalektik yönetimi gereği, Marksist yönetim antitez 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olarak yani Kapitalist yönetimin karşısına çıkarılıyordu. Bu iki zıt gücün sentezinden, Amerikan Bir Doları'nın arka yüzündeki piramitin altında yazdığı gibi, Yeni Dünya Düzeni ortaya çıkıyordu. 


Medya Ve Sinema Endüstrisinin Rolü Çok Önemli 


Böylece dünya ülkelerinin Komünist rejime dahil olmayan yarısı, Komünizm tehlikesine karşı devamlı korkutuldu. Bu sistem içindeki insanlar sahip oldukları mal ve mevkilerin Komünizm gelirse ellerinden gideceği korkusu içinde, devlet yönetimine sonsuz destek verdiler. Öte yandan eski Sovyetler Birliği ve Komünist sistemde yaşayan diğer insanlara ise Kapitalizmin ne kadar öcü olduğu anlatılıyordu. Onlar da yaşadıkları yaşam şartlarının en iyisi olduğuna inandırılmış, bunun da Komünist sistem sayesinde olduğunu düşünüyorlardı. Böylece insanlar devamlı baskı altında tutuluyor ve istediğimiz gibi yönlendirilebiliyorlardı. Tabii burada medyaya ve sinema endüstrisine büyük görevler düşmüştür. 


Nükleer Savaş Tehdidi En Büyük Blöftü 


Nükleer savaş tehdidi en büyük blöf olarak tarihe geçmiştir. Ama doğal olarak insanları öyle ya da böyle bir şekilde ömür boyu aldatmak imkansızdır. Bu yüzden Komünist rejimin sonunun gelmesine karar verdik, daha da önemlisi komünist ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçip Kapitalizme yönelmeleri gerektiği için sizin de bildiğiniz gibi birkaç günde durup dururken ve hiç kan dökülmeden o çok korkulan Sovyetler Birliği dağılıverdi; meşhur Berlin duvarı yıkıldı ve öcü komünizm balonu söndürüldü. 


Gerektiğinde Çeşitli Ülkelerde Provokasyonlar Çıkardık 
Rotschild ben hayretten faltaşı gibi açılan gözlerimize bakarak sözü devraldı. 


Rotschild: Bu arada, dünyanın çeşitli ülkelerinde karışıklıklar çıkarılıyor, ülkeler provokasyonlar sonucu bir hiç yüzünden kanlı savaşlara giriyorlardı. Doğal olarak bütün paralarını bizlerden silah almak için harcıyorlar, daha sonra savaşta kaybedilen silahlarını yerine koymak ve savaşta harap olan şehirlerini yeniden inşa edebilmek için yine bizlerden borç alarak ömür boyu bize bağlı bir duruma düşüyorlardı. Eğer, bir ülke yöneticisi bizimle işbirliği yapmayı kabul etmezse, o ülkede hemen bir darbe ya da ayaklanma çıkarılıyor, daha önceden ayarlanmış ve istediklerimizi harfiyen yapacak bir kişi yönetime getiriliyordu. 


Türkiye'ye Adnan Menderes Zamanında "Marshall Yardımı" İle El Attık 


Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. 
Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı 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ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 


1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz Doğrultusunda Yapıldı 


Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 


Binlerce Türk Genci Uydurma İdeojiler Uğruna Can Verdi 


En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 


Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda Kapıları Sonuna Kadar Açtı 


Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu 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malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 


Türkiye'de Para İtibar Gördü, Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu 


Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 


"Kürt Devleti Projesini" Hayata Geçirmek İçin Önce Örgüt Yarattık 


Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 
Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 


Türkiye Bizim İçin Çok Önemli... Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada Rockefeller de sözü devralarak başlıyor; 


Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 


Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. 


İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta 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Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 


En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir Ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır 


Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık 


Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. 
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Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 


Osmanlı'yı Yıkmak Zor Olmadı 


“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü. 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 


Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi, Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini Kurmaya Yardımcı Olmadılar 


İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak 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sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 


Atom Bombası, Yahudilerin Yaşadığı Almanya'ya Atılamazdı, Bu Nedenle Japonya Kışkırtıldı 


Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 


İsrail Devleti, Rotschıld Ailesi'nin Cömert Mali Desteği İle Kuruldu 


Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu'nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 


Sovyetler Birliği'ne Yeteri Kadar Ülke Tahsis Edilmiş, Mali Destek Verilmişti 


Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International Barnsdall Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 


Çin, Henüz Kontrol Edemediğimiz Bir Ülke Ama Abd Ekonomisine Katkısı Büyük 


Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 


Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak, Yugoslavya Savaş Endüstrisi'nin Deneme Ve Gelişmesine Yaradı 


Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden 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çıkarmıştı. “Agent Orange” adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 


Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 


Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 


Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 


İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt”i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti. 


Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, 


Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki Savaşlar Ve Darbeler Bizim Planlarımızdı 
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Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 


Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 


Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 


Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 


Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 


Brezilya da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 


Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 


1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor. 


Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 


Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 


Bütün Ülke Yönetimlerini Kontrol Altında Tutuyoruz, Aksi Halde Terör Olaylarını Devreye Sokuyoruz 


Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio’su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 


İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 


New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 
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Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; 


Dünyada Hiçbir Yerde Mafya Ve Kaçakçılık Olayları Bizim İznimiz Olmadan Yapılamaz 


“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir. 


Neden Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa Varlıklı Bir Yaşam Sürer Dünyadaki 5 Milyar İnsan, Bizim 1 Milyar İnsanımız İçin Çalışır 


Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği'nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar. 


Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler. 


İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu.... 
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DÜNYAYI YÖNETEN 7 AİLE KİMDİR? 
15 Ağustos 2021 Pazar-yenicaggazetesi 


Dünyayı yöneten 7 aile olarak bilinen ve tüm dünya üzerindeki düzende sır dolu duvarların ardında bazı sırların olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu ailelerin hemen hemen hepsi tüm gözlerden uzak bir yaşantı sürse de haklarındaki bazı gerçekler bu iddiaları gerçeğe dönüştürecek cinsten. 


Dünyayı yöneten 7 aile olarak bilinen ve tüm dünya üzerindeki düzende sır dolu duvarların ardında bazı sırların olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu ailelerin hemen hemen hepsi tüm gözlerden uzak bir yaşantı sürse de haklarındaki bazı gerçekler bu iddiaları gerçeğe dönüştürecek cinsten. 


Bazı komplo teorileri ışığında çok fazla gizemli olan gizli kapılar ardında yapmış oldukları planlar doğrultusunda dünyayı yöneten 7 aile olarak bilinen bu tür güçler hakkındaki iddialar gerçekten de insanın kanını donduracak cinsten. İşte dünyayı yöneten 7 aile ve bazı gerçekleri... 


Rockefeller Ailesi 


3 triyon dolar kadar nakit paralarının olduğu söylenen Rockefeller ailesi, dünya ile alakalı tüm 
komplo teorilerinin en başındadır. Petrol devleri olan bu aile 2. Dünya Savaşı'nda iki tarafa da yardım ettiklerinden dolayı dünyayı yönettiği kabul edilen en güçlü ailelerdendir. 


Ailenin en ünlü bireyi John Rockefeller sayesinde 19. yüzyılın sonlarında, aile ABD'deki tüm petrol sektörünün 9090'ını kontrol etmekteydi. ABD'nin neredeyse tüm modem petrol şirketleri Rockefeller'lar ile bu işe başlamışlardı. 


Morgan Ailesi 

Birçok teoriye göre Morgan ailesi ABD'nin politik seyrini belirlemekte ve dünyadaki bütün bankaları kontrolü altında tutmaktadır. Morgan soyundan tanınan ilk kişi John Pierpont Morgan ABD'deki ilk finans imparatorluğunu başlatarak iç savaş esnasında silah satmış ve hatta bunun için neredeyse yargılanmıştı. 

Günümüzde, Morgan ailesi hala bankacılık alanında en sözü geçen ailelerden biridir. 

Suud Hanedanlığı 

1932'den beri Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesi olan Suud Hanedanlığı, Kral Salman bin Abdülaziz El Suud ve bu hanedandaki aile bireylerinin sayısı 25 bin civarındadır. Ailenin lideri mutlak siyasi gücü elinde tutar ve aile üyeleri önemli resmi, hükümet mensubu ve askeri pozisyonlarda görev yapmaktadır. Aile bunların yanında küresel petrol rezervlerinin yaklaşık 


9020'sini kontrol etmektedir. 


Rothschild Ailesi 
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Rothschild ailesi Napolyon zamanında bile dünyanın en zengin aileleri arasındaydı. Aile hakkında birçok farklı teori ve söylenti bulunmaktadır. Kimileri dünyadaki bütün parayı ve tüm finansal kurumları kontrol ettiklerini söylerken Rothschilds ailesinin savaşların çoğunu desteklediği ve teşvik ettiği de genel inanışlar arasında yer almaktadır. 


Rothschild'ın serveti ise bir tahmine göre 2 trilyon dolardır. 
Baruch Ailesi 


Baruch ailesinin Rothschild'lerden ve Rockefeller'lerden daha az parası olduğu düşünülmektedir. Ancak kesinlikle güç ve kontrol olarak daha büyüktürler. Bu hanedanı başlatan kişi olan Bernard Baruch, ABD başkanlarının danışmanı ve Sir Winston Churchill'in yakın arkadaşıydı. 


Baruch imparatorluğunun varisi hakkında çok az bilgi bulunmakla birlikte Bernard'ın torunları hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 


Walton Ailesi 
Sam Walton 1962'de ilk Walmart mağazasını açtı. Bu, o dönemde kendisini dünyanın en zengin insanlarından biri yapmıştı. Sam Walton'un ölümünden sonra şirket karısı ve 4 çocuğu 


tarafından devralındı. Süpermarketler dışında, aile Arvest Bank'ın sahibi ve aynı zamanda bir sanat eseri koleksiyonuna sahiptir. 


Windsor Hanedanlığı 

Windsor Hanedanlığı, Büyük Britanya'nın kraliyet ailesidir. Şu anda, Windsor ailesinin başında Kraliçe TI. Elizabeth bulunmaktadır. Kraliçe olmasından ötürü aynı zamanda kilisenin başı ve Büyük Britanya'nın askeri kuvvetlerinin de başkomutanıdır. 

Büyük Britanya'nın yanı sıra, Elizabeth II, 15 bağımsız ülkenin hükümdarıdır. 

Murdoch Ailesi 

Murdochlar, imparatorluklarını Avustralya'da inşa etmeye başlamışlardır. Keith Murdoch, Melboume?'daki gazetelerden birinde siyasi bir gazeteci iken gazetenin satışlarını arttırarak daha sonrasında CEO olmuştur. 

Günümüzde ise, Murdoch'lar 20th Century Fox, Fox News, Myspace ve Dow Jones şirketlerinin sahibi. Bir dönem News Corporation, kraliyet ailesinin, ünlülerin, polisin ve özel kuvvetlerin telefonlarını dinlediği için mahkemeye verildi. 


ROTHSCHİLD'LERDEN VİYANA'YA “VAKFIMIZI YAĞMALADINIZ” DAVASI 


27 Ocak 2020 Pazartesi-www.salom.com.tr/ 
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Dünyanın önde gelen finans gruplarından birini yöneten Rothschild Ailesinin Avusturya kolunun varisleri, Baron Albert von Rothschild'in 1905'te öncü psikiyatri klinikleri kurulması için oluşturduğu vakıfla ilgili Viyana'nın yerel yetkililerine dava açtıklarını duyurdu. 


Davanın temelini, Baron Albert'in vasiyetnamesiyle 2 milyon kron (bugünkü değeri 120 
milyon Avro) bağışladığı vakıf oluşturuyor. Varisler, Viyana yetkililerini vakfa ait değerli mülkleri çok düşük fiyatlara satmakla suçluyor. Davada ayrıca Viyana yerel yönetimini, vakfın mal varlığının ve işlerinin tek hak sahibi olarak gözükmek için vakfın operasyonlarını önemsiz göstermekle itham ediliyor. 


Naziler 1938'deki ilhakın ardından Rothschildleri Avusturya'dan atmış, vakfı da 1939 yılında kapamıştı. Ailenin yeni nesilleri, artık vakfı orijinal yapısına geri döndürmeyi ve değerli varlıklarını Avusturyalılara geri kazandırmayı amaçladıklarını belirtiyor. 


FELAKET TELLALI ECONOMİST HORTLAKLARI 
10.8.2021-yeniasir.com.tr/ 


Türkiye'ye karşı yürütülen yeni algı operasyonlarına imza atan Rothschild ailesi, tam bir felaket tellalı olan The Economist dergisini de devreye soktu. Her türlü alçaklığı deneyerek kontrollü kaos çıkarmaya çalışan Rothschild ailesinin hedefi Türkiye'yi “emir alan? bir ülke haline getirmek. Konu yazar Bülen Erandaç yazdı. 


Konuk Yazar Bülent Erandaç 


Dünyanın kanını emen Yahudi Rothschild ailesi kendi ajanlarıyla, devşirdikleri hainlerle çıkardıkları yangınları bahane ederek, Türkiye'ye karşı sosyal medya ve gazetelerle başlatılan yeni HAÇLI SEFERİ'NE, sahibi oldukları felaket tellalı THE ECONOMIST dergisini de sürdüler. Yayıncılık örtüsü altında ülkemize "5. Kol" faaliyetini artıran Amerika'nın Sesi, BBC, DW, EURONEWS, Wall Street Journal, Guardian, Financial Times ve The Times, güdümlü analizleriyle Türkiyemize saldırıyorlar. Yahudi sermayedarların yayıncılıkta amiral gemisi olan THE EKONOMIST de kahpece algı operasyonlarını hızlandırdı. Türkiye'nin turizm cennetlerinde çıkardıkları yangınlarla eş zamanlı küstah yalanlarla Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik psikolojik savaşa soyunan Rothschild ailesinin THE ECONOMIST dergisi, bir felaket tellalı olarak biliniyor. The Economist'in 2021 kapağında ORMAN YANGINLARI figürü ile kimlere mesaj verilmiştir acaba? Bilhassa dünyanın en büyük tropikal ormanı Amazonları yakanların ardında Küresel Çete'nin aparatlarının bulunduğu konuşulmaktadır. 


Yalanlarla Dolu Yayın 

The Economist hortlağı yine ortaya çıktı. 'Kontrollü kaos-kontrollü yangın' mekaniği ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme tezgahlarını çalıştırıyorlar. The Economist'in orman yangınlarıyla ilgili son yayını, yalanlarla dolu. Türkiye düşmanı aparatlar, manipülasyon ve ajitasyon yaparak dünyanın mağdurezilmiş milyarlarca insanının gönlündeki Türkiye'nin imajını bozmaya ve Başkan Erdoğan'ın itibarına saldırıyorlar. Dünyanın iklim değişikliğinin üzerinden Dünyanın kanını emecek projeleri devreye sokan bunlar. Çevre tahribatının etkilerini arttırmasını sağlayanlar bunlar. Sonra çıkıp, ahkam kesiyorlar. Rothschild ailesinin The Economist hortlaklarına göre, orman yangınları Erdoğan üzerindeki baskıyı artırıyormuş! 
Aziz milletimizin arasına nifak sokarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kahpe oyunlardan medet umuyorlar. 
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İklim Krizini Kullanıyor 

Türkiye aleyhine yayınları ile göze batan The Economist'in sahibi Rothschild ailesi, 'kontrollü kaos' tezgahlarıyla dünyanın bir çok ülkesinde darbeler yaptırmayı, hükümetler düşürmeyi gerçekleştirmiştir. Savaşlar çıkarmış, dünya çapında bir örümcek ağı gibi dağılan bankafinans kurumlarıyla kredi vererek ülke yönetimlerine müdahale etmekten geri durmamıştır. 
Küresel çete (Başta Rothschild ve Rockefeller aileleri) iklim krizini kullandığı derin kulislerde konuşuluyor. Bizdeki muhalefet de zaten onlarla beraber yürüyor. Yalan ve iftira onların uzmanlık alanı olduğu için bu konuda çok öne çıkıyorlar. Türkiye'nin ciğerlerini tüketen yangınlar üzerinden başlatılan dezenformasyon, algı ve propagandalara körükle gidiyorlar. 


Çok sayıda bankayı elinde bulunduran Yahudi ırkçısı Rothschild ailesi, trilyonlarca dolarlık servetiyle dünyayı yönetenlerin başında geliyor. 


Dünyanın Kanını Emiyorlar 

Türkiye'ye kredi vererek kılcallarımıza girmeye çalışan IMF'nin arkasındaki Rothschild ailesinin de içinde bulunduğu "Küresel Çete", bir ahtapot gibi kollarıyla tüm dünyayı sarmış. 
Bu ahtapotun kolları ezilen dünyayı kendi işbirlikçileri ve alt düzeyden Çete'ye dahil edilenlerle sarmakta ve kanını emmektedir. Amerikan Doları'nın arkasında 8 büyük ve derin aile var. Doları özel şahısların sahibi olduğu finans kurumu FED basıyor. FED'in ortağı 8 aile; Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kuhn Loebs, Rothschilds, Warburg, Lazard ve Moses Seifs ailelerinden oluşuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı devreye sokarlarsa soksunlar, bu hainliklerin bir bedeli olacak. Türkiye'nin gücünü herkes görecek. 


Osmanlı'yı Borçla Sarmış İsrail'i Kurmuş Aile 

YANGINLARI bahane ederek Başkan Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi emir alan bir ülke konumuna getirmek için uğraşan The Economist'in sahibi Rothschild ailesini gençlerimizin daha iyi tanıması için tarihi bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: İNGİLTERE VE ABD'Yİ KONTROL EDEREK DÜNYAYI DOLAR VE KREDİLERLE YÖNETEN SİYONİST 
YAPININ BEYİNLERİNDEN OLAN ROTHSCHILD AİLESİ, ZAMANINDA 
OSMANLI'YI DA BORÇ- LA AHTAPOT GİBİ SARMIŞ, İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİ-Sİ'Nİ KULLANMIŞTIR. AYNI ZAMANDA İSRAİL DEVLETİNİ DE KURAN AİLEDİR. 
İngiltere üzerinden Siyonizm'i geliştiren ailedir. Sultan Abdülhamit'ten Filistin topraklarını satın almaya ve İsrail'i kurmaya teşebbüs etmiş ve bu nedenle Osmanlı Tokadı yemiş ailedir. 


FRANSIZ SAĞI'NIN SAVAŞI 


Seçkin Deniz, 13.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 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Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Paris Ekonomi Okulu Yönetim Kurulu 

Başkanı Daniel Cohen'e aittir ve Nisan ayında yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adaylara odaklanmaktadır. Nisan 2002'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez La République en marche'ın adayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Daha güçlü AB sınırlarına ihtiyaç 

var" diyen Liberal muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı sağcı, Yahudi asıllı gazeteci ve yazar Eric Zemmour ve (Sol partilerin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ve 27 Ocak'tan bu yana 392 bin 738 seçmenin oy kullandığı, merkez sol Sosyalist Partinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Yeşiller Partisi'nin (EELV) adayı Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, "Nouvelle Donne" partisinin kurucusu Pierre Larrouturou ve aktivistler Charlotte Marchandise ile Anna Agueb-Porterie ile yarışarak seçimi kazanan) Hollande döneminin Adalet Bakanı Christiane Taubira yarışacaklar. Analist seçimlerin Macron ile sağcı adaylar arasında geçeceğini düşünüyor ve "Anketler şimdi Pöcresse'nin ikinci tura kalması halinde seçilebileceğini gösteriyor." diyor. Fransa siyasetini yönlendiren ve yöneten Rothshild ailesinin Macron'un seçilmesini garanti etmek için piyasaya sürdüğü Yahudi asıllı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un varlığı Fransa için bir anlam ifade etmemektedir. Fransa'da eşcinsel evliliği yasallaştıran 2013-404 sayılı Kanun'u yürürlüğe koyan, (Anne Hidalgo, Yannick Jadot ve Jean-Luc Melenchon'un solcuların ortak aday belirlemek için yaptıkları seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını ve cumhurbaşkanı seçimi için yarışmaya devam edeceklerini açıklamalarına rağmen) ikinci turda solcuların ortak adayı olarak belirlenen, siyahi Christiane Taubira ile iyi eşcinsellik konusunda sürekli fikir değiştiren, iyi derecede Rusça ve Japonca bilen, Fransız-Amerikan Vakfı'nın 2002 Genç Liderleri sınıfına katılan, eski Cumhurbaşkanı Jacgues Chirac'ın danışmanı Liberal muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pécresse arasında, yani iki kadın arasında geçeceğini düşünüyoruz. Macron'un Türkiye karşıtı politikalarla Fransa'yı daha geriye götürdüğü ve Müslümanlar açısından Fransa'da bir cehennem oluşturduğu açıktır; Türkiye, Macron dahil bütün adaylarla başa çıkabilecek politikalar üretmeye alışkındır, kimin seçileceğinin bir önemi yoktur. 


Sadece birkaç hafta önce, 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri zaten bitmiş bir anlaşma gibiydi: Başkan Emmanuel Macron, aşırı sağ Ulusal Ralli partisinden Marine Le Pen'i bir kez daha yenecekti. Le Pen, 2017'de oyların üçte birini alsa da - on yıl önce düşünülemez bir başarı - hiçbir makul kimse onun 2022'de Macron'u yeneceğine bahse giremezdi. 


Oysa siyasette hiçbir şey kesin değildir. Yeni gelişmeler nedeniyle, 10 Nisan ve 24 Nisan'da iki turda kararlaştırılacak seçim, başlangıçta beklenenden çok daha açık ve rekabetçi olacak. 


Yeni bir faktör, daha önce Fox News'in (CNews) Fransızca versiyonunda TV yorumcusu olarak dikkat çeken Donald Trump'ın Fransız versiyonu Eric Zemmour'un adaylığı. Göçmen karşıtı bir milliyetçi olan Zemmour, düzenli olarak “siyasi doğruculuğu” kınıyor ve birinin siyah olduğunu söyleme hakkına sahip olması gerektiğinde ısrar ediyor ve bununla gerçekten birinin ırkçı olma hakkına sahip olması gerektiği anlamına geliyor. 


Trump gibi ama Le Pen'den farklı olarak Zemmour, işçi sınıfı seçmenleriyle muhafazakar düzeni daha düşük vergiler ve kamu hizmeti reformu vaadinin arkasında birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak hedefi açık olsa da, uygulama arzulanan çok şeyi değiştiriyor. Örneğin, “Kadınlar topluma tırmanmak isteyen her yetenekli erkeğin hedefi ve ganimetidir” gibi ifadelerle birçok kadın seçmeni hemen kaybetti. 


Ardından Zemmour, İkinci Dünya Savaşı dönemi Fransız işbirlikçi lideri Mareşal Philippe Petain'in aslında yabancı Yahudileri feda ederek Fransız Yahudilerini kurtarmaya çalıştığını öne sürerek geleneksel sağı utandırdı. Zemmour ayrıca Toulouse'daki bir okula yapılan terör saldırısının kurbanlarının İsrail'de gömüldükleri için gerçekten Fransız olmadıklarını savundu. 
Bu açıklamaların neden olduğu öfkeye yanıt olarak, ebeveynleri Petain'in Yahudi karşıtı 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yasasından muzdarip olan Cezayirli bir Yahudi olarak kendi geçmişini vurguladı. Ama hasar çoktan verilmişti. 


Bu "hatalara" rağmen - ya da belki de onlar yüzünden - Zemmour anketlerde 9415'in biraz altında yer alıyor. Bu onu ilk turda Le Pen ile aynı seviyeye getirse de, nihayetinde seçilme şansını kaybettiği anlamına geliyor. O halde soru, çekmeyi başardığı seçmenleri kimin kazanacağıdır. Kendi tabanına mı yapışacak yoksa onları Le Pen'i desteklemeye mi yönlendirecek? İkinci senaryoda, onun başkanlık yarışı, şimdiye kadar en çok zarar verdiği adayı güçlendirebilir. Ancak onun destekçilerinin çoğu, işçi sınıfı seçmenlerini elit çıkarlarla aynı hizaya getirebilecek bir figürü hevesle arayan geleneksel sağa giden yolu da bulabilir. 


Bu, yarışı karmaşıklaştıran ikinci büyük faktöre işaret ediyor. İyi organize edilmiş bir ön seçimin ardından, geleneksel ana akım muhafazakar parti Les Républicains, kısa süre önce İle-de-France Bölgesel Konseyi'nin şu anki başkanı ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski eğitim ve bütçe bakanı olan Valerie Pecresse'nin adaylığını onayladı. 


Pécresse rakibi Eric Ciotti'yi 20 sayı farkla mağlup etti. Ön seçimden önce Ciotti, eğer seçimin sonucu buysa Macron yerine Zemmour'a oy vereceğini açıkça belirtti. Ancak o zamandan beri Pecresse'i destekledi ve onu geleneksel muhafazakarlar ile Ciotti'nin temsil ettiği daha radikal sağcı seçmenler arasındaki potansiyel ittifakın başına getirdi. Anketler şimdi Pecresse'nin ikinci tura kalması halinde seçilebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, çoğu şey, Zemmour'un Le Pen'i ilk turda onu yarış dışı bırakacak ve Pecresse'i gönderecek kadar zayıflatıp zayıflatmamasına bağlı olacaktır. 


Bu arada Fransız solu eylemde esasen yetersiz. Beş yıl önce, seçmenler Macron'un merkezci programının arkasında toplandığında kırılan sol, şimdi, bağlılığı birbiriyle neredeyse hiç konuşmayan üç veya dört aday arasında bölünmüş olan seçmenlerin yalnızca yaklaşık 9025'ini temsil ediyor gibi görünüyor. Sağda olduğu gibi, sol da işçi ve orta sınıfları geri kazanmanın benzer zorluğuyla karşı karşıya; ama sağdan farklı olarak, bunu yapmanın güvenilir bir yolunu bulamadı. 


Sanayi işçilerinin Komünist Partiyi güvenilir bir şekilde desteklediği günler geride kaldı. Aşırı sağın ilgisini çeken işçi sınıfı seçmenlerinin profili çok farklı. Çoğu zanaatkar tipi ortamlarda çalışıyor ve sosyolojik olarak dünün fabrika işçilerinden ziyade küçük işletme patronlarına daha yakınlar. Macron'un 2018'in sonlarında önerdiği akaryakıt vergisi artışına isyan eden sarı yelekliler hareketinin sembolik figürleri gibi, birçoğu özel hemşire veya kamyon şoförü olarak serbest meslek sahibi. 


Yann Algan, Elizabeth Beasley ve Martial Foucault ile yaptığım kendi araştırmam, 2017'de Le Pen seçmenlerinin ortalamanın altında kişilerarası güven oranlarına sahip olduğunu tespit etti; ve bu, sosyal güvenin zaten çok düşük olduğu bir ülkede ortaya çıkıyor. Bu seçmenlerin derin güvensizlikleri, göçe karşı düşmanlıklarını ve “diğerlerini” sübvanse etmek için bir mekanizma olarak görülen yeniden dağıtıma direnmelerini açıklamakta uzun bir yol kat ediyor. 


Bugün ABD'de olduğu gibi, kimlik sorunları Fransa'da siyasi tercihleri yönlendiriyor. Durum böyle devam ettiği sürece, belirleyici seçim savaşları, bu dünyanın Trump'ları ile onları yenebileceğini kanıtlayanlar arasında olacak. Macron'un en büyük varlığı, aşırı sağa karşı bir kalkan olarak görülmesidir; en azından bir başkası bu elbiseyi (mantoyu) talep edene kadar. 
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Daniel Cohen, Paris, 7 Ocak 2022, Project Syndicate 


(Paris Ekonomi Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Cohen, yakın zamanda The Inglorious Years: The Collapse of the Industrial Order and the Rise of Digital Society (Princeton University Press, 2021) kitabının yazarıdır.) 


AMERİKA'NIN SİBER MUHASEBESİ 


Mustafa Tamer, 12.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, CIA'de geçen yaklaşık otuz yıllık iş hayatının ardından 2017'den 2019'a kadar Ulusal İstihbarat Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, Harvard Kennedy School'un Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi kıdemli araştırmacı Sue Gordon ile 2015-2017 yılları arasında Pentagon Özel Kalem Müdürü ve 2014-2015 yılları arasında ABD İç Savunma ve Küresel Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan, Harvard Kennedy Okulu Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin eş-direktörü Eric Rosenbach'ın ortak çalışmasıdır ve ABD'nin Siber Savunma ya da Siber Saldırı Stratejisine odaklanmaktadır. Analistler, ABD yönetimlerinin Siber politikasının yetersizliklerini irdelemekte ve mevcut karmaşık ve yetersiz durumun, yani siber yenilginin kabul edilmesini ve siber saldırılara karşılık asker ve ekonomik gücün kullanılmasını önermektedirler: "Bu ortamda Biden yönetiminin yapabileceği en önemli şey, yıkıcı siber saldırılar gerçekleştirebilen ülkelerin Washington'un kendi siber yetenekleri tarafından caydırılma ihtimalinin olmadığı fikrini benimsemek, ancak buna karşılık ABD'nin geleneksel askeri ve ekonomik gücü tarafından caydırılabileceğini kabul etmek. Siber uzay söz konusu olduğunda, Washington ateşe ateşle veya en azından tek başına ateşle karşı koymaya çalışmamalıdır. Ne de olsa Amerika Birleşik Devletleri alevleri kontrol altına almak ve söndürmek için çok daha etkili yöntemlere sahip." 


On yıl önce, geleneksel görüş, dünyanın, bilgisayar tabanlı yıkıcı saldırıların fiziksel dünyaya zarar vereceği yeni bir siber çatışma çağının eşiğinde olduğuna inanıyordu. Haber medyası kıyamet senaryoları konusunda uyarılarda bulundu; Washington'daki yetkililer, can alacak ve kritik altyapıyı yok edecek bir "siber-Pearl Harbor" hakkında kamuoyuna açık bir endişe duyuyorlardı. Ancak korkunç tahminler gerçekleşmedi. Birleşik Devletler, fiziksel etkileri olan yıkıcı siber saldırılardan etkilenmedi; ABD'nin hasımları bu tür saldırılar yapmak isteseler bile, geleneksel caydırıcılık biçimleri onları harekete geçmekten alıkoyacak gibi görünüyor. 


Bu yanlış uyarıların arkasında siber barışın tek alternatifinin siber savaş olması gerektiği varsayımı yatıyordu. Ancak aradan geçen yıllarda, tüm çatışma alanları gibi siber uzayın da savaş ve barış arasındaki bir ikili sistem tarafından değil, bu iki kutup arasındaki bir spektrum tarafından şekillendirildiği ve çoğu siber saldırıların bu karanlık alanda bir yere düştüğü açıkça ortaya çıktı. 


Bu sonucun bariz olumlu yanı, en büyük ölüm ve yıkım korkularının gerçekleşmemiş olmasıdır. Ancak bir dezavantajı var: siber çatışmanın karmaşık doğası, Amerika Birleşik 


202 


Devletleri'nin etkili bir siber strateji oluşturmasını zorlaştırdı. Ve hayatlar kaybedilmemiş ve altyapı büyük ölçüde korunmuş olsa bile, siber saldırıların zararsız olduğu pek söylenemez. 


ABD'nin düşmanları, siber becerilerini ABD ulusal güvenliğine, Amerikan ekonomisine ve hepsinden endişe verici olan Amerikan demokrasisine zarar vermek için geliştirdiler. Bu arada Washington, yanıtlarını sınırlayan modası geçmiş fikirlere tutunarak, soruna ilişkin ilk algısını aşmak için mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca siber alemdeki düşmanlarıyla tutarlı bir şekilde yüzleşmek konusunda isteksiz olduğunu ve siber uzayda ulusal çıkarlarını ilerletmek için kendisini kötü bir konumda bırakan kendi kendine açtığı ciddi yaralardan dolayı acı çekti. 


Daha iyisini yapmak için Amerika Birleşik Devletleri toplumsal güveni, demokrasinin temellerini ve küreselleşmiş bir ekonominin işleyişini zayıflatmayı amaçlayan siber saldırılara en tehlikeli tehditlere odaklanmalı. Biden yönetimi yeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın farkında görünüyor. Ancak önemli ilerleme kaydetmek için ülkenin siber stratejisini, en temel yönünden başlayarak reform yapması gerekecek: Washington'un sorunu anlama şekli bu. 


Atış Yapıldı 


Bilinen ilk siber saldırı 1988'de, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans öğrencisi olan Robert Morris'in, henüz gelişmemiş olan İnternet'te kesintiler oluşturan küçük bir yazılım parçası -sonunda “Morris solucanı” olarak adlandırıldı- yayınlamasıyla gerçekleşti. Takip eden yirmi yıl boyunca, siber güvenlik, çoğunlukla inek (çok çalışan) bilgisayar korsanlarının ve karanlık istihbarat operatörlerinin endişesi olmaya devam etti. 


Her şey 2010 yılında İran'ın uranyum zenginleştirmek için kullandığı santrifüjlere yönelik yıkıcı derecede etkili bir siber saldırı olan Stuxnet operasyonuyla değişti. ABD liderleri kısa süre sonra kendi ülkelerinin kırılganlığı konusunda alarm vermeye başladılar. Daha önce 2009'da Başkan Barack Obama, "bütün şehirleri karanlığa" sürükleyebilecek siber saldırılar konusunda uyarmıştı. Üç yıl sonra, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) direktörü Keith Alexander, Senato Silahlı Hizmetler Komitesine brifing verirken, siber saldırıların kritik altyapıyı yok etmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi. Aynı sıralarda, Batı Virginia Demokrat Senatörü Jay Rockefeller, "kitlesel kayıplar olasılığının" siber saldırıları "terörizm kadar tehlikeli" hale getirdiğini iddia etti. 


2012'de İranlı ajanlar petrol şirketi Saudi Aramco'yu kötü amaçlı yazılımlarla hedef alarak 30.000 bilgisayardaki verileri sildiğinde bu uyarılar ileri görüşlü görünüyordu. İki hafta sonra İran, benzer bir saldırıyla dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Katarlı RasGas şirketini hedef aldı. Bu siber saldırılar, tarihteki en yıkıcı saldırılardı ve ilk kez bir hükümetin siber uzayda bir ABD ortağına karşı saldırgan bir operasyon başlatmasına damgasını vurdu. 
Saldırılar dünya enerji piyasalarını sarstı. Washington, Suudilere destek sinyali vermek için Pentagon siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekibi Riyad'a gönderdi. 


İran saldırılarından iki ay sonra, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, yolcu trenlerini veya ölümcül kimyasallarla yüklü yük trenlerini raydan çıkarmak, büyük şehirlerdeki su kaynaklarını kirletmek, kapatmak için siber silahlar kullanan elektrik şebekesini kapatan veya iletişim ağlarını ve askeri donanımı devre dışı bırakan diğer ülkeleri veya teröristleri uyardığı yüksek profilli bir konuşma yaptı. 
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Panetta, Amerikalıların bir tür “siber-Pearl Harbor'a, fiziksel yıkıma ve can kaybına neden olacak [ve] ulusu felç edip şok edecek ve yeni, derin bir savunmasızlık duygusu yaratacak bir saldırı”ya hazırlanmaları gerektiğini ilan etti. Panetta ayrıca, “tek başına geliştirilmiş savunmanın” yetersiz kalacağını iddia ederek, ABD'nin siber uzayda caydırıcılık stratejisini özetlemeye çalıştı. ABD ulusal güvenlik servisleri, önemli sonuçları olan yakın bir siber saldırı tespit ettiğinde, “hareket etme seçeneğine” ihtiyaçları olacağını söylediler. Ve böylece, ordunun "siber uzaydaki [ABD] ulusal çıkarlarına yönelik tehditlere karşı etkili (saldırgan siber] operasyonlar yürütme kabiliyeti" geliştirildiği açıklandı. 


2012'den 2014'e kadar Ulusal Güvenlik Konseyi personeli, ABD'nin gelecekteki saldırıları caydırmak için ne zaman saldırgan siber operasyonlar başlatabileceğine ilişkin yönergeleri belirleyen karmaşık bir dizi politika (Başkanlık Politika Yönergesi 20 olarak bilinir) hazırlamak için düzinelerce üst düzey toplantı düzenlediler. Pentagon'da, Müşterek Kurmay, savunma bakanının, anavatana yönelik bir düşman saldırısını etkisiz hale getirmek ve karşı koymak için hedefli bir siber saldırıya karşı bir “acil siber eylemi” ne zaman onaylayabileceğine dair katı protokoller geliştirmeye birkaç ay ayırdı. 


Bu planlama 2014 yılında, Kuzey Koreli ajanların, Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un'la alay eden bir film yayınlamayı planlayan Sony Pictures'a ait sunuculardan gizli bilgi yığınlarını sızdırarak ABD topraklarında ilk kez yıkıcı bir siber saldırı gerçekleştirerek teste tabi tutuldu. 
Bilgisayar korsanları, utanç verici e-postalar da dahil olmak üzere bilgileri İnternet'e yaydılar; Sony'nin dijital ağlarını devre dışı bıraktılar; ve siber uzayda daha fazla “terörist saldırı” gerçekleştirmekle tehdit ettiler. ABD istihbarat topluluğu haftalarca Kuzey Koreli ajanların siber mühimmatları Amerikan kritik altyapısına önceden yerleştirdiğinden ve yakında onları patlatacaklarından korktu. 


Bu olmadı ve birçok yönden Obama yönetiminin saldırıya verdiği yanıt karmaşık ve etkiliydi. 
Başkan, saldırı için doğrudan Kuzey Korelileri çağırdı ve yönetim, bir siber saldırıya yanıt olarak ilk kez uygulanan ekonomik yaptırımları hemen uygulamaya koydu. Kamuya açık atıf ve yaptırımların birleşimi, Pyongyang'ı ek saldırılar yapmaktan caydırıyor gibiydi. Ancak en önemli paket, iki yıllık planlama ve geliştirmeden sonra bile ABD ordusunun Panetta'nın vaat ettiği siber yanıt yeteneklerine sahip olmamasıydı. 


Alınmayan Dersler 


Sorunun bir kısmı, Obama yönetiminin, siber operasyonların hızla tam bir savaşa dönüşebileceğine dair arkaik, Soğuk Savaş tarzı bir paradigmada bazı yönlerden sıkışmış olan siber uzay için eski okul bir yaklaşım benimsemesiydi. Bu bakış açısı, siber alan için bir kuvvet yapısı oluşturmaya geldiğinde Pentagon'un kararlarına da yansıdı: 2009'da Savunma Bakanı Robert Gates, ülkenin nükleer silahlarını denetleyen herkesin bildiği gibi yavaş hareket eden örgütü ABD Stratejik Komutanlığı'nın dört yıldızlı komutanı olan ABD Siber Komutanlığı'nı kurdu. Bu yapı, yönetimin siber alandaki çatışmayı, terörle mücadeleye veya özel kuvvetler dünyasına daha çok benzeyen dinamik bir operasyon alanı olarak görmekten ziyade, nükleer çatışmaya veya uzaydaki askeri faaliyetlere benzer olarak gördüğünü ileri sürüyordu. Gates ayrıca, yeni komutanın yabancı aktörlerin algılarını, düşüncelerini veya inançlarını ABD stratejisine hizmet edecek şekilde etkilemek için tasarlanmış sözde bilgi operasyonlarını yürütmeyeceğine de karar verdi. 


Bu kararlar Washington'un Rus hasımlarını memnun etti. Üst düzey ABD savunma yetkilileri ve Rus mevkidaşları arasında 2013 yılında yapılan bir toplantıda, Rus ordusunda üst düzey bir 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subay olan General Nikolai Makarov, Amerikalılarla alay etti. "İnsanlar bilgiyi ağları değil, ulusları yok etmek için kullanır" dedi. "İşte bu yüzden, siz Amerikalıların, bilgi savaşı görevi olmayan bütün bir Siber Komutanlığı inşa edecek kadar aptal olmanızdan dolayı mutluyuz!" 
O sırada savunma liderleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Makarov'un aklındaki ülkelerden biri olabileceğini düşünmüyordu. Rusya'nın üç yıl sonraki ABD başkanlık 

seçimlerine müdahalesinden sonra, sözlerinin etkisi daha da kötü bir hal aldı. 


Siber Komutanlığın yapısı ve misyonu, takip eden yıllarda, özellikle ABD'nin IŞİD (DAEŞ olarak da bilinir) karşıtı kampanyasında ciddi sonuçlar doğurdu. Pentagon, yeni organizasyonu yapılandırdı ve yeteneklerini rakip ülkelere odaklanan mevcut savaş planlarına dayanarak tasarladı; Sonuç olarak, Siber Komutanlığın terörle mücadeleye ayrılmış çok az kaynağı vardı. 


Çatışmanın ilk iki yılında, tepedeki zayıf liderlik, operasyonel yetenek eksikliği ve istihbarat kaynakları ve yöntemlerini riske atma konusundaki isteksizliği, Siber Komutanlığın IŞİD operasyonlarını kesintiye uğratamamasıyla sonuçlandı. 2015'te bu fiyasko, ABD'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü çabaların üst düzey bir askeri komutanının “Keşke Siber Komutanlığın IŞİD'e DISA'nın bana verdiği kadar acı çektirebilmesini isterdim!” demesine yol açtı. (Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı DISA, ABD ordusuna teknik destek sağlamaktadır.) 


Kiev'de bir hacker, Kasım 2016, Gleb Garanich / Reuters 


Organizasyon ve görevle ilgili bu hatalı kararların altında, 2014 yılında Kuzey Kore'nin Sony hack'inden ders almakla ilgili daha derin bir başarısızlık yatıyor: Siber saldırılar, anında yanıt, kamuoyuna atıf ve diplomatik yüzleşme gerektiriyor. 


Bu saldırının ardından Çin ve Rusya, giderek daha cesur ve sinsi bir siber saldırı dalgası gerçekleştirdi. Örneğin 2014 baharında, Kremlin ile bağlantılı bir grup ajan, güçlü bir bilgisayar korsanlığı, dezenformasyon ve hizmet reddi saldırılarının birleşimiyle Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerini raydan çıkarmaya çalıştı. Ukraynalı siber güvenlik uzmanları saldırının başarıya ulaşmasını kıl payı engelledi. Ancak Beyaz Saray, Rusya ile yüzleşmek veya Ukrayna'ya siber alanda herhangi bir destek sağlamak konusunda isteksizdi. 


Ardından, Aralık 2015'te Rus destekli ajanlar, Ukrayna'nın elektrik şebekesine saldırdı ve ülkenin bazı bölgelerini kışın ortasında günlerce elektriksiz bıraktı. Bir kez daha, Obama yönetimi yanıt vermeden bekledi. Bu muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine misilleme korkusu olmadan müdahale etmek için siber ve bilgi operasyonları yürütebileceği hesabının yapılmasına katkıda bulundu. Haklıydı: Obama yönetimi, 2016 yazında ve sonbaharında bir kriz haline gelene ve The New York Times'ın ön sayfasına çıkana kadar Rusya'nın müdahalesini engellemek için çok az şey yaptı. 


Obama Beyaz Sarayı da benzer şekilde, siber uzaydaki ihlalleri konusunda Çin ile yüzleşmek 


konusunda isteksiz olduğunu kanıtladı. Bu, yönetimin, Çin'in insan hakları ihlalleri ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırgan askeri harekatlarıyla ilgili endişeleri de geride 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bırakan, Pekin ile istikrarlı ekonomik ilişkiler kurmaya yaptığı vurgunun bir parçasıydı. Kuzey Kore'nin Sony saldırısından bile önce, Çin, 2008 ve 2013 yılları arasında, yılda 200 milyar ila 600 milyar dolar arasında büyük ölçekli Amerikan fikri mülkiyetini çalmak için bu pasif tutumdan yararlanmıştı. 


Bu hırsızlığın stratejik etkisini ampirik olarak kanıtlamak zordur, ancak Çin'in yerel yapay zeka sistemleri, telekomünikasyon, temiz enerji teknolojisi, havacılık ürünleri ve biyoteknoloji üretimini ilerletmeyi amaçlayan Pekin'in Made in China 2025 girişimine büyük bir ivme kazandırdığı neredeyse kesin. 


Daha sonra, 2014 ve 2015'te, Çinli istihbarat ajanları ABD Personel Yönetimi Ofisi'ne ait ağlara sızdı ve yaklaşık iki milyon eski veya emekli federal çalışanın ve çok gizli düzeyde güvenlik izinleri bulunan Amerikalıların neredeyse tüm arka plan soruşturmalarına ilişkin bilgiler dahil, iki milyondan fazla mevcut çalışanın personel dosyalarını sızdırdı. 


Yoğun kongre baskısı ve medya incelemesiyle kışkırtılan Obama, Beyaz Saray'da Eylül 2015'te yaptığı bir toplantıda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile karşı karşıya geldi. Obama, OPM hack'ini Çin'e alenen atfetmemeyi teklif etti ve karşılığında Xi, ABD firmalarına karşı istihbarat operasyonlarını durdurmayı ve siber uzayla ilgili sorunları tartışmak için diplomatik bir çalışma grubu kurmayı kabul etti. Zirvenin hemen ardından, Çin fikri mülkiyet hırsızlığının hacmi düştü ve Pekin ve Washington siber hırsızlık hakkında bir dizi görüşme yaptı. Bu olumlu sonuç, Çin'e meydan okumanın önemini açıkça ortaya koyuyordu; ama aynı zamanda yönetimin harekete geçmek için çok uzun süre beklediğini de hatırlatıyordu. 


ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında selefine göre daha iddialı, mücadeleci bir tavırla göreve başladı. Yönetiminin ABD'nin rakiplerine yaklaşımı tutarsız ve öngörülemezdi, ancak 2018'de Beyaz Saray, Siber Komutanlığın tam muharip komuta statüsüne yükseltilmesini onayladı ve bu da örgütü ABD Stratejik Komutanlığı aracılığıyla çalışmanın kısıtlamalarından kurtardı. O yılın ilerleyen saatlerinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yönetimin, savunma bakanının onayıyla orduya "silahlı saldırı" yasal eşiğinin altında operasyonlar yürütmesine izin vererek saldırgan siber operasyonlara daha agresif bir yaklaşım getireceğini duyurdu. 


Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası 13 olarak bilinen bu politika, bir Rus "trol çiftliği" olan İnternet Araştırma Ajansı'nı hedef alan hizmet reddi saldırıları ve bilgi operasyonları gibi siber operasyonların temelini oluşturdu ve bu, grubun 2018 kongre ara seçimlerine müdahale etmesini engellemiş olabilir. 


Bu hamleler, düşük seviyeli, proaktif siber taktiklerin etkinliğini gösterdi ve siber uzay söz konusu olduğunda, caydırıcılığın büyük strateji seviyesinde gerçekleşmesi gerekmediği fikrini eve götürdü: düşük teknolojili, düşük riskli, hedefli operasyonlarla hile yapılabilir. 


Bununla birlikte, Trump yönetiminin Rusya'nın siber kampanyalarına yaklaşımı, başkanın davranışı nedeniyle hiçbir şekilde koşulsuz bir başarı değildi. Trump'ın Putin'e karşı tuhaf bir şekilde diz çökmesi, Rusya'ya karşı her türlü tutarlı stratejiyi baltaladı ve Trump'ın Rusya karşısında ABD çıkarlarını savunma konusundaki isteksizliği, 

Amerikan demokrasisine gerçek bir tehdit oluşturdu. 


2016'daki rakibi Hillary Clinton'ı hacklemek için Ruslara yaptığı açık davetten, Putin'in ABD-Rusya ortak bir "aşılmaz siber güvenlik birimi" yaratmaya yönelik saçma önerisini 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onaylamasına kadar, Trump, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerinin, istihbarat örgütlerinin ve ordusunun ABD ulusal güvenliğini koruma çabalarını defalarca baltaladı. 


Kendi Hedefleri 


Ancak Trump, son yıllarda ABD siber güvenliğine zarar veren tek Amerikalı değildi. 2013 
yılında, bir NSA yüklenicisi olan Edward Snowden, gazetecilere (ve bazı hesaplara göre Çin ve Rus istihbarat servislerine) geniş çaplı erişimini ortaya çıkaran binlerce çok gizli belge sağlayarak NSA'nın küresel operasyonları, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik ülkelerin üst düzey hükümet yetkililerini dinlemesi de dahil olmak üzere, ABD tarihindeki en önemli sızıntılardan birini gerçekleştirdi. 


Bu ifşâların ABD'nin siber uzayı koruma çabaları üzerindeki olumsuz etkisini abartmak zor. 
Washington, siber uzayla ilgili meselelere gelince, dünya sahnesinde esasen tüm güvenilirliğini kaybetti. NSA'nın Almanya Şansölyesi Angela Merkel de dahil olmak üzere devlet başkanlarını gözetlediğini öğrendikten sonra, Avrupa hükümetleri Çin veya Rus siber operasyonlarına karşı Washington ile çalışma havasında değildi. Merkel, “Güvenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor” dedi. 


Açıklamaların ardından, Avrupa'daki ABD müttefiklerinden Çin'e kadar çok çeşitli hükümetler Washington'u dünyadaki siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak etiketledi. Snowden'in sızıntılarından kaynaklanan dalgalanma, ABD hükümeti ile özel sektör arasındaki işbirliğine de yıkıcı bir darbe vurdu; bu, ABD'nin siber uzaydaki çıkarlarını savunmanın önemli bir yönü. Kötü tanıtım korkusu ve Çin'deki işlerini kaybetme riski nedeniyle, daha önce federal hükümetle sınıflandırılmamış siber güvenlik girişimleri üzerinde işbirliği yapan ABD'li teknoloji şirketleri, bu tür bir işbirliğini tamamen durdurmaya karar verdiler. 


Birkaç yıl sonra NSA, en hassas bilgisayar korsanlığı araçlarından bazılarının kontrolünü kaybettiğinde işler daha da kötüleşti. İki ayrı olayda, o zamanlar Özel Erişim Operasyonları Ofisi (kuruluşun en hassas siber gözetim operasyonlarını yürüten bir ekip) olarak bilinen bir NSA biriminin çalışanları, çok gizli NSA ağlarından son derece güçlü araçları kaldırdılar ve inanılmaz bir şekilde onları eve götürdüler. Sonunda, Shadow Brokers (Rus istihbarat servisleriyle bağları olan gizemli bir bilgisayar korsanlığı grubu) bazı NSA araçlarını ele geçirdi ve internette yayınladı. Eski bir TAO çalışanının Washington Post'a söylediği gibi, bunlar “krallığın anahtarları”ydı; "hem burada hem de yurtdışında birçok büyük hükümet ve şirket ağının güvenliğini baltalayacak" dijital araçlardı. 


“EternalBlue” olarak bilinen böyle bir araç, yanlış ellere geçti ve gelecek yıllarda dünyanın başına bela olacak bir fidye yazılımı saldırısı (bilgisayar korsanlarının talepleri karşılanana kadar bilgisayar sistemlerini felç ettiği) salıvermek için kullanıldı. Tarihin en yıkıcı siber saldırılarından ikisi, EternalBlue'ya dayanan araçlardan yararlandılar: Kuzey Kore tarafından 2017'de başlatılan ve İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetinde en az bir hafta boyunca büyük aksamalara neden olan WannaCry saldırısı ve Aynı yıl Rus destekli ajanlar tarafından gerçekleştirilen ve küresel ekonomiye 10 milyar dolardan fazla zarar veren ve dünyanın en büyük nakliye şirketi Maersk'te haftalarca gecikmeye neden olan NotPetya saldırısı. 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, fidye yazılımı saldırıları hastaneleri, okulları, şehir yönetimlerini ve boru hatlarını vurarak siber tehdidin şiddetli doğasını yurt içine taşıdı. 


Nasıl Daha İyi Yapılır 
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Washington'un modası geçmiş bir siber çatışma anlayışının, Obama yönetiminin aşırı pasifliğinin, Trump yönetiminin tutarsızlığının ve sızıntıların ve özensizliğin neden olduğu zararın esiri olarak geçirdiği on yıl, bu yılın başlarında göreve başladığında ABD Başkanı Joe Biden'a bir karmaşa miras kaldığı anlamına geliyordu. 


ABD politikasını rayına oturtmak için, yönetimin Washington'un siber güvenliği tasarlama ve yürütme şeklini önemli ölçüde değiştirmesini gerektirecek. Çin'in “dijital yuan”ı piyasaya sürmesiyle şekillenen mevcut güvenlik ortamı, kripto para birimlerinin değerindeki ve etkisindeki astronomik artış, dezenformasyonun gelişmesi ve fidye yazılımı saldırılarındaki keskin artış göz önüne alındığında, bu özellikle zor olacaktır. Bu arada, İran'la nükleer müzakereler yoğunlaştıkça, Tahran'daki rejim müzakere masasında avantaj sağlamak için yeni siber ve bilgi operasyonları deneyecek ve Çin ve Rusya neredeyse kesin olarak nispeten yeni yönetimi gelecek yıl içinde siber saldırılarla test edecektir. 


Bu ortamda Biden yönetiminin yapabileceği en önemli şey, yıkıcı siber saldırılar gerçekleştirebilen ülkelerin Washington'un kendi siber yetenekleri tarafından caydırılma ihtimalinin olmadığı fikrini benimsemek, ancak buna karşılık ABD'nin geleneksel askeri ve ekonomik gücü tarafından caydırılabileceğini kabul etmek. 


Siber uzay söz konusu olduğunda, Washington ateşe ateşle veya en azından tek başına ateşle karşı koymaya çalışmamalıdır. Ne de olsa Amerika Birleşik Devletleri alevleri kontrol altına almak ve söndürmek için çok daha etkili yöntemlere sahip. 


Bunu akılda tutarak, idarenin atması gereken ilk pratik adım, verilerin savunmasına öncelik vermektir. Biden, Kongre ile birlikte çalışarak, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine benzer şekilde, verilerini korumayan şirketlere karşı vatandaşlara yasal işlem yapma hakkı sağlayacak bir ulusal veri güvenliği yasasını geçirme çabalarını iki katına çıkarmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada böyle bir yasaya sahip olmayan tek büyük demokrasilerden biridir. 


Sonuç olarak, devlet düzeyindeki gizlilik ve veri güvenliği yasalarının olağanüstü karmaşık bir yama işi ortaya çıktı ve güvenli bir bilgi tabanlı ekonominin gelişmesini engelledi. Capitol Hill'de üretim, enerji üretimi ve finansal hizmetler sektörlerindekiler de dahil olmak üzere kritik altyapı sağlayan şirketlerin federal makamları veri ihlalleri konusunda bilgilendirmelerini isteme yönündeki mevcut çaba umut verici bir gelişmeyi temsil ediyor. 
Ama henüz yeterli değil. 


Yönetim ayrıca, siyasi olarak karmaşık durumlarda bile, siber saldırıların hızlı bir şekilde kamuoyuna atfedilmesini stratejisinin temel bir bileşeni haline getirmelidir. Geleneksel görüş, siber saldırıları yüksek düzeyde bir güvenle ilişkilendirmenin zor olduğu görüşündeydi. 
Ancak son beş yılda, gelişmiş dijital adli tıp, istihbarat teşkilatlarının ve özel sektör siber güvenlik firmalarının çoğu siber saldırının arkasında kimin olduğu konusunda makul bir kesinlikle karar vermelerine izin verdi. Bu evrim önemlidir: Yalnızca ilişkilendirmenin, kısa ömürlü olsa bile, ABD'li rakipleri saldırı yapmaktan caydırmanın etkili bir yolu olduğu kanıtlanmıştır. 


Daha iyi ABD politikası ayrıca bazı organizasyonel değişiklikler gerektirecektir. Yeni 


başlayanlar için, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, yurt içi siber güvenlik operasyonlarının gerçek ağırlık merkezi 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haline gelmelidir; bu tür operasyonlar üzerinde nihai yetki istihbarat örgütlerine, kolluk kuvvetlerine veya orduya verilmemelidir. 


Son üç yılda CISA, seçimlere müdahale ve dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmek için önemli yetenekler geliştirdi. Şimdi, federal hükümet ağlarının savunmasını geliştirmeli, tehdit göstergelerinin özel sektörle paylaşımını hızlandırmalı ve fidye yazılımlarından kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya kalan kritik altyapı sağlayıcılarına uzmanlık ve operasyonel destek sunmalıdır. Tüm bunları yapmak için CISA'nın daha fazla finansmana ihtiyacı olacaktır: örgütün mevcut yıllık 3 milyar dolarlık bütçesi önümüzdeki dört yıl içinde üçe katlanmalı ve sonunda NSA'nınkine eşit olmalıdır. 


Özellikle konu fidye yazılımı saldırılarını engellemek için yerel savunma amaçlı siber operasyonlar söz konusu olduğunda, kolluk kuvvetlerinin hala önemli bir rolü var. FBI kısa süre önce Çin istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüzlerce sunucuya yerleştirdiği kötü niyetli araçları kaldırmak için etkili ve yaratıcı bir çaba gösterdi. Yeni ve emsal teşkil eden bir adımda, büro, ekipman sahiplerinin rızası olmadan Çin kötü amaçlı yazılımını tek taraflı olarak belirlemek ve silmek için izinler aldı. Bu operasyon için yasal yetki, Federal Ceza Muhakemesi Kurallarında yapılan bir güncelleme ile oluşturulmuştur; yönetim, FBI'ın daha proaktif önlemler almasına izin verecek yasalarda ek yenilikçi güncellemeler aramalıdır. 


ABD ordusu da siber çağa uyum sağlamaya devam etmelidir. Biden, Siber 

Komutanlık'ı günümüzün çevik, esnek Müşterek Özel Harekat Komutanlığına daha çok benzeyen ve 1950'lerin hantal Stratejik Hava Komutanlığına daha az benzeyen bir şeye dönüştürmelidir. Siber Komutanlık, geliştirilmesi yıllar alabilen benzersiz, ilişkilendirilemeyen siber araçlar oluşturmak için NSA'ya çok fazla güvendi; Siber Komutanlık, çevikliğini artırmak için daha az karmaşık, "yanabilir" araçlara, yani zaten halka açık oldukları için harcanabilir araçlara yönelmelidir, bu da kökenlerini gizlemeye gerek olmadığı anlamına gelir. 


Trump yönetimi, kredisine göre, düşük teknolojili, kamuya açık olarak atfedilebilen saldırgan siber operasyonların sıklığını artırarak Washington'un oyununu yükseltti. Bu, Trump'ın düzensiz kişisel davranışı karşısında bile, siber alemde ABD'nin güvenilirliğini arttırma etkisine sahipti. Örneğin, İran'ın seçkin İslam Devrim Muhafız Birlikleri 2019'da bir ABD gözetleme insansız hava aracını düşürdükten sonra, Siber Komutanlık, grup için çok önemli bir veri tabanına misilleme saldırısı düzenledi. Saldırı, Washington'un tırmanan taktiklerden kaçınırken stratejik hedeflere ulaşma yeteneğini gösterdi. 


Yeni mevzuat ve yeni yaklaşımlar, Washington'un kusurlu siber stratejisini düzeltmede uzun bir yol kat edecektir. Ancak hükümet ABD siber güvenliğini kendi başına iyileştiremez: siber savunma ve siber caydırıcılık oluşturmak için özel sektörle anlamlı bir şekilde ilişki kurmalıdır. Şirketler, birçok türden bilgisayar korsanlarının hedefindedir ve kurumsal liderler fiilen ulusal güvenlik karar vericileri haline gelmiştir. 


Ortak normlar oluşturmak ve siber koruma standartlarının en azından halka açık şirketler tarafından bağımsız olarak uygulanmasını teşvik etmek için Kongre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na benzer, piyasaların bütünlüğünü koruyan ve şirketlerin yapması gereken kamu açıklamalarını şekillendiren Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin siber uzay versiyonu için bir siber güvenlik oluşturmayı düşünmelidir. 
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Washington her şeyi doğru yapsa bile, yine de küresel işbirliğine ihtiyacı olacak. Neyse ki, bugün jeopolitik ortam, siber uzayla ilgili konularda güçlü ABD diplomatik liderliğine elverişli. Washington, Snowden ve NSA sızıntılarının etkisinden büyük ölçüde kurtuldu ve dünya nihayet Çin ve Rusya'nın İnternet otokrasisi modellerinin liberal bir düzen ve küreselleşmiş bir ekonomiye karşıt olduğunu kabul etti. Washington, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi benzer düşünen ülkelerle yoğun işbirliği yoluyla bu durumdan faydalanmalıdır. 


Ancak BM bunu yapacak yer değil: bu forumda Çin ve Rusya, gerçek dünyada bu normları nedensizce ihlal etseler bile, Washington ve ortaklarını normlar hakkında soyut tartışmalara sokarak çıkarlarını geliştirebilirler. Birçok stratejist, NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleri ve ortakları arasındaki siber uzayda işbirliğinin ağırlık merkezi olarak hizmet edebileceğini öne sürdü, ancak örgüt Soğuk Savaş için inşa edildi ve yaratıcı stratejiler geliştirmek için çok hantal. Bunun yerine Washington, karaborsa fidye yazılımı araçlarının yayılmasını önlemek için bir dizi ikili anlaşma izlemelidir. Bir model, George W. Bush yönetimi tarafından kitle imha silahlarının yasaklanmasını iyileştirmek için başlatılan çok taraflı bir çaba olan Yayılma Güvenliği Girişimi olabilir. 


Amerikalı politika yapıcılar son on yılda bir şey öğrendiyse, o da siber çatışmanın karanlık bir iş olduğu, savaş ve barışla ilgili siyah-beyaz kavramlara direnen bir iş olduğudur. Savaş alanındaki bu netlik eksikliği, Washington'un hedefleri ve stratejileri konusunda net olmasını daha da önemli kılıyor. Siber alem her zaman dağınık olacaktır. Ancak ABD siber politikası dağınık olmak zorunda değil. 


Sue Gordon, Eric Rosenbach, Ocak/Şubat 2022, Foreign Affairs 


(Sue Gordon,, Harvard Kennedy School'un Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacıdır. CIA'de yaklaşık otuz yılın ardından 2017'den 2019'a kadar Ulusal İstihbarat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Eric Rosenbach, Harvard Kennedy Okulu'nun Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin Eş-Direktörüdür. 2015-2017 yılları arasında Pentagon özel kalem müdürü ve 2014-2015 yılları arasında ABD İç Savunma ve Küresel Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.) 


GDO'LU GIDALAR VE TAHRİBATI! 
26 Şubat 2014 | Yazar Necati Akgül- millicozum 


Türkiye'nin GDO gerçeği 


Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak 13 Ağustos 2010'da çıkartılan yönetmelikle GDO'lu ürünlerin ülkeye girişine izin verildiğini iddia ederek, "Türkiye GDO'lu ürün ithalat merkezine dönüşüyor, aynı ürünleri üretecek üretici ve sanayici cezalandırılıyor"' diye uyarıyordu. Günaydın, düzenlediği basın toplantısında Biyogüvenlik Kanunu'na dayanılarak 
13 Ağustos'ta çıkartılan GDO'lu ürünler yönetmeliği ve Türkiye'deki buğday üretimini 
değerlendiriyordu. 


GDO'lu ürünlere ilişkin ilk yönetmeliğin Ekim 2009 yılında çıkarıldığını ve 6 ay içinde 3 kez değişikliğe uğradığını hatırlatan Günaydın, “yönetmeliklerle GDO ürünlerin bilimsel komite aracılığıyla odenetlenmesinin düzenlendiğini” hatırlatıyordu. Günaydın, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi kararlarının Avrupa yurttaşları ve bilim insanları tarafından sorgulandığını vurguluyordu. “GDO'ya Hayır Platformu” olarak bilimsel komite kararlarının iptali için yasal 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girişim başlatacaklarını açıklayan Günaydın: "Türkiye GDO'lu ürün ithalat merkezine dönüşüyor. Türkiye'de aynı ürünleri üretecek üretici ve sanayici cezalandırılıyor. Lobilerin komiteleri varsa, halkın mühendisleri, avukatları, bilim ve meslek insanları var"' diyerek halkı bilinçli ve dirençli olmaya çağırıyordu. Ve ardından, AKP iktidarının ve masonların tertip ve teşvikiyle bu gerçekleri konuşup yazanlara çeşitli cezalar yağdırılıyor ve susturulmaya çalışılıyordu. 


AKP'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kimin hizmetçisiydi? 
Kaçak “Kanola tohumu” skandalı! 


Güvenli gıda ve tohum konusunda büyük bir skandal daha yaşanmıştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye'de ekilen tohumların tamamen kontrolleri altında olduğunu belirtmesine rağmen Tekirdağ ve çevresinde 50-60 ton kaçak Kanola tohumunun Türkiye'ye 
getirilerek ekildiği ortaya çıkmıştı. Kaçak Kanola tohumlarından dolayı Tekirdağlı çiftçiler 4 
milyon lira dolandırılırken, bu durum güvenli gıda ve tohum konusunu yeniden gündeme taşımıştı. 


6 bin torba olduğu söylenen kaçak tohumlar bu kadar rahat bir şekilde Türkiye'ye 

getirilerek, çiftçiye satılabiliyorsa bu durum yasak olmasına rağmen GDO'lu tohumların da Türkiye'ye girebileceği kaygılarını uyandırmıştı. 
GDO'lu pirinç skandalını aratmayacak yeni bir skandal ortaya çıkmıştı. Türkiye'ye nereden geldiği belli olmayan binlerce torba sahte Kanola tohumları Tekirdağlı çiftçiyi perişan ederken, bu durum Türkiye'nin güvenli gıda ve tohum konusunu yeniden tartışmaya açmıştı. 
Tekirdağ, bu skandalla çalkalanırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sessizliğe bürünmüş durumdaydı. Sahte Kanola tohumları ABD'nin GDO'lu küresel tohum markası olan Pioneer paketleri ile satılmaktaydı. Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden olan Tekirdağ ve Trakya bölgesi sahte Kanola tohum skandalı ile çalkalanmıştı. Tekirdağ ve çevresinde yaklaşık 150 bin dekarlık tarım arazisine ekildiği tahmin edilen Kanola tohumlarının sahte olduğu saptanmıştı. Böylesine önemli bir skandalın ortaya çıkmasına rağmen Pioneer'in konuyla ilgili her hangi bir açıklama yapmaması da kafa karıştırıcıydı.|1 | 


GDO'nun canlılar üzerindeki etkileri 


GDO'lu ürünlerin insanlarda alerjilere yol açtığı ve hayvan deneylerinden çok olumsuz sonuçlar çıktığı biliniyordu. “İskoçya'daki bir enstitüde GDO'lu patatesle beslenen farelerin tümünün iç organlarında küçülme, bağışıklık sistemlerinde çökme, kan yapılarında çözülme görülüyordu. Rusya Bilim Akademisinde fare yavrularının yüzde 55,6'sı doğduktan sonra üç hafta içinde ölüyordu. 


Avusturya Tarım ve Sağlık Bakanlığı'nın finansmanı ile Viyana Üniversitesinin yaptığı bir çalışmada ise GDO gıdalarla beslenen farelerin 34 nesil sonra büyük ölçüde üreme yeteneklerini kaybettikleri belirleniyordu. İngiltere'de 2007 yılında GDO kolzadan yabani akrabası olan yabani hardala gen geçişi ispatlanıyor, yani GDO yerli gen kaynaklarını zamanla ortadan kaldırıyordu. GDO'daki tehlike sadece insanı değil çevreyi de etkiliyor, bir felakete yol açabiliyor, yaygın olarak GDO uygulaması olan pamuk, mısır, soya ve kolzada olumsuz sonuçlar doğuruyordu. 


Son dönemlerde GDO yandaşları hiç gerçekleşmemiş bazı olayları ileri sürerek GDO'ya prestij kazandırmak isteniyordu. Bunlardan biri, A vitamini içermesi nedeniyle dünyanın kurtarıcısı gibi gösterilmek istenilen altın pirinç oluyordu. Hâlbuki piyasaya henüz sürülemiyordu, çünkü gen alınan bir nergis türünden zehir taşıyordu. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yaklaşık 115 bin kişi çalışıyor. 177 tane üniversitemiz, 27 tane ziraat fakültemiz, 47 tane tarım araştırma enstitümüz, 20 bin işsiz ziraat mühendisimiz bulunuyordu. Buna rağmen Türkiye'nin tohumda tamamen dışa bağımlı olması kafa karıştırıyordu. Ve bu tohumların patronu ise İsrail çıkıyordu. Domuz geni yerleştirilmiş domates, AIDS mikrobu bulaştırılmış kavun haberleri gerçekleri sulandırma ve dikkatleri dağıtma amaçlı yapılıyordu. 


İsrail'den bir defa tohum almakla iş bitmiyor, bir gram tohumun fiyatı her yıl artıyordu. 
Üstelik İsrail tohumunu toprağa bir ektin mi artık isteseniz de yerli tohuma dönülemiyordu. 
Genetik tohum o toprağa da zarar veriyor, artık hep bu genetik tohumu kullanmak zorunda kalınıyor, 50-70 yıl sonra ise toprak kanserojen maddelerle dolduğu için artık tamamen kullanılmaz hale geliyordu. Türkiye'nin patates deposu olan Niğde ve Nevşehir bölgelerinde yetiştirilen ürünlerde artık yerli patates ekimine izin verilmiyordu. Yani İsrail tohumu tek başına satmıyor, tohum alana hastalığı da bedava bulaştırıyordu. 


Siyonizm'in tohum ve gıda emperyalizmi 


ABD Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Henry Kissinger 1970'li yıllarda “Petrolün kontrolü ile bütün ülkeleri ve kıtaları, gıdanın kontrolüyle de bütün insanları kendi denetim ve yönetimimize alabiliriz” diyordu. “Dünyanın Tohumları, Kişisel mi Yoksa Umumi Bir Kaynak mı?” adlı kitabın yazarı Pat Roy Mooney de “Eğer tohumları kontrol ederseniz, bütün besin sistemini kontrol edebilirsiniz: hangi ürünlerin yetiştirileceğini, hangi girdilerin kullanılacağını ve ürünlerin nerede satılacağını siz belirlersiniz!” itirafında bulunuyordu. 


Açlığa çözüm olacağı ve daha çok ürün alınacağı gerekçesi ile ABD ve AB'deki tarım tekellerinin çıkarları doğrultusunda uygulanmakta olan modern tarım yöntemleri ile açlığa çözüm bulunamadığı gibi, tam tersine özellikle Afrika ve Asya'daki geri bıraktırılmış ülkelerde tarımsal üretim azalıyor, açlık ve yoksulluk da artıyordu. 


Bu uygulama ile tarım ilacı ve tarım ilacına bağışıklık kazanan zararlı böcek sayısında artış gözleniyor, gıda, su, enerji ve temiz hava sağlayan doğal kaynakların *060'ı ciddi olarak tahrip ediliyordu. ABD ve AB kökenli emperyalist tarım şirketleri bu kez geri bıraktırılmış ve gelişmekte olan ülkeler için çok daha tehlikeli sonuçlar yaratacak şekilde “bitki yaşamının patentlenmesi ve tarımda gen teknolojisini uygulama yöntemini” devreye sokuyordu. 3 Mart 1998'de ABD Patent ve Telif Hakları Ofisi, şirketler ve çiftçiler için geniş uygulama alanı sağlayacak yeni bir genetik mühendisliği tekniğini patentleştiriyordu. Delta & Pine Land Şirketine ve ABD Tarım Bakanlığı'na verilen patent, çiftçilerin hem doğal hem de GD kaynaklardan elde ettikleri tohumları saklamalarını engellemeyi amaçlıyordu. Tohumlar değiştirilerek istenilen amaca ulaşıldığında tohumlar sadece bir kez üreyebilecek, ikinci nesiller kısır olacak, dolayısıyla tekrar ekildiklerinde ürün vermeyecek şekilde hazırlanıyordu. 
Bu yüzden üreticiler tohumları ertesi yıla saklayamıyor ve her sene yeni tohum almak zorunda bırakılıyordu. Bu durum, dünyadaki üreticilerin yaklaşık dörtte üçünü (en yoksullar da dahil) etkiliyordu. 


Arjantin genetik yapısı değiştirilmiş soyaya mahküm edilmişti! 


Arjantin'de 1989'da devlet başkanı olan ABD destekli Carlos Menem'in ekonomik programı Rockefeller ailesi tarafından ABD'de yazılıyor ve böylece korumacı piyasanın yerini ithalat rejimi alıyordu. Arjantin'in borçlarını kapatması için tek çare ise GD soya fasulyesi yetiştirmek kalıyordu. 1991'de 569 tarla GD mısır, ayçiçeği, pamuk, buğday ve özellikle soya 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ekimine ayrılıyordu. 1996'da Monsanto Arjantin'de Roundup Ready (RR) soya fasulyesi tohumlarının dağıtım lisansını alıyor ve her şey böyle başlıyordu. 


GD soya daha az insan gücü gerektiriyor ve çoğu çiftçi topraklarını terk etmek zorunda kalıyordu. 2004'e gelindiğinde artık 14 milyon hektar GD soya ekiliyordu. Arjantin'in tarımsal çeşitliliği de yok olmuş; 10 yıldan kısa bir sürede mısır, buğday ekili alanlar soya tarlalarına dönüşmüştü. Arjantinli bilim adamı Walter Pengue “Bu yolda gidersek 50 yıl sonra hiçbir şey yetiştiremeyeceğiz” diyordu. Tohum saklama geleneği sona erdirilen çiftçiler, her yıl Monsanto'dan yeni tohum alırken satıştan da kar payı ya da vergi ödüyordu. 


Meksika'nın mısır ithal edilmeyen Oaxaca Eyaleti'nde 150 çeşit mısır tamamen organik yetişiyordu. Fakat güçlü komşularının "serbest" ticaret anlaşmalarına direnemeyen Meksika, 
ABD'den mısır ithal etmeye başlıyor. 1994-2002 arasında Meksika mısırının fiyatı yüzde 44 
düşüyor; küçük çiftçiler de topraklarını terk ediyordu. 


Hint tarımı, Dünya Bankası ve IMF reçeteleriyle DTÖ'nün çarkına sokuluyor ve Hindistan'ın tohum sektörü Dünya Bankası'nın yapısal reformlarıyla dev şirketlere açılıyordu. Artık çiftçilerin hangi ürünleri yetiştireceğine onlar karar veriyordu. Ülkenin GDO'lu pamuk yetiştirilen bölgelerinde, ipoteğini ödeyemeyen ve toprağını kaybedenlerin intiharları salgın boyutuna ulaşıyordu. 1997-2007 arasında intihar eden çiftçilerin sayısı İçişleri Bakanlığı verilerine göre 182 bin 936'ya ulaşıyordu. 2008 rakamları 16 bin olarak tahmin ediliyor, 2009'da ise hayatına son veren çiftçi sayısı 2000'i geçiyordu. 


Sultan Abdülhamid'in tohum ve tarım tedbirleri: 


Sultan Abdülhamid Han döneminde tarıma çok önem veriliyordu. Devrin tarım mütehassısları, üretilen buğdaylardan, hasadın kırıma uğradığını tespit ediyordu. Ekilen buğdaylar hastalanıyor, bilinmeyen bir hastalık araştırılıyor ve tohum ekimi döneminde, Anadolu'nun sağlıklı öz buğday tohumlarının içersine, yurt dışından bazı gizli servisler aracılığı ile bozuk ve hastalıklı buğdaylar karıştırıldığı saptanıyordu. Sadece bununla da kalınmıyor, ekimi fesada uğratacak haşeratın da sokulduğu anlaşılıyor, yurt dışından getirilen zararlı böceklerin, Anadolu'nun sağlıklı buğdayını kırdığı ortaya çıkıyordu. 


Sultan Abdülhamid Han bir heyet kurdurup yurt dışına araştırma için gönderiyordu. Yapılan araştırmalar neticesinde işin perde arkası öğreniliyordu. Maksat Anadolu'da tarımı bitirmek ve bozmaktır. Buğdayların tohum vermemesi sağlandığında, akabinde dışarıdan tohum getirilmesinin önü açılacaktır. Getirilen bu tohumlara büyük bedeller ödenmesi bir yana, getirilecek olan tohumlar ise hastalıklı tohumlar olacaktır. Diğer yandan tohumsuz kalmak demek açlık tehlikesine kapı aralamaktır. Abdülhamid Han'ın talimatıyla çok detaylı kitaplar hazırlanmış, tarımla ve tohumculukla uğraşanlar uyarılmıştır. Bugün elimizde o dönemde bastırılıp dağıtılan kitaplar ve yayınlar vardır. 


Alman asıllı ABD’li gazetecinin ürkütücü tespitleri: 


“Kıyamet Tohumları” olarak bilinen, Norveç'in kuzeyindeki bir adaya kurulan “Svalbard Küresel Tohum Deposu” insanlığın sonunu hazırlıyordu. 


“Svalbard dünyayı ele geçirme planının bir parçasıdır” 


Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler bildiklerini iddia ediyordu. Svalbard hariç dünyadaki diğer tohum depolarını hangi kıyamet bekliyordu? Esas olarak ari-üstün ırk yaratmak mı, yoksa istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı amaçlanıyordu? 
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2008 yılının Mart ayında, Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında “Svalbard Küresel 
Tohum Deposu” adı verilen bir ambar kuruluyordu. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyordu. Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabiliyordu. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna “kıyamet tohum deposu? da deniyordu. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı; gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak gösteriliyordu. 


Buraya kadar her şey gayet iyi niyetli görünüyordu. Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl'ın bu proje ile ilgili dehşet verici iddialar ortaya atıyordu. Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler bildiklerini düşünüyordu. Spitsbergen'in buzlaşmış kayalıklarının altında “dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme” planlarının yattığını iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyordu. İlk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçeye çevrilen “Ölüm Tohumları/ Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar’ adlı kitabın da yazarı olan Engdahl ‘kıyamet muhafızları’ dediği finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Svalbard Küresel Tohum Deposu üzerindeki hedefleri hakkında ilginç bilgiler veriyordu. 


Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) adlı Siyonist bir oluşum aracılığıyla işletildiğini belirtiyordu. Nisan 2009 rakamlarına göre 
123 milyon dolarlık bir finansmanları bulunuyordu. Roma'da kurulan bu örgütün başında 
Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanı oluyordu. Bu konseyin John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir kuruluş olduğu biliniyordu. 
GCDT üyeleri arasında Hollywood DreamWorks Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da vardı. Coleman ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. Örgütün finansörleri ise; geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates oluyordu. Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont/Pioneer Hi-Bred! yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla ‘Yeşil Devrim? diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyordu. Yani özetle, GDO'lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) tohumlar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyordu. Dünyanın pek çok ülkesinde “zaten var olan? tohum depolarına ne gibi bir felaket hazırlanıyordu ki, Svalbard'a muhtaç hale getiriliyordu? 


Evet, planlı bir felakete zemin hazırlanıyordu. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak gerekiyordu. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yer olarak biliniyordu. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan 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bombardımanından sonra bu tohum mahzeni tarihe karışıyordu. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyordu. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da bir araya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacaktı! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tekelden sunabiliyordu. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok ediliyordu. 


Microsoft'un kurucusu Bill Gates Yahudisi daha 14 yaşındayken programcılık yapmaya başlıyor, 20 yaşında henüz Harvard'ta öğrenciyken Microsoft'u kuruyordu. 1995'te, durmak bilmez hırsıyla kişisel bilgisayarlar alanında fiili tekel yaratan bir şirket olan Microsoft'un en büyük ortağı haline gelerek Forbes tarafından dünyanın en zengin adamı ilan ediliyordu. 


Bill Gates, 2006'da bu durumdaki birçok insanın hayal edeceği gibi sakin bir Pasifik adası emekliliğini düşlemek yerine tüm enerjisini Bill&Melinda Gates Vakfı'na aktarmaya karar veriyordu. Bu, 34,6 milyar dolarlık kuruluş varlığına sahip olan ve vergiden muaf hayırsever statüsünü korumak için dünyada Siyonist Yahudilerin güdümündeki sözde yardım projelerine yılda 1,5 milyar dolarlık harcama yapması yasal olarak zorunlu olan dünyanın en büyük “şeffaf” özel vakfı sayılıyordu. 2006'da dostu ve iş ortağı mega-yatırımcı Warren Buffet'in hediyesi olarak gelen, Buffet'ın Berkshire Hathaway şirketinin 30 milyar dolarlık hissesi ise, Gates vakfını, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık bütçesinin tamamı kadar harcama yapabilecek bir düzeye yerleştiriyordu. 


O halde Bill Gates zar zor kazanılmış olan 30 milyon dolarlık gelirini Gates Vakfı aracılığıyla bir projeye yatırmaya karar vermişse, dönüp bu kararın perde arkasına bakmak gerekiyordu. 
Şu anda hiçbir proje dünyanın en uzak köşelerinden birisi olan Svalbard'daki merak uyandırıcı bir proje kadar dikkat çekmiyordu. Bill Gates milyonlarını neden Kuzey Kutbu'nun 1,100 kilometre uzağındaki Arktik Okyanusu yakınlarındaki Barents Denizi'ndeki bir tohum bankasına yatırıyordu? Svalbard, Norveç'in kendisine bağlı olduğunu iddia ettiği ve 1925'te uluslararası anlaşmalarla terk ettiği çıplak bir kaya parçası oluyordu. Bill Gates tanrının insafina bırakılmış olan bu adada Rockefeller Vakfı, Monsanto Şirketi, Syngenta Vakfı, Norveç hükümeti ve diğerleriyle birlikte, “kıyamet günü tohum bankası” olarak adlandırılan bir projeye on milyonlarca dolar yatırılıyordu. Norveç'in Svalbard adalar grubunun bir parçası olan Spitsbergen adası üzerindeki Proje, resmi olarak, Svalbard Küresel Tohum Deposu olarak biliniyordu. 


AKP'nin derin gafleti! 


İşte bu çok kritik bir dönemde ve AKP iktidarı sayesinde genetik yapısı değiştirilmiş gıdaların ülkemize girişi, satışı hatta tarımı serbest bırakılmak isteniyordu. Meclis'e sunulan GDO yasası herhangi bir yasaya benzemiyordu. Doğurganlığımızı, torunlarımızı, sağlığımızı ve hatta tümüyle gelecek hayatımızı ilgilendiriyordu. Genetik yapısı değiştirilmiş yiyeceklerle ilgili “derin gerçekleri” gündeme getiren Kemal Özer, Gıda Güvenliği Hareketi Derneği Başkanı ve Hayy Kitap'tan yayınlanan Deccal Tabakta: Siyasi, Dini ve Vicdani Açıdan GDO kitabının yazarı oluyordu. 


Evet, GDO canlı organizmaların yapısını geliştirme adı altında tahrif ve tahrip etme teknolojisi oluyordu. “Klonlama, hibrit tohum, GDO, kalıtım mühendisliği, genetik mühendisliği” gibi terimler aslında birbirini tamamlayan kavramlar veya teknolojiler sayılıyordu. Canlıların yaşamı için en vazgeçilmezlerin başında yer alan tohumun insanlığın ortak mülkiyetinden çıkarılıp küresel birkaç merkezin, hatta Rothschild ve Rockefeller gibi iki Siyonist ailenin mülkü haline getirilmesi amaçlanıyordu. 
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“Hibrit tohum” felaketin birinci adımı, GDO ikinci adımı, “nano gıda” ise üçüncü adımı oluyordu! 


Bu safhalarda artık gıda sandığımız her şey gerçek gıda olmaktan çıkarılıyordu. Bir otomobil gibi petrol tüketen insan ve hayvanlar haline getirilme süreci yaşanıyor, yani insanlık yok oluşa doğru sürükleniyordu. 


“Klonlama” ise bir canlının fotokopisini çekme hadisesi oluyordu. Fotokopi ne kadar gerçeğinden farklıysa, klonlanmış canlı da aslına oranla o kadar suni sayılıyordu. Klonlama bugünkü bilgiler ışığında hiçbir zaman sürdürülebilir bir teknoloji olarak durmuyordu. Ayrıca, sanıldığının aksine klonlananın tıpkısı değil sadece fizyolojik benzerliği olan ve farklı bir ruh taşıyan bir canlı oluşturuluyordu. 


“Kalıtım mühendisliği” ise canlı organizmalar üzerinde bilim ve teknoloji adına uygulanan bu yeni sürece verilen yeni maske oluyordu. Özetle kalıtım mühendisliği; insan, hayvan ve bitkilerin doğasını değiştiren ve gelecek nesillerin bedduasını hak eden bir zulüm sistemi oluşturuyordu ve genetik mühendisliği isminin yeni versiyonuydu. 


Bu felaketten kurtuluş çareleri: 

$1: Yerli, tabii ve milli tohum istasyonları kurulmalıdır. 

$1-Tarımda uygulanan yeni-liberal politikalar ve küresel planlar kesinlikle bırakılmalıdır. 

$1: Endüstriyel tarım yerine küçük ve orta ölçekli köylü tarımı öne çıkarılmalıdır. 

$1-Tohum, damızlık, kimyasal gübre ve ilaç gibi tarımsal girdileri üreten tarım şirketleri ile tekelci gıda şirketlerinin, çiftçiler üzerindeki baskılarına son verecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

$1-Özelleştirilen ve kimileri de kapatılan Tarımsal KİT'ler yeniden açılmalıdır. 

$1-Gıda üreten, dağıtan ve satan işletmeler denetim altına alınmalıdır. 

$1: Yerel üretim ve tüketim konusuna destek çıkılmalıdır. 

$1-Gıda üretici kooperatiflerin kentlerde pazarlama birimleri kurmaları sağlanmalıdır. 
$1-Öncelikle ve kesinlikle tarım ürünleri ithalatı kaldırılmalıdır. 

$1-Bütün bunlar için de, milli hassasiyetli bir iktidara kavuşmalıdır. 


Yerli otomobil yaptırmadılar, bari tohumu yerlileştirebilsek 

Tarımdan sanayiye ülkemiz küresel sermayenin istilası altındaydı. Pek çok marka ülkemizde otomobil üretiyor ama AKP iktidarı onca horozlanmasına rağmen seri üretim yapan yüzde yüzü olmasa bile yüzde 80-901 bize ait bir marka piyasaya çıkaramamıştı. Aslında uzun yıllar önce Erbakan Hoca sayesinde yüzde yüzü yerli otomobil ürettik ama gizli eller öylesine devreye dalmıştı ki, kendi ürettiğimiz otomobile sahip çıkamamıştık. Uzun lafın kısası yabancı markaların ülkemizde montajı yapılıp, bir bölümü de dışarı satılmaktaydı. Bu sebeple de ihracat kalemimizdeki artışla milletimiz aldatılmaktaydı. Yani ihracatımızda önemli yeri olan oto montaj aslında başkasının malıydı. Yani bu bereketsiz ve beceriksiz AKP iktidarı yerli otomobil değil, yerli tohum bile yapamazdı.|2| 


Tohum yalanı ve İsrail gerçeği! 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hollandalı küresel tohum firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan ve yüzde yüz ithalatçı olan mason Yıldıray Gençer'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile ülke tohumculuk sektörü adına manidar bir toplantıya imza atmıştı. Bakan Mehdi Eker'in de katılımı ile ithalatçı başkan ve ithalatçıların gözetiminde ülke tohumculuk sektörü Antalya'da masaya yatırılmıştı. 


216 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TSÜAB'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2'nci Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı'nda, Türkiye tohumculuk sektörünün gelişimi ve dışa açılımı tartışılacaktı. “Türkiye Tohumculuğuna Küresel Pencereden Bakış? sloganı ile yapılacak çalıştayı önemli kılan tarafı ise; sektöre küresel bakıştan ziyade kime hizmet edeceği konusu oluşturmaktaydı. 


Öncelikle çalıştayı düzenleyen ve ülke tohumculuk sektörünü yöneten meslek örgütü olan TSÜAB'ın yönetim kurulu başkanlığını yapan Yıldıray Gencer'in, ithalatçı özelliği kafa karıştırıcıydı. Yıldıray Gencer, Hollandalı küresel tohum firması Bejo Zaden'in Türkiye distribütörlüğünü yapmaktaydı. Gençer'in, aynı zamanda 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun istediği yeterliliğe haiz olmadan bu görevine seçildiği ortaya çıkmıştı. 550 tohum firmasının varlığı ile övünülen sektörün tamamen ithalatçı ve kanuni yeterliliği olmayan bir kişi tarafından yönetilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da buna göz yumması “yerli ve millilik’ açısından manidar bir çelişkiyi ortaya çıkarmıştı. 


Sebze Tohumu İthalatında İsrail Birinci 

İthalat kaleminde de önemli bir ayrıntı vardı. Hibrit sebze tohumculuğunda son yıllarda sayısı 3-5'i geçmeyen yerli firmalar önemli gelişmeler kaydetmiş olsalar da Türkiye, bu kalemde dışa bağımlı durumdaydı. 197.6 milyon dolarlık ithalatın 128,2 milyon dolarını sebze tohumları oluşturmaktaydı. Yani ithalatın yüzde 65'i sebze tohumundan oluşmaktaydı. Sebze tohumu ithalatında ise birinci sırada İsrail bulunmaktaydı. İsrail'den 2012 yılında 18.5 milyon dolarlık sebze tohumu ithalatı yapılmıştı. İkinci sırada ise 15.5 milyon dolarlık sebze tohumu ithalatı ile Tayland vardı.|/3) 

Dipnotlar: 


[1] Milli Gazete / 22 112013 
[2] aozkan©milligazete.com.tr 
[3] Milli Gazete 


HALKINA EN PAHALI ETİ YUTTURMAK VEYA AT ETİNİ İT ETİNE 
KARIŞTIRMAK 
22 Temmuz 2010 | Yazar Ramazan Yücel- millicozum 


Tarımda üretim on yıldır artmıyor, azalıyor! 


Nüfusumuz artıyor, ama tarımdaki üretim tam tersine azalıyor. İşte o nedenle, tarım ürünlerinin ve dolayısıyla gıda maddelerinin fiyatı yükseliyor. Et pahalılaşıyor, sebze pahalılaşıyor. Et üretimi, ayçiçeği üretimi, pamuk üretimi yetersiz olunca ithalat zorunluluğu ortaya çıkıyor. Kendi üreticimiz işsiz iken, başka ülkelerin üreticilerine iş imkânı yaratılıyor. 
Borçlanarak bulduğumuz dövizler, onların cebine konuyor. Tarım üretiminin (ürünler itibariyle değil, bir bütün olarak) artıp artmadığı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamlarından izleniyor. Nüfus yüzde 11.9 artarken, gıda harcamaları yüzde 30 artarken, gıda üretimi azalınca, artık arz talebi karşılayamadığı için önce tarım ürünleri fiyatı, daha sonra gıda maddeleri fiyatı artıyor. Ve de ülke tarım ürünü ve gıda maddesi ithal etmek mecburiyetinde kalıyor. Tablo budur. Bu tablo istenen / arzulanan bir tablo ise Türkiye'de tarım politikaları da başarılı demektir. 


AKP iktidarı, bu bereketsizlik ve başarısızlığını; Batıya bağımlılıkla ve topluma ithal et yutturmakla kapatmaya çalışıyor. Tabi bu ithal etlerin domuz eti mi, kurşunla öldürülmüş hayvan leşi mi olduğu tartışılıp duruyor. Yani at eti it etine karıştırılıyor. Ve bunların sonucu; “söyle yediklerini, bileyim karakterini” sözleri gerçeğe dönüşüyor. 
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'AB”ye verilen et ithalat tavizi yıllık 25 bin tonu geçiyor' 


Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ithalattan doğabilecek çok sayıda zarar olduğuna dikkat çekerek, Türkiye tarafından, Avrupa Birliği'ne 1/98 Sayılı Ortaklık Konsey Kararı (OKK) ile yıllık toplam 22 bin 500 ton canlı hayvan ve et için taviz verildiği belirtiliyor. 


Şemsi Bayraktar, karkas ette 15 TL'nin altındaki fiyatın zarar olduğunu belirterek, ithalat kararıyla birlikte fiyatların telaştan 15 TL'nin altına düşmeye başladığını kaydediyor. 


Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, hedefin tüketici fiyatları iken, hedefin şaştığını ve üretici fiyatlarının düşmeye başladığına dikkat çekerek, perakende fiyatları düşmemesi durumunda olacaklara ilişkin endişesini şöyle açıklıyor: "Firmalar üreticiden düşük fiyata aldığı ete, kârını koyup satarken, zorda kalan üretici zararına hayvanını satmak zorunda bırakılıyor." 


"Et Balık Kurumu'na ithalat yetkisi fiyatları terbiye etme amacı taşıyor" 


Bayraktar, et fiyatlarının artmasıyla Hükümet'in Et Balık Kurumu'na ithalat yapma yetkisi verdiğini anımsatarak, bu kararla fiyatları ithalatla terbiye etme yoluna gidildiğini söylüyor. 
Bayraktar, fiyat artışlarının nedenlerini şöyle sıralıyor: "2007-2008 döneminde tüm dünyada yaşanan girdi artışları Türkiye'de yaşanan kuraklık, süt ve et gibi ürün fiyatlarının da yerinde sayması, yüksek maliyet baskısı. 2008'in son çeyreğinde süt arzının en düşük seviyeye gerilemesi süt fiyatlarını düşürerek, yüksek maliyet baskısı ile düşük fiyat kıskacı arasında kalan birçok süt işletmesi hayvanlarını kesime sevk etti. Bu dönemde yaklaşık 250 binden fazla damızlık hayvan kesildi. Girdi maliyetlerindeki artışlar üretici et maliyetlerinin ve fiyatları artırdı. Bütün bu gelişmelerden sonra, Ağustos 2009- Şubat 2010 dönemine, yani 7-8 aylık süreçte arpa yüzde 11, kepek yüzde 56, ayçiçeği tohumu küspesi yüzde 121 ve besi yemi ise yüzde 19 oranında arttı. Çiftçiler, 7-8 ay önce besiye koyacakları canlı hayvanın kilosuna 8-9 TL ödüyorken, bugün 12-13 TL'ye zor almaktadırlar. Yani canlı hayvan maliyetleri de yüzde 45'ler civarında artmıştır." 


Bayraktar, 8 ay önce 11 TL olan karkas etin ham maliyetinin, bugün itibariyle 15 TL'nin üzerinde çıktığını ifade ederek, "Bu rakama en az yüzde 10 kâr koysak bile üreticiler 16-17 TL'nin altında hayvanını kestirdiğinde zarar eder" diyor. 


Tarımda Tehlike çanları çalıyor! 


Ülkemizin en verimli Ege Bölgesi'nin Gediz Ovası'nda bu 'icra ve iflaslar' yaşanıyorsa; varın diğer bölgelerimizin ne hallere düştüğün siz düşünün!.. Bir zamanlar hayvan ihracatçısı olan ülkemiz hayvan ithalatçısı konumuna düşürüldü!.. Bir zamanlar tarım üretimi kendi kendine yeten dünyanın nadir ve sayılı birkaç ülkesinden biriyken, tarım ürünleri ithalatçısı hâline getirildi!.. 


'Et ve hayvancılık' deyip geçmeyin; hayvancılık demek aynı zamanda 'tarım' demektir... 
Tarım ve hayvancılık demek, özellikle Orta ve Doğu Anadolu'da 'istihdam ve iktisat/ekonomi' demektir... Tarım ve hayvancılık demek, 'işsizliğe çare ve çözüm' demektir... Tarım demek, yaklaşan 'sosyal tufan'a 'DUR' demektir... 


Peki, bu ekonomik ve sosyal tufana hükümet tarafından üretilen çözüm neymiş? 
Et, süt, hayvan üreticilerimize vurulabilecek en büyük darbe: İTHALAT! 


Kemal Derviş döneminde tarımı batırmak üzere bir gecede çıkarılan kanunları hatırlayalım... 
Hedef belliydi; Türkiye'deki ana tarım ürünlerinde üretimi düşürmek... Hedeflerine ulaştılar, 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üretimi düşürdüler, bu günlere yani tarım ve hayvancılık zengini Türkiye'de 'ithalat' yapar hâle geldik; ihracatçılıktan ithalatçılığa geriledik... 


Bu hale nasıl getirildik? 


İşte rakamlar: 2005'te 21,5 milyon ton olan buğday üretimi 2009'da 17 milyon tona düştü!.. 
2005'te 9,5 milyon ton olan arpa üretimi 2009'da 6 milyon tona düştü!.. 2005'te 2,3 milyon ton olan pamuk üretimi 2009'da 2 milyon tonun altına düştü!.. 2005'teki 520 bin ton kırmızı mercimek üretimi 2009'da 111 bin tona düştü!.. 2005'te 26 bin ton olan susam üretimi 2009'da 
20 bin tonun altına düştü!.. Ve sonunda et ithal eder hâle düşürüldük!.. 


"Deccal Tabakta" kitabının yazarı ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı Kemal Özer, daha önemli bir 'TEHLİKE'ye dikkat çekiyor: "Gelen bilgiler doğru ise; bazı çevreler canlı cansız et dolu gemileri limanlara yaklaştırmış bile. Etin fiyatı bu kadar yükselmişken; menşei şaibeli, hastalıklı, yaşlı, niteliksiz, antibiyotik deposuna çevrilmiş hayvan etlerini 'sözde helâl' etiketleri ile bize sunarlarsa, şaşıracak değiliz..." 


Evet; Deccal tarımda, Deccal ette, Deccal soframızda, 'Deccal tabakta'"!.. Böyle giderse; sadece ekonomimiz ve tarımımız değil, soframız ve sağlığımız da tehlikede!..(1 | 


Et fiyatları halkın tahammülünün üzerine çıkınca bunları düşürmek için et ithali yoluna başvuruluyor. Bunun üzerine elinde kesimlik hayvan bulunan o besiciler “ucuzlamadan” korkarak hızlı bir kesim yoluna gidiyor. Evet, et ucuzluyor ama zaten az ve yetersiz olan kesimlik hayvan stoku da önemli ölçüde azalıyor. 


Recep Bey her probleme çabuk, kolay ama köksüz çareler arayıp bulmakla övünüyor. 
Örneğin gitgide çözümsüz hale gelen işsizliğe karşı “her firma bir tek işsize iş verse işsizlik kalmaz” şeklindeki mucizevi!) buluşlar yapıyor. Burada da sorunun asıl köküne inip çare arayacağına ve et üretimi yetersizliğini gidermeye çalışacağına, onu daha da azdırma yolu olan “ithalat”a başvuruyor. 


Aslında sadece et değil bütün tarımsal ürünlerde fiyatlar diğer mal ve hizmetlerden hızlı artıyor. 


Et fiyatlarının dayanılmaz yüksekliklere çıkışında en önemli neden, AKP hükümetinin tarımdaki yanlış politikaları oluyor. R.T. Erdoğan üretim ve iktisat politikalarını anlatırken işine gelen verileri söyleyip "Nereden nereye" demeyi pek seviyor. Oysa iktidarının eksiklerini gösteren gelişmelerde de, örneğin sıfırla devraldığı terör ve tarımsal ürün, kesimlik hayvan sayısını dile getirip "nereden nereye" diyemiyor. 


Her şeyden önce şu anlaşılmalı ki bugünkü kesimlik hayvan sayısı stoku önemli biçimde artırılmadan Türkiye'de doğru ve dengeli bir beslenme halk için mümkün görünmüyor. 
İşsizlik probleminin çözümü yönünden de kesimlik hayvan stokunun artırılmasının büyük önemi vardır. 


Dünyada kesimlik hayvan sayısının ileri düzeyde olduğu ülkeler Avrupa dışındadır (Brezilya, Arjantin, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'dadır). Fakat Avrupa ülkeleri hayvancılığı kendilerinin beslenmesini sağlayacak bir politikayı kendi tarımsal ekonomi politikalarının omurgası olarak kabul ediyor. Başta dünyanın ihracat şampiyonu olan Almanya halkın çok yüksek düzeyde et yemesi ve süt içmesini ithalâta başvurmadan sağlıyor. 


İthal donmuş et kime yediriliyor? 
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Et Balık Kurumu canlı hayvan ithalatını yapacağını duyursa da 30 Nisan 2010 CUMA Resmi Gazete Sayı 27567 -2010/373 sayılı bakanlar kurulu kararı 5 Mayıs'ta Et Balık kurumunun yapacağı kapasitede canlı hayvanla sınırlı kalmıyor. Et Balık Kurumu 5 Mayıs'ta yapacağı ihalede 4025 ton canlı hayvan ithalatını öngörüyor. 30 Nisan kararnamesi 7500 ton kesilmiş (taze veya soğutulmuş) veya dondurulmuş sığır eti ve 16000 ton canlı sığır ithalat yetkisinin Et Balık Kurumuna verildiğini açıklanıyor. Yani Bakanlar Kurulu Et Balık kurumuna bir kota veriyor. 5 mayıs tarihinde canlı hayvana ait olan 16.000 tonluk kotanın 4025 tonluk canlı kısmı kullanılıyor ve geriye kalan 11-975 tonluk kotayı 31.12.2010 tarihine kadar kullanması gerekiyor. 


Dondurulmuş et yetkisi niçin veriliyor? 


Bakanlar Kurulu 7500 tonluk kotada EBK'na hem kesilmiş soğutulmuş et hem de dondurulmuş olarak yetkiyi vermiştir. Taze et mi dondurulmuş et mi ithal edilecek sorusunun cevabı yaşadığımız günlerde et fiyatlarında ani bir fiyat yükselmenin önüne geçmek için çift yetki verilmiş olduğunu biliyoruz. Yoksa AB'nin onlarca yıllık dondurulmuş etini tüketicilerimize yedirmeye yöneticilerimiz kalkışmak için cesaret edememeleri gerekir! 


Canlı hayvanda kotanın 16000 ton olması, EBK'na 35.000 adet ile 24.615 arasındaki kesimlik canlı hayvanın ithal yetkisinin verilmiş olduğu gösteriyor. İşte 5 Mayısta EBK'nun yapacağı ihalede 4025 ton yani 6000 ile 8000 sayıdaki kesimlik canlı hayvanın ithal edileceğini gösteriyor. 


Fiyatlar Sadece 1 lira düşüyor! 


Herkes Et Balık Kurumu'nun acil olarak kesilmiş et ithal ihalesi yapacağını sanıyor. Et ithalat haberleri ile kesilmiş ette 3 liralık canlı hayvan fiyatlarında 1 liralık düşüşler yaşanıyor. 
Gazete haberlerinde de mezbahaların günlük kesim sayılarının iki katına çıktığı okunuyor. 
EBK aldığı yetkiye dayanarak hemen kesilmiş et ithalatını açmamaktaki kararı piyasayı gözlüyor olmasındandır. Piyasa et ithalat haberleriyle 5 Mayısa kadar düşmez ise EBK kesilmiş taze (soğutulmuş) ve/veya dondurulmuş et ithalat ihalesini de açabiliyor. İthal kesilmiş et veya dondurulmuş et piyasaya mı verilecek yoksa TSK'nın ihtiyacında mı kullanılacağının sorusunu tüketici derneklerinin iki ay önce et fiyatlarının yükselişinde Tarım Bakanlığı'na bildirdiği yazılı görüşlerde gizlidir. Bu görüşlerde ithal etin TSK'nın ihtiyaçlarında kullanılması Öngörülmekte idi. 


İktidarın hayvancılıkla ilgili acil bir eylem planı görünmüyor. Şayet ithalat kararı acil bir eylem planı ise bu hayvancılığımızın kalkındırılmasını değil yerin dibine girdirecek bir karardır. 


Çeyrek milyar dolar kayıp gidiyor? 


30.12.2010 tarihine kadar et ve kasaplık canlı hayvan ithalatı gerçekleşirse ülke kaynaklarının çeyrek milyar doları yabancı ülke çiftçilerinin kalkındırılmasında kullandırılmış olmaktadır. 
7500 tonluk ithal edilecek taze et veya dondurulmuş ette bu ülkelerin yaşlı, kısır hayvanlarını 
yenilemede kullanmalarına ülkemizin parasını pompalamış olacağız. 7500 tonluk yurt dışındaki bir kesimde erkek dana mı dişi mi kesildiğini buradan oraya tetkik için göndereceğimiz veteriner hekimlerimiz nasıl kontrol edebileceği ise bilinmiyor. 


Geliniz şu dondurulmuş et ithal kararını uygulamayınız. Bugün fiyatlar artmadan da asgari ücretli et yiyemiyordu. Hiç olmaz ise yıllık ortalama 6 kg. et yiyen insanlarımıza dondurulmuş et yedirip ruh ve beden sağlığımızla oynamayınız. 
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Piyasa yandaş sermayeye açılıyor: İthal ette Zapsu parmağı! 


İthal ete iznin altından Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu çıkıyor. İthal et tartışmasının başlamasından çok kısa bir süre önce Cüneyt Zapsu ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları'nın Almanya'da uluslar arası bir et firmasıyla anlaşma yaptığı söyleniyor. Zapsu'nun anlaştığı şirket Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kurulu. Şirket Almanya'nın en büyük et firmalarından biri sayılıyor. Anlaşmaya göre, Alman firmadan canlı hayvan alımı yapılacak ve kilosuna üç Avro ödeneceği biliniyor. 


Almanya'daki iş çevrelerinin verdiği bilgiye göre, daha önce başka şirketler Türkiye'yle ticari ilişki halindeydi. Bu şirketler, Et ve Balık Kurumu'na kilosu bir Avrodan canlı hayvan satmayı teklif ediyor. Ancak Et ve Balık Kurumu bu teklife yanıt vermiyor. 


Et ve Balık Kurumu canlı kasaplık sığır ithalatı için, 28 Nisan 2010 tarihli şartnameyle Estonya, Letonya, Litvanya ve Macaristan'a izin vermişti. Şartnamede Almanya'nın adı geçmiyor. Bir yoruma göre Almanya'dan ithalat Estonya, Letonya, Litvanya ve Macaristan üzerinden yapılacağı belirtiliyor. 


İktidara yakın bir takım şirketlerin, Ortadoğu ülkelerine hayvan ihraç etmek amacıyla hazırlık yaptığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. İslamiyet'in 'Helal kesim' şartı nedeniyle Ortadoğu pazarına giremeyen Batılı şirketlerin AKP'nin açtığı kapıdan hem Ortadoğu'ya, hem Türkiye'ye gireceği belirtiliyor. Tabii, Fetullahçı sermaye de bu işten payına düşeni alıyor. 
Ortadoğu pazarına girişte ise Kuzey Irak'taki şirketler aracı olacak. Sistem oturana kadar işler iktidar eliyle kolaylaştırılacak. Piyasa zamanla yandaş firmalara teslim edilecek. Uzmanlar Et ve Balık Kurumu'nun da bu amaç doğrultusunda anonim şirket haline dönüştürüldüğünü söylüyor. 


Eskiden nüfusumuz bugünkünün yansından bile az iken ülkenin hayvan varlığı et tüketimine göre oldukça yüksekti. Öyle ki komşu ülkeler kendi tüketimleri için Türkiye'den kaçak hayvan ve özellikle koyun sağlayıp ülkelerinde piyasaya sürmeyi en kârlı ticaret olarak görürlerdi. 1960'lı yılların başında ciddi bir planlamaya geçildiğinde düzenlenen Birinci Beş Yıllık Plân'ın yüzde 7 oranında kalkınma için en çok önem verdiği konu hayvancılık idi. Ne yazık ki bundan sonra resmi dokümanlarda bu çok önemli işaret geriledi. Sadece Erbakan Hoca'nın 1973-1977 arası koalisyon hükümetleri döneminde tarım ve hayvancılıkta büyük atılımlar gerçekleşti. Ancak öteden beri hayvancılık Konusuna önem verilmemiş olsa da bu alanda en olumsuz politika 2002 yılında başlayan AKP iktidarı dönemi oldu. Bu parti iktidara geldiğinde Türkiye'de halkın kıt kanaat da olsa et yiyebileceği imkânını veren bir ET üretim durumu vardı. Ancak AKP döneminde hayvancılığı geliştirme değil, aynı düzeyde tutmaya yarayacak hiçbir şey yapılmadığı gibi işler tersine yürütüldü. 


[1] Reşat Nuri Erol / Milli Gazete 


AKP İKTİDARININ TOHUM VE TARIM TAHRİBATI 
16 Kasım 2014 | Yazar Nejat Hakkul- millicozum 


Yerli tohum üretimi yasaklanıyordu! 


Geçen sene Giresun'un Espiye ilçesinde kurulan haftalık pazarda kendilerine ayrılan yerde ürettikleri lahana, kıvırcık, maydanoz, yeşil soğan, tohum ve fidelerini satan köylü çiftçilere, İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen ekiplerce fidelerin ve tohumların satışının yasak olduğunun tebliğ edilmesi köylü çiftçileri şaşkına çeviriyordu. Bu uygulamanın nedeni; 
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2006 yılında TBMM'de yasalaştırılan ve tohum tekelinin önünü açan, 5553 Sayılı 
Tohumculuk Kanunuydu. Ve sadece Giresun'da değil, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ve illerinde bu sorun yaşanıyordu. TBMM'de 31 Ekim 2006 tarihinde kabul edilen 5553 sayılı Tohumculuk yasası 8 Kasım 2006'da yürürlüğe giriyordu. Bu arada 2007 başında “Tohum alanından kamunun çekilmesinin ve sektörün tümüyle çok uluslu şirketlere verilmesinin, yerli tohum çeşitliliğini yok edeceği” gerekçesiyle Anayasa mahkemesine dava açılıyor, ama Yüksek mahkeme Ocak 2011'de aldığı kararla sadece kısmi iptal getiriyordu. Yasa kısmen iptal edilse de esas sorunlu kısım halen yürürlükte bulunuyordu. Bu yasaya göre köylü, kendi ürettiği tohumu ya da fideyi satamıyordu, ancak başka köylülerle TAKAS yapabiliyordu. 
Genleriyle nasıl oynandığı bilinmeyen tohumları genellikle İsrail'den tonla döviz ödeyerek satın alan AKP iktidarı, ekip diktikten sonra gerekli olan gübre ve zirai mücadele ilacını da aynı yerlerden yani Yahudi şirketlerden temin ediyordu. 


Yerli tohum satan üreticiye hapis şoku 


Bu gelişmeler üzerine Türkiye'deki üreticilerin yerli tohum konusundaki sıkıntılarından yola çıkılarak geliştirilen "Yerel Tohum Üretimi ve Takas Projesi"nin çalışmalarına başlanıyordu. 
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı, Seki beldesi ile Kayaköy, Yaka ve Nif köylerinde yürütülecek olan projeyle, hibrit tohum kıskacındaki üreticilerin yerel tohumlarla üretim yapmaları teşvik edilirken, tüketicilere de daha sağlıklı ürünler sunulması hedefleniyordu. 
İlgililer 2006 yılında çıkartılan tohum yasasının ardından yaşanan sıkıntılar üzerine bölge köylerinde incelemeler yaparak böyle bir girişimde bulunmaya karar verdiklerini dile getiriyordu. Üretimde hibrit tohum kullanan üreticilerin, bu tohumlardan elde ettikleri ürünleri kendilerinin yemediğini ortaya çıkıyordu. Bu, Türk tarımının içinde olduğu durumu gösteren trajik bir örnek oluşturuyordu. Üretici köylümüz tarlasını ekmekten vazgeçiyor, ekmediği ürün bedeli karşılığı devletten aldığı parayla yetinmek zorunda kalıyordu. Senelik verilen para öyle yüksek miktar değil ancak üretici öyle bir durumda ki, ektiği zaman hasat sonu elde ettiği gelir, neredeyse devletin verdiği “ekilmemiş alan parası” kadar bile tutmuyordu. 


Tohum yasası ile küresel şirketlere pazar yaratılıyordu. 


Ocak 2004'te çıkartılan 5042 sayılı 'Islahatçı Haklarının Korunması Kanunu'ile birlikte 3 
binden fazlası endemik olmak üzere 11 bin çeşit bitki türünü barındıran Anadolu toprakları bu yasayla birlikte devlet eliyle çok uluslu tohumculuk şirketlerine açılıyor, ardından ise, Ekim 2006'da yasalaşan 5553 sayılı Tohumculuk kanunu ile tohum ıslahı yapan şirketlerin hakları düzenlenerek devlet eliyle ıslahçı şirketlere pazar yaratılmasının güvencesi sağlanıyordu. 
Aslında "çiftçilik ertesi yıl kullanılacak tohumun bir önceki yılın mahsulünden ayrılıp saklanmasıyla yapılıyordu. Üreticimiz yıllardır hasadının bir kısmını satıyor, bir kısmını kendi tüketiyor, bir kısmını da tohum olarak bir sonraki seneye ayırıyordu. Aynı tarlada her sene aynı ürün ekmemek içinde takas yapıyordu. İşte bu bir dayanışma oluşturuyordu. Şimdi tam da yok edilmek istenen buydu. Üretici, yeni düzende Kısır-FI hibrit tohumlarla uluslararası tohum şirketlerine bağımlı, kendi toprağında tarım işçisi konumuna itiliyordu. Söz konusu yasal düzenlemeler “tohuma kayıt ve sertifika şartı” getiriliyor, üreticiye verilen 5 yıllık geçiş süreci Ekim 2011'de doluyordu. “Kayıt altına alınacak tohumun değişmeksizin aynı 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kalması” şartı dayatılıyordu. Oysa doğada tohumlar aynı kalmıyor, tozlaşma, arılar vs. ile yıldan yıla bile değişiklik gösteriyordu. 


Yerel tohum satan üreticiye para ve hapis cezası 


Ayrıca; "Patent almamış kayıtlı olmayan tohumla üretim gerçekleştirenlere satış yapamazsınız” şartı getiriliyordu. Yasa varsa yaptırım da vardır, uyulmazsa cezası olacaktır. 
Çiftçimiz FI-Hibrit tohumu almayıp kendine ait yerel tohumu satmaya kalkarsa bu yasanın 
12. Maddesine göre ilk etapta 10 bin TL para cezası verilecek, tekrarı halinde ise 5 yıl faaliyetten men edilecek ve tohumlara bakanlıkça el konulacaktı. Eğer tohumların imhasına karar verilirse, bunları Bakanlık imha edecek ancak masraflarını çiftçi karşılayacaktı. Çiftçi borcunu ödeyemezse haciz ve hapisle cezalandırılacaktı. 


İşte AKP'nin Çıkardığı Tohumculuk Kanunu. 


Kanun numarası: 5553. Kabulü: 31.10.2006. Resmi Gazete numarası: 26340. Resmi Gazete tarihi: 08.11.2006 


Nasıl oluyor da bir ülke bir tek kurşun atmadan böylesine işgal edilebiliyordu? Konu daha iyi anlaşılsın diye, bu “kanun”da neler yazdığına geçmeden önce, bir başka iki kanundan söz etmek gerekiyordu. Bunlardan birincisi, ABD'nin, Irak'ı işgal ettikten hemen sonra çıkarttığı “Tohum Yasası” oluyordu: 


1- Bu yasa ile, “çokuluslu tohum şirketleri”Irak'ın tohum üretim piyasasına egemen oluyordu. 
Oysa bir ülkenin bitki örtüsünün biyolojik çeşitliliği ve bu çeşitliliğin güvenliği, o ülkenin geleceği sayılıyor ve egemenlik haklarının içinde yer alıyordu. 


2- Oysa, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin 1925 yılında çıkarttığı bir kanunda şöyle deniyordu: 


HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİİ (parasız dağıtılması) VE DEVLET UHDESİNDE (elinde) BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN 
ZİRAAT VEKÂLETİNE VE İDAREİ HUSUSİYELERE (özel idarelere) BİLABEDEL (bedelsiz) TEVFİZİ (verilmesi) HAKKINDA KANUN: Kanun numarası: 682. Kabulü: 2.12.1925. R. Gazete numarası: 244. R.G. Tarihi: 14.12.1925 


Ve işte görün Türkiye AKP eliyle, nereden nereye getiriliyordu? 1924'te “Milli Mücadele”yi zafere ulaştıran yurtsever meclis, her nevi [yerli] fidan ve tohumun bedava olarak dağıtılmasını yasa haline getiriyordu! Ve ardından da, devlet arazilerinin fidanlıklar oluşturulması (yerli tohum üretilmesi) için Tarım Bakanlığı'na devrini hükme bağlıyordu. Ama bugünün pek sayın parlamentosu ise, yeni tohumculuk yasasıyla yerli ziraatı ve çiftçimizi yabancılara mahküm ediyordu. Çünkü bu kanun şöyle diyordu: Bundan böyle bahçelerinde domates, biber, lahana... Ve tarlalarında buğday, arpa, mısır... Ve meyve bahçelerinde erik, kayısı, şeftali yetiştirenler, kendi ürettikleri [yerli] tohum ve fidelerini kullanamayacaklardı! Bu tohumları, ancak ve mutlaka, belirlenecek olan çok-uluslu şirketlerden ithal etmeye mecbur olacaklardı. Peki vatandaş bu kanunu dinlemediğinde ne olacaktı? Kanunun ceza hükümleri, oldukça ağırdı! 
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Tarım ve Hayvancılık köreltilince Doğu ve Güneydoğu kaçak Esrar ekimine yöneliyordu! 


Değerli dostum ve duyarlı insan Hacı Ramazan Yıldırım şunları aktarıyordu: Bizim Palu (Elazığ) Genç (Bingöl) ve Lice (Diyarbakır) yöresinde işsiz, çaresiz ve manevi eğitim ve disiplinden nasipsiz gençler, maalesef kolay ve rahat para kazanmak ve lüks yaşamak hatırına kaçak esrar (Hint Keneviri) ekimine başlıyordu. Bunun için özellikle dağlık ve ormanlık alanlar tercih ediliyordu. İnsanlar silahlanıp bu esrar tarlaları başında nöbet bekliyor, olgunlaşınca kesilip kurutulan ve toz halinde saklanıp PKK'ya ve diğer alıcılara satılan uyuşturucu hammaddesinden kazanılan haram parayla geçim sağlanıyordu. İşin daha da üzücü ve ürkütücü tarafı, bu uyuşturucuları bölgedeki genç delikanlılar, gelinlik kızlar ve hatta evli kadınlar bile kullanmaya başlıyor, böylece ahlaki rezalet ve ailevi felaketler hızla yayılıyordu. 
Bir zamanlar ulema ve evliya yatağı olan Seraçur, Gökdere, Heylan, Parsiyan, Kileban, Hor ve Sarcan gibi yörelerde bugün kaçak esrar ekimi (Hint Keneviri) ve uyuşturucu ticareti yapılıyor ve bu melanete fetva veren bazı mollalar bile çıkıyordu. Bölgemizde tarım ve hayvancılığın kökü kurutulunca, fabrikalar kapatılınca, dini duygular ve ahlaki olgular da giderek zayıflayınca, üstelik PKK'ya da meşruiyet ve mazeret kazandırılınca gençlerimiz böylesi tuzaklara kolayca kapılıyordu. Bu yüzden binlerce gencimiz zindanlarda ömür çürütüyordu. 


2014 Yılında Zeytin Fidanı Ekmek Yeniden Yasaklanıyordu! 


Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında hazırlanan ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi oluyordu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı alıyordu. ABD geçmişten beri dünyanın en büyük mısır üreticisi sayılıyordu. ABD birikmiş olan mısır dağlarını eritmenin bir yolu olarak mısırözü yağı ihracatını keşfediyordu. Marshall yardımının koşullarından biri Türkiye'nin ABD'den mısırözü yağı almasıydı. Buna şart olarak Türkiye'de ilk margarin fabrikası kuruluyor. Yine aynı dönemde yüz binlerce zeytin ağacı sökülerek bir katliam yapılıyordu. Kalan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bölümü ABD tarafından Dolar karşılığı alınıyor ve mısırözü yağı TL karşılığı satılıyordu. 
Böylece insanımız zeytinyağından soğutularak mısırözü yağına ve margarine alıştırılıyordu. 
Bu amaçla zeytinyağı ısınırsa kanser yapar gibi yalanlar uydurmaktan da geri kalınmıyordu. 
Hâlbuki zeytinyağı halk ağzındaki deyişiyle dumanlaşma derecesi en yüksek (en zor yanan) sıvı yağlardan biri oluyordu. 


25 Dekardan az zeytinlikler Ranta kurban ediliyordu! 


Abdullah Doğan, 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle 25 dekarın altındaki zeytinlik alanların yasa ile rant odaklı ticari faaliyetlerin gözbebeği olan enerji ve maden şirketlerine açılarak talan edileceğini söylüyordu. Abdullah Doğan, TBMM Alt Komisyonu'nda görüşülmekte olan 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle ilgili konuşurken; Zeytinin dünyanın bütün alanlarında üretimi mümkün olmayan ve yalnızca Akdeniz'in kuzey bölgesinde yetişebilen tarımsal bir ürün olduğuna dikkat çekiyor, dünyadaki zeytin üretiminin yüzde 95'lik bir oranla Kuzey Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğini belirterek, bu ülkelerin başında İspanya yüzde 26'lık oranla birinci sırada yer alırken, İtalya'nın yüzde 23, 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Yunanistan'ın yüzde 15, Türkiye'nin yüzde 9, Tunus'un yüzde 8, Fas'ın yüzde 5'lik oranlarla zeytin üretimi gerçekleştirdiğini vurguluyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 7 milyon 984 bin 926 dekar zeytin alanı olduğunu kaydeden Doğan, zeytinyağı üretiminin dünyada 1 milyon 500 ton civarında olduğunu ve Türkiye'deki üretimin 200 bin ton olduğunu kaydediyordu. Zeytinyağı üretiminin yapıldığı ülkelerde kişi başı zeytinyağı tüketimi 10-12 litre iken, Türkiye'de bu rakamın 2 litre olduğuna dikkat çeken Doğan, Türkiye'nin önemli bir ham yağ ithalatçısı olduğunu ve zeytinyağının bu açığı kapatmakla birlikte zeytinyağında dış ülkelere ihtiyaç olmadığını belirtiyordu. 


3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması” hakkındaki yasada 1 dekarlık 
alanda 10 adet zeytin ağacı olması durumunda mevcut arazinin zeytin alanı olarak kabul edildiğini anımsatan Abdullah Doğan, “Şu an TBMM'nin alt komisyonunda görüşülmekte olan 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle zeytinin alanları 25 dekar olarak kabul edilecek, bu alanın altında kalan zeytin alanları yasa ile rant odaklı ticari faaliyetlerin gözbebeği olan enerji ve maden şirketlerine imara açılarak, yağmalanacaktır. Ülkemizde zeytin bahçelerinin ortalama büyüklüğünün 12 dekar olduğu dikkate alındığında, bu yasayla beraber zeytin varlığımızın yarısı yasanın kapsamı dışına çıkacaktır. Bu yasa ile önemli bir tarım, sanayi, ticaret ve istihdam alanı olan zeytincilik sektörü büyük ölçüde zarar görecek, yaşamlarını zeytinliklerden sağlayan çiftçiler mağdur olacaklardır. Zeytin ağaçlarının sökülmesi sonucunda toprak yapısı bozulacak ve alanlar erozyona açık hale sokulacaktır. 
Tasarının kanunlaşması halinde ülkemizde istihdam azalacak, yağ açığı daha da artacak, tarım toprakları amacı dışında kullanılacaktır” diye uyarıyordu 


Zeytinciye Yeni Bir Komplo Kuruluyordu! 


16 Haziran'da, zeytincileri çok yakından ilgilendiren bir yasa tasarısı TBMM'ye 
gönderiliyordu. Anlaşılan hükümet bu yasa tasarısını TBMM'den geçirmek için çok uygun(!) 
bir zamanı seçiyordu. Herhalde “Nasılsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Irak vahşeti nedeniyle ülkenin gündemi çok yoğun. Fazla dikkat çekmeden bu tasarıyı TBMM'den geçiririz!” diye düşünülüyordu. Hükümet, var olan Zeytin Yasası'nın değiştirilerek zeytinliklerin talan 


» 


edilmesi için daha önce de bir girişimde bulunmuştu. O zaman bir yönetmelik değişikliğiyle bunu sağlamaya çalışmış, ancak açılan dava sonucu Danıştay bu değişikliği 2013 yılında iptal ediyordu. “Madem, yönetmeliği iptal ettirdiniz biz de yasasını çıkarırız. Hem de, daha da mantığı ile hareket ediliyordu. Tasarıda artık, yönetmelikte yaptıkları gibi sözcüklerin arkasına saklanılmıyor, zeytinliklere vuracakları darbe net olarak anlatılıyordu. 


» 


ağırlaştırırız 


Bu yasa değişikliği TBMM'den geçerse, zeytinliklerin başına şunların gelmesi kaçınılmaz görünüyordu; 


l- 25 dönümden daha küçük zeytinlikler artık zeytin sahası olarak kabul edilmiyor ve zeytinliklere 3 km'den yakın alanlar da koruma alanı olmaktan çıkarılıyordu. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile başta Kuzey Ege ve Güney Marmara'da olmak üzere tüm zeytinlikler, yer altı ve yer üstü, her türlü yıkım, kırım ve uygulamaya açık hale getiriliyordu. Eskiden zeytin alanlarında, sadece zeytinyağı tesislerine izin verilirken artık zeytinliklere her tür işletme kurulabiliyordu. 
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2- Zeytin sahalarını talana ve yıkıma açmak için hükümetin kullandığı gerekçe; “Kamu Yararı” oluyordu. Yasa tasarısında, zeytin sahalarının hangi faaliyetler için kullanılabileceği şöyle sıralanıyordu; 


a- Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları 


b- Kamu yararı kararı alınmış (bu karar, valilerin başkanlığında bürokratlardan oluşacak bir “Kurul tarafından verilecek!) madencilik çalışmaları. 


c- Petrol ve doğalgaz arama ve işletme çabaları. 
d- Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar... 

e- Doğal afet sonrası geçici yerleşim alanları. 

f- Yol altyapı ve üstyapı hazırlıkları. 


Bu kanunla zeytinliklere kurulacak olan tesislerin kararı “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu”nca alınıyordu. Bu kurulun her ilde valinin başkanlığında ve bürokratlardan oluşacağını söylersek, endişelerimiz daha da artıyordu. En küçük rant olayının bile Başbakan'ın kararıyla oluştuğu bir ortamda, büyük rantların yattığı, turizmcilerin ve madencilerin iştahının kabartıldığı zeytin bahçelerinin bu kanunla ne hale geleceğini kestirmek zor olmuyordu. 


Türkiye Parsel Parsel Satılıyordu! 


Tüm özelleştirme gelirlerinin yüzde 21'inin 2013'te elde edildiğini açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yılın özelleştirme tarihinde “rekor yılı” olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyordu. Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarını bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edileceğini söylüyordu. Maliye bakanı, şans oyunlarını özelleştirirken, devletin artık oyun oynamaktan çıkıp tamamen denetleme görevine odaklanmasını amaçladıklarını bildiriyordu. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, geçen yılın, özelleştirme tarihinde “rekor yılı” olarak kayıtlara geçtiğini anımsatarak, tüm özelleştirme gelirinin yüzde 21'inin 2013'te elde edildiğini kaydediyordu. Bakan Şimşek, bugüne kadar yapılan özelleştirme tutarının 60,2 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, bu tutarın büyük bir bölümünün Hazineye transfer edildiğini hatırlatıyor, yani milli kazanımlarımızı yabancılara satmakla övünüyordu. 


Anayasa Mahkemesi 'Tohumculuk Kanunu'nu kısmen iptal ediyor, bir nevi ayıp savıyordu! 


Anayasa Mahkemesi'nin tohumun küresel tekellerin eline geçmesine ve Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit eden tohumculuk yasasını iptal etmesi bekleniyordu. Ancak yüksek mahkeme kısmi iptalle yetiniyordu. Anayasa Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Tohumculuk Kanunu'ndaki bazı yetkilerini "özel hukuk tüzel kişilerine" devredebileceğine ilişkin hükmü, "denetim" yetkisinin devri yönünden iptal ediyordu. Bu hükmün uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar veriyordu. 
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Oybirliği ile alınan 2011/1 (Yürürlüğü Durdurma) kararına göre, Tohumculuk Kanunu'nun, 
15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve bakanlığın kanundaki bazı yetkilerini, "kısmen veya tamamen birliğe (Türkiye Tohumcular Birliği-TTB), kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz ibaresini, 


olarak devredebileceğine" ilişkin hükümdeki "... özel hukuk tüzel kişilerine ... 
kanunun 8. maddesinde yer alan "denetim" yetkisinin devri yönünden iptal ediliyordu. Bu hükmün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlük durdurulmuştu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin Tohumculuk Kanunu'nun iptalini istediği diğer maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin taleplerinde ise yürürlüğün durdurulması talebini reddediyordu. 


Tohumculuk Kanunu'nun 15. maddesinde, "Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, kanunun 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen birliğe (TTB), kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir" hükmü bulunuyordu. Kanunun 
8. maddesinde ise "Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir" hükmü yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi, bakanlığın, kanundaki "tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri denetleme" yetkisinin "özel hukuk tüzel kişilere" devrine ilişkin bölümleri iptal etmiş oluyordu. 


Tohumun ıslahı gerekli, ifsadı tehlikeli bulunuyordu! 


Tüm orman ve meyve ağacı türlerinden tarım ekinlerine, çayır çimenlerden çiçeklere, ot cinslerinden sebze çeşitlerine, yüzbinlerce bitkinin TOHUM'ları, tam bir yaratılış harikası ve hayat sırrı gibidir. Özellikle tahıl, sebze ve meyve tohumlarının ıslahı, yani daha verimli ve kaliteli hale sokulması gerekli bir girişimken, aşırı kazanç hırsıyla tohumların genleriyle oynanması, doğal ve normal yapısının bozulması, yani “tohumların ifsadı” ise insan sağlığını tehdit eden bir çağdaş felaket haline gelmiştir. Özellikle AKP iktidarı ve Başbakanı döneminde: 


“O işbaşına geçtiğinde, (iktidara geldiğinde ve hak davadan sırtını dönüp gittiğinde) yeryüzünde (ülkesinde ve bölgesinde) fesat çıkarmaya, ekini ve nesli helak edip bozmaya yönelip (şeytani bir gayret) gösterecektir. Oysa Allah fesat ehlini asla sevmemektedir.” (Bakara: 205) ayetinin haber verdiği fesatlık aynen zuhur etmekte, “ekinlerin ve nesillerin bozulması” ve tohumların ifsadı yönünde icraat yürütülmektedir. 


“Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, (ayrıca) içlerinde çok sayıda meyveler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. Ve (daha çok) Tur-i Sina'da (Akdeniz iklim kuşağında) çıkan bir ağaç (zeytin türü de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte (ürün vermekte)dir” (Mü'minun Suresi, 18-20) 
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Çevremizdeki tüm ağaç türleri ve bitki örtüleri bizlerin estetik zevkimize hitap etmelerinin yanı sıra, nefes almamızı sağlayan atmosferdeki dengeleri, oksijen miktarının yeterliliğini, fazla karbondioksitten zehirlenmememizi, atmosferdeki nemin rahatsız edici ölçülere erişmemesini, yaşadığımız yerdeki havanın çok soğuk ya da çok sıcak olmasının önlenmesini; yani şu anda pek çok yönden rahat bir yaşam sürmemizi büyük ölçüde bitkilerin varlığına borçlu olduğumuz, maalesef çoğu zaman unuttuğumuz bir gerçektir. Üstelik bitkilerin size olan faydası sadece bunlarla da sınırlı değildir. Bütün canlılar gibi biz de yaşamak için ihtiyacımız olan vitaminlerin ve minerallerin çok büyük bir bölümünü bitkilerden elde etmekteyizdir. Her insan bitkilerin temel kaynağı olan tohumu tanımakta ve bitkilerin tohumlardan oluştuğunu bilmektedir. Ancak nasıl olup da tahta parçasını andıran bir cisimden birbirine benzeyen ya da benzemeyen çeşit çeşit bitkinin çıktığını, bütün bu bitkilere ait bilgilerin tohumlara nasıl yerleştirildiğini, bu bilgilerin nasıl ayrı ayrı şifrelendirildiğini belki de hiç düşünmemiştir. Nasıl olup da tahta görünümlü bir cisimden tam ayarındaki tadıyla ve özel kokusuyla binlerce çeşit sebzeler ve meyveler çıkıvermektedir. Ağacı üreten, meyveleri ağaca yerleştiren, meyvelerin veya çiçeklerin şeklini, rengini belirleyen kimdir? Peki ya ağaç ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak içindeki embriyoya yerleştiren tohumun kendisi midir? 


Bu gibi sorular insanın aklına hiç gelmemiş olabilir. Ancak insan bu sorular üzerinde biraz düşününce, "Bir tohum ağaç üretmeyi nasıl bilir?" sorusunun cevabını da merak etmeye yönelecektir. Tahta parçası görünümündeki bir cisim nasıl olur da ürettiği ağacın nasıl bir şekle ve yapıya sahip olması gerektiğini belirleyebilir? İşte özellikle bu son soru oldukça önemlidir. Örnek olarak binlerce farklı bitki türü içinden herhangi bir elma ağacını düşünelim. 
Elma ağacı, bilindiği gibi toprağa atılan bir tohumdan üremektedir. Tohum, küçük bir cisimdir; ama nasıl olur bilinmez, o tohumun içinden belli bir süre sonra 4-5 metre uzunluğunda ve yüzlerce kilo ağırlığında dev bir ağaç meydana gelmektedir. Ağaçtaki elmalar, cilalanmış gibi duran pürüzsüz kabukları, kendine özgü aroması, içlerindeki şekerli su ile kusursuz birer meyvedir. Tohumun, kendisine oranla bu dev boyuttaki ağacı yaparken kullanabileceği tek malzeme ise ilk aşamada kendi içindeki yedek besin, sonrasında ise sadece toprak ve güneş ışığından ibarettir. 


Elma örneğinde de görüldüğü gibi tohumlar, içinde taşıma sistemi bulunan, topraktaki maddeleri özümsemek için gereken köklere sahip ve son derece iyi tasarlanmış canlı bir varlık üretmektedir. İnsan bile, akıl sahibi bir varlık olarak, iyi bir ağaç resmi çizmesi gerektiğinde dahi zorlanır; bir ağacın köklerindeki ve dallarındaki ayrıntıları çizmek ise çok daha zor bir iştir. Ama tohum, bu son derece kompleks canlıyı bütün sistemleriyle birlikte, canlı olarak nasıl meydana getirmektedir. Oysa tohum, müstakil bir akla, şuura ve iradeye sahip bir varlık değildir. Bu durumda ağaçları ve bitkileri tüm çarpıcı sistemleriyle birlikte ortaya çıkaranın yani üretenin tohumun kendisi olduğunu iddia etmek divaneliktir. Eğer böyle bir iddiada bulunan olursa, bu durumda tohumun son derece -hatta insandan bile- akıllı ve bilgili bir varlık olduğu sonucuna varması gerekir. Evet tohumun içinde son derece üstün bir akıl ve kapsamlı bir bilgi gizlidir. Ancak bu akıl ve bilgi, elbette tohumun kendisine ait değildir. 
Tohumu meydana getiren maddelerin moleküllerinin, bu moleküllerin atomlarının akıl ve bilgi sahibi olduğu iddia edilemeyeceğine göre bu bilgi tohumun içine bir şekilde yerleştirilmiştir. İşte bu bilgiyi yerleştiren Yüce Rabbimizdir. 
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Tohumdaki hayat sırrı nereden kaynaklanıyordu? 


“Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız” (Vakıa Suresi, 63-65) 


Tohumları, kendilerini diğer cisimlerden ayıran çok önemli bir özellik olarak, ait oldukları bitkinin her dalına, her yaprağına, bu yaprakların sayısına, şekillerinin nasıl olacağına, kabuğunun ne renkte ve kalınlıkta oluşacağına, besin ve su taşıyan borularının boyutlarına, sayısına, bitkinin uzunluğuna, meyve verecekse bu meyvelerin tatlarına, kokularına, şekillerine, renklerine dair -kısacası bir bitkiyle ilgili olabilecek- bütün bilgilere sahip cisimlerdir. Milyonlarca yıldır tohumların içinde bitkilere ait bütün bilgilerin saklanıyor olması sıradan bir konu olarak görülmemelidir. Bu, konu üzerinde düşünen insanın önünde hiç beklemediği ufukları açacak, pek çok olaya bakış açısını değiştirecek bir bilgidir. Bu bilgiye daha yakından şahit olmak için insanın en yakınından, örneğin evinde bulunan sebzelerden, çiçeklerden, meyvelerden düşünmeye başlaması yeterlidir. 


Örneğin; bir tohumun karpuz olabilmesi için ne gibi bilgilere ihtiyaç vardır, düşünelim. 
Karpuz dilimini eline alıp inceleyen insan çok belirgin bir düzen ile karşılaşacaktır. Bu düzeni sağlayan bütün bilgiler karpuzun çekirdeklerinde yani tohumlarında bulunmaktadır. 
İncelemeye devam eden kişi karpuzun çekirdeklerinin her birinin ince bir bağ ile sulu bölüme tutturulduğu çekirdeklerin üzerindeki incecik zarın farkına varacaktır. İşte bu zarın yapısı hakkındaki bilgi de, karpuzun hoşa giden tam ayarında şekeri, esansı ve lezzeti ile ilgili bilgi de tohumlarında saklıdır. Bundan başka; karpuzun kabuğundaki desenler, kabuğun kalınlığı, üzerindeki mumlu yapı ile ilgili bütün bilgiler de tohumlarda şifrelenmiş durumdadır. Kabuğu oluşturan hücrelerin bir duvar ustasının yapamayacağı kadar pürüzsüz bir doku oluşturmalarını sağlayan bilgi de tohumlardadır. Dünyanın her yerinde karpuzların aynı özelliklere sahip olmasını sağlayan da tohumda saklı olan bu bilgilerden kaynaklanır. Bu nedenle dünyanın neresine gidilirse gidilsin karpuz çekirdeklerinden bir miktar alınıp toprağa ekilse bir süre sonra topraktan bir bitki çıkacak; ardından bu bitkinin üzerinde küçük karpuzlar oluşacaktır. İşte bu karpuzların daha hızlı büyümesi ve daha fazla üremesi için tohumlarının genlerinin bozulması ise, insan sağlığına yönelik bir suikasttır. 


İsrail'e horozlananlar Diplomat mı, yoksa “diplomalı at” mı oluyordu? 


AKP sadece tarım, ticaret ve teknolojide değil, bölgesel stratejide ve diplomaside de İsrail'e muhtaç hale getirmişti. Hatırlayınız Hüsnü Mübarek döneminde Sina yarımadasındaki devriye askerlerine ateş açıp dört tanesini öldüren İsrail'e Mısır, hemen ve sert bir ültimatom vermiş, bunun üzerine 24 saat geçmeden İsrail Mısır'dan resmen özür dilemiş ve tazminat ödeyeceğini belirtmişti. Ama AKP iktidarının ve Dışişleri kadrolarının dişlerini defalarca saydıkları ve bunları hesaba katmadıkları için, mavi Marmara katliamında dokuz insanımızı, hem de uluslararası sularda kahpece katletmelerine rağmen bir özür dilemeye bile tenezzül etmemişlerdi. Bunun üzerine yandaş ve yalaka medya tarafından kahramanlık gibi takdim edilen beş ana maddelik yaptırım kararı ise tek kelime ile gülünç düşmekteydi ve “dağ fare doğurdu” cinsindendi. 
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Neymiş: 


I-İsrail'le diplomatik ilişkiler ikinci katip düzeyinde olacakmış... (yani resmen ve fiilen irtibat koparılmıyor.) 


2-Askeri anlaşmalar askıya alınacakmış... (yani iptal edilmiyor) 


3-Akdeniz'deki gemiler Türkiye'nin güvencesinde olacakmış... (yani Akdeniz'de en uzun sahile sahip bulunduğumuz ve bölgenin en güçlü devleti olduğumuz halde, şimdiye kadar bu görevin İsrail tarafından yürütüldüğü itiraf ediliyor.) 


4-Gazze ablukası BM kuruluna taşınacakmış... (oysa BM. Mavi Marmara raporunda bu ablukayı zaten haklı görüyor.) 


5-Mavi Marmara'ya yönelik saldırı mağdurlarına sahip çıkılacakmış... (peh peh peh.! kendi akıllarınca İsrail'e gözdağı veriliyor ve Türk kamuoyunun havası alınıyor.) 


Ardından azgın ve saldırgan Siyonistleri hizaya getirmek üzere, tedbir ve yaptırım diye, “Gazze ablukasını BM kuruluna taşımakla” tehdit eden şu AKP iktidarına ve Davutoğlu'nun kurmaylarına sormak lazımdı: “Yahu, sanki Siyonistler yazmış gibi açıklanan şu BM raporunda, İsrail'in Gazze ablukası haklı ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gönüllüleri suçlu sayıldığı ve üstelik Doğu Akdeniz'in bütün hâkimiyeti İsrail'e bırakıldığı halde, siz kalkıp İsrail'i BM'ye şikâyet etmekle, kendinizi mi yoksa milletimizi mi aldatıyorsunuz? Bu içi kof yaptırım ve horozlanmaların, tam bu süreçte, İsrail'in güvenliğini ve geleceğini korumak adına, İran'a karşı Türkiye'de konuşlandırılacak olan Füze savunma sistemlerine yönelik muhtemel tepkileri törpülemek ve dikkatleri suni kriz senaryolarına çekmek üzere gündeme taşındığını kimse anlamıyor mu sanıyorsunuz? Herkes biliyor ki, İsrail, Amerika ve Avrupa'nın sayesinde şımarıp kuduruyor! Siz ABD ve AB'ye yaranmak için can atarken, İsrail'e ciddi ve gerçekçi bir tavır koyamayacağınıza, ahmaklar dışında herkesin aklı yatıyor, kimi kandırıyorsunuz? 


Sabataist ve Mason İttihatçı Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal; “Bundan böyle iki ülke birbirinin canını acıtmak için elinden geleni yapacak. Bu açıdan İsrail'in de eli uzundur. 
Türkiye'nin Amerika'yla ilişkilerini bozmak, Amerikan Kongresi'nde 1915 dâhil Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri kurcalamak, Kürt sorunu ve PKK konusunu azdırmak gibi manevra alanları vardır. İsrail Türkiye'nin canını acıtabilir.[1] diyerek aba altından sopa gösteriyor ve genlerinin gereği, İsrail hesabına Türkiye'yi uyarıyordu. Hasan Cemal bu sözleriyle, aynı zamanda, PKK ve Kürt sorununu kışkırtan ve Türkiye'ye karşı kullananların başında İsrail geldiğini de dolaylı biçimde itiraf ediyordu. Hem BM'nin böyle bir rapor yayınlaması, AKP Türkiye'sini ciddiye almadığını açıkça gösteriyordu. Öyle ya, Belçika ve Romanya gibi gavurların bile kabul etmediği Füze Savunma Sistemlerini; Türkiye'yi İran'ın, hatta Çin ve Rusya'nın “Mecburi Hedefi” haline getirecek şekilde kendi ülkesine yerleştiren, üstelik komuta merkezi Almanya'da bulunacağından, asla müdahale fırsatı bile verilmeyen bir AKP iktidarını, bu kof kabadayılıklarını kim ve niye ciddiye alsındı... 


AKP'lilerin Hidayeti Nasıl Kararıyordu? 
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Konya Milli çözüm ekibinden bir kardeşimiz, Üniversiteyi Konya'da okuyan Elazığ'lı Mü... 
Geç... isimli, önceleri koyu Milli Görüşçü bir gencimize bayram tebriki münasebetiyle: “Zalimleri desteklemeyin. Haçlı Emperyalistleri ve Siyonist Yahudileri dost edinip, onların himayesine ve hükmüne girmeyin” Mealindeki ayetleri, cep telefonuna gönderiyordu. Onun cevaben gönderdiği mesaj, AKP'lilerin ruh halini yansıtıyor ve rahmetli Erbakan Hoca'nın “Bunların hidayeti kararmış” sözünü hatırlatıyordu: “Ben Saadet partili olmaktan vazgeçtim. Artık AKP üyesiyim” şeklinde yanıt veriyordu. Acaba Kur'an'ı Kerim'den bir ayet okununca: “Ben artık Saadet partili değilim, AKP üyesiyim” demek ne anlama geliyordu? Herhalde bunlar: 


Böyle ayet hadislerle Milli Görüşçüler oyalanıp avunsun, biz AKP'liler “reel politik gerçeklere” inanıyoruz!.. 


Biz AKP'liler, artık Kur'an ayetlerini ölçü ve örnek almıyoruz!.. 


Uzun yıllar, ayet ve hadislere göre düşünüp davrandığımız dönemlere acıyoruz, pişmanlık duyuyoruz ve geçmişimizi inkâr edip vazgeçiyoruz! anlamını taşıyordu. Yani bu sözler: “Ey Milli Görüşçüler ve özellikle Milli Çözümcüler! Siz İslam birlikçi, biz ise ABD'ci ve AB/'ciyiz! Siz Millici, biz işbirlikçiyiz! Siz “önce ahlak ve maneviyat” düşünceli, biz “zinayı suç olmaktan çıkaran” zihniyetliyiz. Siz Adil Düzenci, yerli ve milli sanayici; biz AKP'liler ise, faizci, rantiyeci ve IMF'ciyiz” gerçeğinin itirafı oluyordu. 


[1] Milliyet / 03 09 2011 / Sh:19 — İsrail'le ilişkiler 


SİYON PROTOKOLLERİ TÜRK TARIM VE SANAYİNİN BİTİRİLMESİ 
21 Ağustos 2009 | Yazar Osman Eraydın- millicozum 


Siyonist Yahudi Liderlerinin hedef ülkeleri zayıflatmada kullandıkları sinsi yöntemleri içeren 
24 maddeden oluşan “Siyon Protokollerinin” Ortadoğu'da ve ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunların algılanabilmesi açısından en önemli olan dokuz maddesinin özetleri aşağıda verilmiştir: 


Protokol 1 


Bir devlet, ya ekonomik ve sosyal çöküntü sonucu kendi haliyle (gerileyiş ve zafiyetiyle), ya da iç ahenksizliğinin dış müdahaleyi getirmesiyle yıkılıverir. Biz (Yahudiler) ikisine de muktediriz. Paranın hakimiyeti devletin her dalına erişir ve ister istemez onu ele geçirecektir. 


Siyasilerin ahlak ve maneviyatla ilgisi kesilmelidir. Ahlakla ve vicdanla yöneten bir yönetici, bizim açımızdan yetenekli bir siyasi değildir ve saf dışı edilmelidir. Yönetmek isteyen kişi sahtekâr olmalıdır ve kandırma yöntemlerini bilmelidir. Dürüstlük ve samimiyet gibi mali ve insani meziyetler, bizim nazarımızda siyasiler için birer kusur kabul edilir. Çünkü bunlar bizim dünya hakimiyeti amacımıza engel olacağından böylesi idareciler tahtından diğer tüm düşmanlardan daha öncelikli ve etkili şekilde indirilmelidir. 


Goyim halkları (Siyonist Yahudiler ve İsrail dışındaki hayvan sürüsü topluluklar) alkollü içkilerle sarhoş edilmeli, onların gençliği şehvet ve eğlenceyle aptal hale getirilmelidir. 
Sonuca iyice ulaşmak için “şeytanlık” tek yöntemdir. Bu yüzden bize hizmet ettikleri sürece 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yalanı, rüşveti ve hainliği serbest hale getirmelidir. Zaferimizi bize hizmet edecek insanların zaaflarından, onları parasal ihtiyaçlarından faydalanarak sağlamamız gerekir. 


Protokol 2 


Devletlerin ellerinde, bugün insanların düşüncelerine yön veren en büyük güç basındır. Ancak Goyim devletler bunu nasıl kullanabileceklerinin farkına ve şuuruna varmamıştır. Bu yüzden basın artık elimizde bulunmaktadır. Kendimiz gölgedeyken nüfuz kurmamızı (ve dünyadaki gizli iktidarımızı) basına ve medyaya borçluyuz. Bu fırsatı bize sunduğu için Yahudi tanrısına şükranlar sunulmalıdır... (Metal fırtına kitabı, Kurtlar vadisi Irak filmi vb... yazılı ve görsel medyada yer alan ABD ve İsrail yanlısı yazı, kitap, film ve tartışma programları). 


Protokol 3 


Bize has tüm gizli yeraltı yöntemlerini ve araçlarını kullanarak; elimizdeki basın ve medyadan da yararlanarak Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki tüm ülkelerinde yığınla insani sokaklara dökecek evrensel ekonomik krizler tetiklenmelidir. Böylece kitleler çılgına dönmüş şekilde birbirlerinin kanını dökecekler ve mallarını yağma edeceklerdir. Ama bizimkilere asla zarar vermeyeceklerdir. Çünkü saldırı anı bize söylenecek ve kendimiz korumak için önlemler alabileceğiz. Öfke, kitleleri birer hayvana çevirecek (Şuursuz sağ-sol kavgaları ve kamplaşmalar körüklenecek) Bu hayvanlar yeterince kan içtikten sonra uykularına geri dönecekler ve öyle zamanlarda kolaylıkla yeniden zincire vurulabileceklerdir. 


Protokol 5 


Goyimlerin (Yahudiler dışındaki insan sanılan tüm hayvan sürülerinin) eğitimini öyle yönlendirmeliyiz ki, ne zaman milli heves ve heyecan gerektiren bir işe kalkışmak isteseler ellerini umutsuz bir acziyetle indirmek zorunda kalsınlar. Tüm bu yollarda Goyimi öylesine yıpratacağız ki kan dökmeden tüm devlet güçlerini dünyadan silebileceğimiz ve bir üst devlet kurabileceğimiz ortamı bize vermek için kendileri yalvaracaklar. Bu günkü yöneticilerin yerine “üst devlet” yetkili şeytani karar mekanizmaları oluşturulacak. (BM, NATO, AB ve Küresellik gibi) 


Protokol 7 


Emrimizdeki Goyim hükümetlerini demokrasi gereği imiş ve bir halk fikriymiş gibi takdim ve takdir etmeliyiz. Birkaç önemsiz makam dışında, tüm askeri ve sivil bürokratları; tamamen elimizde olan Mason Locaları o büyük güç (basın) ile tarafımızdan gizlice hazırlanmış planımız doğrultusuna çekmeliyiz. Avrupa'daki Goyim devletlerini kontrol altına almak için bunlardan bazılarına ibret için gücümüzü terörist saldırılarla göstereceğiz. (Örneğin: Türkiye'deki HSBC Bank, İngiliz Konsolosluğu ve sinagog eylemleri, İspanya”daki tren ınfilakı) 


Protokol 8 


Düşmanlarımızın bize karşı kullanması muhtemel tüm silahlara sahip olunmalıdır... İsrail, yönetimimiz; kendini tampon devletler, uluslar arası kurumlar ve özel okullarda üst düzey eğitimden geçmiş insanlarla sarmalı ve sağlama almalıdır. Goyim yöneticileri ise; kâğıtları okumadan imzalayacak; makam ve menfaat hırsıyla bize hizmet sunacaklardır. (Masonluk ve benzeri kurumlarımız eliyle) 


Protokol 13 
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Günlük ekmek ihtiyacı ve zaruri harcamaları (vazgeçilmez sanılan hayat standartları) Goyimleri (İsrail dışındaki tüm milletleri) ses çıkarmamaya ve aciz hizmetkârımız olmaya zorlayacaktır. Basın dikkatleri daima başka yönlere çekmeye çalışacak, gerçek sorunları ve sorumluları unutturacaktır. Tartıştıkları konu hakkında bile en ufak bir fikri olmayan beyinsizler, kendilerini balıklama bu suni sorunların ortasına atacaktır. Suni gündemler ve TV dizileriyle toplum oyalanacaktır. 


Protokol 15 


Dünyanın her ülkesinde hür Mason localarını kurup çoğaltacağız. Tüm bu locaların Mason yönetimini perdelemek için; bunları hayır ve hizmet kurumu gibi sunacağız ve buna müsait dini ve ilmi şahsiyetler bulup kullanacağız. Bu localarda tüm devrimci ve liberal üyeleri, solcu, sağcı, din istismarcısı kişileri toplayacağız. En gizli siyasi oyunları sadece biz tespit edip günü gününe uygulayacağız. 


İsrail kralı, kutsal kafasına; Avrupa tarafından teklif edilen tacı taktığı zaman, işte dünyanın hakimi olacağız!.. 


Protokol 23 


Halkların itaate alıştırılması, siyonizme ve güdümündeki süper güçlere teslimiyete yanaşmaları için gurur kırma alıştırmaları lazımdır. (Örnekler: Muavenet zırhlısının vurulması, Süleymaniye çuval olayı) 


Açıklama: Siyon protokolleri ile, Yahudilerin Bilderberg Grubu CFR ve Trilateral Komisyon üzerindeki etkileri açıklık kazanmakta ve Siyonistlerin gerek ABD politikalarında, gerekse dünya yönetiminde sahip oldukları büyük güç daha iyi anlaşılmaktadır. 


Düşündüren dostluk! 


Kıbrıs Rum kesimiyle kucaklaşan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Temmuz-2009 tarihindeki Ankara ziyareti, yılbaşındaki Gazze saldırısı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Davos”taki 'One minute' çıkışı yüzünden Türkiye-İsrail ilişkilerinin aldığı derin yaraların tümden kapatılmasına yaramıştı. 


Şöyle ki; o sırada AB Dış Politika Şefi Javier Solana, “İsraillilerle Filistinliler yeni müzakere sürecinde kendi aralarında anlaşma sağlayamazlarsa, BM Güvenlik Konseyi'nin tek taraflı bir karar kabul ederek Filistin devletini tanıması ve böylece çözüm için baskı oluşturması önerisi” yapmıştı. İşte Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Solana'nın bu önerisine tıpkı İsrailliler gibi karşı çıkmıştı. 


Doğrusu Solana'nın önerisi son derece 'sıra dışı' bir çıkış olarak nitelendirilmeli. Oysa Gül'ün çıkışını da tersinden 'sıra dışı' kabul etmek lazımdı. İsrail'in aşırı Siyonist Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Solana'nın önerisine derhal sert tepki göstermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Gelecekteki olası baskılara karşı tavırlarını hemen ortaya koymuşlardı. Eh, Gül'ün de öneriyi dolaylı yoldan reddetmesi, muhtemelen İsrailliler tarafından 'eski iyi dost' Türkiye'nin bölgede “dengeli politikalara!” döndüğünün işareti olarak algılanmıştı. 


Türkiye'yi basit bir insansız uçak bile yapamayacak kadar kimler aciz bırakmıştı? 


Yıllardır Türkiye'de insanlar "Neden biz uçak yapamıyoruz? Neden silah alırken ABD ve İsrail'e milyarlarca dolar ödüyoruz? Neden yerli bir markamız yok?" sorularını sorup duruyor... Zira özellikle savunma sektöründe, milyarlarca dolar paralar ödeniyor. Hem kaynaklarımız tükeniyor, hem de savunma sanayimiz tamamen dışa bağımlı hale geliyor. Bu 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bağımlılıktandır ki, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda olduğu gibi NATO müttefikimiz(!) Amerika, anında bize "Silahlarımı kullanamazsın!" ambargosunu koyabiliyor. 


Maalesef, Türkiye, NATO üyeliği ile Amerika'nın, üyelik başvurusu süreci dolayısıyla da Avrupa'nın yörüngesinden çıkamıyor. 72 milyonluk, dünyanın en stratejik konuma sahip Türkiye'nin, büyük devlet olmasının önüne geçmek için sanki sürekli set çekiliyor... Büyük devlet olmak bir yana, ciddi devlet olma konumumuz bile tehlikeye atılıyor. Hava savunma ve saldırı alanında tamamen dışa bağımlı bir ülke konumuna düşmemiz milli onurumuza dokunuyor. Daha 1930'larda başlayan havacılık sanayi girişimlerimiz kimler tarafından akamete uğramış? Bu sorunun yanıtı özenle gizleniyor. 


72 milyonluk Türkiye, 4 milyonluk İsrail'e muhtaç ve mahküm bırakılmıştı! 


Kendi uçaklarını üreten bir ülke yerine bugün havacılık konusunda yerlerde sürünen bir duruma düşmemiz, yüzümüzü kızartıyor. Türkiye'nin şu anda satın aldığı uçak, helikopter vb. 
silahlara o kadar çok parası gidiyor ki, bu silahların yedek parçaları dahi, uluslararası siyasette bir pazarlık unsuru haline gelebiliyor. Bugün, dünyanın birçok ülkesinden çok önce başladığımız uçak sanayimiz, bilinmeyen "nedenlerle" köstekleniyor. Çölün ortasında işgal 
ettiği topraklardaki Filistinlilere soykırım uygulayarak dünya ile alay eden 3 milyonu Arap 7 
milyon nüfuslu İsrail bile askeri teknolojide bize birçok silah ve uçak satarak milyarlarca dolarımızı alıyor. Ve bu paralarla geliştirdiği fosfor bombalarını Filistinli kardeşlerimizin üzerine yağdırıyor. Ve şimdi daha iyi anlaşılıyor. Erbakan Hoca'nın Ağır Sanayi hamlesinden ve Adil Düzen girişimlerinden Siyonist ve emperyalist çevreler ve yerli işbirlikçi hainler, neden bu denli rahatsız oluyor? 


1926'da Türkiye uçak üretmeye başlamıştı! 


Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra, 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kurulması anlamlıydı. 1926 yılında Alman Junkers Fabrikasıyla işbirliğine gidilerek Kayseri Uçak Fabrikası kurulmuş ve aynı yıl Alman Junkers lisansıyla A-19 ve A-20 uçakları üretilmeye başlanmıştı. Fabrika, 1929 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 1935'te alınan Genel Kurul kararıyla ismi "Türk Hava Kurumu'na dönüştürülen Cemiyet, halktan topladığı bağışlarla on yılda 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. 1931 yılında da, Pilot Vecihi Hürkuş, kendi atölyesinde ürettiği uçakla ufak bir Türkiye turu gerçekleştirmeyi başardı. 1932 yılında Cemiyet'in yurt dışında eğitim gören mühendisi Selahattin Reşit Bey ve ekibi motor ve pervanesi dışında tüm parçaları Türk malı olan ilk "milli" tipteki uçağın (MMV-1) prototipini yapmıştı. 1940 yılında ise Akköprü'deki fabrikada, İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajına başlanmıştı. 1941 yılında Etimesgut Uçak 
Fabrikası açılmıştı. 1944'te bu fabrikada Magister uçaklarının yanı sıra, THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 
planörleri ile THK-2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretilmiş, hatta Polonya'ya uçak satılmıştı. Şimdi soralım: Biz uçak üretip satarken henüz kurulmamış bile olan İsrail'e, bugün bağımlı hale gelmemizin asıl sorumluları, Atatürk'ten sonra Türkiye'yi Batıya yamamaya çalışan ve maalesef başaran sağcı ve solcu taklitçilerin ve mason-hain işbirlikçilerin farkına ne zaman varılacaktı? 


“İsrail ile ortaklıklarımız!” yüz kızartıcıydı 


Türkiye ile İsrail arasında halen devam eden onlarca, savunma anlaşması, milyarlarca dolarlık ihale bağlantıları, istihbarat anlaşmaları, gizli operasyon ve ortak tatbikat anlaşmaları var. İşte bunlardan bazıları: 


Ortak füze kalkanı projesi 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleştirilen füze sistemleri 
Arrov füzelerinin ortak üretimi 

"Green Pine" (Yeşil Çam) radar sistemi 

Tanksavar füzeleri 

İnsansız uçak ihtiyacının İsrail'den temini 

Türk F-16'ları için havadan karaya Popeye füzelerin istenmesi 
Türk M-60 tankları için modernizasyon paketleri 

Sınırlarda kurulan İsrail elektronik dinleme merkezleri. 


Konya Ovası'nda İsrail pilotlarının eğitimi. 
İran, radara yakalanmayan uçak yapmıştı 


Türkiye, İsrail'den insansız casus uçak adı verilen Heron satın alırken, 30 yıldır ambargo altında olan İran, uzaya uydu fırlattıktan sonra geçtiğimiz aylar hiçbir radara yakalanmayan casus uçak ürettiğini açıklamıştı. Nükleer enerji programı nedeniyle ABD ve İsrail tarafından sürekli vurulmakla tehdit edilen İran, uydu ve uzun menzilli füze çalışmalarının ardından düşman radarlarına yakalanmayan bir savaş uçağı üretmeyi başarmıştı. Bu yıl içinde seri üretimine başlanacağı açıklanan casus uçakların hiçbir radara yakalanmadığı ve İranlı bilim adamları tarafından üretildiği vurgulanmıştı. 


Niçin milli sanayimiz kurulamamıştı? 


"Türkiye'de niçin milli bir uçak sanayi kurulmadı?" sorusunu cevabını ta İnönü'nün Başkanlığındaki CHP iktidarından araştırmak lazımdı: Kimlerin, hangi ülkelerin hatırına uçak sanayimizi engellediği hâlâ karanlıktaydı. Kamuoyu artık dışa bağımlılıktan kurtulup kendi savunma sanayimizin kurulmasını istemekte haklıydı. TSK'nın ihtiyacı olan teçhizatı da yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz alınlarının akıyla yapabilir durumdaydı. Konunun uzmanları, TSK'nın bu işleri kendi ihale etmeyip İTÜ, TÜBİTAK, TAİ ve ASELSAN gibi kurumlar üzerinden yaptırmasının da Türkiye'nin çıkarlarına uygun olacağı görüşünü hatırlatmıştı. 


İsrailin Heron uçakları, hatalı çıkmıştı 


Türkiye'nin İsrail'den alacağı İnsansız Hava Araçları Heronlar'ın hatalı olduğu ortaya çıkmıştı. 
Aylar önce de aynı olay tekrarlanmış ve Heronların hatalı olduğu Türk basınında yazılmıştı. 
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye teslim edilen 3 Heron'un Batman'da gerçekleştirilen testlerinde 
irtifa ve görüntülemelerinin çok kötü olduğu anlaşılmış ve kırık not almıştı. İsrail'in 2008 
Mayıs ayında teslim etmesi gereken 10 adet Heron'dan sadece 3'ünü teslim ettiği, 2008 Kasım ayında Batman'da yapılan testlerde de Heronlar sakattı. 'Heron'ların üzerine Aselsan'ın ürettiği 
Aselflir termal görüntüleme sisteminin entegre edilmesi üzerine sorun çıkartmıştı. En az 30 
bin fite çıkması gereken uçakların 24 bin fitte kaldıklarının, 24 saat uçamadıkları ve alınan görüntülerin de net olmadığının farkına varılmıştı. 


ABD istemese uçaklarımız hedeflerini vuramayacaktı! 


Türkiye, ABD'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin ortaklaşa üretecekleri F-35 saldırı uçakları projesi içerisinde yer almıştı. Ancak bu uçaklar bizim istediğimiz hiçbir hedefe saldıramayacaktı. Türk pilotlarının kullanacağı ve hedefe yaklaştıracağı uçaklar, istediği hedefi vuramayacaktı. Çünkü uçağın ana beynini oluşturan yazılım buna engel çıkaracaktı. 
Uçaklar ancak ABD'nin belirlediği hedefleri vurabilecek şekilde kontrol altına alınmıştı. 
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Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan: Uçak fabrikası mobilya atölyesi yapıldı! 


"Sene 1939, harp çıkmış, dışarıdan bir şey ithal etmek imkânı kalmamıştı. İşte ilk defa o zaman yeniden bizde makina imalâtı mecburen başlamıştır. Bu devrede Türkiye'de uçak bile yapılmıştır. Ankara'da bir uçak fabrikası kurulmuş ve uçak üretmeyi başarmıştı. Ve bu uçaklardan 4 tanesi Danimarka'ya bile satıldı. Fakat maalesef o harp içerisindeki zihniyet öyleydi ki, bizim kendi ordumuzun talim uçakları bile kendi fabrikamıza sipariş verilmeyip dışarıdan alındı. Birtakım komisyoncuların tesiriyle, onlar dahi dış ülkelere sipariş ısmarlandı. 
Uçak yapmış olan bu fabrika bugün maalesef mobilya fabrikası olarak çalışmaktaydı. Masa, sandalye yapılmaktaydı. Ama ne vakit ki, ikinci Cihan Harbinden sonra dış yardımlar gelmeye başladı, bizdeki imalâtçı sanayi yine durdurulup, Türkiye dışa bağımlı hale taşınmıştı." (Erbakan'ın, 1973 yılında Milli Gazete gecesinde verdiği konferanstan.) 


Mustafa Kemal Atatürk: Güçlü bir hava ordusuna ihtiyacımız vardır! 


İslam Aleminin göbeğinde ve Filistin toprakları üzerinde, Bir Siyonist Yahudi Devleti kurulması hesap ve hazırlıklarını fark eden Mustafa Kemal, 1935 tarihli “Hakimiyeti Milliye” gazetesine verdiği demecinde: 


“Hz. Peygamberimizin Miraca çıktığı ve Dinimizce kutsal sayıldığı Kudüs ve çevresinin bir Yahudi devleti kurulmak üzere işgale kalkışılması durumunda; Türkiye'nin İslam Dünyasını da yanına alarak, gerekirse askeri müdahaleden bile sakınmayacağını” gayet net ve mert şekilde dosta düşmana ilan etmişti. Şimdi O'na, hiç utanmadan: “Deccal, Süfyan” diyenler, BOP eşbaşkanlığı yaparak, İsrail'in Siyonist hedeflerine hizmet etmekteydi. 


"Uçak filolarımızı oluşturmak için büyük ulusumuzun yüce duygularını heyecanla anmak borcumdur. Son uluslararası olaylar Türk ulusu için kuvvetli bir hava ordusunun ne denli önemli olduğu konusunda bir kanıt olmalıdır... Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya hazır kahramanlardır... Güçlü bir hava ordusu kurma yolunda iyi sonuçlara doğru güvenle yürümekte olduğumuzu belirtirken, hava saldırılarına karşı ulusun hazırlanması konusunda ayrıca ilginizi çekmek isterim.” Bu durum oldukça önemli ve lazımdır” diyen Atatürk, ta o günlerde uçak sanayinin gereğini ve değerini fark edip Milli hedefler göstermişti. 


(Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin V. Dönem, 2. Yasama yılını açış konuşmaları- 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi d. V, c. 13, sa. 4) 1 Kasım 1935 


Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin: “Teknoloji var, irade yok” İtirafı her şeyi anlatmaktaydı! 


"İnsansız uçaklar veya çeşitli silahları yapabilecek teknoloji, birkaç gömlek düşük de olsa Türkiye'de vardır. Ancak bu noktada 3 konu çok önemli sayılmaktadır. Öncelikle teknolojiye sahip olacaksınız. Sonra mali kaynak ve bu kaynağı sürdürebilir hale getirmek için pazar bulacaksınız. 60 tane İslam ülkesi bulunmaktadır. Ve hepsinin de bu silahlara ve uçaklara ihtiyaçları vardır. Türkiye'nin İslam ülkelerine açılmasıyla pazar sorunu aşılır. Ve bu konuda ileri teknolojiyi yakalayacak kaynak da sağlanır. Bir silahı üretmek için fabrika yapılabilir, ancak seri üretime geçerek maliyeti düşürmek şarttır. ABD, bizim gibi ülkelere silahı veya uçağı satıyor ama modernizasyonunu İsrail'e yaptırın diyor. Dolayısıyla ABD ve İsrail'e bağımlılık oluşuyor. Ve bu sektörde dehşet paralar dönüyor. İslam ülkeleri ortak hareket ederek silah sanayini geliştirirse, hem bağımlılıktan kurtulacak, hem de kaynaklarını dışarı akıtmamış olacaktır. Bu gerçekleşirse, Irak, Afganistan ve Filistin gibi halkı Müslüman olan ülkelerin işgal edilmesinin önüne geçecek güçlü bir irade de ortaya çıkacaktır." 
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AKP ve Tahribatı: 


- Bugün, şeker pancarından fındık üretimine, pamuktan sebze-meyve ekimine kadar zZiraatımızın körletilmesi. 


- Süt ve besi hayvancılığının bitirilmesi, öyle ki, sığıra değil, domuza teşvik verilmesi - Tarım arazilerinin çoğu Yahudi ortaklı yabancı firmalara peşkeş çekilmesi 


- Cumhuriyet Türkiye'sinin birikimi ve özellikle Erbakan Hoca'nın eserleri olan tüm KİT'lerin ve stratejik müesseselerin özelleştirme kılıfıyla tasfiyesi 


- Ve çok derin ve sinsi bir ahlaki ve ailevi dejenerasyonun insafsızca sürdürülmesi 


Evet bütün bunların hepsi, Siyon protokolleri gereği, AKP eliyle ve demokratikleşme bahanesiyle yürütülmektedir. Bu binlerce hıyanetin bir tanesi bile işbirlikçilerin derbeder olmasına yeterlidir. 


ATATÜRK'ÜN “DİN KARŞITI!” OLDUĞUNU SAVUNAN: İSLAMCILARIN, 
ULUSALCILARIN VE SAĞCILARIN KAYPAK AYARLARI VE ORTAK 
AMAÇLARI 

29 Kasım 2019 | Yazar Mus'ab Çıldır- millicozum 


Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği bu Devleti, Cumhuriyeti... Akıl ve bilim dayanaklı, Kur'an ve Sünnet kaynaklı gerçek ve örnek bir İslam düşüncesini... Çağdaş medeniyet ufkunu da aşacak milli ve insani kalkınma modelini ve adil bir düzen idealini; doğru anlamak, uygun yorumlamak ve doyurucu bir konsensüsle mirasına sahip çıkmak yerine, O'nu gâh faşist ve despotik saplantıların, gâh Darwinist ve komünist safsataların öncüsü gibi gösterme çabaları, Atatürk'e ve Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük sayılmalıdır. Elbette O da bir insandır; düşünce ve devrimlerinde yanıldığı noktalar vardır. Aşırıya kaçtığı veya noksan bıraktığı durumlar olacaktır. İçinde bulunduğu Zor şartlardaki, Siyonist ve emperyalist odakların çok yönlü kuşatmasını kırma çabaları sırasındaki kararlarında bazı hatalar yapması ve yanılması gayet doğaldır. Hatta bunların bir kısmının kendisi de farkına varmış, düzeltmeye çalışmış ve bu konuda samimi itiraflardan sakınmamıştır. 


Bu arada; bizi asıl ilgilendiren Atatürk'ün şahsi hayatı ve hataları değil; O'nun çok özel yetenekler ve özverili gayretlerle başarıp emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumları, hedeflediği ve ulaşmamızı vasiyet ettiği yüksek ufuklardır. 


İşte Atatürk'ün; din ve imanla, ahlâk ve maneviyatla, Kur'an'a ve Resulüllah'a bakış açısıyla ilgili gerçek samimi ve hatta resmi görüşleri aşağıda sunulacaktır ve bunlar en sağlam kaynaklardan alınmıştır. Bunların tam aksine: 


a) Ankara'da görev yapmış bazı büyükelçilerin... 
b) Bir vesileyle Atatürk'le görüşmüş yabancı gazetecilerin... 


c) Türkiye'de kalmış ve Atatürk'le tanışma imkânı yakalamış bazı diplomatların tuttuğu hatıra defterlerinin... 


d) Atatürk'ün kendilerine mektup yazdığı iddia edilen kişilerin bazı ifadelerinin... 
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e) Veya Atatürk'le özel sohbetlerinde duyduklarını söyleyenlerin... Atatürk'ten imanla, İslam'la, Kur'an'la ve Resulüllah'la ilgili nakledilen ve aşağıda belirtilen görüşlerle çelişen beyanlarına itimat ve itibar edilmesi yanlıştır. Çünkü: 


l- Bu yabancı ve çoğu Siyonist ve emperyalist kafalı kişilerin, Atatürk'ü dinsiz gösterme çabaları sırıtmaktadır. 


2- Hatıra defterlerinde ve günlüklerde tarih, gün ve hatta saatler bile kaydedilirken, Atatürk'le görüştüklerini söyleyen ve Dine aykırı ifadelerini nakleden yabancı diplomat ve gazetecilerin bu aktarımlarında; bırakın gün ve saatleri, hatta ayları ve yılları bile yazılmamıştır. Eğer yazılsaydı, o gün ve o saatte Atatürk'ün nerede bulunduğu saptanacak ve yalanları ortaya çıkacaktı. 


3- Bu tür nakillerin; 

a) Yanlış anlaşılma, 

b) Noksan anlatılma, 

c) Kendi yorumunu katma, 

d) Gerçekleri kelime oyunlarıyla çarpıtma durumları yanında... 


e) Kendi hedefleri ve ideolojileri doğrultusunda bir Atatürk imajı oluşturma amaçları taşıdığı asla unutulmamalıdır. 


Bu tür çarpıtma ve uydurmaları anlamak için şu soru anahtar konumundadır: 


“Din düşmanı, İslam karşıtı ve maneviyat inkârcısı” bir Atatürk imajı kimlerin işine yarayacaktır? Bundan aziz milletimiz, ülkemiz ve devletimiz mi kârlı çıkacak... Yoksa dış güçlerle, onların sağcı, solcu ve İslamcı işbirlikçileri mi nemalanacaktır? 


En sağlam kaynaklardan alıntılarla aktardığımız bu inanç ve maneviyatla ilgili kanaatlerine aykırı olarak; hâşâ İslam'ı “Arap hurafesi”, Kur'an'ı “Muhammed düzmecesi”, Allah'ı ve maneviyatı “akıl ve bilimin reddettiği”, Dini “gericilik sebebi” sayan bir Atatürk; aşağıda paylaştığımız görüşlerinde münafıklık ve sahtekârlık mı yapmaktaydı? Kendi samimi düşüncelerini halkımıza anlatmaktan sakınacak kadar korkak ve kaypak bir insan mıydı? 
Hayatı boyunca riyakârlığa ve yaranmacılığa asla tenezzül etmemiş bir şahsiyeti “İslam?ı bitirmek ve insanımızı dinsizleştirmek için çabalamakla” suçlamak nasıl bir iz'ansızlık ve insafsızlıktı. 


Lütfen dikkat buyurun! Hem İslamcıların en sivri takımı... Hem ulusalcıların en sinsi tabakası... Hem Batıcı sağcıların en keskin adamları... Evet, hepsi birden niye acaba Atatürk'ü Dinsiz gösterme çabasındaydı? 


İşte Atatürk'ün Din Anlayışı ve İslam'a Bakışı 


"Biz biliriz ki Allah, Dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık (refah ve huzur) içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve azami 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derecede faydalanabilmek için de bugün, kâinattaki her şeyden esirgediği zekâyı ve aklı sadece insanlara vermiştir."[1] 


"Biz ne Bolşevik'iz ne de komünist: Ne biri ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkâr bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir." 
"Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir." 
"Bizim dinimiz en tabii ve makul dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur."(2| 


"Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların, erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey; kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olmak zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtlara bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir." "Bizim dinimiz milletimize aşağılık, miskin ve hor görülmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder."(3| 


"Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle (İslam'ın orijinal haliyle) dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinimize, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. (Çünkü Dinimiz) Şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. 
Hâlbuki Türkiye'ye istiklâlini veren bu Türk milleti içinde; daha karışık, sun'i, bâtıl itikatlardan ibaret farklı bir din daha vardır. Fakat bunları benimsemiş olan cahiller, acizler, sırası gelince tenevvür edeceklerdir. (Aydınlanıp gerçek İslam'ı öğreneceklerdir.) Onlar ziyaya takarrüp etmezlerse (İslam'ın nuruna yanaşmazlar ise) kendilerini mahv ve mahküm etmişler demektir. Onları kurtaracağız." (11 Şubat 1924, Tanin gazetesi)|4| 


"Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı, İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır."/5) 


"Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya (istismarcılık yapmamaya) çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz." "Din lüzumlu bir müessesedir. 
Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki din, (her şeyden önce) Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. İşte biz, bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz..." (1930)(6) 


"Din vardır ve elbette lâzımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz vardır. Malzemesi iyi ve sağlamdır; fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramıştır. Harçlar döküldükçe, yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş ve dikkate alınmamıştır. Aksine olarak birçok yabancı unsurlar karışmış, zoraki —tefsirler, hurafeler— binayı daha fazla hırpalamıştır. Bugün 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bu yıpranmış binaya dokunulamaz, (gerçek temelleri esas alınıp) tamir de yapılmazsa zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde (sarih (açık ve net) ayetler, sahih (gerçek ve sağlam) hadisler istikametinde, ama çağdaş ihtiyaçları giderici mahiyette) yeni bir bina kurmak lüzumu hâsıl olacaktır." "Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz." "Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata hem fazilete uygundur. 
Kadınlarımız, şeriatın tavsiyesi, dinin emri mucibince tesettür etselerdi ne o kadar kapanacaklar, ne o kadar açılacaklardı. (Bu durumda) Tesettür-ü şer'i (şeriatın örtünme emri) kadınlar için mücib-i müşkilat (sıkıntı kaynağı) olmayacak, kadınların hayât-i mâişette ve hayât-ı içtimâiyede, hayât-ı iktisâdiyede, hayât-ı mâişette ve hayât-ı ilimde erkeklerle teşrik-i faaliyet etmesine mâni bulunmayacak bir şekl-i basittedir. Bu şekl-i basit (sade ve kolay şekli), heyet-i içtimâiyemizin ahlâk ve adabına da mugayir (aykırı) değildir."(7J diyen bir Atatürk'ü anlamayan ya ahmaktır ya da şeytanlık yapmaktadır. 


"Efendiler... Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lâzım geldiğini düşünmek, danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihninin başlı başına çalışması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için geleceğimiz ve istiklalimiz için ve en çok milli egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncelerimi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerini anlatmak istiyorum. Milli ülküler, milli irade yalnız şahsın düşünmesinden değil, tüm millet fertlerinin ülkülerinin toplamıyla yaratılır..." "Efendiler; camiler ve mukaddes minberleri halkın ruhani, ahlâki gıdalarına en ali, en feyyaz membalarıdır. Binaenaleyh camilerin, mescitlerin minberlerinden tenvir ve irşat edilecek kıymetli hutbelerin muhteviyatının halka ittilâ imkânını temin, Şer'iye Vekâlet-i Celilesi'nin mühim bir vazifesidir. Minberlerden halkın anlayabileceği lisanla onların ruh ve dimağlarına hitap olunmakla Ehi-i İslâm'ın vücudu canlanır, dimağı saflanır, imanı kuvvetlenir; kalbi cesaret bulur. Fakat buna nazaran hutebât-ı kirâmın (muhterem hatiplerin) haiz olmaları lâzım gelen evsâf-ı ilmiye, liyâkat-ı mahsüsa ve ahvâl-i âleme vukuf (dünyanın gidişatından ve sorunlarından haberdar olmak) hâiz-i ehemmiyettir."/8)| 


"Bizim kadın hayatımızda kadının tarz-ı telebbüsünde (örtünme tarzında) teceddüt (yenilik) yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir. Milletimizde bu hususta yeni şeyleri bellettirmek mecburiyeti karşısında değiliz. Belki ancak dinimizde, milletimizde, tarihimizde zaten mevcut olan âdât-ı mergübeye intizâm-ı cereyan vermek (rağbet edilen geleneklere bir çekidüzen vermek), mevzu-u bahs olabilir. Biz bağlı başımıza, kendi arzumuza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğiniz kıyafeti ihtiyar eyleyebiliriz. Ancak bütün milletin şâyân-i kabul göreceği şekilleri, bütün milletin hayatında kabiliyet-i tatbikiyesi olan kıyafetlere herhâlde temâyülât-ı umümiyede (toplumun genel adet ve kabulünde) aramak ve o şekillerin muvaffakiyetini temâyülât-ı umümiyeye tevafukta (genel tercihlere uygunlukta) görmek lâzımdır."(9) 


"Kasaba ve şehirde ecânibin (yabancıların) nazar-ı dikkati en çok şekl-i tesettür üzerinde tesebbüt ediyor (yoğunlaşıyor). Buna bakanlar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediklerini zannediyor. Mamafih, icâb-ı din olan tesettür, kısaca ifade etmek lâzım gelirse denebilir ki, kadınların külfetini mucip ve muhalif-i adap olmayacak şekl-i basitte olmalıdır. (Yani örtünme; kadınlarımıza zahmet ve sıkıntı oluşturmadan ve ahlâka muhalif olmadan, sade ve 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uygun bulunmalıdır.) Şekl-i tesettür, kadını günlük hayatından ve varlık amacından tecrit edecek bir şekilde olmamalıdır. Bu konuda son söz olarak diyorum ki, bizi analarımızın adam etmesi lâzım idi, zaten onlar edebildikleri kadar etmişlerdir. Fakat bugünkü seviyemiz, bugünkü İcâbât ve ihtiyâcât-ı esasiyeye gayrıkâfidir. Artık başka zihniyette, başka olgun düşüncede adamlara muhtacız. Bunları yetiştirecek olan, bundan sonraki validelerdir. Bu maruzatımın istiklâlini, şerefini, hayat ve mevcudiyetini temin ve idame edecek, bunları umde (prensip) bilecek insanların yeni Türkiye Devleti'nin esaslarından birini teşkil etmesi lâzımdır ve inşallah edecektir."(10) 


"Âhiren (devamında) Kur'an'ın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor. Hz. Muhammed'in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir verdim. Ki; halk, tekerrür etmekte (şuursuzca tekrarlanıp durmakta) olan bir şeyin (gerçekte hakikaten) mevcut olduğuna ve din ricalinin (bazı din adamlarının) derdinin sadece kendi karınlarını doyurup başka bir (gayeleri ve) işleri olmadığını bilsinler."/1 1) 


"Ben, (bazı sahtekârlar ve din istismarcıları gibi) manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. (Bunların hakikati İslam'da ve Kur'an'da zaten vardır. Benim sözlerimi ve işlerimi dogma gibi kutsallaştıranlar yanlış yapmaktadır.) Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar." (1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından.) 


"En son duam şudur ki, istekleri gerçekleştiren Büyük Allah, sevdiği Hz. Muhammed hürmetine bu kutsal vatanın sahibi ve savunucusu, kıyamete kadar Hz. Muhammed'in dininin en sadık koruyucusu olan necip milletimiz ile, saltanat ve yüce hilâfeti (Bağımsız bir yönetimi ve Dünya İslam Liderliğini) korusun ve mukaddesatımızı düşünmekle sorumlu olan heyetimizi başarılı kılsın! Amin."(12) 


"Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür, tarih boyunca ilâhi takdirin tezahürlerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki çağda incelenebilir: İlk çağ; insanlığın çocukluk ve gençlik çağı, ikinci çağ; insanlığın erginlik ve olgunluk çağıdır. İnsanlık bu birinci çağda, tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle ilgilenilmeyi (yani Allah'ın Resulleri aracılığıyla eğitilip yönlendirilmeyi) gerekli görmektedir. Allah, kullarının gerekli olan olgunluk noktasına ulaşmasına kadar, içlerinden vasıtalarla (Peygamberler yoluyla) kullarıyla ilgilenmeyi ilâhi gereklilik saymıştır. Onlara Hz. Adem'den itibaren kaydedilmiş, kaydedilmemiş sonsuz denecek kadar çok peygamber ve elçi göndermiştir. Fakat Peygamberimiz aracılığıyla insanlığa (Hakkı-Bâtılı, Doğruyu-Yanlışı, Yararlıyı-Zararlıyı öğretmek üzere yeni Nebi ve Kitap gönderip) en son dini ve medeni hakikatleri verdikten sonra, artık insanlıkla aracı yoluyla temasta bulunmaya (ve yeni bir peygamber yollamaya) gerek görmemiştir. İnsanlığın anlama derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması her kulun doğrudan doğruya (Kur'an'la ve Resulüllah'la) ilâhi ilhamlarla temas 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yeteneğine ulaştığını kabul buyurmuştur. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve (Allah'tan getirdiği) kitabı (Kur'an), en mükemmel kitaptır."(13) 


"Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. 
Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara hakayık-ı diniyeyi tebliğe memur ve resul olmuştur. Kanün-i Esâsi'si cümlemizce malumdur ki, Kur'ân-ı Azimüşşan'daki husustur. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son [Hak] dindir. Ekmel tevafuk ve tetabuk ediyor. Eğer akla, mantığa ve hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i ilâhiye beyninde tezat olması icap ederdi. Çünkü bilcümle kavânin-i kevniyeyi yapan Cenab-ı Hak'tır."[14] 


"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. 
Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz." 


"İslâm dinini, yüzyıllardan beri alışageldiği üzere bir siyaset aracı durumundan uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve ilahi inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her türlü menfaat ve ihtiraslara görünüş sahnesi olan siyasetlerden ve siyasetin bütün kısımlarından bir an önce ve kesin olarak kurtarmak, milletin dünyevi ve zührevi mutluluğunun emrettiği bir zarurettir. Ancak bu suretle İslam dininin yüceliği belirir."(15| 


"İslamiyet'in ilk parlak devirlerinde mazi mahsulü (cahiliye ürünü) olan sakim (bayağı ve aşağı) âdetler bir zaman için kendini göstermeye, nüfuz ikame etmeye muktedir olmamışsa da, daha sonraları İslâm hakâyıkına temessük, İslâm esaslarına tevfik-ı hareket etmekten ziyade, mazinin (cahiliye dönemlerinin) miraslarından olan bozuk âdet ve itikadları, dine karıştırmaya başlamışlardır. Bu yüzden İslâm cemiyetlerine dahil birtakım kavimler, İslâm oldukları halde süküta, sefalete, inhitata (çöküşe ve dağılmaya) maruz kalmışlardır. 
Mazilerinin bâtıl itiyad ve itikadlarıyla İslamiyet”i teşrik ettikleri (karıştırdıkları) ve bu suretle hakikat-ı İslâmiye”den uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının esiri yapmışlardır." 


"..Mazhar-ı nübüvvet ve risalet olan Efendimiz... (İnsanlığın muallimidir!)" (Atatürk'ün Muhammed'e yönelik övgülü ve saygılı hitabı.)| 16) 


"Zamanında çok kitaplar karıştırdım. “Hayat” hakkında filozofların ne dediklerini anlamaya çalıştım. Bir kısmı her şeyi karamsar görüyordu. “Mademki hiçiz ve sıfıra varacağız, dünyadaki geçici ömür sırasında sevinç ve mutluluğa yer bulunmaz” diyorlardı. Başka kitaplar da okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: “Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, hiç olmazsa yaşadığımız sürece neşeli ve verimli olalım.” Ben kendi karakterim bakımından ikinci hayat görüşünü beğeniyorum, fakat şu sınırlar içinde: Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar zavallıdır. Besbelli ki, o adam birey sıfatı ve benlik davası ile yok olacaktır. Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey; sadece kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. İnançlı ve anlayışlı bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir..."117| 
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Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye bir hutbe kitabı hazırlattığını Milli Çözüm Dergisi'nde 15 yıl önce yazmıştık. Bu kitaptaki bütün hutbeler oldukça önemli ve etkileyicidir. Özellikle namazla alâkalı olan 9'uncu ve 10'uncu hutbelerde şu gerçekler dile getirilmektedir: 


"Bilmiş olun ki, bu dünyada her kötülük, Allah'ı unutmaktan çıkar. Her türlü fenalık, Cenab-ı Hakkı düşünmemekten ileri gelir. Allah'ını unutandan korkulur... İnsanoğlu bir kere Mevlâ'sını unutmasın, artık bir daha onun önüne geçilmez. Öyle bir insan kendi keyfinden, kendi çıkarından başka bir şey düşünmez. Hak gözetmez, hukuk tanımaz. Başkalarının kârını, zararını aklına bile getirmez... İnsanların bu hale gelmemesi için herkese Allah'ını unutturmamak, herkesin göğsüne adeta bir bekçi koymak lazımdır. Bu da olsa olsa ancak namazla gerçekleşebilir. Çünkü namaz, insanın kötülük yapmasına engel olur. Namaz insana Mevla'sını unutturmaz. Namaz insanı çeker çevirir. Biraz düşünüp kendine getirir... Namaz insanı Hakkın divanına sokar. Daha doğrusu her zaman Allah'ın huzurunda bulunduğunu insanın zihnine koyar. Yirmi dört saatte hiç olmazsa beş kere dünya işlerini bırakıp Allah'ın divanına durmak az şey değildir... Böylece sürekli Mevla'sını unutmayan kimse asla kötülük yapamaz. Böyle bir kimseye dünyanın hazineleri bile bırakılsa hıyanet etmesi, ona el sürmesi mümkün değildir. Çünkü o daima huzurda bulunur. O daima kendini Allah ile görür... Artık böyle olan kimse, bir kere böyle dereceyi bulan kimse, âlemin malına, canına, ırzına, namusuna hiç göz diker mi? Hiç böyle fena şeylere tenezzül eder mi? Hiç öyle adilikleri kendine yakıştırır mı?... Namazın ne olduğunu bilmeyenler, işin manevi zevkine iyice eremeyenler, namazı sadece yatıp kalkmaktan ibaret sanıyorlar... Bilmiyorlar ki namaz, insanı melekler makamına ulaştırır. Namaz, insanı Mevla'sı ile birlikte olmayı yani manevi miracı sağlamaktadır. Dünyada bundan daha büyük bir ibadet olamaz. Dünyada bundan daha büyük gönül sefası bulunamaz... Müezzin, 'Allahüekber" dediği zaman, hemen kendinize gelin. Elinizi, eteğinizi dünyadan çekin. O sırada iş, uyku, sıcak-soğuk demeyin, hemen namaza kalkın... Hiçbir şekilde namazınızı geçirmemeye gayret edin. Elinizden gelen itinayı gösterin, öyle baştan savma namaz kılmayın. Kalıbınızı secdede bırakıp aklınızı ve fikrinizi orada burada dolaştırmayın. Sadece vücudunuza değil, gönlünüze de namaz kıldırın... Gönülsüz ve şuursuz kılınan namazın faydası olmaz. Öyle kılınan bir namaz, insanı Allah'ın huzuruna çıkaramaz. Bir insan kırk yıl böyle namaz kılsa, ne gönlü yumuşar, ne ahlâkı olgunlaşır, ne de ruhu zevk alır... Bunun için ne yaptığınızı bilerek, kimin divanına varmak istediğinizi düşünerek namaza durun. Eğer böyle yaparsanız, namazı böyle kılarsanız, hiç şüphe etmeyin ki gökleri aşar, melekleri geçmeyi başarırsınız... Namaz kılarken; hiç olmazsa bir anlık Allah ile bir olup nefsinizi ve kötülüklerinizi unutursunuz. İşte bu da sizin Miracınızdır. Ne mutlu namazı böyle bilip, böyle kılanlara. Yazıklar olsun Rahman'a secde etmeyip Mevla'sını unutanlara!?... Bir mü'min riyadan ve gösterişten uzak, adabını ve şartlarını yerine getirerek, boynu bükük bir halde ihlâs ve samimiyet içinde namazına devam ederse, kalbinde zikrullah nurları parlamaya başlar. Kalbinde Allah korkusu ve vicdan duygusu oluşur... Kendisinde yüksek duygular ve manevi sorumluluklar meydana gelir. 
Böyle bir mü'min kendisini yaratan yüce Allah'a isyan edemez. Böyle bir mü'min birtakım kötülüklere, ahlâk dışı şeylere niyet edemez. Namazın verdiği manevi mutluluk onun için bir kurtuluş rehberi olur. Onu Hak yoluna, fazilet sahasına götürür. Bunun için namaz Allah'ı 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anmaktır. Yani Allah'ı zikirden ibarettir... Namaz, şükrün bütün çeşitlerini içine alan bir ibadettir."(18) 


Şimdi Atatürk'ün; dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye hazırlattığı bu hutbe kitabını; görmediğini ve incelemediğini iddia etmek ahmaklıktır. Tam aksine Atatürk bu hutbe kitabını kesinlikle gözden geçirmiş ve benimsediğini ilgili makamlara iletmiştir ki, basılmış ve camilerimizde okunmaya başlanmıştır. Bu yüksek şuur ve gerçek huzur hutbelerini yazdıran ve okutan bir Zatı, tutup da din düşmanı göstermek ancak şeytanilerin ve şer güçlerin işine yarayacaktır. 


İşte bu Atatürk'ü 30 Ağustos hutbesinde hiç anmamak; 


“Evet, misli görülmemiş bir nankörlük ve inkârdır. İnsafsızca, kabaca, pervasızca bir haksızlıktır. Hakkaniyetsizliğin, hamiyetsizliğin, kadir kıymet bilmezliğin doruk noktasıdır. 
Süleymaniye'yi Mimar Sinan'sız anmaktan ve anlatmaktan farksız ve insafsız bir yaklaşımdır. 
Kapı gibi sağlam bir hakikatin, cüretkârca ve cüce kafalarca örtülmeye çalışılmasıdır, yani münafıklıktır. Vicdansızca hakkı teslim etmeye yanaşmamak, nankörlükte bile haddini aşmaktır. Bu talihsiz ve terbiyesiz tavır; İstanbul'u Fatih fethetmemiş gibi yapmakla, güya bir saat fethi anlatıp bir kere olsun Fatih'i anmamakla eşdeğer bir saçmalıktır. Bu tavır, saklanmaz bir gerçeği, zavallıca saklama çabasıdır. Bu tavır, tarihle dalga geçmeye kalkışmak, ama o dalgaların içinde boğulmaktır. Hem de O'nun Genelkurmay Başkanlığı'yla aynı günde kurduğu ve büyük imkânlar sunduğu bir Teşkilatın böylesine bir nankörlüğe ve kadir bilmezliğe kalkışmasına ses çıkarmayanlar, hatta kılıf uyduranlar da bu suça ortaktır. 
Vallahi ayıptır, yazıktır, günahtır!”(19) 


Diyanet'in Atatürk'süz 30 Ağustos Hutbesi'ne benzer Saadet Partisi'nin “Erbakan'sız İslam Birliği Kongresi!” aynı nankörlük marazını yansıtmaktaydı! 


Atatürk'ün; “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.” tavsiye ve temennisine de uygun olarak: 1- Aklı selimi, 2- Müspet bilimi, 3- Tarihi deneyim ve birikimi, 4- Vicdani kanaati ve insani gereksinimi, 5- Dini ve ahlâki değerlerimizi esas alarak, temel insan haklarına ve evrensel hukuka uygun Milli ve Adil yeni bir Düzen programı hazırlayan Erbakan'dır. 


14 Eylül 2019'da Ankara'da toplanan İslam Birliği Kongresi sunumlarında; ne Oğuzhan 
Asiltürk'ün ne Temel Karamollaoğlu'nun, ne de Hasan Bitmez'in konuşmaları arasında bir kere olsun Rahmetli Erbakan Hocamızı ağızlarına almamaları; (15 Eylül 2019 tarihli Milli Gazete'nin 1. ve 2. sayfalarında hiç rastlayamadık) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk'süz 
30 Ağustos Hutbesi'yle aynı marazlı mantığı yansıtmaktaydı. 


Temel Karamollaoğlu “Asıl sorunumuz, ırkçı emperyalizmin güçlü olması değil, bizim içinde bulunduğumuz dağınıklık ve acziyettir” diyor, ama bunun tek çaresinin ve gerçek reçetesinin, Erbakan Hocamızın; Rusya, Çin, Hindistan, Venezuela ve Brezilya gibi ülkeleri ve mazlum milletleri de kapsayıp kucaklayacak şekilde: 


1- İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, 
2- İslam Ortak Pazarı'nın, 


244 


3- İslam Ortak Dinarı'nın, 
4- İslam Savunma Paktı'nın, 


5- İslam Eğitim, Bilim, Kültür ve Teknoloji Kurumları'nın oluşturulması hem Atatürk'ün arzu ve amaçlarına uygun bulunmaktadır hem de Türkiye'nin ağırlık ve saygınlık kazanmasına yol açacaktır. Yani, Türkiye onurlu bir tavırla hem mevcut ittifaklarını korumalı hem Rusya ve Çin gibi ülkelerle yeni irtibatlar kurmalı, hem de İslam ülkelerinin emperyalizmin kıskacından kurtulmalarına öncülük yapmalıdır. Bunları hayalcilik sanmak kendi özümüze ve potansiyel gücümüze güven duymamaktır. 


Filistin İmar Kurulu Başkanı Allen Bilal'in: “İslam ülkelerindeki siyasi faaliyetlerin (partilerin ve hükümetlerin) Filistin konusunda yetersiz kaldıklarını” söylemesine rağmen bile, Erbakan Hoca'yı ve tarihi atılımlarını hatırlatan çıkmamıştı. 


Mustafa Kemal'in “İslam Birliği” arzuları ve Doğu Perinçek'in çarpıtma çabaları! 


Mustafa Kemal, daha Harbiye sıralarındayken, Osmanlı devletinin dağılacağını ve Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir milli devlet kuracaklarını sezmeye başlamıştı. Atatürk, bu tasarımını 1937 yılında güncelleyerek Ankara'da konuğu olan Suriye Başvekili Cemil Mardam'a da açmıştı: “Balkan Harbi sonunda Gelibolu'daydım. Ben Talat Paşa'ya teklif ettim. “Suriye'ye, Irak'a istiklal veriniz” dedim. Talat Paşa: “Bunu başkasına söyleme, seni asarlar? dedi. Fakat yapılacak şey bu idi.”[20] Hayat, devrimci zabit Mustafa Kemal'i haklı çıkardı. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Türklerin çoğunluk olduğu topraklar bile işgal altına alınmıştı. Bu koşullarda, artık Türkiye'nin önünde, milli devlet programı vardı. Mustafa Kemal Paşa, Misakı Mill#'nin kabul edilmesinden 11 gün önce, 17 Ocak 1920 günü, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden beri saptanan Arap topraklarının, Araplara ait olduğu kararını bir kez daha vurguladı. Aynı dersi, başka bir tecrübeden geçerek, Arap halkları da yaşamıştır. Suriye ve Irak'ın önde gelenleri, savaş sırasında emperyalistlerin yardımıyla bağımsızlıklarına kavuşma umuduna kapılmışlardı. Ancak 1918 sonrasında, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin işgalini yaşadıktan sonra, yeniden Türkiye'ye sığınmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, Arap halklarını işgale karşı mücadeleye teşvik etti ve ayaklanmalarını coşkuyla karşıladı. Dahası Revanduzlu Ali Saip Bey ve Özdemir Bey gibi seçkin subayların komutasındaki birlikler Suriye ve Irak'ın emperyalizme karşı mücadelesine silahla katılmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, Irak ve Suriye örgütleriyle ortak mücadeleyi, ortak bir örgütlenme hedefine bağlı olarak planlamıştı. İleride kurulacak bağımsız Arap devletleri ile Türkiye arasında bir federasyon veya konfederasyon planı bu ilişkiler sırasında oluştu ve üzerinde anlaşmaya varıldı. Mustafa Kemal Paşa, 24 Ocak 1920 günü Halep'teki Arap Milli Teşkilatı Riyaseti'ne bir iletiyi yollamışlardı. Aradan bir ay geçtikten sonra, Heyet-i Temsiliye adına Kolordu Kumandanlıklarına 23 Şubat 1920 günü yolladığı talimatın eklerinde, Arap örgütlerinin önerdikleri konfederasyon planının kabul edildiği vurgulanmıştı: “Suriye, Irak ve Türkiye bağımsızlıklarını kurtararak bir konfederasyon veya gelecekte kararlaştırılacak biçimde bir ilişki kurmak üzere birlikte hareket edeceklerdir.”(21) 


Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in açılışının hemen ertesi günü, 24 Nisan 1920'de yaptığı tarihi konuşmada, Suriye ve Irak ile konfederasyon tasarımını bu kez Meclis kürsüsünden 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açıklamıştı: “Bizimle anlaşmanın veya ittifakın üstünde bir şekil ki federatif yahut konfederatif denilen şekillerden biriyle irtibat peyda edebiliriz.” buyurmuşlardı. 


Buraya kadar doğru saptamalar yapan Perinçek, bundan sonra saptırmalara başlamıştı. 


“Mustafa Kemal Paşa, Konfederasyon/federasyon planının tarihsel zeminini dört maddede sıralamaktaydı: 


1. Ortak geçmiş: Türkler ve Araplar Osmanlı İmparatorluğu içinde birlikte yaşıyorlardı. 


2. Dünya Savaşı dersleri: Dünya Savaşı, hem Araplar hem de Türkler için öğretici oldu. 
Türkler, Arapların bağımsız devlet kurma haklarının Türkiye'nin de yararına olduğunu anladılar. Araplar ise emperyalizme dayanarak bir kurtuluşun olmayacağını tecrübeyle gördüler. 


3. Ortak cephe: Dünya Savaşı sonrasında Mazlum Milletler konumunda bulunan Türkler ve Araplar, nesnel olarak emperyalizme karşı savaş cephesinde buluştular. 


4. Ortak menfaatler: Türkler ile güney komşuları olan milletler arasında, iktisadi, siyasi, kültürel, her alanda ortak menfaatler bulunmaktadır.” diyen Doğu Perinçek, Atatürk'ün Suriye, Irak, (hatta İran, Afganistan ve Hindistan-Pakistan) ile asıl ortak paydamızın İSLAM olduğunu özellikle vurguladığını, her nedense yazmamıştı. Oysa Mustafa Kemal, TBMM'nin açılışından bir gün sonra (24 Nisan 1920'de) gizli olarak yapılan 4. oturumda tutulan zabıtlara göre “Fakat bu İttihat (İslam Birliği), kuvvet (caydırıcı bir güç) teşkil edeceğinden, bütün âlem-i İslam'ın manen olduğu gibi maddeten de müttefik ve müttehit olmasını, şüphesiz büyük bir memnuniyetle karşılarız...”....“Bugün dahi eşkâli zahiriyesi ne olursa olsun, gerek Iraklıların ve gerek Suriyelilerin, evet bu iki mıntıkadaki dindaşlarımızın kalpleri bizimle beraber atmaktadır..” 


Bu tarihi gerçekleri gizleyen Perinçek, aslında Atatürk'ün bazı sözlerini ve girişimlerini istismar ederek, Türkiye'nin (Erdoğan Hükümetinin) de desteği ile Irak ve Suriye ile birlikte ülkemizi Rusya'nın himayesine sokma ve kendi sosyalist hayallerine kavuşma rüyasındaydı. 


Oysa Atatürk döneminde Cemaatü'l-İslam, Mustafa Kemal'in talebi üzerine, en yakın zamanda tüm İslam ülkeleri temsilcilerinin davet edileceği büyük bir İslam Kongresi düzenleme kararını almıştı. Kongrede görüşülmesi kararlaştırılan maddeler şu hususlardan oluşmaktaydı: 


1) Müslümanları alâkadar eden genel İslami konuların tartışılması; 
2) Hilafet meselesinin ele alınması; 


3) Avrupa Milletler Birliği teşkilatına karşı, Türkiye'nin başrolü oynayacağı, İslam Milletler Birliği'nin kurulması. 


Cemaatü'l-İslam, Türkiye'de, meşhur şair ve Sırat-ı Müstakim'in baş editörü ve aynı zamanda Burdur mebusu, Mehmed Akif (Ersoy) Bey'in başkanlığı altında yeniden faaliyete başlamıştı. 
Teşkilata ulema ve muhafazakârların da bulunduğu çok sayıda mebus ve yazar katılmıştır. 
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Teşkilatın programı, Kafkaslar, İran, Afganistan ve Orta Asya'da yeterli gelişmenin elde edilmiş olduğu göz önüne alınarak, daha ziyade Arap ülkelerinde yapılması düşünülen faaliyetlere yoğunlaşmıştır. İbn Suud'un kendi saflarına kazanılması için özel girişimlerin yapılması kararı alınmış ve bunun için Balkan Savaşı'ndan önce Yemen ve Trablusgarp seferleri sırasında Türk ordusunda hizmet görmüş ve dolayısıyla Arapları iyi tanımakla şöhret bulmuş olan Enver Paşa'nın can düşmanı Yarbay Aziz Bey görevli kılınmıştır. (Çünkü Mason ve İttihatçı Enver'in bu milletin başına ne belalar açtığını çok iyi bilen ve ondan nefret eden Atatürk, Enver karşıtlarına haklı bir güven duymaktadır.) 


Komitenin yapması gereken esas görevlerinden bir diğerini ise üye ülkelerin sosyal ve ekonomik durumunu geliştirmek ve çağdaş gelişmeye paralel olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla, İslam dünyasında entelektüel açıdan bir Rönesans yaşanmasını hızlandıracak raporlar sunmak olacaktı. Yine Müslüman halk arasında çalışma ortamını en güzel şekilde tanzim etmeye, üretim gücünü artırmaya ve son olarak da İslam dünyasının geleceğini refaha erdirme noktasında müşterek ve metodik yardımlaşmalarda bulunulması için çaba harcanacaktı. Bu nedenle, Nihai Komite üyelerinin seçiminde görüşlerinin alınması arzu edilen birçok İslam ülkesi ileri gelenleri, Ankara'ya davet edilmiş ve orada hususi bir komite oluşturulmuş bulunmaktaydı. Kayıtlara göre, tasarlanmış olan Ankara Kongresi'nin tertip olunması, Eşref Edib Bey'in yazmış olduğu bir makaleden ilhamla gündeme taşınmıştı. Eşref Edib Bey tarafından hararetli bir üslupla kaleme alınıp imzalanan, genel olarak Haçlı emperyalizmine çatan ve İslam dünyasını büyük bir İslam Kongresiyle Ankara'da toplanması 
için teşvikte bulunan bu makale, yine Eşref Bey'in editörü bulunduğu Sebilürreşad'da 13 
Nisan tarihinde yayımlanmıştır. Bu Eşref Edip Bey, Erbakan Hoca'nın ilk partisine Milli Nizam ismini koyan zattı. 


Atatürk'ün İslam Birliği çabaları 


Ankara'da böyle bir kongrenin toplanması yolunda yapılan girişimler, gerek Mustafa Kemal ile olan münasebetleri ve gerek kendilerine yapılan davet üzerine Kerbela baş müçtehidi ve Necef şeyhi tarafından da olumlu karşılanmıştır. Necef şeyhi, 24 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal'e gelen bir mektubunda, Ankara'da toplanacak olan kongreye tam yetkili bir delegenin gönderileceği vaadinde bulunmuşlardır. Afganistan Emiri ise idari reformlardan dolayı kongreye katılamayacağını, Afganistan'ı o tarihlerde terk etmesinin mümkün olmayacağı mazeretiyle birlikte başarı dileklerini aktarmışlardır. İslami Kongrenin toplanma planı Ankara'da; Mustafa Kemal Paşa, Ankara Hükümeti Din İşleri Vekili Abdullah Azmi, Şeyh Senusi, Acemi Sa'dun Paşa, Diyarbakır bölgesi komutanlarından Cevad Paşa, Fevzi Paşa, Afgan Büyükelçisi Sultan Ahmed Han, İran Elçisi Mümtazüddevle, Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilofftan oluşan bir heyet tarafından ayrıca müzakere yapılmıştır. Kongre tertip heyetinin yaptığı toplantıya birçok mebus ve gazeteci de katılmıştır. Şeyh Senusi, Acemi Sadun Paşa ve Cevad Paşa Ankara'da olmadıklarından dolayı toplantıya şahsen katılamamışlar, ancak temsilcileri vasıtasıyla görüşlerini sunmuşlardır. 


Ancak söz konusu bu kongre, toplantının yapılacağı yer konusundaki görüş farklılığından dolayı sonraki bir tarihe ertelenmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Örneğin Afgan Elçisi bu kongrenin Kabil'de toplanmasını isterken, İran Elçisi de Tahran'da toplanılmasını 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istemiş ve bu noktada oldukça ısrarlı olunmuş, diğer taraftan Mustafa Kemal ise aynı derecedeki bir ısrarla bunun Ankara'da veya en azından Anadolu'nun bir başka şehrinde yapılması üzerinde durmuşlardır. Fakat daha sonraki tarihlerde İnönü'nün Eskişehir mağlubiyetinin yaşanması ve onu müteakiben siyasi ve askeri açıdan sıkıntılı günlerin daha da artması, Mısır, Cezayir, Trablusgarp, Tunus, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak gibi Asya ve Afrika Müslümanları murahhaslarından oluşacak böyle bir Dünya İslam Kongresi'nin Ankara'da toplanmasına fırsat tanımamıştır. 1921 senesinde Ankara'da toplanmasına çalışılan bu kongrenin işleri ile 1920 yılının sonlarına doğru bir süre Milli Mücadele Hareketi sırasında oluşturulan Gizli Servis'in riyasetinde ve Nisan 1921'de Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulunan Hamdullah Suphi Bey de meşgul olmuşlardır. 


Ankara Hükümeti, 1922 yılının başlarında Ankara'da olmak ve Mustafa Kemal'in başkanlığı altında toplanmak üzere başka bir İslam Konferansı'nın toplanması teklifini daha yapmıştır. 
Ayrıca böyle bir toplantının gerçekleştirilebilmesine ön hazırlık olmak üzere, yine Mustafa Kemal'in bir önerisi ve daha çok Suriye ve Filistinli Arap liderlerin girişimiyle 15 Aralık 1922'de Kahire'de bir Arap Kongresi toplanmıştır. Kongrede, Mustafa Kemal tarafından belirlenmiş olan şu konular ele alınmıştır: 


1) Daha önce Halifenin idaresi altında bulunan Arap ülkelerinin oluşturacağı bir federasyon kurulması; 


2) Mısır'ın bağımsızlığa kavuşturulması ve Süveyş Kanalı'nın muhafazası için askeri kuvvet sağlanması; 


3) İngiliz kuvvetlerinin Mısırı derhal terk etmesi yolunda talepte bulunulması. 


Böyle bir kongre tertibine gidilmesi kararı, muhtemelen, Ankara Hükümeti'nin İslam ülkeleri ile olan münasebetlerini sağlamıştır ve Milli Mücadelenin tahakkuku için ele geçen her fırsattan faydalanarak Müslüman milletler arasındaki İslami hareketi artırma arzusundan kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle de gerek Mustafa Kemal Paşa ve gerekse diğer Milli Mücadele kurmayları Türkiye'nin bu dönemde İslam Dünyası'nın lideri olması arzusunu taşımışlardır. Milli Mücadele sırasında gerçekleştirilmeye çalışılan ama olumsuz gelişmelerden dolayı neticesiz kalan Ankara Kongresi teşebbüsünü; başta Mustafa Kemal olmak üzere Milli Mücadele öncüleri tarafından tatbikine çalışılan: İslam devletleri arasında bir İslam Birleşmiş Milletleri veya İslam Devletleri Federasyonu oluşturma çabasının gerçekleşmesini kolaylaştırma atılımı veya bu yoldaki çalışmaların bir uzantısı şeklinde değerlendirmek lazımdır. 


Atatürk'ün şaibeli vefatı ve İsmet İnönü eliyle alınan intikamın perde arkası! 


1938'in 14 Temmuz'unda, (Birinci Teşrin'in 29'u aralığında) yayımlanan, İsmet Paşa'nın fedailerinden, kalemşörü Yusuf Ziya Ortaç ve bacanağı Orhan Seyfi Orhon'la birlikte çıkartılan Akbaba Dergisi'nin İkinci Teşrin'inin 17'sindeki kapak resminde; “Atatürk'ün ölümüyle Cumhuriyet'in bir diktatörden kurtarıldığı ve güzel bir kadın kılıklı Cumhuriyet'in, İsmet İnönü'ye sığınıp sarıldığı” gösterilmektedir. 10 Kasım'ların başlangıcını anlatan ve Tevriye (örtüp gizleme) sanatının yapıldığı bu Akbaba kapağı, bilinmeyen yahut Türk 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milletinden saklanan tarihin iç yüzünü anlatmaktadır. Atatürk'ün vefatının hemen ertesinde Cumhurbaşkanı olmuş İnönü'ye “İsmetim!” diye sarılan Cumhuriyetimiz kimden kurtarılmıştır? “Kurtulmuş, istediği olmuş, beklediğine kavuşmuş” kadın rolü verilen Cumhuriyetimiz “İsmetim!” derken, kendinde olması gereken ahlâki değerlere bağlılığı, dürüstlüğü ve temizliği İsmet'te bulduğunu açıklamakta; “hasret kalmıştım, sensiz bunalmıştım” havasıyla İnönü'ye sarılmaktadır. Daha açıkçası; Atatürk'ten kurtulmuş olmanın bayram sevinci yaşanmaktadır. 


Peki, Atatürk'ten niçin bahsetmiyorlardı da İsmet Paşa'yı allayıp pulluyorlardı? Yeni senenin İsmet Devri olacağını da duyuran o dergilerde; Atatürk'e ayrılan başka sayfaya yahut sütuna 
da rastlanmamaktaydı! Bunun sebebini de yine ünlü Kalemşör Yusuf Ziya Ortaç veriyor ve 2 
Kasım 1966'da şunları yazıyordu: 


“Herkesin bildiği şeydir: Atatürk, İsmet Paşa'ya dargın öldü. Nedenini tarih araştırsın. Ama Atatürk'ün Başbakanı Celâl Bayar, Atatürk'ün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü, Atatürk'ün Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak, (oluşan) büyük boşluğu doldurmak için İnönü'nün kapısını çalmışlardı. Oysa yeni Cumhurbaşkanının ilk işi, bu (Mustafa Kemal'e) vefalı devlet adamlarını işbaşından uzaklaştırmak olacaktı. 
İnönü'nün seçtiği Başbakanın baş çabası ise; ölümünden sonra bir matem krizi geçiren Türk milletine, Atatürk'ü unutturmaktı. Öyle ki, pullardan Atatürk'ün resimleri silindi. Duvarlardan fotoğrafları indirildi. Hatta adı anılmaz hale geldi.” 


Bu anlatılanları destekleyen bir röportajda M. Ş. Eygi'nin “Büyük Gazetesi”nde, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Atatürk'ün son atadığı Dışişleri Bakanı ve gençlik arkadaşı Tevfik Rüştü Arastan dinlediklerini yazmıştı: “Vefatından dört yıl önce, Mareşal'e Cumhurbaşkanlığı teklifinin de canlı şahidi Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün yorgunluğunu ve dinlenmek, parti ile uğraşmak arzusunu da not ettirmiş. Acaba biz bu parti ile uğraşmak işini İsmet ile uğraşmak olarak mı anlasak!? T. Rüştü Aras, bütün mesaisini Hatay meselesine verdiği o sıralarda, ağır hasta olduğunun duyulmasından endişe eden Atatürk'ün, şunu hiç istemediğine tanık olmuştu: “İsmet İnönü'den önce ölmeyi hiç istemiyordu!” 


Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı bir daha diri olarak dönemeyeceği Ankara'dan ayrılırken, sabık Başbakan İsmet İnönü de istasyonda uğurlayıcılar arasındaydı. Ön sırada olduğu halde, herkesin elini sıkan Mustafa Kemal onu görmemezlikten gelip yüzüne bakmamıştı. Süratle geçmiş ve hemen yanında duran bir başka arkadaşının elini sıkmıştı. Bu hadise dikkatlerden kaçmamıştı. Halbuki İnönü hasta hasta yatağından kalkmış, uğurlama merasimine katılmıştı.” 
“Atatürk'ün, Celâl Bayar'ı Başbakanlığa getirmesine sebep olan hiddeti de, asla geçmiş sayılmazdı. Gün geçtikçe İnönü'ye daha da çok sinirlenmeye başlamıştı. Hele o günlerde o hiddetler, sinirlenmeler âdeta marazi bir kin halini almıştı. 


Savarona'da onu, bir defa, hiç işim olmadan sırf bir gençlik arkadaşı olarak ziyarete gitmiştim. Karnı şişmişti. Bana: İnönü nasıl? diye sorunca: 


“Rahatsızmış paşam...” dememle beraber hemen gözleri parlamıştı. Ankara'ya döndüğüm zaman İsmet Paşa'nın öyle gelişigüzel değil, adamakıllı hasta olduğunu öğrendim. Ağır bir safra kesesi iltihabına tutulmuş, iltihap karaciğeri de sarmıştı. Hemen Celâl Bayar'a 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gittim. “Bu adamların ikisini de birden kaybediyoruz, dikkatli olalım” dedim. “Mustafa Kemal doktor lafını bile duymak istemiyor. Sen bana tahsisat ver, ben İsmet'i muayene ettirmek için Avrupa'dan doktor getireyim. Doktor bir defa buraya gelince Kemal Paşa'yı da muayene ettiririz” deyince Celal Bayar, hemen tahsisatı verdi. Paris'teki sefirimiz Suad Bey de Doktor Fissenje ile konuşup işi halletti. Adam doğru Ankara'ya geldi. Önce İsmet Paşa'yı muayene etti. 


İsmet Paşa'ya iyileştirme tedavilerinden sonra İstanbul'a giden Dr. Fissenje'ye, Atatürk yine İsmet İnönü'yü soruvermişti. Cevabını da sonradan T. Rüştü Aras'a söylemişti. Dr. Fissenje Atatürk'e: “İsmet'in yakında öleceğini” belirtmiş, İsmet'in adeta can çekiştiğini ima etmişti. 
Hâlbuki Atatürk'ün ölmek üzere olduğunu sandığı İsmet, yavaş yavaş iyileşmekteydi. Hatta Dr. Fissenje?'yi kendisine Atatürk'ün gönderdiğini sanıyor rolüyle bazı teşekkür mektupları da yazıp göndermişti. Tabi bu mektuplar Mustafa Kemal'e verilmemişti. Üstelik İnönü'nün iyileştiği de O'na söylenmemişti. Yoksa İsmet İnönü Dr. Fissenje'yi ikna edip fişeklemiş de mi Atatürk'e göndermişti?(22) Çünkü bu sözde tedavi ziyareti sonrasında, Atatürk'ün sağlık durumunda hızlı bir şekilde kötüleşme süreci gözlenmişti. Yoksa bu Dr. Fissenje gâvurunu, sabataist ve masonik dönme takımı Türkiye'ye kasıtlı olarak mı getirtmişlerdi? 
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BİZİM ATATÜRK! 
Ol Temmuz 2004 | Yazar Osman Eraydın- millicozum 


Yetiştiği ortamı, o ortamı hazırlayan şartları... Etkilendiği şahısları... Duraklama ve gerileme dönemlerinden itibaren ve özellikle Tanzimat ve İttihat-Terakki devrimlerinden sonrası Osmanlıyı... O günkü ve bugünkü dünyayı; ekonomik ve kültürel yönden yönlendirenşekillendiren siyasi Siyonizm'in perde arkasını ve tabi Sabataycılık ve dönmelik kavramını 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bilmeden ve bütün bunları birlikte düşünüp değerlendirmeden Atatürk'ü doğru tanımanın mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. 


Bu konuya, böyle farklı ama irtibatlı zaviyelerden baktığımızda, Atatürk'ün Osmanlının bir meyvesi olduğunu görmekteyiz. Evet Atatürk, yıkılmaya yaklaşmış olan Osmanlının bütün özelliklerini üzerinde taşıyan bir eseridir. 


Artık kökleri çürümeye, dalları kurumaya, gövdesi koflaşmaya başlamış ve 6 asırlık şanlı bir medeniyet mirasının hastalıklı; ama, zahiren hala görkemli ağırlığını taşıyamayacak kadar ihtiyarlamış bulunan Osmanlı çınarının, içteki çürümüşlükler ve dıştaki tecavüzlerle yıkılmasından sonra, kaderin cilvesiyle, önce bu çınarın altını ve artıklarını temizlemek, sonra da aynı cinsten adil ve asil yeni bir medeniyeti filizlemek üzere, Atatürk; devrilen Osmanlının bir çekirdeğidir... 


İşte bu noktada, 500 sene önce İspanyadan topluca sürülen ve Osmanlı tarafından kabul edilip kol kanat gerilen ve genellikle Ege bölgesine, İzmir ve Selanik çevrelerine yerleştirilen... Ve bundan 150 sene sonra da önemli bir kısmı Sabataistleşip dönmeleşen Yahudi gerçeğini irdelemek gerekir. 


Osmanlı çınarının dallarına dışarıdan bir aşı gibi takılıp yerleştirilen... Osmanlının ticari, iktisadi, siyasi ve diplomasi hayatında birtakım hayırlı ve yararlı meyveler de veren... Ama zamanla kanser uru gibi bütün gövdeyi sarıp, kendi hesabına sömüren ve kemiren "dönmelik ve masonluk" gerçeğini... Bunların marifeti olan Tanzimat hıyanetini, Osmanlı padişahlarını tamamen etkisiz ve yetkisiz birer vitrin bekçisi ve günah keçisi haline getiren İttihat ve Terakki hükümetlerini ve yine bunların bilinçli hileleriyle itelendiğimiz 1. Dünya Harbinin görünen ve gizlenen sebep ve neticelerini çok iyi takip ve tahlil etmeden; ne Mustafa Kemal'i, ne Milli Mücadeleyi, ne Cumhuriyet dönemini ve ne de devrimlerin mana ve mahiyetini çözmemiz imkânsız gibidir. 


Rusçuklu Hacı Eşref Efendinin, Macaristanlı bir Yahudi asıllı hanımından doğan ve 10 
yaşında hafızlığı tamamlayan meşhur Mithat Paşanın bile, bu dönme sabataistlerden olduğunu göz ardı ederek 1) Osmanlı ve Cumhuriyet tarihini yazmak ve Türkiye gerçeklerini saptamak nasıl mümkün olabilir? 


Bu işe, Sabatay Sevi ile başlamamız gerekir. 


1492 de İspanyadan kovulan ve gelip İzmir'i mekân tutan, Haham Mordahay Sevi'nin 
torunlarından Kara Menteş'in oğlu Sabatay Sevi, 1626 yılında İzmir Agora'da dünyaya gelir. 
(Bugün, İzmir Agoradaki tarihi eserleri koruma bahanesiyle, özellikle eski sinagogların restorasyonuna çok ciddi bir gayret gösteren TUSİAD başkanı Tuncer İlhan'la, İzmir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın bu girişimleri de ayrıca dikkat çekicidir.) Her Yahudi çocuğu gibi eğitimine kutsal Tevrat eğitimiyle başlayan Sabatay, gizemli Kabala öğretisine özel bir ilgi beslemektedir. Kendisini mistik bir hayata veren Sabatay Sevi 40 yaşına geldiğinde, yani 
1665 senesinde çevresine "Beklenen Mesih" olduğunu bildirir. Zaten Hıristiyan Avrupa'da bu 
yıllarda Hz. İsa'nın dönüşünü beklemektedir. Bu iddialar Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da ve tüm Osmanlı coğrafyasında büyük bir yankı meydana getir ve Osmanlı yönetimini tehdit eder bir noktaya erişir. 


Bunun üzerine Sultan 4. Mehmet, Sabatay Sevi'yi tutuklatıp Edirne'ye getirtir. "Ya bu iddialarından vazgeçip Müslümanlığı seçmek veya idam edilmekten birini tercih etmesi" istenir. 
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O sırada, sarayda Sabatay Sevi'nin hem tercümanlığını hem sorgulamasını yürüten kişi, Osmanlı Şeyhülislamı, Yahudi dönmesi Moses Ben Raffael'in torunu Mehmet Emin Efendi'dir. Zaten bundan sonraları birçok, dönme Şeyhülislamlar daha görülecektir. 


Sabatay Sevi, sonunda, "Mehmet Aziz Efendi" adını alarak Müslümanlığı seçmiştir. Karısı Sara ise artık Fatma Hanımefendi'dir!? 


Bunu takip eden 10 yıl içinde Sabatay Sevi'yi taklit eden, İzmir, Selanik, İstanbul, Bursa ve Edirne'de binlerce Yahudi ailesi bölük bölük, Müslüman adı alarak İslam'a girmiştir. Ve Sabatay Sevi'nin son eşi Ayşe Hatun'un Selanikli olmasının da etkisiyle, artık sabataizmin merkezi Selanik'tir. 


İslam'ı içinden yozlaştırıp yıkmaya çalışan ve sahabeyi biri birine kışkırtan Yahudi dönmesi İbni Sebe gibi, Sabataist dönmeler de, "Mesih olan Sabatay'ın ölmediğini ve ruhunun, vekillerinden birinin bedenine girerek, yakında geri geleceğini" beklemektedir.|2| 


Bu beklenti, sabataistlerin, önce ikiye bölünmesine sebebiyet vermiş. Müslüman adı Osman Baba olan Haham Baruchiah Ruso taraftarları, diğerlerinden ayrıldı ve bunlara "KARAKAŞİ" denilmiştir. 


Geri kalanlar, Müslüman adı Abdullah Yakup olan Haham Yakov Kerido'dan dolayı "YAKUBİLER" olarak biline gelmiştir. 


Daha sonra Osman Baba'nın ölümü üzerine Karakaşilerden ayrılan ve çoğunluğunu İzmir Sabataistlerini oluşturan bir gurup ise "KAPANİLER" diye günümüzde de devam etmektedir. 


"Kapan" ın İbranicede "İzmir'im" anlamına geldiği söylenmektedir.|3) 


Yakubiler: Genellikle Selanik ve civarında oturuyor ve Osmanlı yüksek memurlarını ve İttihat terakki masonlarını oluşturuyorlardı. 


En kalabalık grup olan Kapaniler, İzmir ve Ege'de bulunuyor ve zengin tüccarlardan meydana geliyorlardı. 


"Karakaşi" ler ise, en mutaassıp ve en muhafazakâr grubu oluşturuyor ve genellik esnaf ve zanaatkârlıkla meşgul oluyorlardı. Sonradan basın, kültür ve siyasete ilgi duyacaklardı. 


Bu üç ayrı grup, mezhep taassubuyla, farklı yerlerde ibadet ediyor, kolay kolay kız alıp vermiyor ve hatta ölülerini bile aynı mezarlığa gömmüyorlardı.|4) Ve aralarındaki gizli rekabet ve husumet hala sürmektedir. 


Türkiye'nin meşhur sabataistlerinden Abdi ve İsmail "İpekçi" ler ve yine Eski İzmir Belediye Başkanları Osman Kibar gibileri Karakaşiler'dendir. 


Ama Aydın ve Yüksel Mendereslerin ana tarafından dedesi olan Evliyazade Mehmet Efendi ise, Kapanilerden'dir. Bu yüzden Karakaşilerin kızı Nermin Hanımla evlenmesi büyük tepkilere sebebiyet vermiştir. Ve yine DP eski İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca Kapanilerdendir. 


Karakaşiler; Yakubiler ve Kapaniler gibi, asimile olmamıştır. Ve meşhur Feyziye mektepleri 
130 yıldır Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi (Şimon Zui) den itibaren tamamen bu 
Karakaşilerin güdümündedir. 
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Hatta başta Yakubiler, Selanik'te ve başka şehirlerde, Sabataist dönmelerin özel camiler bile yaptırdıkları bilinmektedir. Ama bu üç sabataist grubun da, Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarıyla sıkı fıkı olmaları ilginçtir. 


Daha sonra İttihat Terakki gibi hıyanet oluşumlarına zemin ve elaman hazırlayan ve 1860 da Fransa'da bir Yahudi Avukat tarafından kurulan: "Evrensel Musevi Birliği" nin Osmanlı topraklarında hızla yayılması, herhalde tesadüfle izah edilemeyecektir. 


Çünkü Siyonizm hayali: Dönmeler dahil, tüm Yahudilerin kutsal hedefiydi... Hiçbir Musevi vaizin: "Kurtarıcı bir gün mutlaka Siyon'a gelecektir" demeden ve bütün cemaati "amin" çekmeden, hutbesini bitirdiği görülmemişti... 


Acaba "Sion" Neresiydi Ve Türkiye'yi "Sion" Gören Kimlerdi? 


Sion (Siyon-Zion)'un Kudüs'te Yahudilere ait kutsal bir dağın ismi olduğu, ama bütün Filistin topraklarının Arz-ı Mev'ud'un merkezi olarak Büyük İsrail'e vatan yapılacağı inancı, Siyonist Yahudilerin pek çoğunun kanaati ve beklentisidir. 


Ancak, İspanya sürgününden sonra Osmanlıya sığınan ve Lozan barışıyla yapılan Mübadele sonucu Selanik ve civarından alınıp tamamen Anadolu'ya taşınan ve yüzyılların birikim ve becerisiyle Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde; ekonomiden siyasete, diplomasiden ticarete, medyadan bürokrasiye... Çok etkili ve yetkili kurumlara ulaşan birçok Yahudi ve dönmenin kafasındaki Siyon, Türkiye'dir!... 


Ve zaten ta 1860'larda Galata Komisyon Hanında başlattıkları ve 1871 de çıkarttıkları "Der saadet Tahvilat Borsası Nizamnamesiyle" resmiyet kazandıkları bankacılık ve para piyasası ellerindedir... Osmanlının yüksek memurları, stratejik kurumları, önemli bürokrat ve diplomatları kendilerindendir. Önemli şehirlerin Belediye başkanı ve önemli nüfus oranı, dönmelerdir. 


Örneğin: 1873 yılında Avusturya-Macaristan Krallığı İzmir Başkonsolosu Viyana'ya gönderdiği gizli bir raporda: 


İzmir'in 155 bin nüfusa sahip olduğunu... Bunun 75 binini Rumların, 45 binini Türklerin, 15 
binini Yahudilerin, 20 binini de Ermeni ve Katoliklerin oluşturduğunu... 


Ticari hayatın tamamen Yahudilerin, zanaatçılığın Ermenilerin, eğlence yerlerinin Rumların elinde bulunduğunu, Türklerin ise, sadece hayvancılık ve ziraatla uğraştığını ve pek azının da dini ilimler ve işçilikle meşgul olduğunu bildirmektedir. 


Acaba "Osmanlıyı yıkıp, Türkiye Cumhuriyetini kurmak, Anadolu'yu vaad edilmiş Siyon ülkesi gören Yahudilerin ve bunların Amerika'daki güçlü destekçilerinin bir projesi midir? 


Veya "Filistin'deki Kudüs Merkezli Büyük İsrail hedefine ve Siyonizm'in dünya hâkimiyetine giden yolda, çok gerekli ve önemli bir basamak ve sığınak olarak yararlanmak üzere mi, Türkiye Cumhuriyeti bina edilmiştir?!" 


Çünkü İzmir Alliance (Evrensel Yahudi Birliği) okulunun eski Müdürlerinden birisinin "Türkiye Yahudi dindaşlarımız için vaad edilmiş topraklar (Siyon) olabilir" sözleri oldukça ilginçtir ve ipucu vermektedir.|5 | 


Ve yine: 
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Şeriat devletinin başkenti İstanbul'da "Şeriat isteriz. Gâvurluğa geçit vermeyiz!" gibi sırıtan sloganlarla ve yeşil sancaklarla sokaklara dökülen ve "gerici oldukları belli olsun diye" Mektepli zabitleri ve bazı İttihat Terakkicileri katleden ve padişah taraftarı görünen 31 Mart isyancılarına karşı, 


Nasıl olduysa, hemen birkaç saat içinde irtibata geçip organize olan ve irtica isyanını bastırmak üzere Selanik'ten yola çıkan Harekât ordusunda; o zaman Kurmay Başkanı olarak Yüzbaşı Mustafa Kemal'in ve İttihat Terakkici, sonra ise Millici ve Cumhuriyetçi olacak Yüzbaşı Kazım (Karabekir) ve Yüzbaşı İsmet (İnönü) beylerin bulunması... 


Ve asıl hayret verici olan, bu Hareket ordusunda Bulgar, Arnavut ve Manastır çeteleri yanında; 750 kişilik tamamen Selanik Yahudilerinden oluşan gönüllü Musevi taburunun, hem de 2. Fırka komutanı Albay Kazım Beyin komutasında yola çıkması!... 


Ve yine, nasıl oluyorsa, hep birlikte Kızıl Sultan diye düşman oldukları Sultan Abdulhamid'in özel koruma alayının da bunların içine katılması!... 


Ve Anadolu'dan, örneğin Bursa'dan Mahmut Celal (Bayar) komutasındaki gönüllü birliğin hemen İstanbul'a gelip bunlara ulaşması!... 


Ve Hareket ordusu Yeşilköy'e ulaşınca, Kurmay başkanlığını, Berlin'den gelen Enver Paşa'nın devr alması ve İstanbul sokaklarındaki kanlı çatışmalardan ve önemli kayıplardan sonra isyanın bastırılması... Ve bütün bunların suçunun, hiç alakası ve günahı bulunmayan Abdulhamid'e yıkılması ve tahttan indirilip sürgüne yollanması!... 


Acaba: 


Yahudi ve dönmelerin, Osmanlıyı yıkarak, Türkiye Siyon Cumhuriyetini kurmak üzere planlanan ve danışıklı dövüş şeklinde yapılan bir ihtilal provası mıydı? 


Siz bu soruların mantıklı ve tutarlı cevaplarını bulmaya uğraşırken, biz bu arada sizi daha fazla merakta bırakmamak için, şu sorunun cevabını vermeye çalışalım. 


"Peki, Atatürk; hem Hareket ordusunda, hem Kurtuluş savaşında, hem Cumhuriyetin kurulmasında ve devrimlerin yapılmasında, hep bu ekiple çalıştığına göre, O kimdi?!... 


Bizim kanaatimiz, Mustafa Kemal; aynı çevrede yetişmiş, içlerinden gelmiş, ülkemizdeki, Avrupa ve Amerika'daki ekonomik ve siyasi etkinliklerini ve o gün için karşı konulmaz güçlerini ve Türkiye üzerindeki niyetlerini çok iyi tespit etmiş birisi olarak: 


" Büyük bir diplomasi dehasıyla, onların "Anadolu Siyon Devletini oluşturma ve kendi emelleri doğrultusunda" kullanma gaye ve gayretlerinden yararlanarak ve onlardan birisi gibi davranarak, sınırları belli ve Milli bir Türkiye Cumhuriyetini kurma ve adım adım şeytani tuzaklardan kurtarma başarısını göstermiştir." 


Atatürk bu sayede Kurtuluş mücadelesini daha rahat örgütlemiş... Silah ve Mühimmat temini daha kolay hale gelmiş... Yahudi servetinden ve dünya çapındaki etkinliklerinden istifade edilmiş ve böylece Kurtuluş savaşı en kısa zamanda ve en az zayiatla başarılmıştır. 


Cumhuriyetin kurulması ve devrimlerin yapılması aşamalarında, Atatürk'ün yine sabataistlerin farklı mezheplerine mensup dönmelerden oldukça yararlandığı, bunları yakınına aldığı ve özellikle; Türkiye'yi gerçek vatanı gibi gören, Müslüman Türklerle birlikte ve barış içinde yaşamayı hedefleyen, Büyük İsrail'in kurulması hesabına ülkemize hıyanet ve hakaret düşünmeyen, iyi niyetli ve kabiliyetli dönme ve Yahudilerle daha sıkı işbirliği yaptığı; ancak, 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Abdulhamid'in malum tazyikler ve mecburiyetler sonucu bazı dönmeleri sadrazam ve nazır yaptığı, fakat tahribatlarını önlemek için yetkilerini kısıtlayıp bütün devlet işlerini sırtına aldığı gibi... Atatürk'ün de, güven vermeyen ve hıyanet düşünen bazı dönmeleri, önemli makamlara getirse de, bütün zorlukları ve onların yürütmesi gereken konuları bizzat kendisi yüklenip yaptığı ve oldukça yıprandığı anlaşılmaktadır. 


Ve tabi dönmelerin hain takımı da, bu durumun farkındadır. Ve bunun için, Atatürk'ten kurtulma yolları aramaya koyulmuşlar ve "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demeye mecbur bırakacak biçimde, Mustafa Kemal'i genç sayılacak bir yaşta ve çeşitli ilaçlarla adım adım ölümün kucağına atmışlardır!.. 


Ama Siyonist Yahudiler, sebataist dönmeler ve masonik merkezler, özellikle ve titizlikle; "Atatürk'ün de kendilerinden olduğu ve Yahudi bir ana babadan doğduğu" imajını vermeye çalışmışlardır. Prof. Yalçın Küçük'ün de işaret ettiği gibi, "Atatürk'ün etiket ve etkinliğinden yararlanmak" için bu yola başvurmuşlardır. 


Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bazı hedef ve hikmetlerden ötürü, Atatürk'ün de bu türlü ima ve imajlara müdahale etmediği sezilmektedir. Ancak O'nun vefatından sonra, sabataist ve Siyonist merkezlerin Atatürk'ü ve maalesef kendi çıkarlarına uygun şekilde düzenledikleri bir Atatürkçülüğü, çok daha kolay ve yaygın biçimde istismar ettikleri açıktır. 


Bu gerçeğe, ileride tekrar değinmek ve delillendirmek üzere, yeniden, "Yahudilerin Türkiye'yi Siyon devleti" yapma heves ve hedefine dönelim: 


Yahudi ve dönmelerin yeni vatanı artık Türkiye oluyordu. Gidecek başka yerleri de yoktu. 


Ancak Yahudi sıfatıyla, Türkiye'ye sahip çıkma imkânı bulunmuyordu... Dönmelerin, diğer gayrı Müslimlerin ve Anadolu'daki farklı etnik kökenlerin; ortak, oturaklı ve tutarlı bir parolası olmalıydı ve bulundu: 


" 


"Türkiye Türklerindir!... 
Bundan Müslüman halk da kuşkulanmayacak, hatta sıcak bakacaktı... 


Diğer İttihatçı subaylar gibi, Atatürk'ün de en çok etkilendiği kişilerden birisi olduğu söylenen, ve Osmanlı'ya sığınıp Mustafa Celaleddin adını alarak, orduya girip paşalığa kadar yükselen, Polonya Yahudisi Polgoziç Borzecki "Eski ve yeni Türkler" adlı kitabında, Türklerin tarihin en asil milleti olduğunu, İslamiyet'le bozulduğunu, ama Tanzimat devrimiyle yeniden şahlanıp özüne dönmeye başladığını yazıyordu... 


Kendisini Türk Yahudi'si olarak tanımlayan ve Ziya Gökalp'in akıl hocası olan Moiz Kohen bile soyadını değiştirip "Tekinalp" koymuştu!?. 


Bu arada Osmanlı üzerindeki baskıları azaltmak ve Avrupa'yı oyalamak niyetiyle; bazı ittihatçı fedai birliklerinin Batı Trakya'yı ele geçirmesiyle "Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti" kuruldu. Bayrağı, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve hatta resmi pulu bile vardı... Ve bu Hükümetin geçici Dışişleri Bakanı: Atatürk, İnönü ve Bayar dönemlerinde de, T.C. Dışişleri Bakanlığı yapacak, İzmirli Kapanilerden Evliyazadelerin damadı Dr. Tevfik Rüştü Aras olmuştu!?... 


Teşkilat-ı Mahsusa: 


Osmanlının ilk istihbarat teşkilatı ve sivil devlet militanları sayılabilecek Teşkilat-ı Mahsusa (Özel Teşkilat) da, yine o dönemlerde ve İttihatçılar eliyle kurulmuştu. 
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Batı Trakya geçici Hükümetinin oluşmasında da, bu teşkilat önemli görevlerde bulunmuştu. 
Birinci Dünya savaşından önce ise, Enver Paşa bu teşkilatı resmiyete sokmuştu. 


Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesinde de Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli bir rolü olmuştu 


Şöyle ki; Samsun ve civarındaki Türkler, işgalcilerle işbirliği yapan Rumlara saldırıyordu. 
İstanbul'daki işgal güçleri bundan rahatsız oluyor ve Hükümetten bunların önlenmesini istiyordu... 


Sadrazam Damat Ferit Paşa, Samsun'a; hem İngilizlerin güveneceği, hem de Padişahın ürkmeyeceği birinin gönderilmesi gerektiğini düşünüyordu. 


Teşkilat-ı Mahsusa'nın da başı olan Dâhiliye nazırı Mehmet Ali (Gerede) Beyle görüşen; Atatürk'ün okul arkadaşı Ali Fuat'ın (Cebesoy) babası İsmail Fazlı Paşa, Mustafa Kemal'in bu işe çok uygun olduğunu söyledi ve Dâhiliye nazırı da bunu Sultan Vahdettin'e önerdi. Padişah zaten bir ara yaverliğini yürüten Mustafa Kemal'i yakinen tanıyordu ve bunu uygun buldu. 


Hemen ardından, o güne kadar hiç bulunmayan 3. Ordu Müfettişliği kuruldu ve Mustafa Kemal çok geniş yetkilerle bu göreve atandı. 


Sultan Vahdettin Atatürk'e, hem cep saati, hem de büyük bir servet sayılacak miktarda altın vermişti. 


Mustafa Kemal, yalancı ve yalakacı tarihçilerin dediği gibi, öyle kırık bir tekne ile ve tek başına değil, Osmanlı donanmasının en sağlam gemisiyle ve Albay Rafet Bele, Albay Kazım Dirik, Yarbay Arif ( Daha sonra Atatürk'e karşı İzmir Suikastına karıştığı gerekçesiyle asılan ayıcı Arif) Dr. Refik Saydam ve Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas gibi yirmiye yakın arkadaşıyla birlikte yola çıkmıştı. 


Atatürk'ün Samsun'a gönderilmesine önayak olan Mehmet Ali (Gerede), Kurtuluş savaşından sonra yurt dışına sürüldü. Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye'ye döndü ve 15 gün sonra öldü. 


O dönemde Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri, Kurtuluş savaşında kullanılmak üzere güya gizliden gizliye, ama İngilizlerin himayesinde ve İngiliz silahlarını Anadolu'ya taşımaktaydı!... 


Fakat İngiliz işgal güçleri bütün bunlardan İttihatçıları sorumlu tutarak tutuklamaya ve Divanı Harpte yargılatmaya başladı. Mahkeme sonunda, 5 Temmuz 1919'da Enver Talat ve Cemal Paşalar hakkında idam kararı verildi. Diğerleri Malta'ya sürgün edildi... 


Bu olay aslında, Osmanlı'nın yıkılmasında kullanılan ve yıpratılan 2. Sınıf İttihatçı-mason sabataistlerin tasfiyesi ve Cumhuriyetin kurulması için parlatılan 1. Sınıf İttihatçıların öne sürülmesidir. Ve bu, pek çok devrimci hareketin bir stratejisidir. 


Ve bilindiği gibi, Kurtuluş savaşı Atatürk'ün önderliğinde, Kuvayı Milliye sayesinde ve tabi Türkiye Cumhuriyetini öteden beri kurmak isteyen Yahudilerin siyasi ve diplomatik desteğiyle, başarıyla bitirildi. 


Mustafa Kemal, Milli Mücadeleye bizzat katılanları özellikle kolluyor; ancak ister istemez dengeleri de gözetiyordu. 


Hatta İzmirli Sabataist dönme Uşaklızadelerin kızı Latife Hanımla evlenmeyi de; tahminim, bu dengeler gereği düşünüp gerçekleştiriyordu. 
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Tarihte pek çok liderin, farklı din ve milletlerden kız alıp akraba olmak suretiyle, rakiplerini yumuşatmak ve iktidarına güç katmak istediği zaten biliniyordu. 


1923'te Yunanistan'la yapılan mübadele protokolüyle 100 bine yakın Yahudi Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a gelip yerleşmiş ve dönme-Türklerin etkinliği daha da artmış bulunuyordu. 


Örneğin; Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı yaptığı dönme-Türk'lerden Dr. Raşit Galip, Mustafa Kemal istekli olmadığı halde, İstiklal mahkemelerine asil üye sıfatıyla katılıyor, Osmanlı Darülfünununu feshettirip, Müslüman ilim adamlarını mecburi emekliye ayırarak, Almanya'dan yüzlerce Yahudi Profesör getirtiyor ve Türk Dil Kurumunu oluşturup Türkçeleşme faaliyetlerini organize ediyordu... Yani bir nevi yeni düzenin mimarlığına oynuyordu.|6| 


Ve tabi, bunlara daha fazla tahammül edemeyen Atatürk tarafından bir müddet sonra görevinden alınıyordu... 


Ve yine o dönemde, İttihat ve Terakkinin çekirdeği sayılan "İttihadi Osmani"nin kurucularından Abdullah Cevdet, "Türk ırkının ıslahı için Macaristan ve Avusturya'dan damızlık damat getirmeyi" bile teklif ediyordu!... 


Milli eğitimin en etkili ve yetkili noktalarına, Sabataistlerden Karakaşilerin güdümündeki Fevziye mektebi mezunları atanıyor ve İslam inancı ve ahlaki temelinden dinamitleniyordu. 


Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Üzeyir Garih gibi Eyüp Dergahı ve Şeyh Hüseyin Efendi bağlısı olan Fevzi Çakmak'ın damadı ve Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Burhan Toprak; "Arap Sümniliğine karşı, Anadolu İslam'ını" savunuyor ve Layt-Ilımlı İslam'ın temelleri atılıyordu... 


Atatürk, kendisinin de okuduğu Fevziye mekteplerinin adını "Işık" olarak değiştirmek istiyor, ama karşı çıkılınca vazgeçiyordu... Fakat yıllar sonra, Ilımlı Islam'ın günümüzdeki temsilcisi Fetullah Gülen, kendi ev-yurtlarına "ışık" adını koyuyordu!? 


İnönü Dönemi veya Milli Şef Devrimi! 


Atatürk'ün şüpheli ve şaibeli ölümünden sonra, her nasıl olduysa ve hangi gizli güçler devreye sokulduysa, Mustafa Kemal'in Başbakanlıktan uzaklaştırdığı ve ölünceye kadar yanına yaklaştırmadığı İsmet İnönü, Fevzi Çakmağın da desteğiyle, Cumhurbaşkanlığını taşınıyordu... 


Atatürk'ün en yakın sofra ve sohbet arkadaşları artık Milletvekili bile yapılmıyor, Ama O'nun dışladığı Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibilerini, İnönü yeniden çevresine topluyor ve öne çıkarıyordu. Enver, Talat ve Cemal Paşaların çocuklarının Türkiye'ye dönmelerinin yolunu açıyor, hatta Talat Paşa'nın naşının Yurda taşınmasına izin veriyordu. 


Bunlardan da öte, Resmi Dairelerin duvarlarından Atatürk'ün resmini indirtip kendi fotoğrafını asıyor, Türk parasına kendi resmini bastırıyordu!.. 


Atatürk, asimileye taraftar ve Türkiye'ye vefakâr dönmelerle iş yapmaya özen gösterirken, İnönü İslam'a kindar ve Siyonizm'e taraftar dönmelerle çalışıyordu... 


Nazi zulmünden kaçırılıp İsrail'e gitsinler diye yola çıkarılan Panama Bandıralı Parita gemisini, 8 Ağustos 1939'da İzmir limanına sokmaması... 
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Çekoslovakya Yahudilerini taşıyan iki gemiyi Finike limanına yaklaştırmaması... 


800 kadar Romen Yahudi'sini taşıyan Struma gemisinin 15 Aralık 1941'de İstanbul'a yolcu 
indirmesine izin çıkarmaması... 


Ve yine o yıllarda, özellikle Yahudilere yönelik "Türkiye'den bıktırıp İsrail'e" kaçırma politikası olarak çok ağır varlık vergisi koyması; 


İnönü'nün Yahudi düşmanlığından kaynaklanmıyor, tam aksine; onların, İsrail'in kurulması için Filistin'e göç edip yerleşmelerini amaçlıyordu... Çünkü Hitler korkusuyla Avrupa'dan kaçırılan Yahudiler, kurak ve çorak İsrail'e gitmektense Türkiye'de kalmayı tercih ediyorlardı. 


İsmet İnönü, bütün bu despotik düzenleme ve dayatmalarını "Kemalizm" diye resmi bir ideoloji haline sokuyor ve Atatürk'ün engellemeye çalıştığı "Türkiye Siyon Cumhuriyetinin" hayata geçirilmesine hizmet ediyordu... 


7 Ocak 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü gibi eski 
CHP'lilerin Demokrat Partiyi kurma dilekçesine, yarım saat içinde, İnönü hükümetinin hemen izin vermesi ise, Amerika'daki Siyonist merkezlerin; 


e Aynı arabanın yorulan ve yıpranan atlarını değiştirme... 


* CHP döneminde jandarma dipçiği ve polis değneği ile yerleştirilemeyen, İnönü'nün uydurduğu Kemalizm kurallarını ve dönmelik ahlakını, DP eliyle ve seve seve Müslüman Türk toplumuna benimsetme... 


e Ve tek partinin güçlenerek, masonik merkezlere karşı koyma tehlikesini törpüleyip, kendi güdümlerindeki sağcı-solcu partiler kanalıyla halkı oyalayıp güdükleştirme amacıyla verdikleri talimatlara dayanıyordu. 


Daha sonraları, 10 yaşında iken öğreniminin sürmesi için Selanik'teki Fevziye mekteplerine gönderilen... Milli Mücadeleyi örgütleyen Atatürk'ü etkisiz kılmak üzere, İstanbul Hükümetince Anadolu'ya görevlendirilen... Ama bu görevi yapmadan, fakat ilk etapta Milli Mücadeleye de katılmadan geri dönen ve her ne hikmetse, tüm İzmirli Sabataist Evliyazadeler gibi Eyüp Dergahına bağlılığıyla bilinen Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın kurduğu Millet Partisinin; daha sonra aynı dergahın diğer bağlılarından asıl adı Hüseyin Feyzullah olan Alparslan Türkeş'e devredilmesi de yine bu merkezlerin bir başka oyunuydu!... 


Risale-i Nur'un en halis ve en hakiki talebesi... Çanakkale, Kafkas cephesi ve Milli Mücadele Gazisi Elazığ'lı Rahmetli Albay Hacı Hulusi Bey'in naklettiği: 


"1930 senesinin ilk aylarında Hz. Üstad'ın yanına gitmiştim. O günlerde Mareşal Fevzi Çakmak'la, Fahrettin Altay Paşa Eğridir'e gelmişlerdi. 


Üstadımız bana "Kardeşim, Fevzi Paşa ile Fahrettin, bana selam göndermişler. Ben de onlara hediye olarak 10 (On) uncu sözü göndereceğim. Yalnız, birine göndermek istiyorum, sizce hangisi münasiptir? Diye sordu. 


Ben de: "Efendim, biz Fevzi Paşayı daha Müslüman biliyoruz. İsterseniz, ona gönderelim." 
Cevabını verdim. 


Hz. Üstad ise: "Yok, hayır, Fahri paşa'ya verin" dedi. 


Ben de o risaleyi, posta ile Fahrettin Altay paşa'ya gönderdim."(7J Hatırasında da anlaşılacağı gibi, Acaba Bediüzzaman Hz.leri Fevzi Çakmak'ın ve O'nun siyasi varisi olan ve 27-Mayıs- 
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1960 ihtilalinde Üstad'ın Urfa'daki mezarını bile çıkartıp bilinmeyen bir yere taşıtan Alparslan 
Türkeş'in gerçek mahiyetini bildiği için mi böyle soğuk davranıyor du? 


14 Mayıs 1950'de dönmelerin damadı Menderes'in DP'si oyların 9053'ünü alarak 408 
milletvekili çıkarırken, çarpık seçim kanunuyla %40 oy alan CHP sadece 69 milletvekili alabilmişti. 


Menderes Hükümetleri ve Meclisleri, yine sabataist-masonlarla doluydu. 
İsrail'in kurulmasına Menderes eliyle yardım ediliyor ve ilk tanıyan ülke Türkiye oluyordu... 


TBMM Başkanı Refik Koraltan'ın oğlu Oğuzhan Koraltan'ın ve Yahudi işadamları Eli Rosenthel ve John A. Caouki gibi kodamanların girişimiyle ilk Rotary kulüpleri kuruluyordu. 


Türkiye NATO'ya girme aşkına, Kore'ye asker gönderip yüzlerce vatan evladı telef ediliyordu... 


Atatürk döneminde kurulan ve stratejik önem taşıyan uçak ve silah fabrikaları ve ağır sanayi kuruluşları kapatılıp, Türkiye Amerikan yardımı ve dayatmalarıyla montaj sanayisine yöneliyor ve maalesef 5-10 yıl içinde hurda makine mezarlığına dönüştürülüyordu... 


Ve Türkiye adım adım Amerikan sömürgesi yapılıyordu... 


Öyle ki, 1948'de 292 olan, Türkiye Devlet kadrolarında görevli Amerikalı sayısı 1952'de 600'lere çıkıyor, daha sonraları Süleyman Demirel dönemlerinde Türkiye'deki ABD personel sayısı 25 binlere fırlıyordu... 


Ahlak hızla bozuluyor, toplum yozlaşıyor, faiz, fuhuş, kumar ve yolsuzluk giderek artıyordu... 


Ve derken 2 Ağustos 1958'deki devalüasyonla, 1 dolar 2,5 liradan 9 liraya fırlıyordu. 
Devalüasyon oranı 90225'i buluyordu. 


Adnan Menderes, İzmirli sabataist Evliyazadelerin kızlarını alıp damatları olmuştu. Başbakan olduğunda ise kabinesini ve yakın çevresini onlarla doldurmuştu. Siyasete önce Fethi Okyar'ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkasıyla başlayan, Menderes daha sonra Atatürk'ün Milli Eğitim bakanı Sabataist Dr. Raşit Galibin teşvikiyle 1931'de CHP den seçilip Meclise taşınmıştı. 


500 sene öncesinden İzmir'e gelip yerleştiği söylenen ama nereden, niçin ve nasıl geldiği 
gizlenen İspanya yahudilerinden... 


1890 yılında İzmir'e Vali olarak atanan, eski Sadrazam Abdurrahman Nurettin paşa'nın, 
mevcut Belediye Başkanıyla arası açılınca, yeni bir seçimle Belediye Meclisi'nin yenilenmesini istemesi üzerine. Uşaklızade Sadık Efendi'den (Atatürk'ün eşi Latife hanımın büyükbabası ve sabataist Evliyazadelerin yakın akrabası) daha az oy almasına rağmen, Vali tarafından tercihen 1891'de İzmir Belediye Başkanlığına tayin edilen... Ve Mekke'ye gidip ismine Hacı ünvanını da ekleyen meşhur Yahudi dönmesi sabataist, Evliyazade Hacı Mehmet Efendinin; 


* Naciye isimli kızının kızı olan, torunu Fatma Berrin Hanım, Adnan Menderes'le evlenmiştir. 
Yani Sabataist Mehmet Efendi, Aydın Menderesin dedesi olmaktadır. 


* Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin diğer kızı Makbule Hanım'ın yani Berrin hanımın teyzesinin kocası ise; Atatürk-İnönü ve Menderes dönemlerinin Dışişleri Bakanı meşhur 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mason ve dönme, Tevfik Rüştü Aras'tır. Tevfik Rüştü'nün kızı Emel de Menderes'in Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu'nun hanımıdır. 


Sabataist dönme kayınpederlerinin "evliyalığına" inanan halkımız, damat Menderesi neredeyse peygamber yerine koyacaktı. 


"Pazara kadar değil, mezara kadar Milli Görüşçüyüm" diyerek Refah Partisi'ne katılan, ama en küçük bir sarsıntıda herkesten önce gemiyi terk edip kaçan, Aydın Menderes, daha önce kendisine bir parti kurdurularak pohpohlanmaya ve parlatılmaya çalışıldığı ve Tayyip misali bir harekete hazırlandığı dönemlerde, Ankara Keçiören'de bir ev sohbetine katılmıştı. 


Bir konferans münasebetiyle BİZ de Keçiören'de ve o eve yakın bir yerde bulunmaktaydık... 


Neler konuşulduğunu öğrenmek üzere, o toplantıya katılan bir genç, sonra gelip şunları aktarmıştı: 


"Sn. Aydın Menderes, sohbetinin hemen tamamını İslam'i konulara ayırdı ve her iddiasını ayet ve hadislere dayandırdı... En sık tekrarladığı ve vurguladığı ise: Erbakan'ın istismarcılık yaptığı ve bu davayı hedefine ulaştıramayacağıydı..." 


Hatta bir ara: 


"Hem Müslüman geçiniyor, hem de kalkıp, Anıtkabire giderek, putperestler gibi, saygı duruşunda bulunuyor!" diye sataştı. 


Ben de dayanamayıp: 


"Sn. Aydın Menderes..! Eğer babanız, Atatürk'ü koruma kanununu çıkarmasaydı ve Anıtkabiri yapmasaydı, yani sizin tabirinizle bu put haneyi açmasaydı, kısaca Aziz Atatürk'ü putlaştırmasaydı, bazıları da böyle davranmaya mecbur kalmayacaktı.! Hem Babanızın siyasi mirasını sömürüp Onun sırtından ucuz kahramanlık taslıyorsunuz... Hem de Babanızın çıkardığı kanunlara ve yaptırdığı kabirlere saygı duyanları putperestlikle suçluyorsunuz!? 
Hâlbuki biz Anıtkabire, Milli Mücadelemizin ve binlerce şehidimizin şahsı manevisi ve simgesi olan bir Zatı ve makamı ziyaret kastıyla gidiyoruz!" deyince bocalayıp şaşırmış ve kalkıp gitmeye mecbur kalmıştı. 


Orgeneral Muhsin Batur'un tarihi itirafları: 


Eski Hv.K.Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un laiklikle ilgili sözleri de Atatürk ve Kurtuluş Savaşıyla ilgili tespitlerimizi haklı çıkarmaktadır. 


"Batı, İslam dünyasının üzerine 1400 yıllık bir kinle yürüyordu. Yegâne müstakil İslam ülkesi Türkiye'nin bu yürüyüşü tek başına durdurması mümkün değildi. Gerçekçi olalım, Biz Yunan'ı denize dökmekle Yavuz Selimlerin, Kanunilerin gücüne ulaşmış olmadık. Türkiye rövanşa hazır olmadığı için laik oldu..." (H .Albayrak -Kemalizm Terakkiye Manidir- Vadi Yayınları) 


Yani, Milletimizi İslam'i kimlik ve kültürden koparmak isteyenlere; "laik"lik diye İslam'dan uzaklaşacağımız yönünde verilmiş gizli bir garantinin hatırına ve zahiri planda Türkiye kuruldu... 


Ve Atatürk, milletimizin; bu rövanşı almaya hazır olacak ve kendini toparlayıp yeniden tarih sahnesine çıkacak şartları oluşturacağına inandığı için; bu dayatmayı kabul etmiş görünen bir rol oynamayı uygun buldu... 
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Bu şekilde işgal ettikleri Anadolu'dan çekilmek, Emperyalist Batılıların da işine geliyordu... 


Aslında Anadolu'yu zaten ele geçirmişlerdi ve Onları çıkaracak bir güç de yoktu...Ancak Müslüman Türk'ün, yirmi-otuz sene içinde yeniden ve İslami bir şuurla dirilip kendilerini sürecekleri biliniyordu...Öyle ise, tek kesin ve kestirme yol, bu milleti İslami değer ve dinamiklerden uzaklaştıracak bir ekibe bırakıp, ayrılmak kalıyordu..İşte emekli Muhsin Batur Paşa da, bunu anlatmak istiyordu.. 


ERBAKAN GERÇEĞİ Ve Atatürkçülüğün gereği: 
Atatürk'ün; Yahudilerden ve sabataist dönmelerden: 
* Ülkemiz ve halkımız için kötü şeyler düşünmeyen, 


* Siyonizm'in Dünya hâkimiyeti ve Büyük İsrail hayali peşine düşmeyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gören, 


* Yurt içinde ve dışında gizli ve kirli hıyanet odaklarıyla ilişkiye ve işbirliğine girişmeyen, 


* İyi niyetli, kabiliyetli ve karakterli olanlarla; birlikte çalışma, sorumluluklarımıza ve sonuçlarına beraber katlanma, ülkemizin nimetlerini de, külfet ve zahmetlerini de ortak paylaşma siyaset ve stratejisini... 


Bunun yanında; 


* Vatanımızı, halkımızı ve ülke imkânlarımızı İsrail'in hesabına kullanmak, yıpratmak ve yıkmak isteyen 


e İslami inancımızı ve Milli ahlakımızı bozmak, laytlaştırmak ve yozlaştırmak isteyen... 


e Mason locaları ve hıyanet odaklarıyla birlikte çalışıp, ekonomik, teknolojik, politik ve psikolojik alanda bizi kuşatmak ve geleceğimizi karartmak isteyen, niyeti ve tıynıyeti bozuk olanlara ise, 


Mesafeli durma, gözaltında bulundurma, stratejik noktalardan uzak tutma ve sürekli dikkatli davranma... Siyaset, feraset ve dirayetini M. Kemal'den sonra gösterebilen tek lider Erbakan Hoca'dır. 


Evet, Erbakan Hoca, Yahudi'ye veya dönmelere değil, şeytani ve gayri insani amaçlar taşıyan Siyonizm'e ve ülkemize hıyanet düşünenlere karşıdır ve elbette haklıdır. 


Ülkemiz, Milletimiz, güvenliğimiz ve geleceğimiz üzerinde kötü niyet taşıyanların ve onlara taşeronluk yapanların: Çok ayrı inanç ve kafalarda... Farklı konum ve kulvarlarda bulunmalarına rağmen, Erbakan karşıtlığında ve Milli Görüş korkaklığında, hep ortak tavır almaları boşuna mıdır? 


Ama, korkunun ecele faydası olmayacaktır!... 


Kader, Atatürk'e; Siyonistlerin güdümündeki bütün emperyalist güçlerin "Hasta Osmanlı'yı öldürme ve Müslüman Türk'ü tarihe gömme" siyaset ve saldırılarına karşı "Anadolu'yu kurtarma ve Türk varlığını koruma" gibi çok şerefli, ama çetrefilli bir misyon yüklemişti. 


Erbakan ise; Bütün insanlığın bünyesine, kanser urları gibi yerleşen Siyonist çıbanlarını deşmek... Her din ve düşünceden... Değişik köken ve kültürden bütün insanlığın barış ve 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bereket içinde yaşayacağı, Türkiye merkezli yeni ve adil bir medeniyeti kurma şuuruna, onuruna ve sorumluluğuna sahiptir... 


Unutmayın; Atatürk de, resmi apoletleri söküldükten, tüm siyasi yetkileri elinden gittikten sonra, tarihi devrimini gerçekleştirmiştir.!? 


Ve Erbakan Hoca'nın en büyük kahramanlığı; çevresini kuşatan bazı hamakat ve hıyanet ehline rağmen, bu büyük projesini adım adım hayata geçirmesidir. 


Not: Bu yazıda yer alan; Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Behçet UZ ve ailesiyle ilgili paragraf, Sn. Ferit Uz'un uyarıları ve arzuları üzerine siteden ve Bizim Atatürk kitabımızdaki bölümden çıkarılmıştır. Sn. Ferit Uz'un aktarımları tarafımızdan uygun bulunmuş ve dikkate alınmıştır. 
Saygılarımızla duyurulur. 


Osman Eraydın-Genel Yayın Yönenetmeni 


[1] Hikmet Tanyu Tarih boyunca Yahudiler ve Türkler C.1 Sh:259 
[2] John Freely. Kayıp Mesih Sh. 254-258 

[3] Bak: Tekeliyet Yalçın Küçük Sh. 243 

[4] Soner yalçın. Efendi Sh.42 

[5] Henri Nahum İzmir Yahudileri 2000 Sh. 74 

[6] Soner yalçın Efendi Nisan 2004 Sh. 359 

[7] Bak: Hulusi Bey. Ahmet Özer. İzmir 1998/2 .Baskı-İzmir 


ATATÜRK VE YAHUDİLER 
25 Aralık 2014 | Yazar Ufuk Efe-millicozum 


Yetiştiği ortamı, o ortamı hazırlayan şartları... Etkilendiği şahısları... Duraklama ve gerileme dönemlerinden itibaren ve özellikle Tanzimat ve İttihat-Terakki devrimlerinden sonrası Osmanlıyı... O günkü ve bugünkü dünyayı; ekonomik ve kültürel yönden yönlendirenşekillendiren siyasi Siyonizm'in perde arkasını ve tabi Sabataycılık ve dönmelik kavramını bilmeden ve bütün bunları birlikte düşünüp değerlendirmeden Atatürk'ü doğru tanımanın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu konuya, böyle farklı ama irtibatlı zaviyelerden baktığımızda, Atatürk'ün Osmanlının bir meyvesi olduğunu görmekteyiz. Evet, Atatürk, yıkılmaya yaklaşmış olan Osmanlının bütün özelliklerini üzerinde taşıyan bir eseridir. Artık kökleri çürümeye, dalları kurumaya, gövdesi koflaşmaya başlamış ve 6 asırlık şanlı bir medeniyet mirasının hastalıklı; ama zahiren hala görkemli ağırlığını taşıyamayacak kadar ihtiyarlamış bulunan Osmanlı çınarının, içteki çürümüşlükler ve dıştaki tecavüzlerle yıkılmasından sonra, kaderin cilvesiyle, önce bu çınarın altını ve artıklarını temizlemek, sonra da aynı cinsten adil ve asil yeni bir medeniyeti filizlemek üzere, Atatürk; devrilen Osmanlının bir çekirdeğidir... 


İşte bu noktada, 500 sene önce İspanya'dan topluca sürülen ve Osmanlı tarafından kabul edilip kol kanat gerilen ve genellikle Ege bölgesine, İzmir ve Selanik çevrelerine yerleştirilen... Ve bundan 150 sene sonra da önemli bir kısmı Sabataistleşip dönmeleşen Yahudi gerçeğini irdelemek önemlidir. 


Osmanlı çınarının dallarına dışarıdan bir aşı gibi takılıp yerleştirilen... Osmanlının ticari, iktisadi, siyasi ve diplomasi hayatında birtakım hayırlı ve yararlı meyveler de veren... Ama zamanla kanser uru gibi bütün gövdeyi sarıp, kendi hesabına sömüren ve kemiren “dönmelik ve masonluk” gerçeğini... Bunların marifeti olan Tanzimat hıyanetini, Osmanlı padişahlarını tamamen etkisiz ve yetkisiz birer vitrin bekçisi ve günah keçisi haline getiren İttihat ve 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Terakki hükümetlerini ve yine bunların bilinçli hileleriyle itelendiğimiz 1'nci Dünya Harbinin görünen ve gizlenen sebep ve neticelerini çok iyi takip ve tahlil etmeden; ne Mustafa Kemal'i, ne Milli Mücadeleyi, ne Cumhuriyet dönemini ve ne de devrimlerin mana ve mahiyetini çözmemiz imkânsız gibidir. Rusçuklu Hacı Eşref Efendinin, Macaristanlı bir Yahudi asıllı hanımından doğan ve 10 yaşında hafızlığı tamamlayan meşhur Mithat Paşanın bile, bu dönme Sabataistlerden olduğunu göz ardı ederek[1] Osmanlı ve Cumhuriyet tarihini yazmak ve Türkiye gerçeklerini saptamak nasıl mümkün olabilir? 


Bu işe, Sabatay Sevi ile başlamamız gerekir. 


1492'de İspanya'dan kovulan ve gelip İzmir'i mekan tutan, Haham Mordahay Sevi'nin torunlarından Kara Menteş'in oğlu Sabatay Sevi, 1626 yılında İzmir Agora'da dünyaya gelir. 
(Bugün, İzmir Agora'daki tarihi eserleri koruma bahanesiyle, özellikle eski sinagogların restorasyonuna çok ciddi bir gayret gösteren eski TUSİAD başkanı olan Tuncay Özilhan'la, eski İzmir Belediye Başkanı Ahmet Priştina'nın bu girişimleri de ayrıca dikkat çekicidir.) Her Yahudi çocuğu gibi eğitimine kutsal Tevrat eğitimiyle başlayan Sabatay, gizemli Kabala 
öğretisine özel bir ilgi beslemektedir. Kendisini mistik bir hayata veren Sabatay Sevi 40 
yaşına geldiğinde, yani 1665 senesinde çevresine “Beklenen Mesih” olduğunu bildirir. Zaten Hıristiyan Avrupa da bu yıllarda Hz. İsa'nın dönüşünü beklemektedir. Bu iddialar Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da ve tüm Osmanlı coğrafyasında büyük bir yankı meydana getirir ve Osmanlı yönetimini tehdit eder bir noktaya erişir. 


Bunun üzerine Sultan 4'ncü Mehmet, Sabatay Sevi'yi tutuklatıp Edirne'ye getirtir. “Ya bu iddialarından vazgeçip Müslümanlığı seçmek veya idam edilmekten birini tercih etmesi” istenir. O sırada, sarayda Sabatay Sevi'nin hem tercümanlığını hem sorgulamasını yürüten kişi, Osmanlı Şeyhülislamı, Yahudi dönmesi Moses Ben Raffael'in torunu Mehmet Emin Efendi'dir. Zaten bundan sonraları birçok, dönme Şeyhülislamlar daha görülecektir. Ve bu “dönme din adamları” geleneği Cumhuriyet döneminde de sürecektir. 


Sabatay Sevi,sonunda, “Mehmet Aziz Efendi” adını alarak Müslümanlığı seçmiştir. Karısı Sara ise artık Fatma Hanımefendi'dir!? Bunu takip eden 10 yıl içinde Sabatay Sevi'yi taklit eden, İzmir, Selanik, İstanbul, Bursa ve Edirne'de binlerce Yahudi ailesi bölük bölük, Müslüman adı alarak İslam'a girmiştir. Ve Sabatay Sevi'nin son eşi Ayşe Hatun'un Selanikli olmasının da etkisiyle, artık Sabataizmin merkezi Selanik'tir. İslam'ı içinden yozlaştırıp yıkmaya çalışan ve sahabeyi biri birine kışkırtan Yahudi dönmesi İbni Sebe gibi, Sabataist dönmeler de, “Mesih olan Sabatay'ın ölmediğini ve ruhunun, vekillerinden birinin bedenine girerek, yakında geri geleceğini” beklemektedir.|2 | 


Bu beklenti, Sabataistlerin, önce ikiye bölünmesine sebebiyet vermiştir. Müslüman adı Osman Baba olan Haham Baruchiah Ruso taraftarları, diğerlerinden ayrıldı ve bunlara “KARAKAŞİ” denilmiştir. Geri kalanlar, Müslüman adı Abdullah Yakup olan Haham Yakov Kerido'dan dolayı “YAKUBİLER” olarak biline gelmiştir. Daha sonra Osman Baba'nın ölümü üzerine Karakaşilerden ayrılan ve çoğunluğunu İzmir Sabataistlerini oluşturan bir gurup ise “KAPANİLER” diye günümüzde de devam etmektedir. “Kapan”ın İbranicede “İzmir'im” anlamına geldiği söylenmektedir.|3| 


Yakubiler: Genellikle Selanik ve civarında oturuyor ve Osmanlı yüksek memurlarını ve İttihat Terakki masonlarını oluşturuyorlardı. En kalabalık grup olan Kapaniler, İzmir ve Ege'de bulunuyor ve zengin tüccarlardan meydana geliyorlardı. “Karakaşi”ler ise; en mutaassıp ve en muhafazakâr grubu oluşturuyor ve genellikle esnaf ve zanaatkârlıkla meşgul oluyorlardı. 
Sonradan basın, kültür ve siyasete ilgi duyacaklardı. Bu üç ayrı grup, mezhep taassubuyla, 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farklı yerlerde ibadet ediyor, kolay kolay kız alıp vermiyor ve hatta ölülerini bile aynı mezarlığa gömmüyorlardı.|4| Ve aralarındaki gizli rekabet ve husumet hala sürmektedir. 


Türkiye'nin meşhur Sabataistlerinden Abdi ve İsmail “İpekçi”lerve yine Eski İzmir Belediye Başkanları Osman Kibargibileri Karakaşiler?dendir. 


Ama Aydınve Yüksel Mendereslerinana tarafından dedesi olan Evliyazade Mehmet Efendiise, Kapanilerden'dir. Bu yüzden Karakaşilerin kızı Nermin Hanımla evlenmesi büyük tepkilere sebebiyet vermiştir. Ve yine DP eski İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca Kapanilerdendir. 


Karakaşiler; Yakubiler ve Kapaniler gibi, asimile olmamıştır. Ve meşhur Feyziye mektepleri 
130 yıldır Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi (Şimon Zui)den itibaren tamamen bu 
Karakaşilerin güdümündedir. 


Hatta başta Yakubiler, Selanik'te ve başka şehirlerde, Sabataist dönmelerin özel camiler bile yaptırdıkları bilinmektedir. Ama bu üç Sabataist grubun da, Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarıyla sıkı fıkı olmaları ilginçtir. 


Daha sonra İttihat Terakki gibi hıyanet oluşumlarına zemin ve elaman hazırlayan ve 1860'da Fransa'da bir Yahudi Avukat tarafından kurulan: “Evrensel Musevi Birliği”nin Osmanlı topraklarında hızla yayılması, herhalde tesadüfle izah edilemeyecektir. Çünkü Siyonizm hayali: Dönmeler dahil, tüm Yahudilerin kutsal hedefiydi... Hiçbir Musevi vaizin: “Kurtarıcı 


bir gün mutlaka Siyon'a gelecektir” demeden ve bütün cemaati “âmin” çekmeden, hutbesini bitirdiği görülmemişti... 


Acaba “Sion” Neresiydi ve Türkiye'yi “Sion” Gören Kimlerdi? 


Sion (Siyon-Zion)'un Kudüs'te Yahudilere ait kutsal bir dağın ismi olduğu, ama bütün Filistin topraklarının Arz-ı Mew'ud'un merkezi olarak Büyük İsrail'e vatan yapılacağı inancı, Siyonist Yahudilerin pek çoğunun kanaati ve beklentisidir. Ancak, İspanya sürgününden sonra Osmanlıya sığınan ve Lozan barışıyla yapılan Mübadele sonucu Selanik ve civarından alınıp tamamen Anadolu'ya taşınan ve yüzyılların birikim ve becerisiyle Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde; ekonomiden siyasete, diplomasiden ticarete, medyadan bürokrasiye... Çok etkili ve yetkili kurumlara ulaşan birçok Yahudi ve dönmenin kafasındaki Siyon, Türkiye'dir!.. Ve zaten ta 1860'larda Galata Komisyon Hanında başlattıkları ve 1871'de çıkarttıkları “Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesiyle” resmiyet kazandıkları bankacılık ve para piyasası ellerindedir... Osmanlının yüksek memurları, stratejik kurumları, önemli bürokrat ve diplomatları kendilerindendir. Önemli şehirlerin Belediye başkanı ve önemli nüfus oranı, dönmelerdir. 


Örneğin: 1873 yılında Avusturya-Macaristan Krallığı İzmir Başkonsolosu Viyana'ya gönderdiği gizli bir raporda: 


İzmir'in 155 bin nüfusa sahip olduğunu... Bunun 75 binini Rumların, 45 binini Türklerin, 15 
binini Yahudilerin, 20 binini de Ermeni ve Katoliklerin oluşturduğunu... Ticari hayatın tamamen Yahudilerin, zanaatçılığın Ermenilerin, eğlence yerlerinin Rumların elinde bulunduğunu, Türklerin ise, sadece hayvancılık ve ziraatla uğraştığını ve pek azının da dini ilimler ve işçilikle meşgul olduğunu bildirmektedir. 


Acaba “Osmanlıyı yıkıp, Türkiye Cumhuriyetini kurmak, Anadolu'yu vaad edilmiş Siyon ülkesi gören Yahudilerin ve bunların Amerika'daki güçlü destekçilerinin bir projesi midir? Veya “Filistin'deki Kudüs Merkezli Büyük İsrail hedefine ve Siyonizm'in dünya hakimiyetine giden yolda, çok gerekli ve önemli bir basamak ve sığınak olarak yararlanmak 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üzere mi, Türkiye Cumhuriyeti bina edilmiştir?!” Çünkü İzmir Alliance (Evrensel Yahudi Birliği) okulunun eski Müdürlerinden birisinin “Türkiye Yahudi dindaşlarımız için vaad edilmiş topraklar (Siyon) olabilir” sözleri oldukça ilginçtir ve ipucu vermektedir.|5| 


Belge Meselesi: 


Bu bilgiler su yüzüne çıkınca, değerli tarihçi ve Profesör Ş. Turan, "bir tarihçi olarak ben ancak belgelere dayanan bilgilere itibar ederim" buyurdular.|(6) Gayet güzel, ilk önce, bu sözü, pek isabetli bir hikmet saymak durumundayız. Ve arkasından sorabiliyoruz. Hangi belgelerimiz var? Bir, Büyük Kurtarıcı'nın doğum tarihi, yılı veya ayı hakkında hangi belgemiz var, yaşından bile emin olamıyoruz. İki, Şemsi Efendi Mektebi hakkında hangi vesikaya sahibiz ve Mustafa Kemal'in burada okudukları hususunda, bir kayıt ve şahit gösterebiliyor muyuz, uydurma olması ihtimali çok yüksektir. Üç, Sarıkamış'ta kaç şehit oldu, bu işi hâlâ Bengür nam bir cerraha mı bırakacağız? Dört, Sarıkamış bir facia ise, Kıbrıs Savaşı'nda, kendi denizaltımızı batırmak nedir? Beş, Hasan Tahsin nam Osman Nevres'in, kurşun sıktığını gören var mı, herhangi vesikaya sahip miyiz; böyle bir rol için Hasan Tahsin nam Osman Nevres'in, mezarı İzmir'de değil İstanbul'da Bülbülderesi'ndedir, İbrani asıllı olmasından başka bir işaret göremiyoruz. Altı, Büyük Kurtarıcı'nın, Şam'da bir fırka kurduğunu, hangi vesikaya istinat ederek, yazıyoruz; bu tür sorular, Tezler'de hayli ziyadedirler. Yedi, genç zabit Mustafa Kemal Bey'in, Harekât Ordusu'nda "kurmay başkanı" olduğu iddiasının da belgesi var mı; Hüseyin Hüsnü Paşa'nın önce komutan ve sonra Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olduğunu biliyoruz ve hep yazıyoruz. Sekiz, Kazım Paşa'nın "İstiklal Harbimiz" kitabındakiler belge sayılır mı? Karabekir'in Nutuk'a karşı yayımladığı ciltler boyu belgeler neyi amaçlıyor? Mustafa Kemal Paşa pek büyüktür, ancak, Ali Fuat Paşa'nın yirminci ve Kazım Paşa'nın on beşinci kolorduları olmasaydı, Anadolu'da ve Doğuda tutunmak imkânsızdı. (Sn. Küçük, Atatürk'ün bu asılları dönme-Sabataist olma ihtimali çok yüksek İttihatçı Paşalara, kendi ulvi hedefleri için, onlara yaranıp yararlandığını niye hesaba katmıyor?) 


Eğer bu ülkeye böylesine mümtaz bir evlat yetiştirmiş Zübeyde Ana ile bir tek konuşma yapılmış olsaydı, en azından, Büyük Kurtarıcı'nın hangi yıl doğduğunu daha sahih olarak bilebilirdik. Büyük Kurtarıcı'nın bir tek akrabasını bile tespit edememek, Türk tarihçiliğinin yüz karasıdır; belge-severlik değil belge-düşmanlığı teşhis edebiliyoruz. Kaynakları yok ettiğimiz kesindir. Hâlâ bilim değil, din (gibi dayatılan bir ideoloji) aşamasındayız.|7| 


Kazım Karabekir'in, bir nevi Atatürk'ün “Nutuk”una nazire, hatta reddiye niteliğinde yazdığı “İstiklal Harbimiz” Kitabını, niye Atatürk'ün sağlığında değil de, ölümünden 22 sene sonra, ta 1960'da yayınlıyor? Acaba, bununla neleri değiştirmeyi veya değersiz-geçersiz göstermeyi amaçlıyor? Ve dahi, Kazım Karabekir'in sülalesinden, sabataist diplomat eskisi Yalım Eralp, bu kafa karıştıran soruların, doğru ve doyurucu cevaplarını vermeyi niye hiç düşünmüyor? 


Sn. Yalçın Küçük'ün bu tespitlerini okuyunca; bizim aklımıza şu geldi: Acaba, Zübeyde Hanımın Selanikli Sabataist bir sülale ile ilişkisi sanılıyordu da, bu yüzden mi, ittihatçı dönmeler, Atatürk'ü kendilerinden saymışlardı.? Ve acaba; Atatürk de, bu “sanı”larına karşı çıkmayıp kullanarak mı uzun zaman Siyonistleri oyalamayı ve kendi milli amaçları doğrultusunda, onların gücünden ve güvencesinden yararlanmıştı? 


Ve tabi Mustafa Kemal'in “Sabataist Şemsi Efendi mektebinde okuduğu” iddiası, Dönme Gazeteci “Hasan Tahsin'in İzmir'de ilk kurşunu sıkma” palavrası; ve yine Zübeyde Hanımın Sabataistlerle irtibatlandırılması; bütün bunlar, Mustafa Kemal'i kendilerinden göstermek ve istismar etmek isteyen A. Emin Yalman gibi yalama ve yalaka dönmelerin bir uydurması olabileceği de hesaba katılmalıdır. 
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Ve yine: Şeriat devletinin başkenti İstanbul'da “Şeriat isteriz. Gâvurluğa geçit vermeyiz!” gibi sırıtan sloganlarla ve yeşil sancaklarla sokaklara dökülen ve “gerici oldukları belli olsun diye” Mektepli zabitleri ve bazı İttihat Terakkicileri katleden ve padişah taraftarı görünen 31 Mart isyancılarına karşı; nasıl olduysa, hemen birkaç saat içinde irtibata geçip organize olan ve irtica isyanını bastırmak üzere Selanik'ten yola çıkan Harekât ordusunda; o zaman Kurmay Başkanı olarak Yüzbaşı Mustafa Kemal'in ve İttihat Terakkici, sonra ise Millici ve Cumhuriyetçi olacak Yüzbaşı Kazım (Karabekir) ve Yüzbaşı İsmet (İnönü) beylerin bulunması... Ve asıl hayret verici olan, bu Hareket ordusunda Bulgar, Arnavut ve Manastır çeteleri yanında; 750 kişilik tamamen Selanik Yahudilerinden oluşan gönüllü Musevi taburunun, hem de 2. Fırka komutanı Albay Kazım Beyin komutasında yola çıkması!.. Ve yine, nasıl oluyorsa, hep birlikte Kızıl Sultan diye düşman oldukları Sultan Abdulhamid'in özel koruma alayının da bunların içine katılması!.. Ve Anadolu'dan, örneğin Bursa'dan Mahmut Celal (Bayar) komutasındaki gönüllü birliğin hemen İstanbul'a gelip bunlara ulaşması!.. Ve Hareket ordusu Yeşilköy'e ulaşınca, Kurmay başkanlığını, Berlin'den gelen Enver Paşa'nın devr alması ve İstanbul sokaklarındaki kanlı çatışmalardan ve önemli kayıplardan sonra isyanın bastırılması... Ve bütün bunların suçunun, hiç alakası ve günahı bulunmayan Abdulhamid'e yıkılması ve tahttan indirilip sürgüne yollanması!.. 


Acaba: 


Yahudi ve dönmelerin, Osmanlıyı yıkarak, Türkiye Siyon Cumhuriyetini kurmak üzere planlanan ve danışıklı dövüş şeklinde yapılan bir ihtilal provası mıydı? Siz bu soruların mantıklı ve tutarlı cevaplarını bulmaya uğraşırken, biz bu arada sizi daha fazla merakta bırakmamak için, şu sorunun cevabını vermeye çalışalım. 


“Peki, Atatürk; hem Hareket ordusunda, hem Kurtuluş savaşında, hem Cumhuriyetin kurulmasında ve devrimlerin yapılmasında, hep bu ekiple çalıştığına göre, O kimdi?!.. Bizim kanaatimiz, Mustafa Kemal; aynı çevrede yetişmiş, içlerinden gelmiş, ülkemizdeki, Avrupa ve Amerika'daki ekonomik ve siyasi etkinliklerini ve o gün için karşı konulmaz güçlerini ve Türkiye üzerindeki niyetlerini çok iyi tespit etmiş birisi olarak: 


“Büyük bir diplomasi dehasıyla, onların “Anadolu Siyon Devletini oluşturma ve kendi emelleri doğrultusunda kullanma” gaye ve gayretlerinden yararlanarak ve onlardan birisi gibi davranarak, sınırları belli ve Milli bir Türkiye Cumhuriyetini kurma ve adım adım şeytani tuzaklardan kurtarma başarısını göstermiştir.” 


Atatürk bu sayede Kurtuluş mücadelesini daha rahat örgütlemiş... Silah ve Mühimmat temini daha kolay hale gelmiş... Yahudi servetinden ve dünya çapındaki etkinliklerinden istifade edilmiş ve böylece Kurtuluş savaşı en kısa zamanda ve en az zayiatla başarılmıştır. Hatta Yunan Ordusunun bu danışıklı dövüşü andıran hızlı kaçışı ve Türk Ordusunun beklenmedik başarısı bütün dünyayı şaşırtmıştır. Meşhur Batılı tarihçi Arnold J. Toynbee konuyla ilgili şunları aktarmıştır. 


Yunan ordusunun Kaçışı 


Şiddetli bir çarpışmadan sonra Yunan cephesi kırılmış ve Yunan Ordusu acele ile geri çekilmeye başlamıştı. 29 ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da ikinci bir çarpışma olmuş ve Yunanlılar savaş alanını bırakıp kaçmışlardı. Bundan sonra Uşak'ta tutunmaya çalışmışlar, fakat başaramamışlardı. Artık Yunan ordusu çökmüş ve dayanma gücü tam olarak yok olmuş durumdaydı. Bundan sonrasını herkes biliyor. Savaş alanlarında yenilmiş, müttefikleri tarafından aldatılmış, yetersiz siyasal komiserler tarafından kötü yönetilmiş, propagandalar ile zehirlenmiş Yunan ordusunun nasıl parça parça olduğunu bilmeyen yok. Uşak bozgunundan 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sonra, Fevzi Çakmak Paşa'nın kumandasındaki Türk askerlerinin peşine düştüğü Yunanlıların nasıl kaçmaya koyulduklarını, sekiz günde 250 km. yol aldıklarını tarihçiler yazmaktaydı. 
Yunanlıların bozgun durumunda kaçarken, yalnız içinden geçtikleri köyleri ateşe vermek için durduklarını, arkalarında yangın yerleri ve yıkıntılardan başka bir şey bırakmadıklarını ve sonunda 09 Eylül günü İzmir rıhtımına nasıl sürünerek vardıklarını ve başarılı Türk ordusunun da aynı anda şehre girip nasıl çarpışmadan İzmir'i kurtardığını öğrenmeyen kalmamıştı. İzmir'de gelişen bu olağanüstü olaylar, bütün dünyanın hayret dolu bakışlarını üzerine çeker, kaçan Yunanlılara kuvvetli bir yakınlık duyulurken ve bunları kurtarmak için özellikle Amerikan yardım örgütleri tarafından her çareye başvurulurken, Türkler de boş durmuyordu...(8)| 


İngiliz Başbakanı Lloyd George; Atatürk tarafından oyalanıp oyuna getirildiklerini; “Arkadaşlar yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi?” 
sözleriyle itiraf etmiş ve bu konuşmanın ardından istifa edip ayrılmıştır. 


Cumhuriyetin kurulması ve devrimlerin yapılması aşamalarında, Atatürk'ün yine Sabataistlerin farklı mezheplerine mensup dönmelerden oldukça yararlandığı, bunları yakınına aldığı ve özellikle; Türkiye'yi gerçek vatanı gibi gören, Müslüman Türklerle birlikte ve barış içinde yaşamayı hedefleyen, Büyük İsrail'in kurulması hesabına ülkemize hıyanet ve hakaret düşünmeyen, iyi niyetli ve kabiliyetli dönme ve Yahudilerle daha sıkı işbirliği yaptığı; ancak, Abdülhamid'in malum tazyikler ve mecburiyetler sonucu bazı dönmeleri sadrazam ve nazır yaptığı, fakat tahribatlarını önlemek için yetkilerini kısıtlayıp bütün devlet işlerini sırtına aldığı gibi... Atatürk'ün de, güven vermeyen ve hıyanet düşünen bazı dönmeleri, önemli makamlara getirse de, bütün zorlukları ve onların yürütmesi gereken konuları bizzat kendisi yüklenip yaptığı ve oldukça yıprandığı anlaşılmaktadır. 


Ve tabi dönmelerin hain takımı da, bu durumun farkındadır. Ve bunun için, Atatürk'ten kurtulma yolları aramaya koyulmuşlar ve “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” demeye mecbur bırakacak biçimde, Mustafa Kemal'i genç sayılacak bir yaşta ve çeşitli ilaçlarla adım adım ölümün kucağına atmışlardır!.. Ama Siyonist Yahudiler, Sabataist dönmeler ve Masonik merkezler, özellikle ve titizlikle; “Atatürk'ün de kendilerinden olduğu ve Yahudi bir ana babadan doğduğu” imajını vermeye çalışmışlardır. Prof. Yalçın Küçük'ün de işaret ettiği gibi, “Atatürk'ün etiket ve etkinliğinden yararlanmak” için bu yola başvurmuşlardır. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bazı hedef ve hikmetlerden ötürü, Atatürk'ün de bu türlü ima ve imajlara müdahale etmediği anlaşılmaktadır. Ancak O'nun vefatından sonra, Sabataist ve Siyonist merkezlerin Atatürk'ü ve maalesef kendi çıkarlarına uygun şekilde düzenledikleri bir Atatürkçülüğü, çok daha kolay ve yaygın biçimde istismar ettikleri açıktır. Bu gerçeğe, ileride tekrar değinmek ve delillendirmek üzere, yeniden, “Yahudilerin Türkiye'yi Siyon Devleti” yapma heves ve hedefine dönelim: 


Yahudi ve dönmelerin yeni vatanı artık Türkiye oluyordu. Gidecek başka yerleri de yoktu. 
Ancak Yahudi sıfatıyla, Türkiye'ye sahip çıkma imkânı bulunmuyordu... Dönmelerin, diğer gayrı Müslimlerin ve Anadolu'daki farklı etnik kökenlerin; ortak, oturaklı ve tutarlı bir parolası olmalıydı ve bulundu: 


“Türkiye Türklerindir!..” 


Bundan Müslüman halk da kuşkulanmayacak, hatta sıcak bakacaktı... Diğer İttihatçı subaylar gibi, Atatürk'ün de en çok etkilendiği kişilerden birisi olduğu söylenen ve Osmanlı'ya sığınıp Mustafa Celaleddin adını alarak, orduya girip paşalığa kadar yükselen, Polonya Yahudisi Polgoziç Borzecki “Eski ve yeni Türkler” adlı kitabında, Türklerin tarihin en asil milleti 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olduğunu, İslamiyet'le bozulduğunu, ama Tanzimat devrimiyle yeniden şahlanıp özüne dönmeye başladığını yazıyordu... Kendisini Türk Yahudi'si olarak tanımlayan ve Ziya Gökalp'in akıl hocası olan Moiz Kohen bile soyadını değiştirip “Tekinalp” koymuştu!? Bu arada Osmanlı üzerindeki baskıları azaltmak ve Avrupa'yı oyalamak niyetiyle; bazı İttihatçı fedai (o birliklerinin Batı Trakya'yı ele geçirmesiyle “Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti”kuruldu. Bayrağı, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve hatta resmi pulu bile vardı... Ve bu Hükümetin geçici Dışişleri Bakanı: Atatürk, İnönü ve Bayar dönemlerinde de, T.C. Dışişleri Bakanlığı yapacak, İzmirli Kapanilerden Evliyazadelerin damadı Dr. Tevfik RüştüAras olmuştu! ?. 


Atatürk Aslen Nerelidir?.. 


Sabataist dönme Yahudiler, kendilerinden olduğunu ima etseler de “Atatürk'ün babası ve dedesi Kocacık Köyü'nden olup, bu köy Makedonya'nın Manastır vilayetine bağlı, lor peynirli gevrek böreğiyle meşhur Debre yakınlarında şirin bir dağ köyüdür. Debre'ye vardığımızda Radika ırmağı civarında yaşayan Yörükler'e Atatürk'ün köyünü sorarsanız yanıt kesin ve yalındır: “Ahancık” şu dağın arkasında!..” Dağ aslında “Kocacık Kalesi” diye de bilinen bir tepedir. Bu tepenin ardına geçince yeşillikler içinde saf ve temiz bir Türk köyü karşınıza çıkar. Kocacık'ta halen iki yüz kadar Yörük Türk'ü yaşamaktadır.”(9| O bölgede Yörük: Osmanlı ordusunda top ve cephane taşıma, seferlerde yol temizleme ve açma, yiyecek nakli, kale ve köprü tamiri gibi işlere bakan askerlerin genel adıdır. 


“Osmanlı imparatorluğu bir Balkan imparatorluğudur.”(10) Bu imparatorluğun alt yapısı daha Osmanlı kurulmadan oluşmaya başlamıştır. Kocacık Türkleri'nin ataları, Vardar Türkleri'nin (Peçenek, Kuman, Avar) dışında kalan Balkan Türkleri'nin ataları gibi 1071 yılı itibarıyla Konya'ya yerleşmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Balkanlar'daki (o huzursuzlukların önlenmesi amacıyla Bizans imparatoru Mikhail Plaiologos'un daveti üzerine Konya'dan Labseki'ye, oradan da Gelibolu'ya geçerek Rumeli'ye (Roma ili) varmışlardır. İlk durak Çimpe Kalesi olmuştur. Bizanslıların “Konyarlar” dedikleri bu Türkler'in bir bölümü Makedonya'ya, bir bölümü Rodoplar'a bir bölümü de Selanik yöresine yerleşmiştir. Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey, o dönemin Manastır vilayetinin Debre Sancağı'na bağlı kocacık köyünde dünyaya gelmiştir. “Ali Rıza Bey'in babası Kırmızı Hafız Ahmet Efendi “Pirjınlar”,[11] annesi de “Gola”[12] ailesine mensuptur.”[13] 


Kırmızı Hafız Efendi, 1850 yılında ticaret amacıyla önce Manastır'a sonra da Selanik'e yerleşmiş, oğlu Ali Rıza'yı Manisa'dan göçen Yörükler'den olan Sarıgöl Köyü'nden Zübeyda Hanım'la 1871 yılında evlendirmiştir. Zübeyda ve Ali Rıza çiftinin altı çocukları olmuş, bunlardan dördü ölmüş, Mustafa ve Makbule yaşamıştır. İki kardeş 1887 yılında 47 yaşındaki babalarını kaybetmişlerdir. 


Türkiye Cumhuriyetinin “Siyon Devleti” Olarak Kurulma Gayretinin Belgesi M. Kohen Tekinalp itiraf ediyor! 


“Yahudilerin Türkiye'ye göçü konusu ilk defa Temmuz Devrimi sonrası gündeme geldi. 
Birden kavuştuğumuz bağımsızlığın sarhoşluğu ve sevinci, bizleri, yaşadıkları ülkelerde zor durumda bulunan kardeşlerimizi, Türkiye'ye göç ettirme düşüncesinde umutlandırıyordu. 
Anti-Siyonist düşünceden uzak kalmış tek ülke Türkiye'yi, bizler, zamanımızın Kenan Ülkesi, İsrailoğulları'nın Kutsal Toprakları olarak değerlendiriyor ve kardeşlerimizin, modern ülkelerin zulmünden ve kentlerin uşaklık ve ezikliğinden kurtulmaları için tek çözüm olarak görüyorduk. Düşünüyor idik ki, şimdiye kadar olduğu gibi Sibirya'nın buzullarını ve 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bozkırlarını kanlarıyla sulayacaklarına, binlerce Yahudi gelecek ve ülkemizin 1ssız ve çorak topraklarını, alın terleriyle, verimli kılacaklar. Bu düşünceler bize, güzel günlerin yakın olduğu coşkusunu yaşattı. Türkiye'de ortaya çıkacak bir anti-Siyonist hareketi etkisiz kılacak bir başka gizil güç daha bulunmaktadır. Bu gizil güç de Yahudilerin kendi aralarındaki dayanışmadan başka bir şey değildir. Evet, Türkiye'ye gerçekleştirilecek büyük bir Yahudi göçü, ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan atak bir güç olacaktır. Ayrıca, bizde, kendilerini asimile edecek daha yüksek bir kültür olmadığı için, göç eden Yahudiler, kültürel kimliklerini koruyabileceklerdir, örneğin ne Arnavut kültürü ne de Ermeni kültürü Yahudi kültürünü eritmeye ve onun özgün yapısını bozmaya yetecek güçtedir. Eğer Yahudiler Yahudi olarak kalabilirse, eğer partizanlık nedeniyle bir ayrılık olmazsa, yani aralarındaki kardeşlik bağları sürdürebilirlerse anti-Siyonizm yok olmaya mahküm olacaktır. Ve merhum Theodor Herzľin dileği olan Yahudilerin kendi toprakları olmasını istiyorsak, bu topraklar Türkiye'dedir...”(14) 


Kur'an Kıssaları'ndan anlayıp çıkardığımız Sünnetullah gereği, Cenabı Hak, murad ettiği yeni bir medeniyetin temellerini atacak kavmi ve o kavimden belirli bir ekibi, çok özel olarak, sadece bu maksatla yaratıyor ve onları hidayet, feraset, dirayet ve metanetle donatıyor... 
Bütün şartlar ve işaretler, yıkılışa geçen Batı Medeniyeti'nin ve Deccal'in görevini yapan Siyonizm'in saltanatını çökertecek ve yeni İslam Medeniyeti'ni inşa edecek şanslı kavmin Türkler olduğunu gösteriyor. 


İşte Atatürk'e de: “Yeni Barış ve Bereket Medeniyeti'nin kurulacağı Anadolu arsasındaki Osmanlı enkazını temizlemek ve Türkiye'nin tapusunu Müslüman Türkler'in elinde muhafaza etmek” gibi bir misyon yüklendiği seziliyor... 


Bunun içindir ki, 1923'lerde “Biz muasır medeniyetinin icaplarını yerine getireceğiz” diyor. 
(Not: Atatürk'ün “Batılılaşmak, Avrupalılaşmak” gibi bir heves ve hedef peşinde olduğunu gösteren, hiçbir ifadesine rastlanmıyor. Atatürk'ün, “Muasır Medeniyet” kavramını, bazıları kendi kafasına göre yorumlayıp yozlaştırarak bunu “Batılılaşmak, Avrupa ile bütünleşmek” şeklinde göstermeye çalışıyor.) Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, ne İslam'a, ne insanlık onuruna ve ne de aklın aydınlığına yakışmayan her türlü geri kalmışlıktan, öncelikle ve gerekirse radikal tedbirlerle kurtulması gereğini açıklıyor. Bu arada “Muasır Medeniyet” kavramıyla, mevcut Batı Medeniyetinin sadece Avrupalı ve Amerikalıların malı olmadığını, bütün geçmiş medeniyetlerin ortak birikimi olduğunu, ama Türkiye'nin bu seviyeye ulaşması için gayret gösterme lüzumunu dile getiriyor. Ancak, 1933 yılında ise; bu sefer “Muasır medeniyetlerin fevkine (üstüne) çıkacağız” diyor. Yani Batı medeniyetinin bir amaç değil, araç olduğunu ve onun aşılmasını ve daha yüksek, yerli ve milli medeniyetlere ulaşılmasını hedef gösteriyor. 


Muhammed Hamdi Yazır gibi dirayetli âlimlere Kur'an'ın Türkçe mealini ve manasını yazdırıyor. Üstelik Hamdi Yazır'ın Damat Ferit Kabinesinde bulunmasını ve Kuvay-ı Milliye aleyhindeki fetva olayına karışıp idamla yargılanmasını bile, Onun ilmi ehliyetine mani görmüyor ve asla hissi davranmıyor! Buhari ve Müslim gibi hadis kitaplarının dilimize çevrilmesini istiyor!..|15J Sabataist dönmelerin ve Siyonistlerin, nüfus değişimiyle “Türkiye'deki Rumların ve diğer Hıristiyan unsurların verilip yerine Türk diye dönme Yahudilerin getirilmesi” projesine uyar görünerek, bu arada Balkanlardaki, Boşnak, Pomak, Arnavut, Aznavur gibi Müslümanları, hem de Türk kimliği ile ülkemize getirip yerleştirmeyi başarıyor, bununla Müslüman Türk nüfusun artırılmasını amaçlıyor. Ve böylece Atatürk Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Pomak, Çerkez, Gürcü, Laz gibi çok farklı kökenden insanlarımızın, ortak bir üst kimlik olarak tabii ve tarihi şartların da gereği olarak; “Türk”lüğü benimseyip özümsemesini ve bunun tüm dünya genelinde resmileşmesini sağlıyor. 
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Ve bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün önderliğinde, Kuvayı Milliye sayesinde ve tabi Türkiye Cumhuriyetini öteden beri kurmak isteyen Yahudilerin siyasi ve diplomatik desteğiyle, başarılıyordu. Mustafa Kemal, Milli Mücadeleye bizzat katılanları özellikle kolluyor; ancak ister istemez dengeleri de gözetiyordu. Hatta İzmirli Sabataist dönme Uşaklızadelerin kızı Latife Hanımla evlenmeyi de; tahminim, bu dengeler gereği düşünüp gerçekleştiriyordu. Tarihte pek çok liderin, farklı din ve milletlerden kız alıp akraba olmak suretiyle, rakiplerini yumuşatmak ve iktidarına güç katmak istediği zaten biliniyordu. 1923'te Yunanistan'la yapılan mübadele protokolüyle 100 bine yakın Yahudi Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a gelip yerleşmiş ve dönme-Türklerin etkinliği daha da artmış bulunuyordu. 


Örneğin; Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı yaptığı dönme-Türklerden Dr. Raşit Galip, Mustafa Kemal istekli olmadığı halde, İstiklal mahkemelerine asil üye sıfatıyla katılıyor, Osmanlı Darülfünununu feshettirip, Müslüman ilim adamlarını mecburi emekliye ayırarak, Almanya'dan yüzlerce Yahudi Profesör getirtiyor ve Türk Dil Kurumunu oluşturup Türkçeleşme faaliyetlerini organize ediyordu... Yani bir nevi yeni düzenin mimarlığına oynuyordu.|16J) Ve tabi, bunlara daha fazla tahammül edemeyen Atatürk tarafından bir müddet sonra görevinden alınıyordu... 


Ve yine o dönemde, İttihat ve Terakki'nin çekirdeği sayılan “İttihadi Osmani”nin kurucularından Abdullah Cevdet, “Türk ırkının ıslahı için Macaristan ve Avusturya'dan damızlık damat getirmeyi” bile teklif ediyordu!.. Milli eğitimin en etkili ve yetkili noktalarına, Sabataistlerden Karakaşilerin güdümündeki Fevziye mektebi mezunları atanıyor ve İslam inancı ve ahlakı sinsice dinamitleniyordu. 


Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Üzeyir Garih gibi Eyüp Dergâhı ve Şeyh Hüseyin Efendi bağlısı olan Fevzi Çakmak'ın damadı ve Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Burhan Toprak; “Arap Sünniliğine karşı, Anadolu İslam'ını” savunuyor ve Layt-Ilımlı İslam'ın temelleri atılıyordu... 


Atatürk, kendisinin de okuduğu Fevziye mekteplerinin adını “Işık” olarak değiştirmek istiyor, ama karşı çıkılınca vazgeçiyordu... Fakat yıllar sonra, Ilımlı İslam'ın günümüzdeki temsilcisi Fetullah Gülen, kendi ev-yurtlarına “ışık” adını koyuyordu!? 


Dipnotlar: 

Hikmet Tanyu Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler C.1.Sh:259 
John Freely Kayıp Mesih Sh:254—-258 

Tekeliyat Yalçın Küçük Sh:243 

Efendi Soner Yalçın Sh:42 

Henri Nahum İzmir Yahudileri 2000 Sh:74 

Sabah, 17 Ekim 2004 
Yalçın Küçük: İsyan: Sh.642-647:EK 
Milli Gazete / 03 08 2005 / Düşünce. 
İlhami Emin Yeni Avrasya Dergisi Eylül 2000 Sh:9 

İ. Ortaylı 2003 

Pirjın: Yanıp tutuşan 

Gola: Saçları dökülmüş anlamında yerel sözcük 
Makedonyalı tarihçi Numan Kartal adı geçen dergi Sh:15 
Yalçın Küçük: İsyan: Inci Cilt: Sh. 497-498 

Bak: Atatürk'ün Temel görüşleri / Fethi Naci / Sh:55 
Efendi Soner Yalçın Nisan 2004 Sh:359 
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ATATÜRK, BEDİÜZZAMAN VE ORDUYA BAKIŞI 
26 Şubat 2015 | Yazar Abdullah Akgül- millicozum 


Ergün Poyraz'ın: Siyonist Yahudi güdümlü “Amerikan State Univercity of NewYork Eress” tarafından, Sabataist Şerif Mardin'e hazırlattırılan “BEDİÜZZAMAN” adlı kitabındaki hesaplı çarpıtmaları ve alakasız yorumları gerçekmiş gibi esas alarak, O büyük şahsiyeti “Ermeni asıllı ve hıyanet kasıtlı” gösterme çabaları, AMERİKADAKİ İMAM kitabındaki CIA figüranı Fetullah Gülen'le ilgili ciddi ve hayret verici tespitlerinin güvenilirliğine de maalesef gölge düşürmekteydi. (Bak Sh. 32,36) Bediüzzaman'ın Van Gölü kenarında ve Edremit yakınında, Dini ilimlerle fenni ilimlerin birlikte okutulacağı, Mısırdaki EL-Ezher Üniversitesi benzeri Medresetüz-Zehra girişimini, o dönemin İngiltere Van Konsolosu Albay Chamsi'nin de ve tabi Kürtleri kışkırtmak maksadıyla böyle bir hedefi olduğu gerekçesiyle Üstadı “İngilizlerin adamı ve Ermeni Militanı” diye itham etme gayretleri, elbette çirkin ve temelsiz bir iftiradan ibaretti. O süreçte, Ermenilerin Bitlis ve Van'da oldukça kalabalık, zengin ve etkin olduklarını ve Bediüzzaman'ın da bu bölgede doğup yaşadığını bahane ederek, O'nu şeytanların bile nefret edeceği şeylerle suçlamak, eğer koyu bir bilgi fukaralığından kaynaklanmıyorsa, mutlaka İslam düşmanlığının dolaylı bir şekliydi. 


Oysa Şerif Mardin, CIA istasyon şefi Yahudi-Siyonist Graham E. Fuller gibi birisinin himayesindeki kişiydi. Ve hele Ergün Poyraz sadece sürgüne ve mahkemeye gidişlerinde bir iki sefer bindiği, başkalarına ait bir chevrolet arabayı öne sürüp “Bediüzzaman yaşadığı devirde sayılı zenginler arasındaydı” (sh.55) diyerek gülünç duruma düşmekteydi. Çünkü Onun dünyaya metelik vermediği ve asla mal-mülk edinmediği dost-düşman herkesin bildiği şeydi. O tarihlerdeki yüzlerce Osmanlı âlimi ve müellifi gibi, Latin harflerini bilmediği — çünkü Arap harfleriyle okuyup yazma öğrendikleri- için, Bediüzzaman'ı cahillikle suçlayıp saçmalaması ise tam bir bilgisizlik ve gerçeklere ilgisizlik göstergesiydi. (Bak. Sh.241) Bediüzzaman'ı kendi eserlerinden ve tarihi belgelerden araştırıp tanıma zahmetine katlanmayan, hatta o kıymetli eserleri okuyup anlama kapasitesinden bile yoksun bulunan bazı kolaycı ve ön yargılı kimselerin; Onunla ilgili çoğu kasıtlı ve saptırıcı yorum ve yayınlara dayanarak hüküm vermeleri, hem böylesi ilim ve irfan erbabına hem de kendi okurlarına karşı tam bir saygısızlık ve sahtekârlık alametiydi, üstelik gayet ucuz ve uyuz bir gayretkeşlikti. Kaldı ki, böylesi tarihi şahsiyet ve hadiselerin, perde arkası psikolojik ve sosyolojik nedenlerini, taktik ve stratejik hedeflerini de çok ince ve derince kavramaya çalışmak ve hesaba katmak gerekirdi. 


Ancak hakkını teslim etmek gelir ki; kitabın asıl konusu olan Fetullah Gülen'le ilgili tespitleri, oldukça gerçekçi ve belgeliydi. Hâlbuki Bediüzzaman, haçlı ve emperyalist batının (Amerika ve Avrupa'nın) kışkırtmasıyla ayaklanan Ermeni Militanlarının da destek çıktığı Rus işgaline karşı, gönüllü milis komutanı olarak, Bitlis savunmasına katılıp savaşmış, yaralanıp esir alınarak Rusya'ya gönderilmiş ve yıllarca zindanlarda çile çektirilmiş vatanperver ve mücahit bir din âlimiydi. Bu arada “HÜR ADAM” filmi de; tarihi gerçekleri çarpıtmaya, Bediüzzaman, istismarıyla ılımlı İslamcıları ve Amerikan uşaklarını kahramanlaştırıp meşrulaştırmaya ve Atatürk düşmanlığı üzerinden TSK'yı yaralayıp yıpratmaya yönelik mesajlar içermekteydi. 


Bediüzzaman Said Nursi, çağımızın en büyük âlimlerinden olup; sağlam hadis ve haberlerle müjdelenen büyük devrim ve değişime alt yapı ve ön hazırlık görenlerden, çok önemli bir şahsiyettir. 
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Kendisi Kürt kökenlidir. Ancak bütün himmet ve hizmetini Türkiye'ye ve aziz milletimize vermiştir. “Türk olan bir tek Hulusi'yi, binlerce cahil kürde değişmem... Binlerce gafil kürdü, birer Türk olan Asım, Refet ve Hüsreve mukabil görmem”|1)J diyecek kadar ırkçılık düşüncesinden uzak bilinmektedir. Türk devletine, milletine ve askerine, aşk derecesinde bağlı birisidir. Ve zaten en birinci ve bahtiyar talebesi olan Elazığlı Hacı Hulusi (Yahyagil) Bey de, Çanakkale, Kafkas ve Milli Mücadele gazisi olan şerefli bir Albay emeklisidir. 


Bizim kanaatimize göre, Atatürk konusunda bir “İltibas-karıştırma” mevzubahistir. 


Atatürk, Tanzimattan beri ülkenin hayati kurumlarını ele geçiren ve bütün dünyada hâkimiyetlerini hissettiren Siyonist Yahudiler ve Sabataist dönmelere rağmen, hiçbir hareketin başarılı olmayacağını sezmiş ve onların yanında ve yolunda görünerek, en azından zahiri ve resmi planda Anadolu'yu kurtarmayı ve Türkiye Cumhuriyetini kurmayı hedeflemiştir. Ve tabi yıllar sonra fark edilen bu çok ince siyaset ve stratejisinde; Sabataist dönmeleri ve Siyonist Yahudileri bile uzun zaman inandıracak gerçekçi bir rol üstlenmiştir. 
O'nun bu dâhiyane rolünü fark edemeyenlerin: “Türkiye'mizi Siyon ülkesi, milletimizi Yahudi kölesi” yapmaya çalışan hıyanet şebekesine duydukları haklı nefret ve tepkiyi bazen, onların elebaşı görünümündeki Mustafa Kemal'e yöneltmelerini çok dikkatli tahlil etmelidir. 


Bakınız, Bediüzzaman bu konuda şunları söylemektedir: 


“Lozan antlaşmasından sonra, İngiltere Avam Kamarasında, kendisine yöneltilen “Türkler'in istiklalini (bağımsız cumhuriyetlerini) niçin tanıdınız? Eğer, böyle olacaktıysa, bunca savaşı ve zayiatı niçin yaptınız?” diye yükselen itirazlara, Lord Curzon şu cevabı vermiştir: “Çünkü işte asıl bundan sonra Türkler, bir daha eski satvet (Kuvvet) ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Kur'an ve İslam yolundan koparmakla, ruh ve maneviyat cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz.” Demek ki Mustafa Kemal ve İsmet'in razı oldukları durum, Türk milletini manen ve İslamiyet yönünden öldürme ve yok etme planıdır. 
İslam dinine ve ümmetine hıyanet eden o dehşetli şahsın, önemli bir kuvvetinin ve ekibinin Yahudiler olacağı yolundaki hadis ve haberlerin doğruluğunu; Lord Curzon ve Hayim Naum gibileri ortaya koymaktadır”|2) 


Bu sözlerden de açıkça anlaşılıyor ki, Bediüzzaman, Yeni Türkiye Cumhuriyetinin perde arkasındaki Yahudi ve dönme hıyanetini herkesten önce sezmiş, ancak Atatürk'ün de onlardan birisi olduğunu zannetmiştir. Hâlbuki Atatürk en güçlü bulunduğu, muzaffer bir komutan ve Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde, Bediüzzaman'ı defalarca Ankara'ya davet etmiş, hürmet ve rağbet göstermiş, çok önemli ve yetkili görevler vermek istemiş ve bütün bunlara rağmen Bediüzzamanın çok sert ve ters tepkilerinin asıl niyetini bildiği için olacak ki, kendi fıtratına hiç uygun düşmeyecek şekilde, yine de sabır ve sükünetle karşılık vermiştir. 
Bakınız, Bediüzzaman'ın Mısır'daki El-Ezher üniversitesine karşılık, hatta içinde müspet ilimlerle dini ilimlerin birlikte okutulacağı ve bütün Asya?daki Müslümanların ilmi ve İslami yükseköğretim merkezi olacağı; Türk, Kürt, Arap, Acem, Hint, Çin gibi farklı kavimlerin kaynaşacağı Türkçe, Kürtçe ve Arapça'nın birlikte konuşulup okutulacağı bir “Medresetüz Zehra”yı Van ilimizde kurmak istediğinde, Ankara Büyük Millet Meclisindeki 200 mebustan, başta Mustafa Kemal'in de bulunduğu 163 mebus, şimdi trilyonlar değerinde olan 150 bin Lira tahsisat vermeyi kabul etmişlerdir.”(3 | 


Bediüzzaman Osmanlının son dönemlerinde İstanbul'daki Dar'ul-Hikmet azası iken batılı barbarların Çanakkale'ye hücumu üzerine “Hutuvat-ı Sitte” isimli gaddar zalimlerin yüzüne tüküren risalesi, daha sonra İstanbul'u işgal eden İngiliz başkomutanına okutulunca, oldukça hiddetlenmiş ve Bediüzzaman hakkında idam kararı vermiştir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve özellikle Kürtler arasında çok sevilen ve sayılan Bediüzzamanın öldürülmesi 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halinde, aşiretlerin isyan edeceği ve İngilizlerin Anadolu'yu parçalamak üzere düşündükleri Kürdistan hayalinin suya düşeceği endişeleri hatırlatılınca bundan vazgeçmiştir.|4| İşte Bediüzzaman'ın bu kabiliyet ve karakterini iyi bilen Atatürk, onun kıymetini ve ehemmiyetini takdir ederek, defalarca Ankara'ya davet etmiştir. Bunların birkaçına olumsuz cevap veren Bediüzzaman, sonunda yakın dostu Van valisi Tahsin Beyin de ısrarıyla Ankara'ya gitmiş ve Mecliste ayakta alkışlarla karşılanıp, hürmet ve rağbet gösterilmiştir. Bir müddet Hacı Bayram civarında ikamet eden Bediüzzaman, pek çok mebusun namaza başlamasına, Mecliste daha büyük bir mescit açılmasına öncülük etmiştir. 


Ancak bu arada, mebuslar arasında namaz ve dindarlık konusunda şiddetli münakaşa ve münazaralar da başlamıştır. Bunun üzerine Atatürk, Bediüzzaman'a: “Sizin gibi kahraman bir Hoca bize çok lâzımdı. Bu yüzden sizin yüksek fikirlerinizden istifade etmek niyetiyle buraya çağırdık... Ama siz, gelir gelmez en önce, namaza yönelik şeyler konuşup yazmakla işe başladınız ve maalesef aramızda ihtilaf çıkardınız...” deyince, üstad hiddetlenerek ve sert cevaplar vererek Ankara'dan ayrılmıştır.|5) 


Bu tür karşılık ve karışıklıklara hiç tahammülü olmayan Atatürk'ün, yine Bediüzzaman'ı saygı ve sükünetle dinlemesi ve hoş görmesi oldukça dikkat çekicidir ve üzerinde durmak ve düşünmek gerekir. Yine bizim kanaatimize göre Atatürk, Siyonist dönmelerin milleti dinsizleştirme faaliyetlerine karşı, Bediüzzaman'dan yararlanmak istemişti. Çünkü O'nun geçmişte İttihat Terakkiyle münasebeti ve Abdulhamid'e karşı muhalefeti, böyle bir hizmette, gizli hıyanet komitelerine karşı da oyalayıcı bir firsat doğurabilecekti... Ancak Bediüzzaman'ın, takvasından ve tavizsiz yaklaşımından kaynaklanan: “Beyin eğitiminden önce Beden eğitimi” yaptırmak cinsinden biraz aceleci davranışı ve daha sonra yazacağı Risale-i Nur'ların “önce imanı takviye” prensibine de aykırı olarak hemen namazla işe koyulması, Atatürk'ün bu girişimini başlamadan bitirmişti. Ve yine yeri gelmişken bir kanaatimizi daha belirtelim ki: Bediüzzaman'ın Sultan Abdulhamid'i önce müstebid (İstibdatçı ve Zorba) ve baskıcı zannetmesi, Mason cemiyeti olan İttihat Terakkiyi, hürriyet ve adalet fedaileri bilerek içlerine girmesi ne ise; Atatürk'ü, devleti ve cumhuriyeti ele geçiren hıyanet ekibinin başı olarak görmesi ve hatta dönmelerin damadı olan ve Anıtkabir'i yaparak ve Atatürk'ü koruma kanunu çıkararak, Mustafa Kemal'in tabulaştırılıp Siyonistler tarafından istismarına ve Türkiye'nin Amerika'nın yarı sömürgesi yapılmasına çalışan Adnan Menderes'i bir İslam kahramanı ilan etmesi de, aynı “İltibas” (özü biri birinden farklı, ama yüzü çok yakın ve benzer şeylerin karıştırılması) hadisesidir. 


Mustafa Kemalin: 


e Dünyaya hâkim ve galip devletleri ürkütmeden Yeni Türkiye Cumhuriyetini güçlendirmek için zaman kazanma stratejisini ve bu maksatla verdiği tavizleri, 


* Türkiye'yi “ön İsrail” yapma hesabı güden Siyonist Yahudi merkezleri ve içerideki İttihat ve Terakki artığı sabataist ve masonik şebekeyi umutlandırıp oyalama taktiğini ve mazeretini, 


e Bazıları zaten maalesef dönme Yahudilerin ve işbirlikçi gafillerin güdümüne girmiş, bir kısmı da meskenet yuvasına ve istismar ocağına çevrilmiş dini cemaat ve tarikatların Cumhuriyete yönelik tahrik ve tertiplerini önleme mecburiyetini hesaba katmayarak, 


e Mustafa Kemal'in, kasıtlı ve azılı bir din tahripçisi, malum ve mel'un güçlerin tabii hizmetçisi olduğunu sanarak; O'nun ileride çok talihli sonuçlar doğurabilecek, yüksek rütbeli ve yetkili, resmi ve dini görev tekliflerini reddeden Üstat Bediüzzaman Hz.leri; anlaşılan 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İslamiyet'e ve Millete yönelik tahribatların aleti olmaktan sakınmış, ama bizim kanaatimizce tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Ancak, unutmayalım ki, kader her şeye baskındır. 


Atatürk'ün, her türlü imkân ve iktidar elinde olmasına rağmen, Bediüzzaman'ın bu ağır tenkit ve tahriklerine karşı, ona gayet sabırlı ve saygılı bir tavır takınması, Onun bir diktatör değil, ne kadar demokrat bir kişilik olduğunun da göstergesidir. Çünkü bugün demokrasi havarisi kesilen yöneticilerin, kendilerinin gaflet, cehalet ve hıyanetlerini konuşup yazanları, nasıl yaftalatıp tutuklattıklarını ve ağız dolusu hakaretler yağdırdıklarını herkes görmektedir. 


Üstelik Bediüzzaman: “Atatürk'e ilişilmemesi gerektiğini” söylemekte ve Ankara'daki davranışından dolayı pişmanlık göstermektedir: 


“Beni Ankara'ya istediler, gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. 
“Bizimle beraber çalış” dediler. “Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz. Fakat size de ilişmez” cevabını verdim. Evet, ilişmedim, hatta ilişenlere de iştirak ve meyil değil, belki teessüf ettim. (Mustafa Kemal'in aleyhine çalışanları asla hoş görmedim) Çünkü İslam Milliyetçiliğinin gelenekleri lehinde yararlanılabilir (Atatürk gibi) acip, (hayret verici) bir askeri dehayı (maalesef benim sert tepkilerim) bir derece bu ananelerin aleyhine dönmesine bir vesile oldu. Evet, ben, özellikle reisicumhurda muannid (inatçı ve kararlı) bir deha hissettim ve (kendi kendime söz verip) dedim: “Bu dehayı kuşkulandırıp İslami ananelerin aleyhine çevirmek caiz değildir.” Onun için elimden geldiği kadar dünyalarından çekildim ve karışmadım.”|(6| 


Ama bazıları, Atatürk'ün Bediüzzaman'a karşı bu ilgisini, “O'na Milletvekilliği, üniversite öğretim görevliliği, Şeyh Sünusi gibi umumi Anadolu vaizliği gibi önemli hizmet tekliflerini: “onun nüfuzundan, (etkinliğinden) kendi hesabına yararlanmak istiyor. 
Bediüzzaman'ı susturmak ve kendine bağlamak istiyor”(7| şeklinde değerlendirmiştir. 
Hâlbuki tarafsız ve ön yargısız bir şekilde ve dikkatle incelenirse, bu olaya bizim bakış açımızla yaklaşılabileceği de görülecek ve hak verilecektir. 


Üstelik üzerine: “Çok mühim bir mektup” notu düşülerek Cumhurbaşkanlığı arşivinde saklanan bir mektupta, Üstat Bediüzzaman Hz.leri Mustafa Kemal'e: 


“İslam Âleminin Kahramanı Paşa Hazretlerine! şeklinde hitap etmekte, “Ey Şanlı Gazi, Yüce Şahsiyetiniz hem muzaffer ordunun hem de Yüce Meclisin şahsi manevisini temsil ediyorsunuz” diye övmektedir. Bu mektubunda on maddelik tavsiyelerinin 9. Maddesinde: “Sizin bu başarılarınızı, yüksek hizmet ve fedakârlığınızı takdir ve tasvip eden ve sizi canu gönülden sevenlerin çoğunluğu inançlı insanlardır ve sağlam Müslümanlardır. Öyle ise sizin de Kur'an'ın emirlerine uygun davranmanız, hem Müslüman halkın yararınadır, hem de şerefinizi artıracaktır” sözleri ile Mustafa Kemal'le ilgili kanaatlerini ve ondan samimi beklentilerini dile getirmektedir. 


Elazığ Palu kazasındaki Şeyh Sait Efendi'nin, Van'daki Bediüzzaman'dan “Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir... Yardımınız gereklidir” diyerek yapmayı tasarladığı isyan hareketine katılmasını isteyen mektubuna: “Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'e hizmet etmiş ve çok âlimlerveliler yetiştirmiş necip bir millettir. Bunların torunlarına ve ehli imana kılıç çekmek caiz değildir. Siz de sakın böyle bir işe girişmeyiniz ve bu teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Ülke dâhilinde silahla değil, islahla neticeye gidilir. Millet irşat ve tenvir edilmelidir”[8] şeklinde cevap vermesine rağmen, kaderin sevkiyle ve Risale-i Nurun yazılması hikmetiyle, Isparta'nın ıssız bir kasabası olan Barla’ya sürgün edilmiştir. 


Bediüzzaman ve Ordu: 


274 


Kahraman Türk ordusuna çok değer veren ve sürekli övgüyle bahseden Bediüzzaman: “Ben bu milletin bahadır ordusunun milyonlarca efradını, eratını ve subaylarını samimiyetle seviyorum, hürmet ve haysiyetlerini, elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Ama benim garazkâr ve mason muarızlarım ise, bir tek adamı sevmek ve yüceltmek bahanesiyle, Türk ordusunun şehit olan ve hayatta bulunan milyonlarca mensubuna hıyanet ve hakaret ediyor... Bana hücum edenlerin tek bahanesi “Mustafa Kemal'e itirazım ve dost olmadığım”dır. Hâlbuki o beni taltif etmek (itimat ve itibar göstermek) ve bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya resmi yetkili umumi vaiz olarak göndermek üzere Ankara'ya çağırmıştır”|9) diyerek aleyhindeki iddiaları yalanlamaktadır. 


Bediüzzaman; geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki milyonlarca mensubuna hayran ve hayırhah olduğum “Bin seneden beri cengâverliğini, gaziliğini ve hak peresliğini dünyada gösteren ve ispatlayan... Kur'an'ın bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan| 10) bir ordunun bir tek kumandanına, yanlış ve haksız bulduğum davranışları yüzünden karşı çıkmam bahane edilerek, bana bu denli hücum ve hakareti hak ediyor muyum? diye sormakta ve aslında Atatürk'ün istismar ve suiistimal edildiğine parmak basmaktadır.” 


Bu arada, biz de merak edip soruyoruz: Geçmişte ve günümüzde “Atatürk'e dil uzatıyor. 
Rejimi tehlikeye atıyor” gibi bahanelerle Müslüman düşünür ve din adamlarına yapmadıklarını bırakmayan asker ve sivil sahte Atatürkçüler, şimdi, ABD'li Siyonist Yahudi Graham Fuller'in “Atatürk'ün düşünceleri kendi çağı için gerekliydi. Bugün artık geçerli değildir. Zaten Türkiye bir ulus da değildir. Türkiye ulusal kimliğini, yörüngesini ve dünyadaki yerini, yeniden gözden geçirmelidir. Türkiye diniyle barışmalı, ılımlı İslam'la hoş geçinmelidir”[11] şeklindeki hezeyanları karşısında niye susmaktadır? Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin temellerine dinamit koyan Siyonist ve emperyalist kafirlerin önünde secdeye kapananlar, sadece sahtekar değil, aynı zamanda satılıktır!... Ve zaten Atatürk'ün asıl niyetini ve hedefini sezen dış güçler ve Sabataist dönmeler, O'nu mason doktorları eliyle zehirleyerek genç yaşta ölüme yollamış ve bunu bilen Atatürk “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!...” diye feryat etmeye mecbur kalmıştır.|12) 


Aziz Türk milletinin ve Devletinin maddi ve manevi iki güçle ayakta kalacağına inanan Bediüzzaman: 


“İşte; 1- Haysiyet-i askeriye (yani ordunun onuru, değeri, gücü ve kuvveti), 2- Hamiyet-i İslamiye (İslam ve iman gayreti) ve Şeriat-ı Muhammediye (Kur'an'ın bütün insanlığa getirdiği adaleti) bir terazinin iki kefesindeki Ağrı dağı ile Sübhan dağı gibi iki dengeye benzer”(131 diyerek, ordunun önemini ve değerini ortaya koymaktadır. Ve yine kendi kanaatlerini yüzüne karşı söylediği halde, fikre ve ilim ehline hürmetinden dolayı Atatürk süküt geçmiş ve müsamaha göstermişken daha sonra, o mason zındıkların tahrikiyle sıradan bir subayın, hatta onbaşının kendisine hakaret etmesi karşısında, Bediüzzaman haklı teessüflerini açığa vurmakta ve “Sait Nursi, devlete başkaldırıyor” bahanesiyle mazlumlara zarar gelmesin diye bütün bunlara katlandığını anlatmaktadır.|14) 


Bu durum, Atatürk'ün Bediüzzaman'ın nüfuzundan korktuğu veya yararlanmaya çalıştığı zannını da boşa çıkarmaktadır. 


Çünkü üstadın da teessüf ve teessürle ifade ettiği gibi; sıradan bir karakol çavuşunun bile hakaret etmeye kalkıştığı ve hiç kimsenin sahip çıkamadığı bir zatın geniş çevresinden ve etkinliğinden korkulacağını söylemek tutarlı bir iddia olmaktan uzaktır. 


Öyle ise, bize göre Atatürk'ün, Bediüzzaman'a yaklaşımında daha başka amaçlar aramalıdır. 
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* Yurdumuzun barbar batılılarca işgali sırasında ve mütareke yıllarında; istila kuvvetlerine şiddetle ve cesaretle karşı çıkıp direnen ve Milli Mücadeleye ve Atatürk'ün Ankara Hükümetine taraftarlık gösteren| 15) 

“Anadolu hareketine karşı İngilizlerin dayatmasıyla Damat Ferit Hükümetinin, Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla yayınladığı “Bunlar İsyan etmiştir. Öldürülmeleri gerekir” fetvasını “Müslüman halkı Kuvay-ı Milliye aleyhine kışkırttığı” için kabul etmeyen, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçinin fetvasını destekleyen|16)J ve “Zıt kavramlar yer değiştirmiştir; Zulme adalet, Cihada isyan, esarete ise hürriyet adı verilmiştir” diyerek Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadeleyi cihat ve hürriyet hareketi kabul eden 

* “Ankara'da mevcut 200 mebustan 163 mebusun imzası ile 150 bin lira, o zaman paranın kıymetli vaktinde aynı Üniversite (Üstadın Van'da kurmayı tasarladığı Medresetüz zehra) için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içinde idi"[17] diyerek Atatürk'ün ve Ankara Hükümetinin, kendisinin hayırlı teşebbüslerine destek verdiğini dile getiren Bediüzzaman'la Atatürk arasında bazı konularda yanlış anlaşılmaların olabildiğini söylemek, acaba birtakım kimseleri niye böylesine huysuzlaştırmaktadır? 


Hatta Hz. Üstat Yeni Said döneminde ve Kastamonu'da bulunduğu süreçte yazdığı “İnna Eateyna” sırrında: “12—13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak” mealindeki İstihrac-ı cifri çok geniş bir dairede olduğu halde; nur müjdesi sırrının aksine olarak; dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek, o hakikatin suretini değiştirmiş...” (Kastamonu Lahikası 27.Mektup Ehemmiyetli, fakat bir derece mahremdir) diyerek, bazı işaret ve beşaretleri karıştırdığını ve bu kusur ve karıştırmalarından dolayı manevi sıkıntılara uğradığını, kendileri de itiraf ve ifade buyurmaktadır. 


Ama her şeye rağmen, müjdelenen ve hasretle beklenen Mehdiyet Medeniyetinin en önemli destek ve dayanağının yine Asil Türk ordusu olacağını haber veren Bediüzzaman şunları söylemektedir: 


“Gariptir, hem çok gariptir (hayret edilir ki) yedi yüz sene boyunca İslamiyetin ve Kur'an'ın elinde Şeref-şiar (Şan ve şerefle şöhret bulan), barika-asa (Şimşek gibi parlayan) bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülük (düşüncesini), muvakketen (geçici bir dönem) İslamiyetin bir kısım Şeairine (Ezan, Kur'an, İmam-Hatip, başörtüsü gibi dinin simgelerine) karşı kullanmaya çalışır. Fakat (tam) muvaffak olamaz (sonunda) geri çekilmeye (mecbur kalır) (Çünkü) “Kahraman ordu, dizginini onun (masonluğun, Siyonist ve sabataist gurubunun) elinden kurtarıyor” (ve kurtaracak) diye, (hadis) rivayetlerden anlaşılıyor.”(18) 


Evet, Yunanistan'ın Stratejik Araştırmalar Enstitüsü eski başkanı Korgeneral Tagaris tarafından yazılan ve ABD Chicago'da Hıristiyan Siyonistlerin Armegeddon yayın evinde 1978'de basılan ve ücretsiz dağıtılan kitabında: 


“Biz Türklerin canavar derecesinde barbar bir rka mensup olduğumuzu... Anadolu'da farklı din ve kökenden milyonlarca insanı katledip, şimdi kendimize ait olmayan topraklarda oturduğumuzu... Öyle 50 milyon falan değil, Kürtler, ermeni ve Rum asıllılar sayılmazsa nüfusumuzun 20 milyonu zor bulduğunu... Tarihi adaletin bu Türk vahşetini temizlemek üzere; Anadolu'da yeniden Kürdistan'ın, Ermenistan'ın ve Pontus İmparatorluğunun kurulmasının şart olduğunu”|19) yazarken... 


Ve yine Avrupa konseyinin 26 Nisan 2003 tarihli kararında 6'ncı ve 12'nci maddelerinde “siyasi çözüm” diye, azınlık saydığı Kürtlere ve diğer kökenlere her türlü haklarının verilmesini zırvalarken, hala AB'ye girmeye can atan NATO kafalı gafillere... Başbakan iken, Kuvvet komutanlarının atama görüşmelerini ve MGK'daki gelişmeleri Ertuğrul Özkök, 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Zafer Mutlu ve Hasan Cemal gibi sicili bozuk gazetecilerle konuşup değerlendirecek kadar seviyesini alçaltan Bilderbergci Mason Mesut Yılmaz gibi siyasilere...(20) Emin Çölaşan'ın 
27 Mart 2003 tarihli köşesinde “Bu süreçte beni ürküten bir şey var. Genel Kurmay 
Başkanının kişiliğinde, toplumun güvendiği tek kurum olan Silahlı kuvvetlerin yıpranmasından endişe ediyorum” dediği... 28 Mart 2003'de Mustafa Balbay'ın ise: “Acaba yurt dışında ve NATO kışlasında on sekiz (18) sene kalmasının etkisiyle mi, ülkemizin hassasiyetlerine ve dengelerine batı gözüyle bakıyor?” diye hayret ettiği bazı generallere rağmen... 


1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, Yarbay rütbesiyle komutanı olduğu Kocatepe 
muhribinin, Genel Kurmaya gönderdiği yanlış mesajlar yüzünden Yunan savaş gemisi zannedilerek bizim jetlerimizce vurulup batırılmasına sebep olan... Kocatepe muhribimizle en az 60 (altmış) Mehmetçiğimizi deryanın dibine batıran... Ama kendisi denize atlayan, nasıl bir tesadüfse, bu savaş ortasında oralarda güya avlanan İsrail balıkçı gemisi tarafından bulunup kurtarılan!.. Ve bu olaydan sonra hızla yükselip Oramiral olan, hatta bir ara Genel Kurmay başkanlığına oynayan ve 28 Şubatın meşhurlarından sayılan... Emekli olunca da Korkmaz Yiğit gibi devlet soyguncularına katiplik yapan Güven Erkaya gibi bazı ucuz kahramanlara... Korgenerallikten emekli edilince MHP'ye girip Devlet Bahçeliye danışman olan ve Amerika'nın Irak işgaline karşı çıkanlara şiddet ve hiddetle saldıran ve: “Amerika Afganistan'daki batağı kurutamaz” dediler. Bak adam gitti, iki günde halletti orayı... Irak savaşında da aynı şeyler söylendi... “Neymiş; gelmesinler, gitmesinler, bölgede bilmem neler olurmuş...” Adam geldi vurdu, yerleşti... Ve Amerika bir daha buradan gitmez!”(21)J diyen ve ABD'nin işgal ve işkencesine sevinen milliyetçi danışmanlara rağmen... 


Kurmay Albay rütbesiyle 1978—80 arası Kara Harp Okulu öğrenci Alay komutanı iken, 500 
Harbiyeliden 400 kadarını, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerinin tespit edilerek bu kutsal ve Milli kurumdan atılmasını sağlayan... Ege ordu komutanlığı sırasında, 3 Haziran 1997 gecesi İzmir'e giden ve Hikmet Köksal, Güven Erkaya, Ahmet Çörekçi ve Teoman Koman'la birlikte; gizli güçlerin dayatmasıyla Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın yönetime el koyup, Erbakan hükümetini devirme teklifine; 3'ncü Ordu komutanı Atilla Ateşle beraber cesaret ve dirayetle karşı çıkarak, masonik merkezlerin bu oyununu bozan... Ve Genel Kurmay Başkanı olduğunda da, birçok davet almasına rağmen Amerika'ya gitmeyip, Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya ve Rusya'ya ziyaretler yapan ve ABD-AB emperyalizmine karşı Türkiye merkezli yeni bir oluşumun sinyallerini yakan Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi asaletli, haysiyetli, cesaretli ve Milli düşünceli “baş tacı”larımız vardır. 


Harp Akademilerindeki bir konuşmasında “AB'ye mahküm ve mecbur değiliz. Bir ütopya uğruna ülke geleceğimizin ve güvenliğimizin tehlikeye girdiğini göz ardı edemeyiz... Hatta gerekirse ülke ve bölge yararımız ve Milli çıkarlarımız için İran ve Rusya ile irtibat ve ittifaklar kurabiliriz” anlamında tarihi ve talihli tespitler ve tembihler yapan Milli haysiyetli paşalarımız da vardır... 


Elazığ'daki 8'nci Kolordu Komutanlığından tanıdığımız ve 1995 Ekiminde Antalya'da yapılan uluslar arası Güvenlik ve işbirliği konferansında: “Daha ne zamana kadar ulusal çıkarlarımızı göz ardı etmek pahasına, ABD'nin çıkarlarına hizmet edeceğiz!?” TSK ve Türkiye, kraldan ziyade kralcı kesilip, kendi savunma ihtiyaçlarını bir kenara itip, NATO direktiflerinin esiri olmuş gibiyiz!... Biz bu yanlış zihniyetin cezasını, hazırlıklı olmadığımızdan dolayı Güneydoğudaki terör mücadelemizde çok acı şekilde çekmişiz!” diye haykırışlarını hatırladığımız mert, metin ve Mümin komutanlarımız vardır. 


Duyarlı bir aydınımızın yerinde tespitiyle, “dönemin İngiliz Büyükelçisi ve mason Reşit Paşanın birlikte hazırladığı ve Tanzimat-ı Hayriye diye toplumun aldatıldığı süreç aslında, 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Müslüman Türklerin çözülmesi ve Barbar batılılarca fikren ve fiilen esir edilmesinin en somut adımıdır. “En az yüzde on hain kontenjanımız vardır” ve emperyalist güçler içimizdeki bu hainler eliyle ülkemizi kontrol altında tutmaktadır. 


Mustafa Kemal, bu çözülme sürecinin hızını azaltmaya ve dâhiyane bir manevra ile hain masonları oyalamaya ve hiç değilse sınırları belirli bir vatan parçasını kurtarmaya çalışmış ve başarmıştır. Atatürk, rejimi Cumhuriyet olan Milli bir devlet kurmak ve bunu İslam-Ümmet bilincinden süzeceği Milli ve medeni bir kültür temeline oturtmak amacını taşımıştır. Atatürk her türlü mandacılığın ve Batılılara dayanmanın karşısındadır. İsmet İnönü ile aralarındaki uyuşmazlığın esas nedeni de bu noktada aranmalıdır. İsmet İnönü mandacıdır. Tam hürriyetten değil, dış himayeden yanadır. İşte bu yüzden Hatay sorunu sırasında Atatürk'le araları tamamen açılmış ve Mustafa Kemal, İsmet İnönü'yü Başbakanlıktan uzaklaştırmış ve ölünceye kadar yanına yaklaştırmamıştır. Ve Atatürk'ten sonra onun ölümüne sebep olan hain güçler (masonlar ve dönmeler) tarafından İnönü hiç hesapta yokken Cumhurbaşkanı yapılmış ve uydurdukları Kemalizm safsatasıyla Atatürk'ün başlattığı Milli, yerli ve haysiyetli bir dönemi kapatmış, Tanzimat'la başlayan çözülme sürecine yeniden hız kazandırmıştır. 
Anadolu'yu parçalama planı olan “SEVR” ameliyatının yapılabilmesi için, Milletimizi narkozla uyuşturma aşaması sayılan “LOZAN”ın gizli maddeleri bir bir tatbikata sokularak, ülkemizdeki etnik ve dini çatışma ve yozlaşmanın yolları açılmıştır. 


Dipnotlar: 

Barla Lahikası Sh:1503 

Bak: Emirdağ Lahikası Sh:1820—-1821 Rİsalei Nur Külliyatı 2. Cilt Nesil Neşriyat Bak: Emirdağ Lahikası 27.Mektup 

Tarihçe-i Hayat İlk Hayatı Sh:2137 

Tarihçe-i Hayat İlk Hayatı Sh:2138 

Said Nursi Tarihçe-i Hayat. Eskişehir Hayatı 

Bak: İlk Hayat Sh:2139 

Barla Hayatı Sh:2140 

Emirdağ Lahikası 27. Mektup 

Emirdağ Lahikası 27. Mektup 

Hulki Cevizoğlu Bütün Kaleler Zapt Edilmedi Sh:8 

Dünyanın Gizli Yöneticileri Mehmet Öksüz Mavi Ay Yayınları 
Divan-ı Harbi Örfi Sh:1925 

Emirdağ Lahikası 27. Mektup Sh:1760 

Külliyat Nesil Yay. 1. Cilt Sh:1080- Başbakanlığa mektup 

Bak. Bediüzzamanın hayatı. Yeğeni Abdurrahman Nursi Sh. 106-107 Piran yay. İst Emirdağ Lahikası 27. Mektup 

Beşinci Şua 3. Küçük Mesele 3. Hadise 

Atilla İlhan’la Birkaç Saat Hulki Cevizoğlu Sh:5-6-7 

Apolet-Kılıç ve İktidar Faruk Mercan 4. Baskı Doğan Kitap Sh:33 
! Apolet-Kılıç ve İktidar Faruk Mercan Sh:258 


e©liSu run 


© 


e * a9 Yu ELM 


Y 
© 


N 


33 YILLIK BİR İKTİDARIN EN ZOR GÜNLERİ: SULTAN ABDÜLHAMİD'İN HÂL 
EDİLMESİ 
08 Temmuz 2019 Pazartesi-haksozhaber 


Sultan Abdülhamid'in hâl edilmesi için öncelikle bir fetva hazırlanması gerekiyordu. Fetvaya göre Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için üç büyük suç işlemişti: 31 Mart'a sebep olmak, Kuran yaktırmak ve israf suçları 


Mehmed Mazlum Çelik / The Independentturkish 
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Bir Sırp suikastçısının silahından çıkan kurşunlar dünyayı yangın yerine çevirmiş, Hindistan'dan Prusya'ya, Mısır'dan Filistin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kanlı bir savaşa sürüklemiştir. 


Talat, Enver ve Cemal Paşalar henüz Balkan Savaşları'nın yaraları sarılmadan 

devleti Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın yanında savaşa sokmuştur. Kimse bu denli şiddetli ve geniş bir coğrafyaya yayılmış bir savaş beklemiyordu. Cesur ve heyecanlı Paşalar içine düştükleri çıkmazdan sıyrılabilmek için çareler ararken akıllarına Sultan İkinci Abdülhamid gelir; ancak Paşalar, Sultan'ın huzura çıkacak cesareti gösteremeyince başlarında İshak Paşa'nın bulunduğu bir heyet oluşturarak Beylerbeyi Sarayı'nda tutsak bulunan Sultan Abdülhamid'e gönderir. 


İzzet-i nefsi incitilmiş devrik Sultan, genç İttihatçı Subayı Ali Fethi Okyar nezaretinde önce Selanik'e sürülmüş, 1912 yılında Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirilmiştir. Büyük Cihan Savaşı tüm şiddetiyle sürerken İttihat ve Terakki heyeti İshak Paşa'nın sözcülüğünde tutsak Sultanın huzuruna çıkar. Abdülhamid'e durum etraflıca anlatıldıktan sonra ne yapmaları gerektiğini sorarlar. 


Günlerini marangozluk yaparak geçiren Sultan Abdülhamid hastadır ve memleketin durumuna ziyadesiyle üzülmektedir. İshak Paşa'yı sabırla dinledikten sonra naif ve kederli bir şekilde dünyanın en büyük bahriye gücüne sahip İngiltere ve Fransa'nın karşısında kara devletleri olan Almanya ve müttefiklerinin yanında girilmiş bir savaşın daha başlamadan kaybedildiğini buna sebep olanların da çıldırmış olduğunu belirtir. Sultan Abdülhamid haklılığını göremeden 10 Şubat 1918'de bir pazar günü hayata gözlerini yummuş, onun ölümünden çok kısa bir süre sonra Devlet-i Ali Osmaniye cehennem yerine dönmüştür. 
Payitaht olan İstanbul başta olmak üzere Mekke, Medine, Kudüs ve tüm yurt işgal edilmiş. 
Savaşa sebep olan Paşalar çareyi yurttan kaçmakta bulmuştur. 


İttihat ve Terakki'yi hükümete taşıyan, Sultan Abdülhamid'in 33 yıllık iktidarını bitiren olaylar zinciri ise daha gerilere dayanır, bunun için öykünün başına dönmemiz gerekiyor. 


Başarısız bir deneme: Birinci Meşrutiyet 


Sultan Abdülhamid tahta oturduktan kısa bir süre sonra, 1876 Aralık ayında Osmanlı Devleti de ilk defa meşruti sistemle tanışmış; ama beklenmeyen olaylar Sultan Abdülhamid'i meclisi kapatmaya zorlamıştır. 


Büyük beklentilerle açılmış mecliste Müslüman mebuslar çoğunluğu elinde bulundursa da Ermeni, Rum ve Bulgar mebuslar yalnızca kendi milletlerinin çıkarlarına öncelik veren politikalar izlemeyi tercih etmiştir. Kısa bir süre sonra Müslüman mebuslar içinde Arnavut ve Arapların da kendi gündemine öncelik vermesi meclisi kilitlemiştir. 


Rusların Yeşilköy”e kadar dayandığı bir atmosferde Sultan Abdülhamid Kanun-i Esasi'nin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi süresiz olarak kapatmış ve hanedanlığa karşı büyük bir tehdit olarak gördüğü Mithat Paşa'yı görevinden azletmiştir. Daha sonra Yıldız Sarayı'nda yapılan mahkemede Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'in ölümünden sorumlu tutularak ölüme mahküm edilmiştir. Sultan Abdülhamid, Mithat Paşa'nın ölüm hükmünü sürgüne çevirerek Paşa'yı Taif e göndermiştir. Mithat Paşa burada da darbeye hazırlandığı istihbaratı üzerine zindanda boğdurulmuştur. 
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Fiili olarak meclis kapatılmış ve Sultanın otoritesi artırılmış olsa da resmi olarak devlet idaresi kendisini meşrutiyet olarak tanımlamaya devam etmiştir. 


Sultan Abdülhamid dış politikada güçlü devletlerin birbiriyle olan çekişmelerinden yararlanmış ve dengeli bir siyaset izlemiştir. Aynı zamanda hocalığını yapmış Edhem Paşa, Plevne Kahramanı Osman Paşa ve iç politikada büyük yararlılıklar gösteren Mazlum Paşa gibi önemli devlet adamlarının desteğiyle işleri büyük oradan yoluna koyan Sultan Abdülhamid iç siyasette de taviz vermekten kaçınmıştır. Her türlü tehdidi henüz ortaya çıkmadan engelleme yoluna gitmiştir. İstibdat olarak nitelendirilen bu politika devletin yıkılışını engellemek isteyen aydınların Avrupa başkentlerine iltica etmesine sebep olurken, içeride muhalefet yürüten özellikle ordu mensubu subayların yer altında gizli teşkilatlar kurmasına sebep olmuştur. 


Sultan Abdülhamid'in dışarıdan bakıldığında basit ama idare etmesi oldukça güç olan yönetim şekli devleti uzun bir istikrar dönemine kavuşturmuş olsa da artan dış baskılar ve iç muhalefet Sultan Abdülhamid'i Meclisi tekrar açmaya zorlamıştır. 


İttihat ve Terakki'nin ortaya çıkışı 


Osmanlı modernleşmesinin entelektüel alt yapısını oluşturan hareket, birbirleriyle dostluk ve ülküdaşlık ilişkisi ile bir araya gelen zaman zaman da sert bir biçimde kavga eden Jön Türkler tarafından oluşturulmuştur. Bu grup çoğunluğu Sultan Abdülhamid tarafından Avrupa başkentlerine gönderilen öğrenci ve devlet bürokratlarından oluşmaktaydı. 


Sultan Abdülhamid bu yapıyla zaman zaman ilişki kurup önemli bir kısmının ülkeye dönmesini sağlamış makam ve mevki tahsis ederek kendi gözetiminde tutmuştur. Ülkeye dönmeye ikna edemediği birçok kişiye ekonomik olarak zor duruma düştüğünde maddi destek sağlamıştır. Öte taraftan Mısır'ın elden çıkması, Kıbrıs'ın İngilizlere bırakılması, Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesi, Ermenilerin taşkınlıkları, Duyunu Umumiye İdaresi ve ağır vergiler Abdülhamid'e yönelik muhalefeti başka bir boyuta taşımıştır. 


1889 yılına gelindiğinde ise Tıbbiyeliler olarak bilinen Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane okulunun 
öğrencileri İbrahim Temo isimli hocalarının yönlendirmesiyle Sultan Hamide karşı gizli toplantılar yapmaya başlamışlardır. Hamamönü ve Rumelihisarı'nda gizli bir biçimde bir araya gelen öğrenciler devletin kurtuluşu adına çareler aramaya koyulmuşlardır. 


Bu toplantılar sırasında Rusya ve İran'da meydana gelen meşruti hadiseler ciddi bir biçimde konuşuluyor ve Namık Kemal'in şiirleri ile ateşli nutuklar icra ediliyordu. Toplantılara 
katılım süratli bir biçimde artıyor ve yapı kendi içinde hiyerarşik bir düzen alıyordu. 1896 
yılında örgütün İstanbul ayağı ortaya çıkarılmış; Suriye kolu, 1897 yılında ciddi bir darbe girişimine hazırlanırken tespit edilerek sorumluları tutuklanmıştır. 


Örgüt deşifre edilmiş sorumluları cezalandırılmış olsa da memleketin her bölgesinde kendisine taraftar bulmaya devam etmiş ve yükselişi engellenememiştir. 1907 yılına gelindiğinde özellikle Selanik ve çevresinde güçlü bir örgütlenme meydana getirmiştir. Kendi içinde farklı fraksiyonlara bölünmüş hareket bu süreçte tek çatı altında birleşmeyi başarmıştır. 


İttihatçılar dağa çıkıyor 
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Sayıları neredeyse 10 bin civarına yaklaşan İttihatçılar, Sultan Abdülhamid'i devirmek için fırsat kolluyordu. Beklenen fırsat Reval Görüşmeleri sonrasında elde edilmiştir. 1908 yılında Ruslar ve İngilizler Osmanlı'ya karşı atılacak adımları müzakere etmiş ve iki taraf büyük ölçüde anlaşmıştır. Reval Görüşmelerinde Osmanlı'nın adeta paylaşılması sonrası İttihatçılar, Abdülhamid yönetimini duruma karşı basiretsiz kalmakla suçlamıştır. Bu zor durumdan kurtuluş yolunun meclisi tekrar açılarak fiili olarak meşrutiyet sistemine dönmekle mümkün olacağını iddia etmiştir. Bu doğrultuda 3 Temmuz gününde önce Niyazi Bey ardından da Enver Paşa dağa çıkarak devlete isyan etmiştir. 


Suikastlar başlıyor 


İsyancıların devlete karşı dağa çıkması sonrası Yıldız Sarayı'na memleketin dört bir tarafından telgraflar gönderiliyor, bir an önce meşrutiyete dönülmesi telkin ediliyordu. Sultan Abdülhamid ilk olarak Balkanlar'da başlayan isyanın yayılmasını engellemek için Ferik Şemsi Paşa'yı bölgeye gönderdi. Şemsi Paşa, isyan bölgesine varmasından kısa bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu Atıf Bey tarafından vurularak öldürülmüştür. Bu haber Yıldız Sarayı'nda bomba etkisi yaratırken İttihatçıların önü arkası kesilmeyecek suikastlarının da başlangıcı olacaktır. 


Kısa sürede kendisini toparlayan Yıldız Sarayı, Ferik Şemsi Paşa'nın yerine Müşir Osman Paşa'yı gönderdi. Bu kez gelen haber daha korkunçtu, Osman Paşa görev yerine vardıktan kısa bir süre sonra esir edilerek İttihatçı isyancıların eline geçmişti. 


İstanbul'da da olaylar kontrolden çıkmış, topçu birlikleri Yıldız Sarayı'nın bilgisi dışında yüz bir pare top atışı gerçekleştirmişti. Bu, padişah değişikliğinde yapılan bir gelenekti; olaylar giderek kontrolden çıkmak üzereyken Selanik'ten gelen haber bardağı taşıran son damla olacaktır. İsyancılar Sultan Abdülhamid'in emri dışında Selanik'te meşrutiyetin yeniden ilan edildiğini duyurdular. Sultanın iradesini hiçe saymak anlamına gelen bu kararı normal şartlar altında kabul etmek mümkün değildi, ama olayların daha fazla kontrolden çıkmasını istemeyen Yıldız Sarayı bu durumu tanımak zorunda kaldı. İttihatçıların bu zaferi Sultan Abdülhamid için sonun başlangıcıydı. 


İttihat ve Terakki tek başına iktidar olur 


23 Temmuz 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edilmiş ve kısa bir süre içinde milletvekili 
seçimlerine gidilmiştir. Yurdun büyük bir bölümünde gizli bir şekilde teşkilatlanmış İttihat ve Terakki Cemiyeti seçimlerde de bu gücünden yararlanmıştır. Yapılan seçimlerde yaklaşık yüzde 99 oy olarak devlet yönetiminde söz sahibi olan tek merci konumuna yükselmiştir. 


Ülkede esen hürriyet ortamında kadın hakları güçlendirilmiş, dernek ve siyasi parti açma hakkı tanınmış ve en önemlisi medyaya büyük bir serbestlik sağlanmıştır. Halk gelişmeleri başlangıçta pek anlayamasa da yapılan yeniliklere ciddi bir tepki göstermemiştir. Kurulan meclisin en büyük çıkmazı tıpkı ilk mecliste olduğu gibi mebusların kısa bir süre içinde kendi bölgelerinin menfaatlerini ülke menfaatlerinin önüne taşıması olacaktır. 


Gücünü büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kaptıran Sultan Abdülhamid kolayca pes edip kenara çekilecek biri değildi, zaten İttihatçılar da Sultanı devirmeyi göze alamamış yalnızca gücünü sınırlayabilmişlerdi. Sultan Abdülhamid zaman zaman mebusları Yıldız Sarayı'na davet edip onlarla istişare etmeyi deniyordu; ancak tüm teşebbüsleri karşılıksız 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kalıyordu. Medyada ise kendisine yönelik ağır ithamlar yapılıyor, Sultan Abdülhamid toplum karşısında küçük düşürülüyordu. 


Bir karşı darbe teşebbüs: 31 Mart Vakası 


İttihat ve Terakki'nin uygulamaları kısa süre içinde belli kesimlerin tepkisini çekmeye başladı. Mektepli subayların alaylı subayları tasfiye etmesi ve ulemanın rencide edildiği bazı eylemler hoşnutsuzluğa sebep olmaya başlamıştı. 


6 Ekim 1908 günü Kör Ali isimli bir şahıs peşinden sürüklediği ulemadan küçük bir grubu 
Yıldız Sarayı'nın önünde topladı. Ateşli bir biçimde “Şeriat isteriz!” naraları atması üzerine Sultan Abdülhamid balkona çıkıp kalabalığı dağıtmak için “Merak etmeyiniz, istekleriniz yerine getirilecek” cevabını verdi. Bu cevap sonrası cesaretlenen taşkın kalabalık eylemlerini daha sonraki günlerde de devam ettirmiştir. Karagöz oynatılan salonları basmış ve sokakta dolaşan kadınlar tartaklamıştı. 


Kör Ali ile başlayan olaylar zinciri orduya da sirayet etmişti. Abdülhamid'e yakın Hassa ordusu Cidde'ye gönderilmek istenmiş; ama Hassa ordusu kuvvetleri bu durumu kabul etmeyince Balkanlar'dan getirilen Avcı Taburları, Hassa ordusunu çapraz ateşe tutmuştur. 
Haber kısa sürede İstanbul'da yayılmış, Mahmut Muhtar Paşa'nın Hassa ordusunda hayatını kaybeden çavuşların cesetlerini ibret-i alem olması için asmak istemesi bir karşı darbenin fitilini ateşlemiştir. 


İsyan ateşi kısa sürede İstanbul’ da bulunan bütün askeri birliklere yayılmış, üstelik kalkışmaya sebep olan Avcı taburları da İttihatçılara karşı başlatılan isyana destek verip Sultan Ahmet Meydanında toplanan kalabalığa dâhil olmuştur. 


İttihatçılar kendi silahıyla vuruluyor: Mecliste peş peşe suikastlar 


İttihat ve Terakki Cemiyeti, gerçekleştirdiği suikastlarla gücünü pekiştirmişti; ama bu kez terör rüzgârı aleyhine dönmüştü. İstanbul'da hızla yayılan karşı darbe şehri adeta kaosa sürüklemişti. Sokağa çıkan kadınlar linç ediliyor, gazete binaları basılarak yağmalanıyor ve yakalanan mektepli subaylar hemen oracıkta öldürülüyordu. 


Bu saldırılarda en nihai hedef ise meclis ve hükümetti. Şeriat yanlısı olduğunu söyleyen darbeciler Adliye Nazırı (Bakanı) Nazım Paşa'yı İttihatçıların önemli ismi Ahmet Rıza Bey zannederek öldürdü. Olayın şoku atlatılmamışken bu kez Hüseyin Cahit zannedilen Lazkiye Mebusu Hüseyin Arslan Bey'in öldürüldüğü duyuldu. Olaylar giderek kontrolden çıkmış, şehir teröre tamamen teslim olmuştu. 


15 Nisan 1909 sabahında darbe Yıldız Sarayına sıçramış, Asar-ı Tevfik savaş gemisin 
toplarını Yıldız Sarayı'na doğru çevirmesi isyancıları daha da öfkelendirmiş, gemiye baskın yapılarak geminin kaptanı Ali Kabuli Yıldız Sarayı önüne getirilerek Sultan Abdülhamid'in engelleme teşebbüslerine rağmen linç edilerek katledilmişti. 


Esasen bu olay, darbenin Sultan Abdülhamid'in kontrolünde olmadığı ve çığırından çıkan bir hareket olduğunu ortaya koyuyordu. Tüm bunlara rağmen Sultan Abdülhamid'in olayları yatıştırmak için tüm ordunun saygı gösterdiği Edhem Paşa'nın öncülüğünde gönderdiği heyet de olayları yatıştırmayı başaramamıştır. 
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İsyancılar meclisi de tamamen ele geçirmiş, yanlarına Şeyhül İslam Ziyaeddin Efendi'yi de alarak meclis kürsüsünden taleplerini okumuşlardır. 


Karşı darbeyi bastırmak için Hareket Ordusu yola koyulur 


Dükkânlar kapatılmış, fırınlar açılamamış ve İstanbul büyük bir sıkıntı içine düşmüştü. İttihat ve Terakki, İstanbul'daki sınırlı birliklerle olayı yatıştıramayacağını anlayınca dışardan destek istemiş ve bunun üzerine Hareket Ordusu Çatalca önüne gelerek burada konuşlanmıştı. 


Bu sırada Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Abdülhamid'in huzuruna çıkarak istifasını sundu. 
Durumu haber alan darbeciler büyük bir sevince kapılarak neredeyse tüm teçhizatını sevinçle havaya sıkıyordu. Çatalca önünde konuşlanmış Hareket Ordusu ise şehre girip isyancılar teslim almak için artık son hazırlıklarını yapıyordu. 


Çoğu çetelerden, henüz öğrenci olan askerlerden, memur hatta tüccarlardan oluşan Hareket 

Ordusu'nun başında Mahmut Şevket Paşa vardı. Ordunun iki numaralı ismi olarak da Enver Paşa bulunuyordu. Her geçen gün sayısı artan bu orduya donanmanın da destek vereceğinin anlaşılmasından sonra şehre müdahale etmek için tüm şartlar oluşmuştu. 


Abdülhamid son cuma selamlığında 


Hareket Ordusu 23 Nisan 1909 bir Cuma günü İstanbul'a girmeye başladığında Sultan Abdülhamid son kez cuma selamlığına çıkmıştı. Kaosa teslim olmuş şehirde Sultan'ın hiçbir ağırlığı kalmamıştı. Selamda kendisini karşılamaya gelenlerin sayıca azlığı artık Sultan Abdülhamid'in Osmanlı siyasetinde de bir gücünün kalmadığının işaretiydi. 


Yine de başıboş isyancıların dışında Sultan Abdülhamid'e bağlı Hassa ordusu ve Kürt taburları şehirde uzun sürecek bir direniş için yeterli teçhizata sahipti. Sultan Abdülhamid ise kısa süre içinde gerçekleşen elim olaylar sonucu İstanbul halkının büyük zarar gördüğüne şahit olmuştu. Ayrıca tabiatı itibariyle naif bir kişiliğe sahip olan Sultan şehirdeki terör havasının artık bir son bulmasını istiyordu. Bu yüzden kendisine yapılan direniş tekliflerini reddetti. 


Buna rağmen kendisine bağlılığını bildiren Hassa ordusundan üç tabur teslim olmayı reddederek Hareket Ordusu'na karşı silahlı mücadeleyi tercih etti. Son derece kanlı çatışmalardan sonra bu taburların tamamı yok edildi ve Hareket Ordusu kısa bir süre içinde şehre hâkim olmayı başardı. 


Ve Sultan Abdülhamid tahttan indiriliyor 


Sultan Abdülhamid, 31 Mart 1909'da gerçekleşen hadiselerin tarafı değildi. Olayların önüne geçmek için de elinden geleni yaptı; ama isyancılar onu dinlememişti. 27 Nisan 1909'a gelindiğinde işgal altında bulunan Yıldız Saray'ında yapılacak son bir iş kalmıştı: Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmek. 


Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için öncelikle bir fetva hazırlanması gerekiyordu. 
Fetvayı daha sonraları Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı için önemli görevler üstlenecek İttihat ve Terakki mebusu Elmalılı Hamdi Yazır bizzat kaleme aldı. Bu metin, Hal Fetvası Emini Hacı Nuri Efendi'nin önüne geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Nuri Efendi metne fetva vermek yerine derhal istifasını sundu. Fetvaya göre Abdülhamid'in tahttan 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indirilmesi için üç büyük suç işlemişti: 31 Mart'a sebep olmak, Kuran yaktırmak ve israf suçları. 


Sultan Abdülhamid'e yöneltilen suçlar inandırıcı değildi. Sultanın 31 Mart'ı engellemek için gösterdiği çabayı neredeyse tüm İttihatçılar biliyordu. Kuran yaktırdığına dair iddialar doğru ama eksikti, Sultan Almancadan tercüme edilen Türkçe mealleri toplatmıştı. Bu eserler son derece kötü tercüme edilmişti ve yanlış bilgilerle doluydu. İsraf konusu ise inandırıcılıktan son derece uzaktı, çünkü Abdülhamid cimri denilecek düzeyde tasarrufluydu. 


Hacı Nuri'nin istifasından sonrası İttihatçıların onu ikna çabaları sonuç vermiş; ama Nuri Efendi son maddeyi değiştirmiş ve hal etmek yerine Sultan Abdülhamid'in tahttan çekilmesini istemenin ya da kararı meclise bırakmanın daha doğru olacağını tavsiye etmiştir. Fetva çıkarıldıktan sonra meclis kararı hızlıca onaylamış ve geriye durumu Sultan Abdülhamid'e tebliğ etmek kalmıştır. 


Sultan Abdülhamid'e yapılan tebliğ 


Sultan Abdülhamid'e hal edildiğine dair tebliği yapan heyet Ermeni Aram Efendi, Laz Arif Hikmet, Selanik mebusu Yahudi Emanuel Karasu ve Draç mebusu Arnavut Esad Toptani'den oluşuyordu. Heyettekilerin neredeyse hiçbiri Türk değildi. 


Kararı hüzünle dinleyen Sultan Abdülhamid'in Çırağan Sarayı'nda kalma isteği de reddedilerek Sultan Abdülhamid mahiyetinde bulunan 38 kişiyle beraber aynı günün gecesi İstanbul'dan Selanik'e gönderildi. 33 yıllık uzun İkinci Abdülhamid saltanatı sona ermiş, devlet ise tam bir kaos ortamına sürüklenmiştir. 


REŞİD RIZA'NIN HİLAFET, OSMANLI VE ABDULHAMİD HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ 


30 Ağustos 2019 Cuma —haksozhaber 


Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'taki köşesinde Reşid Rıza'nın hilafet, Osmanlı ve Abdulhamid hakkındaki düşüncelerini mercek altına alan bir yazı dizisi kaleme almış. 


Yazı dizisinin şuana kadar yayınlanan üç bölümünü birleştirerek ilginize sunuyoruz: 


R.Riza, Hilâfet Ve Abdülhamid 
Hayrettin Karaman / 25 Ağustos 2019 / Yeni Şafak 


Bir tarihçimiz Reşid Riza'nın Abdülhamid'in hilâfetine karşı çıktığını ve Arap hilâfetini savunduğunu yazmış, bu iddiasını, R. Riza'nın el-Menâr'da çıkan bir makalesine dayandırmıştı. Geçen hafta bu makaleyi özetledim ve mezkür iddialara mesnet olacak bir ifadesinin bulunmadığını gösterdim. Bu arada R. Riza'nın hem Abdülhamid hem de hilâfet konularındaki düşüncesini başka yazılarıma bıraktım. 


R. Riza'nın hayatını, düşünce ve İslâmi hareketteki yerini merak edenlere benim, “Gerçek 


İslâm'da Birlik” kitabımın girişini kaynak gösterdim. Geniş bilgiyi yine oraya havale ederek hilâfet ve Abdülhamid konusundaki düşüncesini birkaç yazıda özetleyeceğim. 
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Reşid Riza, Osmanlı Devleti'nde yürütülen ıslahat hareketi ve bu hareketin getirdiği tepkiler içinde geçen istibdad ve meşrutiyet dönemlerini yaşamış, ayrıca Cumhuriyet döneminin de on iki yılını idrak etmiştir. Toplumun dönüşümü, siyasetin yönü ve akışı bakımından birbirinden farklı olan bu dönemler içinde, onun da siyasi görüş ve tavrı değişiklikler geçirmiş, görüş ve eğilimlerin içinde oluştuğu şartlar düşünülmediği takdirde çelişkili görünümler ortaya çıkmıştır. Onun siyasi görüşlerini ve tavrını etkileyen dönemler; Sultan Abdülhamid, İttihad ve Terakki yönetimi ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra parçalanan Osmanlı Devleti'nin topraklarında kurulan yeni devletlerin bağımsız veya yabancıların egemenliği altında sürdürdükleri yeni yönetim dönemleridir. Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin hilâfeti kaldırması ve halifeyi yurt dışına sürmesiyle ortaya çıkan boşluk da onun, bilhassa hilâfet ve İslâm birliği konularındaki düşünce ve tasarılarını etkilemiş, değişme ve gelişmelere sebep teşkil etmiştir. 


Abdülhamid dönemi (1898-1909 yılları) 


Şeyh Muhammed Abduh gibi öğrencisi R. Riza da, Osmanlı hilâfetinin (saltanatın) meşruluğuna kani idi, bu devletin İslâm'ı ve Müslümanları koruduğuna ve ümmetin menfaati için çalıştığına inanıyordu. Önemli amaçlarından biri olan ümmetin birliğinin de, (İslâm birliği, el-câmi'atu”l- İslâmiyye) Osmanlı Devleti çerçevesinde gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Ayrıca ümmet çapında yaymayı istediği inanç ve düşüncelerinin tek aracı olan dergisinin, bir engele uğramadan çıkmasını ve yayılarak okunmasını istiyor, bunun da saltanatla iyi geçinmeye bağlı olduğunu biliyordu. İşte bu inanç ve düşünceler onu, hocası Abduh'un da etkisiyle başlangıçta Sultan Abdülhamid'i tutmaya, onu ve saltanatını övmeye, aleyhindeki söz ve hareketlere karşı çıkmaya sevk etti. Derginin ilk sayısında neşrettiği çıkış yazısında şöyle diyordu: “Derginin meşrebi Osmanlı, lehçesi Hamidi”dir (Abdülhamid'in dilinden konuşur), Devlet-i Aliyye'yi hakkıyla savunur, Sultan-ı A'zam'a sadakatle hizmet eder ve onun şahsına yöneltilen karalamaları, kötülemeleri defetmeye, göğüslemeye çalışır...” 
(1, s. 13; aynı mealde, Sayı: 5, s. 88). Sultan'ın bütün ülkeye ilim ve maarifi yaymak için gayret gösterdiğini, taassup göstermeden her grubun mektep açmalarına yardımcı olduğunu övgü ile kaydediyordu (INI, s. 140). Ona göre Sultan'ın, Almanlarla anlaşarak 1903-1908 yılları arasında yaptırdığı Hicaz Demiryolu, bölgeye büyük maddi ve manevi menfaatler sağlayacaktı, buna bütün Müslümanların yardımcı olmaları gerekirdi (III, s. 301,317). R. Riza yalnızca Sultan Abdülhamid'i tutmakla kalmıyor, Osmanlı hanedanını devlet kurma, savaş kazanma, iyi ahlâk, şahsi menfaat ve israftan kaçınma gibi hasletlerinden dolayı övüyor ve devletin kurucusu Osman'ın davranışlarını delil olarak gösteriyordu (VI: s. 878). Reşid Riza'nın hemşehrisi ve dostu Abdurrahman el- Kevâkibi ve benzeri Müslüman Arap milliyetçileri, hilâfetin Arapların hakkı olduğunu, Türklerin bunu onlardan gasbettiklerini ve hakkını da veremediklerini, isdibdada ve zulme saptıklarını, Hıristiyanlar İspanya'da Müslümanları kılıçtan geçirirken, Sultan Selim'in de Mısır'da Müslümanları kılıçtan geçirdiğini, bunu da sırf saltanatını korumak için yaptığını... ileri sürüyorlardı (Amâra, el-A'mâlu”l-Kâmile li”I-Kevâkibi, 1970, s. 342). Bu iddialar onu üzüyordu, hatta Kevakibi'nin Ummu”|- Kurâ isimli eserini Menar'da tefrika ederken, Türklerin ve Osmanlıların aleyhinde olan kısımları çıkarıyor ve bunların doğru olanlarının da, herkes tarafından bilinmesinin doğru olmadığını kaydediyordu (IV, s. 959). Reşid Riza'nın İslam birliği anlayışı da, Efgâni”den ziyade Abduh'un ve Abdülhamid'in anlayışlarına paralel düşüyordu. Bu birliğin iki bağı vardı; siyasi olanı Osmanlı teb'ası olma bağı idi ve dinleri farklı olan grupları da birbirine bağlıyordu. Dini olanı ise İslâm bağı idi ve Müslümanları ikinci bir bağ olarak birbirine bağlıyordu. Bu iki bağ ile Osmanlı teb'ası, sultanın etrafında birleşmeli ve devleti parçalamak isteyen yabancıların karşısında yekvücut olmalı idiler. (V, s. 794.X, s. 200-214). 
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R. Riza, Osmanlılara ve Abdülhamid'e karşı bu tavır ve tutumunu sürdürürken bölgedeki Osmanlı yöneticilerinin, ailesine, kendisine ve bazı yakınlarına yaptıkları haksız davranışları biliyor, sultanın ısrarla sürdürdüğü istibdad idaresini de görüyordu, ancak mevcut şartlar içinde bu yönetimin kötünün en iyisi veya iyi tarafının kötü tarafına galip bulunduğunu düşünüyordu. Bu sebeple, bütün ayrılıkçı kuruluşlardan ve teşebbüslerden uzak kalmış, bunlara karşı mücadele vermişti. Ancak Kahire'de kurulan ve yerinden yönetim (lâmerkeziyye) isteyen bir cemiyete (Cem'iyyetu'ş-Şürâ el-Osmaniyye'ye) üye olmaktan da geri durmamıştı. Mısır'a göçmüş bulunan Suriyeli Refik el-Azm, Abdülhamid ez-Zehrâvi, Muhibbuddin el-Hatib gibi arkadaşlarının da etkisiyle, Arap topraklarının Osmanlı devleti ile ilişkisi konusundaki düşüncesinde, yavaş da olsa bir değişme meydana geldi; Osmanlı’ nın merkezi yönetiminin Arapları ihmale sebep teşkil ettiği düşüncesinden hareketle artık lamerkezi (yerinden, Amerika Birleşik Devletlerine benzer bir federatif sistem) talep etmeye başladı. Reşid Riza'nın siyasi görüş ve projesinde meydana gelen bu değişiklik, Sultan Abdülhamid'in hal'inden sonraki yazılarında açıklık kazandı, İttihad ve Terakki iktidarının yerleştiğine kanaat getirinceye kadar, yine de ihtiyatı elden bırakmadı. Bundan emin olduktan sonra dergisinde Abdülhamid devrindeki istibdad yönetimi ile meşru olmayan tasarrufları tenkit etti, kötü sonucu kötü davranışların getirdiğini ifade etti (XII; s. 276-279, tarih: 19- Mayıs- 1909). 


Reşid Riza İttihatçılar Ve Hilâfet 


Hayrettin Karaman / 29 Ağustos 2019 / Yeni Şafak 


a) Anayasaya dayalı yönetim, b) Yerinden (lâ- merkezi) yönetim. 


Reşid Riza istibdad yönetimine karşı olduğu, İttihatçıların verdikleri sözler doğrultusunda talepleri de bulunduğu için, bunları gerçekleştirmek üzere harekete geçti, İttihatçılara ümit bağladı ve hem yazılarında, hem de bizzat yaptığı görüşmelerde taleplerini dile getirdi; Araplarla Türkleri Osmanlılık bağı içinde birbirine yaklaştırmaya çalıştı, İttihatçıların merkezi yönetimden vazgeçerek eyaletlerde meclisler teşkil edilmesini ve iç işlerinde bunlara geniş selahiyetler verilmesini, yönetimde ve eğitimde İslam'ın ön plana çıkarılmasını, Arapça'nın yaygınlaştırılmasını istedi. Hilafetin en önemli kurumlarından biri olan adliye (kaza) kurumu ile ilgili yazılar yazdı, şer'iye mahkemelerinin en azından nizamiye mahkemeleri kadar güçlendirilmelerinin ve selahiyetlerinin genişletilmesinin zaruretine işaret etti. (XI, s. 539- 545, 865 vd.; s. 27 vd. XII, s. 55 vd.) 


1911 yılına gelindiğinde R. Riza İttihatçılardan da ümidini kesmeye başlamıştı; çünkü bunlar 
da sözlerinde durmamışlar, Arap topraklarında açtıkları cemiyet şubelerinde halktan para toplamak için baskılar yapmışlar, haksız vergiler koymuşlar, İngilizlerin sömürülerine göz yummuşlar, İtalyanların Trablus'u işgal edeceklerini bildirmeleri ve engel olmaya kalkışmamalarını istemeleri üzerine, oradan Osmanlı askerlerini çekmişler, devletin topraklarına ve teb'asına sahip çıkmamışlardı. Osmanlı halklarını kaynaştırmak için gayret sarfetmek yerine, Türkçülük ve Turancılık politikasına sapmışlar, yönetimde İslam'ı arka plana atmışlardı. (XIV, s. 471-475; XVI, s. 55 vd; Şekib Arslan, Hazıru’l- âlemi”l-İslami, Kahire 1352, C. I, s. 157-160). R.Riza önceleri İttihatçılara nasihat ederek; onları sözlerinde durmaya ve taleplerini yerine getirmeye çağırdı. Bu çağrıların fayda vermediğini görünce, 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tenkitlerini sertleştirmeye başladı, bu da fayda vermeyince, İttihatçılara cephe alarak mücadele bayrağını açtı, bir yandan Arap liderlerini İttihatçılara karşı mücadeleye çağırıyor, iktidarın her emrini yerine getirmemelerini istiyor, diğer yandan İttihatçıların örtük yüzlerinden peçeyi kaldırarak, halka onların gerçek yüzlerini göstermeye çalışıyor, yazılarında onları şöyle değerlendiriyordu: “Bunlar Selanik ve Paris meyhanelerinde, kulüplerinde yetişmiş bir avuç gençtir, birçok subayı da yoldan çıkarmış, onların gücüne dayanarak yürürlüğe koydukları anayasayı, devletin unsurlarını parçalamaya ve adını tarih sahnesinden silmeye vasıta kılmışlardır... Bunların amacı Türk milliyetçiliğini canlandırarak, bu unsura dayalı ve Batı medeniyetine mensup bir toplum ve devlet oluşturmaktır.” (XVI, s. 
56, 61 vd.) 


R.Riza yalnızca yazılarıyle kalmadı, parti ve derneklere, siyasi konferanslara katılarak da tezini hayata geçirmeye çalıştı. Bu partilerden birisi 1912 yılında kurulan “Hizbu”|I-lamerkeziyyeti'l- Osmani” dir. Bu parti, Osmanlı toplumundan ayrılmaksızın Arapların, yerinden yönetimlerini ve devletin ihmal ettiği “yabancı istilasına karşı toprakları savunacak” kuvvetlerin oluşturulmasını savunuyordu. 1913 Haziran'ında, R.Riza'nın arkadaşı Abdulhamid Zehrâvi”nin başkanlığında, Paris'te toplanan Birinci Arap Konferansı'nda da dile getirilen bu görüşü, kendisi yazılarında teyit ediyor, bunun ne ayrılığı, ne de kavmiyetçiliği ihtiva ettiğini ileri sürüyordu: “Yerinden yönetimi isteyenler (parti), ancak bu tarz bir yönetimin hem devleti, hem de topraklarını ecnebi işgalinden koruyacağına ve kurtaracağına inandıkları için, bunu istiyorlar... Parti tam olarak Osmanl’ dır, onun programında, Arap milliyetçiliğine çağıran veya Türk milliyetçiliğinden nefret ettiren bir kelime bile yoktur, o yalnızca bütün Osmanlıları, meşru ve hukuki yollardan yerinden yönetime çağırmaktadır.” 
(XVII, s. 389 vd., 537 vd.) 


R. Riza'nın çabalarına rağmen İttihatçılar, bilhassa 1913 yılında kurulan ve birçok subayı da bünyesine alan Mahmud Şevket Paşa hükümetinden sonra, şiddet ve baskılarını arttırdılar ve bilhassa Suriye'de Cemal Paşa, birçok masuma işkence edip kan döktü, R.Riza, bu tutumun kötü sonuçlar doğuracağını, Osmanlı unsurlarını (halklarını) iyice birbirinden ayırıp düşman gruplar haline getireceğini dile getiren yazılar yazdı (XIX, s. 75-82), Parti ve Arap Konferansı, son bir defa daha İttihatçılara el uzatmak üzere, Zehrâvi'yi temsilci olarak İstanbul'a gönderdi, hükümet onu oyaladı, vazifeler vererek tesirsiz hale getirmeye çalıştı, sonra da Cemal Paşa eliyle 1916 yılında ortadan kaldırdı. Bu son olaylar R. Riza'nın, genel olarak Türk saltanatına karşı tavır ve tutumunda yeni bir aşamaya girmesine sebep oldu, artık yazılarında İttihatçıların Türk kavmiyetçiliğine karşı Arap kavmiyetçiliğini dile getiriyor, Osmanlı ve Arap medeniyetlerini karşılaştırıyor ve Turan ırkının, yakıp yıkmanın ötesinde medeniyyete önemli bir katkısının bulunmadığını ifade ediyordu. (XIX, s. 236, XX, s.43 vd). 
Bu ifadelerine rağmen, onun karşı çıktığı husus, yine de Osmanlı hilafeti ve hakimiyeti değildi, tepkisi ırkçılığa karşı idi. Bu sebeple Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Yunanlılara karşı kazandıkları zaferden sonra, geri kalan ümitlerini bir müddet için onlara yöneltti. 


Hilafetin Kaldırılması Ve Sonrasında Reşid Rıza 

Hayrettin Karaman / 30 Ağustos 2019 / Yeni Şafak 

İttihad ve Terakki Fırkası'nın genç unsurlarından bir kısmını da içine alan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Anadolu direnme hareketinin başına geçerek İstiklal Harbi'ni kazanıp 


Lozan'da bir barış andlaşması da imzalayınca, Reşid Riza'nın Türklerle ilgili ümitleri yeniden canlanır gibi oldu. 
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Kazanılan zaferi, bu zaferin komutanı Mustafa Kemal'i hararetle alkışladı, onun İslam'a ve Müslümanlara hizmet ettiğini, ırkçı-turancı İttihatçılardan da farklı olduğunu dile getiren övücü yazılar yazdı. Lozan'da, Avrupalı büyük devletlerin, yanlarına Balkanlıları da alarak, Türklere karşı birleşmelerinin fayda vermediğini ve burada da yeni kadronun dehalarını gösterdiklerini, geçmişe nisbetle iyi muamele gördüklerini ve müsbet sonuçlar aldıklarını ifade etti (XXII, s. 744; XXIV, s. 145-146). Ancak çok geçmeden Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan etmiş, halifenin selahiyetlerini kısıtlayarak dini- manevi alanla sınırlamış, bir müddet sonra hilafeti kaldırarak halifeyi sınırdışı etmiş, şer'i mahkemeleri, şer'iye vekaletini, dini tedrisatı kaldırmış, din ile devlet işlerini birbirinden ayırmıştı. Bütün bu tasarruflar karşısında Reşid Riza'nın Mustafa Kemal ve ekibine karşı tavrı değişti, önce bunların yanlış olduğunu, milletin bu değişiklikler karşısında sükut etmesinin haramların en büyüğünü teşkil ettiğini ifade etti. İnkılablar devam ettikçe üslubunu daha da sertleştirerek “bunların da İttihatçılardan farklı olmadıklarını, istibdad ve fesatların Abdulhamid ve İttihat yönetimlerinden daha da beter olduğunu, Türk milletini İslam”dan uzaklaştırma yönünde, öncekileri de geride bıraktıklarını, yaptıklarının İslam'dan çıkıp küfre girmekten başka bir şey olmadığını...” kaydetti. (XXV, s. 280,319; XXVIII, s. 635 vd.; XXIX, s. 255 vd.) 


Reşid Riza, 1922 yılında Türkiye'de hilafetin selahiyet çerçevesinin daraltılmasından önce de, çeşitli yazılarında hilafetkonusunu ele almış, İslâmi kaynaklarda yer aldığı şekliyle onu savunmuş, bu sistemin Doğu'da ve Batı'da denenmiş bulunan mutlak monarşi, parlementer monarşi, cumhuriyet gibi rejimlerden farklı olduğunu, İslam'da din ve devletin birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını, bu gibi teşebbüslere, sultanların gerçek hilafeti temsil ve tatbik etmemiş olmalarının sebep olduğunu, bu yüzden (sultanlar dini koruyup dünyayı onunla yönetmedikleri için) hem hilafet sisteminin zayıfladığını, hem de İslam dünyasının parçalandığını... ifade etmişti. (I, s. 33,34, 35; II, s. 353-355) Bu ve benzeri yazılarında, Raşid Halifelerden sonra hilafetin saltana dönüştüğünü, bu ikisi arasında büyük farkların bulunduğunu, İslam'ın saltanatı mahkum ettiğini de ifade ediyordu, fakat içinde bulunduğu şartlar, gerçekleştirmek istediği ıslahat, Araplarla Türkler arasında güçlendirmek istediği birlik öyle gerektirdiği için, Osmanlı hilafetini tahlil ve tenkit etmiyor, aksine destekliyordu. 
Onun bu tavrı, Mustafa Kemal'in hilafet sistemini değiştirmesine, arkasından Cumhuriyeti ilan ederek din ve devlet işlerini birbirinden ayırmasına kadar devam etti. Bu değişiklikler vücuda gelince, R. Riza önce el- Hilafe evi” I- İmametu”l- Uzmâ isimli eserini kaleme alarak, hâlâ ümitvar olduğu yeni yöneticilerden, hilafetin kaldırılması değil, ıslah edilmesi yönünde yeni adımlar atmalarını talep etti, bu talebe ters düşen yeni değişiklikler karşısında kalınca da, tavrını sertleştirdi ve gerek hilafet ve gerekse İslam birliği konularında, başka yerlerde, başka yöneticiler ve yeni modeller aramaya başladı. 


R. Riza hilafet konusundaki eserini, önce Menar Dergisinin 23-24. ciltlerinde, 1922-1923 yıllarında bir dizi yazı olarak neşretti, sonra da 1923 yılında ayrı kitap olarak çıkardı. 


Müellif kitabının girişinde (Kahire, 1988, s. 10-13) Mustafa Kemal'in hilafet, din- devlet ilişkisi vb. konularda yaptığı inkılabları zikrettikten sonra, bunların doğru olmadığını, yeni Türk yönetimini dine ve Müslümanlara yaptığı ve yapacağı hizmetten dolayı desteklediğini, ancak bu desteğin şartlı olduğunu, âlimlerin güçlü yönetimler karşısında doğruyu söyleme vazifelerinin bulunduğunu, bu vazifenin ihmal edilmesinin önemli menfi sonuçlarının görüldüğünü, bu kitabı işte bu sorumluluk duygusu içinde kaleme aldığını ve sağlam kaynaklara dayanarak hilafet konusunu anlatacağını ifade ediyor. Bu arada doğrudan Türk milletine seslenerek (özetle) şöyle diyor: 
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“Yeryüzünde en büyük manevi güç İslam'dır. Doğu Medeniyeti'ni canlandıracak ve Batı Medeniyeti'ni yıkacak olan güç de budur, faziletsiz medeniyet, dinsiz de fazilet olmaz. İlim ve medeniyetle uyum içinde olan İslam'dır, kilise talimatıyla bağımsız ilim arasındaki çekişme ve çelişmeye rağmen Batı Medeniyeti'nin bugünlere kadar ayakta kalması, gerçek Hıristiyanlık'tan kalma fazilet kırıntılarının bu dünyada gerçekleştirdiği denge sayesinde olmuştur. Giderek din zayıflamış, akıl ve bilim onu hayat sahasından uzaklaştırmış, bu sebeple din ile birlikte medeniyet de tehlikeye girmiştir. Bugün insanlık, bütün haksızlıkları, sömürüleri ortadan kaldıracak, adil dengeleri kuracak bir ıslahata muhtaçtır, bu da ancak islami yönetimle gerçekleşebilecektir. Ey kahraman Türk milleti! İnsanlığın bu umudunu ebedi kılacak olan eseriniz, savaşlardaki zaferleriniz değil, insanlığa sunacağınız hizmet olacaktır. Batı'yı taklid ederek bu şereften mahrum kalma! Sen onların medeniyetlerinden daha üstünü ile Batılılara önder (imam) olmaya layıksın. Batılı devletleri tehdit eden bağnaz bir İslami birlik oluşturmak için değil, insanlığa hizmet etmek üzere medeniyet ile dinin rehberliğini birleştirmek için hilafet yönetimini yenile ve yeniden kur. Bu takdirde sana, bazı Batılı siyaset ve düşünce adamları da yardımcı olacaklardır. İşte bu maksatla şu kitabımı sana hediye ve ithaf ediyorum.” 


(Gelecek yazıda kitabı özetleyeceğim) 


NETFLİX'İN TOPLUMLARI İFSAT ETME ÇABASINDA SON PERDE: PEDOFİLİ 
FİLM! 


22 Ağustos 2020 Cumartesi -Yahya Fırat / Haksöz Haber 


Sekülerlerin sapkın dizi ve filmlerini “Zorla mı izlettiriyorlar” kilişesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı Netflix platformu bu defa pedofili filmi ile gündemde... 


Netflix isimli dijital medya platformu, yayınladığı sapkın dizi ve filmlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen hemen yayınlanan her dizisine bir şekilde cinsel sapkınlığı meşrulaştırıcı sahneler koyan Netflix, seküler kesim tarafından Türkiye'de “Zorla mı izlettiriyorlar” kilişesi ile savunulmaya devam ediliyor. 


Netflix, 11 yaşındaki siyahi Müslüman Amy'nin twerk (kadınların yaptığı uygunsuz dans) yapan bir çocuk dans grubuna katılmak için ailesi ve geleneklerini karşısına aldığı Cuties (Minnoşlar) filmini yayımlamaya hazırlanıyor. 


Netflix'in 9 Eylül?de yayına girecek Minnoşlar filminde seçtiği görseller ve filmin tanıtımına dair kullandığı ifadeler büyük bir sorun oluşturuyor. 


Daha yayımlanmadan büyük tartışmalara neden olan film, pedofili unsurlar içermesinin yanı sıra İslami değerlere yönelik sinsi ve alçakça bir saldırı mahiyetinde. 


Neredeyse bütün film, dizi ve belgesel içeriklerinde sapkınlığı konu alan ve eşcinselliği normalleştirmeye çalışan Netflix, artık pedofili içerikli film ve dizileri de yayımlamaya başladı. 


Malum platform, 11 yaşındaki Müslüman bir kızın dişiliğini öne çıkaran bir dans 


performansını sergilemesi uğruna ailesini ve dini değerlerini karşısına almasını öne çıkararak toplumsal ifsat çabalarında adeta seviye atlamış durumda. 
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Çocuk yaştaki kızların dişiliğini öne çıkaran Minnoşlar filminde, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun bedeni adeta bir kadınmış gibi teşhir ediliyor! 


Kadın vücudunun sanat adı altında meta olarak kullanıldığı sinema sektörünü başka bir zemine taşıyan Netflix, neredeyse her yapımda alakasız bir şekilde işlediği eşcinsellik sapkınlık yanı sıra pedofiliye yer vermesi büyük tepkilere neden oldu. 


Tepkilerden sonra filmin afişlerini ve tanıtımlarını değiştiren Netflix, özür diledi. Ancak, afiş ve tanımlardan daha çok sorun teşkil eden filmin kendisi yayımlanacak! 


Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilgili filmle ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve filmin çocuk istismarını açık hale getireceğinden dolayı konunun RTÜK'e havale edildiği belirtildi. 


NETFLİX'TEN YENİ REZALET! BU KEZ TEK İLAHLI DİN ANLAYIŞINA 22.09.2020-yeniakit 


Gayri ahlaki ve gayri İslami ideolojisini dünya genelinde yaymaya çalışan Netflix, bu kez de tek ilahlı din anlayışını bozmak için animasyon filmi yayınlayacak. 


Netflix isimli dizi ve film platformu, şimdiye dek yayınladığı yüzlerce skandal içerik ile dünya genelinde protesto ediliyor. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren, “Minnoşlar” isimli rezil film ile çocuk yaştaki kızların vücutlarını istismar eden Netflix, küresel bir infiale neden oldu. Bununla birlikte platform, tepki çeken yayınlarına da devam ediyor. 


Ahlaka ve İslam'a mugayir pek çok film ile özellikle gençleri etkisi altına alan ve aileye baş kaldırmayı aşılamaktan siyasi mesajlara, dini göndermelerden toplumsal infial oluşturacak rezilliklere kadar birçok skandal imza atan platform, küçük yaştaki çocuklar için de büyük tehlike oluşturuyor. 


Son Netflix'in 23 Ekim'de vizyona sokacağı, “Over The Moon” isimli animasyon filmi tepkileri de beraberinde getirdi. 


Filmde bir kız, “Ay Tanrıçasını” ispat edebilmek için bir roket icat ediyor ve dünyadan ayrılıyor. Uzayda roket arızalanıyor ve kız ile beraberindekiler düşmeye başlıyor. Ardından sözde “Ay Tanrıçası” olarak tasvir edilen bir kadın tarafından kurtarılıyor. 


ÜRDÜN, NETFLİX'İN TARTIŞMALI DİZİSİ MESİH'İN "İSLAM KARŞITI" 
OLDUĞU GEREKÇESİYLE KALDIRILMASINI İSTİYOR 


Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk-Adam White © adamwhite -Salı 31 Aralık 
2019 


4 binden fazla kişi dini gerilim dizisinin kaldırılması için dilekçe verdi. 
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Bahsi geçen dizi sosyal medyada Arap kullanıcılar tarafından çokça eleştirilmişti (Netflix) 


Ürdün Kraliyet Film Komisyonu (Royal Film Commission of Jordan, RFJ) Netflix'ten ülkede 


bu hafta yayına girmesi planlanan ABD yapımı dram dizisini kaldırmasını istedi. 


Mesih'in (Messiah) senaryosu yüce bir varlık tarafından dünyaya gönderildiğini iddia ederek adanmış takipçilerinden bir ordu oluşturan Mesih (Mehdi Dehbi) adlı bir adamı soruşturan 


CIA ajanının (Michelle Monaghan) etrafında şekilleniyor. 


Komisyonun yaptığı açıklamada, "İçeriğinden haberdar olduktan sonra RFC, Netflix 


yönetiminden resmi olarak diziyi Ürdün'de yayınlamamasını talep etti" ifadelerine yer verildi. 


Açıklamada, “Hikaye tamamen kurgusal ve karakterler de öyle, fakat RFC dizinin içeriğinin büyük ölçüde dinin kutsallığının ihlal edildiği inancına ve yorumlarına neden olacağını, 


dolayısıyla muhtemelen ülkedeki yasalara aykırı olacağını düşünüyor” diye belirtildi. 


Açıklamada aynı zamanda, "İlkelerine, özellikle de yaratıcı özgürlüğe saygı gösterilmesi ilkesine, sıkı sıkıya bağlı kalmakla birlikte kamusal ve yetkili bir kuruluş olan RFC, Krallık'ın 


temel yasalarını ihlal eden mesajları göz ardı yahut tasvip edemez" ifadeleri kullanıldı. 


Mesih'nın bir kısmı Ürdün'de çekildi, komisyon da daha öncesinde bölümlerin senaryo 


özetlerini değerlendirerek çekimlere izin vermişti. 


Netflix yaptığı açıklamada “Mesih kurgusal bir eserdir. Herhangi bir karaktere, figüre veya dine dayanmaz. Netflix'in tüm dizilerinde üyelerin kendileri ve aileleri için neyin doğru olduğu konusunda kendi kararlarını vermelerine yardımcı olacak özellik derecelendirmeleri 


ve bilgilendirmeler mevcut” dedi. 


Mesih şimdiden tartışmaları üzerine topladı; 4 binden fazla kişi dizinin yasaklanması için dilekçe verdi. Dilekçe dizinin “şeytani" olduğunu ve "İslam karşıtı propaganda” içerdiğini 


iddia ediyor. 
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Dizi, Arapça konuşan Twitter kullanıcılarının adındaki “mesih” karakterinin isminin anlamına bakarak dizi senaryosundaki ana dönüm noktasını çözdüğünü iddia ettiği aralık ayında da 


eleştirilmişti. 


İslam eskatolojisinde Mesih-i Deccal (al-Masih ad-Dajjal), Arapça “sahte mesih, yalancı ve 


aldatıcı” anlamına gelen Deccal'le karşılaştırılabilecek şeytani bir figür. 
Mesih 1 Ocak'ta Netflix'te yayına girecek. 


*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal 


politikasını yansıtmayabilir. 


https://Wwww.independent.co.uk/arts-entertainment 
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